
juliaugustus 2025

                       Zomernummer
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Tijd van rust en ontspanning

Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan
Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
we raken toch nooit uitgekeken
Op God Zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt
Hij is het die over ons leven waakt

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs

   Mina MulderZuur
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zondag 06 juli 10:00 uur ds. Ellie Boot+?/Petrus en Paulus/oec/PC
Collecten: Eigen diaconie en BRIES

zondag 13 juli 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

zondag 20 juli 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Stichting Moederzorg en Beeld en geluid

zondag 27 juli 10:00 uur Gerard van Midden
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 03 augustus 10:00 uur Lieske Duim
Collecten: Kerk in Aactie/ZWO en Onderhoud orgel en piano

zondag 10 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Kinderdienst

zondag 17 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Leger des Heils en Pastoraat

zondag 24 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Kaarsen

zondag 31 augustus 10:00 uur ds. Titus Woltine, Amersfoort
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd en Jongerenwerk

zondag 07 september 10:00 uur ds. Ellie Boot/Bevestiging ambtsdragers
Collecten: Rudolphstichting en Onderhoud Gebouw

Agenda

donderdag 03 juli 20:00 uur College van Diakenen

woensdag 09 juli 13:30 uur Inloopmiddag

woensdag 23 juli 13:30 uur Inloopmiddag

woensdag 13 augustus 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 28 augustus 14:30 uur Parklaan 4 Wijkteam 8

10:00 uur Huygenserf 52 Wijkteam 9

maandag 01 september 20:00 uur Hogebrinkerweg 5 Wijkteam 6

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Kerkdienst en liturgie

OECUMENISCHE VIERING VAN
 PETRUS EN PAULUS

Op zondag 6 juli zijn we te gast in het Pauluscentrum. We 
vieren de gedenkdag van Petrus en Paulus en zijn om die 
reden al jaren op een zondag in de buurt van 29 juni te 
gast bij onze buren.
Deze keer staat niet Paulus centraal maar Petrus. Als 
lezing voor deze gedenkdag wordt Matteüs 16,1319 
aangereikt: de tekst waarin Petrus belijdt dat Jezus 
volgens hem ‘de messias, de Zoon van de levende God’ is. 
En waar Jezus hem ‘rots waarop ik mijn kerk zal bouwen’ 
noemt en hem de sleutels van het koninkrijk van de hemel 
toevertrouwt. We hebben op 18 mei meegemaakt hoe de 
nieuwe opvolger van Petrus, Leo XIV, werd geïnau
gureerd. Maar hoe stevig is die rots waarop de kerk is 
gebouwd eigenlijk? Is het een rots, of eerder drijfzand?
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BRUNCHDIENST OP ZONDAG 13 JULI

Samen eten is een vast gebruik in de vroege christelijke 
kerken. Wat wij gewoonlijk doen met het Turkse brood, 
de wijn en het druivensap is een symbolische versie van 
hoe de maaltijd eigenlijk bedoeld is: als teken van het 
delen met elkaar van wat je hebt. Daarmee druk je uit dat 
je je hele zelf met elkaar deelt. Net zoals Jezus het deed 
in zijn woorden en daden. Ieder nam daarom iets te eten 
of te drinken mee, al naar gelang wat hij of zij kon 
missen, en alles werd gedeeld. Het eten verbond hen met 
elkaar en met de opgestane Heer.

Op zondag 13 juli zullen we op deze oude manier samen 
de maaltijd gebruiken. Iedereen brengt iets te eten mee 
en we delen met elkaar wat er is. Op een rijtje gezet is 
het concept van de brunchdienst als volgt:
>>> Ieder neemt uitgenodigd iets te eten mee. Brood, 
fruit, alles is goed. Zorg wel dat er geen bord of bestek 
nodig is bij het eten. Er zullen servetjes zijn.
Bij binnenkomst wordt het eten verzameld op een lange 
tafel in de ontmoetingsruimte. Ook wie geen eten kan 
meenemen (of het vergeet) is uitgenodigd mee te eten.
>>> Om 10 uur begint zoals altijd de kerkdienst. FREE 
zal aan de viering meewerken. Voor de kinderen is er 
kinderdienst, waar ze (als ze willen) naartoe mogen 
tijdens de overweging.
>>> Na terugkomst van de kinderen bidden we het 
tafelgebed, waarna we opstaan en langs de tafels gaan 
om wat te eten te pakken. Het eten wordt gedeeld; of het 
nu veel is of weinig, doordat we delen zal het voldoende 
zijn. We delen het meegebrachte voedsel zoals de eerste 
christenen dat gewend waren te doen.
Het eten kan overal in de kerkzaal worden opgegeten, 
zittend of staand. Koffie en thee worden tegelijk met het 
eten geserveerd. Daarnaast is er water en limonade.
Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en te spreken.
>>> Rond 11.30 uur verzamelen we ons weer even in de 
kerkzaal, zingen het slotlied en krijgen de zegen mee.
>> Wie wil kan hierna nog wat drinken en napraten en 
eventueel nog iets erbij eten. Ieder neemt het eigen 
overgebleven eten mee naar huis. Wie nog even tijd 
heeft, kan meehelpen met opruimen.
De diakenen coördineren de maaltijd, dus het komt goed. 
Ze worden bijgestaan door wie maar de handen uit de 
mouwen wil steken en wil helpen.
Laten we er samen een vrolijke, zomerse maaltijdviering 
van maken!

ZONDAG 20 JULI: MUZIKAAL FEEST

Op zondag 20 juli zullen Eunice van Zomeren op viool 
en Dinie Jager op orgel en piano mooie muziek laten 
horen. Fijn dat ze weer samen aan de kerkdienst 
meewerken.

VREDESDIENST EN STARTZONDAG
 OP 14 SEPTEMBER

Zoals we dat gewend zijn, beginnen we deze zondag om 
10 uur met een oecumenische viering. Onze buren van de 
Sint Paulusgeloofsgemeenschap zijn bij ons te gast. 
Linda de Wals is terug van bijna twee jaar vredesmissie in 
Bagdad en zal mee voorgaan in de viering.
Op zondag 14 september is de overzichtstentoonstelling 
50 jaar Eshof aanwezig. Die zal van 31 augustus tot en 
met 21 september op zaterdagmiddagen en zondag 
middagen te bezichtigen zijn. Alleen niet op zaterdag 20 
september: dan heeft het koor FREE de Eshof 
gereserveerd voor de voorbereidingen van het 35
jarigjubileumconcert. Van harte uitgenodigd iedereen! 
Het concert begint om 20.00 uur. 

De tentoonstelling belooft zeer de moeite waard te 
worden. In 100 foto’s zullen we 50 jaar Eshof voorbij 
zien komen. We zijn enorm blij met alle inspanningen die 
de Stichting Historisch Hoeflake samen met anderen 
hiervoor verricht! Ook in het programma van de 
startzondag zullen we ons best doen het 50jarig bestaan 
van het kerkgebouw recht te doen. 

Ellie Boot   
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"Over de Overweging"
In deze nieuwe rubriek kunnen gemeenteleden op eigen wijze iets schrijven over de Overweging uit een 
Eredienst. Dit idee is besproken met ds. Ellie Boot, die enthousiast reageerde. U kunt uw bijdrage mailen 
naar rondomdeeshof@gmail.com. Deze keer Herman Wieser, over de Overweging van ds. Ellie Boot op 
zondag 8 juni 2025  Pinksteren. Overwegingen zijn terug te vinden op de website bij Kerkdiensten/Liturgie.

Jezus blaast over zijn leerlingen... Adem  symbool voor de Geest. Pinksteren dus, een moeilijk te begrijpen feest, 
zeker in vergelijking met Kerstmis en Pasen. Maar wel een feest met krachtige woorden: "Wachten tot van buiten 
stromen van vuur van binnen tongen losmaakt, mensen aanraakt". Wachten is een kernbegrip in de Overweging, en dan 
niet zozeer de vraag waarop we wachten, maar eerder hoe we wachten. 
De woorden van Simone Weil kunnen ons daarbij helpen: "Wachten betekent: je leeg maken vanbinnen. Niet denken 
dat je het weet. Eigen meningen en verwachtingen loslaten. Aandachtig wachten op Gods roep, op zijn adem..."
Ik moet  nu ik dit opschrijf  denken aan een poster die lang geleden in mijn studentenkamer aan de muur hing. Die 
poster toonde een blondine in lange hippiejurk en strohoed met in grote letters de tekst: "Ik zoek niet, ik vind!'
Dus niet actief zoeken/vragen, maar vol vertrouwen (wachten op) vinden/het antwoord krijgen. Dat kon ik in die tijd 
nog niet. In de loop der jaren ben ik de wijsheid van die woorden pas gaan ervaren.
De mooie Overweging van 8 juni eindigt met een gedicht van Rainer Maria Rilke  hierboven weergegeven. 
Bij het bedanken van de dominee  in de lange stoet richting koffie  zeg ik tegen haar: "Leef je vragen!" waarmee ik 
kort wil aangeven wat ik in essentie van haar woorden begrepen heb. 
Ik zal proberen open te staan, het niet te weten... in de vaste overtuiging dat het antwoord komt. Of al gekomen is.

Herman Wieser      

Wat mij raakt (Rainer Maria Rilke)

Men moet de dingen de eigen, stille,
ongestoorde ontwikkeling laten
die diep van binnen komt
en die zich door niets laat haasten of versnellen;
eerst volledig rijpen  en daarna baren...

Rijpen zoals een boom die zijn sapstromen niet stuwt
en die rustig in de lentestormen staat,
zonder angst dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!

Maar hij komt alleen bij de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt
zo zorgeloos stil en wijds...

Men moet geduld hebben
met de onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben,
als gesloten kamers,
en als boeken die in een zeer vreemde taal
geschreven zijn.

Het komt er op aan alles te leven.

Als je de vragen leeft,
dan leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken
op een goede dag
het antwoord in. 



7D   E       E   S   H  O   F

Gastpredikanten in de 
zomerperiode
In de periode juli en augustus zullen 4 min of meer 
bekende gastpredikanten voorgaan in de Eshof.

27 juli: Gerard van Midden
Gerard is geen bekende voor
ganger in de Eshof, maar wel een 
bekend persoon. Hij is één keer 
in de Eshof voorgegaan en wel 
op 5 februari 2023. 
Hij is bekend omdat hij de 
schrijver is van de musical Kaïn 
die in het voorjaar van 2023 in de 
Eshof is opgevoerd.
Gerard komt uit de onderwijs
wereld maar is sinds 2011 
zelfstandig tekstschrijver.

Voor de muzikale invulling werkt hij veel samen met Gerard 
van Amstel, zoals bij de liederen 783, 854 en 1006 in het 
liedboek en ook bij de musical Kaïn en diverse andere 
musicals.

3 augustus: Lieske Duim
Op 3 augustus gaat Lieske 
Duim voor; voor velen een
bekend gezicht in de Eshof 
achter de beeld en geluidtafel,
of bezig met allerlei klusjes. 
Inmiddels ook regelmatig als
voorganger. In 2020 rondde zij 
haar bachelorstudie Algemene 
Theologie aan de VU/PThU af. 
Na de coronaperiode volgt ze 
met enige regelmaat modules 
over liturgie of ethiek/filosofie 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen of de Theologische 
Universiteit in Utrecht. 'Een leuke manier om mijn geest 
scherp te houden én in gesprek te blijven met de jongere 
generatie', zegt ze. Voorgaan in ‘de Eshof’ vindt ze een 
voorrecht dat ze met steeds meer plezier doet.

24 augustus: Ds. Alke Liebich
Alke heeft enkele jaren geleden
aangegeven niet meer te willen 
voorgaan in kerkdiensten, maar 
voor ‘de Eshof’ maakt ze graag 
een uitzondering. Ze heeft dan 
ook wel wat te vertellen... 
Na haar afscheid begin dit jaar 
van de Johanneskerk in 
Amersfoort vertrok Alke voor 3 
maanden naar OostJeruzalem.

Zij en een aantal collega’s deden dat namens de Ecumenical 
Accompaniment Programme in Palestine and Israel 
(EAPPI*), een programma van de Wereldraad van Kerken.
In een wijk in OostJeruzalem wonen Palestijnen in een soort 
openluchtgevangenis achter een 11 meter hoge muur met 
prikkeldraad. Zonder muur op nog geen 10 autominuten van
de oude stad; met de muur doe je er, met een vergunning, 2 
uur over. Alke en haar collega’s ontmoetten veel mensen die 
haar voortdurend vroegen om thuis te vertellen over de
beklemmende uitzichtloosheid waaronder Palestijnen 
moeten leven. Maar ook over de hoop dat het ooit beter zal 
worden. Het was voor haar een verrassende ervaring dat deze 
mensen ook in de meest erbarmelijke situaties hoop houden.
Alke en haar collega’s waren zich ervan bewust dat ze niets 
konden veranderen. Maar wat ze wel kunnen, is vertellen 
over hun ervaringen om onze samenleving meer bewust te 
maken van de situatie daar. Dat kan, hoopt men, een verschil 
maken.

Op de warme avond van 16 juni heeft Alke haar verhaal in de 
Eshof verteld. Over haar ervaringen met de mensen die daar 
wonen. Een verhaal over uitzichtloosheid en hoop, over
neerslachtigheid en levenskracht. Met een groep van 25 
mensen hebben we geboeid geluisterd. Over haar 
persoonlijke betrokkenheid vertelde ze: ik ben opgegroeid in 
OostBerlijn. Het was in die tijd bemoedigend en hoop
gevend wanneer WestEuropeanen niet alleen kwamen om te 
zien hoe grauw en grijs het bij ons was, maar wanneer ze 
werkelijk in ons geïnteresseerd waren. Ook in de dienst van 
24 augustus zullen haar ervaringen ongetwijfeld terugkomen.

*) EAPPI werd in 2002 opgericht op basis van een oproep van 
lokale kerkleiders om internationale aanwezigheid in Israël en 
Palestina te creëren door continue aanwezigheid om zodoende 
getuige te zijn van de dagelijkse strijd en hoop van ouderen en 
kinderen en daarover te vertellen.

31 augustus: Titus Woltinge
Titus Woltinge komt uit 
Amersfoort en is slechts één keer 
eerder in de Eshof voorgegaan. 
Titus is een emeritus predikant. Hij 
begon in 1979 als predikant in 
ParregaHieslum (in het zuid
westen van Friesland) om 
vervolgens in 1984 te verhuizen 
naar Goor. In 1990 werd Titus 
predikant in de Hervormde Kerk in 
Zeist en zijn laatste gemeente was 

vanaf 2000 de Hoeksteen in Amersfoort.

Titus gaat nog heel regelmatig voor in de omgeving van 
Amersfoort, dus nu ook in de Eshof.

Frits Harmsen  
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"Uit de kerkenraad"

Speech vrijwilligersbijeenkomst

(Binnenkomen op hoge hakken en met veel bombarie)

Hallo, hallo! Mijn naam is DILAN WILWELKUZ.

U kent mij als ... de Redder van Nederland!

Jaaahh… laten we eerlijk zijn, ik was natuurlijk wel degene 
die de jongens een beetje in bedwang moest houden de 
afgelopen tijd.

Over de jongens gesproken… waar zijn ze eigenlijk??

Geert? Géééértje?? Heeft iemand Geertje gezien?
Ach nee toch…. zit zeker weer bokkig te huilen in zijn 
hoekje.
Heeft zijn zin niet gekregen, hè?
Jongetjes op het schoolplein, je hoeft me niks te vertellen. 

Uuuuhhmmm, de premier dan, Schoof?
Schooooofje??
Ook niet??
Waar is die premier als je hem echt nodig hebt??

Ooooooooh we staan echt voor *** straks bij de NAVO top.
Zo beschamend dit.

Maar goed, gelukkig ben ik er.
Ik kom Nederland redden. 
En nu heb ik gehoord dat ze hier in De Eshof het allerbeste 
team van Nederland klaar hebben staan. 

Ik bedoel maar, de Fabertjes, die komen hier vandaan!
Dus: het 'asielprobleem', dat komt helemaal goed. 
Neeee, dan heb je aan de Fabertjes echt een goeie hoor. 
De zussen en broers van Marjolein zijn al een poos geleden 
begonnen met de voorbereidingen. 
U kent ze wel: Lieske, Els & Simon, Ellie, Edwin, Eunice en 
Harmen Faber.
Echt geweldig wat die lui doen. 
Maaltijden voor vluchtelingen, spelletjes doen met kinderen 
van vluchtelingen, muziek maken, samen een Iftarmaaltijd, 
echt zo fijn!
Team Faber, ga zo door!

Nou, wat hebben we nog meer?
O ja natuurlijk, de Tweede Kamerdebatten. 

Dat noemen ze hier geloof ik erediensten.
Nou, daar hebben jullie Ellie Keizer voor.
Die Keizer, dat is me er één. 
Niks te “wooncrisis”: Iedereen een huis, en ik begin bij mezelf.
Heeft u het al gehoord? Ze heeft een nieuw huis gekocht!
Maar ze lost wel meteen het probleem van drie huishoudens op.
Kijk, zo doen wij dat in ons geweldige kabinet. 
En er is meer over Ellie Keizer te zeggen: zorgt hier elke zondag 
voor onderdak.
De Eshof is een fijn warm thuis, voor alle zoekers en vinders.
Een echt onderdak!

Team Keizer heeft een enorme omvang: Organisten, 
cantorijleden, lectoren, beamermensen en geluidsmensen, 
kosters, bloemschikkers, koffiedames en liturgiemakers, echt: 
team Keizer is TOP!

En dan, wie hebben we nog meer in dit geweldige 
rariteitenkabinet?
De Coenradies!
De Coenradies, die kijken echt naar de mens achter de celstraf.
Niks ‘tweeinééncel', maar persoonlijke aandacht voor elk 
gemeentelid.
Pastoraat in elk wijkteam, dat is waarvoor je bij de Coenradies 
moet zijn.
Ze maken Geertje soms heel boos, maar dat krijg je met zulke 
kanjers die echt voor een ander gaan staan.

Oooh, niet vergeten hoor: team Van Vroonhoven.
De Picolines die het altijd leuk, gezellig, mooi, opgeruimd, fris en 
fruitig maken.
Het team schoonmaak en onze Hans en Wilma, koffiedames en 
de opruimers van oud papier, wat een toppers zijn dat toch. 
Daarmee gaan wij de verkiezingen wel winnen, let op mijn 
woorden!

En waar zouden we zijn zonder de Fleurtjes?
Die van zorg & welzijn, vooral ouderenzorg en jeugdzorg, u weet 
wel.
De activiteitenmiddag, het jeugdwerk, de kinderoppas en de 
basiscatechese.
Altijd klaarstaan voor een ander, niks te zorgen om de zorg; onze 
Fleur Agema heeft het goed voor elkaar.

De Heinen, dat zijn de mannen van de centen. 
Ik bedoel maar: niet alleen slim en zeer strak in het 
onderhandelen…
Maar innovatief, duurzaam, goed georganiseerd en gezond.
Met dat soort Heintjes komen we er wel.
Er is nog één vrouw in dit team, en die verdient een extra dik en 
hard applaus. 
Deze dame blijft ontzettend trouw in het beheer van de 
collectegelden, maar ze vraagt echt al heel lang of iemand het kan 
overnemen.
Zullen we afspreken dat we vandaag niet naar huis gaan, voordat 
er iemand is opgestaan die het van haar wil overnemen?
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Hoe dan ook: applaus voor de Heintjes van de centen.
En dan hebben we nog onze Uitermarkjes. 
Team Uitermark zie en hoor je niet veel, maar dat heb je met 
die Binnenlandse Zaken…. onzichtbaar op de achtergrond:
Het jeugdwerk, ZWO, de Nieuwsbrief, de Rondom, de 
website, de ledenadministratie, de scriba… wat een hoop werk 
wordt er achter de schermen gedaan! Onzichtbaar en 
onmisbaar, onze rotsen in de branding. 

De Wiersma's zijn van de Eshoftuin.
Niks moeilijk doen over biologisch en stikstof en 
vergunningen: gewoon zelf met je poten in de klei en plukken 
maar.
Geweldig team, de Eshoftuin!

Last but not least:
Onze Carolines. Team diaconie.
Onvermoeibaar zijn ze, om alle nood die mogelijkerwijs kan 
ontstaan, te lenigen.
Stikstofverdriet, maandverband, voedselpakketten of 
avondmaalsbrood, ze draaien er hun hand niet voor om.
Wat een geweldig team is dit, onder leiding van dé Caroline 
der Carolines.

Er is nog veel meer te zeggen over al die inzet in deze 
gemeente.
Echt jongens, ze zouden in Den Haag hun vingers erbij 
aflikken.
Ik heb nog niet eens alles genoemd: BRIES, 50 jaar Eshof en 
de expositie, het houdt niet op. 

Tot slot. 
Ik ben natuurlijk briljant (haar naar achteren gooien), maar het 
kan toch zijn dat ik misschien iemand vergeten ben. Zullen we 
voor hen ook nog even applaudisseren?

Nou oké, ik weet genoeg, ik heb mijn dreamteam gevonden. 
Gaan jullie mee naar Den Haag???
Ik ga nu alvast die kant op en zie jullie graag op 30 oktober 
naast mij op het bordes staan!

DANK JULLIE WEL 
 Eunice van Zomeren 

 

Stichting Historisch 
Hoeflake brengt '50 
jaar Eshof' in beeld

De  protestantse  gemeente  ‘de Eshof’  duikt  van 
zondag  31  augustus  tot  en  met  zondag  21 
september  in  de  eigen  geschiedenis.  Ter 
gelegenheid  van  '50  jaar  Eshof'  organiseert  de 
Stichting  Historisch  Hoeflake  een 
fototentoonstelling  in  het  kerkgebouw  van  De 
Eshof. Er zullen zo’n 100 foto’s uit de oude Eshof
doos te zien zijn.

Jan Beitler, actief lid van de Eshof én Historisch Hoeflake, 
zei tegen Frits Harmsen, voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters, dat de historische stichting ‘wel iets zou 
kunnen betekenen voor de jubilerende kerkgemeenschap’. 
Initiatiefnemers van het eerste uur waren behalve Jan 
Beitler ook Wim Heining, Aalt van de Pol en Jan Baas. Ze 
kwamen al een aantal keren bij elkaar om uit een voorraad 
van wel 600 foto’s de leukste exemplaren te selecteren. 
Ook gemeenteleden kunnen foto’s aanleveren. De 
historische stichting maakt hier graag gebruik van: de 
stichting digitaliseert de foto’s en vergroot daarmee het 
fotoarchief. De eigenaar krijgt daarna de foto’s terug.

Aantal thema’s
De fotoexpositie krijgt een aantal thema’s, bijvoorbeeld: 
predikanten uit het verleden en heden, bouw en bekostiging 
van de kerk, verscheidenheid aan vieringen, activiteiten 
voor jong en oud, de cantorij en andere muzikale 
hoogstandjes. Het publiek zal  net als bij de bekende 
exposities op de nieuwjaarsbijeenkomst en Koningsdag  
weer volop met elkaar in gesprek raken. Zo van: ‘o ja, weet 
je nog, zo ging dat toen’ of ‘wie is dat ook alweer’. 
Natuurlijk heeft de Stichting Historisch Hoeflake ook haar 
werk gedaan: veel foto’s vermelden naast de activiteit het 
jaartal en de namen van de mensen die erop staan. Waar dit 
niet het geval is, hoort de stichting dat graag.

Stichting Historisch Hoeflake
De Stichting Historisch Hoeflake wil inwoners van 
Hoevelaken bewustmaken van de historie en de eigen 
identiteit van het dorp. Het organiseren van exposities is een 
van de manieren waarop de stichting dit doet. De expositie 
over 50 jaar Eshof sluit hier prachtig bij aan. Op 
www.historischhoevelaken.nl staat meer informatie over de 
stichting.

De expositie is gratis te bezoeken vanaf 31 augustus tot en 
met zondag 21 september op zaterdag en zondag van 13:30 
tot 16:30 uur. Meer informatie over de activiteiten rond 50 
jaar Eshof is te vinden op www.50jaareshof.nl. 

Ben de Graaf
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De eerstesteenlegging van de Eshof              

    
Gemeentezondag '76 H. Uiterwijk, R. Bloklander, G. Hummel 

Een muzikaal rondje Europa 
met Voxtet en Ab Weegenaar 
Op 27  september komt Voxtet,  dubbelkwartet  uit 
Amersfoort, naar de Eshof!

Zij trakteren de luisteraars op een ‘Rondje Europa’. 
De verschillende landen in Europa hebben fantastische 
componisten voortgebracht. Voxtet brengt composities die 
mogelijk ook iets laten horen van de cultuur van het 
betreffende land. 
U reist bijvoorbeeld van Tsjechië met Kodaly naar Engeland 
met Whitacre en van Noorwegen met Grieg naar Italië met 
Vivaldi. Uiteraard slaan we ook de bekendste componist van 
ons eigen land, Sweelinck, niet over. De reis wordt toegelicht 
door een reisleider die u allerlei wetenswaardigheden over de 
componisten meegeeft. Het wordt een leerzame trip maar 
vooral ook een reis om van te genieten! 
Dus ‘fasten your seatbelts and relax!’

Tickets: www.50jaareshof.nl/tickets
Prijs: €12,50

Datum: 27 september 2025
Locatie: Eshof – Hoevelaken
Tijd: 20.00 uur

Opsporing verzocht
Het is al weer lang geleden, maar ooit werd de 
Liturgietafel voor de Maaltijd van de Heer afgedekt 
met een heel groot wit tafellaken.
Het is verdwenen, en tot nu toe heeft niemand ons 
kunnen vertellen waar dit laken gebleven is... 

   > Is het weggegeven? 
   > Heeft het een andere bestemming gekregen?
   > Ligt het waar wij nog niet hebben gezocht?

Hoe dan ook, wij willen graag weten waar dit 
tafellaken is gebleven. 
Wie kan ons hier meer over vertellen?

Namens het College van Diakenen,   
Dora den Hartogvan Dijken    
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 35 jaar FREE! – Vier het mee 
met muziek, herinneringen en 
een feestelijke veiling! 
Op zaterdag 20 september is het feest in De Eshof in 
Hoevelaken,  want  het  enthousiaste  en  veelzijdige 
koor FREE! viert haar 35jarig  jubileum met een 
spetterend jubileumconcert!

Sinds de oprichting in 1990 heeft FREE! een indrukwekkend 
repertoire opgebouwd en onder leiding van Lodewijk de 
Vriesvan Hoeijen nemen de huidige leden je mee op een 
muzikale reis door de tijd.

Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk;  
iedereen is van harte welkom!

Maar dat is nog niet alles! 
Onderdeel van het concert is een vrolijke veiling van 
favoriete FREE! songs. Een uur lang genieten van een 
concert, en vervolgens kun je, onder het genot van een hapje 
en een drankje, bieden op de nummers die jij gemist hebt in 
het concert én toch graag nog een keer live wilt horen. 
De liedjes met de hoogste biedingen worden gezongen als 
feestelijke afsluiting van de avond. 
Een compleet avondvullend programma dus!

Kom luisteren, zingen, herinneren en meevieren – het wordt 
een avond vol muziek, plezier en verbondenheid. 
Zet het in je agenda en neem iemand mee!

Tot zaterdag 20 september in De Eshof!

Sierou de Vries

Bedankkaart
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Terugblik op 50 jaar Eshof

'De  Eshof  ervaar  ik  als  een 
warme,  betrokken  en  open 
kerkelijke gemeenschap.'

Frits Harmsen verhuisde met zijn gezin in 1975 van 
Apeldoorn naar Hoevelaken. Hij heeft 50 jaar Eshof volledig 
in beeld. Op 1 juni van dat jaar werd de eerste kerkdienst in 
het gebouw van de Eshof gehouden. Hij voelt zich thuis 
binnen de Eshof en werd regelmatig voor een vrijwilligers
functie gevraagd, waarop hij meestal ja zei, want nee zeggen 
ligt niet in zijn aard. 
Kort na zijn pensionering raakte Frits betrokken bij de 
Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO. ‘Op deze 
wijze behartigde ik met mijn medebestuurders de belangen 
van zo’n 9000 leden bij het pensioenfonds en bij de 
zorgverzekeraar. Als gesprekspartner aanschuiven in het 
overleg met het pensioenfonds, de bank en de vakbonden om 
zo goed mogelijke voorwaarden eruit te slepen, is 
buitengewoon interessant. Op deze wijze kon ik iets 
betekenen voor mijn excollega’s bij de bank,’ zo zegt Frits.

Geen neezegger
Frits is iemand die moeilijk nee kan zeggen en toen hij 
gevraagd werd om diverse functies binnen de Eshof te 
bekleden, was zijn antwoord steeds: ‘Ja, dat wil ik wel.’ 
Hij vond het ook leuk om dat te doen en had eigenlijk geen 
reden om nee te zeggen. Binnen het binnenlands bedrijf van 
ABN AMRO was hij vanuit een directiefunctie o.a. 
verantwoordelijk voor diverse reorganisaties en 
veranderingen op diverse plekken in het land. In het kerkelijk 
wereldje van de Eshof deed en doet hij vrijwilligerswerk: lid 
van de jeugdraad (1977); secretaris van de Commissie van 
Beheer (1982); voorzitter van de Diaconie (1997); voorzitter 
van de Kerkenraad (2002); voorzitter van het college  van 
kerkrentmeesters (2021). Door zijn vele functies kent hij veel 
mensen binnen de Eshof en dat is altijd makkelijk. Frits merkt 
op: ‘Als kerkrentmeester krijg je niet alleen te maken met de 
financiële kant van de kerk, maar ook met het omvangrijke 
verduurzamingsproces van de afgelopen jaren. Een 
interessant en leerzaam traject dat dankzij fantastische 
collega’s in het college tot een goed einde is gebracht.’

Zuinig met de centen
De inkomsten van een kerk zijn de jaarlijkse vrijwillige 
bijdragen en collecten. Maar ook activiteiten in het verleden 
o.a. de jaarlijkse rommelmarkt en tot op de dag van vandaag 

de BAK droegen en dragen financieel bij. De kerk is 
hypotheekvrij en de predikant en de beheerder staan op de 
loonlijst. Ook zijn er inkomsten uit de verhuur van de zalen. 
‘Maar dat betekent niet dat je maar raak kunt doen qua 
uitgaven. De exploitatie van het gebouw vraagt om een 
zorgvuldig beleid. We kunnen ons bedruipen, we zijn 
spaarzaam, maar de kosten moeten beheersbaar blijven,’ zo 
stelt de voorzitter van de kerkrentmeesters. 

Hoge geefbereidheid
Is de Eshof energiezuinig? ‘Ja, we hebben onlangs renovatie
werkzaamheden op touw gezet: de kerkzaal werd grondig 
aangepakt, er liggen zonnepanelen op het dak, er branden 
ledlampen, in de kerkzaal ligt vloerverwarming, er zijn 
airco’s aangebracht. Het energieverbruik is drastisch 
teruggebracht. Als kerkrentmeesters zijn wij niet ontevreden 
over onze financiën. De geefbereidheid van onze leden is  
hoog. Dat hebben we wel gemerkt bij de actie zonnepanelen. 
Gemeenteleden voelen zich zonder meer  medeverant
woordelijk. De predikant werkt fulltime, maar het ledenaantal 
loopt wel langzaam terug. Daar kunnen we niet omheen. Op 
lange termijn zijn er zeker zorgen. Op dit moment zijn er zo’n 
900 leden met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 54 jaar. 
De vraag doet zich voor of we in de toekomst alles in stand 
kunnen houden. We kunnen niet steeds meer vragen van 
minder mensen en we kunnen ook niet de huren blijven 
verhogen. Op dit moment kunnen we aan al onze 
verplichtingen voldoen, maar we voeren wel een strak 
financieel beleid. Spring niet verder dan je polsstok lang is,’ 
aldus Frits. 

Koel BRIESje
De Eshof organiseert regelmatig activiteiten in het kader van 
vorming en toerusting. ‘Wij vonden deze naam enigszins 
oubollig en enkele jaren geleden werd er een nieuwe naam 
bedacht: BRIES: dit staat voor Bezinning, rust, inspiratie, 
educatie en samen. Het is niet zomaar een afkorting, BRIES 
is de zachte bries, waarin Elia God ervaart (1Kon. 19 vers 12). 
We doen ons best om spraakmakende activiteiten op te zetten 
en plannen deze zoveel mogelijk ook overdag, want we 
merkten dat in de donkere winterdagen mensen  niet graag
’s avonds uit huis willen. Een lezing spreekt ook niet altijd tot 
de verbeelding, dus proberen we in ons aanbod de nodige 
variëteit aan te bieden. Vers in het geheugen ligt nog een goed 
bezochte avond over Palestina en Israël. Dominee Alke 
Liebich heeft drie maanden actief in en om OostJeruzalem 
gewerkt en zag met eigen ogen hoe het is voor de Palestijnen 
om achter een muur te moeten leven. Alke benadrukte dat er 
hoe dan ook een politieke oplossing moet komen, want wat er 
nu gebeurt, is nauwelijks te bevatten,’ zo meent Frits.

Mooie oecumenische reizen
Frits werkte ook mee in een reiscommissie, die regelmatig 
oecumenische reizen organiseerde. Bij voorbeeld naar Italië, 
Praag, Ierland, Georgië en Armenië. Tussen 1996 en 2022 
zijn er 12 reizen geweest.           >>>>
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Zondag 13 juli 2025
Eigen diaconie

Zondag 20 juli 2025
Stichting Moederzorg
Saskia van ’t Veer komt in het werk als kraamverzorgster 
regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede 
geboren wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om 
ouders of een alleenstaande moeder, na de bevalling, te 
moeten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol 
en armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen en is 
Stichting Moederzorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. 
aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals 
bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze beschimmelde 
matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, 
handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert 
de stichting met enige regelmaat luiers aan de voedsel
bank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te 
steunen zodat zij beter voor hun kinderen kunnen zorgen?

Zondag 27 juli 2025
Eigen diaconie

Zondag 3 augustus 2025
Collecte noodhulp Soedan 
Met deze collecte wil de ZWO aandacht vragen voor de 
situatie in Soedan. Het wordt wel de ‘vergeten oorlog’ 
genoemd. Kerk in Actie heeft oog voor de situatie in 
Soedan en verleent op meerdere manieren hulp. Samen 
zijn we kerk en stellen we mensen centraal, boven 
politiek en economische motieven. Uw bijdrage maakt 
een groot verschil voor de mensen in Soedan. 

Noodhulp in ZuidSoedan 
Tot 2011 waren ZuidSoedan en Soedan één land. In 
2023 brak er opnieuw een burgeroorlog uit in Soedan. 
Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de 
vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt hulp aan 
vluchtelingen in Soedan en buurlanden ZuidSoedan en 
Ethiopië. Mensen die ooit familie hadden in het huidige 
ZuidSoedan, vluchten daar naartoe. Iedere dag komen 
nieuwe vluchtelingen hongerig en uitgeput in Zuid
Soedan aan. Ze moeten een plek zien te vinden in een van 
de vele opvangcentra of zelf ergens neerstrijken. >>>>

Als voorbeeld Toscane: deze landstreek ligt ten zuidoosten 
van Florence en daar verbleef het reisgezelschap in het 
Diaconale Centrum Casa Cara van de Waldenzen in Regello, 
rustiek gelegen midden in de natuur en met een prachtig 
uitzicht op de omgeving. Er was sprake van een gevarieerd en 
evenwichtig programma. Vooral de mooie stadjes met 
eeuwenoude kerkjes trokken de aandacht. De Waldenzen 
vormen een kleine protestantse minderheid. Frits zegt: 
‘Contacten kwamen tot stand dankzij Ellie Boot, die in Italië 
gestudeerd en gewerkt heeft. Het katholieke element werd 
ingevuld door Adri Maat, salesiaan van Don Bosco. We 
probeerden de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat deze 
reizen voor vrijwel iedereen haalbaar waren. We zijn ermee 
gestopt, maar het zijn hele mooie herinneringen.’

Vrijwilligers als bindmiddel
‘Binnen de Eshof participeren veel vrijwilligers: pastorale 
ouderlingen hebben een coördinerende rol binnen onze 
kerkelijke gemeenschap en daarnaast werken we met enkele 
pastorale medewerkers, die een speciale cursus hebben 
gevolgd om specifieke pastorale hulp te kunnen bieden. 
Gelukkig hebben we binnen het college van kerkrentmeesters 
en de diaconie geen vacatures. Dat was weleens anders. Het 
werven van vrijwilligers is soms best lastig, maar meestal lukt 
het wel. Een taak hebben binnen de kerk staat niet altijd 
bovenaan het lijstje. Zo’n 170180 vrijwilligers staan klaar en 
vormen een belangrijk bindmiddel tussen de kerk en de 
gemeenteleden. De Eshof ervaar ik als een warme, betrokken 
en open gemeenschap, waarin iedereen zich thuis moet 
kunnen voelen. Dat is onze kracht. We zijn als kerk geen 
bastion, iedereen is welkom en er is sprake van een open 
kerkelijke gemeente. Mensen voelen zich aangetrokken en 
als kerk hebben we zeker een plek in Hoevelaken verworven. 
Met het gebouw zijn wij op de toekomst voorbereid, maar 
zeker ook als organisatie,’ zo besluit Frits Harmsen. 

Alex Hollestelle  

1e collectes juli en augustus
Zondag 6 juli 2025
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is, heeft de diaconie 
van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken die in financiële 
nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze 
hulpverlening is mensen de weg wijzen, te begeleiden 
naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de 
maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard 
nodig hebben. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!
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De 2e collectes in 
juli en augustus 
Op 6 juli: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit leden van 'de Eshof' en 
de St. Paulusgeloofsgemeenschap.  Dankzij uw bijdrage 
is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden 
van gespreksgroepen en themaavonden.

Op 13 juli en 7 september: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen 
graag zo houden. De kosten worden flink in de hand 
gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud 
wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel komende jaren 
een mooi en veilig Godshuis hebben waar we elkaar 
kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als Groene kerk 
voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!

Op 20 juli: Beeld en geluidsinstallatie
Dankzij een groep enthousiaste 
gemeenteleden is niet alleen de 
geluidsinstallatie verbeterd 
maar is ook de beeldverbinding 
met De Eshof tot stand 
gekomen. 

Door een forse investering en de inzet van een groep 
vrijwilligers is nu elke dienst in geluid en beeld te volgen. 
Ook de beamer is een waardevolle toevoeging hierop. 
Voor de kosten van de installatie en het onderhoud van de 
software vragen wij u de collecte van harte te steunen.

Op 27 juli: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht 
hebben, in navolging van Christus, God en elkaar lief te 
hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn/ 
haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking 
in de erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen 
we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, 
koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard 
worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd.

Op 3 augustus:  Onderhoud orgel en piano
In 1997 is het orgel in de Eshof geplaatst, waar het zowel 
voor de begeleiding van de gemeentezang als voor de 
ondersteuning van de Eshof cantorij wordt gebruikt. 

Dit prachtige instrument 
heeft 13 registers, w.o. 
twee fraaie tongwerken, 
verdeeld over 2 
klavieren en pedaal. 
Uiteraard dient zowel 

het orgel als de piano met regelmaat te worden 
onderhouden en gestemd. Met uw bijdrage kunnen we 
blijven genieten van prachtig orgel en pianospel. >>>>

Drinkwater, hygiëne en sanitair in Soedan 
Mensen die op de vlucht zijn in eigen land, belanden in 
overvolle vluchtelingenkampen waar aan alles een tekort 
is. Kerk in Actie zorgt dat vluchtelingen voorzien worden 
van schoon drinkwater, veilig sanitair, hygiënemiddelen 
en voorlichting hoe je ziektes kunt voorkomen. Mensen 
ontvangen jerrycans, emmers, zeep, waspoeder, tanden
borstels, tandpasta en maandverband. Waar nog geen 
waterputten geslagen zijn, wordt via vrachtauto's 
drinkwater geleverd. Ook worden latrines gebouwd en 
plekken om handen te wassen.  Op opvanglocaties 
kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp 
krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die 
hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.

Zondag 10 augustus 2025
Eigen diaconie

Zondag 17 augustus 2025
Leger des heils 
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis 
in de breedste zin van de betekenis. Hulp door eten te 
verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de 
vorm van dag en nacht opvangvoorzieningen, maar 
ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die 
ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. 

Zondag 24 augustus 2025
Eigen diaconie

Zondag 31 augustus 2025
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samen
werking tussen de verschillende diaconieën van de
gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. 
Het NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot
schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal 
keren dankbaar ingezet in Hoevelaken. Ook 
organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject 
waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op 
vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie 
mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassings
pakketten uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. 
Om deze samenwerking te houden is uw bijdrage zeer 
welkom!

Herman  Julsing  
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Op 10 augustus: Kinderdienst
Voor de kinderen in de basis
schoolleeftijd is er op zondag een 
gedeeltelijke eigen dienst waarbij 
een klein groepje bevlogen 
vrijwilligers de kinderen verhalen 
vertelt en met hen tekent en 
knutselt zodat Het Woord ook 
voor de kinderen gaat leven. 

Op 17 augustus: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugd
ouderling(en), pastoraal medewerkers en onze predikant. 
In samenwerking met diakenen en contactpersonen 
vervult  men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. 
Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team 
bezoeken aflegt, en ook pastorale cursussen kan volgen.

Op 24 augustus: Paasen doopkaarsen
Elk jaar worden er weer een nieuwe paaskaars en 
een aantal doopkaarsen besteld. Het Licht van 
Pasen wordt in de paasnacht aangestoken en de 
paaskaars is dan al in volle pracht gebracht door 
bijvoorbeeld de kinderen van de 
basiscathechisatie of door een creatief 
gemeentelid. Bij de doop wordt een kaars 
aangestoken aan het Paaslicht en krijgt de 
dopeling het Licht mee naar huis. 

Op 31 augustus: Jeugd en Jongerenwerk
Met uw bijdrage wordt de basiscatechisatie uit het jeugd 
en jongerenwerk bekostigd. De coördinatie van het 
jeugdwerk is op projectbasis door onze jeugdouderlingen.

Collecteoverzichten

José van Dasselaar    

In de Eshoftuin: de zomer!

In de tuin is de zomer goed zichtbaar. Het groeit en bloeit 
volop. De eerste groenten zijn geoogst en natuurlijk gegeten, 
tot volle tevredenheid. We hebben gelukkig veel minder last 
van slakken dan vorig jaar; toen hanteerden we zelfs een 
‘slakkenvangrooster’. Door het droge weer hebben we nu een 
‘gietrooster’, voor in de avond. Sinds kort beschikken we 
over een nieuwe pomp, zodat we het grondwater kunnen 
oppompen in de vele gieters. En dat helpt, we zien per dag dat 
de groenten en bloemen groeien. Sproeien is groeien.
Kom kijken en, indien mogelijk, neem wat mee.

Wij zijn aanwezig op woensdag en zaterdagochtend. Van 
harte welkom zo na koffietijd, 10.30 uur. 

Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: 
Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20RABO0302206299 
o.v.v. donatie Eshoftuin.

Bedankbrief
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Vooraankondiging lunch op 
startzondag 14 september a.s.
De zomerperiode moet nog beginnen, toch zijn wij al 
bezig met de startzondag, die dit jaar op zondag 14 
september a.s. zal plaatsvinden. 

Afgelopen april stonden we met de geweldige musical As it is 
in Heaven, in de Eshof, op de planken. Het bleek zo’n succes 
dat theater Streams Breede Beek uit Nijkerk ons heeft 
gevraagd om op 7 en 8 november 2025  in hun theater de 
musical nog een keer op te voeren!
 
Zie voor meer informatie én voor het bestellen van kaarten: 
www.musicalhoevelaken.nl

Om de kosten voor deze productie te kunnen opbrengen, 
dragen alle leden – via sponsoracties – hun steentje bij. 
Wij hebben het plan opgevat om u tijdens de startzondag, op 
14 september, van een smakelijke lunch te voorzien.

Voor 5,00 ontvangt u een vers bereide, smakelijke en 
uitgebreide lunch. 
Om er voor te zorgen dat iedereen, die dat wil, ook zo’n 
lekkere lunch kan krijgen (en om verspilling tegen te gaan), 
willen we u dit jaar vragen om u aan te melden voor de lunch.

Dat kan door een berichtje te sturen naar: 
riannedevries@gmail.com of naar: 06361 205 30.
Als u laat weten met hoeveel personen u wilt lunchen, gaan 
wij daar voor zorgen. Betalen kan op 14 september ter plekke 
via een QRcode, of d.m.v. gepast contant.

Met vriendelijke groeten,

John Breugem  
 Rianne de Vries  

Titia Zijlstra  
Diana KneppersDoornekamp  

Update ZWO
Deze  update  gaat  over  ons  team, 
Queen of Peace in Uganda en alles 
rondom het project in Aghaiani. 

Maar eerst nog even dit: Soedan!
Bij de collecte van 3 augustus vragen we specifiek aandacht 
voor de treurige situatie in Soedan. Een land in oorlog  wat 
veel mensen niet weten, vanwege de zovele brandhaarden in 
de wereld die de aandacht hiervoor verdringen.

Henry Westein
Het team van de ZWO bestond na het vertrek van Celine 
Vrijhoef nog uit drie leden. We hebben een nieuw teamlid 
gevonden: Henry Westein. Dat vinden we natuurlijk heel fijn. 
We zijn nu met ons vieren: Annika van Oosterom, Wim van 
Vliet, Henry Westein en Gerwin Duine. We zijn nog op zoek 
naar een vijfde lid om de groep weer compleet te maken. 
Iedereen is welkom om deel te nemen en kan hiervoor contact 
opnemen met Gerwin. Het is mooi als een betrokken (jonge) 
dame zich aanmeldt! We horen graag van je.

Aghaiani Summercamp & Day Care Centrum
Op zaterdag 12 juli gaan Zeger en ik naar Georgië. Zeger is 
geslaagd en hij vindt het leuk om een bergwandeltrektocht in 
de hoge Kaukasus te ondernemen. In de eerste week gaan we 
deze trektocht doen; we hebben daar erg veel zin in. En als we 
er toch zijn, gaan we natuurlijk naar onze vrienden in Tbilisi 
en Aghaiani. In de tweede week gaan we met Eliso en Beso 
enkele dagen met op pad. We gaan naar het klooster David 
Garedzja, tegen de grens met Azerbeidzjan en naar het 
DayCare Centre in Aghaiani. We gaan in deze week ook op 
kamp met de jongeren van Aghaiani. Dankzij de collecte van 
27 april en een bijdrage van de diaconie kunnen er 30 
jongeren mee op kamp dit jaar. Eliso en vooral Beso is
erg blij dat dit kamp weer door kan gaan. Zeger en ik houden 
de app Polarsteps bij op onze reis. 
Als je het leuk vindt om onze reis te volgen, stuur dan een e
mail naar gerwin.esther@kpnmail.nl of stuur mij (Gerwin 
Duine) een WhatsAppje.             

>>>>
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Bouwwerkzaamheden in het Day Care Centrum
In de Rondom van april hebben we aangegeven dat de werk
zaamheden verder gaan van het DCC. Inmiddels zijn de 
leidingen ‘weggewerkt’ en is de betonvloer gestort. In juni is 
het plafond gemaakt en de muren zijn nu glad gestukt met wit 
pleisterwerk. Een hele metamorfose als je nu de foto’s ziet.

Na onze reis in juli bekijken we de evt. vervolgstappen.

Queen Of Peace Highschool
De afgelopen weken is er 
veel gebeurd op de Queen 
of Peace Highschool in 
Mpigi, Oeganda. Op 2 juni 
is Queen nummer 3 
geboren. Ondanks dat de 
naam anders doet 
vermoeden, is het een 
stiertje. Queen 3 is het 
tweede kalfje van de 
moederkoe (Queen 1). 

Het andere goede nieuws dat we vandaag delen, is dat QoP 
Highschool de vergunning binnen heeft om onderwijs te 
geven in S5 en S6; de twee bovenbouwjaren. Dit betekent dat 
de school onderwijs kan aanbieden van leerjaar S1 tot en met 
S6, de hele middelbare school! Hiermee heeft Queen of Peace
Highschool ook toestemming om examens af te nemen in S4 
en S6. Dit betekent dat de jongeren op hun eigen school hun 
opleiding kunnen afronden. Zo wordt voorkomen dat ze 
moeten afreizen naar een andere school in Kampala voor hun 
examens of helemaal geen examens maken, waardoor ze hun
diploma nooit krijgen en daarmee ook niet doorstromen naar 
vervolgonderwijs. 
We zijn heel dankbaar dat na een lange tijd dit nu mogelijk is 
op de QoP Highschool en meer jongeren hun diploma’s 
kunnen halen. 
Dank voor al jullie support hierin!

Groeten van het ZWOteam   
Annika, Henry, Wim en Gerwin   

De Eshof  Groene kerk, 
groene tips *

In de vorige Rondom stonden 
tips over ‘anders eten’. Die 
komen uit het boek van Alfred 
Slomp: ‘Wat je wél kunt 
doen’. Een boek vol tips om 
duurzamer te leven op vijf
gebieden: minder spullen, 
vervoer, anders eten, energie
zuinig wonen en systeem
verandering.
Met toestemming geven we 
hier een paar van de vele tips 
weer. Lees het vooral als tips 
die je kunnen helpen om 
‘groener’ bezig te zijn, en niet 
als iets dat ‘moet’. 

Dit keer een drietal tips over minder spullen, ook digitaal!
1. Neem geen gratis spullen aan.
Die handdoek bij de aankoop van een tweede pak wasmiddel 
gaat meestal gewoon op de grote stapel. Net als de inhoud van 
de gratis babydoos die je kreeg bij de aanschaf van de 
babykleertjes. Het zijn spullen die je vaak niet nodig hebt.
2. Ga in gesprek met je huisgenoten.
Delen zij de wens om minder spullen te hebben? Dan krijg je 
het alleen voor elkaar als je hierover in gesprek gaat en met 
elkaar een plan maakt.
3. Verwijder oude emails en leeg je inbox.
Iedere email die bewaard wordt, moet opgeslagen worden en 
stoot dus CO2 uit. Verwijder oude emails en krijg meteen 
een overzichtelijke inbox. Moet je iets onthouden en 
opschrijven voor later? Gebruik je mail niet als todolijstje.
* Tips uit ‘Wat je wél kunt doen. De groene Vijf voor een duurzaam 
leven’ van Alfred Slomp. Uitgeverij Plateau, Amersfoort, 2023.  

Lieske Duim  

De redactie vraagt:
Op pagina 20 van deze Rondom staat de 2e aflevering 
van de nieuwe rubriek "Uitgelicht" waarin we onderdelen 
van onze geloofsgemeenschap belichten d.m.v. foto's. 
In de Rondom van mei (p. 20) vindt u de eerste: cantorij. 
De foto's zijn tot nu toe gemaakt door een redacteur...
Wilt u met uw groepje binnen de Eshof* ook deelnemen 
aan deze rubriek? Mail dan uw foto's naar de redactie:
rondomdeeshof@gmail.com

* Kerkenraad, wijkteams, diaconie, kosters, tuinteam, 
schoonmaakploeg, pastoraal team, techniekteam, 
bloemen, kerkrentmeesters, ZWO, koffieteam, etc.
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https://eshof.pgdeeshof.nl/index.php/nieuws
http://www.pgdeeshof.nl/
https://eshof.pgdeeshof.nl/
mailto:webteam@pfdeeshof.nl
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VAKANTIETASSEN
Al een aantal jaren krijgen kinderen (tot het eind 
van de basisschool) die niet op vakantie gaan, een 
'Vakantietas'. Daarin zit speelgoed, een ijskaart, 
een leesboek en voor de hele kleintjes ook een 
tandenborstel. Dit jaar zijn wij bij het vullen van 
de tassen weer genereus geholpen door een 
inkoopcombinatie uit Hoevelaken en een boek
handel uit Amersfoort. Wij bedanken hen hier 
hartelijk voor. Ook bedanken wij alle mensen uit 
de Eshof die ons geholpen hebben met het 
verzamelen van gegevens van de kinderen. Het 
verzamelen van namen, leeftijd en geslacht is in 
deze tijd waarin privacy een extra groot goed is, 
geen sinecure. Van een aantal kinderen in 
Hoevelaken die hiervoor in aanmerking komen, is 
het ons niet gelukt de benodigde gegevens te 
verzamelen. 

Wij verzoeken u dan ook: Blijf ons namen en 
gegevens van kinderen doorgeven, zodat wij hen 
volgend jaar wel kunnen verwennen met een 
Vakantietas. En, wees ervan verzekerd, wie deze 
kinderen zijn blijft binnen de diaconie.
Nogmaals hartelijk dank!

Namens het College van Diakenen   
Dora den Hartog en Trudy Julsing   
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Uitgelicht: het distributieteam
In deze rubriek belichten we onderdelen van onze geloofsgemeenschap. Deze maand: het distributieteam.
In de Rondom van mei 2025 hebben we de cantorij in de schijnwerpers gezet. Deze maand laten we het begin zien van een hele 
operatie: tientallen mensen doen (nadat de Rondom geschreven, opgemaakt en gedrukt is) de distibutie ervan. Het begin speelt 
zich af in de Eshof, waar Annie, Frans en Jan wachten op Klaas, die de honderden Rondoms ophaalt bij de drukker...

Het distributieteam: Klaas Schaak, Frans Hanse, Annie Hanse en Jan Beitler
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Waarom ben ik hier?
Die  vraag  stellen  we  ons 
allemaal weleens. Wat doe ik 
hier? Wat voor nut heeft dit?
 

Bij grote gebeurtenissen kan deze vraag opeens heel 
indringend worden. Wil ik hier nog wel zijn/aan meedoen? 
Wat is mijn rol? De decorstukken van het toneel van het leven 
zijn net verschuivende panelen, waar je je steeds weer toe 
moet verhouden.
Gesprekken over de zin van het bestaan en boeken, hoe om te
gaan met de verschillende levensfasen, zijn populair. In mijn
werk als docent aan de huisartsopleiding was ik op zoek naar 

een neutrale, objectieve basis om dit 
onderwerp te bespreken.
Het boek ‘Waarom ben ik hier? Een kleine 
wereldgeschiedenis van zingeving’ van
Rens Bod is een mooi bruikbaar weten
schappelijk onderbouwd standaardwerk. 
Zo objectief mogelijk inventariseert Rens 
Bod de verschillende wijzen waarop 
mensen in andere tijden en culturen met 
zingeving zijn omgegaan. 

Het raakte en prikkelde mij om deze vragen opnieuw te 
stellen, oude antwoorden te toetsen en nieuwe plannen te 
formuleren en praktisch toepasbaar te maken. Al lezend 
realiseerde ik mij dat zingeving niet statisch maar juist uiterst 
dynamisch is! Steeds weer moet je je verhouden tot een 
veranderende situatie of omgeving.
Dit opnieuw formuleren en toewijden werkt inspirerend en 
maakt hongerig naar verdieping én gemeenschapszin. Elke 
levensfase en situatie heeft haar eigen karakteristieken, 
hobbels en uitdagingen. Hoe bijzonder is het om dat met 
elkaar te ontdekken en te delen.
In drie bijeenkomsten dit najaar wil ik in een kleine groep 
(maximaal 8 personen) dit boek van Rens Bod gezamenlijk 
bespreken. Waar kan dat beter dan binnen de Eshof
in Hoevelaken, waar zich zo’n belangrijk en bepalend deel 
van mijn leven heeft afgespeeld. Ik zie ernaar uit jullie te 
ontmoeten. Fijne zomer en hartelijke groet,

Data: maandag 29 september, 13 oktober en 3 november
Plaats en tijd: Lindenhof 18, 14.0016.00 uur
Leiding: Martin Beeres
Opgeven: fritsharmsen@kpnmail.nl of: 0620162652

Martin Beeres   

Meer lezen? 
>> Interview in Trouw met Rens Bod: https://www.trouw.nl/religie
filosofie/waarzingevingvoornederlandersvooraluitbestaat
strevennaarkennisenzoekennaarschoonheid~b60f8029/
>> ‘Waarom ben ik hier?  Een kleine wereldgeschiedenis van 
zingeving’, Rens Bod, Prometheus, 2023, ISBN 978 90 446 5223 9 
(ook als ebook verkrijgbaar)

Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Inge Pie, Ad Ritmeester, Herman Wieser en Jan van de Kuilen.
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata
Inleverdatum voor het septembernummer:
dinsdag 26 augustus 2025.
Inleverdatum voor het oktobernummer:
dinsdag 25 februari 2025.

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375
t.n.v. Prot. Gemeente 'de Eshof' Rondom.
Wij vragen een bijdrage van € 25, voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie). Als u alléén de digitale 
Rondom wilt ontvangen vragen wij een bijdrage van € 7,50.
Wilt u de Rondom ook digitaal  of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u een mail sturen: digitale.rondom@gmail.com
Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com. We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof'  www.pgdeeshof.nl  is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week. Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

A U T O D I E N S T
Wilt  u  vervoer  naar  de  kerkdienst  in  de 
Eshof, neem dan in de maand juli contact op 
met Frits Harmsen en in augustus met Adri 
Zijlstra.




