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                 ZINGEN IN DE KERK

Wanneer ik zing met allen om mij heen,
dan wordt mijn adem van mij afgenomen.
Alleen zó kan ik weer op adem komen,
niet meer van mij alleen, maar algemeen.

Zingen, dat doe je niet uit volle borst, –
je zingt inademend, omdat je leeg bent,
tegen de eenzaamheid in zing je, tegen
het ‘nee’, je zingt zoals je drinkt: van dorst.

Het lied is daar wanneer ik nergens ben,
komt naar mij toe als een gezant van verre,
het neemt me op in het gezang der sterren,
het spreekt een taal die ik vanzelf niet ken.

Het telt niet mee, het geldt als nutteloos,
zijn waarde past niet in de aard der dingen, –
maar het wordt nieuw van gloed als wij het zingen,
al kwam het ook uit de oeroude doos.

Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik.
Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren,
zal ik tot de gevleugelden behoren,
er groeit een halleluja uit een snik.

De toonladder van Jakob daalde neer
waar ik verdwaalde. Hoor, sublieme schreden
gaan op en af en waar ik lig beneden
staat, mij vertroostende, naast mij de Heer.

Willem Barnard             
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zondag 08 juni 10:00 uur ds. Ellie Boot/Pinksteren
Collecten: Straatpastoraat Amersfoort en Cantorij

zondag 15 juni 10:00 uur Arwin van Wilgenburg
Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

zondag 22 juni 10:00 uur ds. Gert Landman, de Bilt
Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

zondag 29 juni 10:00 uur ds. Rik Willemsen, Castricum
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Jeugd en Jongerenwerk

zondag 06 juli 10:00 uur ds. Ellie Boot+?/Petrus en Paulus/oec/Paulus Centrum
Collecten: Eigen diaconie en BRIES

Agenda
                                                                                   

woensdag 11 juni 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 12 juni 14:30 uur Nassaulaan 54 Wijkteam 8

donderdag 19 juni 20:00 uur Kleine Kerkenraad

maandag 23 juni 09:30 uur Akkermaalshout 11 Wijkteam 2

woensdag 25 juni 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 03 juli 20:00 uur College van Diakenen

woensdag 09 juli 13:30 uur Inloopmiddag

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Kerkdienst en liturgie
Houtkunst van Lilian Wagt

Lilian Wagt, houtkunstenares, deed de afgelopen maand mee 
aan een expositie in de Eshof. Als cadeau voor ons liet ze 
enkele mooie werken achter: een kandelaar en bakje voor de 
cupkaarsjes; twee schijven voor stompkaarsen. 
De kandelaar geeft de kaars bij het voorbedenboek het 
aanzien dat de kaars verdient. Hij staat symbool voor de 
godslamp: de lamp die getuigt van de werkelijke 
aanwezigheid van God. In roomskatholieke kerken brandt 
die meestal in de buurt van het tabernakel, waar de 
geconsacreerde hosties in worden bewaard.
Liturgisch zijn vooral die twee schijven voor stompkaarsen 
interessant. Wat symboliseren de kaarsen? Je kunt er van alles 
in zien. Zijn het de Vader en de Zoon, terwijl de Geest 
gesymboliseerd wordt door de kaars bij het voorbedenboek? 
Zijn wij het, jij en ik, nooit ver verwijderd van de godslamp? 
Misschien zien we er nog wel meer symboliek in…

Pinksterzondag – 8 juni

“De geest is gegeven om een aanvang te maken met het 
realiseren van Gods toekomst in het heden”, staat bij 
Pinksteren in mijn agenda. Pinksteren: de kroon op de beide 
andere grote christelijke feesten Kerstmis en Pasen. In het 
Pinksterfeest komen ze in een uitroepteken bij elkaar. En 
tegelijk is Pinksteren het meest ‘vage’ feest van de kerk, waar 
veel mensen geen idee meer bij hebben. Logisch, want wat is 
de Geest…? Adem, wind, lucht, vuur, duif, vlam, extase, 
vurigheid, inspiratie, niets, alles. Genesis begint ermee: “De 
geest van God zweefde over de wateren.” Ze is nooit weg 
geweest. Toch lijkt Jezus over een nieuwe vorm te spreken 
waarin God aanwezig is als hij er zelf niet meer is.
We kunnen haar moeilijk in woorden ‘vangen’, de Geest. En 
begrijpen al helemaal niet. Misschien is dat juist wel passend. 
En klopt het bij hoe God aanwezig is.
In de Pinksterdienst wordt onze zang begeleid door twee 
instrumenten die door lucht worden aangedreven: het orgel 
en de saxofoon. Adembenemend. Net als onze zang, vooral 
als we niet op tijd een hap lucht nemen...

Oecumenische viering van Petrus en Paulus

Op zondag 6 juli zijn 
we te gast in het 
Pauluscentrum. 
We vieren de 
gedenkdag van Petrus 
en Paulus en zijn om 
die reden al jaren op 
een zondag in de buurt 
van 29 juni te gast bij 
onze buren.  
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Brunchdienst op zondag 13 juli

Samen eten is een vast gebruik in de 
vroege christelijke kerken. Wat wij 
gewoonlijk doen met het Turkse 
brood, de wijn en het druivensap is 
een symbolische versie van hoe de 
maaltijd eigenlijk bedoeld is: als 
teken van het delen met elkaar van 
wat je hebt. Daarmee druk je uit dat je 
je hele zelf met elkaar deelt. Net zoals 

Jezus het deed in zijn woorden en daden.
Ieder nam daarom iets te eten of te drinken mee, al naar 
gelang wat hij of zij kon missen, en alles werd gedeeld. Het 
eten verbond hen met elkaar en met de opgestane Heer.

Op zondag 13 juli zullen we op deze oude manier samen de 
maaltijd gebruiken. Iedereen brengt iets te eten mee en we 
delen met elkaar wat er is. Op een rijtje gezet is het concept 
van de brunchdienst als volgt:
>>>  Iedereen neemt iets te eten mee. Brood, fruit, alles is 
goed. Zorg wel dat er geen bord of bestek nodig is bij het eten. 
Er zullen servetjes zijn. Bij binnenkomst wordt het eten 
verzameld op een lange tafel in de ontmoetingsruimte. Ook 
wie geen eten kan meenemen (of het vergeet) is van harte 
uitgenodigd mee te eten.
>>>  Om 10 uur begint de kerkdienst. FREE zal aan de 
viering meewerken. Voor de kinderen is er kinderdienst, waar 
ze (als ze willen) naartoe mogen tijdens de overweging.
>>>  Na terugkomst van de kinderen bidden we het tafel
gebed, waarna we opstaan en langs de tafels gaan om wat te 
eten te pakken. Het eten wordt gedeeld; of het nu veel is of 
weinig, doordat we delen zal het voldoende zijn. We delen het 
meegebrachte voedsel zoals de eerste christenen dat gewend 
waren te doen. Het eten kan overal in de kerkzaal worden 
opgegeten, zittend of staand. Koffie en thee worden tegelijk 
met het eten geserveerd. Daarnaast zijn er water en limonade.
Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

>>> Rond 11.30 uur verzamelen we 
ons weer even in de kerkzaal, zingen 
het slotlied en krijgen de zegen mee.
>>> Wie wil kan hierna nog wat 
drinken en napraten en iets erbij eten. 
Ieder neemt het eigen overgebleven 
eten mee naar huis. 
Wie nog even tijd heeft, kan 
meehelpen met opruimen.

De diakenen coördineren de maaltijd, dus het komt goed. 
Ze worden bijgestaan door wie maar de handen uit de 
mouwen wil steken en wil helpen.

Laten we er samen een vrolijke, zomerse maaltijdviering van 
maken!

Ellie Boot

Uitnodiging

Beste vrijwilliger,
Als waardering voor je inzet als vrijwilliger voor ‘de Eshof’ 
nodigen wij je met veel plezier uit voor een gezellig 
samenzijn op:  

zaterdag 7 juni 2025
van 16:30 tot ca. 19:30 uur

in de Eshof

Partners en kinderen zijn ook van harte welkom!

Wij verzorgen eten en drinken (zoals het eruitziet wordt er 
een Indonesische maaltijd verzorgd.)

Voor de catering is het fijn om te weten hoeveel mensen we 
mogen verwachten. Geef daarom voor 2 juni door of je wel of 
niet kunt komen.

Heb je bepaalde allergieën, geef het aan. Dan proberen we 
daar rekening mee houden.

We hopen dat je erbij bent!

Namens de kerkenraad,
Harmen Lanser en Lieske Duim
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'As it is in Heaven' keert terug 
op het podium!

Reprisevoorstellingen op 7 en 8 november in 
Theater Streams Breede Beek, Nijkerk.

Na het overweldigende succes van de musical As it is in 
Heaven afgelopen april in De Eshof, kon het eigenlijk niet 
anders: dit bijzondere verhaal móét nog een keer verteld 
worden. De vele hartverwarmende reacties van bezoekers – 
vol ontroering, bewondering en dankbaarheid – lieten zien 
dat deze musical diepe indruk heeft gemaakt. 

Met trots en vreugde kondigt Musicalgroep Hoevelaken 
daarom twee reprisevoorstellingen aan in Theater Streams 
Breede Beek in Nijkerk. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 
om 19.30 uur klinkt opnieuw de muziek die harten opent, en 
wordt het verhaal verteld dat zoveel mensen raakt.

Was je er in april niet bij? Dan is dit je kans. Was je er wél? 
Dan weet je waarom je dit nog een keer wilt meemaken.
Wees welkom in het sfeervolle, intieme theater in hartje 
Nijkerk en laat je opnieuw – of voor het eerst – meevoeren 
door As it is in Heaven.

• kaartverkoop via www.streamsbreedebeek.nl/
programma
• blijf op de hoogte via www.musicalhoevelaken.nl 
• check onze social media (Facebook & Instagram)
• korte link naar trailer: bit.ly/trailer_heaven 

QR code naar trailer:
 

Terugblik op 50 jaar De Eshof

‘Ontmoeting,  een  open  gemeente  en  diversiteit 
spreken mij erg aan’

Aalt van de Pol groeide op in 
Hoevelaken en was nauw 
betrokken bij het stichten van een 
buitengewone Hervormde 
wijkgemeente in wording, 
Hervormd en Gereformeerd samen 
in een nieuw kerkgebouw, het 
houden van gezamenlijke diensten, 
het Samen op wegproces, het 
beroepen van predikanten. 

Als lid van de straatnamencommissie van de gemeente 
Nijkerk pleitte hij voor de Monshouwerlaan in Hoevelaken, 
een eerbetoon aan Dirk Monshouwer, die in 2000 overleed. 
Het boekje ‘Er gaat een dominee voorbij’ is uitgegeven door 
de Protestantse Gemeente de Eshof, ter gelegenheid van de 
onthulling van de straatnaam Monshouwerlaan, door de 
gemeente Nijkerk, op 1 juni 2016, met als toelichting ‘Dr. 
Dirk Monshouwer, predikant te Hoevelaken van 19752000.’ 
In dit boekwerkje staat een citaat van gemeentelid Aalt van de 
Pol. ‘Ik ben blij dat ik Dirk ben tegengekomen. Vanouds kom 
ik uit de Dorpskerk en kende de Bijbelverhalen. Maar Dirk 
kwam soms met een heel verrassende uitleg, waardoor je er 
anders tegenaan ging kijken. Dat waren vaak echte 
ontdekkingen.’ In het boekje staat wie Dirk Monshouwer was 
als bijbelwetenschapper, als predikant en als mens. Door zijn 
werk als predikant in Hoevelaken en als wetenschapper 
maakte Monshouwer naam. 

Uitgetreden
In een vergadering in de oude Stuw werd in 1969 door een 
groep Hervormden een buitengewone wijkgemeente in 
oprichting gesticht. Zo’n 80 leden hadden behoefte aan een 
andere vorm van prediking, eredienst en manier van kerk zijn. 

Toegroeien naar samen op weg
Aalt groeide op in Nijkerkerveen en toen het gezin naar 
Hoevelaken verhuisde, ging hij naar de Schimmelpenninck 
van der Oyeschool. Daar leerde hij naast taal en rekenen ook 
de Bijbelverhalen en de Psalmen. Aalt volgde de catechisaties 
en deed uiteindelijk ook belijdenis. ‘Toen ik overstapte naar 
de wijkgemeente in wording werd mij dat kwalijk genomen. 
Ik had immers belijdenis gedaan! Ik was toch lid? Hoe kon ik 
mij dan losmaken van de Dorpskerk? We moeten zelf werken 
aan het koninkrijk van God. Soms schieten we daarin tekort. 
Nu we eenmaal een samen op weggemeente zijn, weten we 
niet meer wie hervormd of gereformeerd is. Er zijn geen 
bloedgroepen meer,’ aldus Aalt.
Kerk zijn is volgens Aalt een zoektocht naar de betekenis van 
Bijbelse verhalen. Hij heeft respect voor diverse opvattingen.
                                                                                          >>>>> 
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>>>>>  Juist de open houding spreekt hem erg aan en hij heeft 
geen enkele spijt van zijn stap die hij destijds gezet heeft. Dat 
is volgens hem te danken aan de kracht van ‘de Eshof.’

Onder één dak 
Zolang de Buitengewone wijkgemeente nog in oprichting was, 
mocht er niet gedoopt worden. Voor doopdiensten moest men 
naar Hoogland. In 1972 kwam de officiële erkenning van de 
synode. Toen werd het bestuur, kerkenraad en de gemeente een 
buitengewone wijkgemeente in wording. Gastpredikanten 
gingen voor in de diensten. Hervormden en Gereformeerden 
betrokken in 1975 een nieuw gebouw ‘De Eshof.’ De diensten 
werden in de beginjaren nog gescheiden gehouden. Dominee 
Monshouwer werd de nieuwe predikant. Aanvankelijk zouden 
hervormden, gereformeerden en katholieken in Hoevelaken 
hun diensten onder één dak houden, maar de Paulusparochie 
haakte af. ‘In het Samen op Wegproces moesten nog heel wat 
hobbels genomen worden om tot een eenheid te komen tussen 
Gereformeerden en Hervormden. Vanzelf ging dat zeker niet, 
maar het kerkenwerk kreeg steeds meer structuur en de samen
werking kon verder worden uitgebouwd. Gezamenlijke 
diensten houden, was feitelijk samenwonen om pas later te 
kunnen trouwen,’ zo vertelt Aalt.
Ellie Boot werd in 1994 beroepen. Aalt zat in de 
beroepingscommissie en dan moet je als lid kerkdiensten 
bezoeken om preken te beoordelen. Volgens Aalt een mooie en 
dankbare taak en hij was een bijzondere ervaring rijker.

Grote diversiteit
Aalt is ook koster en zegt: ‘Een mooie taak binnen de kerkelijke 
gemeente. Je moet toezien dat de diensten goed verlopen. Je bent 
de ogen en de oren tijdens de dienst. En je moet als dat nodig is, 
ingrijpen. Ik ben nu 80 jaar en wellicht wordt het tijd om te 
stoppen. Anders moet je je werk straks doen achter de rollator  en 
dat wil ik niet.’ 
Een kerkdienst heeft veel facetten. ‘Naast de preek geniet ik van 
bekende liederen, zoals die van Huub Oosterhuis. We hebben een 
schat aan nieuwe liederen. Daarnaast vind ik het samenzijn 
essentieel. Natuurlijk hoort er na de dienst koffie geserveerd te 
worden en krijg je ook gelegenheid de ander te ontmoeten. Een 
praatje over de preek of wereldse zaken is toch prima? We zijn 
een rijk geschakeerde gemeente en dat is en blijft bijzonder. 
Juist die diversiteit is een belangrijk pijler. Ook gaven mijn vrouw 
Joke en ik basiscatechese aan de wat oudere jeugd. 
Grondbeginselen uitleggen aan 12 jarigen is een flinke uitdaging, 
maar we hebben het altijd met plezier gedaan. Diaconale 
projecten ondersteunen is een mogelijkheid om goede werken te 
doen voor hen die het minder hebben. Ook het vluchtelingenwerk 
heeft mijn aandacht. Toen in 2015 een gevluchte Libiër zijn ex
vrouw in Hoevelaken vermoordde, heeft dat mij diep geraakt. 
Ik begeleidde het gezin en dan komt zo’n bericht keihard binnen. 
Je inzetten voor je medemens is hard nodig. Er zijn voor de ander 
is en blijft een christelijke opdracht, niet alleen binnen onze 
gemeente, maar ook daar buiten,’ zo meent Aalt. 

Alex Hollestelle

1e Collectes 
juni 2025

Zondag 1 juni 2025: Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is, heeft de diaconie van 
de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij 
gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op 
weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen 
de weg wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk 
functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële 
hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp 
te verlenen door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog 
veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun nodig hebben. 

Zondag 8 juni 2025: Straatpastoraat Amersfoort
Deze stichting heeft een straatpastor in dienst die vorm en 
inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat 
leven en die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de 
stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het 
pakket aan hulpverlening. De straatpastor respecteert de 
religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder 
die zij ontmoet. 

Zondag 15 juni 2025: Eigen diaconie

Zondag 22 juni 2025: Voedselbank
Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk 
wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking 
gesteld aan degenen die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 
vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 
pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in 
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er 
kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en 
donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor een 
zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie van de 
voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van 
giften. Die hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, 
verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en 
koeling voor bederfelijke waar te kunnen betalen. 

Zondag 29 juni 2025: St. Hulpdienst Hoevelaken
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligers
organisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van 
kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en 
zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een 
handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers 
van de hulpdienst voor u klaar. De hulp is bedoeld voor 
iedereen, die om wat voor reden dan ook, een helpende hand 
of een steuntje in de rug nodig heeft. Deze fantastische 
vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die
het vaak zwaar hebben. 

Herman Julsing
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De Eshof  Groene kerk
Eind februari was Alfred Slomp in De Eshof. 
Op uitnodiging van BRIES gaf Alfred een workshop over 
duurzaam boodschappen doen. Op deze interessante én 
gezellige avond was ook een boek van Alfred Slomp te koop 
met de titel ‘Wat je wél kunt doen’. Een boek vol tips om 
duurzamer te leven op vijf gebieden: minder spullen, vervoer, 
anders eten, energiezuinig wonen en systeemverandering.

Met toestemming geven we hieronder enkele van de vele tips 
weer. Lees het vooral als tips die je kunnen helpen om 
‘groener’ bezig te zijn, en niet als iets dat ‘moet’. 

We beginnen met tips over ‘anders eten’. 

1. Mijd producten die met het vliegtuig zijn 
vervoerd.
Vooral producten die kunnen bederven worden met het 
vliegtuig vervoerd. Denk hierbij aan peultjes, verse aardbeien 
of bloemen in de winter. 
Het goede nieuws is trouwens dat steeds meer supermarkten 
de vliegtuigkilometers uit de supermarkt weren.

2. Begin je boodschappen in de koelkast en 
voorkom dat je eten moet weggooien.
Bekijk voor de avondmaaltijd wat er nog in je voorraadkast en 
koelkast ligt en maak daar een heerlijke maaltijd bij. 
Heb je bijvoorbeeld nog wortels, een stuk broccoli en wat 
noedels over? Zoek naar recepten met deze ingrediënten en je 
komt vanzelf uit bij recepten van inspirerende blogs als Uit 
Paulines Keuken, Zonderzooi, de Groene Meisjes en Familie 
over de Kook.

3. Koop een weesbanaan.
Zie je bij het fruit een banaan in z’n eentje liggen? 
Dan is er een kans dat niemand hem koopt en hij uiteindelijk 
weggegooid wordt. Koop je bananen? Neem dan ook een 
weesbanaan mee.

Lieske Duim,
 Tips overgenomen uit ‘Wat je wél kunt doen.

De groene Vijf voor een duurzaam leven’ 
van Alfred Slomp. 

Uitgeverij Plateau, 
Amersfoort, 2023  

Lilian Wagt schenkt Eshof 
houtdraaiwerk na expositie

Lilian Wagt nam deel aan de expositie van 25 april tot en met 
19 mei. Zij liet na de expositie een cadeau achter in de vorm 
van een gedraaide houten kandelaar voor de kaars bij het 
voorbedenboek, een verfijnde asymmetrische schaal voor de 
waxinelichtjes en twee schijven voor kaarsen. 
Ze staan op de oude liturgietafel in de ontmoetingsruimte.

Lilian schenkt haar werk aan de Eshof in verband met het 
50jarig bestaan en haar deelname aan de expositie.

Feije Duim, medeorganisator van de exposities, noemt haar 
gift ‘heel bijzonder en ontroerend.” 

‘De Eshof’ is heel blij met het cadeau. 
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The Religion Singers
Op 17 mei hadden de Religion Singers hun reünie. Een idee 
dat is ontstaan omdat de Eshof 50 jaar bestaat.
Op 25 mei zong een afvaardiging mee in de kerkdienst. Dat 
klonk als ‘vanouds’ tijdens (en ook na  zie foto) de dienst. 

We ontvingen van Sipko van Gent nog prachtige foto’s van 
2 november 1979: Een concert in de Eshof in samenwerking 
met spiritalzanger George Webb en Jelle Koolstra. 
Dit concert was tevens afscheid van pianist George Meyer.

En voor wie de foto’s hieronder uit 1979 in kleur ziet: wat een 
tijdsbeeld geven de foto’s! 

Sierou de Vries

Gastpredikanten in juni
Op 15 juni gaat ons gemeentelid 
Arwin van Wilgenburg voor. 
De laatste 2 jaar was Arwin een 
enthousiast begeleider van de 
basiscatechese.
Arwin is een gepromoveerd 
theoloog maar geen predikant. 
In zijn dagelijks leven doceert  hij 
Geesteswetenschappen op de 
afdeling Filosofie en 

Religiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. 
Naast zijn werk op de universiteit is Arwin ook docent 
levensbeschouwing en filosofie aan het christelijk 
gymnasium in Utrecht.

Op 22 juni gaat Gert Landman uit 
de Bilt voor. 
Gert is een in de Eshof bekende 
gastpredikant. Hij was tot zijn 
emeritaat in juli 2016 verbonden aan 
de Immanuelkerk en later de 
Opstandingskerk in de Bilt.
Naast zijn predikantswerk is hij zich 
speciaal blijven bezighouden met 
liturgie. Hij promoveerde bij prof. 

Boendermaker en is als liturgie specialist al jarenlang een van 
de liturgie adviseurs van de PKN. 
Gert heeft als lid van de redactie meegewerkt aan het nieuwe 
liedboek. Een aantal liederen uit het liedboek is door hem 
vertaald, o.a. het overbekende lied 416, maar ook de liederen 
150a, 378, 837 en 973. Hij is tekstdichter van o.a. de liederen 
218 en 326 en van lied 964 tekent hij  naast de tekst  ook 
voor de melodie.
Gert is een veelzijdig man die veel publicaties op zijn naam 
heeft staan over liturgie (vernieuwing) maar ook over 
‘rituelen en symbolen’ in de kerk. 

Op zondag 29 juni gaat Rik 
Willemsen uit Castricum voor. 
In 2018 heeft Rik een gedeelte 
van zijn stage in ‘de Eshof’ 
doorgebracht. Onder de hoede 
van Ellie heeft hij toen kennis 
gemaakt met de vele aspecten 

van het werk van een predikant in een gemeente. 
De kerkdienst die hij leidde op 13 januari 2019 vormde de 
afsluiting van zijn stage. Sinds een paar jaar is Rik predikant 
in Castricum. De binding met ‘de Eshof’ wil hij graag in stand 
houden, vandaar dat hij af en toe als gastpredikant terugkeert 
op de plek waar hij het vak heeft geleerd.

Frits Harmsen
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              Oproep

José van Dasselaar is vorig jaar teruggetreden als lid 
van  het  college  van  kerkrentmeesters.  Maar  het 
werk  als  collectebeheerder  is  ze  gewoon  blijven 
doen, ondanks haar gezondheidsklachten. 

Tot op heden is het nog niet gelukt iemand te vinden 
die het van haar wil overnemen. Diverse oproepen 
in Rondom ten spijt... 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er niemand te 
vinden is die het werk van haar wil overnemen.

Daarom nogmaals deze dringende oproep! 

Het werk van een collectebeheerder komt in het kort op het 
volgende neer:

* De door de collectanten getelde collecteopbrengsten na 
de dienst meenemen of later in de week uit de kluis halen.
* Collectegelden afstorten.
* Periodiek, b.v. per kwartaal, de collecten overmaken 
naar diaconie en kerk.
* Maandelijks de ontvangen collectes verantwoorden in 
Rondom.
* Komende collectes voor de kerk onder de aandacht 
brengen in Rondom.
*     Het administreren en leveren van collectemunten.
*     Het beheren van de collecterekening van ‘de Eshof'.

José zal uiteraard uitleggen wat de diverse onderdelen 
precies inhouden. Zij is er ongeveer 3 uur per week mee 
bezig. 

Het werk kan ook prima met zijn tweeën gedaan worden. 
We zijn bezig om het leveren en administreren van 
collectemunten bij iemand anders onder te brengen.

Als collectebeheerder ben je lid van het college van 
kerkrentmeesters. Het is niet nodig dat je alle vergaderingen 
bijwoont. Daar kunnen we afspraken over maken. Ook hoef 
je geen ambtsdrager te worden.

Ben je geïnteresseerd of wil je er meer van weten, neem dan 
contact op met Frits Harmsen

Namens het college van kerkrentmeesters,  
Frits Harmsen  
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Huygens Consort laat volle 
zaal Eshof in vervoering achter
Voor de protestantse gemeente ‘de Eshof’ ging 2 mei 
2025 de geschiedenisboeken in: Huygens Consort /
Kamerkoor Stampij betovert de 185 bezoekers  in 
een volle Eshof met een indrukwekkende muzikale 
uitvoering van het dagboek van Anne Frank.

Een van de dames zegt na afloop dat ze de tranen even niet de 
baas was. ‘Het was zo mooi, ik was echt geroerd,’ zegt ze, 
terwijl ze met haar wijsvingers vanaf haar ogen een beweging 
naar beneden maakt. ‘Al ben ik sowieso een beetje 
emotioneel incontinent,’ lacht ze. Zij is niet de enige die 
geraakt is. Sommige bezoekers zijn direct na afloop letterlijk 
sprakeloos of blijven even op hun stoel zitten om het optreden 
te laten landen.

Tegenslag
Het professionele gezelschap onder leiding van Hans Tijssen 
heeft in de aanloop naar dit optreden de nodige tegenslag te 
verwerken gehad. Sopraan Tineke Roosenboom moet 
vanwege een longontsteking verstek laten gaan. Zij wordt 
waardig vervangen door Noëlle Drost. Zij studeerde in 2023 
af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, met een 
10 en een extra onderscheiding omdat ze ‘in alle opzichten 
een uitzonderlijke kunstenares is die zichzelf en iedereen om 
haar heen verlicht’. Ook een van de mannelijke koorleden 
moet afzeggen vanwege ziekte. Dit wordt ‘intern opgelost’.
 
Verhaal en muziek
Het optreden wordt gegeven in het kader van 80 jaar 
bevrijding en 50 jaar Eshof. 
Het koor wordt begeleid door Jako van Schie op piano, 
Hanka Clout op klarinet, Pamela Smits op cello en 
Kilian van Rooij op viool.

Kilian kent de Eshof, hij speelde er vroeger met zijn 
vader. ‘Het was leuk om hier weer te spelen. En dat voor 
zo’n volle zaal. Er waren veel bekenden, zoals mijn vader 
en moeder.
De combinatie van een sterk verhaal ondersteund door 
mooie muziek werkt goed. In het verhaal van Anne Frank 
zitten veel emoties die nog eens extra versterkt worden 
door de muziek. Denk aan angst, dreiging, verdriet. 
Vergelijk het met filmmuziek, ook dan versterken verhaal 
en muziek elkaar.’

De Engelse componist James Whitbourn kreeg als eerste 
toestemming om teksten uit het dagboek van Anne Frank 
in muziek om te zetten. De sopraan zingt de woorden van 
Anne, het koor geeft commentaar op de gebeurtenissen 
om haar heen. Zo horen we de woorden van Anne: ‘Ik 
hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal 
doden. Maar voor ieder die eenzaam of ongelukkig is, is 
stellig het beste middel om naar buiten te gaan, alleen met 
de hemel. Zolang dit bestaat – en dat zal altijd wel zo zijn 
– weet ik dat er een troost is voor elk verdriet.’
De zaal hoort het in vervoering aan en veert op als de 
laatste noot is weggestorven. Met een daverend applaus 
bedanken ze de muzikanten. De muzikanten op hun beurt 
bedanken al buigend het publiek.

Standje trots
Na afloop kunnen bezoekers nog even napraten met een 
drankje. De gezichten van de organisatoren staan op 
‘standje trots’. En terecht: de zaal zat vol, het 
programmaboekje zag er goed uit, de logistiek bij de 
ingang verliep voortreffelijk en het optreden was 
onvergetelijk. Ze realiseren zich: deze avond gaat de 
geschiedenisboeken in.

Ben de Graaf
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Ria Kooistra
"Van kinds af aan was een van mijn hobby’s tekenen, ik 
probeerde al jong portretten te maken van mijn broer en 
zusjes. Ik begreep al snel dat er veel geoefend moest worden. 
Van aquarelleren ben ik overgegaan naar acryl, een nieuwe 
uitdaging! Op Schiermonnikoog, waar mijn man Fokke is 
geboren en getogen, vond ik na zijn overlijden veel inspiratie. 
Het gaf me troost om daar te zijn.

Sierou de Vries 

Nieuwe expositie geopend

Op zondag 25 is er weer een expositie geopend in het 
kader van 50 jaar Eshof.
Dit keer drie schilders uit onze omgeving. Drie heel 
verschillende stijlen. Zij stellen zich even kort voor: 

Aart van Ginkel
Geboren te Renswoude en al 40 jaar Hoevelaker. Aart van 
Ginkel laat zich inspireren door de Franse filosoof Jacques 
Derrida: “Zijn 'Deconstruction' (Omkering): 'Het doldraaien 
van het religieus besef' heeft onze geschiedenis van binnenuit 
vorm gegeven.”

Rietje Smal  Zwanenburg
Durf je droom te leven!
Met een hartstochtelijke liefde voor de natuur en 
landschappen legt Rietje haar ziel in elk kunstwerk. Het 
resultaat is een kunstzinnige representatie van haar 
ervaringen en emoties: “ Kunst maken is  een avontuur, 
een reis naar zelfontplooiing." Om ervaringen en emoties te 
verwerken experimenteert ze met verschillende stijlen, 
kleurstellingen en materialen.

Terugblikken naar de JDC  
vriendschap voor het leven
50  jaar  Eshof  roept  bij  velen  van  u  prachtige 
herinneringen  op.  We  zijn  heel  blij  dat  deze 
herinneringen en foto’s ook gedeeld worden. Rianne 
en Diana denken nog met weemoed en  een warm 
hart  terug  aan  de  JDCtijd.  Hieronder  hun 
avonturen.

Wilt u ook herinneringen delen? Of foto’s uit de oude 
doos laten zien? Leuk wanneer u die stuurt naar: 
info@50jaareshof.nl

                                           Winterberg
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De jeugddiensten waren slechts één moment waarop de 
jongeren elkaar zagen. Want buiten het organiseren van 
deze diensten om, was het een hechte groep. Ze zochten 
elkaar wekelijks op (vaak bij Wil en Lies Berle in de 
woonkamer) om te “hangen”, bij te kletsen of elkaar 
gewoon te ontmoeten.

In die tijd was er contact met een partnergemeente in 
OostDuitsland (Freiberg), hier was een hecht contact 
mee. De volwassenen van de Eshof hadden al een 
uitwisselingsreis gedaan en wij jongeren volgen snel na 
de val van de muur. 

Wat een onderneming: rijden in trabantjes, bezoek aan de 
afgebrokkelde muur, verblijven in een “leeg huis” waar 
geen stromend toilet was zoals thuis, maar een gat in de 
gangkast. Het contact met de jongeren daar liep zo goed, 
dat zij ook bij ons in Nederland op bezoek kwamen. En 
de jongeren van de Eshof (nu uitgebreid met nog meer 
jongeren) nogmaals naar Freiberg gingen om daar nu bij 
gastgezinnen te verblijven. Er zijn voor langere tijd 
mooie vriendschappen uit ontstaan, die nog ouderwets 
met pen en papier onderhouden werden.

Er werden ook verschillende activiteiten ondernomen: het 
bezoeken van andere kerkdiensten buiten Hoevelaken, op 
wintersport naar Winterberg (ook hier heb ik foto’s van  
zie vorige pagina) of gewoon samen naar de film.  

In de huidige tijd  worden jongeren veel gevormd door de 
peergroup en influencers die ze kennen via internet.  Het 
is soms een verademing om terug te kijken naar die tijd. 
Elkaar opzoeken,  verjaardagen vieren of op een andere 
manier met elkaar meeleven. Gekke ideeën bedenken en 
uitvoeren. Het heeft ons als jongeren toen zeker gevormd. 
En dat het een fijne plek was, was te merken aan het 
aantal jongeren dat kwam aanhaken.

Niet alles van die tijd is voorbij, want 
FREE! is geboren uit het verlangen 
binnen die groep aan een koor/band. 
FREE heeft met deze groep haar 
levenslicht gezien. 

En nu  bijna 35 jaar later  bestaat 
FREE nog steeds, met Rianne en 
Diana als originele leden. 

Groetjes van Rianne en Diana     

Herinneringen van Rianne en Diana

Wij lazen in de Rondom de oproep voor mooie verhalen 
met betrekking tot 50 jaar Eshof en ja, dan kan je wat ons 
betreft niet om de JDC heen.
JDC? Dé jeugddienstcommissie.
Natuurlijk zijn er in de loop der jaren meerdere geweest, 
maar één zoals deze is toch vrij uniek én heeft zeker zijn 
impact gehad op de Eshof en haar leden.
De jeugddienstcommissie. Waar hebben we het over?
We hebben het over de periode halverwege de jaren 80 
tot iets voor de helft van de jaren 90.
Wil Berle en Lyda Faassen zijn jeugdouderling en zij 
weten hoe ze die taak (al die jaren!!!!) moeten vervullen.

Er is een vast clubje jongeren, die bij elkaar komen om 
jeugddiensten voor te bereiden. De groep bestaat in de 
kern uit: Rianne en Walter de Vries, Diana Doornekamp, 
Christa Timmermans, Marije Heukelom, Raymond en 
Daniëla Berle en Irene van de Berg.
En het idee is dat ze meewerken aan een kerkdienst, of…
zoals ze het zelf zien: de kerkdiensten wat experimenteler 
maken. Dat houdt in dat een Bijbellezing werd vervangen 
door een verhaal, dat toneel en expressie meer wel dan 
niet aanwezig waren, dat er alternatieven werden gezocht 
voor een gebed (bijvoorbeeld bidden met gebaren), dat 
popmuziek haar intrede in de dienst deed en dat 
onderwerpen door de jongeren zélf gekozen werden.

Zoals in 1991 tijdens de dienst met gastpredikant ds 
Wallet “muren moeten vallen”. Een dienst geïnspireerd 
natuurlijk door de val van de muur in Berlijn, maar 
waarbij wij jongeren vonden dat onze eigen muren nog te 
vaak overeind stonden.

Traditie bij dit soort diensten was dat de moeder van 
Diana (Thera) en de moeder van Daniëla en Raymond 
(Lies) zorgden voor een maaltijd. Samen met de 
predikant erbij warm eten voor de avonddienst begon of  
ontbijten voorafgaand aan de ochtenddienst. 
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De komende periode zal er een vacature voor ouderling 
opengesteld worden en de kerkenraad kan dan een voorzitter 
uit haar midden kiezen. Tot aan 7 september, de datum van 
bevestiging nieuwe ambtsdragers, ben ik nog volop 
aanspreekbaar en beschikbaar als voorzitter van onze 
gemeente. Met liefde en verbonden met u allemaal in onze 
Vader. 

Warme groet,
Eunice van Zomeren 

Vanuit de kerkenraad
Op 22 mei heeft de kerkenraad weer in ‘groot verband' 
vergaderd. Dat betekent dat alle kerkenraadsleden en ook de 
nietambtsdragers vanuit de diaconie, het pastoraat en 
kerkrentmeesters uitgenodigd waren bij de vergadering. 
Het compacte team van de Kleine Kerkenraad, bestaand uit 
10 personen, vergadert bijna maandelijks. Veel wordt daar 
‘afgetikt’ als het gaat om bestuurlijke zaken van De Eshof. 
De Grote Kerkenraad en met name alle ambtsdragers, moeten 
echter twee keer per jaar bij elkaar komen om in te stemmen 
met een paar formele stukken: in het najaar is dat de begroting 
en in het voorjaar de jaarrekening over het afgelopen jaar.  
En dat was ook nu zo. De colleges van diaconie en 
kerkrentmeesters hadden hun jaarstukken heel mooi op tijd 
aangeleverd en vooral de inhoud was mooi om te zien. 
We mogen dankbaar terugkijken op de financiële gezondheid 
van De Eshof in 2024.
Na de pauze hebben we als thema ‘het gezin in De Eshof’ 
besproken. Het is best een zoektocht hoe we als Eshof de 
jeugd en jonge kinderen kunnen blijven boeien en hoe 
gezinnen verbonden blijven met ons en elkaar. 
Mijn persoonlijke overtuiging is dat je als gemeente echt iets 
kunt bieden dat relevant is voor gezinnen: een plek waar je 
thuis kunt zijn, waar je gezien wordt en waar ruimte is voor 
iets anders dat het dagelijkse ‘we moeten van alles’ overstijgt. 
Maar ervaart iedereen dat zo? En wat hebben onze 
jeugdouderlingen van ons nodig om hun werk met 
enthousiasme te kunnen blijven doen? We hadden tijd te kort 
en zijn voorlopig waarschijnlijk nog niet uitgepraat.

Persoonlijke mededeling
In dit schrijven ook een persoonlijke mededeling van mij. 
In de kerkenraadsvergadering heb ik laten weten dat ik met 
spijt in mijn hart heb besloten om per september te stoppen 
als ouderling en dus ook als voorzitter van de kerkenraad. 
Dat heeft niets met de kerkenraad of De Eshof te maken. 
We werken in een fijn team goed samen en ik ben met veel 
plezier voorzitter. 
Het besluit om te stoppen heeft met mijn studie theologie te 
maken. In het najaar starten drie veel vollere studiejaren dan 
ik tot nu toe had en ook toen was het soms al puzzelen met 
mijn agenda. Een masterstudie doen naast mijn baan als 
landelijk directeur is al best pittig. Daarnaast heb ik aantal 
nevenfuncties; in het bestuur van het Christelijk Sociaal 
Congres, voorzitter van de raad van toezicht van het 
Schaffelaartheater in Barneveld en ik ben lid van het college 
voor visitatie van de classis Veluwe. 

Allemaal mooi en goed, ik doe het met veel plezier en hou 
van de afwisseling en diversiteit van al deze werkzaamheden. 
Bijdragen aan de samenleving, samen de wereld een beetje 
mooier maken via bestuurlijk werk, dat past bij me.
Maar de theologie roept ook. Wil ik deze studie verder goed 
vervolgen, dan moet ik wel een aantal dingen loslaten. 
En dat doe ik dus nu ook. 
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35 jaar FREE! 
VIER HET MEE MET MUZIEK, 

HERINNERINGEN EN 
EEN FEESTELIJKE VEILING! 

Op zaterdag 20 september is het feest in De Eshof in 
Hoevelaken, want enthousiast en veelzijdig koor FREE! 

viert haar 35jarig jubileum met een spetterend 
jubileumconcert! Sinds de oprichting in 1990 heeft FREE! 
een indrukwekkend repertoire opgebouwd en onder leiding 
van Lodewijk de Vriesvan Hoeijen nemen de huidige leden 

je mee op een muzikale reis door de tijd.

Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk – 
iedereen is van harte welkom!

Maar dat is nog niet alles! 
Onderdeel van het concert is een vrolijke veiling van 
favoriete FREE! songs. Een uur lang genieten van een 

concert, en vervolgens kun je, onder het genot van een hapje 
en een drankje, bieden op de nummers die jij gemist hebt in 
het concert én toch graag nog een keer live wilt horen. De 
liedjes met de hoogste biedingen worden gezongen als 
feestelijke afsluiting van de avond. Een compleet 

avondvullend programma dus!

Kom luisteren, zingen, herinneren en meevieren – het wordt 
een avond vol muziek, plezier en verbondenheid. Zet het in je 

agenda en neem iemand mee!

Tot zaterdag 20 september in De Eshof!
 

Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken.

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Inge Pie, Ad Ritmeester, Herman Wieser en Jan van de Kuilen

Distributie 

Inleverdata
Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is 
dinsdag 24 juni 2025
Inleverdatum voor het septembernummer is 
dinsdag 26 augustus 2025
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375
t.n.v. Prot. Gemeente 'de Eshof' Rondom. Wij vragen een 
bijdrage van € 25, voor de gedrukte Rondom (optioneel 
inclusief digitale versie). Als u alléén de digitale Rondom 
wilt ontvangen vragen wij een bijdrage van € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken door een 
mail te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com
Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl  is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week. Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

      Frans Hanse, Klaas Schaak, Annie Hanse, Jan Beitler




