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Gebed om licht

God, Bron van licht,

Het duister wint zo vaak

in de wereld, in ons leven.

En hoe graag we ook willen

dat het licht doorbreekt,

soms zijn we ziende blind.

Heer, U bent toch het licht,

U bent toch degene

die blinden zicht geeft,

die ogen opent,

die nacht verdrijft

en een nieuwe

dag laat aanbreken.

Leid ons aan uw hand

door de donkere dalen

tot er weer licht is,

begaanbare wegen.

Open ook onze ogen.

Breng licht in de duisternis

tot de nieuwe morgen aanbreekt

en het nooit meer nacht wordt.

Annemieke Bosman  Mohrmann
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zondag 09 februari 10:00 uur ds. Job de Bruijn, Laren/Eemnes
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Kaarsen

zondag 16 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Jeugd en Jongerenwerk

zondag 23 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot/ha/cnt
Collecten: Stichting Voorkom en Beeld en Geluid

zondag 02 maart 10:00 uur ds. Bernadette van Dijk, Amersfoort
Collecten: Straatpastoraat en BRIES

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

Agenda
woensdag 05 februari 13:30 uur Inloopmiddag
donderdag 06 februari 09:00 uur Liturgisch Werkoverleg

20:00 uur BRIES, De toekomst van de kerk, Essay vol rouw en hoop
zaterdag 08 februari 10:00 uur Repetitie musical
woensdag 12 februari 19:00 uur Basiscatechese

20:00 uur Repetitie cantorij
maandag 17 februari 20:00 uur Repetitie musical
dinsdag 18 februari 14:00 uur Weidelaan 10 Wijkteam 9
woensdag 19 februari 11:00 uur De Haen Wijkteam 1

13:30 uur Inloopmiddag
19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

maandag 24 februari 20:00 uur BRIES, Avond over milieubewust koopgedrag
woensdag 26 februari 19:00 uur Basiscatechese

20:00 uur Repetitie cantorij
20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 27 februari 20:00 uur Kleine Kerkenraad
maandag 03 maart 20:00 uur Repetitie musical
woensdag 05 maart 13:30 uur Inloopmiddag

20:00 uur Repetitie cantorij
donderdag 06 maart 20:00 uur BRIES, De toekomst van de kerk, Essay vol rouw en hoop

20:00 uur College van Diakenen

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in de Eshof
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ZWO Update
We hebben de afgelopen tijd ons verder 
voorbereid op de samenwerking in 2025 
met Eliso en Beso in Georgië en we zijn 
met  Philomena  in  Uganda  in  gesprek  over  de 
mogelijkheden om te werken aan de uitbreiding van de 
Queen of Peace Highschool voor de leerjaren S5 en S6. 
Het zijn forse opgaves voor beide projecten en we zijn 
aan het kijken op welke manier we ze  in 2025 vooruit 
kunnen  helpen. We  berichten  hier  later  dit  jaar meer 
over  als we weten welke  financiële middelen we weer 
kunnen inzetten voor deze projecten. 
We besteden de komende periode nog aandacht aan de 
hulporganisatie MAF (Mission Aviation Fellowship). Een 
organisatie  die  vervoer  per  vliegtuig  organiseert  in 
ontoegankelijke  gebieden  over  de  hele  wereld.  We 
collecteren  op  16  februari  voor  dit  doel  en  de  doos 
‘kinderen voor kinderen’ staat tot maart in het teken van 
MAF.

Mission Aviation 
Fellowship in TimorLeste
Deze keer een verhaal van 
Bernadette om het werk van MAF 
te illustreren. Op het eiland Atauro 
woont we Bernadette, jonge 
moeder en onderwijzeres op een 
bassischool, die afgelopen jaar 
tijdens haar zwangerschap ernstige complicaties meemaakte. 
Het vliegtuig van MAF bracht haar naar het ziekenhuis in 
Dili, waar zij en haar zoontje levensreddende zorg kregen. 
Zonder MAF zouden zij deze hulp nooit op tijd hebben 
bereikt. Haar persoonlijke verhaal toont aan hoe essentieel 
het werk van MAF is. “Dankzij MAF zie ik mijn kinderen 
opgroeien.”
Bernadette blikt met dankbaarheid terug:
“Tijdens mijn bevalling had ik veel last van bloedingen; ik 
moest naar het ziekenhuis! Dankzij MAF is mijn leven 
bewaard gebleven.”
Bernadettes verhaal is bijzonder. Al twee keer bracht een 
medische evacuatie van MAF haar in veiligheid. In 2019, 
toen zij moeder werd van haar dochter Luisia, en opnieuw 
een paar jaar later bij de geboorte van haar zoon.
“Ik ben MAF ontzettend dankbaar.  Ze redden niet alleen mijn 
leven, maar zorgden ervoor dat mijn kinderen een toekomst 
hebben. Dat is onbetaalbaar!”
In de eerste twee weken van 2025 hebben de vliegtuigen van 
MAF al 12 medische evacuaties uitgevoerd op Timor Leste. 
De medische evacuaties kunnen alleen worden uitgevoerd 
door de steun van donateurs zoals de Eshofgemeente. Er is al 
€ 700 opgehaald door de gemeente voor dit project. Hierdoor 
kunnen drie medische evacuaties plaatsvinden. Als ZWO 
hebben we besloten om 16 februari ook voor MAF te 
collecteren. Zo sparen we nog even door voor meer medische 
evacuaties en worden levens gespaard.
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Avond over milieubewust 
koopgedrag
Op 24 februari organiseert BRIES een avond over 
milieubewust koopgedrag.
Boodschappen doen in de supermarkt betekent keuzes 
maken. Wat hebben we nodig voor de maaltijd? Wat hebben 
we nodig voor een gezellig avondje met vrienden? Kijken we 
alleen naar prijzen en wat we lekker vinden, of speelt 
milieubewust gedrag ook een rol. Gaan we voor biologisch 
gekweekte groenten en een fles biologische wijn? Iets 
duurder, maar minder belastend voor het milieu. We maken 
voortdurend keuzes.

De workshop ‘milieubewust koopgedrag’ verkent de keuzes 
die we maken. Op welke wijze heeft onze geloofsovertuiging 
daar invloed op? De bijeenkomst is interactief en gaat in een 
hoog tempo een serieuze maar niet al zware dialoog aan. 
En dat alles gaat op een prettige, informatieve en humorvolle 
wijze. Op geen enkel moment is er sprake van een belerend 
vingertje of worden deelnemers een schuldcomplex 
aangepraat. Kortom, een zinvolle en leuke avond. 
De avond staat onder leiding van het team van Alfred Slomp. 
Alfred geeft deze workshop in kerkelijke gemeenten van 
allerlei kleur door het hele land. We beginnen om 20.00 uur. 
Inloop met koffie vanaf 19.45 uur. 22.00 uur is het afgelopen. 
Aan deelnemers vragen we een bijdrage van €5,00. Om een 
zinvolle avond te kunnen organiseren zijn 15 tot 20 
deelnemers nodig. Er hebben zich al een aantal belang
stellenden opgegeven, maar er is nog voldoende ruimte voor 
meer deelnemers. Deze avond is ook bekendgemaakt in het 
kerkblad van de Hervormde Dorpskerk. Vanuit die kerk 
hebben zich ook al belangstellenden gemeld.

Opgeven:
Bij Simon Drost 
of bij Frits Harmsen 

Met vriendelijke groet,
Frits Harmsen

Vanuit de kerkenraad
Op 16 januari heeft de Kleine Kerkenraad vergaderd en een 
breed scala aan onderwerpen besproken. Voor u als gemeente 
belangrijk om te weten dat het Beleidsplan, zoals in 
september bij de Startzondag aan u gepresenteerd, nu 
definitief is vastgesteld. Dit wordt op de website geplaatst, 
zodat het ook voor derden te vinden en te lezen is. 
Een visitekaartje van ‘de Eshof’, waarmee we onszelf en 
onze intenties laten zien. Dit is wie we (willen) zijn en waar 
we op aangesproken mogen worden.
In de afgelopen periode heb ik in mijn studie theologie het 
vak Dogmatiek gevolgd en afgerond. Dat ging  in meestal 
heel andere woorden  om hetzelfde. Eeuwenlang hebben 
christenen en de kerk zich uitgesproken: “Waar staan we 
voor? Wat geloven we en wat betekent dat dan precies?” 
Soms werkt dat uitspreken verhelderend, soms juist 
vervreemdend. Want ineens blijkt datgene wat 20, 50 of 300 
jaar geleden bedacht en bedoeld is, in de nieuwe tijd heel 
anders beleefd te worden. De kerk is dynamisch, omdat de 
kerk uit mensen bestaat. Ook al roepen oude woorden soms 
frictie op en sluiten ze niet maar aan bij wat we nu ervaren, het 
is tegelijk heel waardevol om te weten dat je onderdeel bent 
van een rijke en lange historie van voorouders, die dezelfde 
Bijbel lazen als wij nu.
Het nieuwe Beleidsplan loopt van 2025 tot 2029. We zijn 
benieuwd hoe we in 2029 kijken naar wat we nu 
opgeschreven hebben!

Ook is aan de orde geweest hoe het op dit moment loopt bij 
het college van diakenen, bij de kerkrentmeesters, het 
jeugdwerk, het pastoraat en bij de predikant. 
Bij het jeugdwerk blijft het soms zoeken naar de goede 
activiteit op het goede moment. Het gaat niet vanzelf. Op 
andere momenten en plekken bruist ‘de Eshof’ juist van 
activiteiten, zie de actie voor de Voedselbank, de expositie en 
de vele activiteiten rondom het 50jarig jubileum van het 
gebouw. Dat is mooi om te zien!
Van het college van kerkrentmeesters kwam het goede 
nieuws van de enorme besparing van energie en de goede 
vooruitzichten op verhuur. We hopen natuurlijk dat Hans van 
Eck snel herstelt en dat we collegiale versterking krijgen om 
dit waar te kunnen maken!

De betrokkenheid bij het kerkasiel en ons initiatief ‘Welkom 
Rondom Tafels’ zijn ook besproken en onze verhouding tot 
de politieke keuzes in de gemeenteraad van Nijkerk. Daar is 
het laatste woord nog niet over gezegd, maar we volgen het 
nieuws op de voet. 

Tot slot een bemoedigend vooruitzicht van de uitbreiding van 
de kerkenraad met twee nieuwe ambtsdragers; Nanno 
Vlaanderen en Henri Westein. Wij wensen hen veel zegen en 
plezier bij dit mooie werk!

Warme groet,
Eunice van Zomeren 
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Kerkasiel in Kampen 
Een bijzondere ervaring op zaterdagavond
18 januari in de Open Hof in Kampen                            

Met een kleine Eshofdelegatie namen we deel aan het kerk
asiel aldaar van ’s avonds 22.00 tot 24.00 uur. Na de hartelijke 
ontvangst door vrijwilligers met koffie en koekjes maakten we 
de Hofkapel klaar voor onze viering. Eunice had met veel zorg 
de liturgie samengesteld met afwisselend zingen, stilte
momenten, luisteren naar muziek, gedichten, voorbeden en 
een schriftlezing uit Jesaja 40 en uit Lucas 3. Ellie zorgde voor 
een passende overweging die ze inleidde met: "Je kunt er 
verschillende ideeën over hebben of je wel of niet een 
kerkasiel moet organiseren, maar als een familie aan de kerk 
vraagt om asiel, dan zeg je als gemeenschap niet NEE. 
Daarom waren wij er op die bewuste zaterdagavond met 8 
betrokkenen en vulden een deel van de doorgaande kerkdienst 
(ook ’s nachts gaat de dienst gewoon door en zijn er gemeente
leden aanwezig). 

Eunice kreeg de tafelkaars aangereikt van de groep die van 
20.00 tot 22.00 hun dienst hadden gevierd. We begonnen ons 
samenzijn, voor de familie Babayants uit Oezbekistan, met 
mooie liederen zoals: “Wek mijn zachtheid weer “ en  “Groot 
is uw trouw, o Heer”. Eunice en Jan verzorgden de muziek, 
Lieske nam de schriftlezing voor haar rekening en Nanno 
sprak passende voorbeden uit. We ontstaken kaarsjes voor 
mensen aan wie wij denken.

Inmiddels (het liep al tegen twaalven) kwamen er al 
deelnemers binnen  die de volgende 2 uur zouden vullen. We 
maakten de kring groter zodat ze konden deelnemen aan onze 
viering. We baden gezamenlijk het “Onze Vader “ en zongen: 
“Maak ons hart onrustig God “. Ellie gaf ons de zegen mee aan 
het einde van de dienst en overhandigde de tafelkaars aan de 
volgende groep.    

Het was oprecht een bijzondere kerkdienst en we hopen van 
harte dat de familie Babayants met hun 4 kinderen Aram,  
Ariana,  Amelia en Aleksa in Nederland mogen blijven. 

Helly van der Wind

Gastpredikanten in februari/
begin maart
9 februari: Job de Bruijn uit Eemnes

Deze muzikale 
gastpredikant is met 
emeritaat en gaat nog zo’n 
2 keer per maand voor in
gemeenten waar hij 
predikant is geweest of 
(zoals in onze situatie) in 
gemeenten waar hij
‘wat mee heeft’.

Job komt graag naar Hoevelaken omdat, zoals hij zegt, wij 
belang hechten aan een zorgvuldige liturgie met ruimte voor 
muziek.

2 maart: Bernadette van Dijk uit Amersfoort

Het is alweer een tijdje geleden dat Bernadette in de Eshof is 
voorgegaan. Zij is jaren geleden ontslagen als pastoraal 
werkster van de katholieke parochie Sint Ludgerus in 
Utrecht, omdat zij bij een oecumenische viering de 
communie had uitgereikt aan protestanten. 

Inmiddels heeft ze haar stek gevonden in de Protestantse
Gemeente Amersfoort als straatpastor. Ze zegt het zo:
"Sinds 2008 loop ik in Amersfoort op met straatmensen. 
Vieren, rouwen, zoeken, een verhaal maken, nieuw leven 
zien, uithouden, wandelen, bidden, vloeken, verbinden, 
begraven, stil zijn… Waar in het leven zin en betekenis 
schuilt, daar zoeken we graag naar, met mensen samen. 
Binnen of buiten een kerkgebouw en kerkgemeenschap. Daar 
gaat straatpastoraat over."

Haar ervaringen met mensen die op straat leven, klinken dan 
ook regelmatig door in kerkdiensten.

Frits Harmsen
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     •

Vooraankondiging Pelgrimsreis 
naar Parijs in september 2025

Maak je klaar voor een onvergetelijke pelgrimsreis 
naar Parijs.

Een reis vol bezinning, inspiratie en bijzondere 
ontmoetingen. Vanuit het rustige Hoevelaken vertrekken 
we met de touringcar op een spirituele tocht die ons via 
het mooie Herselt en het laatste stuk lopend naar de 
heilige Scherpenheuvel (bekend om zijn serene sfeer en 
prachtige basiliek), naar de lichtstad Parijs brengt. Het is 
de perfecte voorbereiding op wat komen gaat.

Overnachting in Diest en dan op weg naar Parijs
Na deze tussenstop vervolgen we onze weg naar Parijs, een 
stad die zoveel meer biedt dan alleen haar wereldberoemde 
bezienswaardigheden. Onze pelgrimsreis richt zich op de 
spirituele rijkdom van de stad. Een van de hoogtepunten is 
een bezoek aan de Kapel van Onze Lieve Vrouw van de 
Wonderdadige Medaille aan de Rue du Bac.

De Wonderdadige Medaille: een plek van genade
In deze kapel, waar de Heilige Maagd Maria in 1830 
verscheen aan Catherine Labouré, heerst een unieke sfeer van 
devotie en dankbaarheid. Hier sta je letterlijk op heilige 
grond. De Wonderdadige Medaille, die haar oorsprong vindt 
in deze verschijningen, heeft wereldwijd miljoenen mensen 
geraakt. Dit bezoek zal ongetwijfeld een diepe indruk 
achterlaten.

Een pelgrimsreis met nog meer hoogtepunten
Tijdens onze reis naar Parijs staan meer mooie bijzondere 
bezoeken op het programma. Denk aan de Notre  Dame, 
deze prachtige Kathedraal is weer in ere hersteld en de 
sfeervolle pleinen en plekken die de ziel voeden. 

En kent u het Cimetière du PèreLachaise, de grootste 
begraafplaats van Parijs? Ze is gelegen op en rondom de 
heuvel Champl'Évêque, met meer dan drie miljoen 

bezoekers per jaar is PèreLachaise de meest bezochte 
begraafplaats ter wereld: het is immers gekend voor zijn 
bekende concessies en hoge funerair erfgoed waarde  
waarmee sommige tombes versierd zijn. 

Ook gaan we naar het graf van Napoleon, eerst werd hij 
begraven in SintHelena. Maar in 1840 werd besloten om 
Napoleons lichaam over te brengen naar Parijs.

Deze reis is een unieke kans ondanks de drukke stad, om de 
hectiek van het dagelijks leven even achter je te laten en je te 
richten op wat echt belangrijk is in het leven en dat is samen 
een unieke verbondenheid te ervaren. 

Praktische informatie
Het exacte programma, de datum in september en de prijs 
volgen, maar je kunt je alvast inschrijven of interesse tonen. 
Vooraf houden wij een presentatieavond in april, ook deze 
datum en het adres wordt doorgegeven aan de hand van jouw 
gegevens en worden via de mail verstrekt. We zijn nu nog in 
overleg met de reisorganisatie.

Laat deze kans om nieuwe inzichten te ontdekken, je 
geloof te verdiepen en samen bijzondere momenten te 
beleven, niet aan je voorbijgaan. Parijs wacht op ons, heel 
graag tot ziens, voor nu hartelijke groetjes. 

                             Willie van Kooij  

Pelgrimsreis in mei naar 
Lourdes: 
een reis vol hoop en inspiratie
Ga mee op pelgrimsreis naar Lourdes, waar geloof, 
hoop en verbondenheid samenkomen. 

Onder  het  inspirerende  thema  van  het  Jubeljaar 
2025, “Pelgrims van Hoop”, nodigen wij u uit voor 
een reis die uw hart zal raken en uw ziel zal voeden. 



8D   E       E   S   H  O   F

We reizen overdag met een comfortabele luxe touringcar en 
overnachten onderweg, zodat we ontspannen en uitgerust in 
Lourdes aankomen. De reis vindt plaats in de tweede helft van mei 
– een perfecte tijd om te genieten van het milde weer en de serene 
sfeer van deze bijzondere bestemming.

Een verblijf vol spiritualiteit in Lourdes:
Tijdens ons verblijf in Lourdes dompelen we ons onder in de 
heilige atmosfeer van dit wereldberoemde bedevaartsoord. Samen 
bezoeken we ook Oud Lourdes, de heiligdommen en nemen we 
deel aan diverse plechtigheden, waaronder:

*  De indrukwekkende lichtprocessie: een magisch moment 
van verbondenheid in de avond.
*  Een viering aan de Grot van Massabielle: de plek waar 
Bernadette Soubirous de verschijningen van Maria kreeg.
*  De kruisweg: een inspirerende wandeling langs de staties die 
het lijden van Christus weergeven.

Tussen de plechtigheden door is er voldoende tijd om te 
ontspannen, elkaar te ontmoeten en samen te genieten van een 
kopje koffie op een van de vele sfeervolle terrassen. 

Bijzondere excursies en wandelingen:
Daarnaast maken we een excursie naar de Grotten van Bétharram, 
een adembenemend natuurwonder vlakbij Lourdes. Daarnaast 
staat een wandeling gepland naar de plek waar Bernadette als jong 
meisje de schapen verzorgde. Daar staat in Batres nog altijd de 
originele schaapskooi, een stille getuige van haar eenvoudige, 
maar bijzondere leven.

Op de terugweg: een bezoek aan Bernadette:
Op de terugweg brengen we een ontroerend bezoek aan de heilige 
Bernadette. Zij ligt opgebaard in een glazen schrijn in de Kapel 
van het Klooster St. Gildard. Hoe bijzonder is het dat wij de 
gelegenheid krijgen om in dit klooster te overnachten? Zo dichtbij 
Bernadette slapen is een unieke ervaring die u nog lang zult 
koesteren.

Praktische informatie:
Deze reis is ondergebracht bij Christoffel Reizen. De exacte data 
en de prijs waren nog niet voorhanden bij het insturen van mijn 
artikel. U kunt zich wel alvast aanmelden of uw interesse kenbaar 
maken. 

Wilt u meer informatie of u alvast aanmelden? Neem contact op 
met Mirjam Schouten of met mij. 

Beleef de kracht van het geloof, de warmte van de ontmoeting 
en de schoonheid van de heilige plekken. Samen gaan we op 
pad als Pelgrims van Hoop.
Wij hopen u te kunnen ontmoeten bij de informatieavond, 
voor nu hartelijke groetjes,  

Willie van Kooij 

Samen Jong
Met Samen Jong wordt bedoeld dat de  gemeente 
steeds  meer  op  Christus  gaat  lijken  en  Hem 
vertegenwoordigt in de wijk en de wereld.

Met Samen Jong luisteren we naar de stem van jongeren als 
richtingwijzers. Dit uitgangspunt past goed bij ons classicale 
speerpunt: Grijs en groen – over generaties in de kerk. 
Jeugdwerker Ramona van den Hoedt vertelt ons meer over dit 
onderwerp en gaat met ons in gesprek. Naast de 
afgevaardigden zijn de jeugdwerkers en ook andere 
belangstellenden hartelijk welkom.  Ramona zegt over 
zichzelf: Mijn droom voor het jeugdwerk in Nederland is dat 
iedere jongere een kans krijgt om God te leren kennen en leert 
hoe hier vorm aan te geven in zijn eigen leven. Onderdeel zijn 
van een kerk of community is essentieel. Mijn hoop is dat het 
jeugdwerk geen los onderdeel blijft. Jeugdwerk draagt bij aan 
het bouwen van kerk voor alle generaties.

Met de volgende link link kom je in de agenda en bij 11 
februari lees je de hele uitnodiging:
pknclassisveluwe.nl/agenda  en kijk dan bij 11 februari.

Goed om te weten:
plaats van samenkomst:     
Bethabara, van den Berghlaan 79  3781 GE Voorthuizen
datum: dinsdag 11 februari
tijd:  19.30 uur tot 20. 45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
opgeven bij : cvVeluwe@kpnmail.nl tot uiterlijk 5 februari

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 

O P R O E P

Hulp gevraagd voor de 
expositiemiddagen in de Eshof
Ook in februari en maart is de Eshof op de zaterdag en 
zondagmiddag geopend om belangstellenden de 
gelegenheid te bieden kunst van lokale kunstenaars te 
bewonderen. Daarvoor zoeken we mensen die een 
middag samen met een kunstenaar aanwezig willen zijn in 
de Eshof zodat de middag goed verloopt. De deuren zijn 
open van 13.00  17.00 uur. 
De vrijwilliger is een uurtje eerder aanwezig om het licht 
aan te doen en een kleine controleronde door het gebouw 
te lopen. Ook sluit de vrijwilliger het pand weer af.

Bent u een middag in het weekend beschikbaar? 
Stuur dan een mail naar: info@fokkevanderveer.com

Sierou de Vries
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Terug van weggeweest:
Lenske Jonker & Henk Schipper

Inmiddels hebben velen van u het al gezien: 
Henk en ik zijn (na precies tien jaar) weer terug van 
weggeweest. Wat hebben we die tien jaar gedaan en 
waarom komen we weer terug in de Eshof? 
Misschien vindt u het leuk om daar iets over te lezen.
 
In augustus 2015 verlieten we Hoevelaken en na een 
rondtrekkende beweging via Baarn, kwamen we terecht in 
Amersfoort, waar we inmiddels alweer zes jaar met veel 
plezier wonen. We wonen aan de Herenstraat no. 8, dat is, 
vanuit Hoevelaken gezien, vlak vooraan. Ons 
appartementencomplex ligt tegenover de zijkant van het 
klooster van de zusters van Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort. U kent dat grote klooster aan de Zuidsingel wel.

In de afgelopen zes jaar waren we betrokken bij de 
Xaveriuskerk in Amersfoort. Van 19721993 was aan deze 
parochie het omroeppastoraat verbonden. De diensten 
werden uitgezonden op televisie en waren zeer oecumenisch 
van karakter. Er was een geweldig koor (onder leiding van 
Gert Bremer) en er werden veel liederen van Huub 
Oosterhuis gezongen, wat ons erg aansprak. 
Onze kinderen (toen 12 en 15) werden ook weer enthousiast 
om mee te gaan naar de kerk, al was het maar omdat het 
interessant was om de tvcamera’s door de kerk te zien rijden 
en jezelf later terug te kunnen zien op tv, wanneer de dienst 
werd uitgezonden. Wij hebben jaren in het koor 
meegezongen en houden daar onvergetelijke herinneringen 
aan. 

Toen we Hoevelaken verlieten zochten we een huis met een 
tuin in de binnenstad van Amersfoort, maar dat was een 
droom die moeilijk te verwezenlijken was. In Baarn had ik 
een aantal jaren gewerkt en uiteindelijk vonden we daar een 
huis, dat ons aansprak. We sloten ons aan bij de Pauluskerk, 
een (voorheen) gereformeerde kerk (later PKN) met een open 
karakter. Hier ontmoetten wij Kees Kruijswijk Jansen, die 
ook uit Hoevelaken kwam en die in 1982 onze dochter 
Dorieke in de Eshof had gedoopt. We vonden al snel 
aansluiting en wisten ons in korte tijd ook hier weer actief op 
te stellen. Daarmee werden onze kontakten met de parochie 
minder. Maar Amersfoort trok. 

Ik was inmiddels aan de opleiding voor stadsgids begonnen, en 
Henk volgde al snel. Onze kontakten in Amersfoort breidden 
zich verder uit. 

Na drie jaar besloten we om toch in Amersfoort te gaan wonen, 
wel in de binnenstad maar niet in een huis met een tuin. In het 
appartementencomplex waar ook Wilma Feringa woont (die 
ook uit Hoevelaken komt en bij velen van u bekend is) kwam 
een appartement vrij en zo gebeurde het dat we in januari 2018 
weer verhuisden en Wilma onze bovenbuurvrouw werd. We 
sloten ons weer aan bij de Xaveriuskerk, maar vonden daar 
toch niet meer wat we er hadden achtergelaten. Er waaide een 
conservatieve wind in de katholieke kerk en veel progressieve 
ontwikkelingen waren teruggedraaid. De koorgroep was 
uitgedund en er was een andere dirigent die (ons) minder 
aansprak. We zochten wel naar nieuwe aanknopingspunten, 
maar misten toch de bevlogenheid en de inspiratie van vroeger. 
We 'shopten' een paar keer bij andere (PKN)kerken, maar 
vonden daar toch geen echte aansluiting.  We waren ons 'Huis' 
een beetje kwijt. 

Langzaam groeide bij ons de behoefte aan een plaats waar we 
geloof en spiritualiteit konden beleven en ons thuis konden 
voelen. Dat vonden we (weer) in de open sfeer van de Eshof, 
de kerk waar we als gezin altijd nauw bij betrokken waren 
geweest. Het voelde als “thuiskomen”, dankzij de vele mensen 
die ons hartverwarmend verwelkomden. 

We hopen nog vele jaren ons steentje, in welke vorm dan ook, 
te kunnen bijdragen. En nee… we verhuizen niet terug naar 
Hoevelaken. We hebben Amersfoort in ons hart gesloten, zijn 
er al vele jaren stadsgids en genieten elke dag van deze 
prachtige stad. 
Maar de afstand is niet zo groot hoor en bent u nieuwsgierig 
geworden naar onze woonplek: we schenken heerlijke koffie!

Lenske Jonker &  Henk Schipper
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De BAK (over)leeft!

Ja, we bestaan nog! De gemeente heeft besloten om de 
afgesloten papiercontainers (zoals ook die van korfbal
vereniging Telstar) voorlopig nog niet in de ban te doen. 
Dat betekent dat we met het inzamelen van oudpapier nog 
even door kunnen gaan. En dat is goed nieuws voor de Eshof 
en de goede doelen aan wie we de opbrengst schenken.

Afgelopen jaar is er €1.350,00 opgehaald, daarvan is €500,00 
gedoneerd aan het zonnepanelenplan van de Eshof en 
€250,00 is gebruikt voor het promoten van de BAK d.m.v. 
een flyer die verspreid is. De rest van het geld moet nog 
gestort worden door de gemeente en zal worden geschonken 
aan een nog nader te bepalen goed doel. De opbrengst is wel 
wat minder dan afgelopen jaren. Dat heeft er enerzijds mee te
maken dat mensen simpelweg minder oudpapier hebben, 
omdat er minder (papieren) kranten worden gelezen, en 
anderzijds met de papierprijs die jaarlijks daalt. Desalniet
temin een mooie opbrengst die we goed konden besteden.

Arjan Faber heeft helaas te kennen gegeven niet meer 
onderdeel te willen zijn van de BAKcommissie. Wij danken 
hem voor zijn inzet en bijdrage in de afgelopen 2 jaar. 
Arjan de Vries heeft zich bereid verklaard zijn plaats over te 
nemen en een paar maanden per jaar de BAK te openen. 
Hartelijk dank daarvoor!
Een andere wijziging betreft de koffie in de bibliotheek. We 
mogen nog steeds gratis koffie halen na het ophalen van hun 
oudpapier, maar we moeten nu zelf onze beker of mok 
meebrengen, omdat de bibliotheek deze niet meer verstrekt.

Vanaf deze plek willen we alle vrijwilligers enorm bedanken 
voor hun inzet om een paar keer per jaar bij weer en wind het 
oudpapier in ontvangst te nemen. En wij danken jullie bij 
voorbaat ook alvast voor jullie inzet het komend jaar.

De BAKCommissie
Alice Bernhard

Nico van Rootselaar
Johan van der Veen

Maarten KneppersDoornekamp

Groene Kerk, 
Groen 50 jaar Logo
Het zal u niet zijn ontgaan. Het logo van "50 jaar 
Eshof" valt op: groener kan bijna niet.

Er is bewust voor een groen logo gekozen, omdat de Eshof 
zichzelf een groene kerk mag noemen na de intensieve 
renovatie en verbouwing van vorig jaar! Het is dus eigenlijk 
dubbel feest: 50 jaar Eshof én Groene Kerk.

Het logo zult u het gehele jaar met regelmaat terugzien: hier 
in de Rondom, in de wekelijkse nieuwsbrief die u in de mail 
ontvangt, maar ook op de Facebookpagina van de Eshof.
En natuurlijk is er ook een website over 50 jaar Eshof: 
www.50jaareshof.nl
Hier vindt u alle activiteiten rondom het 50jaar bestaan van 
de Eshof. Scrollt u even naar beneden op de eerste pagina, 
dan ziet u nog wat oude foto's van de Eshof voorbijkomen.

       Oudste foto van Free (?)

Oude foto's en bijzondere verhalen gevraagd:
Heeft u nog oude foto's in uw bezit? Of misschien heeft u nog 
een bijzonder Eshofverhaal te vertellen? Stuur dat dan door 
naar: info@50jaareshof.nl

Zo ontvingen wij de oudste foto van Free. Dat de foto 'ietwat' 
onscherp is, past ook in die tijd. Maar is dit echt de oudste foto 
van Free? Ook over Free, dat dit jaar 35 jaar bestaat, zijn vast 
nog mooie verhalen te vertellen! Wij horen ze graag!

Hartelijke groet, Sierou de Vries
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In dit kleine dorpje herkent niemand hem als het veel 
gepeste jongetje van vroeger, doordat hij onder zijn 
artiestennaam terugkomt. Iedereen herkent hem als de 
topdirigent met naam en faam. 
Daniel krijgt de vraag of hij wil luisteren naar, en advies 
wil geven aan het lokale kerkkoor. In eerste instantie wil 

hij dat niet, maar uiteindelijk 
laat hij zich overhalen om 
dirigent te worden van het 
dorpskoortje. 

Daniel probeert iedereen 
letterlijk en figuurlijk een 
stem te geven in het koor. 
Zijn komst, en vooral zijn 
manier van naar het leven 
kijken maken veel los bij de 
dorpsbewoners: haat, 
jaloezie, liefde, en een 
zoektocht naar waar iedereen 
echt voor staat. En dat heeft 
flinke impact...
De musical vindt plaats in 
het kader van "De Eshof 50 
jaar!" Kijk ook op:
www.50jaareshof.nl/
activiteiten/muziek/musical
asitisinheaven

Meer lezen en tickets via: www.musicalhoevelaken.nl/
tickets
We zien u graag op 5 en/of 6 april bij één (of meerdere) 
van onze drie voorstellingen!

Met vriendelijke groet,
Annemieke en Kirstin

namens het musicalteam

Kaartjes te koop 
voor de musical 
As it is in 
Heaven!

Op 5 en 6 april 2025 wordt de musical As  it  is  in 
Heaven opgevoerd in De Eshof. 

As it is in Heaven (of Så som i himmelen) is een Zweedse 
film uit 2004 die destijds grote indruk heeft gemaakt op 
het brede publiek en genomineerd is voor meerdere 
prijzen. We zijn verliefd geworden op het verhaal en 
hebben daar prachtige muziek bij gezocht. De liedjes zijn 
meer of minder bekende popliedjes, grotendeels in het 
Nederlands of vertaald en speciaal voor ons gearrangeerd 
door Gerard van Amstel. De muziek wordt live gespeeld 
door een combo, waarin Gerard zelf de percussie voor 
zijn rekening neemt. We hebben een gedreven team 
weten samen te stellen met David Roelofs als regisseur en 
Lodewijk de Vriesvan Hoeijen als muzikaal leider en 
koorrepetitor. Nel Stoffelsen heeft haar producentenstokje 
overgedragen aan Annemieke Huurdeman en Kirstin 
Siteur, maar is nog uitermate actief betrokken bij allerlei 
productietaken. We mogen werken met een enthousiaste 
en gedisciplineerde groep van zangers en spelers die het 
verhaal tot leven wekken op ons Eshofpodium.

Hoofdpersonage van het verhaal is Daniel Daréus, een 
wereldberoemde dirigent, die door de drukte van zijn 
artiestenbestaan het aan zijn hart krijgt en zijn carrière 
moet stopzetten. Hij besluit terug te keren naar zijn 
christelijke geboortedorp in het noorden van Zweden, een 
gewoon dorpje, met gewone mensen. 
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Singin
Op zaterdagavond 22 maart wordt er weer een Sing
in gehouden in de Dorpskerk aan de Westerdorps
straat 67 Hoevelaken. 

Een avond waarop we met zang en muziek onze God
groot mogen maken in aanbidding en lofprijzing!
We hebben een mooi programma samengesteld met veel 
samenzang en enkele solo’s, met muzikale begeleiding van 
Salvation.

De kinderen van het kinderkoor ‘De Jonge Lofstem’ zijn al 
hard aan het oefenen.
Juf Anne: “We zingen mooie liederen, zoals bijvoorbeeld: 
Voor we beginnen willen we zingen, en we zingen ook een 
vrolijke Negro Spiritual: Swing low, sweet chariot. Als jij ook 
graag mee wilt doen, dan kun je je aanmelden!"
Het kinderkoor kijkt ernaar uit om samen met De Grote 
Lofstem en Salvation mooie liederen met u en jou te zingen!
De Lofstem, onder leiding van dirigente Anja van den Ham, 
zal ons ook op een creatieve en muzikale manier begeleiden! 
Het wordt dus een afwisselende avond. Ook u bent natuurlijk
van harte uitgenodigd om eens mee te repeteren op 
donderdagavond.

We beginnen de Singin om 19:00 uur, de kerk is vanaf 18:30 
uur geopend. Rond 20:15 uur sluiten we de avond af. 
Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje. U bent van harte welkom!

Hartelijke groet, namens de Jonge Lofstem, 
de Grote Lofstem en Salvation;

Anne van Wilgenburg, Linda Braal en Mieke van Hoorn

Van harte aanbevolen door 
het college van 
kerkrentmeesters: 
De 2e collectes voor de 
komende weken 

Op 2 februari: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen 
graag zo houden. De kosten worden flink in de hand 
gehouden door veel vrijwilligerswerk. Groot onderhoud 
wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel komende jaren 
een mooi en veilig Gods huis hebben waar we elkaar 
kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene 
kerk” voor duurzame oplossingen en daar is het 
afgelopen jaar hard aan gewerkt met een prachtig 
resultaat... Fijn dat u deze collecte steunt!

Op 9 februari: Paasen doopkaarsen
Elk jaar wordt er weer een nieuwe paaskaars en een 
aantal doopkaarsen besteld. Het Licht van Pasen wordt in 
de paasnacht aangestoken en de paaskaars is dan al in 
volle pracht gebracht door bijvoorbeeld de kinderen van 
de basiscathechisatie of door een creatief gemeentelid. 
Bij de doop wordt een doopkaars aangestoken aan het 
Paaslicht en krijgt de dopeling het Licht mee naar huis. 
Met de opbrengst van de collecte kunnen de kaarsen 
Licht blijven meegeven.

Op 16 februari:
Jeugd en Jongerenwerk
Met uw bijdrage wordt de 
basiscatechisatie uit het 
jeugd en jongerenwerk 
bekostigd: materiaal en 

excursies. De coördinatie van het verdere jeugdwerk 
vindt plaats op projectbasis. Onze twee jeugd
ouderlingen zetten zich hiervoor in.

Op 23 februari: 
Beeld en geluid
Dankzij een groep enthousiaste 
gemeenteleden is niet alleen de 
geluidsinstallatie verbeterd, 
maar is ook de beeldverbinding 
met De Eshof tot stand 
gekomen.

Door een forse investering en de inzet van een groep 
vrijwilligers is nu elke dienst in geluid en beeld te 
volgen. Door de beamer is de dienst (zonder papieren 
liturgie) goed te volgen in de dienst. Voor de kosten van 
de installatie en het onderhoud van de software vragen 
wij u deze collecte van harte te steunen.

Op 2 maart: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit leden van 'de Eshof' en 
de St. Paulusgeloofgemeenschap. Dankzij uw bijdrage is 
het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden 
van gespreksgroepen en themaavonden, die zeker de 
moeite van het bezoeken waard zijn.

Groetjes, 
José van Dasselaar
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Zondag 23 februari 2025
Stichting Chris en Voorkom
Chris en Voorkom maakt jongeren sterk door interventies 
gericht op jongeren zelf, en op de context waarin ze 
opgroeien. De stichting biedt preventie, weerbaarheids en 
leefstijlprogramma’s op scholen, kerken en verenigingen. 
Ze bieden een luisterend oor via anonieme telefoon, chat en 
mail, en bieden deskundigheidsbevordering aan pastorale 
(jeugd)medewerkers, leerkrachten, jeugdzorgprofessionals, 
ouders, jeugdwerkers, (sport)docenten, etc. 
Chris en Voorkom staat in de traditie van het christelijk 
geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom de wortels en 
inspiratie voor het werk dat ze doet. 
Chris en Voorkom is in 2015 ontstaan door een fusie van 
Stichting Chris en Stichting Voorkom. Samen hebben deze 
bijna 75 jaar ervaring met mentale weerbaarheidstrainingen, 
verslavingspreventie, chat en kindertelefoon, en 
jeugdpastoraattrainingen. Chris en Voorkom is afhankelijk 
van giften. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet, Herman Julsing

1e collectes in februari 2025
Zondag 2 februari 2025 
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is, heeft de diaconie van 
de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij 
gezinnen in Hoevelaken die in financiële nood verkeren, op 
weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is 
mensen de weg wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig 
mogelijk functioneren in de maatschappij  en zo nodig 
financiële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk 
eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. 
Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze 
steun heel hard nodig hebben. 

Zondag 9 februari 2025
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
Deze stichting is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is 
ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke 
instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van 
Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of 
andere omstandigheden geen beroep doen op bestaande 
hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst 
voor u klaar. De hulp is bedoeld voor iedereen die om wat 
voor reden dan ook, een helpende hand nodig heeft. Deze 
fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, 
die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt gewaardeerd.

Zondag 16 februari 2025
Kerk in Actie ZWO: 
De Eshof steunt MAF actief in TimorLeste
In de komende periode besteden we aandacht aan de 
werkzaamheden van MAF. Stichting MAF (Mission Aviation 
Fellowship) biedt wereldwijd cruciale hulp aan geïsoleerde 
gemeenschappen. Eén van de 26 landen waar we vliegen is 
TimorLeste. In dit Zuidoostaziatische land, waar 76,1% van 
de bevolking geen toegang heeft tot medische zorg, is MAF 
de enige organisatie die ambulancevluchten uitvoert. Deze 
vluchten zorgen ervoor dat patiënten, ondanks de slechte 
infrastructuur, snel medische zorg kunnen krijgen in tijden 
van nood. Het zijn vluchten die het verschil betekenen tussen 
leven en dood! 
We willen met onze collecte een bijdrage leveren aan deze 
noodzakelijke vluchten en zo voorzien in hulp aan mensen 
die het nodig hebben. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 

Workshop ‘Gezond en 
ecologisch tuinieren’
Harry van de Brug organiseert op donderdagavond 
13 maart van 19:30  tot 21:00 uur een interactieve 
lezing  over  gezond  tuinieren.  Deze  avond  wordt 
gehouden  in  het  kerkgebouw  van  de  Eshof  en  is 
onderdeel van de festiviteiten rond 50 jaar Eshof.

Wat leeft er allemaal in de tuin? In de grond? In de 
planten? Wat is het nut van insecten? Hoe stimuleren we 
biodiversiteit in onze tuin? 
Harry: ‘Tuinen zijn een belangrijke schakel in onze 
leefomgeving. Hoe beheren we onze tuin en zorgen we 
voor een goede balans? Ik ga iets vertellen hoe je elke 
tuin kunt benaderen vanuit hetzelfde principe. Hoe je 
minder hard hoeft te werken in je tuin, maar meer kunt 
genieten. En hoe we kunnen bijdragen aan een gezonde 
omgeving. Een paar vragen die langs zullen komen, zijn: 
wat is bewust tuinieren, hoe werken we samen met de 
natuur, hoe stimuleren we een gezond bodemleven en 
hoe gaan we om met water?’

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor deze avond door 
een email te sturen naar: harry@harcohoveniers.nl. 
De kosten bedragen € 7,50.
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Paul Rouwhorst  schilderijen
Na het bereiken van de vutleeftijd ben ik mij gaan 
specialiseren in het schilderen met olieverf. Ik heb diverse 
schildercursussen kunnen volgen, met name bij Collage te 
Hoevelaken, met de goede begeleiding van Cees Slokker. Als 
geboren en getogen Amersfoorter, ligt het voor de hand dat 
bekende stadsgezichten als onderwerp voor meerdere 
schilderijen zijn gekozen. Verder stillevens, bloemen, planten 
en vogels. De hobby heeft inmiddels geresulteerd in een groot 
aantal werken. Ik heb o.a. geëxposeerd in Kunstroute 
Hoevelaken, Kunstmarkt Nijkerk en Galerie Doorn. Tevens 
zijn mijn werken, die bij mij thuis opgeslagen zijn, na 
afspraak te bezichtigen.

Esther Zuurmond  keramiek
Ik ben bij Kunstcentrum Collage in Hoevelaken begonnen 
met abstract schilderen, beeldhouwen, boetseren en later 
keramiek. Al een paar jaar ben ik bij de Collage Ateliergroep. 
Op dit moment ben ik voornamelijk bezig met keramiek. 
Mijn werk omvat o.a. vazen, schalen, bolvormen, huisjes. 
Ik hou van experimenteren. Soms is mijn werk netjes 
gladgemaakt, vaak echter laat ik de structuur van de (grove) 
klei duidelijk zichtbaar zijn. De natuur en natuurlijke 
materialen zijn een grote inspiratiebron voor mij. Als het 
werk klaar is, gaat het in de keramiekoven en wordt het tot 
ruim 900 graden gestookt. Daarna kan het ook geglazuurd 
worden en rond de 1050 graden nogmaals gestookt. 

De Eshof Hoevelaken 50 jaar! 
Op 2 februari is alweer het tweede 
blok geopend van 'kunst uit het 
dorp'. Vier kunstenaars exposeren 
op de zaterdag en zondag
middagen in februari in de Eshof, 
van 13.0017.00 uur (alleen op 1 
februari is er geen expositie).

De kunstenaars in februari zijn: 
Paul Rouwhorst  schilderijen
Esther Zuurmond  keramiek
Ineke van den Berg  schilderijen
Joost Bongers  schilderijen
Zij stellen zichzelf hiernaast aan u voor. 

U bent van harte welkom in de Eshof!

Meer weten over de activiteiten van 50 jaar Eshof? U kunt 
alles vinden op www.50jaareshof.nl
Volg ook de Facebookpagina van de Eshof.
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UPDATE Reis naar Georgië
N.a.v. bijeenkomst geïnteresseerden op 17 januari 

Op vrijdagavond 17 januari hebben we met een aantal 
geïnteresseerden de plannen voor de reis in 2025 (voor alle
leeftijden) besproken. Het was bij iedereen bekend dat de 
politieke situatie in Georgië op dit moment behoorlijk 
onstabiel is vanwege de uitslag van de verkiezingen 
afgelopen herfst. Met elkaar hebben we afgesproken dat we 
eerst afwachten hoe deze situatie zich ontwikkelt de komende
maanden. Zoals het nu is, ziet niemand het zitten om af te 
reizen. 

Daarna hebben we de wensen van de geïnteresseerden 
geïnventariseerd. Hier kwam uit dat het merendeel 
voornamelijk is geïnteresseerd in een bouw/werkvakantie, 
met af en toe een cultureel uitstapje als onderbreking.
Vanwege het meereizen van jongeren en het beroep van een 
paar geïnteresseerden is een schoolvakantie wenselijk, met 
als voorkeur de laatste week van de zomervakantie 2025.
Vanwege de eindexamens en schoolonderzoeken is de 
herfstvakantie minder in trek. Ook werd er aangegeven dat 
een week wellicht aan de korte kant is en dat 10 dagen tot 2 
weken beter zou zijn.

Vanuit Georgië heeft Beso aangegeven dat summercamps 
wat hem betreft de voorkeur hebben qua support, nog meer 
dan het bouwen, omdat de kinderen zich hier enorm op 
verheugen.

Al met al was het een nuttige bijeenkomst omdat we nu beter 
in kaart hebben wat de medereizigers het liefst zouden willen 
en wat men in Georgië graag wil. 
We houden contact met Eliso en Beso, en we volgen de 
politieke situatie op de voet. Wanneer we het gevoel krijgen 
dat er veilig afgereisd kan worden, laten we van ons horen.
ZWO zal, wat er ook gebeurt, het komende jaar dit project 
blijven steunen met diverse acties.

Groetjes,
Laura Schep en Mieke van Vliet

Ineke van den Berg  schilderijen
Aan de academie te Laren heb ik een 5jarige opleiding
modeltekenen bij Humphrey Bennet gevolgd en ik nam 
schilderlessen bij Helene Vriesendorp. Een van mijn thema’s
is geïnspireerd door mijn liefde voor de muziek, die ik graag 
tot uitdrukking breng met het schilderen van de innerlijke 
beleving van de musicus en zijn instrument. In mijn werk 
speelt ook de symboliek van de kleuren een belangrijke rol.

Joost Bongers  schilderijen
Vanuit mijn liefde voor interieur, architectuur en kunst ben ik 
architectonische vormgeving op de kunstacademie gaan 
studeren. Tijdens de verplichte vakken (schilderen en 
modeltekenen) raakte ik verslingerd aan het schilderen.
Water, vogels, bloemen en portretten schilder ik vaak in 
combinatie met elkaar, of met een vervreemdend aspect erin. 
Ik werk op doek met acryl, krijt, knipsels, en inkt. De kleuren 
geel, blauw en groen voeren de boventoon. Mijn drive is 
schoonheid. Kleur, vorm, materiaal en textuur zijn mijn
speelgoed en taal. In mijn schilderijen gaat het  net als in 
mijn interieurontwerpen  om speelsheid, ruimte en het 
avontuur van het maken.
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Wereldwijd succesvolle musicus Kilian van Rooij 
speelt opnieuw in de Eshof

Huygens Vocaal Ensemble zet 
dagboek Anne Frank op 

muziek

In het kader van 80 jaar bevrijding en 50 jaar Eshof brengt het 
landelijk bekende Huygens Vocaal Ensemble op 2 mei een 
muzikale uitvoering van het dagboek van Anne Frank. 
De uitvoering heet: Annelies. Annelies is een modern 
oratorium over het leven van Anne (Annelies Marie) Frank.
Anne was 13 jaar oud toen ze als Jodin met haar ouders, 
zuster en vier anderen in de Tweede Wereldoorlog in 
Amsterdam moest onderduiken om aan de moordlust van de 
nazi’s te ontkomen. Helaas is haar dat niet gelukt. Ze hield 
een dagboek bij dat wereldberoemd werd.

Dagboek op muziek
De Engelse componist James Whitbourn kreeg van het Anne 
Frank Fonds als eerste toestemming om teksten uit het 
dagboek op muziek te zetten. Melanie Challenger vulde het
tekstboekje (libretto) met krachtige passages uit ‘Anne Frank, 
the Diary of a young girl’. De sopraansoliste zingt Annes 
woorden, het koor geeft commentaar op de gebeurtenissen 
om haar heen. In de begeleiding klinken instrumenten uit haar 
traditie: klarinet, viool, cello en piano.

Klokken van de Westertoren
Muziek en tekst brengen op indringende wijze iets over van 
de vreugde, het verdriet, de angst en de hoop die Anne 
gevoeld moet hebben. Het bevat allerlei muzikale citaten, 
zoals een koraal dat Anne gekend zal hebben, een Duits 
kinderliedje, klezmer, een hit van Vera Lynn, orthodoxe 
klaagzang, fragmenten die aan musicals doen denken en 
verwijzingen naar de klanken van Amsterdam. Denk hierbij 
aan de klokken van de Westertoren die Anne zo troostten.

Concerten van hoge kwaliteit
‘Annelies’ wordt uitgevoerd door het 
Huygens Vocaal Ensemble /
kamerkoor STAMPIJ. Dirigent Hans 
Tijssen zet de artistieke koers uit. 
Het gezelschap geeft koorconcerten 
van hoge kwaliteit. Het koor bestaat 
uit 12 tot 18 zangers, die elk optreden 
het beste uit zichzelf halen.

Kilian van Rooij
Bijzonder aan dit concert is ook dat 
Kilian van Rooij viool speelt. Zijn 
vader speelde in de Eshof regelmatig 
op het orgel en ook Kilian trad eerder 
op in onze kerk. 

Inmiddels is Kilian uitgegroeid tot een bekend musicus die 
met zijn muziek de hele wereld over reist.

Voor het optreden op 2 mei in de Eshof zijn de volgende 
instrumentalisten/solisten vastgelegd:
Jako van Schie  piano
Hanka Clout  klarinet
Pamela Smits – cello
Kilian van Rooij  viool
Tineke Roseboom – sopraan (zie foto hieronder)

Kijk voor meer informatie op: www.50jaareshof.nl

Via deze website zijn binnenkort ook de tickets te bestellen. 
Weer er snel bij als de voorverkoop begint.

Ben de Graaf



18 P   R   O   T   E   S   T   A   N   T   S   E       G   E   M   E   E   N   T   E

“Doe je je handschoenen aan? En je muts op?” 
Als  een moedergans  loop  ik,  vol  goede  adviezen,  achter mijn 
puberkinderen aan. “Jezelf niet koud laten worden hoor. En pas 
op, het kan glad zijn op de bruggen.” Mijn dochter rolt met haar 
ogen, het is niet het eerste jaar dat ze fietsen. “Mam, we worden 
ook warm van het fietsen. We redden ons heus wel!” Als ze de 
deur uit zijn, duik ik in de voorraadkast en zet ik alvast een pak 
chocolademelk  op  het  aanrecht.  Die  wil  ik  vanmiddag  warm 
maken als ze thuis zijn. Ze fietsen dwars door het open veld naar 
school, 17 km enkele reis. En vanmiddag weer terug. Met een 
warme chocomelk thuiskomen is dan wel erg prettig.

Als de keuken weer opgeruimd is van de ontbijtchaos, kruip 
ik achter mijn laptop. De beelden van de winter in Oekraïne 
schuiven over mijn scherm. Ook daar is het koud. En ik zie 
kinderen die dezelfde leeftijd hebben als onze kinderen, soms 
lopen ze zonder jas buiten terwijl het niet warm is. 
Ondertussen hoor ik de verhalen van onze collega’s. Over de 
inkomende drones en de onzekerheid die dat met brengt. 
Over het gebrek aan elektriciteit en warmte in de huizen en de 
scholen. Ik zie de impact die dat heeft op de kinderen. De 
trauma’s die ze oplopen. Ik zie op de foto’s dat onze collega’s 
vol thermosflessen hete thee naar de vrouwen en kinderen in 
de dorpen gaan. Samen Bijbelschool houden, spelletjes 
spelen en bezig met traumaverwerking. Diep respect heb ik 
voor het team, dat deze wekelijkse activiteit elke keer weer 
doorgaat.

“De beelden van de winter in Oekraïne schuiven over mijn 
scherm. Ook daar is het koud.”
Als bijna dertig jaar werken we in Odesa, en sinds het 
uitbreken van de oorlog neemt het werk toe. Tanya, onze 
collega, vertelt ons dat er een grote honger naar Gods Woord 
is, en dat ze veel mensen kunnen vertellen over het Evangelie. 
In januari 2023 hebben we een transport verstuurd, met 
warme kleding, hygiëne materiaal, thermosflessen, dekens, 
powerbanks en dozen vol Bijbels. En elke keer als ik foto’s 
zie, zie ik spullen die ik hier in stond te pakken, terug op de 
foto’s. Er wordt nog dankbaar gebruik van gemaakt, maar het 
einde van het uitdelen is in zicht. De voorraad is bijna op. Tijd 
voor actie.

We besluiten 2025 goed af te trappen en gaan aan de slag voor 
een nieuw transport naar Oekraïne. En jij kunt helpen!
 Met boodschappen doen en inleveren bij één van onze 
inleverpunten Geld doneren voor brandstof voor de 
vrachtauto.Geld doneren voor (kinder)Bijbels
Bidden voor voor Tanya en het lokale Mission Possible team
We zamelen in tot 15 maart 2025. Lees meer over deze actie 
op onze speciale actiepagina: www.missionpossible.nl/
hulptransport en help ons team is Odesa, Oekraïne. Doe je 
ook mee? Delen mag!

Groeten namens Team Mission Possible Nederland,
Gerande Sikkema

Kerkdienst en liturgie
Wat ik over de kerkdiensten in de komende maand vooral 
schrijven wil, is dat we nog even geduld moeten hebben voor 
we het Verhaal uit de Zaal zullen horen. Sierou de Vries zal 
dat dit jaar houden. Maar door haar nekherniaoperatie is het 
niet verstandig om de oorspronkelijke planning door te laten 
gaan. Sierou zou haar verhaal houden op zondag 16 februari. 
In plaats van die datum verschuiven we het naar zondag 4 
mei. Sierou ziet ernaar uit: een stip op de horizon om naartoe 
te werken!

De vele gezichten van koning Salomo

Van 2 februari tot en met 2 maart zullen we verhalen over 
Salomo lezen in het eerste boek van de Koningen. Mogelijk 
zullen niet alle gastvoorgangers hieraan mee kunnen doen. 
Zelf wil ik wel proberen om dit ‘alternatieve spoor’ van het 
leesrooster te volgen.

Salomo is een van de meer uitgesproken en complexe 
karakters uit het Eerste Testament. Hij is koning, wijze en 
architect. Al sinds de Oudheid spreekt hij daarom tot de 
verbeelding.
De passages die we zullen lezen staan in 1 Koningen 3 – 11. 
Het beeld dat we daarin van hem krijgen is tweeslachtig. Aan 
de ene kant is hij een voorbeeldige wijze en bouwer van de 
tempel. Aan de andere kant wordt zijn zonde benoemd – hij 
bouwt altaren voor vreemde goden – en wordt gezegd dat hij 
(te)veel rijkdom vergaarde en dwangarbeid oplegde. De 
rijkdom, pracht en praal rond Salomo worden vanaf het begin 
negatief beoordeeld. Alleen zijn wijsheid wordt positief 
opgevat.
We laten ook enkele verhalen over hem weg: het begin en het 
einde van zijn koningschap. Het begint met intrige en 
manipulatie. En het eindigt met het uiteenvallen van zijn rijk.

Salomo begint zijn regeerperiode met een strategisch 
huwelijk en met een bezoek aan de offerhoogte in Gibeon. 
Daar verschijnt God aan hem in een droom, waarin hij 
Salomo vraagt wat hij wil. Salomo vraagt om een 
opmerkzame geest om Gods volk te besturen en onderscheid 
te maken tussen goed en kwaad. 
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De droom in Gibeon, zijn wijze oordeel, het bezoek van de 
koningin van Seba: dit alles moet duidelijk maken dat 
Salomo goddelijke wijsheid bezat en daarom een goed 
bestuurder was.

Tegelijk wringt het: er wordt melding gemaakt van 
dwangarbeid en de rijkdom die Salomo verwerft doet 
overdreven aan. In Deuteronomium worden deze praktijken 
zelfs verboden. Daar lezen we dat een koning geen paarden 
mag houden (want dan zou hij in de verleiding kunnen komen 
nieuwe paarden uit Egypte te gaan halen en die plek is no go), 
er niet veel vrouwen op na mag houden (want dat zou hem tot 
afgodendienst kunnen verleiden) en ‘verder mag hij ook geen 
zilver en goud ophopen.’ (Deut. 17,1420)

De bouw en inwijding van de tempel onder leiding van 
Salomo wordt uitgebreid beschreven. Het bouwen van de 
tempel was niet alleen een religieuze aangelegenheid. Het 
droeg ook bij aan het prestige van de koning. Ook via 
architectuur kun je jezelf neerzetten als koning en je gezag 
versterken, en dat geldt zeker ook voor Salomo. God en de 
koning zijn samen aan het werk voor het welzijn van het volk, 
ook al leert de geschiedenis ons dat het welzijn van het volk 
niet altijd de hoogste prioriteit genoot bij Salomo (en zijn 
opvolgers). 
Wanneer Salomo aan de macht is gekomen, is Israël eindelijk 
een land op zichzelf met zijn eigen ‘nationale’ God, een eigen 
koninklijk huis en een bevolking die zich verbonden weet 
met God en koning. De tempel is daarbij nodig, want die geeft 
uitdrukking aan die verbinding tussen God, koning en volk.

Ellie Boot

 

Voorjaar in huis met workshop 
bloemschikken
Door Vera de Boer en Ria Reiling

Op 25 maart is er een workshop 
bloemschikken in de Eshof. De deelnemers maken een 
voorjaarswerkstuk waar ze lang van kunnen genieten. Ze 
nemen zelf een 1,5 literpak van melk of sap mee naar de 
workshop. In dat pak komt het steekschuim, dat vormt de 
basis voor het werkstuk. Vera en Ria doen de begeleiding 
en nemen overige materialen mee.

De prijs van de workshop zal 
ongeveer €12,50 per persoon 
zijn. De prijs staat niet vast, 
omdat deze afhankelijk is van 
de dagprijs van bloemen.

Opgeven kan bij Vera de Boer: 
bloemschikkenbijgroeienbloei
@gmail.com 
Locatie: de Eshof Hoevelaken
Wanneer: Dinsdagochtend 25 
maart 2025
Tijd: 10.00 uur

Gevraagd: Kan er bij iemand buxus/ilex gesnoeid worden? 
Zo kan de prijs voor de workshop laag blijven.

Vera de Boer en Ria Reiling
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Collectebeheerder José van Dasselaar

Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester, Herman Wieser en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse
 

Inleverdata
Inleverdatum voor het maartnummer is 
dinsdag 25 februari 2025
Inleverdatum voor het aprilnummer is 
dinsdag 25 maart 2025

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375
t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom.
Wij vragen een bijdrage van € 25, voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie).
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

AUTODIENST FEBRUARI 

Als vervoer naar de kerk (en weer naar huis) een 
probleem voor u is, dan kunt u altijd met de auto 
worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt 
hiervoor contact opnemen met: Nico van Rootselaar 
(0332534038)




