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Mijn eerste kerstfeest in de hemel

Ik zie de ontelbare kerstbomen over de hele wereld beneden. 
Met kleine lichtjes, als hemelsterretjes, reflecterend in de 
sneeuw. Het uitzicht is zo spectaculair, en stop maar met 
huilen, want dit jaar vier ik kerst met Jezus.

Ik hoor de vele kerstliedjes waar mensen zo van houden.
Maar het geluid van de muziek kan niet concurreren met 
het kerstkoor hierboven. Ik heb geen woorden om jullie te 
vertellen over de vreugde die hun stemmen brengen, want
het horen zingen van de engelen tart elke beschrijving.

Ik weet hoe erg jullie me missen. Ik zie de pijn in jullie hart. 
Maar ik ben niet zo ver weg. We zijn niet echt gescheiden. 
Geliefden, wees daarom blij voor mij. Jullie weten dat ik 
veel van jullie houd. 
En wees blij dat ik deze kerst met Jezus door mag brengen.

Ik zend jullie allemaal een speciale gift vanuit mijn 
hemelse woning. Ik zend jullie allemaal een herinnering 
van mijn eindeloze liefde. Uiteindelijk is 'Liefde' het 
cadeau, waardevoller dan puur goud. Het was ook altijd 
het belangrijkste in de verhalen die Jezus vertelde.

Houd van en koester elkaar, zoals mijn Vader jullie zei. 
Want ik kan de zegeningen van liefde die Hij voor jullie 
heeft niet tellen. Daarom, heb een gelukkig kerstmis en 
veeg die traan weg.
Vergeet niet: ik vier dit jaar kerst met Jezus.

[auteur onbekend] 

   Ingestuurd en uit het Engels hertaald door Joke van der Klok     
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zondag 08 december 10:00 uur ds. Job de Bruijn, Eemnes/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en BRIES
17:00 uur Cees Otte/Vesper Advent II

Collecten: Voedselbank

zondag 15 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/Advent III/HA/kinderdienst
Collecten: Voedselbank en Onderhoud van het gebouw

17:00 uur Sienke Wolters/Vesper Advent III
Collecten: Voedselbank

zondag 22 december 10:00 uur Lieske Duim/Advent IV
Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud orgel en piano

17:00 uur Simon Drost/Vesper Advent IV
Collecten: Voedselbank

dinsdag 24 december 22:00 uur ds. Ellie Boot/Kerstnacht/cnt
Collecten: Actualiteit en Cantorij

woensdag 25 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/1e kerstdag/FREE/kinderdienst
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst

zondag 29 december 10:00 uur Speciale Zangdienst
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

dinsdag 31 december 19:00 uur ds. Ellie Boot/Oudejaarsavond
Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

zondag 05 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot/Nieuwsjaarsbegroeting
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en BRIES

zondag 12 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Stichting Moederzorg en Eredienst

zondag 19 januari 10:00 uur ds. Marieke den Braber, Barneveld
Collecten: Hospice Nijkerk en verwarming gebouw

zondag 26 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot/oec./week van gebed/cnt
Collecten: Voedselbank en Kinderdienst

zondag 02 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot/bevestiging ambtsdragers
Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
                                                                                   
woensdag 04 december 19:00 uur Basiscatechese

20:00 uur Repetitie cantorij

zaterdag 07 december 10:00 uur Repetitie musical

woensdag 11 december 13:30 uur Inloopmiddag
19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij
20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 12 december 20:00 uur College van Diakenen

maandag 16 december 20:00 uur Repetitie musical

woensdag 18 december 19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

maandag 06 januari 20:00 uur Repetitie musical

woensdag 08 januari 19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

woensdag 15 januari 20:00 uur Repetitie cantorij
20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 16 januari 20:00 uur Kleine Kerkenraad

zaterdag 18 januari 10:00 uur Repetitie musical

donderdag 20 januari 20:00 uur BRIES: De toekomst van de kerk. Essay vol rouw en hoop
Leiding: Simon Drost

woensdag 22 januari 09:00 uur Laantje van Hilhorst 3 Liturgisch Werkoverleg
19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 23 januari 20:00 uur College van Diakenen

maandag 27 januari 20:00 uur Repetitie musical

woensdag 29 januari 19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

zaterdag 08 februari 10:00 uur Repetitie musical

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof
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Met alle aanwezigen zingen we bekende kerstliederen.
Let op: de Kerstsamenzang begint om 19.00 uur. Vanaf 
18.30 uur zijn de deuren open.
Iedereen is van harte welkom! 

KERSTVIERING IN DE ESHOF MET DE 
KINDEREN VAN DE SPRENG – 19 DECEMBER

Op donderdag 19 december zullen alle kinderen en 
leerkrachten van De Spreng ’s morgens om 9 uur in de 
Eshof zijn. We houden een eenvoudige kerstviering en 
zingen enkele kerstliederen. 
Het gebeurt niet vaak dat alle kinderen samen in één 
ruimte zijn. Op De Spreng is dat niet mogelijk: de 
gemeenschapsruimte is te klein. 
Maar in de Eshof kan het! En omdat kinderen vaak niet 
meer zo dikwijls een kerk vanbinnen zien en al helemaal 
geen kerkdienst meemaken, gaan we ze deze ochtend in 
een heus kerkgebouw meenemen in een korte viering.

KERSTVIERINGEN OP 24 EN 25 DECEMBER

Op dinsdagavond 24 december vieren we om 22.00 uur 
de kerstnachtdienst. We beginnen even vóór tien uur met 
het zingen van liederen. Vind je het leuk die mee te 
maken, dan kun je het beste tien minuten van tevoren al 
aanwezig zijn. De cantorij zingt een aantal mooie liederen 
en andere zullen we in beurtzang zingen.

Er is ook dit jaar geen kinderkerstviering op 24 december. 
Maar wel een kerstviering voor jong en oud op eerste 
Kerstdag. We hopen dat alle kinderen en hun ouders en 
grootouders en allen die met hen Kerstmis willen vieren 
naar de kerstmorgenviering op 25 december komen. 
Die begint om 10.00 uur. Het koor FREE zal aan deze 
viering meewerken. We horen een verhaal waarbij mooie 

illustraties te zien zullen zijn. Daarna gaan de kinderen 
zelf aan het werk in de ontmoetingsruimte. Intussen is er 
een (korte) overweging. Marinka Diender en ik hebben 
de viering samen voorbereid. Met deze kerstviering 
zetten we een nieuwe traditie voort die vorig jaar begon: 
‘gewoon’ op eerste Kerstdag met jong en oud, kinderen 
en ouders en grootouders en wie maar mee wil vieren, 
gezamenlijk het kerstfeest vieren.

Kerkdienst en l iturgie

Advents­ en Kersttijd: Weg van Vrede

In de Advents­ en Kersttijd volgen we weer een rode 
draad door de verschillende vieringen: ‘Weg van Vrede’. 
Tijdens de voorbereiding van de vespers voor de vier 
Adventszondagen kwam dit thema naar voren. Kerst, dat 
is het feest van vrede op aarde. In de Adventstijd leven 
we toe naar dit Kerstfeest. Dat geeft een ambivalent 
gevoel. Elk jaar opnieuw is er wel iemand die zegt: 
"Is het in de wereld ooit zo donker geweest als nu…?" 
Op heel wat plaatsen is vrede een utopie. En dichtbij is 
ook niet alles vredig. Migratie lijkt soms het enige te zijn 
waar het in de politiek over gaat. Standpunten staan vaak 
scherp tegenover elkaar.
Kunnen we dan spreken van vrede op aarde? Of kan dat 
alleen als we onze ogen sluiten voor wat er in de wereld 
aan de hand is? Hoe kunnen we met Kerst ‘vrede op 
aarde’ zingen? Zo kwamen we op het thema ‘Weg van 
Vrede’. Omdat vrede geen eindpunt is, maar een weg. 
Omdat we ons soms verwijderen van vrede. Omdat vrede 
een waarde is die ons lief is.
Ook de liturgische vormgroep is hiermee aan de gang 
gegaan. Elders in dit kerkblad staat meer hierover te 
lezen. En de verschillende voorgangers in de 
ochtendvieringen kunnen wellicht iets met dit thema 
doen.
De ZWO kiest de stichting MAF om onze blik op te 
richten in deze weken. Annika van Oosterom, een van de 
leden van de ZWO, is hier werkzaam. MAF zet zich 
wereldwijd in om hulp te bieden aan onbereikbare 
gebieden. Onder het overkoepelende thema ‘weg van 
vrede’ zal ook de stichting MAF een plek krijgen. Elders 
in dit kerkblad staat meer over MAF te lezen.

De oecumenische vespers in de Adventstijd worden 
gehouden in de Eshof en beginnen om 17.00 uur. 
Voorgangers zijn Leslie Schneider, Cees Otte, Sienke 
Wolters en Simon Drost.

KERSTLUNCH VOOR GENODIGDEN EN 
KERSTSAMENZANG – 13 EN 14 DECEMBER

Op vrijdagmiddag 13 december zal in de Eshof de 
kerstviering voor genodigden plaatsvinden. In de vorige 
Rondom stond die al aangekondigd. Het tijdstip is iets 
anders dan vorige jaren: vanaf 11 uur is er koffie, om half 
12 begint de viering en aansluitend is er een lunch. 
Aanmelden kon tot en met 30 november.
En op zaterdagavond 14 december vindt in de 
Dorpskerk de jaarlijkse Kerstsamenzang plaats. Het 
thema is ‘In het licht!’ Het Nijkerks Stedelijk Fanfare 
Corps werkt mee. Er is weer een kinderkoor onder leiding 
van Anne van Wilgenburg en Dicky van der Veer. 
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Er zal dit jaar ook een dopeling in ons midden zijn! Olivia 
Di Mauro zal worden gedoopt. Haar ouders, Daphne en 
Raphaël, schrijven:

“Wij hebben ervoor 
gekozen om onze dochter 
Olivia te laten dopen. Wij 
vinden het van groot 
belang dat Olivia in de 
hand van God bijge­
schreven wordt en zijn 
ontferming mag ontvangen. 
Daarnaast is het een stukje 
extra bescherming voor 
onze dochter. 

Zelf zijn wij ook gedoopt en we willen dit graag 
doorzetten en onze dochter ook deze kans bieden. We 
vinden het fijn dat zij in de gemeente opgenomen zal 
worden. We vinden het een mooi gebaar om tijdens de 
kerstviering haar te laten dopen, dit is toch altijd een mooi 
feest om te vieren. En nu dus dubbel feest voor ons. Wat 
voor ons ook belangrijk is, is familie. De familie van 
Raphaël uit Frankrijk kan tijdens de doop aanwezig zijn, 
zij zullen overkomen uit Frankrijk voor de kerstviering en 
de doop van Olivia.”

ZONDAG 29 DECEMBER: SWING MEE!

Sinds 2013 hebben we een prachtig nieuw liedboek. 
Het is nog veelzijdiger dan het liedboek uit 1973 – en dát 
was al heel gevarieerd, zeker als je het vergelijkt met 
liedboeken uit andere kerken of liedboeken in het 
buitenland. Niet alleen de kwaliteit, ook de kwantiteit van 
de liederen in het liedboek uit 2013 is groot. Het zijn er 
zoveel dat we ze nooit allemaal kunnen zingen.
Op zondag 29 december gaan we daar een beetje 
verandering in brengen. We gaan liederen zingen die we 
voor het grootste deel nog niet eerder hebben gezongen, 
omdat ze vragen om swingende begeleiding op 
bijvoorbeeld piano en percussie. En liefst ook om enkele 
leidende stemmen die het ritme beheersen.
Onze musici op 29 december zijn Edwin Schimscheimer 
op piano en Gerard van Amstel op drums. Zij zullen ons 
door een aantal mooie liederen loodsen, zoals lied 876: 
‘heel ons leven, de gave van God’, een lied uit Kameroen. 
En lied 757: ‘Swing low, sweet chariot’, een Afro­
Amerikaanse spiritual.

Misschien zijn er mensen die van tevoren de liederen 
willen oefenen en tijdens de dienst uit volle borst 
meezingen, zodat de overige kerkgangers steun aan hen 
hebben. Zijn er mensen die dit willen doen? En die thuis, 
bijvoorbeeld aan de hand van een muziekopname (mits 
die te vinden is), zich de liederen eigen willen maken? 
Geef het aan me door. Ik zorg dat je op tijd de lijst met 
liederen krijgt met de links naar muziek. 
Samen maken we er een swingend feest van!

DINSDAG 31 DECEMBER: 
OUDEJAARSAVONDVIERING

Samen stil zijn, terugblikken en vooruitkijken – dat is de 
viering van oudejaarsavond. En mooie oudejaarsavond­
liederen zingen, begeleid door Rudi op het orgel. Af en toe 
worden we opgeschrikt door een harde knal, dat hoort 
erbij. Een bijzondere viering die om 19.00 uur begint. 

ZONDAG 26 JANUARI: 
OECUMENISCHE VIERING IN DE ESHOF

Op 26 januari zijn de mensen van de Paulusgemeenschap 
bij ons te gast. We vieren die zondag de ‘week van gebed 
voor de eenheid’. ‘Van alle christenen’, moet daar 
eigenlijk op volgen. Zelf trek ik het liever breder. Laten 
we niet alleen verbinding zoeken met andere christenen, 
maar ook met mensen die niet bij een kerk horen. En met 
anders gelovigen.
Anny Smink of Thera Mulder zal mee voorgaan in de 
Eshof. Pauluskoor en Eshofcantorij ondersteunen de zang.
Aansluitend aan de kerkdienst, om ongeveer 11.30 uur, 
gaan we weer een half uur zingen.       >>>>>>>>>>>>
Liederen die in de komende maanden in de liturgie terug 
zullen komen, worden in dat halfuur geoefend. En ook 
enkele meerstemmige acclamaties. 
Blijf nog even, en doe mee: als je de liederen kent, kun je 
ze makkelijker meezingen in de vieringen. En zingen 
verbindt!

ZONDAG 2 FEBRUARI:
 BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

We zijn enorm blij dat we op 2 februari twee nieuwe leden 
kunnen ontvangen in de kerkenraad: Henry Westein en 
Nanno Vlaanderen. Henry zal als ouderling toetreden tot 
het college van kerkrentmeesters. Nanno zal pastoraal 
ouderling worden. De versterking is het cvk heel welkom. 
En het is fijn voor Nel van Rietschoten dat ze nu een 
sparring partner heeft die net als zij zich zal bezighouden 
met allerlei facetten van pastoraat in de gemeente.

Henry schrijft over zichzelf:
“Na een periode van rust ben ik gevraagd voor het college 
van kerkrentmeesters. Nu specifiek voor digitalisering.
Dit is nu iets wat op diverse plekken wordt opgepakt, maar 
wellicht zijn samenhang en coördinatie nodig. Dit zou dan 
onder meer inhouden dat archief, ledenregistratie en 
communicatie / sociale media beter met elkaar verbonden 
worden. Kortom, zaken die we in breder verband met 
elkaar moeten afstemmen.
Laat ik mij eerst even voorstellen voor degenen die mij 
nog niet kennen. In 1983 ben ik in Maassluis getrouwd 
met Barbara. In 1995 verhuisden wij met onze vier 
kinderen naar Leusden en in 2009 naar Hoevelaken. 
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Hier verbonden wij ons aan de Samen op Weg­Gemeente 
‘de Eshof’. Een gemeenschap die open bleek, ruim van 
geest is en die diverse activiteiten weet te ontplooien. 
Van verschillende kloosterreizen 
was ik deelgenoot.
Mijn opleiding heb ik genoten in 
de IT en financiële administratie 
en daarin ben ik als zelfstandig 
ondernemer 20 jaar werkzaam 
geweest. Op dit moment ben ik in 
vaste dienst bij Achmea als Data 
Steward. Wandelen en fietsen vind 
ik heerlijk. Het zijn voor mij 
mogelijkheden om spanningen te 
verwerken en te genieten van het moois in de natuur. ‘De 
Eshof’ is voor mij een gemeenschap waar ik mij thuis 
voel. 
Mede door de prettige samenwerking met ZWO, diaconie 
en college van kerkrentmeesters maar ook vanwege de 
vacatures heb ik besloten mij in te gaan zetten als lid van 
het college van kerkrentmeesters (gericht op 
digitalisering). 
Het is voor mij een uitdaging om samen met anderen te 
laten zien dat kerkenwerk interessant, gezellig en nuttig is. 
Ik hoop dat we hierdoor nog meer mensen kunnen 
enthousiasmeren om een functie binnen de kerk te 
vervullen voor een project of termijn. Gewoon: er zijn 
voor elkaar.”

En Nanno schrijft:
“In april zijn Janneke en ik komen wonen op de Buntwal 
19a in Nijkerkerveen. Naast het huis van onze dochter 
Hester, die daar woont met haar gezin (man en vier 
kinderen). Voor die tijd woonden wij in Soest. Daar zijn 
Hester, haar broer Jelle en zus Enneke opgegroeid. 
Janneke werkte in Zonnegloren, later Meander en ik ben 
docent aardrijkskunde en conrector geweest op het 
Griftland College te Soest. 

In de ruim veertig jaar 
dat wij in Soest 
woonden zijn we ook 
steeds verbonden 
geweest aan de 
Protestantse Kerk. 
De meeste tijd kerkten 
wij in De Open Hof in 

Soest West. In die gemeenschap ben ik actief geweest op 
diverse wijzen: heb basiscatechese gegeven en ben 
kerkenraadslid geweest. Na mijn pensionering ben ik 
ouderling vorming en toerusting geworden, niet alleen 
voor De Open Hof, maar voor heel Soest.
Het proces van ontkerkelijking heeft ook in Soest geleid 
tot een grote afname van het aantal kerkleden. Zo veel 
zelfs dat twee van de vier vierplekken gesloten moesten 
worden. 
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Op de locatie 

van De Open Hof is een pioniersplek ontstaan, die o.a. 
de kerkelijke presentie in de buurt voortzet. Ook na onze 
verhuizing blijf ik betrokken bij die pioniersplek, Zin in 
Soest. Gelukkig is het niet ver.
Janneke en ik willen graag actieve leden zijn van de 
kerkelijke gemeenschap waar we bij horen. Daarom is 
Janneke lid geworden van de cantorij en oriënteer ik me 
op het pastoraat. Nel van Rietschoten wil graag een 
maatje, daarom draai ik nu mee in het pastorale team en 
word ik waarschijnlijk in februari als ouderling 
bevestigd. Zo hopen wij samen onderdeel te worden van 
de geloofsgemeenschap ‘de Eshof’.”

Henry en Nanno, van harte welkom!

Ellie Boot
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Op reis naar Georgië in  2025

Nu we zijn bijgepraat door het klusteam (dat in de 
herfstvakantie  nog  naar  Agahiani  is  geweest) 
kunnen we de reisplannen concreter gaan maken.
We zijn meer dan welkom in het guesthouse in Tbilisi in de 
maand augustus. Maar na augustus is het guesthouse weer in 
gebruik als opvanglocatie en zullen we een hotel in Tbilisi 
moeten zoeken.
Hulp voor transport en vervoer kan geregeld worden en Beso 
en Eliso zullen er alles aan doen om het ons naar de zin te 
maken. Dat is prachtig, maar zij hebben ook gezinnen en 
werk. Daarom hebben Laura en ik contact gezocht met de 
reisleider die de Moldavië/Georgië­reis voor de Eshof­ 
reisgroep in 2016 heeft georganiseerd: Gerard den Hollander. 
Hij had leuke herinneringen aan die gezellige groep en bood 
meteen zijn hulp en diensten aan. Eind november of begin 
december is hij in Nederland en gaan wij hem ontmoeten.
Over de mogelijke inhoud van de reis willen we vooral
met diegenen die meegaan plannen maken. 
Hoelang gaan we weg? Eén week, tien dagen? We willen 
natuurlijk de Eshof­projecten bezoeken in Tbilisi en 
Aghaiani. Misschien is het project in Aghaiani wel zover dat 
wij er een feestelijke opening kunnen gaan vieren. Maar gaan 
we op bezoek of willen we meehelpen bouwen? Er wordt ook 
door Darina een vrouwengroep opgericht. Ik spreek voor 
mezelf dat ik dat wel erg leuk vind als ik daaraan een steentje 
kan bijdragen. Laura en ik zoeken ook wat actieve mogelijk­
heden. Alleen maar in een bus rijden wordt het niet. Mooie 
dagelijkse wandelingen in de omgeving waar we verblijven 
trekken ons erg aan. Er is immers ontzettend veel te zien in 
Georgië. Het land is groot, maar een paar mooie highlights 
komen absoluut in het programma.

Op vrijdag 17 januari 2025 is er om 19.30 uur een 
voorlichtingsavond in de Eshof. Lijkt het je leuk om
mee te gaan, dan hoor je hier meer over de reisideeën en kun 
je vragen stellen over dit prachtige land. De inschrijving voor 
deze reis stopt per 1 februari. Zo hebben we tijd genoeg om 
ons voor te bereiden.De kosten zijn voor eigen rekening. 
Verder verwachten we van elke deelnemer een projectbedrag. 
Dat geld wordt gedoneerd aan de projecten. Het te 
verwachten bedrag zal tussen de 250 en 300 euro zijn.

Mieke en Laura

AUTODIENST 
IN DECEMBER EN JANUARI

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u 
altijd met de auto worden opgehaald.
Voor de diensten in december kunt u hiervoor contact 
opnemen met Adri Zijlstra en in januari met Frits 
Harmsen.

Mieke Hogervorst
Laura Schep
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Vanuit de kerkenraad

Een  waardig  afscheid  van 
het kerkenraadsjaar 2024
Op donderdag 21 november 
hebben het jaar 2024 afgesloten 
met een vergadering met de Grote 
Kerkenraad. Zoals u weet is het 
de Kleine Kerkenraad die vrijwel 
elke maand vergadert, maar twee keer per jaar sluiten de 
leden van de Grote Kerkenraad aan. Meestal is dat voor de 
formele besluiten, zoals het goedkeuren van jaarrekeningen 
en begrotingen, en zo was het ook nu.
Van het college van diakenen en het college van 
kerkrentmeesters lagen er begrotingen voor 2025 en we 
konden dankbaar concluderen dat er goede perspectieven zijn 
voor de financiële draagkracht van ‘de Eshof’. Dankzij een 
grote vrijgevigheid van gemeenteleden in de jaarlijkse 
bijdragen en de goede opbrengsten uit de collecten is een 
gezonde exploitatie mogelijk. Dat is weleens anders geweest 
en dus veel reden voor dankbaarheid!
Na de pauze hebben we onze vergadermodus uitgezet en 
hebben we ons verdiept in dat wat ons drijft. Niet zomaar in 
het algemeen, maar juist in ons werk in de kerk, in alle 
samenwerking waar we mee te maken hebben, met zoveel 
verschillende mensen. Het is eigenlijk een wonder als dat 
goed gaat en dat gaat bij ons ook echt goed.
Wat daarbij belangrijk is, is dat we niet normeren maar 
waarderen. Normeren, elkaar de maat nemen vanuit je eigen 
perspectief, is gemakkelijk en doen we als vanzelf. 
Waarderen hebben we via het luisteren naar elkaars 
‘waarden’ gedaan. Op tafel lagen 125 kaartjes met waarden, 
waar we uit moesten kiezen. Dat was best moeilijk kiezen. 
We keken in elkaars hart en konden meevoelen met de keuzes 
die de één of ander maakte. 
Dat werd overigens een opvallend mooi rijtje: toewijding, 
optimisme, warmte, afwisseling, gezelligheid, dienst­
baarheid, plezier, passie en familie.  
Bepaald geen rijtje dat je met (saai?) kerkenraadswerk 
associeert, toch?
Het gesprek over onze waarden was eigenlijk een antwoord 
op het prachtige lied van Huub Oosterhuis. Wij luisterden er 
naar vóór we in gesprek gingen:

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Activiteiten 
van BRIES

15 december:
Adventsconcert door Dinie Jager (na kerkdienst)
Het is inmiddels een traditie geworden dat een van onze 
musici in de adventsperiode een orgel/pianoconcert verzorgt 
na de kerkdienst. 

Deze keer is Dinie weer bereid om ongetwijfeld mooie 
adventsmuziek ten gehore te brengen. Het is zeer de moeite 
waard om na de koffie weer plaats te nemen in de kerkzaal 
om gedurende een half uur te genieten van prachtige muziek.

26 januari:
Na de viering: Wat zingen we?
Samen zingen is leuk, leerzaam en het schept een band. 
Zingen schijnt bovendien buitengewoon gezond te zijn. En 
het is fijn om mee te kunnen zingen wanneer er in de
kerkdienst nieuwe liederen langskomen. Daarom gaan we na 
de oecumenische viering van 26 januari weer zingen. Vanaf 
ongeveer 11.30 uur, na de koffie, gaan we weer in de kerkzaal 
zitten en zingen enkele prachtige, bekende en minder 
bekende liederen en acclamaties. 
De inleiding op de liederen, de directie en de begeleiding zijn 
in goede handen: die van onze eigen musici. Of je nu 
zangervaring hebt of niet, je bent van harte welkom!

>>>>>>>

Door zo naar elkaar te luisteren en de ander even echt ‘te 
zien’, maakten wij elkaar, met de woorden van Huub 
Oosterhuis, mooi. 
Dank aan deze trouwe club met ambtsdragers, voor het 
onderling vertrouwen en de schouder­aan­schouder 
ervaringen die we het afgelopen jaar hebben gedeeld!

Warme groet,
Eunice van Zomeren 
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 4 Bijeenkomsten:
"Is er toekomst voor de kerk?"
Geen vraag die spontaan opkomt, maar die al tientallen jaren 
wordt gesteld. 'En de kerk bestaat nog steeds, dus het valt wel 
mee', zou je kunnen zeggen. De realiteit is wat genuanceerder
zoals Arnoud van der Deijl aantoont in zijn boek ‘De 
toekomst van de kerk’. Arnoud is predikant in Abcoude en 
weet dus waar hij het over heeft. 
Er worden kerken gesloten en gebouwen krijgen een andere 
bestemming. Hoe staat het met de Eshof? Door het uitvoeren 
van klimaatbeheersingsmaatregelen kan het gebouw weer 50
jaar mee. Maar geldt dat ook voor onze kerkgemeenschap? 
Genoeg om over na te denken en met elkaar over te praten.
Onder leiding van Simon Drost zullen drie bijeenkomsten 
besteed worden aan het boek van Arnoud van der Deijl. 
Tijdens de vierde bijeenkomst zal hij er zelf bij zijn.
Er heeft zich al een aantal belangstellenden gemeld, maar 
meer deelnemers zijn welkom. De data zullen in onderling 
overleg vastgesteld worden. De 4e bijeenkomst waarbij de 
auteur zelf aanwezig zal zijn, is al bepaald op maandagavond 
7 april.  Als je wel belangstelling hebt, maar 4 avonden wat te 
veel vindt, dan kun je je deelname ook beperken tot één 
avond. Kies in dat geval dan voor 7 april. U dient zelf het 
boek 'De toekomst van de kerk' te kopen. Dit boek kost Euro 
25,99 en is bij de boekhandel of via internet te koop.

Data: 4 bijeenkomsten, nog nader vast te stellen
Plaats: de Eshof
Leiding: Simon Drost
Opgeven bij Simon Drost of Frits Harmsen.
 
24 februari: God in de supermarkt ­ of:
‘Hoe ga je milieubewust om met je koopgedrag’
Het is vast herkenbaar: Je staat in de supermarkt en je vraagt 
je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit 
Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Hamburger of 

een sojaburger? Of 
toch vis? Wat 
betekent dat gekke 
keurmerk precies? 
Gaan we voor het 
gezonde, 
plantaardige Alpro­
toetje, of toch dat 
emmertje yoghurt 

met aardbeien, dat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de 
dure of de goedkope reep chocola? Je hebt het niet 
gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap 
moeten keuzes gemaakt worden en het is geen gemakkelijke 
afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, 
milieuvriendelijk, diervriendelijk, eerlijk voor de 
producent... 
Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor 
verwarring. Heeft je geloof daar iets mee te maken? 
De workshop “God in de supermarkt” verkent de keuzes 
die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt 
deze met een helder ethisch kader. 

De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat in een 
hoog tempo een serieuze, maar niet te zware dialoog aan. 
We gebruiken veel materiaal uit actuele documentaires en 
websites. Wij laten ons inspireren door hoe Jezus omging met 
de armen en behoeftigen.
Alfred Slomp (of een collega) geeft deze interactieve, 
inspirerende workshop. Deelnemers waarderen de open en 
prettige wijze, waar op geen enkel moment een belerend 
vingertje aan te pas komt of waarbij je een schuldcomplex 
aangepraat wordt. 
We hopen dat u zich hierdoor laat inspireren om mee te doen. 
Het is pas nuttig als er zich zo’n 20­30 belangstellenden 
aanmelden. Om mee te doen vragen wij u 5 euro over te 
maken. Dat hoeft niet nu direct; u ontvangt t.z.t. een 
betaalverzoek.
Datum: 24 februari 2025
Plaats: de Eshof
Leiding: Team Alfred Slomp 
(website: www.godindesupermarkt.nl)
Opgeven bij Simon Drost of Frits Harmsen, onder 
vermelding van ‘supermarkt’.

In de Rondom van november heeft deze aankondiging ook 
gestaan. Dat heeft nog niet geleid tot veel aanmeldingen. 
Heb er een avond voor over, je zult er geen spijt van hebben.

Namens het team BRIES,
Frits Harmsen

OPROEP

In 2025 bestaat De Eshof 50 jaar!

Dat wordt een jaar van activiteiten, maar natuurlijk ook 
een jaar waarin we herinneringen willen ophalen.
 
Heb jij, heeft u, foto's met een mooi verhaal die we 
mogen delen? Of is er een mooie herinnering of een 
speciale gebeurtenis die u graag wilt delen? 
Stuur deze dan naar Sierou de Vries
Hartelijk dank! We kijken ernaar uit.

Sierou de Vries
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Weg van Vrede

Weg van Vrede

De komende weken
wordt de Weg van Vrede zichtbaar.
De Weg van Vrede maak je niet alleen.
Dat doe je met elkaar!
Samen werken aan de Weg van Vrede,
door je steentje bij te dragen.
Daar is iedereen bij nodig.
Kinderen en volwassenen.
Iedereen kan een steen maken.
De stenen samen vormen de weg.

Op de (kartonnen) stenen teken
of schrijf je
­ in een paar woorden ­
je inspiratie voor vrede,
je bijdrage aan vrede,
je hoop op vrede
je zorg om vrede
wensen, gedachtes;
jouw woorden of beelden van vrede.

Allemaal samen
vormen ze de weg
naar Kerst
naar Licht
naar Vrede!

Samen Weg van Vrede

In de ontmoetingsruimte liggen de 
kartonnen stenen, en stiften.
Hoe ziet jouw steen eruit?
Maak jouw steentje en leg ‘m in de schaal.
Schrijf of teken je liever niet zelf?
Dan is er altijd wel iemand van de vormgroep 
in de buurt om je te helpen.

Ben je niet in de Eshof?
Of wil je er nog even over nadenken?
Dan kan je je bijdrage mailen
naar rondomdeeshof@gmail.com (o.v.v. voor Els 
Koudijs)
De liturgische vormgroep zorgt ervoor dat jouw
steen op de weg geplaatst wordt.

Doe je mee?

Hedy, Lies, Dicky, Feije, Els              
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Kerkbalans 2025

De actie KERKBALANS staat weer voor de deur. Het centrale thema was en is:

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN...

En 'geven' heeft u gedaan de afgelopen jaren. Dankzij uw bijdrage hebben we onze 
reserves op peil kunnen houden. Daarmee heeft u ons in staat gesteld ons gebouw 
te verduurzamen en de kerkzaal te renoveren. 
Dat hebben we uit eigen middelen betaald; we hoefden hiervoor geen cent te lenen. Daar zijn we u enorm dankbaar voor.

De Eshof is een belangrijke plek. De zondagse kerkdienst is een rustpunt in de week waar verschillen tussen mensen wegvallen. 
Een plek waar we samen vieren, bidden, zingen en stil zijn. Een plek waar we luisteren naar een aansprekende verkondiging en 
mooie muziek. Muziek die veelal door onze eigen musici met veel passie en talent wordt gespeeld.
In de Eshof is iedereen welkom, hoe vast of wankel ons geloof ook is, hoe sterk soms ons ongeloof en onze twijfel ook kunnen 
zijn. Zo vormen we een gemeenschap waar we God zoeken en hopelijk ook vinden.
Ook hebben we vanuit 'de Eshof' oog voor de nood in de wereld, dichtbij en ver weg. Vanuit de diaconie en de ZWO ondersteunen 
we diaconale doelen in het dorp en in de wereld. Onze diaconale jongerenreizen zijn uitgegroeid tot een traditie.

In 2024 heeft u ruim € 135.000 toegezegd. Mogen we ervan uitgaan dat aan het einde van het jaar alle toezeggingen ook 
daadwerkelijk zijn bijgedragen? We hopen dat u ook in 2025 'de Eshof' weer ruimhartig en naar draagkracht wilt steunen.
In de nieuwsbrief zullen we bekendmaken in welke weken de wijkcontactpersonen bij u langskomen om de envelop te brengen en 
weer op te halen.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Frits Harmsen

OPROEP NIEUWE CONTACTPERSONEN

Een kerkgemeenschap draait op 
vrijwilligers en zo ook de Eshof. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar. 
Door hen kunnen we kerk zijn 
zoals we dat willen zijn. 
En uiteraard proberen we zoveel 
mogelijk gemeenteleden bij onze 
activiteiten te betrekken. 
En zo ook u, want u hoort erbij.

Een belangrijk onderdeel is het onderhouden van de contacten 
met de gemeenteleden, en daartoe zijn er wijkteams in het leven 
geroepen. Deze bestaan uit een coördinator en contactpersonen. 
De adressen in de wijk zijn verdeeld onder de contactpersonen, 
ieder zo’n 15 adressen is de bedoeling.

In wijk 7 (dit is naast Terschuur, Zwartebroek en Nijkerkerveen 
het gebied rond de Veenlanden en de Heerd) zijn momenteel 
3 contactpersonen actief op een wijk van zo’n 75 adressen. 
Dit is voor de teamleden toch wel te veel van het goede en 
daarom deze oproep. Graag willen we het genoemde gebied in 
Hoevelaken beter verdelen. 

Wilt u ons wijkteam versterken en ons de helpende hand bieden?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Vogel

Advent & Kerst
En terwijl wij ons druk maken
om Jezus een plaats te geven
in ons bestaan
of onze kerststallen,
of dat niet meer doen
en zeggen dat we Hem
soms niet meer zo zien zitten,
zit Hij zelf neer op onze drempel
en vraagt ons
als een mens op de vlucht
om asiel, om bad en bed,
om werk en brood,
om mensenrecht.

Hij is iedere man en vrouw
die geen huis,
geen eten en drinken heeft,
die ziek is en eenzaam.
En Hij fluistert ons in:
al wat je hen doet,
heb je ook mij gedaan.
Al wat je hen onthoudt,
heb je ook mij onthouden.
Hij komt ons tegen
van dag tot dag.

Michel van der Plas
[ingestuurd door Simon Drost]
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De Eshof bestaat 50 jaar,  en 
dat vieren wij  met muziek,  
workshops en exposities

Een 50­jarig jubileum kan 
niet in stilte voorbijgaan
Het hele jaar 2025 zijn er tal 
van activiteiten gepland. Een 
kleine greep uit het aanbod: het 
Huygens Vocaal Ensemble 
komt met een muzikale 

vertolking van de geschiedenis van Anne Frank, er wordt een 
overzichtstentoonstelling gemaakt van 50 jaar Eshof door 
Historisch Hoeflake en in december is er de Geloof, Hoop en 
Liefdeshow door Edwin Schimscheimer en dochter Shelley. 

Eerst een stukje geschiedenis
Op 21 mei 1975 is het ‘Protestants Kerkelijk Centrum’, zoals 
het toen heette, officieel geopend. De Hervormde Deel­
gemeente en de Gereformeerde Kerk hadden de handen 
ineengeslagen en samen, met forse overheidssteun, een 
kerkelijk centrum gerealiseerd waarin beide kerkgemeen­
schappen weliswaar onder één dak, maar verder volstrekt 
gescheiden opereerden. De naam ‘de Eshof’ is pas een jaar 
later eraan toegevoegd.

Groen en toekomstbestendig
In 2025 bestaat ons gebouw dus 50 jaar. Veel gebouwen 
komen na 50 jaar in aanmerking voor sloop en nieuwbouw, 
maar de Eshof niet. Jarenlang goed onderhoud en het 
verduurzamingstraject van vorig jaar maken het gebouw 
toekomstbestendig. Er is dus alle reden om in 2025 uitgebreid 
stil te staan bij het 50­jarig bestaan van het gebouw en de 
status van Groene Kerk die vrijwel energieneutraal 
functioneert.

Een feestjaar voor heel Hoevelaken
Alle activiteiten in het kader van 50 jaar Eshof, zijn niet alleen 
gericht op ‘de Eshof’ maar op het hele dorp. Iedereen, wel of 
niet verbonden met ‘de Eshof’ kan deelnemen aan activiteiten 
of diverse voorstellingen of uitvoeringen bezoeken. Via 
Rondom, de nieuwsbrief, Facebookpagina van ‘de Eshof’ en 
een voor dit doel opgezette website wordt u op de hoogte 
gehouden van alle activiteiten! 

De aftrap in januari
In januari is de aftrap en zal Ineke van den Berg een 
workshop schilderen geven op 13 en 20 januari. In de 
planning staat een expositie van kunstenaars uit het dorp; 
meer informatie volgt! 
Houd de nieuwsbrief en de Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie!
Wat staat er allemaal al in de planning? Hierna volgt de 
agenda die al vastgelegd is. 

MUZIEK
2 februari: ‘Zand tussen de tenen’, kleinschalig theater en 
muziek door Tineke Hopman.
5 en 6 april: Gemeentemusical ‘As it is in Heaven’.
2 mei: Muzikale vertolking (vocaal en instrumentaal) van de 
geschiedenis van Anne Frank door het Huygens Vocaal 
Ensemble te Hattem. Deze muzikale vertolking staat in het 
teken van 80 jaar vrijheid.
4 oktober: Uitvoering ‘Franciscus, Troubadour van God’ 
door koorgroep Via Nova o.l.v Edwin Schimscheimer.
23 november: Concert over ‘Voormoeders van Jezus’ door 
koorgroep o.l.v. Edwin Schimscheimer.
11 december: Audiovisuele presentatie ‘Kerst en Kunst’, 
schilderijen van beroemde schilders en muziek van Bach, 
samengesteld in 2014 door Nico van Wageningen (overleden 
in 2015) en Ad Ritmeester.
13 december: Geloof, Hoop en Liefde­show door Edwin 
Schimscheimer en misschien dochter Shelley.

WORKSHOPS
13 en 20 januari: 'Schilderen' o.l.v. Ineke van den Berg.
13 maart: ‘Gezond tuinieren’ door Harry van de Brug.
25 maart: ‘Bloemschikken’ door Vera de Boer, Ria Reiling.
10 april: ‘Sieraden maken’ door Mariska Stehouwer.
13 juni: ‘Sieraden maken’ door Mariska Stehouwer.
5, 9 en 14 juli: ‘Beeldhouwen’ door Nel van Rietschoten.
30 sept.: 'Bloemschikken' door Vera de Boer en Ria Reiling.
21 oktober: ‘Sieraden maken’ door Mariska Stehouwer.
10 en 17 nov.: ‘Italiaans koken’ door Petra Bloemendaal.

EXPOSITIES
Tijdens de 40­dagentijd van 3 maart t/m 20 april: 
Doorlopende expositie van Cees Otte over deze periode in het 
kerkelijk jaar.

30 augustus t/m 21 september: Overzichtstentoonstelling 
‘50 jaar Eshof’ door Historisch Hoeflake.

EN VERDER…
14 september: Startzondag in het teken van 50 jaar Eshof.

26 oktober: Gedachtenisvesper rond de uitzending van 
‘Petrus in het land’ die in 2023 in en om de Eshof is 
opgenomen.

29 december: Stiltedag; afsluiting van het jubileumjaar 50 
jaar Eshof.

Tot slot: met nog meer activiteiten in de planning, waaronder 
exposities van kunstenaars, gaan we een mooi jaar tegemoet 
om stil te staan bij dit jubileum. 

Namens Stuurgroep Eshof 50:
Fokke van der Veer, Lieske Duim, Ellie Boot, Rudi 

Coppoolse en Frits Harmsen
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Diana heeft zelfs een gebarenboekje gemaakt voor Talisha. 
Daar staat bijvoorbeeld een plaatje in van Jezus met het 
gebaar erbij.

Talisha gaat nu naar Auris Fortaal, een school in Utrecht. Ze 
is daar op haar plek. De groep is klein en per groep zijn er drie 
leerkrachten. Ook krijgt ze individueel les van een gebaren­
taaldocent. Ze zit in een groep met kinderen die vanaf hun 
geboorte doof of slechthorend zijn. Zij zijn opgegroeid met 
gebarentaal. Talisha begint net. Maar ze heeft het naar haar 
zin. Ze komt steeds meer los uit haar innerlijke wereld. Haar 
ogen sprankelen weer. Ook Joshua en Nathalja valt dit op. Ze 
zien hoe Talisha socialer is geworden, minder vaak boos is en 
weer meer dingen doet met de anderen uit het gezin.

Wanneer je met gebaren praat, doet ook je gezicht mee. Door 
de uitdrukking op je gezicht kun je laten zien om welke 
emotie het gaat. Ook hiermee zijn alle gezinsleden aan het 
oefenen. Eens per twee weken volgen ze samen de cursus 
NGT. Spreken met mimiek maakt daar een belangrijk deel 
van uit. Wie niet kan horen, hoort immers niet aan de 
intonatie om welke emotie het gaat.

Kan ik ook met Talisha praten? vraag je je misschien af. Ik 
ken geen NGT…
Ja, dat kan. Met mimiek en wat improvisatie kun je Talisha 
bijvoorbeeld goeiendag zeggen. Belangrijk is dat ze je kan 
zien, dus dat je tegenover haar staat en niet naast haar. En dat 
je duidelijke bewegingen maakt met je mond, dan kan ze zien 
wat je zegt. 
Het vraagt wat durf, want de meesten van ons zijn dit niet 
gewend. Maar voor Talisha kan het een groot verschil maken!
Daarnaast heeft in mei een aantal mensen de avond 
gebarentaal van Diana (in het programma van BRIES) 
gevolgd. Een klein gebaar als ‘goedemorgen!’ is al heel leuk 
om te kunnen maken. En kan Talisha laten weten dat ze 
gezien wordt. 

Anne van Wilgenburg,
 Diana Kneppers­Doornekamp,

 Ellie Boot

In gesprek met Diana en Anne

Op  20  oktober  tolkte  Diana  voor  het  eerst  in  de 
Eshof. Ze deed dat voor Talisha, die sinds anderhalf 
jaar niet meer hoort. Diana heeft een opleiding tot 
tolk Nederlandse gebarentaal gevolgd. Er kwamen 
heel veel positieve reacties. Daarom leek het ons leuk 
om iets meer over gebarentaal te vertellen. Over het 
waarom en waartoe en voor wie. 

Sinds mei 2024 weten Arwin en Anne dat Talisha links 
helemaal doof is en rechts zeer slechthorend. Toen was er al 
ruim een jaar weinig contact meer met Talisha mogelijk en 
stond haar ontwikkeling bijna stil. Het enige contact wat er 
nog was, was knuffelen. Ingewikkelde en langdurige 
onderzoeken volgden. Het duurde lang voordat er iets 
duidelijk was. Uiteindelijk kwam men erachter dat ze niet 
meer hoorde.
Het betekende dat het hele gezin in een intensief proces 
terechtkwam. Allemaal leren ze nu gebarentaal. Dat is als het 
aanleren van een compleet nieuwe taal: de Nederlandse 
Gebaren Taal – afgekort NGT. ’s Avonds aan tafel proberen ze 
nu consequent om beurten te praten. In gebaren.
Arwin en Anne proberen de drie kinderen gelijk op te voeden, 
wat niet altijd makkelijk is. Het draait niet alleen om Talisha. 
Ook Joshua en Nathalja hebben aandacht en interesse nodig.

Inmiddels heeft Diana twee keer in de Eshof getolkt, zodat 
het ook voor Talisha mogelijk is iets te volgen. En zodat ze 
erbij betrokken wordt.
Diana heeft de opleiding tot tolk NGT afgerond in 2010 en 
heeft ook korte tijd als tolk gewerkt. Vooral als tolk voor 
kinderen en in kerken. Dat vond ze het leukste om te doen. Al 
is ze al jaren geen officiële tolk meer, door haar werk met 
doven praat ze nog bijna dagelijks in gebaren.

Er werd wel gezegd: wat goed dat dit in de Eshof kan! Dat 
tolken. Dat iedereen het accepteert!
Hoezo? vraag je je af. Dat spreekt toch vanzelf?
Nee, dat is niet overal het geval. Soms wordt een tolk achterin 
een (kerk­)zaal gezet, omdat het tolken te veel af zou leiden. 
Maar achterin een zaal kan ze natuurlijk veel te weinig zien.
Mede daarom heeft Diana besloten om zelf in de Eshof te 
gaan tolken. Er hoeft dan geen vreemde van buiten te worden 
gevraagd. Gemeenteleden kennen haar en stappen op haar af 
en durven vragen te stellen. Talisha kent Diana. En voor 
Diana is het makkelijker zich voor te bereiden, doordat ze 
direct contact heeft met de voorgangers. En met de ouders 
van Talisha.

Er gaat voor Diana aardig wat voorbereiding zitten in het 
verhaal voor de kinderen en in het verhaal dat in de 
kinderdienst wordt verteld. Het verhaal over de dieren krijgt 
Diana bijvoorbeeld vóór het weekend. Ze gaat er gebaren bij 
voorbereiden. Ze maakt daar filmpjes van. Ze stuurt die naar 
Anne en Arwin, zodat ze met Talisha vast kunnen oefenen. 
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Een van de 26 landen waar we vliegen is Timor­Leste. In dit 
Zuidoost­Aziatische land, waar 76,1% van de bevolking geen 
toegang heeft tot medische zorg, is MAF de enige organisatie 
die ambulancevluchten uitvoert. Deze vluchten zorgen 
ervoor dat patiënten, ondanks de slechte infrastructuur, in 
nood snel medische zorg kunnen krijgen. Het zijn vluchten 
die het verschil betekenen tussen leven en dood! 
We willen met onze collecte een bijdrage leveren aan deze 
noodzakelijke vluchten en zo voorzien in hulp aan mensen 
die het nodig hebben. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 
Kerstavond 24 december 2024
Collecte voor actualiteit in de wereld

Op dit moment gebeurt er heel veel in de wereld. Veel 
organisaties kunnen juist nu onze steun gebruiken. De 
oorzaak kan een natuurramp zijn, oorlogsgeweld, 
hongersnood etc. De collecte op kerstavond is bedoeld
voor een situatie die op dat moment actueel is en onze 
bijdrage goed kan gebruiken.

1e Kerstdag 25 december 2024
St. Hulpdienst Hoevelaken

De Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken is een vrijwilligers­
organisatie die in 1985 is ontstaan 
uit een initiatief van kerkelijke en 
maatschappelijke instanties. Zij 
biedt hulp en zorg aan de inwoners 
van Hoevelaken. 

Kunt u ondanks ziekte, een handicap, leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulp­
instanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u 
klaar.
De hulp is bedoeld voor iedereen die, om wat voor reden dan 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. 
Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantel­
zorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

Zondag 29 december 2024
Eigen Diaconie

Oudjaarsnacht 31 december 2024
Hospice Nijkerk

Het Hospice Nijkerk heeft een 
regionale functie, maar ook 
mensen van 'buiten' zijn 
welkom. De doelgroep bestaat 

uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is 
vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een 
levensverwachting korter dan drie maanden.
Onze bijdrage is zeer welkom!

1e col lectes december 2024 
en januari  2025

Zondag 1 december 2024
Voedselbank

Armoede. Het is niet alleen 
iets van ver weg. Ook in 
Nijkerk wordt al vanaf 
2006 voedsel en kleding 
ter beschikking gesteld aan 
degenen die dit het hardst 
nodig hebben. Circa 30 
vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 
pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in 
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er 
kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en 
donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor 
een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. 
De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig 
afhankelijk van giften. Die hebben zij nodig om de huur, gas/
water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de 
bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen 
betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. 
Alvast hartelijk dank!

Zondag 8 december 2024
Eigen Diaconie

Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is, heeft de diaconie van 
de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij 
gezinnen in Hoevelaken die in financiële nood verkeren, op 
weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is 
mensen de weg wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig 
mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig 
financiële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk 
eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. 
Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze 
steun heel hard nodig hebben. 
Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

Zondag 15 december 2024
Voedselbank

Zondag 22 december 2024
Kerk in actie: ZWO

De Eshof steunt MAF actief 
in Timor­Leste. In deze 
kerstperiode besteden we 
aandacht aan de werkzaam­
heden van Stichting MAF 
(Mission Aviation Fellowship). Zij biedt wereldwijd cruciale 
hulp aan geïsoleerde gemeenschappen. 
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Zondag 5 januari 2025
Nijkerks Diaconaal Beraad

Het Nijkerks Diaconaal 
Beraad (NDB) is een 
samenwerking tussen de 
verschillende diaconieën 
van de gemeente Nijkerk 
met als doel elkaar te 
versterken. 

Het NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot schuld­
hulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren in moeten 
zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het 
NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om 
financiële redenen niet op vakantie kunnen, geheel 
verzorgd een week op vakantie mogen. Daarnaast deelt het 
NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank 
en vluchtelingenwerk. 
Uw bijdrage is dan ook zeer welkom!

Zondag 12 januari 2025
Stichting Moederzorg

Saskia van ’t Veer 
komt in haar werk 
als kraam­
verzorgster 
regelmatig bij 
gezinnen waar een 
kind in armoede 
geboren wordt. 

Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders, of een alleen­
staande moeder, na de bevalling te moeten achterlaten in 
een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. 
Daarom besloot zij te willen helpen en is Stichting Moeder­
zorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte, 
onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens 
en boxen. Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig 
lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigd­
heden etc. Ook doneert de stichting met enige regelmaat 
luiers aan de voedselbank Amersfoort. 
Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter 
voor hun kinderen kunnen zorgen?

Zondag 19 januari 2025
Hospice Nijkerk

Zondag 26 januari 2025
Voedselbank

Alle collectes worden van harte aanbevolen!

namens het college van diakenen,
Herman Julsing

Herhaalde oproep

Het is nog niet gelukt om een opvolger te vinden voor 
onze collectebeheerder, José van Dasselaar. 
José laat het werk niet uit haar handen vallen maar ze 
zou het wel erg fijn vinden als ze het kan overdragen.
Vandaar dat we deze oproep nog een keer plaatsen. 

Het werk van een collectebeheerder komt in het kort op 
het volgende neer:

­ De door de collectanten getelde
  collecteopbrengsten na de dienst meenemen of 

later in de week uit de kluis halen.
­ Collectegelden afstorten.
­ Periodiek, b.v. per kwartaal de collecten 

overmaken naar diaconie en kerk.
­ Maandelijks de ontvangen collectes 

verantwoorden in de Rondom.
­ Komende collectes voor de kerk onder de 

aandacht brengen in de Rondom.
­ Het administreren en leveren van de 

collectemunten.
­ Het beheren van de collecterekening van 

‘de Eshof’.

José zal uiteraard uitleggen wat de diverse onderdelen 
precies inhouden. Zij is er +/­ 3 uur per week mee 
bezig.                       

Als collectebeheerder ben je lid van het college van 
kerkrentmeesters. Het is niet nodig dat je alle 
vergaderingen bijwoont. Daar kunnen we afspraken 
over maken. Het is ook mogelijk dit werk in een duo 
functie te doen zodat de hoeveelheid werk met een 
ander gedeeld wordt.

Ben je geïnteresseerd of wil je er meer van weten, neem 
dan contact op met Frits Harmsen
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Update ZWO

Deze kerst en eindejaar willen we 
aandacht besteden aan MAF (Mission 
Aviation Fellowship). Een organisatie die vervoer per 
vliegtuig organiseert in ontoegankelijke gebieden over de 
hele wereld. Een organisatie met een speciale missie en het 
is goed om hun werk meer bekendheid te geven. Dit 
eindejaar besteden we hier aandacht aan in de kerkdienst 
en de kinderdienst. We collecteren op 22 december voor 
dit doel en de doos ‘kinderen voor kinderen’ staat tot half 
januari in het teken van MAF.

Mission Aviation Fellowship in Timor­Leste
Deze adventsperiode willen we met elkaar geld inzamelen 
voor ambulancevluchten die Stichting MAF uitvoert in 
Timor­Leste. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship), 
actief in 26 landen, biedt hulp aan geïsoleerde gemeen­
schappen. Elke vijf minuten vertrekt of landt er ergens ter 
wereld een MAF­vliegtuig voor ontwikkelingshulp, 
medische zorg, noodhulp of zending. In Timor­Leste is MAF 
de enige organisatie die ambulancevluchten uitvoert. Door de 

onafhankelijkheidsstrijd die 
meer dan 20 jaar duurde en in 
2002 stopte, werden huizen, 
irrigatiesystemen, scholen en 
wegen verwoest. 

Ondanks dat het land, anno 2024, volop in ontwikkeling is, 
leeft nog steeds 40% van de bevolking onder de armoede­
grens van € 1,75 per dag en heeft 76,1% geen toegang tot 
medische zorg. 
Op Atauro­eiland, voor de kust van Timor­Leste, wonen meer 
dan 10.000 mensen, die voor medische zorg afhankelijk zijn 
van Dili, de hoofdstad op het vasteland van Timor­Leste. 
Juliette, die op Atauro woont, vertelt: “Mijn dochtertje 
Amorcisa was slechts twee maanden oud toen zij ernstige 
koorts kreeg en niet kon stoppen met hoesten. De reis per boot 
naar Dili zou voor haar te gevaarlijk zijn. Dankzij MAF 
waren we binnen 15 minuten in het ziekenhuis, waar ze de 
behandeling kreeg die haar leven redde.” 
MAF vliegt dagelijks naar het eiland Atauro en naar gemeen­
schappen in de bergen waarvandaan de tocht naar het 
ziekenhuis vaak meer dan drie dagen duurt. Elke ambulance­
vlucht van MAF kost € 240,­. Dit zorgt ervoor dat mensen als 
Amorcisa de levensreddende zorg krijgen die ze nodig 
hebben. Als Eshof­gemeente willen we helpen om deze 
vluchten mogelijk te maken. 
Samen kunnen we het verschil maken! Helpt u mee? 

Namens de ZWO­ 
werkgroep, 

Gerwin Duine,
Wim van Vliet, 

Annika van Oosterom, 
Celine Vrijhoef

Het is weer zover!  Een nieuwe 
Welkom Rondom Tafels

Ook in 2025 willen we doorgaan met ons initiatief 
Welkom Rondom Tafels voor nieuwe Hoevelakers. 

Op vrijdag 31 januari is de eerste Welkom Rondom Tafels 
van het nieuwe jaar. We gaan in eerste instantie de gemeente­
leden uit de Eshof vragen die al eerder gastvrouw of ­heer 
waren, om weer aan te sluiten op deze avond. Dat geeft 
continuïteit en herkenbaarheid voor onze gasten. En 
verbinding en vertrouwen zijn heel belangrijk bij deze Tafels.
De formule waarbij de gasten zelf ook eten meenemen was 
erg geslaagd; we hebben gesmuld van allerlei ‘nieuwe’ 
gerechten, dus dat gaan we zeker herhalen! Ook de muziek en 
een programma voor de kinderen willen we graag weer 
organiseren, want die maken deze avonden tot een succes. 
Wij hebben er weer zin in!

Wat kunt u/ kun jij doen?
Elke dag hartelijk zijn tegen de mensen die u tegenkomt in 
Hoevelaken. En extra hartelijk, als u een gast van Welkom 
Rondom Tafels tegenkomt. Een warme groet kan al zoveel 
betekenen!

Een bijdrage leveren aan de maaltijd. Meld je aan bij 
welkomrondomtafels@gmail.com. Els Koudijs, ons ‘hoofd 
keuken’, coördineert dit en verdeelt de taken. 

Een gift geven om de maaltijd te bekostigen. Vanaf januari 
zal de doos weer in de ontmoetingsruimte staan en kunt u ook 
financieel bijdragen om de Tafels mogelijk te maken. 

Hulp bij het begeleiden van het kinderprogramma is ook 
van harte welkom. Ben je handig met kinderen en heb je zin 
om echt iets te betekenen voor een ander? Meld je even aan 
bij Eunice via welkomrondomtafels@gmail.com 

We zien opnieuw uit naar een mooie ontmoeting, als zachte 
kracht en blijk van liefde.

Warme groet,
het organisatiecomité Welkom Rondom Tafels

Lieske, Harmen, Els en Eunice 
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Ontdek de kunstenaar
in  jezelf!

Doe mee aan de workshop Schilderen met Ineke van 
den Berg in januari en laat je 
creativiteit bloeien.

In 2025 vieren we ’50 jaar Eshof’. 
Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd waarover je verder 
in deze Rondom kunt lezen.

De workshop Schilderen (door Ineke van den Berg) is de 
eerste in een serie van workshops in 2025. Ineke: "Deze 
workshops gaan over spelen met kleur, licht en compositie. 
Kleuren hebben een betekenis, bijvoorbeeld rood is liefde 
maar ook gevaar, groen is hoop en natuur, blauw is 
vertrouwen maar ook hemel”. 
Ineke heeft al 25 jaar een stijl van werken waarbij ze 
deelnemers persoonlijk begeleidt.

De workshop ‘Schilderen’ wordt gegeven op:
­ Maandag 20 januari 2025
­ Tijd: van 13:30 – 17:00
­ Locatie: de Eshof
­ Kosten p.p. per workshop bedragen ca € 10 ­ € 15

 (voor doek en verf)

Er zijn slechts 8­10 plekken beschikbaar voor deze 
workshop, dus meld je snel aan en schilder mee! 
Je kunt je nu opgeven bij Ineke van den Berg
E­mail: ineke.van.den.berg@pgdeeshof.nl

Nieuwe gastvoorganger
op 19 januari

Marieke den Braber (Barneveld) 
gaat op 19 jan. voor in de Eshof. 
Het is voor het eerst dat Marieke 
haar opwachting bij ons maakt.
Marieke voelt zich een actuele en 
eigentijdse theoloog die zich goed 
thuis voelt in het midden van de 
Protestantse Kerk. Ze is in 1980 
geboren in Almelo. 

Na het afronden van het gymnasium studeerde ze theologie 
aan de Theologische Universiteit in Kampen, de Hebrew 
University in Jeruzalem en de University of Edinburgh. 
Daarnaast heeft ze nog een aantal periodes Psychologie 
gestudeerd aan de universiteit van Utrecht. In 2010 promo­
veerde Marieke aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op 
een onderzoek naar exegese­methodes van Jozua 5­6. 

Vanaf augustus 2022 is ze predikant van de Emmaüskerk, als 
onderdeel van de PG Barneveld. Daarvoor heeft ze gewerkt 
als predikant van de Gereformeerde Kerk in Bergambacht, de 
Gereformeerde Kerk van Bleiswijk en de Protestantse 
Gemeente van Amersfoort. Naast haar predikantschap had 
Marieke de nodige nevenfuncties, onder andere als reisleider
voor Drietour. Op dit moment is ze secretaris van het 
Dagelijks Bestuur van de Bond van Nederlandse 
Predikanten. In haar vrije tijd zijn wandelen, lezen, koken en 
bakken geliefde bezigheden. 

Frits Harmsen
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Van Kerst naar Pasen

Er kwam iemand
in de leegte van

deze wereld:
Jezus,

Immanuël
God, die God is

met ons
omdat er niets zo erg is

voor een mens
als ik ben
dagelijks

alleen

Voor wie deze Naam spelt
opschrijft

stil voor zich uitzegt
of schreeuwt

is er een helper
een broeder

een mens
een herder die meegaat

werkelijk elke weg
een lam dat wegneemt
wezenlijk alle schuld
een stem die roept:

Jij en Ik
wij samen
we komen
er door!

Geert Boogaard
[ingestuurd door Simon Drost]

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester, Herman Wieser en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata 
Inleverdatum voor het februarinummer  is 
dinsdag 28 januari 2025
Inleverdatum voor het maartnummer  is 
dinsdag 25 februari 2025

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

       t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25,­ voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie).
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage van € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl




