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zondag 10 november 10:00 uur pastor Ben Piepers/kanselruil
Collecten: Voedselbank en Eredienst

zondag 17 november 10:00 uur ds. Ellie Boot + Leslie Schneider
Collecten: Stichting Moederzorg en Jeugd en Jongerenwerk

zondag 24 november 10:00 uur ds. Ellie Boot + Anny Smink/Solidaridad/oec. in PC
Collecten: Solidaridad

zondag 01 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/Advent I
Collecten: Voedselbank en Verwarming van het gebouw

17:00 uur Leslie Schneider/Vesper Advent I
Collecten: Voedselbank

zondag 08 december 10:00 uur ds. Job de Bruijn, Eemnes/Advent II
Collecten: Eigen diaconie en BRIES

17:00 uur Cees Otte/Vesper Advent II
Collecten: Voedselbank

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente De Eshof te Hoevelaken

Agenda
dinsdag 12 november 10:00 uur BRIES: Het kleurrijke verhaal van Josef en de moderne kunst

Ben Piepers
woensdag 13 november 13:30 uur Inloopmiddag

19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

zaterdag 16 november 10:00 uur Repetitie musical

dinsdag 19 november 20:00 uur Nassaulaan 20 Wijkteam 6
woensdag 20 november 19:00 uur Basiscatechese

20:00 uur Repetitie cantorij
donderdag 21 november 20:00 uur Grote Kerkenraad

maandag 25 november 20:00 uur Repetitie musical
dinsdag 26 november 10:00 uur BRIES: Het kleurrijke verhaal van Josef en de moderne kunst

Ben Piepers
woensdag 27 november 13:30 uur Inloopmiddag

19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 28 november 14:30 uur van Dedemlaan 9 Wijkteam 8

woensdag 04 december 19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij
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Kerkdienst en liturgie

KANSELRUIL OP 10 NOVEMBER

7 november is de gedenkdag van 
Willibrord, ‘zendeling van de Lage 
Landen’. Zolang ik me kan 
herinneren hebben we op een 
zondag vlak vóór of vlak na 7 
november een vorm van samen
werking met onze roomskatholieke 
buren. Wanneer mogelijk proberen 
we een kanselruil te regelen. Een 
van de roomskatholieke pastores 
gaat dan voor in de Eshof en ik ga naar het Pauluscentrum.
We zijn blij dat ook deze keer, net als vorige jaren, Ben 
Piepers de dienst in de Eshof wil leiden. In het Pauluscentrum 
zal Leslie Schneider de overweging verzorgen en ikzelf de 
overige onderdelen van de liturgie.

ZONDAG 17 NOVEMBER: 
LESLIE SCHNEIDER GAAT 

VOOR

In het vorige kerkblad stelde Leslie 
zich al voor. Ze loopt dit jaar in twee 
verschillende periodes stage in de 
Eshof. Op zondag 17 november zal 
ze voorgaan in de kerkdienst in de 
Eshof. Het plan was eerst dat ze 
alleen de overweging zou doen, maar zelf vindt ze het fijn om 
ook de overige onderdelen van de liturgie voor haar rekening 
te nemen. Ook mij lijkt dat een goed idee. Een overdenking 
valt immers niet te isoleren van de liederen of de gebeden.

OECUMENISCHE VIERING VAN SOLIDARIDAD 
OP 24 NOVEMBER

Op zondag 24 november zullen we weer in oecumenisch 
verband de actie Solidaridad onder de aandacht brengen in de 
viering. De viering vindt plaats in het Pauluscentrum. Anny 
Smink en ik zullen samen voorgaan en het Pauluskoor en de 
Eshofcantorij zullen samen zingen.
Voor de liturgie kozen we een combinatie van de verschil
lende thema’s van deze zondag. In de Roomskatholieke 
Kerk wordt Christus Koning gevierd; onder andere psalm 93 
herinnert hieraan. In de Eshof is het de laatste van de 
Voleindingszondagen, zondagen waarop apocalyptische 
teksten klinken. We leven in een donkere tijd en voordat we 
stap voor stap toeleven naar het Kerstfeest in de Adventstijd 
overheerst vooral de duisternis. 

Een lied dat we daarom zullen 
zingen is het lied dat Willem 
Barnard schreef toen Dirk 
Monshouwer terminaal ziek 
was: ‘Als Gij er zijt, wees dan 
aanwezig’ (lied 948 in ons 
liedboek). 
Tegelijk met dit alles is het ook de zondag van Solidaridad: 
van solidariteit met boeren in derdewereldlanden. De 
kerkencampagne vraagt dit jaar aandacht voor kleinschalige 
theeboeren. Met onze steun kunnen theeboeren geholpen 
worden zich aan te sluiten bij een collectief. Met het theemerk 
Teh nDeso kunnen zij hun eigen thee produceren en direct 
verkopen op lokale markten en in winkels in grote steden.
Er zullen na afloop van de viering Fair Trade producten 
worden verkocht. De basiscatechisanten zullen aan de 
verkoop van de producten meewerken. 
NB Neem contant geld mee! Dan staan ze er niet voor niets. 
Ik weet niet of er met QRcodes gewerkt gaat worden – als 
dat zo is, is dat ook een mogelijke manier om te betalen.

ADVENTS EN KERSTTIJD: WEG VAN VREDE

Er moet nog een en ander worden overlegd, maar voor dit 
moment ziet het ernaar uit dat we in de Advents en Kersttijd 
weer een rode draad door de verschillende vieringen zullen 
volgen: ‘weg van vrede’.
Tijdens de voorbereiding van de vespers voor de vier 
Adventszondagen kwam dit thema naar voren. Kerst, dat is 
het feest van vrede op aarde. In de Adventstijd leven we toe 
naar dit Kerstfeest. Dat kan niet anders dan ambivalent 
voelen. Elk jaar opnieuw is er wel iemand die zegt: is het in 
de wereld ooit zo donker geweest als nu…? Op heel wat 
plaatsen is vrede een utopie. En dichtbij is ook niet alles 
vredig. Migratie lijkt soms het enige te zijn waar het in de 
politiek over gaat. Standpunten staan vaak scherp tegenover 
elkaar. Zo kwamen we op het thema ‘weg van vrede’.

Ook de liturgische vormgroep gaat hiermee aan de gang. En 
de verschillende voorgangers in de ochtendvieringen kunnen 
wellicht iets met dit thema doen.
De ZWO kiest de stichting MAF om 
onze blik op te richten in deze 
weken. Annika van Oosterom, een 
van de leden van de ZWO, is hier 
werkzaam. MAF zet zich wereld
wijd in om hulp te bieden aan 
onbereikbare gebieden. Zelf zeggen 
ze het zo: “Met onze 120 MAF
vliegtuigen vliegen we wereldwijd om zending, medische 
hulp, ontwikkelingshulp en noodhulp te bieden in de meest 
afgelegen gebieden.” MAF vliegt waar wegen eindigen. 
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Ellie Boot 30 jaar predikant in 
De Eshof: 'Ik snap niet dat 
andere dominees weggaan uit 
Hoevelaken!'

HOEVELAKEN  –  Ellie  Boot  vierde  zondag  27 
oktober haar 30jarig jubileum als predikant in de 
Eshofgemeente. Ellie  houdt niet  van verrassingen, 
het enige wat ze deze zondag in de hand had, was de 
kerkdienst die ze zelf voorging. Een dienst waar ze de 
zorgen  uitsprak  over  de  enorme  terugloop  van 
kerkgangers, het sluiten van de kerken. En terwijl zij 
dat  uitsprak,  keek  ze  vol  dankbaarheid  de  volle 
kerkzaal rond. Want voor deze viering waren veel 
gemeenteleden en ook niet gemeenteleden naar De 
Eshof  gegaan. Na  de  kerkdienst was  er  een  klein 
gevarieerd  muziekprogramma  om  dit  bijzondere 
jubileum te vieren.

Een stralend middelpunt was Ellie, hoewel ze voor de kerk
dienst aan de voorzitter van de Kerkenraad, Eunice, zich had 
laten ontvallen dat ze er niet van houdt om in het middelpunt 
van de belangstelling te staan: “Best bijzonder voor iemand 
die al zoveel jaren voorgaat in een dienst.” Het was volgens 
haar tijd voor Ellie om te mogen ontvangen en oogsten, na 
zoveel jaren in de gemeente. 

En dat werd gevierd met muziek, de taal die Ellie spreekt, 
waar ze zo van houdt. Ellie, zelf ook actief in musicals en 
andere zanggroepen, liet zich dat welgevallen.

ER ZIT MUZIEK IN DE ESHOF

De Cantorij en Free, de twee koren van de Eshof, hadden zich 
verenigd en zongen twee liederen, naast Edwin 
Schimscheimer die het lied Engel ten gehore bracht en 
eigenwijs genoeg was om nog een extra lied te brengen. Als 
afsluiter was er een strijkkwartet voor een miniconcert.

Stralend op haar stoel en af en toe met een grote glimlach 
omkijkend naar alle mensen om zich heen, genoot Ellie 
zichtbaar van het geheel. Veel Eshofleden hadden een kaart 
aan Boot geschreven. Die hingen als een slinger aan de muur, 
zodat Ellie na de dienst, in alle rust, de persoonlijke berichten 
kon lezen.

Boot was stil, stond met haar mond vol tanden. Hoe iedereen 
dit had kunnen oefenen, zonder dat zij hier vanaf wist. “Het is 
zo mooi gedaan allemaal! Dank!” Het is uitzonderlijk dat een 
predikant zo lang bij één gemeente blijft. 
Boot: “Er zijn zoveel leuke predikanten in het dorp geweest 

bij de andere kerken. En ik snap echt niet dat ze na een paar 
jaar dan weer ergens anders naartoe gingen. Het is zo leuk 
hier! En dat komt door jullie!”

Geschreven door Sierou de Vries voor
VRMG, de omroep voor de NoordWest Veluwe

28 oktober 2024 10:58

Onder het overkoepelende thema ‘weg van vrede’ zal ook de 
stichting MAF goed een plek kunnen krijgen.
De oecumenische vespers in de Adventstijd worden 
gehouden in de Eshof en beginnen om 17.00 uur. 
Voorgangers zijn Leslie Schneider, Cees Otte, Sienke 
Wolters en Simon Drost.

Ellie Boot
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Impressie van de classicale 
vergadering van 8 oktober
De  classicale  vergadering  was  te  gast  bij  de 
Hezenberg in Hattem. 
Na de opening stonden we stil bij de overleden kerkelijk 
werker Remco Groen en de geestelijk verzorger ds. Dick 
Floor. Daarna kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 
wijzigingsvoorstel tuchtmaatregel; het beroepen van 
proponent Rebecca de Kokvan den Born als predikant met 
bijzondere opdracht voor de geestelijke zorg verbonden aan 
de classicale vergadering Veluwe; het financieel reilen en 
zeilen; een voorstel voor het aanpassen van de hulpdiensten; 
een voorstel voor het uiteengaan van predikant en gemeente; 
een oproep om iets te doen tegen radicaal extreemrechts. 
We hebben afgevaardigden verkozen en afscheid genomen 
van hen die hun termijn hebben volgemaakt. Ook was er een 
vraag over de ‘nood’ bij de preekvoorziening.

NB Het uitgebreidere verslag en een presentatie over de 
pioniersplek de Hezenberg is te vinden op:
www.pknclassisveluwe.nl/verslagen

Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe

Vacature kinderdienstleider

De Magie van het verhalen vertellen!
 Kun je een verhaal vertellen met al je zintuigen?
 Vind je kinderen nooit saai?
 Zijn er in jouw wereld ook grenzen die je aangeeft?
 Ontstaan er beelden dat een ochtend met kinderen uit de 
Eshof ontspannen en gezellig is?

JA? Dan vind je het vast ook leuk om de kinderdienst te 
verzorgen.
Geef je eigen draai aan de kinderdienst die 30 minuten duurt. 
Breng daarmee wat waarden en ideeën uit ons christendom 
onder de aandacht bij de kinderen van de Eshof. Er is veel 
voorbeeldmateriaal voorhanden op de PKN website, zodat 
voorbereiding van de kinderdienst max. 1 uur duurt.

Kinderdienstleider,  wie  kan  daar  nog  iets meer 
over vertellen?

Op dit moment zijn er 2 vrijwilligers die elk 6 keer per jaar de 
leiding hebben. We willen heel graag een derde persoon, 
zodat de belasting wat beter verdeeld wordt.

PS Wij worden blij van alle hulp, jong of oud.

Meld je aan bij ons!

Laura Schep en Wilma Wensveen

Dank allemaal!
Lieve mensen van de Eshof,

Na twaalf weken weg te zijn geweest uit Hoevelaken 
(ziekenhuis in Amersfoort en de Pol in Nijkerk) ben ik 
gelukkig weer thuis in de Klaprooslaan.
Ik wil jullie hierbij hartelijk danken voor alle aandacht 
die wij van jullie hebben gekregen. Lieve kaarten, 
bezoek, het meenemen en weer terugbrengen van 
Frank, de maaltijden, het was overweldigend.
Hopelijk zien we elkaar weer snel in de kerk.

An en Frank Schuurman

Collecteoverzicht september 2024
Datum               Diaconie Diaconie Kerk                       Kerk
9/1/2024 Nijkerks diaconaal beraad 202,15 Muziek & Liturgie 164,00
9/8/2024 Bartiméusfonds 253,40 Eredienst 218,55
9/15/2024 Vredesweek PKN 324,25 Cantorij 242,35
9/22/2024 Voedselbank 270,65 BRIES 160,50
9/29/2024 Straatpastoraat 195,03 Muziek & Liturgie 167,90

Totaal           1.245,48 Totaal  953,30

Collectebeheerder José van Dasselaar
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Vanuit de kerkenraad

Soms kan het raar lopen. 
Je neemt je voor om een initiatief als ‘Welkom Rondom 
Tafels’ te laten fungeren als een stille kracht. U weet wel, 
die van dat overwinnen. Welkom Rondom Tafels was dan 
ook een groot succes, tot twee keer toe inmiddels. 
De stille kracht was tegelijk ook een stil protest. Een 
onhoorbaar tegengeluid. Warm welkom tegenover de 
kille wind die er soms door Hoevelaken waait.  Liefde en 
ruimte aan tafel, tegenover koude harten en huizen. Een 
open houding en een luisterend oor, tegenover oordelende 
woorden en spandoeken met teksten als 'Hier geen AZC'.
En dan is je stille kracht ineens niet zo stil meer, want je 
spreekt je als gemeente uit tijdens een inspraakavond 
tegenover raadsleden van de gemeente Nijkerk. En dan 
stormt het even. Dan komt het er op aan.

De kerkenraad staat nog steeds volledig achter haar 
beleid en keuze om vluchtelingen in de eerste plaats te 
zien als mensen. Mensen in nood, mensen met een 
hulpvraag. En daar waar het lastig is, gaan we graag in 
gesprek om te zien wat helpt. We zullen niet wegkijken. 
We willen ons, samen met het Nijkerks Diaconaal 
Beraad, inzetten om vluchtelingen te ondersteunen als ze 
in Hoevelaken komen wonen. Maar zover is het nog niet. 
Voorlopig maar nog meer Welkom Rondom Tafels.

In onze vergadering eind oktober bespraken we het 
conceptrooster voor de kerkdiensten 2025. Bijzonder toch 
altijd weer, hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. Ook 
in 2025 is De Eshof goed voorzien van (gast)predikanten, 
organisten, lectoren, beamteamers, kosters, liturgische 
vormgevers, kinderoppas, de cantorij en ambtsdragers. 
Het vervult met dank, als je die enorme lijst met namen 
ziet. En wat een klus, zo’n rooster maken! Wat een 
zorgvuldige planning en afstemming vraagt dit van de 
scriba. We zijn dan ook erg blij met hem!

We kijken blij en dankbaar terug op het prachtige 
muzikale feestje van het 30jarig jubileum van Ellie Boot. 
U vindt er in deze Rondom foto’s en een verslag van. 
We zongen het samen Ellie toe: “Weet dat De Eshof je 
draagt”. Wat een mooie en ontroerende gedachte is dat! 
Zo mogen wij allemaal gedragen worden en weten dat we 
onderdeel uitmaken van deze gemeenschap.

Warme groet,
Eunice van Zomeren

Toettoet...!

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u 
altijd met de auto worden opgehaald.
Voor de diensten in november kunt u hiervoor contact 
opnemen met Annie Hanse.

MAAR IK BEN GEEN VLUCHTELING

Maar ik ben geen vluchteling, want ik ben niet 
gevlucht.
Ik ben weggewaaid, 
als een blad van een boom.

Er is in ons land,
een verschrikkelijke wind opgestoken,
een wind vol vuur en verkrachting, 
en op een dag die ik me niet meer herinner, 
die ik me niet durf te herinneren, ben ik 
weggewaaid.

Wie zou er uit zichzelf vluchten,
wie zou zonder afscheid te nemen, zijn eigen huis, 
zijn eigen dorp of stad,

zijn eigen familie in de steek laten, 
en dan ergens aankomen, 
waar je niet welkom bent?

Vluchtelingen worden amper naar behoren 
verwelkomd, dat weet iedereen.
Dat heeft de geschiedenis al vaak bewezen.
Waarom zou je dan gaan vluchten, 
waarom een langzame dood in een vreemd land, als 
je op de drempel van je eigen huis ook kunt sterven?
Vluchtelingen bestaan niet. Er bestaan alleen 
weggewaaide mensen, 
mensen die door de wind over de wereld zijn 
geblazen…..

Ad de Bont
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Update 

Het einde van het jaar nadert en in ons laatste ZWO
 overleg hebben we nagedacht over ons programma 
voor 2025. 
We willen graag nog doorgaan met het project in Georgië. 
Ook hebben we een verzoek gekregen van Philomena of de 
Eshof kan bijdragen aan de verdere groei van Queen of
Peace Highschool. We gaan met beide partijen aan de slag om 
te kijken waar de Eshof gemeente aan kan bijdragen.

Georgië 2025
Met de jongerenreis hebben we gezien en gehoord op welke 
manier onze steun bijdraagt aan het werk van Eliso en Beso. 
We hebben tijdens deze reis gezien dat hulp voor de bouw 
van het Day Care Centrum (DCC) in Aghaiani nog erg 
welkom is. Van 26 oktober tot en met 2 november gaan Ruud
Stitselaar, Zeger en Gerwin Duine naar Georgië om een week 
samen met lokale bouwvakkers verder te bouwen aan het 
DCC in Aghaiani. In deze week wordt ook samengewerkt aan 
een voorstel voor steun in 2025.

Het Day Care Centrum  in de Eshof
De doos ‘kinderen voor kinderen’ 
heeft een facelift gekregen. We 
hebben de grof gemetselde muren 
vervangen door gepleisterde, 
witgeschilderde muren en het dak 
is helemaal ‘af’. Het afgelopen 
jaar hebben de kinderen in de 
kinderdienst regelmatig een 
dakpan gemaakt voor het dak van 
het Day Care Centrum (DCC). 
We hebben nu de laatste 

dakpannen geschilderd en het dak compleet gemaakt.
Het DCC is inmiddels windenwaterdicht! De opbrengst van 
het afgelopen jaar is voor de inboedel van het DCC. Het idee 
was om dit geld al te besteden met onze jongerenreis 
afgelopen zomer. Aangezien het gebouw nog niet af is,
wordt dit geld even opgespaard totdat ze er wel aan toe zijn. 
Er is inmiddels bijna €1000, opgehaald. Dat is een mooi 
bedrag om straks te kunnen besteden. 
We sparen nog door tot 1 december 2024 voor Aghaiani.

Queen of Peace  Kayanja Yusufu
Eind augustus kregen we een vraag van Philomena om een 
student te sponsoren voor zijn opleiding aan de universiteit. 
Het gaat om Kayanja Yusufu, hij was een van de eerste 
studenten van Queen of Peace. Hij heeft alle klassen van S1 
tot en met S6 doorlopen, waarbij hij 14 van de 20 punten 
behaalde in biologie, scheikunde en natuurkunde. Hiermee 
heeft hij toegang gekregen tot een universitaire opleiding. 
Deze opleiding is drie jaar, waarvoor ieder jaar vier miljoen 
Ugandese Shillings betaald moet worden aan collegegeld, dat 
is omgerekend €1000,. 

Philomena kan deze kosten niet persoonlijk betalen, want zij 
heeft meerdere studenten voor wie zij moet zorgen op QoP.
De school breidt uit van leerjaar 1 tot en met 6, en er zijn 
steeds meer studenten die doorstuderen tot en met leerjaar 6.
Kayanja Yusufu is een gedreven jongen, die erg goed is in het 

medisch lab. De ZWO 
heeft hem gesponsord 
om door te kunnen gaan 
in het eerste semester. 
Philomena heeft zelf 
bijgedragen aan 
persoonlijke spullen om 
naar de universiteit te 
kunnen, zoals 
beddengoed, schoenen, 
broeken en toiletspullen.

Leslokalen voor leerjaar 5 en 6
Door de groei van Queen of Peace is er een grote wens bij 
Philomena om de school uit te breiden met leerjaren 5 en 6. 
Dit is alleen mogelijk als er goede klaslokalen worden 
gebouwd. Op dit moment wordt letterlijk lesgegeven in een 
oude schuur en onder de boom op het terrein van QoP. Wij 
willen de komende tijd uitzoeken of we kunnen helpen met 
de bouw van klaslokalen van de bovenbouw, zodat de 
jongeren hun kansen echt kunnen verzilveren.

Queens Pads
Mieke Hogervorst blijft sparen voor het ‘Queens pads 
project’ en heeft van enkele sponsoren een donatie 
ontvangen. Zij heeft voor de zoveelste keer €120, 
overgemaakt voor het maandverbandproject. De meiden bij 
Queen of Peace zijn dankbaar voor het maandverband, het 
brengt continuïteit in hun aanwezigheid op school.

Namens de ZWOwerkgroep,
Gerwin Duine, Wim van Vliet, Annika van Oosterom, 

Celine Vrijhoef
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Programmaoverzicht BRIES 
voor de komende maanden
Het BRIESteam heeft voor de komende maanden 
interessante onderwerpen in de planning staan. 
We hopen dat er voldoende belangstelling is, zodat 
deze activiteiten ook door kunnen gaan.

15  december: Adventsconcert  door  Dinie  Jager 
(na de kerkdienst)
Het is een traditie geworden dat een van onze musici in de 
adventsperiode een orgel/pianoconcert verzorgt na de 
kerkdienst. Deze keer is het de beurt aan Dinie, die 
ongetwijfeld mooie adventsmuziek ten gehore zal brengen.
Het is zeker de moeite waard om na de koffie weer plaats te 
nemen in de kerkzaal om gedurende een halfuur te genieten 
van prachtige muziek.
  
(NB) Is er Toekomst voor de kerk?
Geen vraag die spontaan opkomt, maar die al tientallen jaren 
wordt gesteld. "En de kerk bestaat nog steeds, dus het valt wel 
mee" zou je kunnen zeggen. De realiteit is wat genuanceerder
zoals Arnoud van der Deijl aantoont in zijn boek De toekomst 
van de kerk. Arnoud werkte in 4 gemeenten en is nu predikant 
in Abcoude. Hij weet dus waar hij het over heeft. 
Er worden kerken gesloten, en gebouwen krijgen een andere 
bestemming. Hoe staat het met de Eshof? Door het uitvoeren 
van klimaatbeheersingsmaatregelen kan het gebouw weer 50
jaar mee. Maar geldt dat ook voor onze kerkgemeenschap? 
Kortom, genoeg om over na te denken en met elkaar over te 
praten. 

Onder leiding van Simon Drost zullen drie bijeenkomsten 
besteed worden aan het boek van Arnoud van der Deijl. 
Tijdens de vierde bijeenkomst zal hij er zelf bij zijn.
Er hebben zich reeds 6 belangstellenden gemeld, maar meer 
deelnemers zou prettig zijn! 
De data zullen in onderling overleg vastgesteld worden.
U dient zelf het boek aan te schaffen. ‘De toekomst van de 
kerk’ kost € 25,99 en is bij de boekhandel/via internet te 
koop.

Data: 3 bijeenkomsten, in februari/maart 2025. Voor de 4e 
bijeenkomst met de schrijver wordt er breder uitgenodigd. 
Plaats: Bij een van de deelnemers thuis.
Leiding: Simon Drost
Opgeven bij Simon Drost of Frits Harmsen: 
BRIES.simon.drost@pgdeeshof.nl
BRIES.frits.harmsen@pgdeeshof.nl

24 februari 2025: God in de Supermarkt  of
‘Hoe ga je milieubewust om met je koopgedrag’

Het is vast herkenbaar: Je staat in de supermarkt en je vraagt 
je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit 
Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Hamburger of 
een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dat gekke 
keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige 
Alprotoetje, of toch dat emmertje yoghurt met aardbeien, dat 
eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope 
reep chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in 
de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden 
en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, 
goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk, eerlijk 
voor de producent... Het palet aan keurmerken kan helpen, 
maar zorgt ook voor verwarring. 

Heeft je geloof daar iets mee te maken? De workshop “God 
in de supermarkt” verkent de keuzes die we maken, helpt 
argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder 
ethisch kader. De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief 
en gaat in een hoog tempo een serieuze, maar niet te zware 
dialoog aan. We gebruiken veel materiaal uit actuele 
documentaires en websites. Wij laten ons inspireren door hoe 
Jezus omging met de armen en behoeftigen.

Alfred Slomp (of een van zijn collega’s) geeft deze 
interactieve workshop. De workshop is niet alleen interactief 
maar ook inspirerend. Deelnemers waarderen de open en 
prettige wijze waar op geen enkel moment een belerend 
vingertje aan te pas komt of waarbij je een schuldcomplex 
aangepraat wordt.
We hopen dat u zich hierdoor laat inspireren door mee te 
doen. Het is pas nuttig als er zich zo’n 2030 belangstellenden 
aanmelden. Om mee te doen vragen wij u 5 euro over te
maken. Dat hoeft niet nu direct; u ontvangt t.z.t. een 
betaalverzoek.

Datum: 24 februari 2025
Plaats: de Eshof
Leiding: Team Alfred Slomp 
(website: www.godindesupermarkt.nl)
Opgeven bij Simon Drost of Frits Harmsen: 
BRIES.simon.drost@pgdeeshof.nl
BRIES.frits.harmsen@pgdeeshof.nl  onder vermelding van 
‘supermarkt’.

Namens het team BRIES,
Frits Harmsen
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Wie gaat er mee naar Georgië?
In 2023 zijn wij met de 
verkenningsreis 
meegegaan naar Georgië 
(zie foto). Dit jaar is de 
jongerenreis 
georganiseerd. Wij werden 
blij van hun enthousiaste 
verhalen en ervaringen.
Volgend jaar zouden wij 
graag nog een keer met 
een groepje Eshofleden 
dit bijzondere land 

bezoeken. Natuurlijk gaan we onze projecten, het Day Care 
Centre in Tbilisi en het project in Aghaiani, bezoeken en de 
mensen daar leren kennen. We willen een stukje van Georgië 
ontdekken en wat cultuur snuiven.

Ben je nieuwsgierig geworden, kun je fysiek een reis aan in een 
land waar het allemaal wat minder goed geregeld is en hou je 
ook van mooie wandelingen door bergen en scheve stadjes, ga 
met ons mee. 
Als het bij onze Georgische vrienden uitkomt willen we de 
laatste week van augustus of in de herfstvakantie (1826 okt) 
van 2025 deze reis plannen.

Heb je interesse, of wil je meer weten, geef het aan ons door!

Laura Schep en Mieke van VlietHogervorst

1e Collectes november
Zondag 3 November 2024
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie, maar ook 
mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep bestaat uit 
mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is 
vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een 
levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze 
bijdrage is zeer welkom!

Zondag 10 November 2024
Voedselbank
Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk 
wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking 
gesteld aan degenen die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 
vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 
pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in 
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er 
kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en 
donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om (voor 
een zeer gering bedrag) gezamenlijk te eten. De organisatie 
van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk 
van giften. Die hebben zij nodig om de huur, gas/water/
elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de 
bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen 
betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Dank!

Zondag 17 November 2024
Stichting Moederzorg
Saskia van ’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster 
regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren 
wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een 
alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten 
in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. 
Daarom besloot zij te willen helpen en is Stichting 
Moederzorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn
kapotte, onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, 
kinderwagens en boxen. Vieze, beschimmelde matrasjes, 
geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, 
bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert de stichting met 
enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. 
Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter 
voor hun kinderen kunnen zorgen?

Zondag 24 November 2024 
Solidaridad
'Solidaridad' is het Spaanse woord voor solidariteit. 
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt 
gemaakt en verkocht in solidariteit met mens, milieu en toe
komstige generaties. Wat we doen is gebaseerd op het geloof 
dat mensen meer bereiken als ze solidair met elkaar zijn.
Helpt u ons daarbij?
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2e Collectes voor de komende 
weken
3 november: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugd
ouderling(en), pastoraal
medewerkers en onze predikant. In samenwerking met 

diakenen en contact
personen vervult men de 
pastorale zorg voor de 
gehele gemeente. Met uw 
steun is het mogelijk dat ons 
pastorale team bezoeken 
aflegt, dit samen afstemt en 

ook pastorale cursussen kan volgen.

10 november: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, 
in navolging van Christus, God en elkaar lief te hebben. 

Daarvoor hebben we elkaar nodig, 
ieder met zijn of haar eigen gaven. 
Dit komt voor een deel tot 
uitdrukking in de erediensten. Met 
uw steun aan de collecte kunnen 
we samen de kosten dragen voor 
o.a. de vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen met 

Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. 
En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten 
georganiseerd; op 24 november zijn we te gast in de St. 
Paulusgeloofsgemeenschap.

17 november: Jeugd en Jongerenwerk
Met uw bijdrage wordt de basiscatechisatie uit het jeugd en 
jongerenwerk bekostigd; materiaal en excursies. De 
coördinatie van het verdere jeugdwerk vindt plaats op 
projectbasis. Onze twee jeugdouderlingen zetten zich 
hiervoor in.

1 december: Verwarming gebouw
Gelukkig zijn de energiekosten wat minder hoog dan vorige 
jaren en zijn er besparende verbeteringen uitgevoerd. Maar 
ook met het oog op de duurzaamheid blijft de verwarming 
wat lager staan. Daarom vragen wij u om een lekkere warme 
trui of vest naar de kerk aan te doen en deze collecte te 
steunen, zodat de verwarming in de Eshof (zachtjes) kan 
blijven branden.

José van Dasselaar
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Ik ben voor de mens 
(tekst: Edwin Schimscheimer)

Ik ben niet voor een vlag
Of voor het beter weten
Ik ben niet voor het vuur
Waar alles in vergaat
Ik ben voor de mens
De mens die smacht naar vrede
Die als ‘t er op aankomt
Naast de ander staat

Ik ben niet voor de haat
Die vasthoudt aan ‘t verleden
Ik ben niet voor geweld
Dat dondert in de nacht
Ik ben voor de mens
De mens die wil vergeven
Omdat ergens in de verte
De vrijheid op hem wacht

Ik ben voor de mens
Die doorgaat als hij wankelt
Ik ben voor de mens
Die opstaat als hij valt
Ik ben voor de mens
Die gewapend met de liefde
de vrijheid wenst
Voor ieder mens

Ik ben voor de mens
Die naast me komt lopen
me vriendelijk aankijkt
En zegt: ‘Ooit komt het goed’

Ik ben voor de mens
Die geeft om ieder leven
En vlak over zijn grens,
Zijn medemens ontmoet.

Ik ben voor die mens,
Ik ben voor de mens.

Engel 
(tekst: Edwin Schimscheimer)

Een engel woont niet in de hemel
Een engel vind je in de straat
Een engel komt je halen
Als het werkelijk niet meer gaat

Een engel laat je weten
Dat er nog zoveel op je wacht
Een engel laat je slapen
Terwijl zij waakt over de nacht

Een engel kent de waarheid
Voordat jij de waarheid ziet
Een engel leest de toekomst
Het geluk en het verdriet

Engel
Vang me voor ik val
Engel
Haal me uit mijn dal
Engel
Laat me maar begaan
Zolang jij over mijn schouder meekijkt
Kan ik bijna alles aan

Een engel laat je zingen
Dat wat jij nog nooit verzon
Een engel brengt je terug
Naar de stilte van de bron

Een engel laat je dansen
Ook al ben je vleugellam
En ze wijst je op je kansen
Omdat ze weet dat je het kan

Een engel is niets anders
Dan een doodgewone vrouw
Die het beste met je voorheeft
En oprecht gelooft in jou

Engel
Hoor mijn eigen stem
Engel
Vertel me wie ik ben
Engel
Laat me maar begaan

Zolang jij over mijn schouder meekijkt
Kan ik bijna alles aan

Jubileum Ds. Ellie Boot
Op zondag 27 oktober is na de dienst op muzikale 
wijze  aandacht  besteed  aan het  30jarig  jubileum 
van onze predikant Ellie Boot. 
Tijdens die gelegenheid is er door onze eigen musici en 
enkele gastmusici prachtige muziek gemaakt. Ook Edwin 
Schimscheimer heeft twee door hem zelf geschreven en 
gecomponeerde liederen ten gehore gebracht. De 
liedteksten waren in de kerkzaal niet goed te verstaan, 
vandaar dat we ze hier, met toestemming van Edwin, nog 
eens afdrukken.

Frits Harmsen
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ALPHAcursus
Als kerkenraad willen wij graag de aandacht vestigen op de 
ALPHA cursus. Het is een cursus gebaseerd op ontmoeten, 
samen eten en nadenken over het christelijk geloof om op een 
toegankelijke manier meer kennis te krijgen over alle 
aspecten van het christelijk geloof. Deze cursus wordt ook in 
Hoevelaken gegeven. Als PG De Eshof zijn wij niet direct 
betrokken bij de cursus, de Hervormde Gemeente 
Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld (De dorpskerk) wel. 
Wij vinden het wel belangrijk om het bij onze leden onder de 
aandacht te brengen.

WAT IS ALPHA?
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien 
bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te 
ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is 
laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!  Meer dan 25 
miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels 
gevolgd. In Nederland waren dat er meer dan 325.000. Je 
bent welkom zoals je bent, of je nu wel, niet of een beetje 
gelooft. Er is alle ruimte om je vragen en ideeën te delen.

HOE WERKT ALPHA?
Elke Alphabijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:
– Ontmoeting
– Inleiding
– Kleine groep
 
ONTMOETING
Elke Alpha begint met een gezellige gezamenlijke maaltijd 
om elkaar beter leren kennen. Gezelligheid is een belangrijk 
onderdeel van Alpha.
 
INLEIDING
Daarna is er ruimte voor een korte inleiding.  De inleiding 
inspireert om meer vragen te stellen. Elke video behandelt 
een onderwerp van het christelijk geloof, zoals ‘Wie is 
Jezus?’ en ‘Bidden: waarom en hoe?’
 
KLEINE GROEP
In je eigen kleine groep ga je in gesprek over het onderwerp 
van de avond. Deel je gedachten over geloof en het leven en 
hoor wat de rest denkt. Voel je vrij om te zeggen wat je wil!

DATA EN TIJDEN
Alpha duurt tien weken en een kort weekend, maar kom 
gerust een eerste avond kijken of het wat voor je is. Je zit 
nergens aan vast.
 
Meld je aan via alpha@hervormdhoevelaken.nl
Locatie: Hoevelakerveenweg 3, Hoevelaken
Heb je vragen? Contactpersoon: Henri Pleizier
Geinteresseerden kunnen informatie vinden op 
www.hervormdhoevelaken.nl/nl/alpha/154/

Colofon
De Rondom is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente De Eshof te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. 
De Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over 
het gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeente
leden om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester, Herman Wieser en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata 
Inleverdatum voor het dubbelnummer december 2024/ 
januari 2025 is dinsdag 26 november 2024
Inleverdatum voor het februarinummer 2025 is 
dinsdag 28 januari 2025

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. 
Uw gift is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375
t.n.v. Prot. Gemeente 'de Eshof' Rondom.
Wij vragen een bijdrage van € 25, voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie).
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage van € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal, of alleen digitaal ontvangen, 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com. We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van De Eshof, www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

De Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in De Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl




