


Vertragen

De ziel beweegt zich langzaam, zij loopt op blote voeten.
- Stilte, ruimte, een rustig tempo dienen haar.

We hebben te vertragen, de tijd te nemen, te wachten.
Wachtenin het hartis een sterk onderschatte kwaliteit.
Het is de kunst de stilte te verdragen,

- net iets langer te wachten.

Nog een keer in te ademen. N
Het niet weten toe te laten.

Dat zijn vertragingselementen die de ziel

PROTESTANTSE GEMEENTE




Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

zondag 06 oktober
zondag 13 oktober
zondag 20 oktober
zondag 27 oktober
zondag 03 november

zondag 10 november

Agenda

maandag 07 oktober

dinsdag 08 oktober

woensdag 09 oktober
woensdag 16 oktober
maandag 21 oktober

woensdag 23 oktober

donderdag 24 oktober
dinsdag 29 oktober

woensdag 30 oktober
donderdag 31 oktober

maandag 04 november
woensdag 06 november

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

09:30 uur
20:00 uur
20:00 uur
10:00 uur

19:00 uur
20:00 uur
13:30 uur
19:00 uur
20:00 vur
20:00 vur
19:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
10:00 uur

13:30 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
19:00 uur
20:00 vur
20:00 vur

ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Eigen diaconie en Jeugd- en Jongerenwerk

ds. Dick van Arkel, Leusden
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

drs. Erik Idema, Nijkerkerveen/kinderdienst
Collecten: Leger des Heils en BRIES

ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

ds. Ellie Boot/Allerheiligen/Gedachtenis van de gestorvenen/HA/cnt
Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

pastor Ben Piepers/kanselruil
Collecten: Voedselbank en Eredienst

Akkermaalshout 11 Wijkteam 2
Repetitie musical

Klaarenbeeksingel Wijkteam 6
BRIES: Het kleurrijke verhaal van Josef en de moderne kunst
Ben Piepers

Basiscatechese

Repetitie cantorij

Inloopmiddag

Basiscatechese

Repetitie cantorij

Repetitie musical

Basiscatechese

Repetitie cantorij

Kleine Kerkenraad

BRIES: Het kleurrijke verhaal van Josef en de moderne kunst
Ben Piepers

Inloopmiddag

Repetitie cantorij

College van Diakenen

Repetitie musical

Basiscatechese

College van kerkrentmeesters
Repetitie cantorij
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Kerkdienst en liturgie

Terugblik op Batseba

Het was een feest om op 22 september het verhaal van
Batseba te volgen. In woord en muziek kwam ze tot leven.
Mooie muziek, door Edwin
Schimscheimer geschreven, bij
woorden die dichtbij het
Bijbelverhaal bleven. Die ook
spraken over hoop en vrede —
shalom. Vanzelf denk je aan de
enorm gecompliceerde situatie in
het Midden-Oosten. Waar shalom,
dat vrede, welzijn en heelheid
betekent, voor veel mensen een
groot verlangen is.

Het projectkoor studeerde in korte tijd de muziek in, net als
de musici. Mensen van beeld en geluid zorgden voor de juiste
versterking. Omar speelde djembé; fantastisch hoe hij zich
invoegde in een religieuze bijeenkomst die hem (bijna)
vreemd is en een cultuur die hij nog maar enkele jaren kent.
En het klonk prachtig!

‘We hopen volgend jaar
een concert met alle vier
de voormoeders van
Jezus te kunnen

| organiseren: met Tamar,
Rachab, Ruth en Batseba.

Stagiaire in ons midden

In het komende jaar zullen we een stagiaire in de
Eshofgemeente hebben. Ze stelt zichzelf voor:

“Mijn naam is Leslie Schneider en ik zal dit studiejaar
stagelopen in jullie gemeente. Ik studeer aan de PThU in
Utrecht en volg dit jaar de vakken
‘Preken’ en ‘Leidinggeven’. In de
herfst zal ik enkele keren voorgaan
in kerkdiensten en in het voorjaar
ligt de focus van mijn stage op het
thema leidinggeven.

Ik ben opgegroeid in een klein dorp
in Duitsland, maar woon inmiddels
al bijna 15 jaar in Nederland,
waarvan de laatste jaren in
Amersfoort. Omdat ik hier alleen ervaring heb opgedaan in
stedelijke contexten, heb ik bewust gekozen om deze stage in
een dorpse omgeving te doen. Ik kijk ernaar uit om jullie te
ontmoeten, van jullie te leren en met jullie ervaringen te delen!”

De eerste stageperiode van Leslie loopt concreet van 27
oktober tot en met 7 december. In die weken zal ze
verschillende keren een overweging verzorgen. De eerste
keer zal zijn op zondag 10 november in het Pauluscentrum;
dit is de zondag waarop we Willibrord gedenken en er een
kanselruil zal zijn. De volgende volgt hier direct op: 17
november in de Eshof. Daarna zal ze voorgaan in de vesper
van 1 december.

De tweede periode valt in 2025 van 9 februari tot en met 29
maart. In de tweede periode ligt de focus van haar stage op
leidinggeven.

We zullen Leslie dus niet heel veel zien rondlopen in de
Eshof, haar stageopdrachten zijn beperkt. Maar een stagiaire
brengt altijd een nieuwe blik op de dingen en wie weet ook
mooie inspiratie.

Welkom in de Eshof, Leslie!

Allerzielen, zaterdag 2 november:
gedenken op de begraafplaats

Op 2 november zullen we net als andere jaren kaarsjes naar
de graven op de Algemene Begraafplaats kunnen brengen.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het uitvaartcentrum
bij de begraafplaats. Vanaf 19.45 uur kunt u naar binnen.

We zijn dan een korte tijd samen in het gebouw, waar de
namen zullen worden voorgelezen van mensen die overleden
zijn en aan wie we willen denken. Ieder kan bij binnenkomst
een naam op een kaartje schrijven. Jantine Dijkstra zal enkele
gedichten voordragen, door haarzelf geschreven, en we
luisteren naar muziek. Daarna lopen we met brandende
kaarsen naar de graven.

Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je de
kaars op het strooiveld neerzetten. Of op een andere plek die
je mooi vindt.

Na afloop zal er koffie en thee zijn in het uitvaartcentrum.
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Zondag 3 november: Allerheiligen en gedachtenisdienst

Op zondag 3 november zullen we de namen noemen van de mensen uit ons midden die we verloren aan de dood. En we vieren
de maaltijd van de Heer. Een maaltijd die ons verbindt met allen die ons zijn voorgegaan, als een voorproefje van Gods
koninkrijk waar plek is voor iedereen.

De namen zullen worden genoemd van:

Marianne Jacoba van der Sloot-van den Brink 20-09-1946 — 23-10-2023
Lidus Vaartjes 15-11-1962 — 29-01-2024
Harmannus van der Klok 18-11-1954 — 07-03-2024
Aaltje Pul-Veldman 10-05-1943 — 16-03-2024
Jantine Louise Bouman-Tom 31-12-1934 — 28-03-2024
Hendrik Bakker 11-11-1940 — 26-04-2024
Gijsje Cornelia Springveld-van den Heuvel 19-05-1965 — 16-05-2024
Rinske Adriaantje van Gent-Wiersma 30-07-1935 — 30-05-2024
Doeke Marten de Vries 03-04-1951 — 20-06-2024
Hendrik Jan Kuijt 06-07-1940 — 18-07-2024

Gerrit Welvaart 12-08-1923 — 25-07-2024

Everdina van den Heuvel-van Essen 10-05-1935 — 24-08-2024
Karel Schipper 04-01-1940 — 03-09-2024

Van tevoren komen we op donderdagavond 31 oktober samen in de Eshof met de nabestaanden die hierbij willen zijn. We delen
met elkaar iets van ons verdriet. We bekijken de orde van dienst, zodat ieder weet wat hij of zij op 3 november kan verwachten.
We spreken af wie een kaars aansteekt. De steen, met daarop de naam van de overledene, gaat op dat moment mee naar huis.
Naaste familieleden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Kanselruil op 10 november

7 november is de gedenkdag van Willibrord, ‘zendeling van de Lage Landen’. Zolang ik me kan herinneren hebben we op een
zondag vlak voor of vlak na 7 november een vorm van samenwerking met onze rooms-katholieke buren. Wanneer mogelijk
proberen we een kanselruil te regelen. Een van de rooms-katholieke pastores gaat dan voor in de Eshof en ik ga naar het
Pauluscentrum.

We zijn blij dat ook deze keer, net als vorige jaren, Ben Piepers de dienst in de Eshof wil leiden. In het Pauluscentrum zal Leslie
Schneider de overweging verzorgen en ikzelf de overige onderdelen van de liturgie.

Ellie Boot

Collecteoverzicht augustus 2024

Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
4-8-2024 ZWO: Kerk in Acttie 166,50 BRIES 161,00
11-8-2024 Eigen diaconie 216,55 Kinderdienst 202,50
18-8-2024 Leger des Heils 349,20 Pastoraat 254,35
25-8-2024 Eigen diaconie 246,35 Eredienst 231,80
Totaal 978,60 Totaal 849,65

Collectebeheerder José van Dasselaar
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In de Eshoftuin: mooie
nazomer!

Het is nog steeds goed vertoeven in de Eshoftuin. De herfst
doet voorzichtig zijn intrede. De i AN
nazomergroenten en bloemen
zorgen voor het werkplezier.
Ook zijn we al druk doende met
het winterklaar maken van de
tuin.

Om het onkruid een slag voor te
zijn, hebben we nu
groenbemester gezaaid. In het
vroege voorjaar, wanneer het
spitten weer start, hebben we
hier profijt van.

Wandelaars en fietsers op de Veenwal genieten van de tuin en
maken vaak een praatje.

Kom gerust op woensdag- of op zaterdagochtend om ook
te genieten.

Wijj zijn er zowel op woensdag als op zaterdag van 10.30 uur
tot 11.30 uur. Als u wilt, kunt u een financiéle bijdrage
overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof,

IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin.

Autodienst

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt
altijd met de auto worden opgehaald.

Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact
opnemen met Annie Hanse.

Vanuit de kerkenraad

Donderdag 26 september startte ook de kerkenraad
weer met een nieuw seizoen. Met een behoorlijk volle
agenda en veel om over bij te praten.

Onze contacten met de Dorpskerk en Paulusgemeenschap
bijvoorbeeld, waarmee eens per jaar vergaderd wordt en we
van elkaars wel en wee horen. Mooie momenten van
verbinding.

Ook was het goed om te horen hoe het met het jeugdwerk,
pastoraat en diaconaat gaat. Er gebeurt veel achter de
schermen dat misschien niet allemaal te vinden is in de
Rondom of Nieuwsbrief, maar wat een zachte krachten...

We besloten een verzoek van de Eshoftuin om een bijdrage te
honoreren en keken terug naar onze ervaringen met Welkom
Rondom Tafels.

Naast allerlei praktische zaken als vergaderroosters, was er
gelukkig ook tijd voor dat wat ons raakte. Harmen nam ons
aan het eind van de vergadering mee naar een stukje dat door
een 12-jarig meisje was geschreven. Ze vluchtte met haar
ouders mee naar Nederland en beschrijft heel treffend hoe ze
leeft in een AZC, met als enige ‘eigen’ plek haar bed. Hoe
dankbaar ze is voor dat bed, hier in een veilig land, met lieve
mensen die zorgzaam voor hen zijn. Het raakte ons allemaal.
Die mensen die ook van die ‘zachte krachten’ zijn.

Ik wens u allen toe dat we op onze eigen manier, met onze
eigen mogelijkheden, op onze eigen plek, zo’n zachte kracht
mogen zijn.

Eunice van Zomeren,
voorzitter

De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen

die w'als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen

als in kleine schelpen de grote zee.

Liefde is de zin van 't leven der planeten,

en mense' en dierve'. Er is niets wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Henriétte Roland Holst-van der Schalk
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Dagbedevaart op vrijdag 22
november naar Amsterdam

We verzamelen in de “Kom” (zaaltje naast de St Jozefkerk
Hamersveldseweg 51). Daarna vertrekken wij om 08.30 uur
met de bus. In Amsterdam maken we kennis met het
katholieke leven en verleden. Pastor Fred Kok gaat ons het
verhaal vertellen over het MIRAKEL dat deze hoofdstad tot
een bedevaartplaats heeft gemaakt.

We brengen onder meer een bezoek aan een van de Parochie
Kerken.

We gaan naar de Sint Nicolaasbasiliek - of het wordt de Petrus
en Pauluskerk (de papegaai) in de Kalverstraat.

Verder gaan we naar "Museum Ons Lieve Heer op Solder”.
Na de lunch (die voor eigen rekening is), houden we in de
Kapel aan de Begijnhof een Eucharistieviering waarin
Pastoor Harrold Zemann zal voorgaan.

Tot slot gaan we naar het Joods Museum waar de bus na
afloop weer klaarstaat.

De kosten voor deze dagbedevaart inclusief busretour, koffie/
thee met iets lekkers bedragen 25,00 euro p.p. De entree voor
het museum van “Ons Lieve Heer op Solder” is 16,00 euro.
Het Joods museum kost 22,00 euro. De entreegelden worden
ter plaatse door uzelf betaald. Indien er mensen zijn met een
museumjaarkaart, of een andere kaart, neem deze dan mee,
mogelijk kunt u dan gratis naar binnen.

Heeft u interesse om met ons mee te gaan, dan kunt u zich
aanmelden door uw financiéle bijdrage over te maken op
rekeningnummer NL81 RABO 0385 938705

t.n.v. R.K Parochie St. Lucas met vermelding dagbedevaart
en een mail te sturen met uw gegevens (met 06-nummer) naar
secretariaat@stlucas.nl

Wij hopen weer op een volle bus, voor nu hartelijke groetjes
namens Pastoor Harrold Zemann, Pastor Fred Kok,

Willie van Kooij

Verbinding met de
pioniersplek bij de Hezenberg

Zondag 15 september 2024 was een bijzondere dag voor de
Hezenberg en de classicale vergadering. In een mooie viering
in de Kapel geleid door Carla Boven kwam de verbinding tot
stand tussen het Hezenberg retraitecentrum en de classicale
vergadering Veluwe. Carla kreeg in deze viering - geknield
onder handoplegging - de zegen mee omdat zij als pastoraal

begeleider een centrale rol speelt in deze pioniersplek.

Ook het hele team met vrijwilligers kreeg de zegen mee voor
het mooie werk dat zij doen. In het bericht dat u vindt in de
rubriek www.pknclassisveluwe.nl/classicalevergadering
leest u meer over deze verbinding. Voor de classicale
vergadering houdt dit in dat er periodiek overleg is met de
leden vanuit onze classis in de stuurgroep.

Kerk en Israél op de Veluwe

De classicale commissie voor Kerk en Israél Veluwe heeft nu
een eigen tabblad binnen de website van de classis:
www.pknclassisveluwe.nl/kerk-en-israel. Het onderhouden
van een eigen website was niet meer mogelijk en daarom is
besloten dat de informatie en de activiteiten voortaan een
plaats krijgen op de website van de classicale vergadering en
in de agenda. Zo blijft ook allerlei waardevolle informatie
vanuit het verleden bewaard en toegankelijk.

Gerrit Bok
scriba classicale vergadering Veluwe

Gastpredikanten in oktober

Op 13 oktober gaat Dick van Arkel uit Leusden voor. Na
een lange tijd ging Dick op 21 april van dit jaar weer voor
in Eshof. De introductie in de Rondom van april wordt
hieronder nogmaals afgedrukt.

Dick van Arkel is geen onbekende in ‘de Eshof’. Als
predikant van de Ichthuskerk in Voorthuizen was Dick
i — een aantal jaren consulent in ‘de Eshof”
na het overlijden van Dirk Monshouwer
in 2000. Dick nam zijn consulentschap
zeer serieus. Hij stond de kerkenraad
met raad en daad bij en ging regelmatig
voor in kerkdiensten.

Na zijn vertrek naar Castricum zijn we
hem een beetje uit het oog verloren.
Vanaf november 2019 is Dick interim
predikant in dienst van de Protestantse Kerk. In die
functie komen zijn kwaliteiten als ondersteuner van
kerkelijke gemeenten volop tot zijn recht. Met zijn vrouw
Heleen en drie kinderen woont Dick in Leusden. Zo
kwam hij ook weer in beeld bij ‘de Eshof”.

Voor velen waarschijnlijk een mooi weerzien!

Op 20 oktober gaat Erik Idema voor. Erik zien we twee
keer per jaar in de Eshof en kan worden beschouwd als

een zeer bekende gastvoorganger.

Frits Harmsen
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Welk&@m

RONDOM TAFELS

Op vrijdag 20 september hebben we als Protestantse
Gemeente de Eshof voor de tweede keer Welkom
Rondom Tafels georganiseerd.

We hebben dit initiatief begin dit jaar opgestart om deze
nieuwe Hoevelakeners een gevoel van welkom te geven
en de onderlinge contacten met de oude Hoevelakeners te
ondersteunen. Na het succes van de eerste keer dus nu de
tweede keer.

Ruim 20 inwoners van Hoevelaken die uit andere landen
zijn gevlucht en een plek hebben gekregen om te wonen
in Hoevelaken, hebben samen met een aantal leden van
de Eshof gezellig samen gegeten en muziek gemaakt.
Ook was er een mooi kinderprogramma georganiseerd
om ook deze groep gasten tevreden te houden.

Voor een aantal mensen was dit de tweede keer. Waar wij
de vorige keer voor het eten zorgden hebben nu ook een
aantal gasten zelf eten meegebracht om te delen. Een
prachtig gebaar en ook voor ons fijn om kennis te maken
met gerechten die ze zelf niet dagelijks maken. Een
mooie bonte verzameling van gerechten was het gevolg.

Edwin Schimscheimer heeft gezorgd voor de muzikale
ondersteuning.
Samen eten en
samen met
muziek bezig

| zijn is een fijne
manier om
verbinding te
creéren. Gezien
de opkomst en
het enthousiasme van de aanwezigen is hier duidelijk
behoefte aan.

Dank aan alle
mensen die
financieel, als
vrijwilliger of
op welke
manier dan
ook hebben
geholpen.
Alle
aanwezigen,
vrijwilligers
van de Eshof en de gasten, kijken met tevredenheid terug
op deze avond en zijn vast- besloten deze, inmiddels
ontstane, traditie in stand te houden.

Harmen Lanser

"Oecumenische
reiscommissie houdt op te
bestaan."

Ik las deze kop in de Rondom van september
2024.

En ik kreeg een brok in mijn keel. Hoewel ik de laatste
twee reizen door omstandigheden niet meer
meegemaakt heb, doet het me wel wat. De mooie
reizen met de geloofsgenoten van Paulus en Eshof zijn
voorbij!

Ik heb vanaf het begin deelgenomen. En het was
iedere keer weer een belevenis. Eerst samen met
Jeanne, later alleen. Alleen op reis gaan valt niet mee,
maar hier was ik altijd met bekenden, de meeste
reisgenoten waren al jaren van de partij, wat veel
herinneringen opriep.

Ik wil dan ook de reiscommissie, Ellie, Hetty en Frits,
bedanken voor al het werk dat zij voor ons deden. En
ik denk met weemoed terug aan Adri en Albert, met
hun speciale bijdragen.

Ik herinner me de eerste reis naar Itali€. Op de
heenweg in de bus repeteerden we al het Tafellied.
Ellie aan de microfoon... En wij maar oefenen,
vierstemmig.

“Gezegend zijt Gij, heer onze God”
Dit lied schiep een speciale band, want tijdens alle
reizen werd het gezongen, bij aanvang van de
maaltijden.

Ik denk dat velen met me eens zijn dat de ESHOF/
PAULUS REIZEN veel hebben bijgedragen aan ons
gevoel van gemeente zijn.

Dank aan de reiscommissie, voor al het werk: de
informatie-avonden, zorg voor de vliegreizen,
geldzaken, bussen, accommodaties, het
informatieboekje en de prachtige rondleidingen ter
plaatse.

Na afloop genoten we ook nog van de fotopresentaties
tijdens de Reiinie. Dan was er voor alle reisgenoten
een cd of stick met de verzamelde foto's. Wat een werk
hebben vooral Hetty (en Evert) daaraan gehad!

Nu rest ons nog: de mooie herinneringen - en
herkenning van de reisgenoten van de Paulus/Eshof-

reizen.

Willemien Schuurman Hess
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Uitnodiging:
Inspirerende
avond in de
Week tegen

NDB Armoede

Donderdag 17 oktober 19.45 uur in De Fontein

In de “Week tegen Armoede’ organiseert het Nijkerks
Diaconaal Beraad (waar onze gemeente in participeert)
een informatieve en inspirerende bijeenkomst over
armoede en financiéle keuzes. ledereen is van harte
welkom!

We zijn blij budgetcoach Eef van Opdorp, bekend van tv,
als hoofdspreker te verwelkomen. Ook kan je twee van de
volgende workshops bijwonen:

* Geldbrein, geldtypen en geldgedrag — Eef van
Opdorp

Waarom doen mensen vaak juist niet wat wel goed voor
hen is? Je leert alles over de werking van het reptielen-,
emotionele en denkende brein. En de impact van
(onbewust) gevoel op gedrag. Bewustwording begint bij
financiéle zelfkennis.

* Red je het wel? — Tom Kolsters, SchuldHulpMaatje
Ingrijpende gebeurtenissen, zoals ziekte of scheiding,
kunnen ook financiéle gevolgen hebben. Dan is het nodig
dat iemand durft te vragen: “Red je het wel?” Tom neemt
je mee in een concrete aanpak om bij levenskruispunten
naar elkaar om te zien.

OudpapierBAK

* Vuist tegen voedselarmoede — Voedselbank Nijkerk
Deze workshop laat zien hoe we samen voedselarmoede
kunnen aanpakken. De Voedselbank heeft al honderden
mensen geholpen, maar kan het niet alleen. Ontdek hoe
samenwerking met andere sociale partners cruciaal is om
ndg meer impact te maken.

« It’s all about the money — dominee Joost Schelling,
voorzitter SchuldHulpMaatje

We duiken in de fascinerende wereld van wat de Bijbel
zegt over bezit en geld en vragen ons daarbij af hoe actueel
teksten nog zijn voor onze portemonnee.

* Ieder kind een cadeau — Moniek Kas, Stichting
Streams

‘Ieder kind een cadeau’ zorgt ervoor dat kinderen die
opgroeien in (verborgen) armoede tijdens feestdagen niet
zonder cadeautje staan. Initiatiefneemster Moniek Kas
vertelt erover.

* Hulp bij geld- en regelzaken — Mariska Lammers,
Sigma

We gaan in gesprek over de ondersteuning die Sigma biedt
als het gaat om geld en regelzaken: Dit wordt geillustreerd
met aansprekende praktijkvoorbeelden.

Praktische informatie:

* Datum: donderdag 17 oktober

* Tijd: 19.45 uur tot 21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
* Locatie: De Fontein, Ds. Kuypersstraat 2 in Nijkerk

Het belooft een waardevolle avond te worden over actuele
thematiek. We hopen veel gemeenteleden te zien!

Met vriendelijke groet,
de diaconie

Vanaf 1 oktober gaat de oudpapierBAK achter de bibliotheek al om 9 uur open!

U kunt dan al zelf uw oudpapier in de container brengen. Wel zal hij, zoals u
gewend bent, vanaf 10:00 tot 12:00 uur bemand zijn om uw oudpapier voor u aan

te pakken en in de container te deponeren.

Wist u dat?

De opbrengst komt grotendeels ten goede van een goed doel (voedselbank,
noodhulp in binnen- of buitenland) en deels ten behoeven van De Eshofkerk in

Hoevelaken.

PROTESTANTSE

GEMEENTE



Van harte aanbevolen door het
college van kerkrentmeesters:
De 2e collectes van de
komende weken

Op 6 oktober: Jeugd- en Jongerenwerk
Met uw bijdrage wordt
de basiscatechisatie uit
het jeugd- en
jongerenwerk bekostigd;
materiaal en excursies.
De codrdinatie van het
verdere jeugdwerk vindt plaats op projectbasis. Onze twee
jeugdouderlingen zetten zich hiervoorin.

Op 13 oktober: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig :
gebouw en dat willen we w
samen graag zo houden. .
(Groot) onderhoud wordt
tijdig uitgevoerd zodat
we nog veel komende
jaren een mooi en veilig
Gods huis hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten.
Uiteraard kiezen we als “Groene kerk” voor duurzame
oplossingen en daar is de laatste paar maanden enorm
hard aan gewerkt.

De kosten werden ook nu weer flink in de hand gehouden
door veel vrijwilligerswerk.

Fijn dat u de collecte steunt!

Op 20 oktober: BRIES

De commissie BRIES bestaat uit
leden van 'de Eshof' en de St.
Paulusgeloofsgemeenschap.
Dankzij uw bijdrage is het
mogelijk om jaarlijks een
programma aan te bieden van

CB—ruus'
gespreksgroepen en thema-

avonden. De moeite van het bezoeken waard!

Op 27 oktober: Muziek en Liturgie
Muziek en liturgie zijn
belangrijke onderdelen van ons
kerkzijn. Voor de begeleiding
van de gemeentezang maakt de
gemeente gebruik van de inzet
van organisten/pianisten. Het
liturgisch werkoverleg houdt de

kwaliteit en de continuiteit van een zorgvuldige liturgie in
stand. Het overleg is gericht op de korte termijn in
verband met de voorbereiding van diensten, maar richt
zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebied
van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan
in 'de Eshof'.

Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten
voortgaan.

Op 3 november: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat
uit wijkouderlingen,
jeugdouderling(en),
pastoraal medewerkers en
onze predikant. In
samenwerking met diakenen
en contactpersonen vervult
men de pastorale zorg voor
de gehele gemeente.

Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team
bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning geeft
en ook pastorale cursussen kan volgen.

José van Dasselaar

Lieddag Zin in Soest: € ...

Pioniarepleh van de
= Gameente Sosst

Zangen van Zoeken en Zien

Mensen zingen sinds mensenheugenis. Liederen drukken uit wat in mensen leeft.
Ze vergezellen ons en dragen ons door tijd en gebeurtenissen. In rijke en veelkleurige
tradities laten ‘mensen op weg’ zich leiden door zoeken en zien.

de houden

En ze zingen zangen van zoeken en zien: zangen die gaande en st:

in hun zoektocht door het leven; zangen die vergezichten verwoorden en inspireren;
zangen over oude en steeds weer nieuwe verhalen.

Kent u de liederen? Kom dan meezingen!

Kent u de liederen niet? Kom dan kennismaken!

« 'smorgens: uitleg over teksten en muziek

musicus
tekstdichter

+ Gezamenlijke lunch

Chris van Bruggen
Michaél Steehouwer

« 'smiddag: samen zingen in een veelzijdig-
heid van muzikale vormen

De liederen op deze Lieddag komen uit de scecumeni-
sche liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien', De taal van
de liederen uit deze bundel is een eigentijdse
geloofstaal, met beeldspraak die nieuwe wegen zoekt
om het onzeghare te naderen. De muziek is hierbi]
essentieel. Gemee
staal.

Centraal op deze dag staan de liederen met teksten van
Michaél Steehouder.

g waarhbij g centraal

19 oktober 2024 Lieddag 727 in Soest

Veenbesstraat 2, 3765BA Soest, gebouw De Open Hof
10.30 uur tot 15.30 uur

Kaosten €15,- | inclusief koffie/thee, lunch, koormuziek)
Aanmelden voor 12 oktober:

ds.gerritolsman@xsdall.nl
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Sing-in 11 oktober

Dorpskerk Hoevelaken van 19:00 uur tot ong. 20:15 uur:

Op vrijdagavond 11 oktober organiseren
muziekgroep Salvation, kinderkoor De
Jonge Lofstem en gemengd koor De
Lofstem opnieuw een sing-in voor jong en
oud in de dorpskerk. Een avond waarop we
met zang en muziek onze God groot
mogen maken in aanbidding en
lofprijzing.

We hebben een mooi programma
samengesteld met veel samenzang en luisterliederen,

met muzikale begeleiding van Salvation door zang, gitaar en
fluit. Arjan Kok uit Putten en Emily van Doornik zullen de
avond begeleiden op piano.

We zingen liederen rondom het thema ‘verlangen naar God’.
Juf Anne van kinderkoor De Jonge Lofstem: “We zingen
mooie liederen, zoals bijvoorbeeld: “Mijn ziel verlangt naar
deHee r, mijn God, de vreugde van ons hart”. Het is zo mooi
als kinderen op jonge leeftijd ditve rlangen al uitzingen. We
hopen dat er weer veel mensen komen luisteren en
meezingen met ons!”

Als jij ook graag mee wilt doen, dan kun je je nog aanmelden
hoor!

De Lofstem, onder leiding van dirigente Anja van den Ham,
zal ons ook op een creatieve en muzikale manier begeleiden.
Het wordt dus een afwisselende avond. Ook u bent natuurlijk
van harte uitgenodigd om eens mee te repeteren op
donderdagavond.

We beginnen om 19:00 uur, de kerk is vanaf 18:30 uur
geopend. Rond 20:15 uur sluiten we de avond af. Na afloop is
er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Van
harte welkom!

Hartelijke groet,

namens de Jonge Lofstem,

de Grote Lofstem en Salvation;

Anne van Wilgenburg, Linda Braal en Mieke van Hoorn

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10
keer per jaar.

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'.

De Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over
het gemeenteleven en is tevens een platform voor
gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof te
delen.

Redactie
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester, Herman Wieser en Inge Pie
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

Distributie
Annie en Frans Hanse

Inleverdata

Inleverdatum voor het novembernummer is

dinsdag 29 oktober 2024

Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari is
dinsdag 26 november 2024

Ondersteunt u het kerkblad al?

De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom.

Wij vragen een bijdrage van € 25,- voor de gedrukte Rondom
(optioneel inclusief digitale versie).

Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen, dan vragen
wij een bijdrage van € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar maken of een mail
sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan
digitale.rondom@gmail.com. We verwijderen dan uw adres
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website

Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is

een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief

Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof die week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?

Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
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