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Vredige vakantie 

Vakantie viéren zegt het expliciet,
na noeste arbeid is er rust verdiend.
Vakantie, een ontspanning die ons dient,
een vrij zijn, waar men veelal van geniet.

Genieten van de zon, de zee, gebied
van bergen, bossen, meren of misschien
wordt het geplande plan opnieuw herzien
en gaan we eens een keertje niét, eens niet

die overvolle wegen, het verkeer,
die ellenlange files, drukke plekken ;
de ligstoel in de tuin, die ligt ons meer,

gewilde weelde van eens niet vertrekken,
genieten van de vrede van de Heer,
met Wie een weelde we aan rust ontdekken.

Priscilla Laneuze 
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zondag 07 juli 10:00 uur ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

zondag 14 juli 10:00 uur ds. Ellie Boot/uitzwaaidienst Georgiegroep m.m.v. FREE
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 21 juli 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Stichting Moederzorg en Jeugd en Jongerenwerk

zondag 28 juli 10:00 uur ds. Marian van Giezen, Houten
Collecten: Eigen diaconie en Beeld en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur ds. Gert Landman, De Bilt
Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

zondag 11 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
Colecten: Eigen diaconie en Kinderdienst

zondag 18 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot Opening "hernieuwde" kerkzaal
Collecten: Leger des Heils en Pastoraat

zondag 25augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
collecten: Eigen diaconie en  Eredienst

zondag 1 september 10:00 uur Arwin van Wilgenburg
Collecten:  Nijkerks Diaconaal Beraad en  Muziek en Liturgie

zondag 8 september 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Bartiméus Fonds en Eredienst

Agenda

dinsdag 9 juli 14:00 uur Huijgenserf 52, Wijkteam 9

woensdag 17 juli 13:30 uur Inloopmiddag

woensdag 14 augustus 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 05 september 14:30 uur Nassaulaan 54, Wijkteam 8

vrijdag 06 september 10:30 uur Klaprooslaan 36, Wijkteam 5

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Solidariteitskas 2024

samen zijn we kerk, verbonden met 
andere gemeenten.

Elk jaar ontvangt u een verzoek om een bijdrage te doen aan 
de solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Dat verzoek ontving u thuis per post, voorzien van 
een acceptgirobiljet. De acceptgiro’s zijn een jaar geleden 
afgeschaft dus we verzoeken u nu via dit inlegvel in Rondom 
en de nieuwsbrief een bijdrage te leveren. 
Wat is de solidariteitskas?
De solidariteitskas is van gemeenten voor gemeenten. De kas 
is destijds ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar 
helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld 
te staan. Aan vernieuwende ideeën om een levendige en 
krachtige gemeente te zijn ontbreekt het meestal niet. Maar 
soms wel aan financiële middelen of menskracht om de 
plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep 
doen op de solidariteitskas van de PKN. Maar ook specifieke 
vormen van pastoraat zoals b.v. studentenpastoraat en 
dovenpastoraat worden ondersteund vanuit de 
solidariteitskas.

Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag bij per 
belijdend lid. 
Wij vragen u om een vrijwillige gift van €10 per éénpersoons 
huishouden en €20 per meerpersoons huishouden bij te 
dragen. Dit zijn richtbedragen waar u zich niet aan hoeft te 
houden.
Hieronder ziet u de betaalgegevens. 
Op het inlegvel dat u bij deze Rondom vindt staat ook een 
QRcode.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Betaalgegevens:
Naam ontvanger: Protestantse Gemeente ‘de Eshof’
Rekening (IBAN): NL20 RABO 0302206299
Omschrijving: solidariteitskas.

Namens uw college van kerkrentmeesters
Frits Harmsen

Basis catechese - 
catechisatie

Interview met Jan Scheijgrond

Jan geeft samen met Lieske en Arwin basis 
catechisatie aan een groep jeugd van 1012 
jaar in de Eshof op dinsdag avond. De basis 
catechese duurt meestal 2 jaar en de ontmoetingen worden van 
september tot en met april om de 2 weken gepland. 

Vooroordelen 
Catechese is bij veel mensen van mijn leeftijd (redacteur 57) een 
beladen begrip. Het heeft de klank van de kinderen onderwijzen 
in de bijbel, waar je aan de hand van een schema uitleg krijgt, je 
opdrachtjes moet maken en je 45 minuten gedeisd moet houden. 
Catechisatie noemde we kattenbak en je hoorde veelal niet bij de 
groep als je het niet vervelend en oer saai vond. Best lastig om als 
ouder te zien hoe het er nu aan toe gaat en dat catechisatie binnen 
de Eshof een andere vorm heeft gekregen.
Wat geven de leiders (catecheten) aan de basis catechisanten 
mee?

Basis catechisatie begint op basisschool leeftijd, het is de 
bedoeling om de jongeren in contact te brengen met elkaar als 
onderdeel van onze gemeente, dus om ze wezenlijk met elkaar 
op te laten trekken. De verbinding tussen de kinderen onderling 
ontstaat als je in een open atmosfeer een onderwerp aanreikt, 
waarop ze vanuit hun eigen ervaring en vanuit hun emoties 
mogen reageren. Een hoofd onderwerp wat telkens ter sprake 
komt is liefde. In de tegenwoordige tijd gaan we op zoek naar 
voorbeelden en koppelen we die terug naar een bijbel verhaal 
over de liefde van God en bijvoorbeeld de naastenliefde.
Wat inspireert Jan om op 79 jarige leeftijd met deze groep aan de 
slag te gaan?

Het is zo bijzonder om op deze manier de kinderen, te horen 
praten over hoe zij situaties en dingen in hun leven beleven. 
Kinderen zijn nog relatief “onbelast” en door minder 
verwachtingen op te leggen, kijken ze heel open naar de wereld, 
zien mogelijk veel meer oplossingen en denken vaker buiten 
(onze) kaders. Door kinderen mee te nemen als onderdeel in de 
gemeente is het een verrijking voor onze toekomst.

Jan heeft het grootste deel van zijn leven voor de klas gestaan, 
het invullen van een les is voor hem gewoon.  Als catechisatie 
leiders kiezen ze vragen die ook belangrijk zijn voor jezelf, 

Hartelijk bedankt voor de mooie Eshofkaart en de digitale 
persoonlijke boodschappen met mooie lichtpuntjes voor 
mijn verjaardag.

Hartelijke groet,

Wim Schuijt,
St. Joseph  Achterveld
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bijvoorbeeld:
• Wat is dan geloven?
• Waar kom je vandaan?
• Wat doen we hier?
• Koninkrijk van God, wat is dat? 
• Wat weten we over het ontstaan van Pasen?
• Ze bezoeken een Synagoge, Moskee en katholieke kerk. 
Waarin verschillen we en wat hebben we gemeen?
 
Zo komen Jan en ik al pratende tijdens dit interview aan bij een 
gelijkenis die van betekenis is. Jan noemde  Lucas 18 vers 15, 
waarin Jezus de kinderen als voorbeeld stelt die zich onbevangen 
openstellen voor het koninkrijk van God. 
 
Dat vormt wel de drijfveer van Jan, gesprekken voeren zonder 
verwachtingen en zie wat voor moois er gebeurd. Kinderen zijn 
het voorbeeld van geloven.
Wat ervaren de catechisanten?
De groep bestaat uit 8 basis catechisanten, Eliza, Nathalja, 
Nienke, Hidde, Lucas, Tom, Davi en Liz. Die  leren elkaar beter 
kennen, die nemen deel aan jeugdactiviteiten zoals de escape 
tour, jeugd doe diensten, krijgen onderling een band en zijn 
straks wellicht in voor een jongeren project! Hoe zij de catechese 
ervaren, de geluiden die mij bereiken zijn zeer positief, maar 
vraag het ze zelf eens.  
Een rol in onze toekomst.

Jan hoopt dat de kerk in de toekomst van betekenis kan zijn in de 
sociale maatschappij. De jongeren zijn onze richting aanwijzers, 
bieden perspectief en bedenken oplossingen, waarmee wij, als 
kerk, die rol kunnen vervullen.  Het werken met jeugd is en blijft 
gewoon ontzettend leuk, laten we onze basis catechese 
koesteren. 

Laura Schep

Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar 
eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de 
erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we 
samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, 
koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard 
worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd.

 Op 21 juli: Jeugd en Jongerenwerk
Met uw bijdrage wordt de 
basiscatechisatie uit het jeugd en 
jongerenwerk bekostigd; materiaal 
en excursies. De coördinatie van het 
verdere jeugdwerk vindt plaats op 
projectbasis. Onze twee jeugdouderlingen zetten zich 
hiervoor 

Op 28 juli: Beeld en geluidsinstallatie
Dankzij een groep enthousiaste 
gemeenteleden is niet alleen de 
geluidsinstallatie verbeterd maar is ook 
de beeldverbinding met De Eshof tot 
stand gekomen. 
Door een forse investering en de inzet van een groep 
vrijwilligers is nu elke dienst in geluid en beeld te volgen. 
Ook de beamer is een waardevolle toevoeging hierop. 
Voor de kosten van de installatie en het onderhoud van de 
software vragen wij u de collecte van harte te steunen.

Op 4 augustus: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit leden 
van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofs
gemeenschap.  Dankzij uw bijdrage is 
het mogelijk om jaarlijks een 
programma aan te bieden van gespreksgroepen en 
themaavonden.

Op 11 augustus: Kinderdienst
Voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd is er op zondag een 
gedeeltelijke eigen dienst waarbij een 
klein groepje bevlogen vrijwilligers de 
kinderen verhalen vertelt en met hen tekent en knutselt 
zodat Het Woord ook voor de kinderen gaat leven. Met 
uw gift zijn en blijven er mogelijkheden om materiaal bij 
Kind op Zondag te gebruiken en knutselspulletjes op 
voorraad te houden.

Op 18 augustus: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit 
wijkouderlingen, jeugdouderling(en), 
pastoraal medewerkers en onze 
predikant. In samenwerking met diakenen en 
contactpersonen vervult  men de pastorale zorg voor de 
gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons 
pastorale team bezoeken aflegt, dit samen afstemt en ook 
pastorale cursussen kan volgen.Gastpredikanten in de 
zomerperiode.

De 2e col lectes voor de 
komende weken

Op 7 juli en 1 september: Muziek 
en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons 
kerkzijn. Voor de begeleiding van de 
gemeentezang maakt de gemeente 
gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het 
liturgisch werkoverleg houdt de kwaliteit en de 
continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand. Het 
overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de 
voorbereiding van diensten maar richt zich ook op het 
volgen van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek 
en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw 
gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.

Op 14 juli, 25 augustus: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de 
opdracht hebben, in navolging van 
Christus, God en elkaar lief te hebben. 
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Gastpredikanten in  de 
zomerperiode.

In een sterk aangepaste kerkzaal gaan de kerkdiensten 
(naar verwachting vanaf 7 juli) ‘gewoon’ door. Welke 
aanpassingen noodzakelijk zijn heeft u in de Rondom van 
juni kunnen lezen. Ook de voorgangers zullen zich 
moeten aanpassen. De gastvoorgangers in die periode zijn 
daarover geïnformeerd, dus ze komen niet voor 
verrassingen te staan. Vanaf 18 augustus hopen wij de 
geheel vernieuwde kerkzaal weer in gebruik te kunnen 
nemen.

Op 7 juli gaat Marianne Vonkeman uit 
Amersfoort voor.
Over haar kunt u het één en ander lezen in de 
Rondom van juni.

Op 28 juli is Marian van Giezen
uit Houten aanwezig in de Eshof. Op 2 juni 
ging Marian ook voor, dus haar introductie laat 
ik hier achterwege.
 

Op 4 augustus staat Gert Landman 
uit de Bilt op het rooster. Geen onbekende in 
de Eshof maar toch nog even een introductie.

Gert volgde aanvankelijk een opleiding tot 
onderwijzer maar theologie trok hem meer 

aan dan het onderwijzersvak. Zijn theologiestudie volgde 
hij aan de VU en hij studeerde af met als hoofdvak 
Liturgiek. Na een tijdje predikant te zijn geweest in 
AmsterdamNoord, streek hij neer in de Bilt waar hij tot 
zijn emeritaat in juli 2016 verbonden was aan de 
Immanuelkerk en later de Opstandingskerk.

Naast zijn predikantswerk is hij zich speciaal blijven 
bezighouden met liturgie. Hij promoveerde bij prof. 
Boendermaker en is als liturgie specialist al jarenlang één 
van de liturgie adviseurs van de PKN. In de Raad van 
Kerken Nederland was Gert voorzitter van de 
Beraadgroep ‘Vieren’ en heeft in die hoedanigheid, 
samen met o.a. Dirk Monshouwer, meegewerkt aan de tot 
stand koming van het Dienstboek voor de Kerken, dat in 
1998 verscheen en waar nog steeds uit geput wordt voor 
liturgische teksten en gebeden.

Gert heeft als lid van de redactie tevens meegewerkt aan 
het nieuwe liedboek. Een aantal liederen uit het liedboek 

is door hem vertaald, o.a. het overbekende lied 416, maar 
ook de liederen 150a, 378, 837 en 973. Hij is tekstdichter 
van o.a. de liederen 218 en 326 en van lied 964 tekent hij 
naast de tekst ook voor de melodie.

Gert is een veelzijdig man die veel publicaties op zijn 
naam heeft staan over liturgie(vernieuwing) maar ook 
over ‘rituelen en symbolen’ in de kerk. 

Naast zijn bezigheden als emerituspredikant is Gert 
Landman een groot kenner van (de religieuze historie 
van) Ierland.  Hij is onze inspirator en adviseur geweest 
voor onze oecumenische reis naar Ierland in 2018. Ook 
heeft hij ontdekt dat zijn woonplaats de Bilt Ierse wortels 
blijkt te hebben. Een aantal mensen vond dat zo bijzonder 
dat zij besloten deze historie te vereeuwigen door het 
plaatsen van een monument in de vorm van een Keltisch 
hoogkruis in een plaatselijk park. Hoogkruisen als 
eeuwenoude getuigen van de Ierse geschiedenis kom je 
overal in Ierland tegen. Het hoogkruis in de Bilt 
weerspiegelt op deze wijze de band met dat prachtige 
land.

De laatste voorganger in de zomerperiode is ons 
gemeentelid Arwin van Wilgenburg. Hij gaat op 1 
september voor.

Arwin is theoloog maar geen predikant. In zijn dagelijks 
leven doceert hij Geesteswetenschappen op de afdeling 
Filosofie en Religiewetenschap aan de Universiteit van 
Utrecht. In 2008 is hij gepromoveerd. Zijn 
promotieonderzoek had als titel: God en de geschiedenis: 
een christologisch dilemma – De herijking van het 
Godsbeeld en de christologie in het werk van zeven 
Nederlandse theologen in de twintigste eeuw. Hierin 
beschrijft Arwin in hoeverre wereldoorlogen in de 20e 
eeuw en de voortgaande ontwikkelingen op 
wetenschappelijk en technologisch gebied het geloof in 
een almachtige en onveranderlijke God onder druk 
hebben gezet. Arwin stelde zich de vraag in hoeverre 
Protestantse en Rooms katholieke theologen van naam 
het klassieke westerse godsbeeld en de daarbij behorende 
dogma’s vertaalden in hun eigen tijd.

Naast zijn werk op de universiteit is Arwin ook docent 
levensbeschouwing en filosofie aan het christelijk 
gymnasium in Utrecht.

Mocht u denken dat Arwin alleen doceert en met zijn 
neus in de boeken zit, heeft u het mis. Hij is 
gediplomeerd volleybaltrainer en was van 2007 tot 2010 
werkzaam bij de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond).

Frits Harmsen.
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Vanaf 10 september zal Ben 
Piepers  weer  een  serie 
verzorgen  over  kunst.  De 
titel van de serie luidt:

Het kleurrijke verhaal  van 
Jozef en moderne kunst

Ben schrijft er zelf over:

‘Het boek Genesis eindigt met een novelle over Jozef, de 
lievelingszoon van Jacob, en zijn elf broers. Als je de 
verhalen op je laat inwerken, spat de actualiteit ervan af: 
droom en werkelijkheid, eigendunk en onderlinge 
jaloezie, mensenhandel, leven als vreemdeling, schuld, 
gemis, en wegen van verzoening, hongersnood en wijs 
beleid, gastvrijheid en elkaar tot zegen zijn… Op de 
achtergrond is Gods aanwezigheid voelbaar.

Tijd nemen om te kijken naar moderne kunst, eerst 
kijken wat er te zien en is daarna pas aandacht voor je 

eigen beleving: wat het 
kunstwerk bij je oproept. 
Vervolgens met elkaar 
uitwisselen en je laten 
verrassen wat het kunstwerk 
bij anderen te weeg brengt. 
Elke bijeenkomst beginnen 
we met kijken naar 
beeldende kunst, om 
meditatief op het spoor te 
komen van ieders zienswijze 
en beleven.

Na de pauze luisteren we naar een fragment uit het 
verhaal van Jozef en bespreken we wat de tekst oproept. 
De begeleider zal telkens achtergrond aanreiken bij de 
vertelling.

Omdat de verhalen te lang zijn om tijdens de 
bijeenkomst in zijn geheel te lezen, wordt verondersteld 
dat de deelnemers thuis enig leeswerk verrichten.
De serie bestaat uit zes bijeenkomsten. Na elke 
bijeenkomst ontvangt u een digitale toelichting bij de 
kunst en de teksten uit Genesis’.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Eshof van 
10.00 tot 12.00 uur op de volgende dagen:
dinsdag 10 en 24 september
dinsdag 8 en 29 oktober, 
en dinsdag 12 en 26 november.

Er kunnen maximaal 15 belangstellenden deelnemen. 
Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 10. 

 Vanuit de kerkenraad 

            ONTROERING EN NUCHTERHEID

Ik moet er soms nog steeds aan wennen: 
de opening van onze 
kerkenraadsvergaderingen.
We openen de vergadering altijd om 
beurten met een lied, gedicht, gebed of 
tekst. Zo ontstaat als vanzelf een breed 
en persoonlijk palet van teksten, 
inspiratie en bemoedigingen. Vaak is het 
iets dat iemand juist ‘toevallig’ die week 
ergens heeft gelezen of gehoord. 

Het valt op, hoe vaak die opening precies aansluit bij wat we 
die avond gaan bespreken. Of precies aansluit bij de 
actualiteit in de wereld om ons heen. Of precies nét die 
gevoelige snaar raakt, die je al wel voelde maar nog niet kon 
benoemen.
Niet zelden worden we geraakt. Geraakt door de woorden 
van anderen, die ons voorgaan in geloof. Zoekend, tastend, 
maar steeds weer terugvallend op die bron. Of moet ik 
zeggen: Bron. 

Soms is het voor mij als voorzitter daarna even schakelen. 
Net als in het dagelijks leven en mijn werk: er moeten dingen 
gedaan, geregeld en afgesproken worden. Maar dat voelt dan 
zo nuchter. Zo aards en plat. Die tekst van de opening vraagt 
eigenlijk om mijmering. Om stilte. Om uitwisseling.
Precies zó hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het 
nieuwe Beleidsplan. In rust. Met ruimte. Maar tegelijk 
nuchter. Er moet wel gewoon iets op papier komen 
natuurlijk. 
En dat is gelukt. Het plan is af. Na de zomer organiseren we 
als kerkenraad een moment van inspraak en reflectie voor de 
gemeente. We hopen op zingevende gesprekken met 
gemeenteleden!

Onze laatste vergadering van het kerkelijk seizoen was 20 
juni jl. We stonden onder andere stil bij de werking van de 
AVG in onze gemeente, bij de stand van zaken van de 
verbouwing, bij de Startzondag en het Jaarverslag 2023 van 
ZWO. Ook waren er een aantal stukken van de synode en een 

De kosten bedragen €30 per deelnemer. Heb je 
belangstelling, wees er dan snel bij want vol is vol.

Opgeven kan bij: Anny Smink en Frits Harmsen.

Frits Harmsen, 
namens de commissie BRIES
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    Kerkdienst en l iturgie

Als dit kerkblad verschijnt, ligt de kerkzaal van de Eshof te 
dampen: de vorige week is de nieuwe cementvloer gestort. 
Hopelijk gaat het drogen zo snel dat we zonder problemen op 
zondag 7 juli weer in de Eshof kunnen kerken, met het 
grootste deel van de kerkgangers op de verhoging en een 
klein deel in de kuil. 
Maar het was ook fijn om tweemaal achter elkaar te gast te 
mogen zijn in het Pauluscentrum. De oecumenische 
gedenkdag van Petrus en Paulus op 23 juni stond al in de 
planning. De oecumenische viering van 30 juni is extra 
toegevoegd. De leden van de Paulusgemeenschap hebben er 
een parochievergadering voor verzet en een extra viering 
ingelast. We zijn hen hier dankbaar voor!

Omdat we de weken vanaf 7 juli voorzichtig moeten zijn met 
de vloer die nog niet geheel droog zal zijn, zullen we de 
Maaltijd van de Heer deze weken niet vieren. Gelukkig 
vieren we straks op 15 september een oecumenische 

startzondag/vredesdienst in de Eshof, waarna het 
startzondagprogramma zal worden besloten met een 
gezamenlijke lunch – een waardige Maaltijd van de Heer.

Als alles verloopt zoals we hopen, zal op zondag 18 augustus 
de hele kerkzaal klaar zijn, is het orgel weer ‘uitgepakt’ en 
kunnen we vieren dat we een vrijwel energieneutraal 
kerkgebouw hebben. En Rudi zal het orgel laten klinken. Ik 
ben heel benieuwd hoe alles er dan uit zal zien!

Uitzwaaidienst – zondag 14 juli

Op zondag 14 juli zullen we de Georgiëgangers uitzwaaien. 
En dan gaat het voor hen echt gebeuren: op woensdag 17 juli 
vertrekt de groep voor 18 dagen naar Aghaiani. De groep 
bestaat uit Zeger Duine, Mees van de Steeg, Sifra 
Groenevelds, Emma van Dommele en Iris Doornekamp; als 
begeleiders gaan Demi Beitler, Annika van Oosterom en 
Gerwin Duine mee.
Om het uitzwaaien feestelijk te maken zal FREE! aan de 
kerkdienst meewerken. Een aantal van de liederen die we met 
het koor zullen zingen, is door de jongeren gekozen. En 
natuurlijk zullen ze zelf meewerken aan de viering. Vanwege 
de verbouwing van de kerkzaal moeten we het helaas doen 
zonder de beamer, dus het geplande fotooverzicht van alle 
acties van het afgelopen jaar kan niet worden getoond, maar 
we vinden vast andere manieren om er een mooi geheel van 
te maken! En foto’s krijgen we straks vast te zien, als ze terug 
zijn en in het programma van de startzondag (op 15 
september) verslag komen doen.
Ook op deze plek wensen we jullie alle acht een heel goede en 
vruchtbare reis toe!

Bevestiging en afscheid – zondag 8 september

Het volgende kerkblad zal misschien niet op tijd bij iedereen 
thuis zijn vóór de bevestigingsdienst van 8 september. 
Daarom in dit kerkblad alvast het een en ander over die 
kerkdienst. Allereerst over de mensen die afzwaaien.

Na twee termijnen als ouderlingkerkrentmeester en een tijdje 
als rentmeester zonder ouderling te zijn, is José van 
DasselaarSchoonderbeek gestopt. Jan en Wilma van de 
KuilenMenger zijn beiden sinds 2012 en 2011 eerst diaken 
en daarna diaconaal rentmeester geweest. En Lien Vogel
Fonken heeft er acht jaar als diaken en vier als diaconaal 
rentmeester op zitten.
Lieve mensen, heel hartelijk dank voor al jullie inzet! Fijn dat 
jullie op andere manieren actief blijven.
José in elk geval bij het maken van beelden voor de 
uitzending van de kerkdiensten. En Lien als
contactpersoon in het wijkteam van wijk 6. Jan zet zich al 
jaren in als mederedacteur van het kerkblad. Voor Wilma 
hopen we van harte dat ze goed door de tijd van ziekte en 

ordinantiewijziging van de PKN die om onze aandacht 
vroegen. Een volle agenda met zo op het oog droge kost, 
maar zinvol en belangrijk. Om het hogere doel waar te 
kunnen maken: kerkzijn in verbondenheid met elkaar. 

Ontroering en nuchterheid. Het ging prima samen afgelopen 
seizoen. We hebben een fijne kerkenraad en kunnen elkaar 
vinden, zowel op inhoud als in het regelen van wat gedaan 
moet worden. Daar mogen we dankbaar voor zijn!

Ik wens ieder een goede zomer toe!

Eunice van Zomeren, 
voorzitter kerkenraad
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behandelingen heen zal komen.
We zijn blij dat er drie nieuwe mensen bereid zijn om de 
diaconie te komen versterken: Jan Vogel en Herman en Trudy 
Julsing. Ze zullen aan de bevestigingsdienst van 8 september 
meewerken. In die viering zullen Eunice van Zomeren en 
Liesbeth van den Heuvel een hernieuwde verbintenis 
aangaan als ouderling en als diaken.
Velen kennen Jan, Herman en Trudy wel. Maar voor anderen 
zullen ze nieuw zijn. Ze stellen zich daarom voor.

Jan schrijft:
Waarom ik diaconaal werk wil gaan 
verrichten.
Naar mijn mening is de kerk essentieel in 
een samenleving. Naast de verhalen over 
geloven geeft de kerk een duidelijk 
signaal hoe om te gaan met elkaar; in 
verbondenheid met en betrokkenheid op 
elkaar op basis van liefde. Het is fijn dat 

ik daar deel van mag zijn en dat noopt mij om daar zelf actief 
in deel te nemen en mijn talenten zo goed mogelijk daarvoor 
te benutten.
Momenteel ben ik al betrokken in het beeld en geluidsteam 
en ben ik coördinator en contactpersoon in het fijne wijkteam 
7. Maar daarnaast wil ik ook graag wat diaconale taken op mij 
nemen. Ik ben een doener en denk dat ik daardoor bij de 
diaconie op mijn plaats ben. Ik heb dit werk trouwens al 
eerder gedaan, dus weet een beetje hoe het is. Op de 
vergaderingen zit ik niet echt te wachten, maar die horen er nu 
eenmaal bij.

Trudy en Herman schrijven:
Duo diaken! Herman en 
Trudy Julsing

Leuk om ons even voor te 
stellen. De komende vier jaar 
zullen wij als ‘duo diaken’ 

deelnemen aan het diaconaal werk binnen ‘de Eshof’. 
Wij zijn Trudy en Herman Julsing. Onlangs beiden 67 jaar 
geworden en krijgen dus nu AOW. Meestal wordt er dan 
gedacht: die zijn met pensioen en hebben alle tijd van de 
wereld. Mooi niet! Officieel is ons werk dan wel beëindigd, 
maar beiden hebben wij nog onze werkzaamheden. Voor ons 
is het belangrijk om te genieten van zowel werk en vrijetijd. 
Daarnaast zijn wij sociaal actief met familie, vrienden en 
onze omgeving.

Ik (Trudy) werk als verpleegkundige in de thuiszorg en ben in 
april van dit jaar van een vast contract overgestapt naar een 
nul uren contract. Daarmee kan ik toch mijn werk met plezier 
blijven doen en mijn steentje bijdragen aan de zorg 
waarbinnen toch al zo’n enorm tekort is aan personeel.
Dat doe ik met liefde en ik ben er graag voor mijn cliënten. 
Een voordeel van een nul uren contract is dat er minder 
verplichtingen zijn en meer ruimte voor andere dingen. 

Daarnaast pas ik regelmatig op onze kleinkinderen. 
Ik (Herman) ben nu ruim tien jaar zelfstandig projectleider en 
organiseer daarbij activiteiten tussen onderwijs, bedrijven en 
overheid. Dit ben ik gaan doen na mijn afscheid van de 
facilitaire omroep (NOS/NOB/Dutchview/Infostrada) waar 
ik 32 jaar heb gewerkt. Los daarvan ben ik ruim tien jaar 
geleden begonnen met glaskunst. Eerst als hobby, maar al 
snel werd het serieuzer. Naast ‘glas in lood’ en het geven van 
workshops in het creëren van glazen vazen en schalen volg ik 
een glaskunst opleiding in Mechelen (België). Dit is een 
deeltijdopleiding van vijf jaar met daarna nog twee jaar 
specialisatie waarin ik mij met name bezig houd met het 
glasblazen en bewerken van glazen objecten. Afgelopen 
schooljaar was mijn vierde jaar, en volgend jaar doe ik daar 
examen met een eindwerkstuk en expositie. 

Onze roots liggen in het noorden (Drenthe en Groningen). 
Toen wij trouwden zijn wij in Hilversum gaan wonen, waar 
Herman zijn werk had en Trudy nog een paar jaar heeft 
gewerkt als verpleegkundige. Na zeven jaar gewoond te 
hebben in Hilversum zijn wij verhuisd naar Hoevelaken. Hier 
wonen wij nu alweer 34 jaar aan de Bijenvlucht. 

Wij hebben drie Jongens, Bram, Maarten en Jurriaan en zij 
wonen met onze schoondochters en kleinkinderen niet zo ver 
bij ons vandaan. En… dat is supergezellig! Met dit schrijven 
hebben wij een kleinzoon en twee kleindochters. De tweede 
kleinzoon is onderweg. Wij hopen dan ook eind augustus 
weer opa en oma te worden van een gezond kindje.
Alweer een heel aantal jaren geleden hebben wij samen 
ongeveer acht jaar het ambt van ouderling binnen ‘de Eshof’ 
vervuld. Ook dit deden wij als duo. Wat wij hier zo fijn aan 
vonden is dat we de diverse werkzaamheden konden 
verdelen. We konden daardoor ieder doen wat bij ons past. 
Ook konden we taken verdelen: als de één niet kon, kwam de 
ander. We vonden het fijn de ervaringen en dingen die we 
tegenkwamen met elkaar te delen en dat vinden we nog 
steeds. En… wij vinden het belangrijk en fijn om ook iets 
voor ‘de Eshof’ te kunnen betekenen.

Dit is dan ook de reden dat wij, toen wij door Dora gevraagd 
werden om diaken te worden, dit wel weer samen in een 
‘duoschap’ wilden doen. 

Jan, Herman en Trudy, heel fijn dat jullie in de diaconie mee 
gaan doen!
En Eunice en Liesbeth, geweldig dat jullie ‘bijtekenen’ en 
blijven! 

Ellie Boot
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Impressie classicale 
vergadering  28 mei

EEN BOOM OPGEZET
Corina NagelHerweijer vertelt over de  godsdienstige 
vorming in een pluriforme samenleving en de rol van kerken 
en ouders hierbij. Nu gaan de aanwezigen met elkaar in 
gesprek gaan over hoe kinderen en jongeren leren geloven en 
hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. De vraag is wat  
belangrijk is dat kinderen en jongeren leren geloven? 
Waarom wel of waarom niet?  Er komen veel reacties en zij 
vult daarmee het blad waar een boom op is getekend. Deze 
boom bij een uitgebreide impressie op de website. Hierna 
leest ze leest Psalm 1:3: “Hij zal zijn als een boom, geplant 
aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren 
verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.” Haar vraag 
is: Wat typeert een boom? Ook deze reacties worden op het 
blad van de boom ingevuld. Met elkaar geeft dat een goed 
beeld wat bij geloofsoverdracht van belang is. Welke 
verhalen willen we doorgeven, welke rituelen vinden we 
belangrijk? Leren geloven kan gezien worden als een 
compleet ecosysteem, waarbij we graag willen dat jongeren 
stevig leren staan, weten wie ze zijn, geworteld in Christus, 
beantwoorden aan hun Maker. In de huidige samenleving zijn 
jongeren vaak ontworteld: 25% heeft mentale problemen, een 
op de zeven jongeren krijgt Jeugdhulpverlening. We willen 
dat jongeren leren geloven, maar wat zeggen we dan?
In de groepsgesprekken gaat het over vijf thema’s die in het 
onderzoek naar voren zijn gekomen:
 Leren geloven als je weinig andere christenen kent.
 Wat willen we onze kinderen en jongeren leren? 
 Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren.
 Groeibevorderende factoren.
 Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst.

KIJKJE IN DE REGENBOOG
Sijmen Reehoorn, missionair & kerkelijk werker in de 
Hervormde wijkgemeente De Regenboog te Harderwijk 
geeft een kijkje in het jeugdwerk waarvoor hij 
eindverantwoordelijk is. In wijkgemeente hebben jongeren 
een grote plek.  Tijdens de kerkdienst gaan afwisselend de 
groepen 1 t/m 6 en 1 t/m 8 naar een andere zaal: de kerkdienst 
gaat verder op twee verschillende plekken, wat bij de 
kinderen gebeurt – de ontmoeting met God, Jezus en met 
elkaar – is eigenlijk de essentie; later in de kerkzaal volgt er 
ook een terugkoppeling. In het begin van de coronatijd 
(2020), toen er bijna niemand op vakantie kon, is er het 
initiatief genomen om elke woensdagochtend summervibes 
te organiseren, dit draait nu nog steeds. Elke 
woensdagochtend in de vakantie komen er tussen de 60 en 
120 kinderen (christelijk en nietchristelijk) uit de buurt en 
worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Het is inmiddels 
uitgebreid naar vier vrijdagen (vanaf ongeveer 18.00 uur), 
met sketsches, liedjes  en een groot feestmaal. 

FINANCIEEL VERSLAG 2023
Penningmeester Henk van de Bunt licht de Jaarrekening toe 
en zegt dat het eigen vermogen is toegenomen door het 
positieve resultaat. Er is voldoende budget om activiteiten te 
organiseren maar als dat niet gebeurt dan blijft dat geld over. 
Ds. Van Iperen vraagt naar kosten van de 
werkgemeenschappen, er wordt blijkbaar geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om kosten te declareren. De 
werkgemeenschappen weten dat er een financiële regeling is 
waar ze gebruik van kunnen maken. 

SAMENSTELLING CLASSICALE VERGADERING
De samenstelling van de classicale vergadering is gebaseerd 
op vier afgevaardigden uit elke ring. Aan de vergadering 
wordt voorgesteld om deze bepaling aan te passen omdat 
voor een zekere spreiding de ring niet nodig. Er zijn meer 
manieren te bedenken om een clustering van gemeenten 
mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het aantal 
wijkgemeenten en het aantal gemeenten. Er is een veelheid 
aan criteria te bedenken die van belang kunnen zijn voor een 
veelkleurige afvaardiging. Maar nog steeds is een bezette 
stoel beter dan een lege. 
Het voorstel is dat de samenstelling van de classicale 
vergadering zo veel mogelijk recht doet aan spreiding over 
het gebied en aan de verdeling over de verschillende 
gemeenten (gereformeerd, hervormd en protestants).

STRUCTURELE HULPDIENSTEN, PASTORAAT
Het voorstel is de huidige regeling van de structurele 
hulpdiensten (ordinantie 318) aan te passen. De restrictie dat 
hulpdiensten voor maximaal twee jaar met eventueel een 
verlenging van maximaal twee jaar zit de gemeenten danig in 
de weg. Er wordt opgemerkt dat we ingehaald zijn door de 
tijd; de regeling is destijds o.a. ingevoerd om de 
werkgelegenheid voor dienstdoende predikanten te 
beschermen, inmiddels zijn de emeriti hard nodig. De 
vergadering stelt voor dat hulpdiensten voor een bepaalde 
termijn verleend kunnen worden met de mogelijkheid van 
verlenging. Daarbij zijn de arbeidsrechtelijke aspecten wel 
van belang.

Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe

Lieve mensen,

Graag wil ik iedereen, ook namens Jan,  bedanken voor 
het medeleven en alle lieve wensen, de prachtige 
bloemen en kaarten. Al die lieve gedachten zal ik 
meenemen op de dag van de operatie. Het zal een zwaar 
traject worden maar ik zal mij zo gesteund voelen.

Lieve groet,

Wilma van de Kuilen
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Herhaalde oproep

In  het  juni  nummer  van  dit  blad  heeft  een 
oproep  gestaan  voor  een  collectebeheerder. 
Deze  oproep  heeft  nog  geen  resultaat 
opgeleverd. José van Dasselaar  laat het werk 
niet uit haar handen vallen maar wil het graag 
overdragen aan een ander. Het zou fijn zijn als 
we aan het begin van het nieuwe seizoen een 
nieuw lid van het college van kerkrentmeesters 
mogen verwelkomen.

José heeft vele jaren als lid (ouderling) van het college van 
kerkrentmeesters het collectebeheer verzorgd en vindt nu 
de tijd gekomen om het stokje aan een ander over te 
dragen. 
We zijn dus op zoek naar een lid van het college (m/vr) die 
het collectebeheer voor zijn of haar rekening wil nemen.
Het werk van een collectebeheerder komt in het kort op 
het volgende neer:

* De door de collectanten getelde collecteopbrengsten 
na de dienst meenemen of later in de week uit de kluis
halen.

* Collectegelden afstorten.
* Periodiek, b.v. per kwartaal de collecten overmaken

naar diaconie en kerk.
* Maandelijks de ontvangen collectes verantwoorden

in Rondom.
* Komende collectes voor de kerk onder de aandacht

brengen in Rondom.
* Het administreren en leveren van collectemunten.
* Het beheren van de collecterekening van ‘de Eshof’.

José zal uiteraard uitleggen wat de diverse onderdelen 
precies inhouden. Zij is er ongeveer 3 uur per week mee 
bezig. Daar komt nog vergadertijd bij (8 vergaderingen 
per jaar) en tijd voor mogelijk andere incidentele klussen 
zoals de jaarlijkse actie kerkbalans.

Als collectebeheerder ben je lid van het college van 
kerkrentmeesters. Een leuke club waar in een positieve 
sfeer met elkaar wordt samengewerkt. Als lid van het 
college praat je mee met allerlei (beleids)zaken die op het 
terrein van het college liggen. We vinden het fijn als je 
ambtsdrager wilt worden maar noodzakelijk is het niet.

Ben je geïnteresseerd of wil je er meer van weten, neem 
dan contact op met Frits Harmsen, tel. 0620162652 of e
mail: fritsharmsen@kpnmail.nl 

Frits Harmsen

Collecte Grace Home - 
7 augustus 

De opbrengst van de  collecte van zondag 4 augustus 
is voor  Grace Care Movement in India.  

Zij helpen ‘underpriviliged children’ in India om een 
toekomst op te bouwen. Het gaat veelal om kinderen die geen 
‘thuis’ meer hebben of in armoede leven.  Grace Care 
Movement  biedt de kinderen onderdak, dagelijkse 
verzorging van voedsel, kleding en onderwijs.  

In de periode 20112013 is 
Grace Care een diaconaal 
project van de Eshof 
geweest en zijn er door de 

j eugd en volwassenen ook 
bezoeken aan dit 
kindertehuis afgelegd. Van 
de Stichting Grace Care 
Nederland, die in 2014 
vanuit Hoevelaken is 

opgericht, worden donaties ontvangen. De opbrengst van de 
oliebollenactie aan het eind van elk jaar gaat ook naar de 
Indiase Stichting.

Grace Care Movement in India krijgt helaas geen financiële 
ondersteuning van de Indiase 
regering. Alle financiële middelen 
moet binnen komen via giften en er 
wordt veel werk gedaan door 
vrijwilligers. 
In april is in India het schoolseizoen 
weer gestart, 65 kinderen die in Grace Home wonen en ook 
nog eens 100 kinderen van buitenaf krijgen daar onderwijs. In 
de laatste newsletter wordt vermeld dat ze trots zijn dat de  
kinderen van Grace Care zich uitstekend gedragen, goed 
kunnen communiceren en zich goed ontwikkelen. Het is ook 
mooi dat personen die vroeger als kind in Grace Home 
hebben gewoond, een studie hebben doorlopen en nu weer 
terug zijn als leraar! 

De opbrengst van de collecte is voor de algemene 
ondersteuning voor de kinderen van Grace Home.

Mocht u meer informatie willen hebben of bijvoorbeeld 
de nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u contact 
opnemen via info@gracecarenederland.nl
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Sinds een klein jaar leidt Leah de kindergroep. De volgende 
dag ben ik bij haar in de groep op bezoek. Er zijn 26 kinderen 
gekomen. Het is een roezemoes van geluid. Het is duidelijk 
dat de kinderen dol op haar zijn. Het ene na het andere verhaal 
wordt aan Leah vertelt en kleine armpjes klampen zich aan 
haar vast. Er worden liedjes gezongen, er wordt huiswerk 
opgezegd, er wordt een mooi verhaal vertelt. Als vrouwen 
van Mission Possible Internationaal zingen we samen met de 
kinderen het lied ‘Maak groot onze God’. Iedereen zingt in 
zijn eigen taal. Ik hoor naast me Fins, Engels, Zweeds en 
Albanees. De kinderen doen enthousiast mee.

De buiten speel spelletjes worden geleid door het broertje (15 
jaar) van Leah. Ook hij is dagelijks op het centrum te vinden. 
Thuis is er niemand, hun ouders zijn aan het werk en Leah is 
hier. Hij is dan na school liever hier en heeft een goede band 
met Gjergi, de directeur van Mission Possible Albanië. Ze 
vertrouwt me toe dat hij haar niet zal verraden, als is hij wel 
bang voor wat er gaat gebeuren als hun ouders erachter 
komen dat Leah tot geloof is gekomen.

Stiekem Bijbel lezen
Als we even later naar haar huis lopen, vertelt ze me meer: ‘Ik 
heb de Bijbelapp op mijn telefoon staan, ergens achteraan. 
Mijn ouders kijken nooit in mijn telefoon. En ik heb een 
Bijbel op het centrum. Daar kan ik rustig in lezen, in de 
bibliotheek. En als ik naar de kerk ga, roep ik dat ik naar een 
vriend ga.’

Ik ben diep onder de indruk van de onverschrokken houding 
van Leah. Zo jong, vrolijk en open. Zo vastberaden. Ze is 
bezorgd over hoe alles zal gaan als haar ouders erachter 
komen, en de rest van de familie. Maar ze is niet bang. Ze 
vertrouwt helemaal op Jezus. De rest van de tijd dat ik in 
Albanië ben, trekt ze met ons op. Ze loopt rond met de baby 
van Gjergi en Marinella in haar armen, wandelt mee naar het 
mooie uitzicht punt op de heuvel van Kluje en eet elke 
maaltijd met ons mee. Ze helpt me met souvenirs kopen en 
onderhandelt in het Albanees voor me.

Een nieuw zusje
Als we twee dagen later afscheid nemen, moet ze een beetje 
huilen. We bidden voor haar. En ik geef haar een dikke 
knuffel. Het voelt alsof ik een zusje achter moet laten. Ze 
blijft door mijn hoofd spoken.

Terwijl ik thuis het verhaal van Leah vertel, vraagt Kees, mijn 
man: ‘Heeft ze wel een netwerk? Wie helpt haar nu verder?’ 
In gedachten zie ik de lieve gezichten van Mimosa, Marinella 
en Gjergi voor me. Het team van Mission Possible Albanië. Ja 
ze heeft een familie. De Mission Possible familie. En 
bovenaan mijn gebedslijst schrijf ik haar naam. 9 juni is ze 
gedoopt. Bid je mee voor haar en haar familie? Voor haar 
broertje? En voor het team van Mission Possible Albanië?

Help mee!

Mission Possible:  
Kinderbijbels voor Albanië

Eindelijk ben ik in Albanië. 
Eén van de landen waar we 
werken en waar ik nog niet 
eerder  ben  geweest.  Nu 
staat  alleen Oekraïne,  om 
voor  de  hand  liggende 
redenen, nog open op mijn 

lijstje met te bezoeken landen voor Mission Possible. 
Op de eerste rotonde vanaf het vliegveld staat een 
meer dan levensgroot beeld van Moeder Theresa. Zij 
is  Albanese.  Ze  staat  in  een  zegende  houding. 
Bijzonder  om  nu  in  haar  geboorteland  te  zijn.  Ik 
denk vaak aan haar uitspraken en levenslessen.

Een uurtje later zit ik aan tafel. Het is een fijn weerzien met de 
collega’s uit Amerika, Finland en Zweden. Maar waar ik echt 
naar uitgekeken heb is de kennismaking met het Albanese 
team. Ik herken hun gezichten van de foto’s en verhalen. Wat 
heerlijk om in het echt kennis te kunnen maken!

Leah
Na het eten ga ik even bij Leah (niet haar echte naam) zitten. 
Zij is vanaf kinds af betrokken bij Mission Possible. Nu is ze 
21 jaar. Ze kwam eerst naar onze bibliotheek, daarna sloot ze 
ook aan bij de kinderbijbelclub. Ze vertelt me dat ze al 
jarenlang elke dag na schooltijd naar het Mission Possible 
wijkcentrum in Bathore komt. Toen ze oud genoeg was voor 
de jongerengroep ging ze daarheen, en bleef ze daarnaast 
helpen bij de kinderen.

Leah komt uit een gezin van vier. Vader, moeder en een 
broertje. Ze is opgegroeid als moslima. Haar grootvader is een 
strenge moslim. Ze vertelt me 
opgewekt dat ze door het 
Mission Possible project in deze 
wijk tot geloof is gekomen. Ze 
lacht veel en is vrolijk. Als ik 
doorvraag naar wat dat betekent 
voor haar en haar familie valt ze 
een paar seconden stil. Ze slaat haar ogen neer. Dan kijkt ze 
me serieus aan: ‘Mijn familie weet niet dat ik een christen ben. 
Ik kan het ze niet vertellen.’ Direct daarna verschijnt de 
twinkeling weer in haar ogen. ‘Heb ik al vertelt dat ik op 9 juni 
wordt gedoopt? Ik heb de keuze voor Jezus gemaakt en nu ik 
volwassen ben wil ik ook gedoopt worden. Met of zonder de 
zegen van mijn familie.’ Ze babbelt verder over dat ze in de 
rivier wordt gedoopt en dat een vriendin van de kerk dan ook 
wordt gedoopt. Ondertussen dwalen mijn gedachten een 
beetje af. Geloven zonder dat je familie het weet. Hoe moet dat 
voor haar zijn?

Kinderbijbelclub Albanië
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IN  DE VOETSPOREN VAN 
ST.  PATRICK

Met een dankbaar gevoel kan ik melden dat de reis 
naar  Ierland  doorgaat  en  inmiddels  is 
VOLGEBOEKT. Een aantal trouwe deelnemers 
van ons hebben zich wederom ingeschreven en die 
wil ik hartelijk danken voor het vertrouwen dat zij 
al jaren met ons meegaan. 

Daarnaast is het heel fijn en erg gewaardeerd, dat 
er elk jaar weer nieuwe pelgrims bijkomen, zo ook 
dit jaar.

Wij vertrekken op 10 september voor negen dagen met een 
groot gezelschap naar Ierland. Gedurende onze reis volgen 
we het verhaal van St. Patrick, de patroonheilige van 
Ierland. Wij gaan naar diverse plaatsen waar St. Patrick is 
geweest, wij lopen als het ware in zijn voetsporen. Ook 
zullen wij zijn graf bezoeken. Via een wandeling door de 
heuvels gaan we naar Downpatrick, de plaats waar St. 
Patrick begraven ligt. Een grote, eenvoudige granieten 
steen markeert het graf waar hij eeuwige rust heeft 
gevonden.

Achter de mythe: Het verhaal van St. Patrick houdt velen 
mensen over de hele wereld in de ban. Als jongen werd hij 
gevangengenomen vanuit Wales of Schotland en als slaaf 
naar de Slemish Mountain in county Antrim gestuurd. Hij 
hoedde schapen op deze stille berg voordat hij wist te 
ontsnappen en terugkeerde naar huis. Daar kreeg hij een 
visioen waarin hem werd geopenbaard dat hij terug moest 
naar Ierland om het christendom te verspreiden.

Ook wij houden de traditie in stand:
De top van de berg Croagh Patrick is al meer dan 1500 jaar 
de bestemming van veel pelgrims. Iedere laatste zondag 
van juli (ook wel Reek Sunday genoemd) vindt er op de 
Croagh Patrick een pelgrimstocht plaats waarbij ca. 25.000 
pelgrims de tocht naar boven maken, velen blootvoets.  

Daarnaast trekt de berg per jaar ca. 1 miljoen Pelgrims die 
de klim naar boven maken. In september sluiten wij ons 
aan bij de miljoen want wij gaan ook de klim naar boven 
maken, of dat  blootvoets zal zijn….. laat ik even in het 
midden. Op de top van de Croagh Patrick staat een kapel 
waar onze Pastor Fred Kok voor zal gaan tijdens een 
viering, wat een mooie afsluiting zal zijn van deze 
indrukwekkende tocht. 

Willie van Kooij ,
Pelgrimsreizen en Dagbedevaarten

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse; 

Inleverdata 
Inleverdatum voor het septembernummer  is 
dinsdag 27 augustus 2024
Inleverdatum voor het oktober Dnummer  is 
dinsdag 24 september 2024

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin 
zijn echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Vanuit het Mission Possible team in Albanië hebben we de 
vraag gekregen of we financiën beschikbaar hebben voor 
meer kinderbijbels. Als je ons werk wilt helpen, kun je gericht 
aan dit doel doneren via onze website of je gift over maken op 
IBAN: NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible 
Nederland. Schrijf erbij dat het is voor kinderbijbels voor 
Albanië. Eén kinderbijbel kost € 6,50.

Wil je op de hoogte blijven van de uitwerking van jouw gift 
en je gebed, geef je dan op voor onze nieuwsbrief via 
www.missionpossible.nl

Gerande Sikkema,
Adjunct directeur Mission Possible Nederland

In verband met de gevoeligheden in dit project gebruiken we niet
Leah’s echte naam en publiceren we geen foto van haar.
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Ik kan het niet ontkennen.
In stilte kijk ik naar haar beide, naar mij toegestoken 
handen. Het zijn twee handen die al heel wat verdriet 
hebben gedragen. Twee handen, die al heel wat tranen 
hebben weggeveegd. Twee handen, die zich vaak tot een 
vuist gebald hebben. Twee handen, die weten wat “leven” 
is…..

“En weet u wat ik nou zo mooi vind?”
“Nou?”, vraag ik.
“Wat er gebeurt als je gaat bidden.”
“Als je gaat bidden?”
“Ja, als je gaat bidden, dan gebeurt er iets met je handen.

Kijk, dan gaat mijn rechterhand, die van de zegeningen, 
naar de linker, ziet u wel?
En dan vouw ik de vingers van mijn rechterhand, die 
vingers van de zegeningen, tussen de vingers van mijn 
linkerhand.
En dan komen dus eigenlijk al die zegeningen tussen die 
beroerde dingen in te zitten.
Dan houd ik dus eigenlijk die vervelende dingen tégen met 
mijn zegeningen, als u begrijp wat ik bedoel.
En zo bid ik dan.

Dan zeg ik eerst tegen God waar ik over in zit en wat me pijn 
doet. Maar daarna tel ik de zegeningen, begrijp u wel, die 
vijf van mijn rechterhand. En dan zeg ik tegen God : Dank 
U wel, Here God, dat ik die andere hand ook nog heb !
Die houdt de zaak mooi in evenwicht, vind u niet?
En zo bid ik dan, begrijpt u wel? Ik vouw de zegeningen 
gewoon tussen de beroerde dingen in. En dan is het net alsof 
ze niet zo beroerd meer zijn….”

Ik knik opnieuw.
Ik vouw mijn handen.
En in gedachten tel ik – tot tien.

Via Ina van der Beek facebook 
van de 'Voor jou' community juli 2013

Tot tien tel len

“Ik heb een hand vol klachten”, zegt ze. “Zal ik ze eens 
allemaal opnoemen?”
Ik schuif wat onrustig in mijn stoel. Ach, heden, daar heb je 
weer zo’n klaagverhaal ! Ik heb er heel wat in mijn leven 
moeten aanhoren…. Ik zou een hele “bijbel” vol met 
klaagliederen kunnen schrijven, neem dat maar van mij aan.
Maar ja, wat doe je als het je werk is? Wat doe je, als je 
geroepen bent om in Jezus’naam klaagverhalen aan te horen?
Als niemand, helemaal niemand meer naar je luisteren wil, 
dan pas ben je écht eenzaam…

“Nou, vooruit,” zeg ik, al mijn moed bij elkaar rapend, “laat 
maar eens horen….”

En dan begint ze haar litanie :
“Eerste vinger : mijn werkeloze man.
Tweede vinger : mijn darmklachten.
Derde vinger : mijn oogziekte.
Vierde vinger : mijn rumoerige buren.
Vijfde vinger : mijn jaloerse familie.
Ziet u wel, een hele hand vol !”
Het klinkt bijna triomfantelijk en als ik goed naar haar 
gezicht kijk, dan lijkt het wel alsof ze zeggen wil : Ziezo, 
daar heb je niet van terug, hè?

Ik knik. “Dat is niet mis”, zeg ik. “Dat is inderdaad een hele 
hand vol. En die andere hand dan, als ik vragen mag?”

“O, dat zijn de zegeningen”, zegt ze – en nu is het alsof haar 
gezicht begint te stralen. “Wilt u die ook horen?”
“Nou, als het niet te veel gevraagd is, wel graag, ja”, zeg ik, 
nog stomverbaasd over deze onverwachte wending.
“Nou, daar gaan we dan.
Eerste vinger : dat we nog elke dag genoeg te eten hebben.
Tweede vinger : dat we zo’n mooi huis hebben.
Derde vinger : dat er altijd mensen zijn die me willen 
helpen.
Vierde vinger : dat ik niet nog veel meer ziektes heb.
Vijfde vinger : dat ik aan de andere kant rustige buren heb.
Nou, dat is ook precies een hand vol, ziet u wel?”
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