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Heer, kom in de middaghitte
van de rode zomerzon
vol erbarmen bij mij zitten
nn vertel mij van uw bron.

Enkel al als u gaat spreken,
wordt het helder, wordt het fris.
Kom en wees het hemels teken
van volmaakte lafenis.

En vertel mij van uw water,
levend in zijn klare val,
dat de dorst  van nu en later
eeuwigdurend lessen zal.

Was mij, meester vol genade,
in het leven dat gij zijt.
Laat mij in de waarheid baden
die mij van het kwaad bevrijdt

 
Laat mij zo gezuiverd komen
tot de eeuwige fontein
die van alle mensendromen
de voleindiging zal zijn.

Michel van der Plas

Bij de bron
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zondag 09 juni 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
Collecten: Straatpastoraat en BRIES

zondag 16 juni 10:00 uur ds. Ellie Boot/HA/kinderdienst
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 23 juni 10:00 uur ds. Ellie Boot+pastor Anny Smink/oec./Petrus en Paulus/HA/in PC
Collecten: Voedselbank

zondag 30 juni 10:00 uur ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

zondag 14 juli 10:00 uur ds. Ellie Boot/uitzwaaidienst Georgiegroep m.m.v. FREE
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Agenda

zondag 09 juni ong. 11:15 uur BRIES: Zomerconcert
Dinie Jager (orgel) en Eunice van Zomeren (viool)
Programma in de Nieuwsbrief

maandag 17 juni 09:30 uur Akkermaalshout 11 Wijkteam 2

woensdag 19 juni 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 20 juni 19:30 uur Kleine kerkenraad

vrijdag 28 juni 20:00 uur Tabaksland 12 Wijkteam 6

woensdag 03 juli 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 04 juli 20:00 uur College van diakenen

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Niet iedereen komt naar de 
kerkdienst

De zondagse kerkdiensten hebben een centrale rol in 
de Eshof. Ze zijn een belangrijk hoogtepunt, zowel 
voor  onze  zoektocht  naar  inspiratie  als  voor 
ontmoetingen met elkaar. 

Een mooi stukje uit het nieuwe beleidsplan. De afgelopen 
maanden zijn we hiermee bezig geweest. Harm­Albert 
Zanting maakte er een overzichtelijk en goed leesbaar 
geheel van. Feije Duim tekende er illustraties bij. Nog 
even geduld, dan is het af en kan iedereen het lezen.

Het bracht me op de gedachte om voor het kerkblad eens 
iets te schrijven over mensen voor wie dit niet geldt: wie 
niet of niet zo vaak in de kerkdiensten komt. En wie niet 
zoekt naar inspiratie in de vieringen (althans, niet door er 
zelf bij aanwezig te zijn) of wie de kerk niet ervaart als 
plek van ontmoeting. Ook zij zijn trouwe Eshofleden, al 
maken zij een andere keuze. Als predikant heb ik 
regelmatig contact met hen.

Sommigen komen niet naar de kerkdiensten om een 
eenvoudige en niet zo fijne reden: het gaat niet meer. 

Fysiek niet. Bijvoorbeeld omdat opstaan ’s morgens 
zoveel tijd en energie vraagt dat het onbegonnen werk is 
om om 10 uur in de Eshof te zijn. Of het gaat mentaal 
niet. Je merkt dat je alles niet meer zo snel kunt bijbenen 
en je voelt je daar onzeker door.
Anderen hebben moeite met zoveel mensen bij elkaar en 
zoveel geluid en beweging tegelijk. Soms is één op één 
contact wel mogelijk, maar is een grote groep teveel. Dat 
kan met slechthorendheid te maken hebben, maar kan 
ook een andere oorzaak hebben.
Er zijn mensen die zich het fijnst voelen als ze thuis in 
alle rust een kerkdienst kunnen bijwonen, soms die van 
de Eshof, soms een van een andere gemeente. Ze maken 
graag gebruik van een van de goede dingen die de 
coronatijd heeft gebracht: de online geluids­ en 
beeldverbinding.

Ik kom onder hen mensen tegen die van alles op de 
hoogte zijn. Ze lezen de Rondom en de nieuwsbrief. Ze 
tekenen de kaart, wat dankzij de wekelijkse nieuwsbrief 
online kan. Ze zijn niet bij de kerkdienst omdat ze voor 
een andere manier kiezen om met God in gesprek te zijn 
of om na te denken over de zin van de dingen. Ze zijn uit 
overtuiging kerklid en zijn dat op hun eigen manier.

Gelukkig hebben we een flinke groep fantastische 
contactpersonen. Zij kennen hun wijkje. Ze weten wat er 
speelt. Ze kunnen uit eigen ervaring ongetwijfeld nog 
veel meer redenen noemen die kunnen maken dat iemand 
liever thuis blijft, al dan niet verbonden met de kerkdienst 
in de Eshof via internet.

Samen zijn we kerk. 
Ellie Boot
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Vanuit de kerkenraad

In mei  is de kerkenraad weer bij elkaar gekomen 
voor  een  vergadering  waarin  onder  andere  de 
jaarrekeningen  van  het  college  van 
kerkrentmeesters en diaconie en ZWO op de agenda 
stonden. Verrassend, hoe we als Eshof het jaar 2023 
financieel relatief gunstig hebben kunnen afronden, 
dankzij  hogere  opbrengsten  uit  collecten  en 
vrijwillige bijdragen. Maar ook de effecten van de 
duurzaamheids­  maatregelen  zijn  in  2023  al 
zichtbaar geworden en dat is een mooi stukje werk!

We bespraken ook de avond van de nieuw­ingekomenen die 
binnenkort gepland staat en we keken terug op en alvast 
vooruit naar Welkom Rondom Tafels in september. 

Wij hebben ook de voorgenomen benoeming van drie nieuwe 
ambtsdragers kunnen vaststellen, omdat er geen bezwaren uit 
de gemeente zijn gekomen. We zijn erg blij met Jan Vogel, 
Herman en Trudy Julsing als nieuwe diakenen vanaf 
september aanstaande!

Tot slot hebben wij het eerste concept van het nieuwe 
beleidsplan in z’n geheel doorgenomen in de vergadering. 
Een bijzondere gast was in ons midden aanwezig: Feije 
Duim. Feije heeft voor ons illustraties verzorgd bij elk 
hoofdstuk van het beleidsplan, waardoor het plan wat minder 
een ‘ambtelijke’ uitstraling krijgt. De tekeningen zijn 
pakkend en aansprekend en representeren direct de inhoud 
van het hoofdstuk. De kerkenraadsleden waren dan ook heel 
goed te spreken over de ontwerpen van Feije. Alvast een 
inkijkje; de afbeelding op de voorkant

In juni volgt samen met onze redacteur Harm Albert Zanting 
nog een redactionele slag over de teksten en dan kan het plan 
eind juni gepresenteerd worden aan de gemeente voor 
inspraak. 
Wij zien uit naar uw reacties!

Warme groet,

Eunice van Zomeren
voorzitter kerkenraad 

Van harte aanbevolen 
door het college van 
kerkrentmeesters:  De 
2e collectes voor de 
komende weken 

Op 9 juni: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit leden van 'de Eshof' en de 
St. Paulusgeloofs­gemeenschap.  Dankzij 
uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks 
een programma 
aan te bieden van gespreksgroepen en 
thema­avonden.

Op 16 juni: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, 
in navolging van Christus, God en elkaar lief 
te hebben. Daarvoor hebben we elkaar 
nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven. Dit 
komt voor een deel tot uitdrukking in de 
erediensten. Met uw steun aan de collecte 
kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding 
voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, 
koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er 
ook oecumenische erediensten georganiseerd, zoals op 23 
juni in het Pauluscentrum.

Op 30 juni: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen 
graag zo houden. De kosten worden flink 
in de hand gehouden door veel 
vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud 
wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel 
komende jaren een mooi en veilig Gods 
huis hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard 
kiezen we als “Groene kerk” voor duurzame oplossingen. 
Fijn dat u de collecte steunt!

Op 7 juli: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de 
begeleiding van de gemeentezang maakt 
de gemeente gebruik van de inzet van 
organisten/pianisten. Het liturgisch 
werkoverleg houdt de kwaliteit en de 
continuïteit van een zorgvuldige liturgie 
in stand. Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de 
voorbereiding van diensten maar richt zich ook 
op het volgen van ontwikkelingen op het gebied 
van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid 
daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom 
om dit mooie werk te laten voortgaan.

José vanDasselaar
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Na de pauze luisteren we naar een fragment uit het verhaal 
van Jozef en bespreken we wat de tekst oproept. De 
begeleider zal telkens achtergrond aanreiken bij de vertelling.
Omdat de verhalen te lang zijn om tijdens de bijeenkomst in 
zijn geheel te lezen, wordt verondersteld dat de deelnemers 
thuis enig leeswerk verrichten.

De serie bestaat uit zes bijeenkomsten. Na elke bijeenkomst 
ontvangt u een digitale toelichting bij de kunst en de teksten 
uit Genesis’.
De bijeenkomsten worden gehouden in de Eshof 
van 10.00 tot 12.00 uur op de volgende dagen:
10 en 24 september
8 en 29 oktober, 
12 en 26 november.

Er kunnen maximaal 15 belangstellenden deelnemen. Het 
minimaal aantal deelnemers bedraagt 10. De kosten bedragen 
€30 per deelnemer. Heb je belangstelling, wees er dan snel bij 
want vol is vol.

Opgeven kan bij: Anny Smink en Frits Harmsen,

 namens de commissie BRIES.
Frits Harmsen

Na  de  kerkdienst  van  9  juni  zal  Dinie  Jager  een 
orgelconcert  geven met medewerking  van  Eunice 
van  Zomeren  (viool).  Het  concert  begint  om 
ongeveer 11.15 uur en zal een half uurtje duren. 

Dit zomerconcert wordt 
gehouden één week voordat het 
orgel wordt ingepakt voor de 
renovatie van de kerkzaal. Op 18 
augustus kunnen we pas weer 
genieten van de prachtige klanken 
van ons orgel in een geheel 
gerenoveerde en opgefriste 
kerkzaal.

Dinie en Eunice hebben al eerder getoond een fantastisch 
muzikaal duo te zijn. Het is dus zeer de moeite waard om 
even te blijven en met prachtige muziek de zomer in te gaan.

In  het  najaar  zal  Ben  Piepers  weer  een  serie 
verzorgen over kunst. De titel van de serie luidt:
Het kleurrijke verhaal van Jozef en moderne kunst

          Ceseli Josephus Jitta, 
de dromenman, 2006,

illustratie in Nico ter Linden,
Het land onder de regenboog

Ben schrijft er zelf over:
‘Het boek Genesis eindigt met een 
novelle over Jozef, de 
lievelingszoon van Jacob, en zijn elf 
broers. Als je de verhalen op je laat 
inwerken, spat de actualiteit ervan 
af: droom en werkelijkheid, eigendunk en onderlinge 
jaloezie, mensenhandel, leven als vreemdeling, schuld, 
gemis, en wegen van verzoening, hongersnood en wijs 
beleid, gastvrijheid en elkaar tot zegen zijn… Op de 
achtergrond is Gods aanwezigheid voelbaar.

Tijd nemen om te kijken naar moderne kunst, eerst kijken wat 
er te zien en is daarna pas aandacht voor je eigen beleving: 
wat het kunstwerk bij je oproept. Vervolgens met elkaar 
uitwisselen en je laten verrassen wat het kunstwerk bij 
anderen te weeg brengt. 

Elke bijeenkomst beginnen we met kijken naar beeldende 
kunst, om meditatief op het spoor te komen van ieders 
zienswijze en beleven.

      Oproep     PR &
communicatie 

In 2025 bestaat ‘de Eshof’ 50 jaar, en dat gaan we vieren!
Voor de coördinatie van de voorbereidingen voor dit 
jubileumjaar is de groep ‘Eshof 50 jaar’ gevormd 
(Frits Harmsen, Rudi Coppoolse, Ellie Boot, Lieske Duim, 
Fokke van der Veer).

We zoeken enthousiaste ondersteuning op het gebied van PR 
en Communicatie/Social Media. Heb je interesse of weet je 
iemand die hierbij behulpzaam kan zijn? We horen het graag! 

Reacties graag naar de redactie van ‘Rondom’ of naar Fokke 
van der Veer 
Dank alvast namens de groep ‘Eshof 50 jaar’!

Fokke van de Veer
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"Welkom Rondom Tafels"
een verslag van Dora die ons als organisatie hartelijk 
bedankte. 
Ik heb er weinig aan toe te voegen. Dora, bedankt voor het 
mooie stukje. Ik denk dat iedereen hiermee enthousiast 
wordt.

Wat een succes was het en dan niet alleen hoe het eruit zag 
maar ook het enthousiasme waarmee het ontvangen werd. 
Het zag er niet alleen prachtig uit het was ook werkelijk heel 
smakelijk. Ik zag nieuwe medelanders die elkaar weer tegen 
kwamen. Na ruim een uur ben ik maar een rondje gaan lopen 
en zag van allerlei leuke dingen. In de keuken waren Hans en 
Wilma enthousiast aan het vaatwassen want dat ging toch 
vlugger dan met de machine. Alleen de arbeidsvitamine stond 
niet aan maar daar kon het makkelijk zonder.

De eerste zaal werd bezet door Georgië­gangers met jonge 
gasten, een levendig geheel, wat ze daar deden: geen idee, 
geeft ook niet maar het was een beetje een vrolijke bende. De 
tweede zaal was leeg en kaal. Volgens mij de enige ruimte die 
niet gezellig was. In de zg. yoga zaal was tante Lieske bezig 
met een stel kleintjes. Er werd een ingewikkelde oefening 
gedaan met een kleed op de grond en ook Lieske had een 
kleurtje op haar wangen. In het zijschip van de kerk werd 
door kinderen gekleurd en getekend. En dan de kerkzaal. Er 
werd enthousiast gegeten. Er 
vonden leuke gesprekken plaats 
en er werd muziek gemaakt en 
door een Afrikaanse mevrouw 
gezongen. Alleen de arme piano 
die had het slecht door kleine
hobbyisten en de viool werd 
bijna vertrapt door een paar kleine jongens voetjes.

In de hal van de kerk werd ik 
aangehouden door een 
mevrouw. Ze pakte mij bij mijn 
arm vast en bedankte mij zo 
hartgrondig. Ik heb haar verteld 
dat ik dit door zou geven. Een 
mevrouw aan mijn tafel die ik 

nog nooit gezien had vertrouwde mij toe dat zij wist waarom 
het zo'n succes was en de opkomst zo groot. Alles was 
vegetarisch. En dat had de terughoudendheid verkleind.

Aan het eind van de maaltijd 
was er nog van alles over. Er 
waren vast door diverse mensen 
kwarkemmertjes met hengsels 
gespaard en er waren bakjes en 
zakjes. Iedereen kon van alles 
mee naar huis nemen. Ik heb de 
twee Turkse broden meegenomen. Die gebruiken wij de 
komende twee keer bij het Avondmaal. Hoeveel er aan het 
eind nog over was weet ik niet. Ik was toen al weg  maar 

onderweg naar huis zag ik een Somalische jongen fietsen die 
ik even daarvoor een emmertje had zien vullen met soep. Nu 
hing dat emmertje aan zijn stuur.

Het moet voor jullie een spannende klus geweest zijn maar 
het was zeker de moeite waard, mede namens de mevrouw in 
de hal van de kerk, dank jullie wel! 

Dora den Hartog
 

“Welkom Rondom Tafels”

Zoals de meeste wel weten heeft er vrijdag 19 april een 
evenement plaats gevonden in de Eshof. 
En ik ben gevraagd om daar een stukje over te schrijven. En 
dat vind ik leuk om te doen.

Als eerst gingen we het draaiboek doornemen en de taken 
verdelen, dat ging heel makkelijk.
Eden en ik kregen de taak om het drinken in te schenken. Dat 
vond ik wel een fijne taak, want dan kan je ook meteen al een 
gesprekje hebben met de mensen die komen eten. 

Daarna heette Eunice iedereen welkom 
samen met Ellie. En we hadden daarna ook 
even stilte voor de mensen die nog wilden 
bidden voor het eten. Er waren allemaal 
lekkernijen zoals: hartige taarten, soep, brood 
en salades . En er waren ook mogelijkheden 
voor de mensen die geen gluten mogen eten. 
Alles was vegetarisch.

Er waren echt heel veel kinderen, 
misschien wel meer dan 10 en die gingen 
Lieske, Eden en Ik begeleiden. Aan een 
kindertafel, maar in zaal 3 was er ook een 
sjoelkamer en we gingen daar een 
toernooi houden en dat was wel heel 
leuk. De Georgië groep was er ook om te 

helpen en die gingen bedienen en 
begroeten.
Er waren echt misschien wel 50 mensen 
en dat was natuurlijk wel heel fijn. Als 
dit nog een keer plaatsvind ga ik me 
zeker weer opgeven om te helpen. Ik 
hoop dat ik jullie hier ook mee motiveer 
om volgende keer mee te helpen.

Anne Doornekamp 
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Gastvoorgangers in  juni  en 
begin jul i

Op 9 juni gaat Drs. Erik Idema uit 
Nijkerkerveen voor. In de Rondom van 
mei is er al wat over Erik geschreven voor 
zo ver dat nog nodig is voor dit vertrouwde 
gezicht in de Eshof. 
Na de dienst zal om ongeveer 11.15 uur 
Dinie Jager een zomerconcert verzorgen 
met medewerking van Eunice van 

Zomeren (viool). Zie de aankondiging elders in dit blad.

Op 7 juli gaat Ds. Marianne Vonkeman 
uit Amersfoort voor. 
Marianne Vonkeman (1955) studeerde 
theologie in Brussel, Pasadena (in de VS), 
Utrecht en Tilburg. Daarnaast volgde zij 
trainingen en opleidingen in (klinisch) 
pastoraat, voortgezette liturgische vorming, 
(boeddhistische) meditatie, christelijke 

mystiek en geestelijke begeleiding.

Zij werkte achtereenvolgens als (jeugd) predikant in een 
Assemblies of God kerk in Hollywood  (VS), organiseerde 
nascholingscursussen voor predikanten in Californië, gaf 
leiding aan interkerkelijke charismatische vieringen in 
Utrecht, werd in 1989 predikant in de protestantse kerk van 
Angeren en van 1993­2008 in Vlaardingen. Van 2009­2021 
was zij predikante in Santpoort­Velserbroek. Nu is ze met 
emeritaat. 

Momenteel is zij redactielid van het Franciscaans tijdschrift: 
‘Alle goeds’, en van het tijdschrift over spiritualiteit en 
mystiek ‘Herademing’. Marianne heeft allerlei retraites 
begeleid en trainingen gegeven. Ook geeft ze lezingen over 
spiritualiteit en mystiek.

Deze veelzijdige predikant, partner van Jean­Jacques 
Suurmond, gaat dus op 7 juli voor in een kerkzaal die voor de 
eerste keer na de verbouwing slechts in beperkte mate 
gebruikt kan worden. Zie daarvoor elders in dit blad.

Frits Harmsen.

Oproep

José  van  Dasselaar  heeft  vele  jaren  als  lid 
(ouderling) van het college van kerkrentmeesters 
het collectebeheer verzorgd. José vindt nu de tijd 
gekomen  om  het  stokje  aan  een  ander  over  te 
dragen. We zijn dus op zoek naar een lid van het 
college  (m/vr) die het collectebeheer voor zijn of 
haar rekening wil nemen.

Het werk van een collectebeheerder komt in het kort op 
het volgende neer:
*   De door de collectanten getelde
     collecteopbrengsten na de dienst meenemen of later
     in de week uit de kluis halen.
*   Collectegelden afstorten.
*   Periodiek, b.v. per kwartaal de collecten overmaken
     naar diaconie en kerk.
*   Maandelijks de ontvangen collectes verantwoorden
     in Rondom.
*   Komende collectes voor de kerk onder de aandacht
     brengen in Rondom.
*   Het administreren en leveren van collectemunten.
*   Het beheren van de collecterekening van ‘de
     Eshof’.

José zal uiteraard uitleggen wat de diverse onderdelen 
precies inhouden. Zij is er ongeveer 3 uur per week 
mee bezig. Daar komt nog vergadertijd bij (8 
vergaderingen per jaar) en tijd voor mogelijk andere 
incidentele klussen zoals de jaarlijkse actie kerkbalans.

Als collectebeheerder ben je lid van het college van 
kerkrentmeesters. Een leuke club waar in een positieve 
sfeer met elkaar wordt samengewerkt. Als lid van het 
college praat je mee met allerlei (beleids)zaken die op 
het terrein van het college liggen. We vinden het fijn als 
je ambtsdrager wilt worden maar noodzakelijk is het 
niet.

Ben je geïnteresseerd of wil je er meer van weten, neem 
dan contact op met Frits Harmsen, 

Frits Harmsen 
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Verduurzaming van de Eshof;  
gebruik kerkzaal  tijdens 
renovatieperiode.

Zoals in de Rondom van mei is aangegeven wordt de 
kerkzaal vanaf 18 juni gerenoveerd. Deze renovatie is de 
laatste fase van het verduurzamingsproces dat ongeveer een 
jaar geleden is begonnen. In dit artikel wordt beschreven 
wanneer en op welke wijze de kerkzaal voor kerkdiensten 
weer gebruikt kan worden.

Op 16 juni is de laatste dienst voordat de renovatie start. Op 
maandag 17 juni zal de kerkzaal volledig worden ontruimd. 
De stoelen worden verwijderd, de liturgische tafel, de kansel 
en alle voorwerpen worden veilig opgeslagen. Het orgel 
wordt stof­ en vochtvrij ingepakt. De camera’s worden 
afgeplakt en ook de beamer wordt verwijderd. De piano zal 
op de verhoging worden geplaatst en de schuifwand wordt 
dichtgetrokken, voor zover dat nog mogelijk is. De toegang 
vanuit de hal naar de kerkzaal wordt afgesloten en zoveel 
mogelijk stofvrij afgeplakt. De nooduitgang op de verhoging 
dient als toegang tot de kerkzaal voor werkmensen en 
materiaal.

Op 23 en 30 juni kunnen er nog geen vieringen in de kerkzaal 
worden gehouden. Op 23 juni is er een oecumenische viering 
Van Petrus en Paulus die zoals gebruikelijk in het 
Pauluscentrum plaatsvindt. Op 30 juni zijn we ook in het 
Pauluscentrum te gast voor een ingelaste oecumenische 
viering. We hopen dat iedereen de weg naar het 
Pauluscentrum kan vinden want deze diensten zijn niet online 

te volgen.

Vanaf 7 juli kunnen we weer in de Eshof terecht. We bevinden 
ons dan middenin het droog­ en uithardingsproces van de 
betonnen dek vloer, dus de vloer mag zo min mogelijk belast 
worden. Kort voor de dienst zullen beschermende stuclopers 
op het kale beton in ‘de kuil’ (die inmiddels één trede diep is) 
worden gelegd. Er mag alleen over de stuclopers gelopen 
worden, dus niet over het beton. Op de lopers zullen 4 rijen 
van 12 stoelen worden geplaatst. Het is de bedoeling dat 
uitsluitend mensen hierop plaatsnemen, die aangewezen zijn 
op de ringleiding. Ook de ringleiding is op 7 juli vernieuwd 
en uitgetest. De overige kerkgangers kunnen gaan zitten op 
de verhoging. Aan alle drie zijden zullen voldoende stoelen 
neergezet worden. 

De lange smalle tafel, die in de consistorie staat, zal dienst 
doen als liturgietafel. Hierop wordt de paaskaars neergezet en 
een apart voor dit doel gemaakte lezenaar met antependium 
alsmede de twee tafelkaarsen en de schaal voor de 
collectezakken. De kanselbijbel wordt op de 
muziekstandaard gelegd. Het doopvont verhuist tijdelijk naar 
de orgelkist in de hal bij de voordeur, waar vanouds het 
doopvont in de kerk staat.

Er is geen ruimte voor de vaste tafelmicrofoon, dus de 
voorganger gebruikt de headset en blijft de hele dienst achter 
de tafel. We maken in deze periode geen gebruik van lectoren. 
Vanwege de extreme luchtvochtigheid zijn er op 7 juli nog 
geen camera’s beschikbaar om de dienst te streamen. Via 
‘kerkdienst gemist’ wordt alleen een geluidsopname 
uitgezonden. Ook kunnen we nog geen gebruik maken van de 
beamer, zodat we weer moeten terugvallen op de papieren 
liturgie. Er zullen enkele liturgieën beschikbaar zijn maar u 
kunt ook zelf de liturgie printen. 
Voor de begeleiding kan alleen de piano gebruikt worden 
omdat ook het orgel te gevoelig is voor de hoge 
luchtvochtigheid en dus gedurende de gehele droogperiode 
ingepakt zal blijven.
Na de dienst zal de kerkzaal weer z.s.m. ontruimd worden om 
het droogproces zo min mogelijk te verstoren.

De hierboven beschreven situatie zal gelden voor alle 
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vieringen tot en met 11 augustus. Dat geldt niet voor de 
camera’s. Afhankelijk van het vochtgehalte zullen ze op een 
eerdere datum, zodra het kan, weer worden gebruikt. Vanaf 
dat moment zal ook de dienst weer worden gestreamd. U 
wordt via de nieuwsbrief geïnformeerd.

Vanaf 18 augustus hopen we de geheel gerenoveerde en 
opgefriste kerkzaal, het orgel en de beamer weer te kunnen 
gebruiken met uiteraard de gebruikelijke disclaimer dat we 
tijdens het hele proces niet geconfronteerd worden met 
ernstige tegenslagen.

Uiteraard zullen gastvoorgangers over deze uitzonderlijke 
situatie worden geïnformeerd. 

U kunt het hele renovatieproces op de voet volgen. Op de 
website zullen foto’s en filmpjes geplaatst worden die met 
een wekelijkse update het proces in beeld brengen. In de 
nieuwsbrief zal steeds een link worden opgenomen naar de 
website. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij Hans 
van Eck of Rudi Coppoolse terecht.

We hopen dat u ook in deze periode de weg naar de Eshof 
weet te vinden en enige overlast voor lief neemt.

Namens het college van kerkrentmeesters

Rudi Coppoolse en Frits Harmsen

In De Eshof te Hoevelaken is onlangs een mooie start 
gemaakt: ‘Welkom rondom Tafels’. Een 
ontmoetingsavond met 35 vluchtelingen en hun kinderen 
rond een grote maaltijd met muziek. Een werkgroep en 
vele vrijwilligers daar omheen werkten samen om er een 
gezellige avond van te maken. Hier ontstonden 
interessante gesprekken en werd er vertrouwen 
ontwikkeld. 
En nu verder!  Op 20 september zal er een volgende 
avond zijn. In de tussentijd zijn er allerlei mogelijkheden 
om deze – en andere contacten te onderhouden. Voordeel: 
je leert over grenzen kijken, je hoort en ziet nog eens wat 
en…..dat alles voor een glimlach! 
Hierbij wat tips en suggesties om verder te gaan. 
Sommige vragen eerst een zeker vertrouwen; onze 
culturen en gewoonten kunnen erg verschillen! Maar 
soms kun je al van betekenis zijn bij de voordeur. Er zit 
vast wel iets voor jou bij. Je kunt hierbij ook 
samenwerken met leden van de Werkgroep 

‘Welkom rondom Tafels’. 

• In het intermenselijke contact zie/hoor je soms vanzelf 
wat er nodig is.

• Indien nodig: uitvinden wie je als ‘tolk’ kunt gebruiken: 
Vrienden/Statushouders die al langer in NL zijn. Via 
Google­Translate kun je schrijven of inspreken. Jouw of 
hun telefoon spreekt je zinnen dan direct in een vreemde 
taal!

• Welke doelgroepen (thuiszittende vrouwen, 
alleenstaande (zwangere) moeders, kinderen) zouden bij 
elkaar/bij Hoevelakers kunnen worden gebracht? Met wie 
organiseer je dat?

• Mannen en vrouwen met een taaldiploma: zoeken naar 
werk (via UWV) of het leren van een beroep. Welke 
bedrijven zien het zitten om een statushouder een 
stageplek of werkervaringsplek te geven. Hoevelakers 
met een netwerk kunnen helpen. 

• Samen koken of samen eten, elkaars gewoonten leren 
kennen. Ingaan op de gastvrije uitnodiging om ter plaatse 
te eten of te drinken.

• Een knutselclub /breiclub/ kookbijeenkomst organiseren 
of meenemen erheen. Een mooie luisterplek voor verder 
contact of hulp of bespreken van heikele kwesties.

• Hulp bij het leren fietsen of bij de aanschaf van een 
fiets.

• Advies over gezond eten, boodschappen doen; 
persoonlijke hygiëne, opvoedingstips. Acceptatie of 

  

Tips om een vluchteling  te 
ontmoeten of te helpen met 
inburgeren

VluchtelingenWerk  helpt  vluchtelingen  met  een 
status  (statushouders)  bij  het  inburgeren  in  ons 
dorp, doorgaans voor 1 jaar. 
Maar daarna is het meestal niet klaar. Buurtgenoten 
of anderen uit het dorp kunnen soms met adviezen of 
kleine  daden  hun  leven  aangenamer  en  lichter 
maken (of erger voorkomen). Contact leggen is het 
begin  van  ‘erbij  horen’  en  uit  hun  (en  je  eigen)   
‘bubbel’  te  komen.  Het  kan  vooroordelen 
wegnemen. 
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bespreken van elkaars culturele gewoonten.

• Advies onderhoud van je huis, gebruik van je huis 
(ventileren, verwarmen, geen deuren laten openstaan, 
brandmelder niet uitzetten, tuin netjes houden, ‘schone’ 
schoonmaakmiddelen gebruiken.

• Beoordelen/bespreken van een behandelplan voor de 
tandarts, of brief van de huisarts. 

• Hulp bij lezen en invullen van formulieren, aanvragen 
van toeslagen (verwijzen naar Sigma welzijnsorganisatie; 
informeer naar spreekuren in Nijkerk en Hoevelaken)

• Meegaan naar de orthodontist, specialist, etc

• De weg wijzen naar een sportzaal, voetbalveld, als lid 
aanmelden. 

• Advies en hulp als er communicatiestoringen met bv de 
buren zijn. 

• Hoe doe je boodschappen, welke voedingsmiddelen zijn 
belangrijk?

• Financiën: hulp bij boekhouding/administratie, leren 
budgetteren (Nibud) , dilemma’s bij uitgaven: wat heeft 
prioriteit, wat kan wachten tot je zelf geld verdient.

• Loketbegeleiding; verbinding zijn met Woningstichting, 
Gemeente, etc.

• Schoolvakantie; hoe geef je kinderen een leuke 
vakantiedag?  De weg wijzen naar speeltuin, speelbos. 
(landgoed Stoutenburg bv) 

• Attenderen op een leuke activiteit in het dorp (langsgaan 
om ze op te halen)

• Attenderen op koopjes(markt), rommelmarkt. Of 
Kringloopwinkel.

• Hoe gebruik je Openbaar vervoer; fietsroutes wijzen, 
fietstassen aanschaf, regenkleding.

• Bibliotheek: gratis abonnement voor kinderen. 
Voorlezen aan de kinderen. Wijzen op Taalcafé voor 
volwassenen op maandagmiddag.

• Jongeren: Spelletjes doen, uitleg hoe ze werken. 
(spelmiddag –avond organiseren in Jongerensoos Blits of 
in kerkgebouw. Introduceren bij de Tienersoos in De 
Stuw. 

• Samen sporten met de jongeren. Een sportwedstrijd 
organiseren.

• Herinneren aan afspraken als men lid is van bv 
volleybalvereniging (wij verwachten een trouwe 
opkomst, zij hebben soms geen idee…)  Hoe gaan wij om 
met afspraken?

• Achtervang aanbieden bij plotseling noodzakelijk 
vervoer. Vervoer naar kinderboerderij. vervoer met 
aanhanger naar bouwmarkt

• Oppas aanbieden bijvoorbeeld om dat ouders nog niet 
terug zijn van werk of taalschool . 
• Aanbieden van een vakantiedag per auto;  presentje bij 
Sinterklaas, vakantie of verjaardag.  
 
• Klussen in Huis, leren hoe men zelf kleine klusjes of 
reparaties kan uitvoeren.
Workshop fietsonderhoud of banden plakken opzetten.
 
• Weten waar de relevante organisaties zitten: Hulpdienst 
Hoevelaken; Sigma Nijkerk en Hoevelaken, Artsen; 
Jongerensoos, VluchtelingenWerk Nijkerk; Diaconie of 
Caritas; Voedselbank Hoevelaken. Hulp In Praktijk (HIP 
Nijkerk) Kringloopwinkels. De hulpdiensten kunnen 
doorgaans technische klusjes doen of weten goedkope 
zaken in de regio voor bv gordijnen, vloerbedekking, 
bedden, etc.

• Weten waar de maatschappelijke hulporganisaties zitten 
voor advies en ondersteuning. Bv. Regioteam Gemeente 
Nijkerk,  Buurt­ of straatcoach. Politie. 

• Als je kunt: (on)regelmatige contactpersoon zijn 
voor….. of: Een Informatief gesprek over
vrijwilligerswerk ­begeleiding ­ bij VluchtelingenWerk.

• Werken aan draagvlak en respect in de buurt: wat is er 
nodig om te zorgen dat het ‘klimaat’ voor opvang intact 
blijft?

Simon Drost. 



12D  E    E  S  H  O  F

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse
email: anniehanse@hotmail.com  

Inleverdata 
Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is 
dinsdag 25 juni 2024
Inleverdatum voor het septembernummer  is 
dinsdag 27 augustus 2024

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

       t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25,­ voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Oproep aan gemeenteleden 
om mee te denken

In 2025 bestaat ‘de Eshof’ 50 jaar, en dat gaan we vieren!
Het idee is ontstaan om ons gebouw in het middelpunt 
van de belangstelling te zetten en met het dorp te delen 
door iedere maand een of meerdere activiteiten 
(exposities, muziek, workshops etc.) te organiseren. De 
planning voor volgend jaar krijgt ondertussen vorm.

Om de kalender van activiteiten over het gehele jaar te 
kunnen vullen zijn we op zoek naar nog een aantal leuke 
ideeën en suggesties voor activiteiten voor jong en oud....! 
Reacties graag naar de redactie van ‘Rondom’ of naar 
Fokke van der Veer 

Dank alvast namens de groep ‘Eshof 50 jaar’!

Fokke v.d. Veer
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Uitzwaaidienst 14 juli in de Eshof
De kerkdienst van 14 juli staat in het teken van het 
jongerenteam dat op reis gaat in dezelfde week. De dienst 
wordt onder leiding van Ellie en met de jongeren van het 
team voorbereid. Free werkt mee aan de dienst met 
enkele liederen. De voorbereiding loopt al en we zien uit 
naar een mooie en goed bezochte dienst, waarbij familie, 
vrienden en bekenden van de teamleden ook van harte 
welkom zijn. 
Na de dienst is er gelegenheid om de jongeren een goede 
reis te wensen.

U kunt ons volgen……..
Tijdens de reis houden we elke dag (als dit mogelijk is) 
ons reisblog bij en we maken posts op Facebook. Gaat u 
met ons mee?

  Facebook: www.facebook.com/    
Hoevelakennaargeorgie

            Polarsteps: www.polarsteps.com/ 
            hoevelakennaargeorgie 

Update ZWO

Een  nieuwe  update  rondom  de 
activiteiten  van  de  ZWO.  Het 
projectteam Georgië  staat  in  de 
startblokken;  tijd  om  te  gaan! 
Hieronder meer info over ons vertrekmoment en hoe 
u ons onze reis kunt volgen via blog en Facebook.
In Queen of Peace staan de ontwikkelingen niet stil. 
De  school  ontwikkelt  zich  verder  en  de  boerderij 
groeit. Even bijpraten over Uganda.

DIACONALE JONGERENREIS ‘HOEVELAKEN 
NAAR GEORGIË’
Nog enkele weken……
17 juli tot en met 4 augustus 2024
Woensdag 17 juli zal het team 
vertrekken van de parkeerplaats nabij 
de Eshof. We verzamelen om 9.30 bij 
de Eshof en rijden voor 10 uur naar 
Schiphol om naar Georgië te vliegen. 
Iedereen is van harte welkom om bij dit 
uitzwaaimomentje aanwezig te zijn. 
Dan zijn we bijna drie weken onderweg. We hebben een 
prima guesthouse is Tbilisi waar we de eerste week 
verblijven. Vanuit dit guesthouse reizen we elke dag naar 
Aghaiani om te werken aan een buitenterras en de vloeren 
in het Day Care Centrum. We hopen dat we beide taken 
kunnen afronden in de tijd dat we er zijn. 
De tweede week gaan we op zomerkamp met een groep 
van 40 deelnemers. Een gemixt gezelschap van 
Georgiërs, Nederlanders, jongeren en begeleiders.  We 
reizen vanuit Tbilisi naar een mooie locatie in het 
binnenland om een week met elkaar op te trekken. We 
doen Bijbelstudies, sport&spel en in de avond een 
gezamenlijke sportactiviteit en toneel & drama. Met dit 
ruime aanbod, gaat het vast een leuke tijd worden.
We zien ernaar uit om op pad te gaan!
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Queen en Eshof
Begin dit jaar is de boerderij uitgebreid met de koe 
Queen. En inmiddels is er ook een kalfje geboren. De 
naam raad je nooit! De naam van het kalfje is: Eshof’. De 
studenten hebben deze naam bedacht om aan te geven dat 
ze erg dankbaar zijn voor de koe. De kinderen drinken de 
melk van de koe, waardoor zij minder ziek zijn geweest. 
Met de kippen op de boerderij gaat het ook voorspoedig. 
Van de opbrengst van de verkoop van de kippen hebben 
ze een huis voor de conciërge gemaakt. Daarnaast groeit 
de jackfruit boom van de Eshof heel erg goed, welke in 
2018 door het ‘volwassenen team’ is geplant! Even een 
korte update over de boerderij in Queen of Peace.

Gerwin Duijne 

Doos kinderen voor kinderen
De doos ‘kinderen voor kinderen’ heeft een prominente 
plaats in de Eshof. In het blikveld van iedereen die in de 
kerkzaal is. Alle kinderen in de Eshof kunnen een 
bijdrage geven voor het ‘goede doel’. Op dit moment 
sparen we nog drie maanden voor de inboedel van het 
nieuwe Day Care Centrum in Aghaiani. We zien graag dat 
het centrum na zoveel jaren van plannen en bouwen in 
gebruik kan worden genomen. We gaan tijdens de 
jongerenreis al bedenken wat we met de opbrengst van de 
doos kunnen doen. Op dit moment hebben we al ruim 
€600,­ opgehaald in de doos en via de bankrekening

{Foto doos 1 en 2}

Update Queen of Peace
School ontwikkeling
De studenten zijn begonnen aan het tweede semester van 
dit jaar. Er zijn zes klassen die de jongeren kunnen 
doorlopen. Queen of Peace Highschool heeft te voldoen 
aan de regels van de overheid voor de eisen van 
kostscholen en goed onderwijs. Queen of Peace is 
geregistreerd bij het Ministerie van Onderwijs en Sport in 
Uganda. Voor de eerste vier klassen heeft Queen of Peace 
alle certificaten om opleiding te kunnen geven en het 
examen af te nemen. Voor leergang 5&6 ligt dat net even 
anders. Wanneer de studenten voor S5 en S6 examens 
moeten doen, gaan zij nog altijd naar een ander 
examencentrum.

Op dit moment zijn ze druk bezig om aan alle vereisten te 
voldoen om de examens ook op Queen of Peace af te 
kunnen nemen. Dat scheelt veel geregel en veel kosten. 
Daarmee wordt het afstuderen op ‘hoog niveau’ voor nog 
meer jongeren mogelijk. 
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Team
In 2009 is met de musical Ester een heuse “Eshof­traditie” 
gestart, waarbij inmiddels 6 keer een succesvolle 
musicalproductie tot stand is gekomen. Met Nel Stoffelsen als 
drijvende kracht zijn de Eshof­musicals een begrip geworden in 
Hoevelaken en omstreken. Na de laatste musical Kaïn in 2023, 
heeft Nel te kennen gegeven het stokje graag te willen 
overdragen aan een nieuwe producent. Inmiddels heeft ze in 
Annemieke Huurdeman en Kirstin Siteur opvolgers gevonden 
om een volgende musical te produceren. Nel blijft betrokken als 
adviseur en penningmeester. David Roelofs neemt de regie op 
zich. Het Team Muziek bestaat uit Lodewijk de Vries & Gerard 
van Amstel. Hans en Wilma van Eck zijn betrokken als 
technisch duo (podiumbouw, zaalgebruik, etc.). Jan Roos 
verzorgt het licht en geeft dramaturgisch advies. Jan van 
Grafhorst is onze geluidsman.
 
Vacatures voor muzikanten
We zijn voor het combo nog op zoek naar een bassist en/of 
gitarist. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar 
info@musicalhoevelaken.nl. 

Annemieke en Kirstin 

Kleine musicalproductie 2025

Activiteit t.g.v. 50 jarig bestaan van het kerkgebouw De 
Eshof

Op  5  en  6  april  2025  wordt  in  het  Eshof­theater 
driemaal de musical As it is in Heaven opgevoerd. De 
musical vindt plaats ter gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan  van  het  kerkgebouw  De  Eshof.  Een  klein 
select  gezelschap,  bestaande  uit  bekenden  van  de 
eerdere Eshofmusicals, is benaderd om deel te nemen. 
De  repetities  starten  in  oktober  2024. Tickets  gaan 
eind dit kalenderjaar via www.musical­hoevelaken.nl 
in de verkoop. 

As it is in Heaven
De keuze is gevallen op het toneelstuk “As it is in heaven”. Dit 
toneelstuk is gebaseerd op de Zweedse film Så som i himmelen 
uit 2004. De film heeft destijds grote indruk gemaakt op het 
brede publiek en is genomineerd voor verschillende prijzen. Op 
basis van de film is een toneelscript beschikbaar voor kleine 
amateurgezelschappen, voor zo’n circa 15 rollen. Aan het 
toneelscript voegen wij een eigen selectie van bekende en 
minder bekende popliedjes toe (voornamelijk 
Nederlandstalige); speciaal voor ons door Gerard van Amstel 
op maat gearrangeerd voor koor en combo.  

Het verhaal
Hoofdpersonage van het verhaal is Daniel Daréus, een bekende 
dirigent, die door de drukte van zijn artiestenbestaan een 
hartaanval krijgt en zijn carrière moet stopzetten. Hij besluit 
terug te keren naar zijn christelijk geboortedorp in het noorden 
van Zweden, een gewoon dorpje met gewone mensen. In dit 
kleine dorpje herkent niemand hem als het veel gepeste jongetje 
van vroeger, doordat hij onder zijn artiestennaam terugkomt. 
Iedereen herkent hem als dé topdirigent met naam en faam. 
Daniel krijgt de vraag of hij wil luisteren naar en advies wil 
geven aan het lokale kerkkoor. Aanvankelijk weigert hij dit, 
maar op zeker ogenblik gaat hij toch aarzelend luisteren. 
Uiteindelijk laat hij zich overhalen om leraar en dirigent te 
worden van het dorpskoortje. Daniel probeert iedereen letterlijk 
en figuurlijk een plek in het koor te laten vinden. Zijn komst en 
vooral zijn wijze om naar het leven te kijken, maakt veel los bij 
de lokale bevolking: jaloezie, haat, liefde en een zoektocht naar 
waar iedereen echt voor staat. Door de komst van één man gaan 
mensen anders leven. 

“Beste lezer van de Rondom”

 
De  redactie van de Rondom heeft al een enkele keer een 
oproep gedaan om het team wat uit 3 personen bestaat te 
komen versterken.

Recentelijk zijn  door ongevallen  en ziektes van 
redactieleden problemen ontstaan. 

      Hierdoor kwam het verschijnen van  
      ons maandelijks kerkblad in gevaar.

      Het is daarom noodzakelijk dat het 
      team wordt versterkt.

Wellicht kunnen jong volwassenen of studerende kinderen 
van gemeenteleden, ook al zijn zij geen kerkbezoeker maar 
wel  PC­ vaardig,  de helpende hand bieden.

Met belangstelling wacht het redactie team de reacties af bij
 
Inge Pie, 
Jan v.d. Kuilen,
Ad Ritmeester. 

Een mail naar  rondomdeeshof@gmail.com 
mag natuurlijk ook.




