


if niet staren naar de wolken, Blijf niet zitten op je eiland, Wees niet bang om te getuigen.
maar ga staan in Jezus’ kracht. kijk eens verder om je heen. Jezus helpt je door zijn Geest.
Maak Hem zichtbaar voor de Hoor de woorden van de Heer, help ons het onrecht
volken, Heiland, buigen,
maak Hem groot, die ‘t al volbracht. want Hij laat ons niet mensen leiden naar het feest.
Hij is koning — in de hemel, alleen. Geest, leer ons geloven, hopen
Hij regeert met alle macht. Hij is met je — alle dagen, en de liefde ‘t allermeest.

Hij heeft hart voor iedereen.
Piet Hushof
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Kerkdiensten
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

zondag 12 mei 10:00 uur ds. Rob Visser, Rhenen
Collecten: Voedselbank en Onderhoud gebouw

zondag 19 mei 10:00 uur ds. Ellie Boot/Pinksteren/bruchdienst/kinderdienst
Collecten: Hospice Nijkerk en Muziek en Liturgie

zondag 26 mei 10:00 uur Eunice van Zomeren
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst
Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

zondag 09 juni 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
Collecten: Straatpastoraat en BRIES

Agenda

maandag 13 mei 20:00 uur BRIES: Meer dan een gebaar
Diana Kneppers - Doornekamp
Gebaren - gebarentaal? Wat moet ik daar mee?

woensdag 15 mei 20:00 uvur Repetitie cantorij
woensdag 22 mei 13:30 uur Inloopmiddag
20:00 uur Repetitie cantorij
donderdag 23 mei 14:30 uur Boekweitveld 90  Wijkteam 8
19:30 uvur Grote kerkenraad
woensdag 29 mei 20:00 uur Repetitie cantorij
20:00 uur College van kerkrentmeesters
donderdag 30 mei 20:00 uur College van diakenen
vrijdag 31 mei 14:00 vur Pluktuin Stoutenburg ~ Wijkteam 1
woensdag 05 juni 13:30 uur Inloopmiddag
zondag 09 juni ong. 11:15uur BRIES: Zomerconcert

Dinie Jager (orgel) en Eunice van Zomeren (viool)
Programma in de Nieuwsbrief

maandag 17 juni 09:30 uur Akkermaalshout 11 Wijkteam 2

* tenzij anders aangegeven zijn de diensten en activiteiten in 'de Eshof’
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Kerkdienst en liturgie
Hemelvaartsdag — donderdag 9 mei

Wie gaat er mee dauwtrappen op Hemelvaartsdag?

Om 8.15 uur verzamelen we ons bij het Pauluscentrum en
vertrekken van daar voor een wandeling. Jan Vogel zal ook
dit jaar weer voor een mooie route zorgen.

Rond 9.30 uur zijn we terug bij het Pauluscentrum. Daar
staan koffie en lekkere dingen voor ons klaar, waar Willemien
Schuurman Hess voor zal zorgen. Ook wie niet wil of kan
dauwtrappen is van harte bij de koffie uitgenodigd.

Om 10 uur nemen we plaats in de kerkzaal voor een
morgengebed. We lezen dan het verhaal uit Handelingen 1
over de hemelvaart van Jezus.

In (onder andere) het boek van de Handelingen van de
Apostelen belooft Jezus dat hij in ons voort zal leven door de
heilige Geest. Dat roept de vraag op: hoe doet hij dat? Of:
waarin leeft hij in jou voort, wat is voor jou het meest
inspirerende van Jezus?

Je zou daar een vraag aan toe kunnen voegen: hoe zou jij
herinnerd willen worden?

Wie wil, kan van tevoren of tijdens de wandeling over deze
vragen nadenken. In de viering zal het hierover gaan.

Pinksterzondag, 19 mei: brunchdienst!

Niet iedereen houdt van kerkdiensten met ‘toeters en bellen’.
De aanhef van dit stukje tekst zal misschien wel iemand
hebben doen zuchten: oh, nee...

We zijn allemaal verschillend en dat is prachtig. De een houdt
van veel reuring in de tent. De ander wordt blij van een
viering waarin alles zo bekend en vertrouwd mogelijk
verloopt.

Maar wanneer heeft een kerkdienst toeters en bellen?

Valt samen eten daaronder? Als je hoorde bij de eerste
christenen, was de maaltijd het moment waarop je elkaar
ontmoette. Dan was die brunch je bekende en vertrouwde
wijze van gemeente van Christus zijn. Samen eten is een vast
gebruik in de vroege christelijke kerken. Wat wij gewoonlijk
doen met de repen witbrood en de wijn of het druivensap is
een symbolische weergave van hoe de maaltijd eigenlijk
bedoeld is: als teken van het delen met elkaar van wat je hebt.
Waarmee je uitdrukt dat je je hele zelf met elkaar deelt. Net
zoals Jezus het deed in zijn woorden en daden.

Ieder nam daarom iets te eten of te drinken mee, al naar
gelang wat hij of zij kon missen, en alles werd gedeeld.

Later heeft de vroege kerk er de instellingswoorden
bijgeschreven: ‘dit is mijn lichaam... dit is mijn bloed... blijf
dit doen om mij te gedenken.” Voor Jezus stond delen immers
voorop. Men heeft zich herinnerd hoe vaak Jezus zelf aan
tafel ging. Niet met een uitverkoren groepje, maar met

iedereen. Je kon wel zeggen dat Jezus zichzelf vitdeelde aan
de mensen om zich heen.

Daaruit is al heel vroeg het gebruik ontstaan om eenmaal per
week samen te eten, waarbij ieder meenam wat hij wilde
toevoegen en kon missen. Het eten verbond hen met elkaar en
met de opgestane Heer.

We hebben al eens eerder een brunchdienst gehad: op 3 juli
2016, 25 juni 2017 (samen met onze buren van de
Paulusgemeenschap) en 17 juni 2018. Door corona kwam het
er daarna een tijd lang niet van. Laten we het nu weer een keer
doen! En het waaien van de Geest vieren door met elkaar de
maaltijd te gebruiken.

Het concept van de brunchdienst is als volgt:

o leder wordt uitgenodigd iets te eten mee te nemen. Brood,
fruit, alles is goed. Zorg wel dat er geen bord of bestek nodig
is bij het eten. Wel zullen er servetjes zijn.

Bij binnenkomst wordt het eten verzameld op een lange tafel
in de ontmoetingsruimte. Ook wie geen eten kan meenemen
(of het vergeet) is van harte uitgenodigd mee te eten.

o Om 10 uur begint zoals altijd de kerkdienst. Voor de
kinderen is er kinderdienst, waar ze (als ze willen) naartoe
mogen tijdens de overweging.

o Na terugkomst van de kinderen bidden we het tafelgebed,
waarna we opstaan en langs de tafel gaan om wat te eten te
pakken. Het eten wordt gedeeld; of het nu veel is of weinig,
doordat we delen zal het voldoende zijn. We delen het
meegebrachte voedsel zoals de eerste christenen dat gewend
waren te doen.

Het eten kan overal in de kerkzaal worden opgegeten, zittend
of staand. Koffie en thee worden tegelijk met het eten
geserveerd. Daarnaast is er water.

Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en te spreken.

o Rond 11.30 uur verzamelen we ons weer even in de
kerkzaal, zingen het slotlied en krijgen de zegen mee.

o  Wie wil kan hierna nog wat drinken en napraten en
eventueel nog iets erbij eten. leder neemt het eigen
overgebleven eten mee naar huis. Wie nog even tijd heeft, kan
meehelpen met opruimen.

Hans van Eck en Wilma de Lange codrdineren de maaltijd,
dus het komt goed. Ze worden bijgestaan door
kinderdienstleidsters Anne en Anja, koffieschenkers Lien en
Ellen, jeugdouderling Laura en diaken Jan. En door wie maar
de handen uit de mouwen wil steken en wil helpen.

Kom ook, vier Pinksteren en doe mee!

Ellie Boot
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Verduurzaming van de Eshof;
aanpassingen kerkzaal

In het kader van de verduurzaming van de Eshof is
er in het afgelopen jaar al heel wat gebeurd. Mede
dankzij de steun van veel gemeenteleden is het
aantal zonnepanelen fors uitgebreid. Op het dak
liggen nu 48 zonnepanelen die ruimschoots in onze
huidige en toekomstige behoefte voorzien.

Op het dak is ook een hybride warmtepomp geinstalleerd
waardoor er één gasketel kon worden afgestoten. In de
zaaltjes zijn airco units opgehangen voor de verwarming van
elke zaal afzonderlijk. Om dat alles te laten werken is een
geheel nieuwe meterkast aangebracht. In de kerkzaal zijn de
hoge ramen voorzien van HR++ glas.

Deze maatregelen hebben forse investeringen met zich
meegebracht maar het resultaat is er ook na. In de eerste drie
maanden van 2024 was ons gasverbruik bijna 70% lager dan
in de overeenkomstige periode in 2023. En dan te bedenken
dat in de kerkzaal nog steeds het bijna 50 jaar oude systeem
van vloerverwarming werkt.

De aanpassing van de kerkzaal is de laatste fase van het
verduurzamingsproject. In deze aanpassing nemen we gelijk
de wensen mee die zijn geuit tijdens de inventarisatie van het
liturgisch centrum die eind 2022 en het eerste kwartaal van
2023 heeft plaatsgevonden.

Wat gaat er wanneer gebeuren:

Op 16 juni vindt de laatste kerkdienst plaats in de oude
kerkzaal. Daarna wordt de kerkzaal volledig uitgeruimd. De
beamer wordt verwijderd en het orgel wordt vochtvrij en
stofdicht ingepakt. De toegang naar de kerkzaal vanuit de hal
wordt afgesloten en de schuifwand wordt ook gesloten, voor
zover dat nog mogelijk is. De piano wordt in de
ontmoetingsruimte gezet om ook dit instrument zoveel
mogelijk te vrijwaren van stof en vocht. Voor de mensen die
het werk in de kerkzaal uitvoeren wordt de nooddeur als
toegang naar de kerkzaal gebruikt.

Van 17 juni t/m 21 juni wordt het muurtje afgebroken, de
bank verwijderd en vinden alle voorbereidende

werkzaamheden plaats voor het aanbrengen van de
vloerverwarming. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd
door Bouwbedrijf Doppenberg. Zoals bekend wordt de vloer
met één trede verhoogd.

Vanaf 24 juni zal Installatiebedrijf Meddens & van Ree de
vloerverwarming aanleggen. Tevens wordt in de
ontmoetingsruimte de radiator voor het raam weggehaald en
vervangen door 2 laagtemperatuur designradiatoren. Op de
verhoging zal tegen de achterwand en de zijwand ook een
laagtemperatuur radiator worden geplaatst. De
vloerverwarming en de radiatoren zorgen voor de gewenste
temperatuur in de kerkzaal en de ontmoetingsruimte. Voor
een goede verspreiding van de warmte zullen onder de
radiatoren zgn boosters worden aangebracht. De voorziening
met laag temperatuur radiatoren maakt vervanging van de
voerverwarming onder de grindbetontegels gelukkig niet
nodig.

Deze ingrepen maken het noodzakelijk dat er nieuwe
bekabeling wordt aangelegd t.b.v. elektra, beeld, geluid en
ringleiding. Deskundigen van Schaap Sound begeleiden de
aanleg en het testen van de ringleiding in de kerkzaal.

Nadat de bekabeling is aangebracht en uitgetest zal op

27 juni de dekvloer worden gestort. Voordat de nieuwe
vloerbedekking (linoleum) wordt gelegd zal de vloer moeten
uitharden en drogen. Dat gaat weken duren zodat het
linoleum kort voor de in gebruik name van de gerenoveerde
kerkzaal gelegd zal worden.

Voor de keuze van linoleum als materiaal en voor de print met
een kleurschakering die een warme uitstraling geeft en die
alle kleuren van de kerkzaal draagt en daardoor verbindt,
hebben wij adviezen gekregen van Vera en Victor Vizee. Niet
alleen wij waren daar heel blij mee, ook de Liturgische
Vormgroep die we uitgebreid hebben geinformeerd over het
geheel van de plannen, waren daar zeer enthousiast over. Fijn
als je zulke deskundige mensen in je eigen kring hebt!

De droogperiode zal gebruikt worden om de aandachtswand
te sauzen.

Tijdens de bouwkundige werkzaamheden zal een permanente
hellingbaan worden aangelegd voor (elektrische) rolstoelen
en mensen die gebruik maken van een rollator. Deze
hellingbaan wordt geheel volgens de wettelijke voorschriften
gesitueerd achter in de kuil evenwijdig aan het muurtje. Bij
die keuze hebben we ons laten adviseren door het Nederlands
Instituut voor Toegankelijkheid. De gele bank zal daartoe
verwijderd worden.

Voor de afscheiding tussen kerkzaal en ontmoetingsruimte is
ooit een vouwwand aangebracht. Deze vouwwand
functioneert niet meer en reparatie is niet mogelijk. Een
nieuwe vouwwand vergt een te grote investering. Overwogen
wordt om de scheiding tussen beide ruimtes mogelijk te
maken door een gordijn. Ook de bestaande gordijnen van de
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ontmoetingsruimte zullen worden vervangen. We zijn er van
overtuigd dat deze aanpassing een positieve uitwerking heeft
op de akoestiek van de ontmoetingsruimte bij zelfstandig
gebruik. Een definitief besluit is op het moment van schrijven
nog niet genomen maar dit lijkt de enige haalbare en
betaalbare oplossing die het mogelijk maakt de
ontmoetingsruimte los van de kerkzaal te gebruiken.

Als alles volgens plan verloopt kunnen we op 18 augustus
voor de eerste keer een kerkdienst houden in de geheel
gerenoveerde kerkzaal.

In de tussenliggende periode maken we voor de zondagse
diensten gebruik van het Pauluscentrum (30 juni en 7 juli).

Vanaf 14 juli kunnen we weer in de kerkzaal terecht. Om het
droogproces zo min mogelijk te verstoren zal de kerkzaal in
sterk aangepaste vorm gebruik kunnen worden. Hoe dat
ingevuld gaat worden zullen we in de Rondom van juni
duidelijk maken.

Namens het college van kerkrentmeesters:
Rudi Coppoolse en Frits Harmsen.

B

Hoe groen wordt de Eshof als
groene kerk......?

We hebben inmiddels drie maanden (vanaf 1
februari) ervaring met het gebruik van de
warmtepomp, naast het gebruik van airco units in
iedere zaal. Ons gasverbruik in die periode is met
bijna 70% gedaald (1.750 m3 minder!) en dat terwijl
we op dit moment nog steeds gebruik maken van de
50 jaar oude vloerverwarming, zonder
vloerisolatie. ..

En het elektraverbruik dan? Door het zo vroeg mogelijk
plaatsen van de 24 nieuwe zonnepanelen hebben alleen die in
drie maanden tijd al ruim 2.000 kWh opgewekt. Verwachting
is dat we per eind mei per saldo al net zoveel kWh hebben
terug geleverd aan Greenchoice als de hoeveelheid die tot dat
moment van hebben afgenomen. We verwachten eind van dit
jaar ca. 4.000 kWh meer terug te leveren dan we per saldo
verbruiken.

Worden we dan volledig energie neutraal? Nee ..., maar wel
bijna! Hoe werkt dat dan ook al weer? Tegenover iedere m3
gas die verbruikt wordt, moet je ongeveer 5 kWh terug
geleverd worden om CO2 neutraal te zijn. Het plaatje
hieronder geeft de ontwikkeling aan: we gaan van bijna
20.000 kg CO2 uitstoot naar ca. 1.000 kg in 2025. Het
gasverbruik daalt van 11.600 m3 naar ook ca. 1.000 m3 in
2025. Voor een geheel energieneutraal gebouw moeten we in
2025 dus ca. 5000 kWh terug leveren. Het mag duidelijk zijn
dat het weer, temperatuur en hoeveelheid zon, altijd van grote
invloed is op de werkelijke ontwikkeling. In Nederland
kunnen we altijd over het weer praten omdat het bijna iedere
dag anders is, of anders dan verwacht. Achteraf weten pas of
de ramingen zijn uitgekomen. Als het anders is geworden,
kwam dat vast door het weer!

De Eshof - verduurzaming
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Namens College van Kerkrentmeesters,
Rudi Coppoolse

Stagiare

Wederom kunnen we een stagiaire voor de
Maatschappelijke Stage aan het werk zien in onze
gemeente. Velen zullen haar al gezien hebben bij
het koffieschenken, de kinderdienst of op de
Eshoftuin. Jemma stelt zichzelf graag even voor:

| "Ik heet Jemma en ik ben 15
jaar oud. Mijn hobby's zijn
afspreken, shoppen en
schaatsen. Ik woon in Nijkerk
en ik zit op Corlaer college in
de derde. Ik loop bij de Eshof
stage en ik ben verbaasd over
hoe bijzonder de gemeenschap
daar is. Ik kijk ernaar uit om
daar nog meer herinneringen
te maken."
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Gastvoorgangers in mei en
begin juni

Op 12 mei gaat Ds. Rob Visser uit Rhenen voor. Rob
Visser is een graag geziene gastvoorganger die al
enkele malen in ‘de Eshof” is voorgegaan.

Hij was een van de eerste pionier-
predikanten van de landelijke
Protestantse Kerk en heeft in die rol,
zoals hij zelf zegt ‘het voorrecht en de
ruimte gehad om te slagen en te
mislukken’ waarbij de balans vaak naar
het laatste uitslaat. ‘Dat is geen
probleem, als je maar niet bij de pakken
neer zit of verkrampt gaat proberen de volgende keer niet
te falen’. ‘Pionieren is: ‘vallen en opstaan, om je heen
kijken en zien op wiens schouders je kunt staan. En
vooral volhouden!”

De werkervaring van Rob Visser omvat een lange tijd. In
september 1975, net klaar met de studie kreeg hij de
opdracht een gemeente op te richten op Tholen. Deze
jonge Protestantse gemeente rond de Gasthuiskapel
bestaat nog steeds. Daarna volgden de gemeenten
Geldermalsen (Deil en Enspijk), Holten en de
centrumgemeente rond de Grote Kerk in Apeldoorn. De
laatste 7 Y4 jaar voor zijn emeritaat was hij werkzaam als
pionier-predikant op IJburg (De Binnenwaai) en de laatste
vier jaar stadspredikant van Amsterdam.

Op Jburg verwierf Rob Visser in 2013 landelijke
bekendheid met het opzetten van het Parents House. Het
aantal echtscheidingen is groot, ook op IJburg. Omdat
gescheiden ouders moeilijk aan een huis komen bedacht
Rob Visser het Parents House waar je na een
echtscheiding maximaal een jaar een betaalbaar huis kunt
delen.

Rob houdt van de kerk en hij heeft altijd getracht in zijn
werk het diaconaat en het pastoraat als hol en bol te zien
en te verwerkelijken. Dat dit ook gold voor zijn
pionierswerk was voor hem evident.

Met zijn vrouw woont hij tegenwoordig in Rhenen en is
hij interim predikant in Vuren.

Op 26 mei is de voorzitter van de kerkenraad,
Eunice van Zomeren gastvoorganger.

Nou ja, ‘gast’? Eunice en haar partner
Jan horen bij ‘de Eshof” en zijn er ook
niet meer weg te denken. Eunice als
voorzitter van de kerkenraad, als
musicus (violist) en dus ook als
gastvoorganger en dat laatste niet alleen

als invaller. Zij studeert theologie naast haar baan als
directeur van Reliéf, een christelijke vereniging van
zorgaanbieders en daarnaast heeft ze nog enkele andere
vrijwilligersfuncties.

Eunice heeft ons al een paar keer uit de brand geholpen
als invaller. Voor het laatst op 28 april. Ze vindt voorgaan
zo leuk, dat ze ook als vaste voorganger wil worden
ingeroosterd. Altijd fijn als gastvoorgangers niet alleen
mensen zijn van buiten ‘de Eshof” maar dat ook ‘eigen’
gemeenteleden hun talenten op dit gebied met ons willen
delen.

Op 2 juni is Ds. Marian van Giezen uit Houten onze
gastpredikant.
i Jaarlijks gaat ze één of twee keer in ‘de
: Eshof” voor. Marian heeft dan ook een
verleden in Hoevelaken want van 2009
tot 2011 was ze als deeltijdpredikant
verbonden aan ‘de Eshof” en heeft in die
§ ; periode het proces begeleid van anderhalf
o naar één fulltime predikantsplaats.
Hoewel Marlan maar kort ‘de Eshof” heeft gediend,
bewaren veel gemeenteleden goede herinneringen aan
haar.
Marian is sinds 1 juli 2021 als codrdinator verbonden aan
het Lindenhuis (inloophuis) in Zeist.

et

Inloophuizen zijn niet geheel nieuw voor Marian. Vanuit
haar vroegere werk als pastoraal medewerker van de RK
kerk en later als predikant in Utrecht was ze al betrokken
bij inloophuizen die functioneren op het grensvlak van
kerk en samenleving. Het werk als coordinator is
weliswaar nieuw maar gezien de ervaring van Marian ook
weer niet geheel onbekend.

Haar parttime functie (20 uur per week) laat ook nog
ruimte om voor te gaan in kerkdiensten, zoals op 2 juni in
de Eshof.

Op 9 juni weer een bekende voorganger in de
persoon van Drs. Erik Idema uit Nijkerkveen.

Erik is als oud gemeentelid één van onze
vaste gastvoorgangers. Erik is een
veelzijdig en talentvol schrijver. Hij
houdt van verhalen: oude verhalen uit
levensbeschouwelijke tradities en
nieuwe verhalen. Na de middelbare
school heeft Erik theologie gestudeerd
aan de VU en was hij een paar jaar
werkzaam in het onderwijs. Nu werkt hij als uitgeven bij
Kwintessens. Hij schrijft liedteksten, verhalen, scenario’s
en informatieve teksten voor methoden die bij
Kwintessens worden uitgegeven. Maar Erik schrijft ook
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kinderboeken, musicals en nog veen meer, onder andere
gedichten waarvan er een aantal in het liedboek zijn
opgenomen. Zijn lijst publicaties is eindeloos.

Daarnaast heeft Erik nog tijd om regelmatig voor te gaan
in kerkdiensten en voor muziek. Ook in de Eshof hebben
we regelmatig van zijn mooie zangstem kunnen genieten.

Frits Harmsen.

Lieve mensen,

En weer is er een jaar voorbij. Met vreugde en
verdriet en soms gewoon een beetje aandacht of een
felicitatie. En hoe fijn is het om dit met een
bloemetje vergezeld te laten gaan. En... hoe
feestelijk is het om de kerkdienst op te fleuren?

Maar... dit gaat helaas niet voor niets en daarom
vragen we weer jullie bijdrage voor het
bloemenfonds.

We vragen je je “gulle” gift over te maken op
NL 66 RABO 0302 21380 13 t.n.v. PG De Eshof
inzake bloemenfonds.

Je kunt ook gevruik maken
van de QR-code

Bedankt namens alle ontvangers, misschien jij zelf
wel een keer.

Lieve bloemengroet van Lies en Joke

Van harte aanbevolen door het
college van kerkrentmeesters

De 2e collectes voor de komende weken

Op 5 mei: De cantorij

De Eshofcantorij repeteert elke
week en werkt gemiddeld eens in
de maand mee aan de kerkdienst.
Ook is er samenwerking met het
Pauluskoor. Met uw bijdrage kunnen we blijven genieten van
door hen prachtig gezongen en gespeelde liederen.

Op 12 mei: Onderhoud gebouw
w De Eshof is een prachtig gebouw
en dat willen we samen graag zo
houden. De kosten worden flink in
de hand gehouden door veel
vrijwilligerswerk. (Groot)
onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel
komende jaren een mooi en veilig Gods huis hebben waar we
elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene
kerk” voor duurzame oplossingen. Een aantal van deze
projecten zullen aankomende weken uitgevoerd worden. Fijn
dat u de collecte steunt!

Op 19 mei Pinksteren: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons
kerkzijn. Voor de begeleiding van de
gemeentezang maakt de gemeente
gebruik van de inzet van organisten/
pianisten. Het liturgisch werkoverleg
houdt de kwaliteit en de continuiteit

Ll
van een zorgvuldige liturgie in stand. Het §

overleg is gericht op de korte termijn i.v.m.
de voorbereiding van diensten maar richt
zich ook op het volgen van ontwikkelingen
op het gebied van kerkmuziek en liturgie
en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer
welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.

ﬁ'lq}
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Op 26 mei: Jeugd- en
» -3 h 4 Jongerenwerk;
Met uw bijdrage wordt de

v —» o,
e’ basiscatechisatie uit het jeugd- en
jongerenwerk bekostigd,;
materiaal en excursies. De codrdinatie van het verdere
jeugdwerk vindt plaats op projectbasis. Onze twee
jeugdouderlingen zetten zich hiervoor in.
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Op 2 juni: Pastoraat

De Pastorale Raad bestaat uit

wijkouderlingen,

jeugdouderling(en), pastoraal

medewerkers en onze predikant. In

samenwerking met diakenen en contactpersonen vervult
men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw
steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt,
zo nodig in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale
cursussen kan volgen.

José van Dasselaar

Bries

Voor de zomer staan er nog 2
activiteiten van BRIES op het
programma. Allebei zeer de
moeite waard.

Op 13 mei om 20.00 uur verzorgt Diana Kneppers-
Doornekamp een avond onder de titel:

Meer dan een gebaar...

Diana schrijft er het volgende over:

Kent u dat ook? Sta je in een hal of ruimte met iemand te
praten, geroezemoes om je heen, je staat je vreselijk in te
spannen om het gesprek te volgen. Zo

vermoeiend. En dan versta je net zo’n sm‘rzmgﬁ -~
belangrijk woord niet, waardoor je eigenlijk "wu -
het verhaal niet goed volgt. Dus wat doe je?  gen conpucTEUR
Vriendelijk glimlachen, hummend het g e
gesprek vervolgen? Toch nog maar een keer ZIEN VRAGEN
om herhaling vragen? Of een volgende keer Locwe

niet meer in die hal blijven staan om te

praten? Wat zou dat jammer zijn. En wat zou het fijn zijn als
je met een enkel gebaar het gesprek makkelijk had kunnen
blijven volgen.

En nu hoor ik u denken: “gebaren - gebarentaal? Wat moet ik
daar mee? Dat is toch voor doven en slechthorenden?”
Is dat zo? Of maken we allemaal al veel

KNUFFELEN meer gebaren dan we denken. Is je
- gesproken taal ondersteunen met gebaren
FAVORIETE .
cesagenTaAL  Diet waardevol voor veel meer mensen dan

alleen doven en slechthorenden?

En hoe zit dat met die gebaren, zijn die
over de hele wereld gelijk? Bestaat er ook
zoiets als een dialect? Is het wel een echte
taal? En vooral, is het niet lastig om gebaren te maken?

Loeye

Op maandag 13 mei kunt u het gebaren zelf wat meer in de
vingers krijgen. En stilzitten is er niet bij, want naast wat
achtergrond informatie wordt het een interactieve avond

waarbij we vooral aan de slag gaan. Aan het eind van de
avond weet u niet alleen veel meer over gebaren, maar bent u
ook in staat om z¢If nog meer gebaren te maken. En u zult
zien, die blijft u na 13 mei gebruiken.

In 2002 kwam ik als (kinder-)therapeut bij de Koninklijke
Kentalis te werken. Wij hadden veel kinderen in behandeling
met een TOS (taal ontwikkelingsstoornis) maar weinig die
doof/ slechthorend waren. Er was namelijk geen
gebarenvaardige therapeut. Daarom ben ik de opleiding voor
tolk Nederlandse Gebarentaal gaan volgen. In 2011 studeerde
ik af. En sindsdien behandel ik vooral cliénten die doof of
slechthorend zijn. Tolken doe ik niet meer, maar “wapperen”
doe ik dus nog elke dag. En het mooie van gebarentaal vind
ik dat het zoveel meer zeggend, zoveel rijker is, dan alleen
communiceren met woorden.

Ik hoop dat u mee komt wapperen. Er zijn o
u al diverse belangstellenden voorgegaan, ——
maar er is ruimte genoeg voor nog meer. i
Opgeven is fijn, dan kunnen we voor de e
juiste hoeveelheid koffie en thee zorgen. ‘:/_i“,d@ S

Opgeven bij ellie.boot@hccnet.nl, tel. 06
33832849.
Tot dan!

Datum: 13 mei

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: de Eshof

Leiding: Diana Kneppers - Doornekamp

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Zomerconcert

Op zondag 9 juni na de kerkdienst verzorgen Dinie Jager
(orgel) en Eunice van Zomeren (viool) een zomerconcertje.

Deze combinatie staat borg
voor prachtige muziek. Een
_ half uurtje langer in de kerk
- blijven is dus zeer de moeite
waard.

Dit concert wordt gehouden
één week voordat het orgel
wordt ingepakt en we pas
weer medio augustus kunnen
genieten van de prachtige klanken van ons orgel in een
opgeknapte en opgefriste kerkzaal.

Het programma zal tegen die tijd in de nieuwsbrief
verschijnen, maar noteer deze datum alvast!

namens commissie BRIES, Frits Harmsen
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vond van kennismaking: maandag 10 juni

Bijeenkomst met nieuw ingekomen leden

Kennismaking

Op maandag 10 juni van 20.00 — 22.00 uur organiseren we een avond voor ieder die nieuw is in de
Eshof. Ook wie nieuwsgierig is naar de Eshofgemeente, of enkele andere nieuwsgierigen wil treffen,
is van harte welkom.

Het doel is elkaar (en wie weet onszelf) een beetje wegwijs te maken in de gemeente. En vooral
ontmoeting. Als je je aan wilt sluiten bij een bestaande (kerkelijke) groep, kan dat moeite kosten. We
willen het je graag makkelijker maken. Dat kan, denken we, door ervoor te zorgen dat je weet wie er
nog meer ‘nieuw’ zijn. Door ervaringen en verlangens met elkaar te delen. En door ‘oude’ en
‘nieuwe’ Eshoffers met elkaar kennis te laten maken.

We zullen allen van wie we weten dat ze het afgelopen jaar zijn ingeschreven een persoonlijke
uitnodiging sturen. Ben je al langer bij de Eshof en heb je ook zin om te komen? Welkom!
Je kunt je voor de avond opgeven bij Nel van Rietschoten (e-mail: nelvanrietschoten@gmail.com).

Graag tot ziens op maandagavond 10 juni in de Eshof! Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.

Namens het Pastorale Team —
Ellie Boot
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Verslag van de Escape tocht in Harderwijk

Zondagmiddag 21 april, de eerste dag dat het water niet van boven kwam en een zonnetje er soms door prikte. We liepen in de
stad Harderwijk opzoek naar het startpunt Oude Markt 1. Gewapend met een telefoon, een volle batterij, een tasje met drinken
en cookies; wilden 6 senioren en 9 jeugdleden ontsnappen aan de door de pest geplaagde stad Harderwijk.

NTIAEINEYE

Patatje 001’10i

i i i . l\ {
| E:D‘e_}zpomers

Er werden 4 teams ingedeeld en ieder team had een eigen team naam:

Team Georgié baddies bestonden uit Zeger, Emma en Iris

In Team patatje oorlog zat Anne, Eden en Tijmen met Sierou en Maarten

De slimpies waren de jongste schavuiten, Lucas, Davi en Hidde met Laura en Wilma
De boomers startte als laatste, Titia en Diana die al eens geoefend had.

De route aanwijzingen verschenen op de telefoon en op sommige punten moest je iets
opzoeken, een raadsel oplossen, een berekening maken of een foto. Voor ieder goed
antwoord op een vraag kreeg je een letter, die je naar de enige uitgang van de stad bracht
die nog niet afgesloten was.

Foto's puzzelen =—>

Harderwijk heeft genoeg historie, er was een klooster, kerken, een vismarkt en bijzondere gebouwen. Gevelstenen werden vaak
ingemetseld en vertelden over de beroepen van de bewoners, maar bij De Zevende Hemel was team Georgiebaddies de enige die
het juiste antwoord konden raden.

Het handje van Fatima stond voor
de islam, de joodse ster is
zichtbaar en de cirkel met
klavertjes stond voor het
christendom. De dirigeerstok
stond voor harmonie en muziek.

11 PROTESTANTSE GEMEENTE




Er was levendige vishandel, een bron voor
vers drinkwater en een rechtbank.

Team De boomers haalden iedereen in en
kwamen als eerste bij de poort aan, echter
zonder goed afgemeld te raken

Na ca. 2 uur speuren waren alle teams binnen, een super prestatie.

1. Patatje oorlog 2:02:41 —_
2. Georgié Baddies 2:05:32
3. De slimpies 2:14:13
4. De Boomers 4:00:00

Met een welverdiend drankje op het terras, barste er een enorme hagelbui los. Die hebben
we even overlaten waaien. Het was een heel geslaagde middag.

De volgende jeugd activiteit is alweer gepland op: Zondag 9 juni.
Kom mee, we gaan kano varen!

DE ESHOF 12
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2023-2025

=

| Zo hoorden we wat in het lslamitiec
 wain binAen uit Biet.
. Wamnens Nathalja, Lucas, Lir, Hidde,

. .
Basiscatechisatie

i ij beroek waren
we vandaag (7 fetruari 2024] bij u in de Motkee 0p a
Do i Mnfnufhtiwukiammm“hwunwmcﬂ

Eliza, Dani en Tom en die begeleiders heal hartelijk dank!

Collecteoverzicht maart 2024

Datum Diaconie Diaconie
3-3-2024 Kerk in Actie - ZWO 232,70
10-3-2024 Eigen diaconie 193,15
17-3-2024 Leger des Heils 217,05
24-3-2024 Stichting Moederzorg 226,90
Vespers Hospice Nijkerk 75,95
29-3-2024 St. Hulpdienst Hoevelaken 129,50
30-3-2024 Hulp aan Oeckraine 214,04
31-3-2024 Stichting Moederzorg 334,15

Totaal 1623,44

Kerk

Onderhoud gebouw
Cantorij

Onderhoud orgel-piano
Kinderdienst

Beeld en geluid
Cantorij

Doop- en paaskaarsen

Totaal

Collectebeheerder José van Dasselaar

Kerk

196,42
217,19
186,15
198,55

71,55
153,35
22522

1248,43

PROTESTANTSE

GEMEENTE
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De Basiscatechese: helaas voor nu alweer voorbij...!

Op 20 september kwamen we voor het eerst wat
Zou het
basiscatechese? En wie zijn die andere kinderen? De
eerste weken stonden dan ook
kennismaking. We maakten kennis met elkaar en via een
fotospeurtocht met ons kerkgebouw. Ook spraken we over
kennismaken met God, Jezus en de Bijbel.

gespannen bij elkaar.

Ik heb geleerd dat elk geloof
zijn eigen manier van doen
heeft en ik vond het verhaal
van de barmhartige
Samaritaan heel mooi. Dat
mensen je kunnen helpen
Jjuist van wie je het niet
verwacht.

Lucas

Het leukste vond ik de Kahoot
quizzen. Het was ook erg
gezellig. Ik heb meer geleerd
over Jezus, God en andere
geloven. Jammer dat het
afgelopen is!

leuk worden, die

in het teken van

Na de herfstvakantie was het thema Het koninkrijk van God.
We doordachten verhalen over het mosterdzaadje en de
werkers in de wijngaard. En we speelden de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan na in een eigentijdse context. We
leerden de werken van barmhartigheid kennen en bedachten
hoe we meer barmhartig kunnen zijn voor de mensen om ons
heen.

Ook speelden we een
Kahoot-quiz vol

Ik vond de Kahootquiz elke keer leuk.
Na afloop samen wat drinken met iets

strikvragen om te ontdekken welke elementen uit het
Kerstverhaal er nu werkelijk in de evangelién staan en

lekkers vond ik ook supergezellig. Ik
heb geleerd welke kant de moslims

welke niet. Gingen Jozef en Maria echt op een ezel | op bidden.

naar Bethlehem? En hoeveel koningen/wijzen kwamen 1z

er nu precies bij Jezus op bezoek? Uiteraard (Nathalja is het hier helemaal mee
bezochten we de kersstal | gens @1)

Ik vond het leuk en
leerzaam. Naar de
verschillende verhalen
luisteren, te praten en na te
denken over de betekenis
van het geloof. Ik vond zowel
de excursie naar de moskee
als samen de kaars maken
heel leuk.

Nienke

in de Paulusparochie.
Daar kregen we ook uitleg over de rozenkrans en de
kruiswegstatién.

Na de kerstvakantie stonden de bijeenkomsten in het kader
van oecumene. We lazen het visioen van Petrus over reine en
onreine dieren. We leerden de oorsprong en betekenis kennen
van de viering van de Maaltijd van de Heer en het werk van de
diaconie. We woonden een oecumenische viering in de Eshof

bij en we bezochten de El Fath
moskee. We waren te gast tijdens een viering in de Sint
Franciscus Xaveriuskerk, waar we ook een speurtocht door de
kerk mochten doen.

Daarnaast kwam Ellie op bezoek om ons uitleg te geven over
de betekenis van de liturgische kleuren. Uiteraard vertelde ze
ook over het werk van een dominee. We staken onze handen
uit de mouwen met de jongeren van de Georgié-groep om de
dozen te wvullen met

Ik vond het heel leuk. Dat had ik niet

Ik heb veel geleerd, vooral
over verschillende geloven.
En dat respect voor elkaar
belangrijk is. Het leukste
vond ik de nieuwe
paaskaars maken, om
samen iets moois te maken
voor de kerk.

verwacht. VVan tevoren dacht ik eerlijk
gezegd dat het saai zou zijn. Dat was
het niet. Ik heb veel geleerd. Het
maken van de kaars en de excursie
naar de Xaveriuskerk vond ik het
leukst. Jammer dat ik niet mee kon
naar de moskee. Na de les gingen we

levensmiddelen voor de Voedselbank. En onder leiding
van Feije werkten we hard aan de nieuwe Paaskaars.
Tildens de laatste bijeenkomsten leerden we de
betekenis kennen van Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren. We sloten het seizoen fanatiek af door in
twee teams levend ganzenbord te spelen in de
kerkzaal. Dat was echt superleuk!

iedere keer limonade drinken en
koekjes eten. Dat was heel leuk!
Hidde

Tom, Davi, Liz, Nathalja, Lucas, Hidde, Eliza, Nienke,

Jan, Lieske en Arwin

We kijken alweer uit naar volgend seizoen!

E ESHOTF

14



Reanimatie training kosters

Op zaterdag 23 maart vond de jaarlijkse
training plaats voor kosters in het
reanimeren en het omgaan met de AED.
Dit was de laatste keer dat Loek Verwindt
de training verzorgde. Loek heeft dat 15

jaar lang geheel belangeloos gedaan. Hij

deed dat op een zeer realistische en aansprekende manier
gelardeerd met vele voorbeelden uit zijn eigen praktijk.
In de dienst van 14 april hebben we een kaart voor Loek
getekend en heeft Ellie enkele woorden aan zijn afscheid
gewijd.

De reactie die ik van Loek ontving wil ik jullie niet
onthouden.

Frits Harmsen

Grijs en groen - over : g,
generaties in de kerk "1 ’

In de classicale vergadering van 13 februari hadden we veel
gasten. Zij kwamen af op de lezing die Corina Nagel-
Herweijer gaf over de wijze waarop jongeren binnen de
Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op 28 mei
hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. In een korte
lezing zal ze ingaan op godsdienstige vorming in een
pluriforme samenleving en de rol van kerken en ouders
hierbij. Daarna gaan we aan de hand van thematafels verder
met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over:

- Leren geloven als je weinig andere christenen kent

- Wat willen we onze kinderen en jongeren leren?

- Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren

- Welke factoren stimuleren het leren geloven van
jongeren?

- Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst
Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in februari waren
opnieuw uit, maar ook als je er toen niet was: van harte
welkom. Van de lezing tijdens de vorige bijeenkomst is een
opname gemaakt. Die kun je bekijken op Youtube via deze
link: https://youtu.be/15Si2_kdMmk. Daarmee kun je je
geheugen opfrissen en goed voorbereid aanschuiven.
Nogmaals: we hopen naast de leden van de classicale
vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente
werken met jonge mensen en gezinnen.

Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat
aan zou kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door!
Als je komt, stuur dan uiterlijk 23 mei een mail aan de scriba
van de classis: cvVeluwe@kpnmail.nl Welkom op 28 mei
van 19.30 uur tot 20.45 uur. We komen samen in Kerkelijk
Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

Gerrit Bok
Scriba cv Veluwe

B e e B Y

Gistermiddag ontving ik een prachtig
boeket, maar nog mooier waren de
bijlagen. Mooie warme woorden.

Ik dank jou en de mensen van de Eshof hiervoor.
Nogmaals ik heb de trainingen met veel plezier

gedaan, en ik kwam ook met veel plezier in de Eshof.
Nogmaals dank hiervoor!
Het gaat jullie alle goed, misschien tot ziens.

Hartelijke groet, ook namens mijn echtgenote

Jeanette Kat.
Loek Verwindt

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10
keer per jaar.

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden
om zaken betreffende kerk en geloof te delen.

Redactie
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

Distributie
Annie en Frans Hanse

Inleverdata

Inleverdatum voor het juninummer is

dinsdag 28 mei 2024

Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is
dinsdag 25 juni 2024

Rondom op de website

Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is

een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief

Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die
week.

Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?

Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE
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Uitnodiging
voor Proef, ontspan en leer

op dinsdagavond 4 juni in ’t Veense Hart.
Beste vrijwilliger!

Op dinsdagavond 4 juni organiseert Slgma in ’t Veense
Hart een leerzame en gezellige avond voor inwoners die zich
vrijwillig inzetten. Ieder jaar zetten we de vrijwilligers uit de
gemeente Nijkerk in het zonnetje en willen we hen bedanken
voor hun inzet.

Dit jaar zullen er verschillende activiteiten worden
aangeboden, waaruit je kunt kiezen.

Denk hierbij aan een lezing van natuurfotograaf Henk
Ruitenbeek, een workshop van schrijfster Janneke van
Heugten, workshops over het inzetten van je talenten als
vrijwilliger, grenzen herkennen en aangeven, omgaan met
gasten, het uitwisselen van ervaringen met andere
vrijwilligers, een BBQ workshop, yoga en een zeskamp.
Kortom: genoeg te leren, ontspannen en te proeven!

Deze avond wordt kosteloos aangeboden. Voor hapjes en
drankjes wordt gezorgd.

Meer informatie vind je op de flyer en op onze website:
https://www.siegma-nijkerk.nl/vrijwilligers/
vrijwilligersacademie/

DE ESHOF

Direct aanmelden kan via deze link:
https://forms.gle/QzPCKrTqx3jNDY5k9

Schrijf je snel in want vol = vol!

Met vriendelijke groet,
Hetty, Kevin en Marloes van Sigma

Wil je meer weten?
Informeer dan bij Lieske Duim.

De generale synode
vergaderde

Twee intensive dagen waren het op 19 en 20 april.

Ds. Trijnie Bouw uit Zaltbommel is gekozen als nieuwe
preses. Daarna kan het onder werp als pelgrims onderweg
met Joden en Palestijnse christenen aan de orde. Een
onderwerp dat veel reacties oproept. In gespreksgroepen
werd gesproken over wat heil betekent. En verder was er
aandacht voor de Universiteit (PThU), het invoeren van
de VOG en werd het gesprek voortgezet over
genderidentiteit, seksualiteit en huwelijk en relaties. Lees
meer op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe
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