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O, God van vrede en van recht
wat  hebben wij gedaan
dat kwaad steeds weer ons lot beslecht,
geweld en oorlog ons verslaan;
hoe kan een mens zijn leven verder gaan
en liefde laten overwinnen,
terwijl tirannen niet bij zinnen
de wereld brandend laten vergaan?

Méér dan het kwaad is goede God
de milde regen van uw zegen
als mooiste blijk van uw genadig bod.
Zo kan ik schuilen onder zachte vleugels,
waar vuur en zwavel niet bestaan
en vieren laat de strakgetrokken teugels:
ooit zal het recht de haat verslaan.

Dan zal de koning vrede stichten,
de woesteling wordt vriendelijk en mild,
de moordenaar komt ons berichten:
zó heeft de Schepper het gewild!

Niek van der Hoest
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zondag 07 april 10:00 uur ds. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort
Collecten: Straatpastoraat Amersfoort en Eredienst

zondag 14 april 10:00 uur ds.Ellie Boot/kinderdienst
Collecten: Eigen diaconie en Jeugd en Jongerenwerk

zondag 21 april 10:00 uur ds. Dick van Arkel, Leusden
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur ds. Yolanda Voorhaar, Ede
Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

zondag 05 mei 10:00 uur ds. Ellie Boot/cnt/HA/kinderdienst
Colecten: Eigen diaconie en Cantorij

zondag 12 mei 10:00 uur ds. Rob Visser, Rhenen
Collecten: Voedselbank en Onderhoud gebouw

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

Agenda

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof
                                                                                   

woensdag 10 april 13:30 uur Inloopmiddag
20:00 uur Repetitie cantorij
20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 11 april 19:30 uur Kleine kerkenraad

woensdag 17 april 20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 18 april 19:30 uur College van diakenen

woensdag 24 april 13:30 uur Inloopmiddag
20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 25 april 20:00 uur Avond Transitionele Analyse

woensdag 01 mei 20:00 uur Repetitie cantorij

maandag 06 mei 19:30 uur Ridderspoor 12 Wijkteam 4

dinsdag 07 mei 20:00 uur Wijkteam 7         ?
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(lichtere kant) die allebei bij het leven horen. Maar ze 
zeggen ook dat God er altijd is, dag en nacht. 

Dat is de eerste laag. Als tweede zijn er reepjes rood, 
oranje, geel, groen, blauw en paars kaarswas, die 
horizontaal en verticaal 
op de kaars samen een 
regenboog vormen, op de 
kaars geplakt. De 
regenboog heeft 
meerdere betekenissen. 
Ten eerste staat de 
regenboog voor 
diversiteit en 
inclusiviteit, iedereen mag namelijk bij God horen. Ten 
tweede staat de regenboog ook voor hoop en vrede. 

En dan nog het laatste deel: de vormen van kaarswas die 
op de kaars staan. Er zijn er veel verschillende: 

 de duif met olijftak en het vredesteken duiden op vrede.
 de handen en voeten op de hele kaars staan voor de 
handen en voeten van mensen: de mensen zijn immers 
'van' God.
 het hart gaat over de liefde. Er zijn ook enkele gebroken 
harten: liefde moet geheeld worden.
 de vlinder is als teken voor vernieuwing; de vlinder 
onderging een metamorfose.
 en dan de sterren: de ster van Bethlehem.

En de kaars van 2023?
Die was onder leiding van Cees Otte bewerkt door 
Tijmen de Vries en Jessie Groen. Zij hebben samen een 
goede bestemming gekozen voor ‘hun’ 
kaars: ze zullen die brengen bij Sonja 
en Wim van den Top, buren van 
Tijmen. Beiden maken qua ziekte veel 
mee. Jessie had nog een andere 
bestemming in gedachten: het gezin 
van haar vriend Tijmen. Maar voor 
Tijmen was het toch wel heel belangrijk 
dat de kaars naar de buurvrouw zou gaan en Jessie kan 
zich daar goed in vinden.

Kerkdienst en l iturgie

PAASKAARS 2024

Sinds de Paaswake hebben we weer een nieuwe 
paaskaars in het liturgisch centrum. In de Paaswake is de 
kaars de kerkzaal in gedragen door de makers zelf: de 
kinderen van de basiscatechese.
Met z’n achten hebben ze eraan gewerkt: Eliza, Nathalja, 
Nienke, Hidde, Lucas, Tom, Davi en Liz. Allemaal 
tegelijk ermee bezig zijn ging natuurlijk niet, daarom 
hebben ze toerbeurt genomen en zijn ze intussen ook 
ieder met een eigen, kleinere kaars bezig geweest.
Tom heeft een stukje geschreven bij de nieuwe kaars:

Er is, zoals elk jaar, goed nagedacht over wat er op de 
paaskaars staat. Als eerste laag is er de verf. Daarbij is 
er een kant met donkere 
kleuren zoals paars en 
donkerblauw en ook een 
lichte kant met 
bijvoorbeeld oranje en 
geel. Dit staat voor nacht 
(donkere kant) en dag 
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HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN

Het grootste deel van de Paastijd, de feestzondagen 
tussen Pasen en Pinksteren, zullen we het evangelie van 
Johannes volgen. Hij wordt wel ‘de evangelist van de 
feesten’ genoemd: de klassieke leesroosters hebben aan 
veel feestzondagen zijn verhalen gekoppeld.
Maar vanaf Hemelvaartsdag stellen de makers van het 
Oecumenisch Leesrooster ons een nieuw alternatief spoor 
voor: de Handelingen van de apostelen. Tot en met 30 
juni zullen we zoveel mogelijk lezen in het boek dat 
wordt toegeschreven aan de arts Lucas, de metgezel van 
de apostel Paulus. Wetenschappers zijn het er niet over 
eens wanneer het geschrift precies ontstaan is. Sommigen 
pleiten voor een vroege datering, rond 62 na Christus. 
Anderen denken aan een late datering, rond 150 na 
Christus. Als Handelingen inderdaad geschreven is door 
een medewerker van Paulus, kan het niet veel later dan 
ca. 100 na Christus geschreven zijn.

Laten we even aannemen dat Lucas de schrijver was. Wie 
het boek in één keer doorleest, kan ontdekken dat Lucas 
ons niet eenvoudig wil informeren over de geschiedenis 
van de eerste gelovigen. Geschiedschrijving is niet zijn 
doel en we lezen dan ook geen geschiedenisboek als we 
in Handelingen lezen. Lucas wil een punt maken. 
Bepaalde patronen keren steeds weer terug. 
Welk punt wil hij maken?
De meningen lopen opnieuw uiteen. Eén van de dingen 
die hij lijkt te willen zeggen is, dat de Jezusbeweging 
niet een nieuw ‘bijgeloof’ is. Dat is hoe Romeinse auteurs 
over christenen schrijven. Hij wil laten weten dat het om 
een heel redelijke leer gaat. En dat christenen zich niet 
tegen het Joodse volk keren, maar juist geworteld zijn in 
de Schriften van Israël en gedreven door de hoop van 
Israël.
Ook betoogt het boek Handelingen dat God de 
geschiedenis leidt. Hij wendt menselijk kwaad aan ten 
goede. Hij laat de belofte van de profeten in vervulling 
gaan.
Verder laat het boek zien hoe Paulus een volgeling van 
Jezus is die trouw blijft aan de wet. Het lijkt te willen 
zeggen dat het belangrijk is voor andere christenen om 
dat ook te zijn.

In het evangelie van Lucas loopt alles uit op Jeruzalem, 
waar Jezus wordt gekruisigd en waar de eerste verhalen 
over zijn opstanding worden verteld. In de Handelingen 
van de apostelen gaat het evangelie de rest van de 
bewoonde wereld over. Het boek laat zien dat het niet tot 
het Joodse volk beperkt moet blijven, maar dat Jezus een 
licht is ‘dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot 
eer strekt van Israël, uw volk’. Al in Lucas 2,32 is dit wat 
Simeon kort na de geboorte van Jezus profeteert.

Ellie Boot

Paastijd

De zondagen tussen Pasen en Pinksteren noemen we de 
Paastijd. Het is een tijd van zeven weken lang en wordt 
daarom ook wel de Vijftigdagentijd genoemd. Een tijd in het 
teken van het paasmysterie: het mysterie van opstanding en 
veerkracht en nieuw leven. Een feesttijd waarin de 
liturgische kleur zeven zondagen achtereen wit is, om met 
Pinksteren uit te lopen op rood.

Zeven weken lang feest!
Maar valt er wel iets te vieren? Kijken we naar de 
nieuwsberichten op tv en internet en in de krant, dan denken 
we misschien wel: laat maar zitten dat feest. En als we 
dichterbij om ons heen kijken denken we dat misschien ook. 
Neem de kerken: wat valt er te vieren in de paastijd als 
kerken steeds leger worden? Als steeds minder mensen de 
kerk lijken te kiezen als plek waar ze tot rust en inkeer 
komen; als plaats om elkaar en God te ontmoeten; als plek 
om eens rustig in zichzelf naar binnen te kijken?

Het is een vertekend 
beeld. En het is zeker 
eenzijdig. Kijken we naar 
de Eshof, dan kunnen we 
ook zeggen: het bruist in 
de kerk! Laten we er eens 
naar kijken, juist nu in de 
Paastijd.

Er is een groep jonge 
mensen die zich stevig aan 
het voorbereiden is op een 
werkvakantie in Georgië, 
samen met de leiding van 

de groep – Annika van Oosterom, Demi Beitler en Gerwin 
Duine. In Aghaiani gaan ze met en voor kinderen aan de slag. 
Ze hebben al flink de handen uit de mouwen gestoken, zoals 
in de ‘dozenactie’ van Kerk in Actie waar in het vorige 
kerkblad een verslag van stond. In de paasnacht waakten en 
vastten ze om solidair te zijn met jongeren in de wereld die 
geen dagelijks eten of geen veilige slaapplaats hebben. We 
zien ze regelmatig in de kerkdiensten. Op 14 april zullen ze 
er ook weer zijn. En straks op zondag 14 juli zullen we ze 
uitzwaaien. Dan is het geen Paastijd meer, maar een feest 
wordt het evengoed!

Er is een enthousiaste groep kinderen actief in de 
basiscatechese onder de deskundige leiding van Jan 
Scheijgrond en Arwin van Wilgenburg en Lieske Duim. Ze 
hebben de paaskaars van 2024 gemaakt; in de rubriek 
‘kerkdienst en liturgie’ staat hier meer over te lezen. 

Een initiatiefgroep is aan het werk om van het Eshof
jubileumjaar 2025 een groot feest te maken. Er zal van alles 
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te doen zijn in het gebouw, waar we ook de Hoevelakense 
bevolking in zullen betrekken. De Eshof als gebouw heeft 
zoveel te bieden! Jammer als de kerkzaal slechts 7% van de 
tijd wordt gebruikt. Hopelijk zullen meer mensen in en na 
2025 de weg naar het gebouw weten te vinden.
Een van de activiteiten van 2025 zal een musicalproductie 
zijn: ‘As it is in heaven’. Een productie die kort op de musical 
Kaïn volgt en daarom iets kleiner wordt aangepakt, maar die 
hopelijk even indrukwekkend zal zijn. Ook zet de liturgische 
vormgroep haar schouders in 2025 onder een nieuwe 
stiltedag. Er zal veel muzikaal talent te horen zijn. En er komt 
nog meer.

Er wordt prachtige muziek gemaakt in ons midden. Op 
Palmzondag gaf Rudi Coppoolse na 
afloop van de kerkdienst een 
passieconcert en op zondag 9 juni 
zal Dinie Jager een zomerconcert 
geven. Op zondag 22 september zal 
een enthousiaste groep zangers 
nieuwe muziek van Edwin 
Schimscheimer zingen bij de vierde 
van de ‘voormoeders’ van Jezus, 
Batseba.

Op 19 april zal er voor het eerst een maaltijd zijn in de Eshof 
voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ Hoevelakers: ‘welkom rondom 
tafels’. Door samen te eten hopen we dat mensen met elkaar 
verbonden zullen raken over taalbarrières en verschillen in 
cultuur en geloof heen.

De actie ‘steek energie 
in de Eshof’ loopt goed! 
Er is al geld voor meer 
dan de helft van de 
zonnepanelen. En er 
komt vast nog meer bij!

Intussen is de Eshoftuin weer volop in bedrijf. Er is gespit en 
de eerste zaden zijn gezaaid. Er komt ook nog hulp uit 
bijzondere hoek: Jemma Ploeger doet de komende maanden 
een maatschappelijke stage voor het Corlaer College en zal 
als onderdeel van die stage mee gaan werken in de tuin.
En intussen is Ellen van der Linden actief met de organisatie 
van de inloopmiddagen, waar ontmoeting mensen goed doet.

Ook achter de schermen gebeurt er veel. Een van de dingen is 
het nadenken over de website van de Eshof: wat willen we 
ermee en hoe kunnen we dat bereiken? Ook in de cantorij 
wordt enorm veel werk verzet: het hele archief wordt in deze 
maanden door Tom Kuipers gedigitaliseerd. In de nabije 
toekomst zullen cantorijleden zelf de nodige muziek kunnen 
downloaden.

En dan noem ik nog niet eens de dingen die ‘gewoon’ iedere 
week gebeuren. Iedere zondag zijn er tussen de tien en 

vijftien mensen die het mogelijk maken dat er een kerkdienst 
is die ook nog online gevolgd kan worden. Iedere maandag 
zijn er vrijwilligers die de kerk schoon houden. En zo meer.
En ik noem de ‘lopende’ dingen niet: het werk van de colleges 
en de kerkenraad, het beheer van gebouw en 
geluidsinstallatie en de verduurzaming, de redactie van 
Rondom en nieuwsbrief, het werk van wijkteams en 
ouderlingen en pastoraal medewerkers.

Kortom, er gebeurt heel erg veel. En dat in een tijd waarin we 
geneigd zijn te denken dat het 
allemaal minder wordt. Er zijn 
kennelijk veel mensen die zin 
zien in het samen kerk zijn; in 
het omzien naar elkaar; in 
verbindingen en 
dwarsverbanden die nieuwe 
energie geven. En misschien 
gaat het hier nog wel het meest 
om: om het koesteren van een 
plek waar ruimte is voor 
vragen en ontdekkingen, voor 
aandacht en verstilling, voor 

samenzijn en vieren – ieder op eigen wijze en met ieder die 
hier aan mee wil doen. 
Met recht vieren we feest! Een feest van Pasen: van 
veerkracht en nieuw leven. 

Ellie Boot

Dringende oproep

Wie helpt er mee met de 
Rondom?

Jullie hebben het allemaal kunnen lezen. Twee van de 
drie redactieleden van de Rondom hebben een 
ongelukje gehad. Hierdoor is het best heel lastig en 
soms pijnlijk geweest de afgelopen Rondoms toch 
nog te maken.

Ben jij diegene die de Eshof uit de brand helpt?

Neem contact op met een van de leden van de 
Redactie:
Jan van de Kuilen
Ad Ritmeester
Inge Pie

of stuur een mail naar Rondomdeeshof@gmail.com
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Vanuit de kerkenraad

In april zal de kerkenraad voor de laatste keer een groot deel 
van haar vergadering wijden aan het nieuwe beleidsplan. 
Voor wie ‘het nieuwe beleidsplan’ niets zegt: het huidige 
beleidsplan van ‘de Eshof’ is gedateerd en vorig jaar hebben 
we besloten om niet zomaar een update te maken, maar echt 
met elkaar de diepte in te gaan over alles wat ons gemeente
zijn raakt. Voor elk hoofdstuk een aparte avond. 
Zo hebben we uitgebreid stilgestaan bij het Diaconaat, het 
Pastoraat, Jeugdwerk, de Eredienst, ZWO, het beheer van het 
gebouw enzovoorts. Dat leverde goede gesprekken op en een 
nieuw soort beleidsplan: kernachtig en toekomstgericht. 
Levendig en actueel. 

Op 11 april zullen we stilstaan bij het onderwerp Oecumene. 
Een belangrijk onderwerp! We werken als Eshof al jaren fijn 
samen met de Paulusgemeenschap, bijna als vanzelfsprekend. 
Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? 
En we zien een nieuwe ontwikkeling: ook de samenwerking 
met de Dorpskerk en andere kerkelijke gemeenten in 
Hoevelaken verloopt wat natuurlijker. Willen we dat? Wat 
moeten we dan inleveren? Of levert het vooral iets op, in 
plaats van dat het iets kost? Of zitten we op een verkeerd 
spoor, als we denken in verlies en winst?
Over dat soort vragen gaan we in deze vergadering 
doorpraten.
Benieuwd naar de uitkomst?

In mei zal de kerkenraad het concept beleidsplan aan de 
gemeente voorleggen. Dan is er ruimte om feedback te geven 
en eventueel in gesprek te gaan. Wij zien er naar uit!

Warme groet,

Eunice van Zomeren 
Voorzitter

IN DE VOETSPOREN VAN ST. PATRICK

Met een dankbaar gevoel kan ik melden dat de reis naar 
Ierland doorgaat en inmiddels is VOLGEBOEKT. Een aantal 
trouwe deelnemers van ons hebben zich wederom 
ingeschreven en die wil ik hartelijk danken voor het 
vertrouwen dat zij al jaren met ons meegaan. Daarnaast is het 
heel fijn en erg gewaardeerd, dat er elk jaar weer nieuwe 
pelgrims bijkomen, zo ook dit jaar.

Wij vertrekken op 10 september 
voor negen dagen met een groot 
gezelschap naar Ierland. Gedurende 
onze reis volgen we het verhaal van St. 
Patrick, de patroonheilige van Ierland. 
Wij gaan naar diverse plaatsen waar St. 
Patrick is geweest, wij lopen als het 
ware in zijn voetsporen. Ook zullen wij 
zijn graf bezoeken. Via een wandeling 
door de heuvels gaan we naar 
Downpatrick, de plaats waar St. Patrick 
begraven ligt. Een grote, eenvoudige 

granieten steen markeert het graf waar hij eeuwige rust heeft 
gevonden.

Achter de mythe: Het verhaal van St. Patrick houdt velen 
mensen over de hele wereld in de ban. Als jongen werd hij 
gevangengenomen vanuit Wales of Schotland en als slaaf 
naar de Slemish Mountain in county Antrim gestuurd. Hij 
hoedde schapen op deze stille berg voordat hij wist te 
ontsnappen en terugkeerde naar huis. Daar kreeg hij een 
visioen waarin hem werd geopenbaard dat hij terug moest 
naar Ierland om het christendom te verspreiden.

Ook wij houden de traditie in stand:
De top van de berg Croagh Patrick is al meer dan 1500 jaar de 
bestemming van veel pelgrims. Iedere laatste zondag van juli 
(ook wel Reek Sunday genoemd) vindt er op de Croagh 
Patrick een pelgrimstocht plaats waarbij ca. 25.000 pelgrims 
de tocht naar boven maken, velen blootvoets.  Daarnaast 
trekt de berg per jaar ca. 1 miljoen Pelgrims die de klim naar 
boven maken. 

In september sluiten wij 
ons aan bij de miljoen 
want wij gaan ook de 
klim naar boven 
maken, of dat  
blootvoets zal zijn….. 
laat ik even in het 
midden. Op de top van 

de Croagh Patrick staat een kapel waar onze Pastor Fred Kok 
voor zal gaan tijdens een viering, wat een mooie afsluiting zal 
zijn van deze indrukwekkende tocht. 

Willie van Kooij
St. Lucas & Sint Maarten Reizen
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Veiligheid in de Eshof.

Is dat een onderwerp waar we ons mee bezig moeten houden 
of waarover we ons zorgen moeten maken? Er heeft zich in al 
die jaren nog nooit een ernstig incident voorgedaan. We 
wonen in een rustig dorp of in de onmiddellijke omgeving 
waar ook nooit wat gebeurt. Waar moeten we ons druk over 
maken?
Maar toch; de tijden zijn veranderd. Er woedt oorlog in de 
Gaza streek. Ook in Nederland houdt deze oorlog de 
gemoederen behoorlijk bezig. Pro Palestijnse demonstraties 
zijn aan de orde van de dag. Ook kerken kunnen het doelwit 
zijn. Daar moeten we ons op voorbereiden.  De Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) heeft een mededeling laten uitgaan 
naar alle kerkelijke gemeenten in Nederland met het advies 
om de veiligheidsorganisatie op orde te hebben.
Hoe was het in de Eshof met de veiligheid gesteld? We 
hebben geconstateerd dat de veiligheidsorganisatie wel wat 
opgefrist en versterkt kon worden. 
Zo was er een ontruimingsplan maar dat was gedateerd en 
ook nooit breed in de gemeente gecommuniceerd. Het 
ontruimingsplan is inmiddels geactualiseerd en staat op de 
website. 
Kies op de website tab: Info  Ontruimingsplan 
of
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/infon/
ontruimingsplan
Goed om dat plan eens door te lezen. 

Wij zijn van overheidswege verplicht een 
‘risicoinventarisatie en evaluatie’ op te zetten. Welke risico’s 
lopen we en wat hebben we gedaan om ze zoveel mogelijk te 
verkleinen of, liever nog, uit te sluiten. In een volgend 
nummer van Rondom zal er wat dieper op worden ingegaan. 

Ook zijn er enkele zichtbare verbeteringen aangebracht. Het 
gasfornuis in de keuken is verwijderd (geen open vuur) en 
Hans van Eck heeft alle noodverlichting vervangen zodat 
deze weer volgens de voorschriften functioneert. 
 
Brandslangen en brandblussers worden jaarlijks 
gecontroleerd en datzelfde geldt voor de AED. Kosters 
krijgen jaarlijks een herhalingstraining reanimatie, voor het 
laatst op 23 maart j.l. 
We doen dus het nodige om de organisatie op orde te hebben 
en te houden.

Waarom dit verhaal? Het is in ieder geval niet bedoeld om 
bezoekers van de Eshof, of het nu voor een kerkdienst, 
vergadering, cursus of een anders soortige bijeenkomst is, 
een angstcomplex aan te praten. Het wel bedoeld om het 
veiligheidsbewustzijn te verhogen. Iedereen moet zich in de 
Eshof veilig voelen!

Namens het college van kerkrentmeesters
Frits Harmsen

Update ZWO

Een nieuwe update rondom de activiteiten van de ZWO. 
Het projectteam Georgië heeft de 24 uur actie met Pasen 
gehad. Verslag van de actie volgt in de Nieuwsbrief. Daar 
kunnen we nu nog niets over melden. We stellen graag de 
laatste deelnemers van de reis naar Georgië aan u voor. We 
zullen op 14 april  tijdens de kerkdienst  vertellen wat de 
plannen  zijn  voor  ons  verblijf  in  Georgië.  Binnen  twee 
weken tijd is het huisje van Jjingo gebouwd, lees en kijk 
maar even mee naar een staaltje Ugandese bouwkunst.

Diaconale jongerenreis 
‘Hoevelaken naar Georgië’

Het team, even voorstellen……..
Mees

Ik ben Mees en ik ben 16 jaar oud. Ik woon in Hoevelaken en 
hou van gamen, chillen en afspreken met vrienden en vissen 
in mijn vrije tijd. Ik ga vaak naar de sportschool, ik werk op 
de markt en loop stage in het jongerencentrum ‘Blits’. Ik heb 
het daar erg naar mijn zin omdat ik het leuk vind om met 
kinderen om te gaan en ik wil later ook de zorg in. 
Ik vind het leuk om naar Georgië te gaan 
omdat ik nog nooit zover van huis ben 
geweest en omdat ik er zin in heb om 
met de kinderen te spelen en activiteiten 
te doen.

Femke

In de afgelopen weken is Femke 10 dagen in het ziekenhuis 
in Groningen geweest vanwege klachten over haar motoriek. 
Er volgden vele onderzoeken en het verblijf in het ziekenhuis 
deed haar geen goed. Gelukkig is Femke wel weer thuis en 
ziet Femke uit naar rust en opbouw van haar fysieke klachten. 
Femke heeft in deze situatie moeten 
besluiten dat ze niet meekan met de 
reis naar Georgië. Dat is een 
tegenvaller voor haar en voor ons 
team. We hadden haar graag mee op 
reis gehad.

Gerwin

Tijdens de reis van de ZWO in juni 2023 naar Eliso, Beso en 
Darina is het besluit genomen; Annika en ik gaan ons inzetten 
om een diaconale jongerenreis naar Georgië mogelijk te 
maken vanuit de Eshof. Ik ben inmiddels 51 jaar, heb 
meerdere keren een diaconale reis mogen meemaken en het 
leidt altijd tot mooie inzichten en hele fijne persoonlijke 
banden met de lokale projectleden. Zo’n reis ervaar ik als een 
cadeautje. Ik hou van reizen en de wereld zien. Helemaal 
leuk als dit van ‘binnenuit’ beleefd kan worden door met 
lokale mensen bijna drie weken op pad te gaan. Het is ook 
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mooi om dit samen met andere begeleiders en jongeren te 
doen. Ieder neemt zijn/haar eigen pakketje mee en wordt een 
team in alle dingen die we doen. Leuke dynamiek! 
Het speciale aan deze reis zit in de opbouw van het DayCare
Centrum in Aghaiani. Een kleine armoedige gemeenschap 
waar met dit centrum een lichtpuntje voor de jeugd wordt 
gerealiseerd. Mooie mensen met een 
goed hart spannen zich in om aan 
jongeren hun licht door te geven. Een 
kans voor de nieuwe generatie om 
zich te ontworstelen aan de huidige 
situatie en een nieuw perspectief op 
een eigen toekomst te bieden.
Het zomerkamp is nieuw voor mij. 
Lijkt mij erg leuk om samen met zo’n 
bijzondere samenstelling van 40 
‘jongeren’ op pad te zijn. Twintig kids uit Aghaiani en Tbilisi, 
acht Nederlandse jongeren en dan het lokale 
begeleidersteam. En dat midden in de natuur in Georgië. Dat 
moet toch iets moois opleveren. 
Ik heb er zin in, 17 juli staat met hoofdletters en dikgedrukt in 
mijn agenda: “PROJECTTEAM HOEVELAKEN NAAR 
GEORGIË!!!” 

KERKDIENST 14 APRIL IN DE ESHOF
Op 14 april heeft Ellie ons gevraagd om mee te werken aan de 
kerkdienst. Een mooie gelegenheid om met elkaar een mooie 
dienst te maken en om wat meer te vertellen over het project 
in Aghaiani dat we ondersteunen en wat we daar concreet in 
ruim twee weken gaan doen. In de tussentijd zijn we met 
Eliso en Beso, onze lokale begeleiders, in contact om een 
concreet plan te maken. Bijgevoegde foto’s laten zien dat het 
gebouw vordert!

Update Queen of Peace
Het huis van Jjingo 

In de vorige Rondom hebben we de situatie van Jjingo en zijn 
adoptiemoeder verteld en aangegeven dat we dit tweetal 
willen ondersteunen met de bouw van hun onderdak. Dat is 
inmiddels klaar. Een bijzonder snelle bouwprocedure waar 
we in Nederland jaloers op mogen zijn! Het fotoverslag geeft 
een indruk van het gehele proces. 
Na de bouw was nog geld beschikbaar voor wat 
investeringen in kleding en huisraad. Het tweetal is blij met 
hun woning en met de support die Queen of Peace heeft 
gegeven! Fijn dat we mee hebben kunnen helpen.
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Van harte aanbevolen door het 
college van kerkrentmeesters:  De 2e 
collectes voor de komende weken 

OP 7 APRIL: EREDIENST
De Bijbelse boodschap leert ons 
dat wij de opdracht hebben, in 
navolging van Christus, God en 
elkaar lief te hebben. Daarvoor 
hebben we elkaar nodig, ieder met 
zijn of haar eigen gaven. Dit komt 
voor een deel tot uitdrukking in de 
erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we samen 
de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, 
thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er ook 
oecumenische erediensten georganiseerd.

OP 14 APRIL: JEUGD EN JONGERENWERK
Met uw bijdrage wordt de 
basiscatechisatie uit het jeugd en 
jongerenwerk bekostigd; 
materiaal en excursies. De 
coördinatie van het verdere 
jeugdwerk vindt plaats op projectbasis. Onze twee 
jeugdouderlingen zetten zich hiervoor in.

 
OP 21 APRIL: PASTORAAT
De Pastorale Raad bestaat uit 
wijkouderlingen, 
jeugdouderling(en), pastoraal 
medewerkers en onze predikant. 
In samenwerking met diakenen en 
contactpersonen vervult  men de 
pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw steun is het 
mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in 
overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan 
volgen.

OP 28 APRIL: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit leden van 'de Eshof' en de 
St. Paulusgeloofsgemeenschap.  Dankzij uw bijdrage is het 
mogelijk om jaarlijks een 
programma aan te bieden van 
boeiende en leerzame 
gespreksgroepen en thema
avonden.

 

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse 

Inleverdata
Inleverdatum voor het meinummer  is 
dinsdag 30 april 2024
Inleverdatum voor het juninummer  is 
dinsdag 28 mei 2024

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

       t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25, voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
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Collecte op 28 april
Naar school  in  Haïti

Even terug naar Haïti met deze 
collecte. De toestand in Haïti is op dit moment erg onstabiel. 
Premier Ariel Henry voorzag nog in enige stabiliteit, maar 
heeft nu ook het veld moeten ruimen voor gewelddadige 
bendes die het land terroriseren. Ook in de relatief 
ontwikkelde en rijke buurten in PortauPrince is het nu echt 
onveilig. Een drama voor alle mensen in dit straatarme land, 
waarin de helft van de bevolking van 11 miljoen honger lijdt.

Het brengt ons terug bij de school van Marijke Zaalberg in de 
bergen van Kablain waar zij een aantal 
jaren geleden een school heeft gebouwd. 
In het bijgevoegde artikel geeft Marijke 
aan wat deze situatie voor de school 
betekend. Op dit moment gaan ruim 270 
kinderen hier naar school. Dat zijn 
kinderen die uit de armste gezinnen 
komen. Deze kinderen krijgen elke dag 
een maaltijd op school die bestaat uit rijst 

met bruine bonen. Deze maaltijd is meestal de enige per dag.

En er wordt meer gedaan: Via de school worden regelmatig 
voedselpakketten uitgedeeld. De allerarmste ouders of 
mensen uit de buurt van de school worden dan uitgenodigd 
om op school te komen. Zij krijgen daar van de directeur een 
baal rijst, olie, bonen en zaden. Met deze zaden verbouwen de 
mensen zelf wat eten. Ook kunnen ze hun geteelde groenten 
verkopen op de markt en zo andere levensbehoeften betalen 
en/of nieuwe zaden kopen.

Met deze collecte willen we dit belangrijke werk steunen in 
een land waar aan alles tekort is.

Gerwin Duine

 

 

 Lieve medegemeenteleden

Velen van jullie hebben dit op de kist van Harry 
zien staan, maar waarom en wie heeft dit 
geschreven?

Ik heb dit geschreven ’s morgens nadat de kist 
gesloten was door mij en onze kinderen. En 
waarom? ’s Morgens op radio 5 was er een item 
over Ede Staal, een Groningse zanger en dichter, 
overleden in 1986, Enkelen van jullie weten het al, 
maar anders weten jullie het nu: Harry was een 
Groninger. En enkele liedjes van Ede hoorden we 
graag. Na het nieuwsitem draaiden ze dit liedje en 
dat was voor mij een extra cadeautje die verdrietige 
dag waarop we afscheid moesten nemen van onze 
man, vader, schoonvader en opa. 

Want het vervolg van deze tekst is: of het werd 
altied wel weer licht.
En daar kan en moet ik mee verder.  Maar niet 
zonder jullie te bedanken voor het meeleven, 
appjes, berichtjes, soms bezoekjes, ontzettend veel 
lieve kaarten en tenslotte jullie aanwezigheid tijdens 
de dienst op 15 maart. 

Het is allemaal ontzettend snel gegaan en de 
berichtgeving liep soms achter de feiten aan, helaas. 
Zo heb je een nieuwe heup, gaat dit goed, krijg je 
nieuws die inslaat als een kernbom, ga je 8 dagen 
naar het ziekenhuis en dan…… nooit meer iets.

Ik ga proberen er het beste van te maken en blijf 
jullie graag ontmoeten in onze kerk.

Een lieve groet van Joke, maar zeker ook van de 
kinderen die jullie aandacht voor ons ook zeker 
hartverwarmend hebben gevonden en vinden.

Joke van der Klok
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in dienst van de Protestantse Kerk. In die functie komen zijn 
kwaliteiten als ondersteuner van kerkelijke gemeenten volop 
tot zijn recht. Met zijn vrouw Heleen en drie kinderen woont 
Dick in Leusden. Zo kwam hij ook weer in beeld bij ‘de 
Eshof’. 
Voor velen waarschijnlijk een mooi weerzien!

28 april     
Op deze datum zou Yolanda Voorhaar uit Ede voorgaan. 
Yolanda is echter vlak voor Pasen in het ziekenhuis 
opgenomen voor een operatie. Ze moet het voorlopig rustig 
aan doen en heeft dus zeer tot haar spijt deze dienst moeten 
afzeggen. Op Eerste Paasdag hebben we vanuit ‘de Eshof’ 
een kaart voor haar getekend.

Op het moment van schrijven (25 maart) is er nog geen 
invulling voor deze datum. In de nieuwsbrief zal de 
voorganger ter zijner tijd bekend worden gemaakt.

Frits Harmsen.

BRIES  heeft  in  de  komende  maanden  weer  drie 
aansprekende activiteiten in de aanbieding. 
Voor  alle  activiteiten  geldt:  toegang  gratis  en  een 
vrijwillige bijdrage bij de uitgang, met uitzondering 
van het concert na de dienst van 9 juni.

Op 25 april neemt Jantine Dijkstra ons mee in de wereld van 
de Transactionele Analyse onder de titel:

Ik ben OK, jij bent OK, God is OK.
Jantine schrijft er het volgende over:
‘Psychologie gaat over mensen, over hoe ze denken en wat ze 
voelen, over zingeving en over hun relaties. Geloof gaat ook 
over mensen, over hoe ze denken en wat ze voelen en ook 
over zingeving en relaties’. 
Jantine zegt: ‘Hoe langer ik als psychosociaal therapeut werk, 
hoe meer verbanden ik ontdek. Wij hebben vooral geleerd er 
eerst voor de ander te zijn, je kunt dat echter alleen goed als je 
er ook voor jezelf kunt zijn. Daar wringt het voor sommige 
mensen, terwijl het ook in de bijbel zo klaar als een klontje is: 
heb uw naaste lief zoals je jezelf lief hebt. Dat laatste dus 
eerst! Wat een geweldige permissie vanuit God én vanuit het 
gedachtegoed waarmee ik werk in mijn praktijd: 
De Transactionele Analyse: Ik ben OK, jij bent OK.

    Gastpredikanten in  april

In  april maken  de  volgende  gastpredikanten  hun 
opwachting in de Eshof:

7 april dr. JeanJacques Suurmond 
uit Amersfoort

Sinds JeanJacques en zijn partner 
Marianne Vonkeman in Amersfoort 
wonen zijn beiden vaste 
gastvoorgangers in de Eshof. 
Jean Jacques is weliswaar met emeritaat 
maar is nog volop aan het werk. Hij 

heeft op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke loopbaan 
achter de rug. 
In de jaren 70 was hij actief als hippie en werd in die tijd 
bekeerd tot het christelijk geloof. Hij raakte betrokken bij de 
pinksterbeweging en studeerde in die tijd aan de Centrale 
Pinksterbijbelschool. Hij behaalde zijn Bachelor aan het 
Continental Bible College in Brussel en zijn Master aan het 
Fuller Theological Seminary in Californië. Daar 
promoveerde hij ook als Doctor of Philosphy. In de USA 
werkte hij als predikant van een mega kerk in Hollywood.
Terug in Nederland introduceerde hij spirituele elementen 
van de pinsterbeweging in katholieke en protestantse kerken. 
Jean Jacques werkte als (deeltijd)predikant voor de 
Nederlands Hervormde Kerk in Gendt en als PKN predikant 
in Vlaardingen. Van 1999 tot 2010 werkte hij als 
gestalttherapeut (een vorm van psychotherapie gericht op 
verbondenheid van lichaam en geest) en geestelijk verzorger 
in Haarlem. In 2016 ging hij met emeritaat.
Van 2005 tot en met 2017 schreef hij wekelijks een veel 
gelezen column voor het katern Religie en Filosofie van het 
dagblad TROUW.
Jean Jacques schreef een aantal wetenschappelijke boeken 
over het geloof en de kerk maar ook boeken die voor een 
breed publiek toegankelijk zijn zoals het boek dat hij in 2009 
schreef nadat hij genezen werd verklaard van darmkanker, 
getiteld: God & heer K. 

21 april  dr. Dick van Arkel uit 
Leusden 

Dick van Arkel is geen onbekende in ‘de 
Eshof’. Als predikant van de Ichthuskerk 
in Voorthuizen was Dick een aantal jaren 
consulent in ‘de Eshof’ na het overlijden 
van Dirk Monshouwer in 2000. Dick 
nam zijn consulentschap zeer serieus. Hij 

stond de kerkenraad met raad en daad bij en ging regelmatig 
voor in kerkdiensten. 
Na zijn vertrek naar Castricum zijn we hem een beetje uit het 
oog verloren. Vanaf november 2019 is Dick interim predikant 
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Maar niet makkelijk als je een erge hekel aan een ander hebt. 
Hoe helpt deze theorie en waar zit verbinding of wrijving met 

het christelijk geloof?’

Jantine legt die avond graag uit wat 
Transactionele Analyse is en wat je 
daaraan hebt in je eigen leven. Er is 
veel ruimte voor vragen en discussie. 

Het belooft een boeiende avond te 
worden.

Ben je geïnteresseerd? Geef je dan op bij Frits Harmsen,
 email: BRIES.frits.harmsen@pgdeeshof.nl

 Mocht je je niet hebben opgegeven, dan ben je natuurlijk ook 
hartelijk welkom, maar we weten graag op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. 

Datum: 25 april
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Jantine Dijkstra
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Op 13 mei om 20.00 uur verzorgt Diana Kneppers
Doornekamp een avond onder de titel:

Meer dan een gebaar…
Diana schrijft er het volgende over:
Kent u dat ook? Sta je in een hal of ruimte met iemand te 
praten, geroezemoes om je heen, je staat je vreselijk in te 
spannen om het gesprek te volgen. Zo vermoeiend. En dan 
versta je net zo’n belangrijk woord niet, waardoor je eigenlijk 
het verhaal niet goed volgt. Dus wat doe je? Vriendelijk 
glimlachen,  hummend het gesprek vervolgen? Toch nog 
maar een keer om herhaling vragen? Of een volgende keer 
niet meer in die hal blijven staan om te praten? Wat zou dat 
jammer zijn. En wat zou het fijn zijn als je met een enkel 
gebaar het gesprek makkelijk had kunnen blijven volgen. 

En nu hoor ik u denken: “gebaren  
gebarentaal? Wat moet ik daar mee? 
Dat is toch voor doven en 
slechthorenden?”
Is dat zo? Of maken we allemaal al 
veel meer gebaren dan we denken. Is 
je gesproken taal ondersteunen met 
gebaren niet waardevol voor veel 

meer mensen dan alleen doven en slechthorenden?
En hoe zit dat met die gebaren, zijn die over de hele wereld 
gelijk? Bestaat er ook zoiets als een dialect? Is het wel een 
echte taal? En vooral, is het niet lastig om gebaren te maken?

Op maandag 13 mei kunt u het gebaren zelf wat meer in de 
vingers krijgen. En stilzitten is er niet bij, want naast wat 
achtergrond informatie wordt het een interactieve avond 
waarbij we vooral aan de slag gaan. Aan het eind van de 
avond weet u niet alleen veel meer over gebaren, maar bent u 
ook in staat om zélf nog meer gebaren te maken. En u zult 
zien, die blijft u na 13 mei gebruiken.

In 2002 kwam ik als (kinder)therapeut bij de Koninklijke 
Kentalis te werken. Wij hadden veel kinderen in behandeling 
met een TOS (taal ontwikkelingsstoornis) maar weinig die 
doof / slechthorend waren. Er was namelijk geen 
gebarenvaardige therapeut. Daarom ben ik de opleiding voor 
tolk Nederlandse Gebarentaal gaan volgen. In 2011 studeerde 
ik af.  En sindsdien behandel ik vooral cliënten die doof of 
slechthorend zijn. Tolken doe ik niet meer, maar “wapperen” 
doe ik dus nog elke dag. En het mooie van gebarentaal vind ik 
dat het zoveel meer zeggend, zoveel rijker is, dan alleen 
communiceren met woorden

Ik hoop dat u mee komt wapperen. 
Opgeven is fijn, dan kunnen we voor 
de juiste hoeveelheid koffie en thee 
zorgen. Opgeven bij
 ellie.boot@hccnet.nl, tel. 06 
33832849. Tot dan!

Datum: 13 mei
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Diana Kneppers Doornekamp
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

          Zomerconcert

Op zondag  9 juni na de kerkdienst  
verzorgen Dinie Jager (orgel) en 
Eunice van Zomeren (viool) een 
zomerconcertje. Deze combinatie 
staat borg voor prachtige muziek. 
Een half uurtje langer in de kerk 
blijven is dus zeer de moeite 
waard.

Dit concert wordt gehouden één week voordat het orgel wordt 
ingepakt en we pas weer medio augustus kunnen genieten van 
de prachtige klanken van ons orgel in een opgeknapte en 
opgefriste kerkzaal.

Het programma zal tegen die tijd in de nieuwsbrief 
verschijnen, maar noteer deze datum alvast!

Namens de commissie BRIES

Frits Harmsen
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