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Loop jij te dolen in het zand
van eenzaamheid doordrongen?
De Heer ­met uitgestoken hand­
is in de bres gesprongen.

Hij reist met jou door de woestijn
mee naar het licht van Pasen
ondanks jouw moeiten, zorgen, pijn
zal liefde je verbazen.

Ook in het duister van de nacht
waar boze stemmen klinken
zorgt liefde voor herstel en kracht
zie jij het licht weer blinken.

Daar waar het leven jou benauwt
waar kwaad wil binnendringen
wordt liefde aan jou toevertrouwd
ontdek je zegeningen.

Hij reist met jou de toekomst in
Zijn licht zal jou bestralen
reis met Hem mee want dat heeft zin
laat liefde binnendalen.

Een nieuwe morgen komt eraan
het licht zal overwinnen
het is reeds voor jou uit gegaan
toe laat dat Licht maar binnen.

Alie Holman 
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zondag 10 maart 10:00 uur ds. Ellie Boot/40­IV/cnt/HA/Kinderdienst
Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

zondag 17 maart 10:00 uur ds. Netty de Jong­Dorland, Utrecht/40­V
Collecten: Leger des Heils en Onderhoud orgel en piano

zondag 24 maart 10:00 uur ds. Ellie Boot/40­VI/Palmzondag/Kinderdienst
Collecten: Stichting Moederzorg en Kinderdienst

19:00 uur Vespercie
Vesper
Collecte: Hospice Nijkerk

maandag 25 maart 19:00 uur Vespercie
Vesper
Collecte: Hospice Nijkerk

dinsdag 26 maart 19:00 uur Vespercie
Vesper
Collecte: Hospice Nijkerk

woensdag 27 maart 19:00 uur Vespercie
Vesper
Collecte: Hospice Nijkerk

donderdag 28 maart 19:00 uur ds. Ellie Boot+pastor Ben Piepers/Witte Donderdag/oec. in PC
Witte Donderdag

vrijdag 29 maart 19:00 uur ds. Ellie Boot+pastor Ben Piepers/Goede Vrijdag/oec. in Eshof
Collecten: St. Hulpdienst Hoevelaken en beeld­ en geluidsinstallatie

zaterdag 30 maart 21:00 uur ds. Ellie Boot+pastor Ben Piepers/Paasnacht/oec. in Eshof/cnt
Collecten: ? en Cantorij

zondag 31 maart 10:00 uur ds. Ellie Boot/eerste paasdag/kinderdienst
Collecten: Stichting Moederzorg en Paas­ en doopkaarsen

zondag 07 april 10:00 uur ds. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort
Collecten: Straatpastoraat Amersfoort en Eredienst

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda

vrijdag 08 maart 10:00 uur Liturgische Vormgroep

dinsdag 12 maart 20:00 uur Nassaulaan 20 Wijkteam 6

woensdag 13 maart 13:30 uur Inloopmiddag
19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 14 maart 14:30 uur Kastanjelaan 7 Wijkteam 1

vrijdag 15 maart 10:00 uur Liturgische Vormgroep

woensdag 20 maart 19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 21 maart 14:30 uur Van Dedemlaan 9 Wijkteam 8

vrijdag 22 maart 10:00 uur Liturgische Vormgroep

woensdag 27 maart 13:30 uur Inloopmiddag
19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

vrijdag 29 maart 10:00 uur Liturgische Vormgroep

woensdag 10 april 13:30 uur Inloopmiddag
20:00 uur Repetitie cantorij
20:00 uur College van kerkrentmeesters

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof

Eerste Paasdag,  zondag 31  maart,  bijeenkomst 
op de Algemene Begraafplaats Nijkerk

 
Op eerste Paasdag, zondag 31 maart, is er om 8.30 uur weer een bijeenkomst op de Algemene Begraafplaats
 aan de Frieswijkstraat in Nijkerk. Voorganger is ds. Steenwijk. 
Enkele leden van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps en muziekvereniging Concordia uit Nijkerkerveen 
verzorgen de muzikale begeleiding. De bijeenkomst duurt een klein half uur en sluit aan bij de goede gewoonte 
om vroeg in de morgen naar het graf te gaan en samen het Paasfeest te vieren. 
Na afloop zullen er bloemen uitgereikt worden om op een graf te leggen. '
Iedereen is van harte welkom.
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Kerkdienst en  l iturgie

OECUMENISCHE VESPERS IN DE STILLE WEEK

Vanaf zondag 24 maart begint de Stille Week: de week 
waarin we het laatste stukje gaan van de weg naar Pasen. 
Die zondag is een wonderlijk scharniermoment met 
grote contrasten. Willem Barnard verwoordt ze in het 
laatste vers van lied 556: ‘heden hosanna, morgen 
kruisig Hem!’
’s Morgens vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Kinderen maken palmpaasstokken en komen tegen het 
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eind van de viering in optocht binnen. Maar even daaraan 
vooraf voorziet Jeremia de ondergang van Juda en 
Jeruzalem. Heftige emoties botsen op elkaar.

In de vesperserie van de Stille Week van dit jaar zal dat 
dubbele karakter merkbaar zijn. Het thema is ‘verzet en 
overgave’. Waar verzet je je tegen, wat aanvaard je? 
Aanvaard je het gebruik van wapens tegen een agressor – 
of verzet je je ertegen? Verzet je je tegen plastic 
verpakkingen in de supermarkt – of aanvaard je die? 
Dagelijks moeten we heel wat keuzes maken.
De vespers vinden plaats in de kerkzaal van de Eshof op 
zondag 24 t/m woensdag 27 maart om 19.00 uur. 
Voorgangers zijn respectievelijk Arwin van Wilgenburg, 
Sienke Wolters, Lieske Duim en Cees Otte. De 
begeleiding is in handen van onze musici Simon Drost, 
Rudi Coppoolse, Edwin Schimscheimer en Dinie Jager.

PAASTRIDUÜM – WITTE DONDERDAG, 
GOEDE VRIJDAG EN PAASWAKE

De drie dagen van het Paastriduüm zullen we weer op 
oecumenische wijze vieren. Op donderdag 28 maart zijn 
we om 19.00 uur te gast in het Pauluscentrum. ‘Avond 
vol dreiging’ is het thema. Hoe houd je het uit met 
dreiging? Wat doet dreiging met je? Kun je het donker 
onder ogen zien zonder je erdoor te laten overweldigen?
Het Pauluskoor zingt. Ben Piepers zal een overweging 
houden.

Ook op Goede Vrijdag begint de kerkdienst om 19.00 
uur. Zoals gewoonlijk vieren we deze in de Eshof. Een 
klein koor dat bestaat uit leden van het Pauluskoor en van 
de cantorij zal de zang ondersteunen. We horen dit jaar 
een stukje uit de Klaagliederen van Jeremia. Daarnaast 
zal het lijdensevangelie van Marcus klinken. Naast Ben 
Piepers en ik zullen enkele mensen meewerken die 
verschillende stemmen uit het evangelie lezen.

Ook de oecumenische Paaswake zal in de Eshof zijn. 
Thema van deze viering is ‘opstanding en ontreddering’. 
Ook hier weer het contrast, dat Palmzondag tekent en in 
de vespers verder wordt uitgewerkt. Het evangelie van 
Marcus eindigt eigenlijk bij Marcus 16,8. De vrouwen die 
bij het lege graf waren vluchten weg, geschrokken door 
de man in het wit die hen aanspreekt, en zeggen tegen 
niemand iets… Pas later is het slot van Marcus 16,9­20 
aan het evangelie toegevoegd. In het oorspronkelijke slot 
gaan opstanding en ontreddering hand in hand. Ben 
Piepers zal hier aan de hand van een kunstwerk iets over 
zeggen.
Deze nacht wordt de nieuwe paaskaars de kerk in 
gedragen. Dit jaar wordt hij beschilderd en bewerkt door 
de jongeren van de basiscatechese. De kaars van 2023, 
die was gemaakt door Tijmen de Vries en Jessie Groen 

onder leiding van Cees Otte, zal door hen samen gegeven 
worden aan iemand van wie zij vinden dat die een licht 
kan gebruiken.
De cantorij ondersteunt de zang en we vieren zoals elk 
jaar de maaltijd van de Heer in een grote kring met 
matzes, wijn en druivensap. We gaan proberen zó een 
kring te vormen dat ieder zicht houdt op de projecties van 
de beamer.
De klok gaat deze nacht een uur vooruit. We hebben 
daarom besloten de Paaswake om 21.00 uur te 
beginnen. Ieder die ook op Paasmorgen naar de kerk wil 
gaan, kan in elk geval een redelijke nacht maken.

In deze nacht vasten en waken de jongeren van het 
Georgiëproject. Ze beginnen daar op zaterdagmorgen om 
11 uur mee en houden het vol tot zondagmorgen na de 
Paasmorgendienst. Zowel in de Paaswake als in de 
Paasmorgendienst zullen ze aanwezig zijn en een rol 
spelen.

PAASMORGEN – ZONDAG 31 MAART

Paasmorgen is het moment waarop we weer in het volle 
licht staan. Met Maria van Magdala, in de tuin. Ooit is het 
met Adam en Eva in de tuin begonnen. Nu, opnieuw in de 
tuin, komt het erop aan: klampen we ons vast aan de 
leegte van een graf of zetten we stappen naar een nieuw 
bestaan? Lukt het ons om stenen weg te rollen en de stem 
te horen die ons roept?
Annemieke Huurdeman en Dinie Jager zullen in de 
Paasmorgendienst voor mooie muziek zorgen. En we 
horen hoe de Georgiëgroep in de nacht met licht bezig is 
geweest.

DE ESHOF 50 JAAR!

We mogen genieten van een warm en zelfs 
hartverwarmend kerkgebouw, in letterlijke en figuurlijke 
zin. Dankzij vernieuwing van de ramen die nu allemaal 
zijn voorzien van HR++­glas, de hybride warmtepomp op 
het dak en de extra zonnepanelen die daar zijn 
neergelegd, hebben we nog maar weinig gas nodig. Vanaf 
half juni zal er een nieuwe vloer in de kerkzaal komen, 
waarin geïsoleerde vloerverwarming zal worden gelegd 
die niet meer de zandgrond onder de zaal maar enkel nog 
de zaal zelf zal verwarmen. We kunnen dan een tijdje niet 
in de kerk terecht. Gelukkig mogen we op 23 en 30 juni 
te gast zijn in het 
Pauluscentrum.
In 2025 zullen we 
vieren dat de Eshof 
vrijwel 
energieneutraal is. 
Het gebouw bestaat 
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dan 50 jaar! Met een team zijn we aan het nadenken over 
feestelijke activiteiten. We hopen daarmee zoveel 
mogelijk mensen te bereiken, niet alleen uit de 
Eshofgemeente maar ook daarbuiten. Hopelijk zullen in 
de toekomst meer mensen en organisaties de weg vinden 
naar ons gebouw, want het is jammer als het nog geen 
tiende deel van de tijd wordt gebruikt, zoals nu het geval 
is.
Op andere plekken in dit (en het vorige) kerkblad staat 
meer over het jubileumjaar te lezen. We zoeken mensen 
die het leuk vinden om hieraan mee te werken. Heb je 
daar zin in, meld je aan!

Ellie Boot

evangeliën en in scene gezet rond een leeg graf. Maar het 
getuigenis is de mystieke ervaring van Paulus die hem 
gezien heeft en die schrijft dat hij later in een soort derde 
hemel onspreekbare woorden heeft gehoord. Hij schrijft 
daarover als een extaticus.

Het is een onbewezen verhaal. Maar een verhaal dat 
blijkbaar zoveel energie teweeg heeft gebracht en zoveel 
herkenning en zoveel hoop, dat het door mensen is 
doorgegeven en geleefd. Verhaal of niet, het is 
werkelijkheid geworden in de praktijk van mensen. In de 
visie van Paulus is het zo dat de ecclesia het lichaam is 
van die levende Christus in de wereld, is zijn 
aanwezigheid, is zijn liefdesenergie. Met als conclusie: 
liefde, solidariteit, IS opstanding.

Bij die mensen wil ik horen. Ik 
wil in die traditie staan. Ook al 
weet ik dat er geen enkel rationeel 
bewijs is voor wat wij opstanding 
noemen. Maar dat is er ook niet 
voor wie wij God noemen. Dat is 
ook een verhaal.
Als jongetje hoorde ik het tweede 
deel uit de negende symfonie van 
Dvorák. 
1948. Ik was 14. Er kwam een grammofoon bij ons in 
huis. Mijn broer en ik mochten van mijn vader iedere 
maand een lp kopen. Een van de eerste platen die wij 
kochten was 'de nieuwe wereld' van Dvorák. We draaiden 
die plaat grijs. De muziek bracht bij ons ontroering. Hier 
klinkt iets, daar wil ik mee verder. Dat is voor mij nog 
steeds zo.
De nieuwe wereld is een thema in mijn denken. Deze 
melodie roept iets van die nieuwe wereld op.

De wolf en het lam samen – dat is een nieuwe wereld. 
Wat niet kan, kan wel. Zal dat ooit gebeuren?
Ik hoop het. Ik hoop dat het waar is wat wij in dat grote 
verhaal via Jesaja en Paulus vernomen hebben. Dat dat in 
vervulling zal gaan. Ik zie het ook in vervulling gaan, 
soms, in mensen, onzichtbaar bijna. Dat voedt je hoop 
weer. Het praten over toekomst brengt die toekomst 
dichterbij. Overtuigt mensen: ze willen erbij horen.
Door de dood heen gaan? Ik weet niet wat dat betekent. 
Paulus had een idee. Die heeft blijkbaar een moment 
gehad waarin hij zag dat die vernederde, gekruisigde, 
leefde en hem aansprak. 
Maar de kern is dat de dood het laatste woord niet heeft.
Hierin vind ik troost. Bij dit soort woorden. Bij mensen 
die die woorden doen. Dat is liefde die gedaan wordt. Het 
zijn er veel, hoor. Het zijn er meer dan je kan omarmen…

Een zegen?
Probeer zo gelukkig mogelijk te zijn. In deze geest, van 
waar wij het nu over hadden. Wees gezegend. Doe liefde.

Pasen en Huub Oosterhuis

Op 9 april 2023 overleed Huub Oosterhuis. Het was 
eerste Paasdag. De programmamakers van De 
Verwondering vonden dat aanleiding om een opname uit 
2016 te herhalen. Annemiek Schrijver interviewde toen 
Huub Oosterhuis ter gelegenheid van Pasen. Uit die 
opname haal ik graag enkele uitspraken van Huub die me 
troffen.
Het programma is het beluisteren waard. Zijn woorden 
zijn mooi om te lezen, maar nog mooier om ze door hem 
zelf te horen spreken. Zie bijvoorbeeld https://tvblik.nl/de­
verwondering/huub­oosterhuis­3
(Ellie Boot)

Pasen is de achtste dag. Dag die buiten de telling valt. 
Dag van de opstanding. Iedere zondag is de achtste dag, 
de dag om opnieuw te beginnen. Met…: hopen. Tegen de 
feiten in. Zeggen: en tóch. Er zijn mensen die dat doen. 
Van die mensen heb ik het geleerd. Mensen van overal. 
Zoals mensen die Auschwitz hebben meegemaakt en weer 
opnieuw zijn begonnen.
Dat is er. Dat is werkelijkheid in deze wereld. En dat vier 
ik op zondag en met name op Pasen.
Het is het tegendeel van laat maar lopen, van berusten, 
van schik je er maar in.
Pasen is DE dag waarop je alles aansleept om dat geluk 
van een toekomst en die hoop op een toekomst vorm te 
geven.

Het woord opstanding in de messiaanse traditie, de 
traditie waarin de gestalte van Jezus wordt belicht en 
verkondigd en bezongen, komt van één mens: Paulus. Dat 
is de enige die zegt: ik heb hem gezien, levend, toen ik 
hem vervolgde bij Damascus. Dat is het getuigenis van de 
opstanding geworden. In later jaren is dat verwerkt in de 
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Van harte aanbevolen door 
het col lege van 
kerkrentmeesters:  
De 2e col lectes voor de 
komende weken 

 OP 10 EN 30 MAART PAASNACHT:
 ONZE CANTORIJ
De Eshofcantorij repeteert 
elke week en werkt 
gemiddeld eens in de 
maand mee aan de 
kerkdienst.
Ook is er samenwerking 
met het Pauluskoor. Met 
uw bijdrage kunnen we blijven genieten van door hen 
prachtig gezongen en gespeelde liederen.

OP 17 MAART: 
ONDERHOUD ORGEL EN PIANO
In 1997 is het orgel in de 
Eshof geplaatst, waar het 
zowel voor de begeleiding 
van de gemeentezang als 
voor de ondersteuning van 
de Eshof cantorij wordt 
gebruikt.
Dit prachtige instrument heeft 13 registers, waaronder twee 
fraaie tongwerken, verdeeld over 2 klavieren en pedaal. 
Uiteraard dient zowel het orgel als de piano met regelmaat te 
worden onderhouden en gestemd. Met uw bijdrage kunnen 
we blijven genieten van prachtig orgel­ en pianospel verzorgd 
door een team van zeer toegewijde organisten/pianisten.

OP 24 MAART: KINDERDIENST
Voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd is er 
op zondag een 
gedeeltelijke eigen dienst 
waarbij een klein groepje 
bevlogen vrijwilligers de 
kinderen verhalen vertelt 
en met hen tekent en 
knutselt zodat Het Woord ook voor de kinderen gaat leven. 
Met uw gift zijn en blijven er mogelijkheden om materiaal bij 
Kind op Zondag te gebruiken en knutselspulletjes op 
voorraad te houden.

OP GOEDE VRIJDAG 29 MAART: 
BEELD EN GELUID
Dankzij een groep enthousiaste 
gemeenteleden is tijdens de 
coronatijd niet alleen de 
geluidsinstallatie verbeterd maar is 
ook de beeldverbinding met De 
Eshof tot stand gekomen. Door een 
forse investering en de inzet van een 
groep vrijwilligers is nu elke dienst in 
geluid en beeld te volgen ook met 
ondersteuning van de beamer. Voor 
de kosten van de installatie en het onderhoud van de software 
vragen wij u de collecte van harte te steunen.

OP 31 MAART PAASOCHTEND: 
PAAS­EN DOOPKAARSEN
Elk jaar wordt er weer een nieuwe paaskaars en 
een aantal doopkaarsen besteld. Het Licht van 
Pasen wordt in de paasnacht aangestoken en de 
paaskaars is dan al in volle pracht gebracht door 
bijvoorbeeld de kinderen van de basiscathechisatie 
of door een creatief gemeentelid. Bij de doop 
wordt een doopkaars aangestoken aan het 
Paaslicht en krijgt de dopeling het Licht mee 
naar huis. Met de opbrengst van de collecte 
kunnen de kaarsen Licht blijven brengen.

OP 7 APRIL: EREDIENST
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, 
in navolging van Christus, God en 
elkaar lief te hebben. Daarvoor 
hebben we elkaar nodig, ieder met 
zijn of haar eigen gaven. Dit komt 
voor een deel tot uitdrukking in de 
erediensten. Met uw steun aan de 
collecte kunnen we samen de kosten 
dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, 
vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade 
na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische 
erediensten georganiseerd.
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‘Noem me een dromer’. Met die woorden rolde een mail van Eunice een paar maanden geleden bij ons binnen. Een droom 
van haar die door de situatie in de wereld urgent was geworden: Mensen verbinden van alle kleuren, talen en achtergronden. 
Omdat bekend bemind maakt. De droom ging verder: de Eshof als spil in het geheel. En eten, er moest eten bij, en muziek. 
En zo werd een droom omgezet in daden door een werkgroep die samen met Eunice aan de gang ging. 
 
OKAY, EN HOE ZIET DAT ER PRAKTISCH UIT?

3 of 4 keer per jaar willen we samen zijn, en samen eten 
met mensen van de Eshof die anderen meenemen. Men 
maakt eten, neemt dat mee en deelt het samen rondom de 
tafels die in de kerkzaal in de verdieping klaar staan. We 
maken het gezellig met muziek. De bedoeling is om te 
gaan verbinden met mensen waarvan je denkt dat ze 
minder aansluiting hebben in het dorp, misschien zelfs 
eenzaam zijn. We willen ons in eerste instantie richten op 
de mensen die vanuit andere landen gevlucht zijn en in 
Hoevelaken zijn komen wonen.

Alles is mogelijk en welkom in de toekomst. Er zijn grote ideeën, maar we willen klein en praktisch beginnen. Daarom 
richten we ons eerst op vluchtelingen, zonder anderen tekort te willen doen. Je moet ergens starten, en er zijn al een aantal 
initiatieven in het dorp voor andere groepen.

Mensen warm uitnodigen vinden we belangrijk. Daarmee bedoelen we mensen persoonlijk benaderen. Misschien ken jij 
iemand in je straat, kennissenkring, school of sport waarvan je denkt dat die het leuk vindt om mee te eten en mensen te 
leren kennen. Om mee te verbinden met anderen in het dorp. Eten verbindt, vandaar de gedachte om samen te gaan eten. 
Ook muziek verbindt en maakt blij en vrolijk. Edwin Schimscheimer heeft aangegeven de muziek te willen komen 
verzorgen. Daar zijn we super blij mee!

Vrijdag 19 april is de eerste avond waarop we ‘Welkom, Rondom Tafels’ gaan organiseren.

Concreet aan jullie allemaal de vraag:
• Wie kent er vluchtelingen die het fijn vinden om mee te komen eten samen met jullie?
• Wie wil er eten maken voor deze avond? Voor recepten en ingrediënten wordt gezorgd.
• Wie wil er financieel bijdragen om deze avonden een succes te maken? (Binnenkort een doos in de hal).

Al met al. Er is een mosterdzaadje geplant. Wij gaan het water geven. Het laten groeien. En we gaan zien hoe het zich zal 
ontwikkelen. 

Wie doet er mee? Voor alle vragen over het eten: mail of bel Els. Voor meedoen en vluchtelingen meenemen: bel of mail 
Lieske. Voor overige vragen kun je terecht bij Eunice, Harmen of Jantine.

• Eunice van Zomeren: (voorzitter)    
• Els Koudijs: (eten) 
• Harmen Lanser: (interne communicatie)
• Lieske Duim: (financiën) 
• Jantine Dijkstra: (marketing) 

De Werkgroep: ‘Welkom, Rondom Tafels’
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Verslag  classicale 
vergadering

Grijs en groen ­over generaties in de kerk

Wat is een korte samenvatting van uw betoog? Houd van 
ze! Duidelijke taal van onze inleidster, Corine Nagel­
Herweijer. Cijfers laten zien dat in 1/3 van de gemeenten 
veel jeugd is en dat in eenzelfde aantal gemeenten heel 
weinig jeugd is. Leren geloven is een uitdaging. Jonge 
mensen leren geloven is een kerntaak van de kerk, maar 
door verschillende ontwikkelingen – o.a. ontkerkelijking, 
verdwenen catechetische cultuur, handelingsverlegenheid 
bij opvoeders – is het vaak een uitdagend proces.  Wat 
geloven jongeren? Het verschilt per leeftijdscategorie. 
Geloven is meer dan het leren kennen van de belangrijke 
christelijke verhalen en tradities. Bij geloven gaat ook om 
het aangaan van relaties, om vertrouwen.

Tijdens de presentatie praten de aanwezigen in tweetallen 
met elkaar over o.a.: Wat verstaat u onder ‘leren geloven’ 
en hoe wordt er in uw gemeente naar gekeken? In 
hoeverre herkent u de manier waarop kinderen en 
jongeren geloven in uw gemeente? Hoe is in uw 
gemeente (of bij uzelf) de relatie tussen het eigen geloof 
en het geloof dat doorgegeven wordt? 
Belangrijke praktijken om te leren geloven: kerkdienst, 
jeugdwerk, thuis, kampen/events.
Op de website staat de presentatie en nog meer informatie 
over deze avond en over het vervolg op 28 mei in 
Harderwijk.

Geldelijke stimulans
De classicale vergadering stemt in met het voorstel om 
jaarlijks een bedrag van € 4.000 beschikbaar te stellen als 
steuntje in de rug voor vernieuwende initiatieven. Het 
betreft een eenmalige bijdrage. Als tegenprestatie wordt 
een presentatie in de classicale vergadering verwacht.

En verder…
Wijnand Westerink uit Elburg is benoemd als assessor. 
Willem de Vos uit Hoevelaken en Arau Vermeer uit de 
Evangelisch Lutherse gemeente te Ede zijn benoemd als 
lid van het breed moderamen. Het voorstel voor 
aanpassing van de classicale regeling en daarmee de 
afvaardiging vanuit de gemeenten is besproken. Het 
aantal afgevaardigden vanuit de gemeenten blijft gelijk 
met 20 personen waarbij er minimaal twee uit elke ring 
moeten komen. 

Scriba classicale vergadering Veluwe,
Gerrit Bok

Lieve mensen, gemeenteleden 
van de Eshof

Heel hartelijk dank voor de lieve en opbeurende 
woorden die ik via kaarten, briefjes en de wensen vanuit 
de Nieuwsbrief (gele kaart) mocht ontvangen. H et is 
niet niks die twee operaties achter elkaar. Ik dacht 
aanvankelijk weer gewoon mee te doen in de zondagse 
diensten. Maar
vandaag beleefde ik de viering thuis, online mee.  Het 
was prachtig, en ik was geheel betrokken.  Het deed me 
goed, te weten dat ik onderdeel ben van deze gemeente. 
Dank voor jullie gebed en goede woorden. Hopelijk kan 
ik weer gauw meezingen en jullie ontmoeten bij de 
koffie.

Vriendelijke groet, 

 Willemien Schuurman Hess.
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kerkenraad is aangesteld (direct of indirect). Best een 
moeilijke beschrijving, maar het betreft concreet de 
dominee, predikant assistenten, kerkenraad, musici, 
kosters, medewerkers kinderdienst, welkom, beeld, 
geluid, liturgische werkgroep, etc. Binnen onze gemeente 
zijn dat zo’n 80 mensen. 

De afspraken gaan dus niet over gemeenteleden onderling, 
daar heeft de kerkenraad geen verantwoordelijkheid, al kun 
je ook daarmee bij ons terecht voor een luisterend oor en 
hulp.

Mocht je naar jouw gevoel grensoverschrijdend gedrag van 
een kerkelijk werkende ervaren of ervan horen, aarzel dan 
niet en neem dan contact op met iemand van de kerkenraad.. 
We hebben geen oordeel, noch of je het terecht of onterecht 
als grensoverschrijdend ervaart, noch over de persoon die het 
gedrag heeft vertoond. We zijn er voor beiden. In overleg met 
jou bepalen we vervolg stappen.

Er is een verschil tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en ander grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, 
verbaal geweld, etc.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt de PKN zo ernstig 
dat er een speciaal protocol is opgesteld met professionele 
experts waar onze coördinatoren of vertrouwenspersonen je 
naar toe kunnen verwijzen.
Voor de overige vormen van grensoverschrijdend gedrag 
hebben we binnen de kerkenraad 2 coördinatoren aangesteld 
die alle meldingen zorgvuldig coördineren en je verder 
kunnen helpen. Ook hebben we 2 vertrouwenspersonen die 
geen onderdeel zijn van de kerkenraad waar je terecht kunt.

De coordinatoren zijn: 
•    Eunice van Zomeren

•    Nel van Rietschoten

De vertrouwenspersoon is:
•   Annemieke Huurdeman

We zijn nog bezig met het benaderen van een tweede 
vertrouwens persoon en zullen jullie hierover informeren 
als dit gedaan is.

Al deze informatie kun je binnenkort ook op de website 
van de Eshof terugvinden

Zoals gezegd, we hopen deze situatie in onze gemeente nooit 
tegen te komen en tegelijkertijd willen we er op voorbereid 
zijn. Mocht het wel gebeuren neem dan direct contact op met 
iemand van de kerkenraad, de coördinatoren of de 
vertrouwenspersonen, daar zijn we voor.

De kerkenraad van de Eshof

Een vei l ige Eshof Gemeente,  
wat is dat?

In de media horen we tegenwoordig veel verhalen over 
grensoverschrijdend gedrag. Gelukkig hebben we voor 
zover wij weten binnen onze gemeente nog nooit hier 
mee te maken gehad en we hopen dat het ook zo mag 
blijven. Dat wil niet zeggen dat het vanzelfsprekend is en 
wij niet voorbereid moeten zijn. 
Voor de vrijwilligers van de gemeente zijn wij als 
kerkenraad verantwoordelijk dat ze binnen het kader van 
de veilige kerk werken. Daarom hebben wij als 
kerkenraad afspraken gemaakt over wat te doen, mocht 
iemand vinden dat hij of zij grensoverschrijdend gedrag 
van een van de vrijwilligers ervaart of ervan hoort. Die 
afspraken willen we graag met jullie delen.

Allereerst betreffen deze afspraken het gedrag van 
vrijwilligers die namens of vanuit de kerk een activiteit 
doen, zgn “kerkelijk werkenden”. Een kerkelijk 
werkende is iemand die binnen de gemeente betaald of 
onbetaald een taak uitvoert en hiervoor door de 

Eerste van de veertigdagen

Doorgang naar licht
 
Wij zoeken iemand
die ons de doorgang wijst
naar licht dat onze wereld
in een nieuw daglicht zet
 

Alfred C. Bronswijk
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie:
De eerste collectes van maart 2024.

10 maart
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die 
wij steunen en waarvoor vaak een 
collecte bestemd is heeft de diaconie 
van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële 
nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze 
hulpverlening is mensen de weg wijzen,  te begeleiden 
naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de 
maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd!

17 maart
Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen 
zonder huis in de breedste zin van de 
betekenis. Hulp door eten te verstrekken 
aan mensen die op straat leven, hulp in de 
vorm van dag­ en nacht opvangvoorzieningen, maar ook 
hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens 
geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist in deze 
donkere dagen is uw bijdrage van harte welkom!

24 maart
Stichting Moederzorg
Saskia van ’t Veer komt in haar 
werk als kraamverzorgster 
regelmatig bij gezinnen waar een 
kind in armoede geboren wordt. 
Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een 
alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten 
achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en 
armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen en is 
Stichting Moederzorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. 
aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals 
bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze beschimmelde 
matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, 
handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert 
de stichting met enige regelmaat luiers aan de 
voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel 
te steunen zodat zij beter voor hun kinderen  kunnen zor

24, 25, 26 en 27 maart Vespers
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale 
functie  maar ook mensen van “buiten” 
zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat 
uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de 
arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een 
terminale fase met een levensverwachting van korter dan 
drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

29 maart
Stichting hulpdienst Hoevelaken
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is 
een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is 
ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en 
maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp 
en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. 
Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd 
of andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de 
vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig 
heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook 
de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd.

30 maart Paasnacht
Actualiteit

31 maart
Stichting Moederzorg
Saskia van ’t Veer komt in haar werk 
als kraamverzorgster regelmatig bij 
gezinnen waar een kind in armoede 
geboren wordt. Het grijpt haar altijd 
enorm aan om ouders of een alleenstaande moeder, na de 
bevalling, te moeten achterlaten in een situatie die 
onveilig, stressvol en armoedig is.

7 april
Straatpastoraat Amersfoort
Deze stichting heeft een straatpastor in 
dienst die vorm en inhoud geeft aan de 
geestelijke zorg voor mensen die op 
straat leven en die in de opvang verblijven. Daarmee 
vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was 
voorzien in het pakket aan hulpverlening. De straatpastor 
respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke 
achtergrond van een ieder die zij ontmoet. Daarachter 
schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we 
elkaar met respect tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer 
welkom.
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Dozenactie Voedselbank 
Nijkerk & Hoevelaken

Op  de  zondagen  18  en  25 
februari is er ruimhartig gehoor 
gegeven aan de dozenactie voor 
de  voedselbank. Voor  aanvang 
van  de  kerkdiensten  stond  het 
ontvangstcomité  klaar  om  alle 
voedsel  en  verzorgingsproducten  in  ontvangst  te 
nemen. En………. ze hadden de handen vol om alle 
meegebrachte waar in de dozen te stoppen. Een actie 
met een concreet resultaat wat veel gemeenteleden 
heeft aangesproken om aan deel te nemen. Een mooi 
voorbeeld waar we als gemeente aan hebben kunnen 
bijdragen.

Met het ingebrachte spullen konden meer dan 50 dozen 
worden gevuld. Met de geldelijke donaties van ca €2000,­ 
hebben de jongeren van het diaconale project boodschappen 
gedaan en samen met de kids van de basiscatechese zijn op 6 
maart nog eens 50 dozen gevuld.

De dozen zijn op 7 maart overhandigd aan de voedselbank 
Nijkerk & Hoevelaken. Voedselbank Nijkerk ondersteunt in 
de gemeente Nijkerk ongeveer 130 gezinnen door middel van 
een aanvullend pakket levensmiddelen en 
verzorgingsproducten. Zij zijn erg blij met deze actie en 
spreken hun waardering uit voor iedereen die heeft 
bijgedragen.

De voedselbank wil graag dat de Eshof een vast inzamelpunt 
wordt. We willen hier deze oproep doen aan alle 
gemeenteleden. Als je bij het werk van de voedselbank wilt 
helpen, meldt je dan bij Jan Willem van Bree of Gerwin 
Duine om te verkennen of het haalbaar is om vast 
inzamelpunt te worden (gerwin.esther@kpnmail.nl of 
janwillemvanbree@live.nl).

Heel hartelijk dank voor uw aandacht en steun.
 
Hartelijke groet,

Leden ZWO, diaconie,
 jongerenproject Georgië en de Basiscatechese
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gaan. Het gaat allemaal echt anders. 
Dus het lijkt me leuk om met deze reis mee te gaan en een 
nieuw land te leren kennen. Tegelijker tijd kunnen we een 
deel van de nieuwe generatie daar helpen met een mooie plek 
waar ze zich veilig voelen. 
Ik vind het leuk dat we allemaal acties doen met ons allen om 
geld op te halen voor het project en om elkaar te leren 
kennen. 

Annika
Beste allemaal, 
Veel van jullie zullen mij wellicht al kennen. Ik ben Annika 
van Oosterom en hoop in de zomer van 2024 als begeleider 
mee te gaan met de jongerengroep naar Georgië. Ik ben 22 
jaar en woon in Stoutenburg­Noord (net over het viaduct). 
Sinds januari werk ik bij MAF­Nederland in Teuge. MAF is 
een stichting die doormiddel van vliegtuigen hulp brengt op 
de meest afgelegen plekken in de wereld. Hiervoor heb ik 
gestudeerd in Wageningen: 
Internationale Ontwikkelingsstudies. 
Deze studie gaat, zoals de naam al zegt, 
over ontwikkeling in voornamelijk derde 
wereld landen. Dat ik deze studie ben 
gaan doen komt eigenlijk door de reis 
van het jongerenproject naar Mpigi in 
Oeganda. Na de reis wist ik dat ik graag 
wilde bijdragen aan het brengen van hulp 
naar de mensen die het zo nodig hebben. Vandaar dat ik deze 
studie ben gaan volgen en nu ook werk bij stichting MAF. 
Ook het jongerenproject en de reis naar Georgië dragen 
hieraan bij. Hoe mooi is het dat we daar onze hulp kunnen 
bieden! In het voorjaar van 2023 ben ik met Gerwin, Laura, 
Wim en Mieke al op verkenningsreis geweest naar Georgië. 
Supermooi en leuk om kennis te maken met de mensen daar. 
Ik heb er dan ook erg veel zin in om aankomende zomer met 
de jongeren opnieuw heen te gaan! 
Ik ben ervan overtuigd dat de reis niet alleen de kinderen in 
Georgië wat biedt. Ook wij als jongerengroep kunnen zoveel 
leren van de mensen daar! We hebben een leuke groep 
waarmee we al verschillende acties hebben gedaan in het 
afgelopen half jaar. 
Ik heb er zin in om met deze groep af te reizen naar Georgië! 

VOEDSELBANK
Een bijzonder project kunnen we wel zeggen. Waren we in de 
veronderstelling dat er met de actie 25 dozen gevuld zouden 
worden, zijn er inmiddels 4x zoveel bereikt. Erg leuk om aan 
mee te mogen werken. De komende week gaat de 
projectgroep nog boodschappen doen van het ingezamelde 
geld voor het dozenproject en gaat de groep samen met de 
kids van de basiscatechese 25 dozen vullen op 6 maart. Mooi 
om samen een gemeenschap te vormen die met elkaar optrekt 
en naar elkaar omziet. 
(Zie foto's hiernaast)

Update ZWO

We  willen  graag  weer  drie  deelnemers  aan  u 
voorstellen die meegaan met het diaconaal project 
naar Aghaiani in Georgië. Het team is bij meerdere 
acties  en  activiteiten  in  en  rondom  de  Eshof 
betrokken om elkaar als groep te leren kennen en 
ons goed voor te bereiden op de reis. De voedselbank 
actie is inmiddels afgerond en we bereiden ons voor 
op de 24­uur­actie met Pasen. 
Uit Oeganda een bericht van Jjingo en zijn moeder. 
Een concrete vraag voor hulp, dat een beroep op het 
ZWO­team deed om hier invulling aan te geven. 

DIACONALE JONGERENREIS ‘
HOEVELAKEN NAAR GEORGIË’

Het team, even voorstellen……..

HALLO, IK BEN IRIS.
Ik ben 14 jaar oud en ik zit op het Aeres College in Nijkerk.
In mijn vrije tijd spreek ik graag met vriendinnen af, maar ik 
vind het ook leuk om te tekenen en bij de paarden te zijn. 
Ik doe mee aan het Georgië project omdat dit iets heel anders 
is, dan dat ik normaal gesproken doe.
Het programma lijkt mij heel leuk; om te helpen bouwen aan 
het day­care centrum en het meehelpen bij het zomerkamp. 
Grotendeels doe ik ook mee, omdat ik het een heel leuke 
groep vind en ik de meeste mensen al kende. Dat maakt dit 
project extra leuk. 
Via mijn ouders hoorde ik over dit 
project. Toen ik hoorde dat mijn vriendin 
Emma ook meewilde gaan, besloot ik 
uiteindelijk me ook aan te melden. 
Mij lijkt het een beetje spannend, omdat 
je toch best ver van huis en daar zonder je 
familie bent. Ik spreek de Georgische 
taal niet, daardoor snap ik de mensen 
misschien minder snel, maar met 
gebaren en een beetje Engels komt het vast goed. 
Verder heb ik er heel veel zin in, maar het duurt nog wel even 
voor het zover is. 
Groetjes,
Iris Doornekamp

Zeger
Hoi,
Ik ben Zeger en 15 jaar oud. Vorig jaar 
ben ik terug gegaan naar India met mijn 
vader en Ruud Stitselaar omdat ik 15 
jaar geleden in New Delhi ben geboren. 
We zijn op deze reis ook in Grace Home 
geweest en ik vond het een mooie 
ervaring om met de kinderen daar om te 
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moeder, door in de tuinen van anderen te werken en zij 
krijgen eten van Queen of Peace.
Zij hebben hulp nodig, omdat hun huis volledig op instorten 
staat. Zij wonen met zijn tweeën in het oude huis, maar dit is 
eigenlijk onverantwoord. Er is geen mogelijkheid om het huis 
te repareren, omdat het in een zeer matige en zwakke status 
verkeerd. De gezondheid van Jjingo en zijn moeder worden 
ook steeds zwakker en het is er ook behoorlijk koud. Dit 
levensverhaal en de situatie waarin Jjingo en zijn moeder 
zitten heeft een beroep op ons (ZWO­groep) gedaan en wij 
hebben toegezegd de bouw van een nieuwe woning voor 
Jjingo en zijn moeder te betalen. In de volgende rondom 
geven wij een update over de vorderingen van de bouw van 
de woning.

Foto: Jjingo, Mzee, Nakalema Maria (moeder Jjingo), engineer 
Charles en QoP student Polito. 

PAASWAKE, SOLIDAIR ZIJN
In het Paasweekend van 30 en 31 maart is de projectgroep 
24 uur lang in en om de Eshof te vinden. Wij eten en slapen 
24 uur niet en tonen ons hiermee solidair met jongeren 
wereldwijd die dagelijks geen eten of geen veilige slaapplaats 
hebben.
Onze 24 uur begint om 11 uur op 30 maart en eindigt op 31 
maart om 11 uur, na de kerkdienst. Tijdens deze 24 uur 
hebben we diverse activiteiten om ons voor te bereiden op 
onze reis. We hebben een sponsoractie opgezet om het 
projectgeld bij elkaar te halen. We doen aan teambuilding om 
als groep te groeien en goed te kunnen samenwerken. We 
werken mee aan de Paasnachtdienst en de Paasochtend dienst 
en we werken aan de invulling van ons 18­daags programma 
van onze reis naar Georgië. Al met al zullen we ons niet 
vervelen, maar zijn we ons meer en meer bewust dat 
voldoende eten en een veilige slaapplaats toch wel een 
voorrecht is…………

KERKDIENST 14 APRIL IN DE ESHOF
Op 14 april heeft Ellie ons gevraagd om mee te werken aan de 
kerkdienst. Een mooie gelegenheid om met elkaar een mooie 
dienst te maken en om wat meer te vertellen over het project 
in Aghaiani dat we ondersteunen en wat we daar concreet in 
ruim twee weken gaan doen. 

UPDATE QUEEN OF PEACE
Het verhaal van Jjingo en zijn adoptiemoeder
Jjingo is een man van 41 jaar en woont bij zijn moeder van 79 
jaar, omdat hij blind is. Zijn ouders waren vissers en hebben 
acht kinderen gekregen. Jjingo werd op vierjarige leeftijd 
blind en de moeder wist niet de oorzaak van zijn blindheid. 
Zijn ouders zijn nooit naar school geweest. Ook Jjingo is 
nooit naar school geweest. Het stukje land dat zij bezitten is 
ongeveer een kwart hectare, dat door de vader is gefinancierd. 
Helaas is hier geen ruimte voor het verbouwen van 
persoonlijk voedsel. Momenteel overleven Jjingo en zijn 
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Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse; 
 

Inleverdata
Inleverdatum voor het aprilnummer  is 
dinsdag 26 maart 2024
Inleverdatum voor het meinummer  is 
dinsdag 30 april 2024

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

       t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25,­ voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Gastpredikant in  maart

Op 17 maart is Ds. Netty Dorland­de Jong uit Utrecht 
onze gastpredikant.

  Het is voor de eerste keer dat 
Netty in de Eshof voorgaat.

Netty Dorland­de Jong was de 
l aatste 12 jaar van haar actieve 

periode predikant van de 
Domkerk. 

Naast haar predikantschap 
vervulde ze ook een belangrijke 
rol in het Utrechts culturele 

leven. Ze is de mede realisator van het Domkwartier. Ze leidt 
toeristen rond in de Domkerk en in de eeuwenoude straatjes 
en steegjes rond de Dom. In haar tijd verdubbelde het aantal 
bezoekers van de Domkerk van 200.000 naar 400.000 per 
jaar. 

Daarnaast is ze verantwoordelijk geweest voor de ‘night of 
lane’. Deze ‘night of lane’ vindt sinds 2014 elke 
zaterdagavond plaats in de Domkerk. De kerk is dan gratis 
toegankelijk voor mensen en vooral jongeren om tot rust te 
komen, contact te zoeken met de Heer en een kaarsje op te 
steken. De lichtjesavond in de Domkerk wordt door 500 tot 
1000 mensen bezocht en is dus een groot succes. 
‘God is gratis, en zo hoort het’ was haar reactie.

Het citypastoraat in de Domkerk was voor Netty haar vierde 
gemeente. Haar eerste gemeente was Oostvoorne; vervolgens 
was ze predikant van de Muiderkerk in Amsterdam om via 
Groningen in 2006 in Utrecht te belanden. Tot haar emeritaat 
in 2019 was ze predikant van de Domkerk.

Netty is nog volop actief en gaat regelmatig in het hele land 
voor.

Frits Harmsen
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Het belooft een boeiende avond te worden.

Ben je geïnteresseerd? 
Geef je dan op bij Frits Harmsen, 

Mocht je je niet hebben opgegeven, dan ben je natuurlijk ook 
hartelijk welkom, maar we weten graag op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. 

Datum: 25 april
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Jantine Dijkstra
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Namens de commissie BRIES
Frits Harmsen.

In het kader van 
BRIES kunnen we in  
maart en april  

2 activiteiten aankondigen.

Na de kerkdienst van 24 maart (Palmzondag) zal Rudi 
Coppoolse een koffieconcert verzorgen van Passiemuziek 
rond Bach. Het concert duurt een half uur en begint om 11.15 
uur. Nadere bijzonderheden volgen in de nieuwsbrief van 22 
maart.

Datum: 24 maart
Aanvang: 11.15 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Rudi Coppoolse

Op 25 april neemt Jantine Dijkstra ons mee in de wereld van 
de Transactionele Analyse onder de titel 
Ik ben OK, jij bent OK, God is OK.

Jantine schrijft er het volgende over:
‘Psychologie gaat over mensen, over hoe ze denken en wat ze 
voelen, over zingeving en over hun relaties. Geloof gaat ook 
over mensen, over hoe ze denken en wat ze voelen en ook 
over zingeving en relaties’. 
Jantine zegt: ‘Hoe langer ik als psychosociaal therapeut werk, 
hoe meer verbanden ik ontdek. Wij hebben vooral geleerd er 
eerst voor de ander te zijn, je kunt dat echter alleen goed als je 

er ook voor jezelf kunt zijn. Daar 
wringt het voor sommige mensen, 
terwijl het ook in de bijbel zo 
klaar als een klontje is: heb uw 
naaste lief zoals je jezelf lief hebt. 
Dat laatste dus eerst! Wat een 
geweldige permissie vanuit God 
én vanuit het gedachtegoed 
waarmee ik werk in mijn praktijd: 
De Transactionele Analyse: Ik 
ben OK, jij bent OK.

Maar niet makkelijk als je een erge hekel aan een ander hebt. 
Hoe helpt deze theorie en waar zit verbinding of wrijving met 
het christelijk geloof?’

Jantine legt die avond graag uit wat Transactionele Analyse is 
en wat je daaraan hebt in je eigen leven. Er is veel ruimte voor 
vragen en discussie. 

Tweede van de veertigdagen

Doorgang naar licht
 
Wij zoeken iemand
die ons de doorgang wijst
naar licht dat onze wereld
in een nieuw daglicht zet
 

Alfred C. Bronswijk
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Kees van den Heuvel




