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zondag 04 februari 10:00 uur Norman Kempen+ ds. Ellie Boot/Verhaal uit de zaal

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

zondag 11 februari 10:00 uur ds. Job de Bruijn, Laren/Eemnes/Jeugddoedienst
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst

woensdag 14 februari 19:00 uur ds. Ellie Boot+?/Aswoensdag/PC

zondag 18 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot/40I
Collecten: Bartiméus Fonds en Muziek en Liturgie

zondag 25 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot/40II
Collecten: Kerk in Actie/ZWO en BRIES

zondag 03 maart 10:00 uur ds. Ruud ter Beek, Leusden/40III
Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente 
‘de Eshof’ te Hoevelaken

Agenda
                                                                  

woensdag 14 februari 13:30 uur Inloopmiddag
19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

dinsdag 20 februari 20:00 uur De Goede Woning 27, Nijkerkerv           Wijkteam 7

woensdag 21 februari 20:00 uur Repetitie cantorij
20:00 uur College van kerkrentmeesters

woensdag 28 februari 13:30 uur Inloopmiddag
19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 29 februari 19:30 uur Kleine kerkenraad

woensdag 06 maart 19:00 uur Basiscatechese
20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 07 maart 19:30 uur College van diakenen
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Kerkdienst en l iturgie

ASWOENSDAG

Op woensdag 14 februari, Aswoensdag, zijn we als 
Eshofgemeente van harte uitgenodigd in het 
Pauluscentrum. In een avondviering die om 19.00 uur 
begint staan we stil bij de tijd die we nu ingaan: de veertig 
dagen tot aan Pasen. Op wat voor manier kunnen we die 
periode bewust(er) beleven? Wat kan het ons brengen om 
stil te staan bij de voorbereidingstijd van Pasen?
Anny Smink en ikzelf zullen in deze viering voorgaan.

VEERTIGDAGENTIJD: 
LEZINGEN UIT JEREMIA

Jeremia als Bijbelboek

Voor de weg die we naar Pasen gaan stelt het 
Oecumenisch Leesrooster voor om een aantal weken 
achtereen te lezen uit de profeet Jeremia. Dat wordt nog 
wat! Hij staat bekend als kritisch en pessimistisch. En niet 
ten onrechte. De tijd waarin hij leefde, kort voor de val 
van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap, was een 
zware tijd.

Tussen de profetische geschriften neemt Jeremia een 
bijzondere plaats in. Want het is bijzonder dat we zoveel 
over zijn persoonlijke leven horen. Zijn weg is er een van 
tegenwerking en bedreiging. Zozeer, dat mensen Jezus 
wel met hem gingen vereenzelvigen. Als Jezus vraagt: 
‘Hoe zien de mensen mij?’, blijkt dat er mensen zijn die 
bij hem aan Jeremia denken.
In het boek Jeremia zijn samenhang en eenheid van de 
teksten vaak ver te zoeken. Daarnaast is het goed te 
bedenken dat Jeremia zelf vaak weinig plezier aan zijn 
roeping beleefde. 

De maatschappelijke en politieke situatie
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Ooit was Jeremia een bewonderaar van de hervormingen die 
koning Josia doorvoerde. Josia leidde zijn volk terug naar de 
bronnen van Mozes. Hij herstelde het boek Deuteronomium 
in ere. Daardoor kwam er nieuw elan in de eredienst en in de 
politiek. Men kreeg zelfs hoop dat er weer eenheid zou 
ontstaan tussen Juda en Israël, zoals indertijd onder David en 
Salomo.
De teleurstelling moet groot geweest zijn, toen bleek dat het 
politieke herstel van korte duur was. 
En ook de godsdienstige hervormingen verliepen moeizaam. 
Jeremia constateert dat sommigen zich te gemakkelijk 
autoriteit noemen op het gebied van de Torah.

Josia sterft een vroege dood op het slagveld. Juda wordt onder 
de voet gelopen door Egyptische troepen die optrekken tegen 
het Babylonische Rijk, en later door Babyloniërs onder 
leiding van koning Nebukadnesar II. Als Juda zich hiertegen 
verzet, wordt in 597 v. Chr. de opstand neergeslagen en een 
deel van de bevolking in ballingschap weggevoerd.

Een kleine tien jaar later proberen de Judeeërs toch weer 
onder het zware juk van de Babyloniërs uit te komen. 
Opnieuw dreigen de Babyloniërs in te grijpen. Jeruzalem 
wordt belegerd. Maar de Judeeërs geven niet toe. Ze hebben 
het inspirerende voorbeeld voor ogen van ruim een eeuw 
eerder, toen Jeruzalem standhield tegen de Assyriërs. Het is 
een verhaal dat zo geliefd is, dat het in drie verschillende 
Bijbelboeken wordt verteld. Zou God ook nu niet helpen?
Er zijn profeten die deze vraag positief beantwoorden. Maar 
Jeremia voelt zich geroepen daar tegenin te gaan. In naam 
van God verkondigt hij dat Juda gestraft zal worden voor zijn 
zonden. 
Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Maar ook zelf 
verkondigt hij zijn pessimistische boodschap met tegenzin. 
En hij worstelt met de vraag hoe hij tegen God aan moet 
kijken.

Jeremia nu

We gaan het werk van een menselijke profeet lezen. Iemand 
die het zelf vaak ook niet wist. Iemand die zich liever niet 
geroepen had gevoeld.
Bij het later groeperen van de overgeleverde teksten heeft 

Het begin  van de dienst zet de toon

Op de website van de PKN staan soms mooie 
achtergrondartikelen. Eén ervan gaat over het begin van de 
eredienst. Omdat we daar ook in de Eshofgemeente vrij 
uitvoerig bij stil hebben gestaan, en omdat in het artikel 
prachtig onder woorden wordt gebracht waarom we de 
kerkdienst beginnen zoals wij dat in de Eshof doen en niet 
(meer) door een welkomstwoord van de ouderlingvan
dienst, zet ik een deel van het verhaal graag in ons kerkblad.
 ( Ellie Boot )

‘Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. De 
voorganger is …, de organist is … De bloemen gaan als groet 
van de gemeente naar mevrouw X. Wie wil ze wegbrengen?’ 
Zo beginnen veel kerkdiensten, afgesloten met een 
welgemeend: ‘De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.’ 
Maar: wie ontmoet wie nu eigenlijk in d       e eredienst?
Wat ooit als een informeel begin van de eredienst was 
bedoeld, heeft in de loop der jaren vaak een vaste vorm 
gekregen. Het welkomstwoord is een ritueel op zichzelf 
geworden, met wekelijks terugkerende elementen. Daarmee 
is het juist weer formeel geworden. Natuurlijk doet het de 
mensen goed wanneer zij welkom geheten worden. Het geeft 
een vertrouwd gevoel van thuiskomen. 

Kerkdienst is Godsontmoeting

Mensen komen naar de kerk om elkaar en God te ontmoeten. 
Maar wat de kerkdienst onderscheidt van allerlei andere 
sociale activiteiten, is dat in de kerkdienst de gelovige 
gemeente haar God ontmoet. Er is een ‘verticaal’ aspect in het 
spel, we zijn gericht op boven. Het is van belang hoe je de 
kerkdienst begint, want het begin van de dienst zet de toon.
Als de dienst met een ‘welkom’ begint, is het de kerkenraad 
die, bij monde van de ouderling, de gemeente begroet. Dat is 
een ‘horizontaal’ begin, alsof de kerkenraad de dienst heeft 
georganiseerd voor de gemeenteleden. Het ‘We wensen u een 
gezegende dienst’ onderstreept dat nog eens. Het klinkt als 
‘Eet smakelijk!’ Alsof de gemeente gaat consumeren wat de 
kerkenraad haar voorschotelt.

men in het midden van het boek een aantal hoofdstukken met 
positieve profetieën opgenomen: hoofdstuk 30 t/m 33. Ze 
zijn niet voor niets in het midden gezet. De hoofdstukken 
samen worden wel het Troostboek genoemd. Alsof de 
samenstellers willen zeggen: dit is en blijft de kern van alles.
Maar misschien kunnen we ons ook wel herkennen in de 
dubbelheid van het complete boek. Door heel het boek heen 
buitelen wanhoop en hoop, oordeel en bevrijding, beelden 
van een strenge God en van een bewogen God over elkaar 
heen. Ze weerspiegelen de verwarring van de tijd waarin 
Jeremia leefde. Een verwarring die velen ook in onze tijd 
ervaren.
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De eredienst is niet een door de kerkenraad georganiseerde 
activiteit die door de kerkgangers wordt afgenomen en (al 
dan niet) genoten. De eredienst is het antwoord van mensen 
die zich geroepen voelen samen te komen om te danken voor 
Gods genade. Zij willen Hem ontmoeten. Het begint bij de 
genadevolle dienst van God aan de mensen. Kerkgangers 
komen niet om de kerkenraad te begroeten, maar om in het 
godshuis de eigenlijke Gastheer te ontmoeten, in Schrift, 
gebed en lied.

Wanneer begint de dienst?

In kerken waar de kerkdienst met een welkom begint, alsof de 
vergadering wordt geopend, lijkt het net alsof de ‘officiële’ 
dienst na dit informele toespraakje begint, hetzij met een lied, 
hetzij met de handdruk aan de voorganger. Het laatste kan de 
beleving oproepen dat de voorganger dan het ‘lijntje naar 
boven’ moet leggen, nadat de mensen elkaar eerst horizontaal 
begroet hebben. Daarmee krijgt de voorganger een te grote 
taak. Want is het, zeker in de protestantse traditie, niet zo dat 
niet de voorganger maar juist de gemeente als geheel direct in 
contact staat met haar God? De voorganger kan, met de 
andere aanwezige ambten, wel de weg wijzen maar 
bemiddelt niet. Dat is de taak van de gemeente zelf.

Hoe kan het anders?

Als het de intentie is om kerkgangers persoonlijk het gevoel 
te geven dat ze welkom zijn, dan kunnen kerkgangers bij 
binnenkomst van het gebouw door de ‘deurdienst’ welkom 
geheten worden en eventueel de weg gewezen. Daarmee 
worden ze nog persoonlijker benaderd dan wanneer ze goed 
en wel gesetteld als groep worden aangesproken.
Om te benadrukken dat het niet in de eerste plaats om een 
sociale of consumptieve activiteit gaat – in tegenstelling tot 
een concert of de soos – maar om de ontmoeting van de 
gemeente met de Gastheer van het godshuis, is er een oude 
traditie in de kerk om de allereerste publiek gesproken 
woorden niet ‘Goedemorgen gemeente’ te laten zijn, maar 
‘Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde 
gemaakt heeft’. Dat is een heel ander startschot, waarin de 
gemeente meteen in haar rol van geloofsgemeenschap wordt 
gezet en niet eerst in de watten gelegd wordt met een warm 
welkom, ‘Fijn dat u gekomen bent’. Kerkgangers kunnen er 
namelijk met heel verschillende gevoelens zitten, die zij 
liever met God alleen delen. Daar zou niemand zich aan het 
begin tussen moeten dringen.

Midden in de dienst

Maar waar plaats je dán de mededelingen? Het is überhaupt 
de vraag of je de kerkdienst moet beginnen met een vaste lijst 
aan mededelingen. Welbeschouwd heeft het iets 
merkwaardigs in zich om die buiten (‘voorafgaande aan’) de 
dienst te plaatsen. Wie voorganger, organist en koster zijn, 
kan eventueel via de beamer of op het liturgieblad 

  Een goed glas wijn  

Op 18 januari jl. kwam de kleine kerkenraad voor ‘t eerst 
in dit nieuwe jaar weer bij elkaar. Met een mooie agenda, 
goed gevuld.

Ik vind het altijd best bijzonder hoe onze avonden 
verlopen. Van tevoren, als ik met Harmen samen de 
agenda opstel, denk ik vaak: dat wordt een appeltje eitje. 
Hup, even wat dingen aftikken en dan de diepte in voor 
agendapunten die meer tijd en een goed gesprek vragen. 
En dan lopen we de agenda langs.. nog iets bijzonders 
van de predikant? 
Jazeker, er is een jaargesprek gehouden met Ellie en dat 
was een goed en fijn gesprek. Een gesprek waarin 
wederzijdse waardering en sterke verbondenheid 
uitgesproken is en waarin ook gesproken is over onze 
grenzen. De grenzen van Ellie, waar het haar energie en 
agenda betreft. Over hoe we daar mee om gaan, als 
agenda’s vol zijn en ons verlangen en de ambities hoog. 
Wat bijzonder om dit zo met elkaar te kunnen delen!

Volgend agendapunt van de kerkenraadsvergadering. De 
diaconie: nog iets bijzonders te melden? Nou, dat zeker. 
Dat actie “Samen erop vooruit”, dat op een prachtige 
manier vanuit onze diaconie wordt ondersteund, een 
actie voor de Voedselbank, een kaartenactie die nog 
volgt.. wow!

Volgende agendapunt: van het pastorale team. Een 
vacature voor een tweede ouderling. Al lang een stille 
wens, nu wordt het echt wel tijd dat er iemand komt. 
Prachtig ‘stil’ werk, maar wat ontzettend belangrijk: we 
zoeken iemand die met een groot hart voor anderen wat 
tijd wil investeren in gemeentezijn en omzien naar 
elkaar wil helpen vormgeven. 
Wie voelt zich aangesproken? Wij kijken naar je uit als 
collega ambtsdrager!

Volgende agendapunt, even door, want het is al bijna 
kwart over acht:
Van de jeugdouderlingen: mooie terugblik op de 

bekendgemaakt worden. Maar de dienst aan de wereld – 
collectedoelen, bloemen, doordeweekse activiteiten – moet 
eigenlijk volop verbonden zijn met de dienst aan God. 
Daarom laten zij zich graag midden in de dienst 
aankondigen, het liefst vóór de voorbeden. Waarom? Dan 
kan de voorganger meteen collectedoel en pastoralia 
meenemen in die gebeden. Wel zo praktisch.

Dr. Oane Reitsma; https://protestantsekerk.nl/verdieping/
hetbeginvandedienstzetdetoon
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familiedienst van Eerste Kerstdag en een nieuw plan voor 
Pasen. Heerlijk, die positieve energie!

Het college van kerkrentmeesters. Een indrukwekkend 
plan voor de verduurzaming van ons gebouw. Knap 
ontwikkeld, slim gebruik gemaakt van subsidies en in 
heel goed overleg met alle betrokkenen. Chapeau!

We bespreken ook nog het onderwerp ‘Veilige Kerk’, de 
website en een initiatiefvoorstel voor de organisatie van 
maaltijden met muziek en ontmoeting voor Hoevelakers. 
Tjonge, wat komt er veel over tafel in een uur.

Half negen. Gerwin Duine en Annika van Oosterom
schuiven aan om met ons in gesprek te gaan over ons ZWO. 
Heerlijk om de bevlogenheid van die twee te horen en de 
praktijk van het buitenland zo dichtbij te halen. Harm Albert 
Zanting schrijft mee, want uit deze gesprekken volgt straks 
ons nieuwe beleidsplan. 

Wat zei u? 
Kerkenraadswerk, niks voor mij?
Vergaderen, saai?

Volgens mij hadden wij een heerlijke avond die we 
hebben afgesloten met een goed glas wijn. Het had 
zomaar avondmaalswijn kunnen zijn: om samen te vieren 
dat we verbonden zijn in de liefde van onze God. Ik zou 
het niet willen missen.  

Warme groet,
Eunice

PKN. Er zijn geen kosten aan verbonden en men hoeft 
zich niet aan te melden.

Over het boek
Heel lang heeft Catharina gezwegen. Ze kon er niet over 
praten. Het verhaal van haar leven was te gecompliceerd 
en ze wilde haar kinderen en kleinkinderen er niet mee 
belasten. Tegelijk woedde het in haar binnenste, een 
ongelooflijk verhaal. Ze was op 15jarige leeftijd in 1942 
ondergedoken. Ternauwernood ontkwam ze als joods 
meisje aan de eerste razzia’s. En dat niet alleen. Ze moest 
een ander mens worden. Telkens weer moest ze zich 
aanpassen. Zo kwam ze ook in aanraking met de kerk en 
het christelijk geloof. En dat had ingrijpende gevolgen 
voor de rest van haar leven 
In De ziel van Catharina gaan zoon Harry en 
kleindochter Judith op zoek naar die gevolgen, niet alleen 
bij Catharina, ook bij haar kinderen, kleinkinderen en 
zelfs haar achterkleinkinderen. De verhalen die uit deze 
zoektocht voortkomen, zijn ‘geweven’ in het 
aangrijpende verhaal van Catharina’s onderduikperiode. 
‘Samen laten ze zien dat onze joodse ziel diep in ons 
verankerd zit,’ aldus Judith en Harry. ‘Elke dag zijn wij 
ons ervan bewust dat ons bestaan niet vanzelfsprekend is. 
Zonder Catharina’s moed en doorzettingsvermogen 
waren wij er niet geweest. Dit besef zit diep in ons. Niet 
alleen door de littekens van de oorlog die we met onze 
geboortes hebben meekregen. Ook door het bloed dat vol 
passie en levenslust door onze aderen stroomt. Het is 
onze joodse ziel.’
 
Over Harry Smit
Harry is theoloog en emeritus predikant. Hij heeft een 
joodse moeder en een christelijke vader. Al tientallen 
jaren verdiept hij zich in de joodse traditie, in het 
bijzonder in de Talmoed, na van jongs af aan opgevoed te 
zijn in de gereformeerde kerk. 
Over Judith Boekel Smit
Judith is communicatiemanager en studeerde af aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen met een Master in 
Interculturele Communicatiewetenschappen. Ze werd 
opgevoed door twee gereformeerde predikanten, maar 
was altijd op zoek naar haar joodse wortels.

Messiaanse Joden

De Joodse ziel
Studie en ontmoetingsdag op de Veluwe

Op zaterdagmiddag 20 januari is er een 
ontmoetingsdag in de Maranathakerk ’t Loo 
Oldebroek (Verlengde Looweg 25). Thema is De 
Joodse Ziel, tussen christendom en jodendom. Wat 
betekent het als je Joods bent en hoe verhoudt zich dat 
tot het christendom. Ds Harry Smith en zijn dochter 
Judith Boekel Smit vertellen daarover hun persoonlijk 
verhaal naar aanleiding van het boek over hun 
(groot)moeder: De ziel van Catharina. Ds. Jacco 
Overeem zal in zijn bijdrage inzicht geven in 
Messiaans Joodse geloofsgemeenschappen en hoe hun 
positie is ten opzichte van Israël en de kerk. Er is 
voldoende ruimte om over dit thema vragen te stellen 
en met elkaar in gesprek te gaan. De middag is van 
13.15 tot 16.00 uur en  iedereen die belangstelling 
heeft is welkom. Het wordt georganiseerd door de 
classicale commissie Kerk en Israël Veluwe van de 
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Van harte aanbevolen door het 
col lege van kerkrentmeesters:  
De 2e col lectes voor de 
komende weken  

OP 11 FEBRUARI: EREDIENST
De Bijbelse boodschap leert ons dat 
wij de opdracht hebben, in 
navolging van Christus, God en 
elkaar lief te hebben. Daarvoor 
hebben we elkaar nodig, ieder met 
zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot 
uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan de 
collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de 
vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd 
van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En 
uiteraard worden er ook oecumenische erediensten 
georganiseerd.

OP 18 FEBRUARI:  MUZIEK EN LITURGIE
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de 
begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente 
gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het 
liturgisch werkoverleg houdt de 
kwaliteit en de continuïteit van een 
zorgvuldige liturgie in stand. Het 
overleg is gericht op de korte termijn 
i.v.m. de voorbereiding van diensten 
maar richt zich ook op het volgen 
van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en 
liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw 
gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.

OP 25 FEBRUARI: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit 
leden van 'de Eshof' en de St. 
Paulusgeloofsgemeenschap. 
Dankzij uw bijdrage is het mogelijk 
om jaarlijks een programma aan te 
bieden van gespreksgroepen en themaavonden.

OP 3 MAART: ONDERHOUD GEBOUW
De Eshof is een prachtig gebouw en 
dat willen we samen graag zo houden. 
De kosten worden flink in de hand 
gehouden door veel vrijwilligerswerk. 
(Groot) onderhoud wordt tijdig 
uitgevoerd zodat we nog veel 
komende jaren een mooi en veilig Gods huis hebben waar 
we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als 
“Groene kerk” voor duurzame oplossingen en daar is/
wordt de afgelopen weken veel aan gewerkt. In deze 
Rondom kunt u daar meer over lezen. Fijn dat u de 
collecte steunt!

Zolang de gemeente van Christus bestaat, zijn er Joden 
geweest die Jezus volgen als hun Messias. Voor hen zijn 
vele verschillende benamingen in omloop, variërend van 
Hebreeuwse of Joodse christenen tot Jezus als 
Messiasbelijdende Joden en messiaanse gelovigen. In 
veel gevallen gaan achter deze benamingen verschillende 
definities en visies schuil. In deze bijdrage zal geprobeerd 
worden om helderheid te scheppen over de gebruikte 
termen en de betekenis daarvan. Wat zijn hun opvattingen 
en wat is hun positie ten opzichte van Israel en de Kerk? 
Zij behoren immers tot beide...  

Over Jacco Overeem
Jacco is predikant en binnen het landelijk 
dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland 
medewerker Kerk & Israël. Hij is voorzitter geweest van 
Centrum voor Israëlstudies  (CIS) en bestuurslid van de 
Stichting Messiasbelijdende Joden.

‘Eshof 50 jaar’!

Oproep voor PR en Communicatie

In 2025 bestaat ‘de Eshof’ 50 jaar, en dat gaan we 
vieren!
Voor de coördinatie van de voorbereidingen voor dit 
jubileumjaar is de groep ‘Eshof 50 jaar’ gevormd (Frits 
Harmsen, Rudi Coppoolse, Ellie Boot, Lieske Duim, 
Fokke van der Veer).

We zijn op zoek naar enthousiaste ondersteuning op het 
gebied van PR en Communicatie/Social Media. 

Heb je interesse of weet je iemand die hierbij 
behulpzaam kan zijn? We horen het graag! 

Reacties graag naar de redactie van ‘Rondom’ of 
naar Fokke van der Veer 

Dank alvast namens de groep ‘Eshof 50 jaar’!
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Contact met zorgverleners

 in Hoevelaken

Sinds de coronatijd is het Sociaal Beraad ter ziele. In het 
Sociaal Beraad kwamen de eerste en tweedelijns 
zorgverleners zo’n vier keer per jaar samen om elkaar te 
spreken en elkaar op de hoogte te houden van de 
maatschappelijke ontwikkelingen in het dorp. Best een 
zinnige bijeenkomst, vooral om dan de huisartsen en 
verschillende mensen van Sigma en de 
thuiszorgorganisaties te ontmoeten. Toch was ik er niet 
zo rouwig om dat de bijeenkomsten niet opnieuw werden 
opgepakt. Het scheelt weer enkele vergaderingen.

In december kreeg ik echter een uitnodiging voor een 
nieuwjaarsborrel met zorgverleners in het dorp. Fenna 
Janssen nodigde me uit. Ze is wijkcoördinator in 
Hoevelaken. Vanuit die rol probeert ze de samenwerking 
en verbinding tussen zorgverleners onderling en tussen 
zorgverleners en het sociaal domein/de gemeente Nijkerk 
te versterken.
Tweemaal per jaar organiseert ze daarom 
netwerkbijeenkomsten. Op de eerste van dit jaar mocht 
ook ik komen – en naast mij vertegenwoordigers van de 
andere kerken in Hoevelaken en de politie. Een iets 
andersoortig samenzijn dan het Sociaal Beraad, vooral 
vanwege de aankleding met drankjes en hapjes. De 
bijeenkomst werd gehouden in dorpshuis De Stuw. 

Ik mocht mezelf voorstellen en vertellen op wat voor 
manier en in wat voor situaties contact met de 
Eshofgemeente voor zorgverleners zinvol zou kunnen 
zijn. Ik dacht vooral aan ons brede netwerk van 
contactpersonen. Zij kunnen een belangrijke 
signaleringsfunctie vervullen. Ook heb ik mijn hulp 
aangeboden voor situaties waarin mensen met 
zingevingsvragen worstelen. Niet dat ik antwoorden heb 
– maar ik kan een ander wel helpen haar of zijn eigen 
weg hierin te vinden.

Huisarts Debora Smits introduceerde een handige 
signaleringskaart voor ouderen. Voor wie met oudere 
mensen te maken heeft, kan deze kaart behulpzaam zijn, 
en zeker ook voor ouderen zelf. Je vindt er adressen en 
telefoonnummers op van mensen die je kunt benaderen 
wanneer je vragen hebt rond ondersteuning. Ik kreeg een 
stapeltje mee om in de Eshof te leggen; ze liggen in de 
hal bij de lectuur. Als er ruimte is in dit kerkblad, kunnen 
ze mogelijk ook bij dit verslagje worden afgedrukt.

Het was een zinvolle bijeenkomst, misschien wel vooral 
omdat het makkelijker is contact met elkaar op te nemen 
wanneer je elkaar een keer hebt gezien en gesproken.

Ellie Boot
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Gastpredikanten in  februari  en 
begin maart.

Op 11 februari gaat Ds. Job de 
Bruijn uit Eemnes voor. 

Job heeft al heel wat voetstappen 
in de Eshof liggen. 
Job en zijn vrouw Anke zijn 
afkomstig uit Leeuwarden en 
hebben beiden gestudeerd in 

Groningen.
Na 6 jaar predikantschap in Zuidhorn is het gezin de Bruijn 
neergestreken in Apeldoorn om vanaf 1993 tot 2011 de 
gemeente van de Jachtlaankerk te dienen. De laatste 11 jaar 
van zijn loopbaan was hij predikant van de gemeente in 
LarenEemnes. Vorig jaar is Job met emeritaat gegaan.
Job is theologie gaan studeren in Groningen, uit interesse, 
niet zozeer uit geloof. Daarnaast heeft hij een studie gevolgd 
aan het conservatorium (schoolmuziek).

Voor Job zijn bijbelverhalen geen kant en klare recepten. Zij 
hebben wel telkens weer iets te zeggen over ons leven en over 
de richting waarin je iets van God kunt ontdekken. Verhalen 
als spiegels, als richtingaanwijzers dus. Het gesproken woord 
speelt een belangrijke rol. Job vindt het wezenlijk om op zoek 
te gaan naar wat er staat en naar wat het kan betekenen voor 
mensen van nu. Daarnaast is het muzikale voor hem van 
belang.

Volgens Job is de kerk geen gesloten geheel. Geen club privé. 
Het is een ruimte waar mensen kunnen komen en kunnen 
gaan. Waar de deuren en ramen open kunnen en waar het licht 
kan komen. Waar niemand op de meetlat gelegd hoeft te 
worden. Waar het onzalige onderscheid tussen gelovig en 
ongelovig losgelaten wordt, in het besef dat we allemaal 
mensen zijn.
Een kerk is een ruimte waar niemand zich hoeft te bewijzen. 
Waar je kunt komen met en zonder geloof. Een kerk lijkt 
meer op een voedselbank: daar ga je naar toe, ook als je zelf 
even niets te bieden hebt.
In de loop van de jaren heeft Job vele liederen geschreven. In 
die liederen heeft hij op een eigen manier verwoord wat voor 
hem wezenlijk is in het leven. Ook in de Eshof wordt gebruikt 
gemaakt van zijn repertoire b.v. met het lied ‘breng de vrede’ 
uit de bundel ‘Laat de liefde je dragen’.

Op 3 maart gaat Ds. Ruud ter Beek uit Leusden voor. 

Het is de eerste keer dat Ruud zijn 
opwachting maakt in de Eshof. Dat 
ligt misschien niet erg voor de hand 
want Ruud was predikant in de 
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk. 
Inmiddels geniet hij sinds 2018 van 

zijn emeritaat. 
Door zijn betrokkenheid bij de informatiedesk en de 
landschapswinkel van het koetshuis bij kasteel Stoutenburg 
kwam hij in aanraking met diverse mensen uit ‘de Eshof’ en 
zo was het lijntje snel gelegd.
Ruud is nog volop actief b.v. van november t/m januari als 
predikant bij de Nederlands Interkerkelijke Gemeente aan de 
Costa del Sol in Spanje. 
Behalve zijn werk in het koetshuis is hij een liefhebber van 
taal en geschiedenis. Ook wandelt, fietst en zeilt hij graag. 
Dus nog volop actief.

Ruud is getrouwd en heeft met zijn vrouw Loes 5 kinderen en 
12 kleinkinderen.

Frits Harmsen.

       
       Sing-in

Op vrijdagavond 9 maart 
wordt er weer een Singin 
gehouden in de Dorpskerk van 
Hoevelaken. Een avond 
waarop we met zang en muziek onze God groot mogen 
maken in aanbidding en lofprijzing.
We hebben een mooi programma samengesteld met veel 
samenzang en enkele solo’s, met muzikale begeleiding 
van Salvation op piano, gitaar en fluiten.
De kinderen van het kinderkoor ‘De Jonge Lofstem’ zijn 
al hard aan het oefenen. Juf Anne: “We zingen mooie 
liederen, zoals bijvoorbeeld: “Een land om van te 
dromen” Een opa zei pas na de repetitie, “wat een mooi 
lied”, zo zou het er in de wereld moeten uitzien, laten we 
er op hopen en voor bidden! 
Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen bij het koor 
gekomen en dat is erg gezellig.  
Als jij ook graag mee wilt doen, dan kun je je 
aanmelden!”. Het kinderkoor kijkt ernaar uit om samen 
met De Grote Lofstem en Salvation mooie liederen met u 
en jou te zingen!
De Lofstem, onder leiding van dirigente Anja van den 
Ham, zal ons ook op een creatieve en muzikale manier 
begeleiden! Het wordt dus een afwisselende avond. Ook 
u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om eens mee te 
repeteren op donderdagavond. 
We beginnen om 19:00 uur, de kerk is vanaf 18:30 uur 
geopend. Rond 20:15 uur sluiten we de avond af. Na 
afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje. 
Van harte welkom!
Hartelijke groet, namens de Jonge Lofstem, de Grote 
Lofstem en Salvation;

Anne van Wilgenburg, Linda Braal en Mieke van Hoorn 
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André Lekkerkerker stopt als 
hoofdkoster

In mijn werk als koster ging het om gastheerschap, trouw en 
samenzijn 

Koster zijn, is een veelzijdige taak binnen de  kerkelijke 
gemeenschap De Eshof. Vanaf 1985 t/m december 2023 
stond André Lekkerkerker klaar als gastheer. Eerst als koster 
en vanaf 1990 als hoofdkoster. Terugkijkend op zijn 
vrijwilligerswerk valt op dat hij gedreven is om zijn taak tot 
in de puntjes te regelen. Daarnaast verrichtte hij hand en 
spandiensten, zoals ramen lappen en tuinonderhoud. 
De taak van een koster is om de kerk ruim voor aanvang van 
de dienst te openen. ‘De dienstdoende koster doet de 
verlichting aan, zet de glazen water voor de predikant neer, 
steekt de kaarsen aan en begeleidt de kinderen naar de 
nevendienst en weer terug naar de kerkzaal. Vroeger sneed de 
koster op zaterdag het brood voor het Heilig Avondmaal. Een 
hele klus, die ik samen met Lies deed. Deze taak wordt nu 
door de diaconie gedaan. Je zit achterin de kerk, zodat je een 
goed overzicht hebt en mocht iemand tijdens de dienst de 
kerkzaal verlaten, dan loop je mee als dat nodig is.

Het regelen van het geluid wordt door anderen gedaan. In 
1990 werd ik gevraagd om hoofdkoster te worden. Een echte 
motivatie voor het kosterschap had ik niet. Ik heb ja gezegd, 
voordat ik er erg in had. In de begintijd was het team veel 
kleiner. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot zo’n 12 
personen. Een mooi aantal en dat betekent dat je maar een 
paar diensten per jaar aan de beurt bent. Het is liefdewerk oud 
papier. Als hoofdkoster heb je de eindverantwoordelijkheid. 
Je werkt met een rooster waarop alles keurig vermeld staat, 
zoals datum; de kleur van de liturgische kleden (het wisselen 
van de antependia is een zorgvuldig karwei en dat deden Lies 
en ik samen). Ook de dienstdoende predikant en bijzondere 
aandachtspunten staan op papier. In de vakantieperiode 
mogen de kosters hun beurt onderling regelen. Ik zorgde 
ervoor dat de dienstdoende koster op tijd de sleutel van het 
gebouw kreeg,’ zo zegt André. 

Visitekaartje
Lekkerkerker vindt trouw zijn de belangrijkste eigenschap 
van het koster zijn: ‘Als je ja zegt, dan ga je ervoor. Dat geeft 
voldoening. Niet voor zaken weglopen. De Eshof is ons huis, 
die houding moet je uitstralen. Het is eervol werk. In deze 
functie ben je de ogen en oren tijdens de diensten. De 
kerkzaal hoort er netjes uit te zien, want dat is toch ons 
visitekaartje. Wees open naar de mensen toe en treed op als 
dat nodig is. Ik zorg altijd dat ik op tijd ben, dat zit in mijn 
aard. Het is en blijft vrijwilligerswerk en het komt iedere 
week terug. Ik zie het niet als een kwestie van volhouden, het 
is vooral dankbaar werk.’

Een koster moet voorbereid zijn op eventuele calamiteiten. 

Hij kent de plaats van de brandblussers en de brancard en 
weet hoe een ontruiming moet gebeuren. Mocht een 
kerkganger tijdens de dienst onwel worden, dan is het 
noodzaak direct 112 te bellen. In het gebouw hangt een 
reanimatieapparaat (AED) en jaarlijks volgen de kosters de 
herhalingscursus reanimeren, zodat de dienstdoende koster 
direct in actie kan komen. 

Stevig aanpakken
Bij uitvaarten heeft de koster vooraf overleg met de 
uitvaartleider. Van belang is dat bekend is hoe de kerkzaal 
ingericht moet worden en wat de wensen van de familie van 
de overledene zijn. De antependia zijn altijd wit. Na de dienst 
moet de ruimte ingericht worden met tafeltjes en stoeltjes, als 
de familie na de teraardebestelling terugkomt in de kerk, voor 
bijvoorbeeld een broodmaaltijd. Dan is het stevig aanpakken 
om alles in gereedheid te brengen. Voor André was het een 
bijzondere ervaring om één van de dragers te zijn bij de 
begrafenis van dominee Monshouwer. 

Zijn vrouw Lies verzorgt de bloemen, die tijdens de dienst 
voorin de kerkzaal staan. Heel wat regelwerk: Het uitzoeken 
van de bloemen, een voorstel doen om het boeket te laten 
samenstellen, overleg met contactpersonen, het bloemstuk 
naar de kerk brengen en de bezorging na de dienst 
afstemmen. Ook beheert zij het Bloemenfonds. Dit doet zij 
samen met André. 

Hoofdkoster Lekkerkerker verrichtte ook nog wat hand en 
spandiensten. Bijvoorbeeld ramen lappen en de tuin 
bijhouden. Het tuinonderhoud blijft hij overigens doen. In 
zijn vrije tijd houdt hij van tennissen, wandelen en fietsen. 
Met een familielid maken André en Lies zeiltochten op zee, 
bijvoorbeeld naar Le Havre en de Kanaaleilanden. Verder 
wordt het huis aan de Nassaulaan binnenkort gerenoveerd. 
Dus dat betekent dat het echtpaar genoeg om handen heeft. 

Goede contacten zijn essentieel
De Eshofgemeente voelt goed. André en Lies Lekkerkerker 
wonen al meer dan 50 jaar in Hoevelaken en dragen hun 
steentje bij. Zij kennen veel mensen en onderhouden goede 
contacten met de plaatselijke middenstand. ‘Gastheerschap, 
trouw en het samenzijn, ervaren wij als drie belangrijke 

woorden binnen de taken 
die wij verrichten. Dat is 
het geheim om het zo lang 
vol te houden,’ zo besluit 
André Lekkerkerker. 

Alex Hollestelle
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. . . . . . .  Stiltedag in  de Eshof

Door stil te worden, creëer je meer rust en ruimte in hoofd, 
hart en lichaam
De Stiltedag 2023 kreeg het thema Hartverwarmend. ’Beleef 
kunst en stilte  in een  hartverwarmende, ingerichte ruimte. 
Kijk, hoe twintig kunstenaars dit thema speciaal voor deze 
dag verbeelden en verwoorden. Kom op adem, verwarm je 
hart, vind schoonheid, inspiratie, verzamel warmte en rust 
voor het Nieuwe jaar.’ De leden van de Eshof, de 
Paulusgemeente en belangstellenden werden in een 
sfeervolle ruimte ontvangen. De werkgroep heeft veel 
energie gestoken in de voorbereiding, de uitwerking van het 
thema, de inrichting van de kerkzaal en kon aan het einde van 
de Stiltedag terugkijken op een geslaagd samenzijn. Een 
terugblik.

Alle objecten en inrichting moeten matchen
Zo’n 4 maanden geleden startte de werkgroep Stiltedag met 
de voorbereidingen. ‘Nadat het thema werd vastgesteld, 
kwamen de kunstenaars in beeld. Dat betekende persoonlijk 
contact leggen met kunstenaars, afkomstig uit de Eshof en de 
Paulusgemeente en met hen in gesprek gaan over hun 
bijdrage. Het moet geen tentoonstelling worden, we willen 
iets overbrengen en met elkaar verbinding zoeken. Zo werd 
het een mooi project. De werkgroep werd aangevuld met 
extra mankracht voor hand en spandiensten.

En, Eshofbeheerder Hans van Eck bouwde samen met zijn 
vrouw Wilma de steiger op om het grote hart aan het hoge 
plafond op te kunnen hangen. De inrichting van de kerkzaal 
is een hele puzzel. Goed kijken waar de kunstobjecten komen 
te hangen en het geheel moet met elkaar matchen. We werken 
ook met natuurlijke materialen uit het bos,’ zo zegt Bea de 
Rijke.
 
Ans Baas geeft aan dat er al heel wat Stiltedagen vanaf 2002 
zijn georganiseerd en er veel ervaring in de loop der jaren is 
opgebouwd. ‘Gelukkig is er een draaiboek en dat maakt het 
mogelijk dat de werkgroep gericht aan het werk kan gaan. 
Alles moet er perfect uitzien en we laten niets aan het toeval 
over. We tonen respect voor mensen die iets voor de Stiltedag 
ontwerpen en bij elk voorwerp hangen we een korte 
beschrijving of een inspiratie van de maker zelf. Op deze 
wijze gaat de kunst voor de bezoeker leven. Ook de muziek, 
zang en performance worden zorgvuldig uitgekozen, passend 
bij het thema.’

Wie de kerk binnentrad, zag meteen in de hal het kunstwerk 
‘Een glimlach opent duizend deuren.’ Ook de 
hartverwarmende kaarten trokken de aandacht. In het object 
hing bijvoorbeeld een kaart met de tekst: ‘Hoop is een lichtje 
in je hart, dat vandaag moed geeft en morgen kracht.’ Met 
deze bagage in de rugzak kon de Stiltereis beginnen. 

Stilte ontdekken in objecten
Wie een rondgang door de kerkzaal maakt, stilstaat bij de 
objecten en de tijd neemt om het kunstobject in zich op te 
nemen, ervaart wat kunst met je doet. Een paar voorbeelden. 
Het grote hart in de kerkzaal viel direct in het oog. Een 
bouwwerk van gaas opgevuld met materialen van stof. Een 
Stiltedag laat je stilstaan bij jezelf. Het tilt je uit de hectiek van 
het dagelijks leven. Het is een verrijking voor jezelf en toch in 
gezelschap te zijn. Creëer zo meer ruimte in je hoofd, hart en 
lichaam. Orden je leven, maak contact met je hart en voel wat 
belangrijk voor je is. 

Beeld van twee mensen gehouwen uit steen: ‘Ontdek de 
warmte, die uit de steen tevoorschijn komt. Zo als een mantel 
om mij heen geslagen.’
 
Een glas in loodraam met de tekst ‘Je kunt een vuur zijn voor 
een mens, verkild in het leven.’ Een kaars achter het object 
verlichtte het raam, waardoor de warme kleuren extra accent 
kregen.

Het schilderij met prachtige oude olijfbomen: ‘Letterlijk en 
figuurlijk is het warm tussen de ‘cracking ladies in stilte 
genieten.’

Het kunstobject De duif: als symbool van vrede. ‘Wat zou het 
mooi zijn. Vrede. Vliegen als een Vredesduif en onderweg 
genieten van wat wel mooi is en datgene wat kleur geeft aan 
je bestaan.’

Een rijk versierde tafel: Boordevol vrucht van de aarde. Kom 
en deel! Overvloed, wijn en brood, genoeg voor jou en 
iedereen. Brandende kaarsen, wijnglazen en flessen wijn en 
diverse groenten stonden op de rijk gedekte tafel.

Een tafel met foto erboven van een boom met een nestkastje. 
Op de tafel een drietal nestkastjes, waarvan één met de tekst 
‘Wie liefde verwarmt, broedt vrede uit.’ In dat kastje zit een 
pasgeboren duifje. Neem de tekst ter harte. 

Een tak met zwevende engeltjes: een bijdrage van de 
kindernevendienst.

Een Quiltdoek: dat uitbeeldt wat er zoal gebeurd is in de 
geschiedenis van de Eshof: De zondagse diensten en 
vieringen, zoals dopen, belijdenis, trouwen, rouwen. 
Musicals en uitgesproken gebeden. Bijvoorbeeld de Ierse 
bede ‘De weg zal voor je opengaan.’ Korte schetsen van tal 
van gebeurtenissen binnen de Eshofgemeente waren door 
vlijtige handen in deze vorm van kunst verwerkt. Het laat zien 
dat de Eshof een open gemeente wil zijn, met ruimte voor 
eigen invullingen.  

Een foto van een jonge vrouw: ‘Wie een zonnetje brengt in 
het leven van een ander, wordt er zelf ook door verwarmd.’ 
Een gedichtenhoek: hier lagen diverse vormen van gedichten. 
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Een uitnodiging om te lezen en zo in aanraking te komen met 
de bezieling van de dichter. Dichtvuur ontdekken! 
Bijvoorbeeld het gedicht ‘Hoop.’ Volgens Vaclav Havel is 
dat een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het 
hart, voorbij de horizon, verankerd. Het is de zekerheid dat 
iets zinvol is, ongeacht de afloop, het resultaat. 

Muziek en performance
Er stonden diverse muziekwerken op het dagprogramma. Zo 
vertolkte Eunice van Zomeren op haar viool het Ave Maria 
en zij werd begeleid door Rudy Coppoolse  op de piano. Een 
ontroerend muziekstuk dat de toehoorder in het hart raakt. 
Het lied ‘Ruimte’ van Stef Bos mocht niet ontbreken. Er 
klonken heldere klanken van de sopraan Dicky van der Veer 
en pianospel van Simon Drost. Beiden op zoek naar de stilte. 
‘Open jouw armen, open jouw armen voor alles wat komt, 
open jouw armen, de weg naar de stilte gaat dwars door de 
storm. Hoe minder je vasthoudt aan wat is verloren, hoe 
groter de ruimte voor alles dat komt.’ 

Een performance over liefde, verlies en leegte. Feije Duim 
speelde met een rode ballon, die hij telkens opblies en weer 
leeg liet lopen. Met mimiek: een blijde lach, tederheid en 
verdriet en beweging, toonde hij aan dat het hart ruimte 
behoeft en vooral warmte nodig heeft. Anders ontstaat er 
leegte.

Stilstaan en verstillen
Bea de Rijke, Ans Baas, Dicky van der Veer, Lies 
Lekkerkerker, Hedy Barreveld, Joke Vriend, Feije Duim, Els 
Koudijs hebben de bezoekers even stil laten staan op de 
Stiltedag 2023 en gelegenheid geboden om kunst te 
doorgronden. 

Wat verborgen is, zichtbaar maken. In stilte genieten van rust 
en schoonheid. En bagage meegeven voor het Nieuwe jaar.

Alex Hollestelle
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     Grijs en groen -  over        
generaties in  de kerk

Geïnteresseerd in en wil je meepraten over generaties in de 
kerk? We hebben Corina NagelHerweijer uitgenodigd op 
twee classicale vergaderingen ons daar meer over te vertellen. 
Zij heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op 
de eerste avond deelt zij met ons de belangrijke inzichten uit 
het onderzoek. Er is ook ruimte voor vragen. Op de tweede 
avond zoeken we verdere verdieping. Er zijn dan meerdere 
gesprekstafels waaraan je met elkaar in gesprek gaat over een 
bepaald thema. Bv. thematafel ‘leren geloven als je weinig 
andere christenen kent’ of ‘welke factoren stimuleren het 
leren geloven van jongeren’. We hopen dat we elkaar aan 
deze tafels ook kunnen inspireren en/of waardevolle ideeën 
met elkaar kunnen delen.

Iedereen die in de gemeente werkt met kinderen en jongeren 
en natuurlijk ook andere geïnteresseerden zijn van harte 
welkom! We stellen het op prijs als je doorgeeft als je van 
plan bent te komen. Stuur dan een mail aan de scriba van de 
classis: cvVeluwe@kpnmail.nl. Kijk ook op de website 
pknclassisveluwe.nl in de agenda van 13 februari.

De eerste avond:  13 februari, 19.30 uur  20.45 uur; Eben
Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn. De tweede avond: 28 
mei, 19.30 uur  20.45 uur; Kerkelijk Centrum De 
Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Het gaat om vragen als: 
* het voeren van het geloofsgesprek in relatie tot dementie;
* het mogelijk maken van een ‘lotgenoten’contact naast wat 
het Alzheimer Café Nijkerk al doet;
* het versterken van de aandacht in de kerken voor het 
onderwerp dementie.
Deze vragen zijn geformuleerd op basis van de op 19 
september 2023 gehouden groepsgesprekken en de ingevulde 
evaluatieformulieren. We hopen deze avond te houden op 
donderdag 15 februari 2024 om 19.30 uur in de 
Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk. Vanwege de 
organisatie en reservering van die avond willen we graag 
weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Dus als u 
hoopt te komen, laat dat dan laten weten aan Nelly Smits
Wisgerhof via nellywisgerhof@gmail.com of tel. 06 
23623205. 
Als u de avond in september gemist hebt, kunt u de toen door 
mevrouw Rita Buijs gehouden lezing nog aanvragen. 

      Geloof en dementie

Na de door de werkgroep ‘Geloof en dementie’ 
georganiseerde avond op 19 september 2023 komt er een 
tweede bijeenkomst. Het is de bedoeling om dan met elkaar 
verder te praten over dit onderwerp en te horen wat u 
belangrijk vindt, welke mogelijkheden u ziet en hoe we dat 
zouden kunnen invullen. Op basis hiervan wil de werkgroep 
vervolgens verder aan de slag. 

    
Stilte dag 2023

 Ja om stil van te worden. Ons uit het hart           
gegrepen. Wat een symboliek ging er uit van de 
gedekte tafel van overvloed met dat lege glas er op.
Helaas is de situatie in de wereld anders. Daar is de 
tafel leeg voor velen. Voor een klein deel van de 
wereld bevolking loopt het glas over. 
Hier kunnen geen woorden tegen op.

Josta en Rinus Verburg

  Het Col lege van  Diakenen

Is op zoek naar 
2 meelevende leden (m/v) van onze Eshof gemeente
Die ons team willen versterken omdat de afgelopen 
tijd 2 diakenen afscheid hebben genomen vanwege 
het verstrijken van hun ambtsperiode.
De taak die aan de diakenen is toevertrouwd is een 
Maatschappelijke zoals die genoemd wordt in de 
Bijbel. En wordt zichtbaar in
•  De kerkdienst tijdens de Maaltijd van de Heer
•  Het inzamelen en besteden van de Collectegelden
•  Het toerusten van de gemeente tot het vervullen 
van haar Diaconale Roeping
•  Het verlenen of ondersteunen van initiatieven die 
gericht zijn op het bevorderen van het 
Maatschappelijk Welzijn en het aanspreken van de 
samenleving en de overheid op hun 
verantwoordelijkheid.
Ook wordt onze hulp weleens gevraagd bij 
noodsituaties waarbij direct actie ondernomen moet 
worden. 
Zichtbare projecten zijn de jaarlijkse Kerstmiddag 
voor Ouderen en de Vakantie tassen voor basisschool 
leerlingen die een moeilijk jaar hebben gehad.
Ons College is gewend om buiten de schijnwerpers 
te werken. Goed kunnen omgaan met geheimhouding 
is dus een eerste vereiste.
Wij zijn een enthousiast en praktisch team en dat als 
het compleet is uit zeven leden bestaat.
Bent u geïnteresseerd: laat  het ons weten!
U kunt onze namen vinden op laatste bladen van de 
Rondom of een van ons aanspreken na de wekeijkse 
kerkdienst

 Dora den Hartog
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Website: www.thuiszorgdegezusters.nl  mailadres: 
info@thuiszorgdegezusters.nl 

*) Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Buurtzorg, de 
GeZusters, Vrouwen van NU, RK Paulus Gemeenschap, 
Lions Hoevelaken en de Zonnebloem 

Jan Beitler

       Samen erop vooruit

Onlangs trof u in het bezorgde weekblad Stad Nijkerk 
(van 18 januari) een flyer aan.
Met de titel ‘Samen erop Vooruit’.

‘ Waar komt dat toch vandaan, en wat moet ik daarmee’ 
horen wij u mompelen.

De herkomst is het resultaat van eerder gevoerd overleg 
tussen diverse maatschappelijk organisaties *) en de 
Diaconieën van de Dorpskerk en de Eshof. 
Ook het Nijkerks Diaconaal Beraad moet hier als 
stuwende kracht genoemd worden !
In navolging van de opgestarte actie (afgelopen najaar) in 
Nijkerk, haakt nu ook de kern Hoevelaken aan bij dit 
project.

Het probleem: 
Zo’n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen !
Dat geeft stress. Mensen schamen zich ervoor en daarom 
vragen ze niet om hulp.
Zo lopen ze hulp én geld (lees toeslagen) mis. Dat willen 
wij veranderen.

De feiten: 
Uit onderzoek blijkt dat 30% van de mensen in geldnood, 
geen gebruik maakt van de financiële hulp die voor hen 
bedoeld is.
Het kan 5 tot 7 jaar duren voordat men voor hulp durft 
aan te kloppen.
Zo’n 70% van de huishoudens met schuld en 
betaalproblemen zijn niet in beeld bij officiële instanties.

Dit kunnen we doen:
Om voor mensen, verkerend in genoemde 
omstandigheden, zijn er overal in het land inlooppunten, 
waar mensen aanwezig zijn die kunnen helpen bij het 
vinden van regelingen, welke voor hen van toepassing 
kunnen zijn.
Deze vrijwilligers met kennis van financiële zaken en 
bestaande toeslagenregelingen kunnen betrokkenen de 
juiste weg wijzen naar de juiste hulp.

Heb je hulp nodig:
Dan kun je het inlooppunt in de kern Hoevelaken 
bezoeken en jouw geldzorgen aldanniet bespreekbaar 
maken.  

Het inlooppunt is ingericht bij DE GEZUSTERS. 
Het kantoor van Thuiszorgorganisatie de GeZusters is 
dagelijks geopend. 
Hier kunt in alle vertrouwelijkheid langs gaan.
Zij zijn gevestigd op Westerdorpsstraat 38 (het 
voormalige pand van Sunreflex)  
– telefonisch bereikbaar op nummer 033 20 35 123 

Van  harte 
aanbevolen door 
de diaconie:  
De eerste col lectes 
van februari  2024.

11 februari
St. Hulpdienst Hoevelaken
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is 
ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en 
maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de 
inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een 
handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de 
vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
dan ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral 
ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze 
steun wordt enorm gewaardeerd.

18 februari
Bartiméus Fonds
Bartiméus maakt zich sterk voor 
mensen met een visuele beperking. 
Met uw steun maakt u het mogelijk 
om onderzoek te doen naar een betere behandeling van 
zeldzame, ernstige oogaandoeningen bij kinderen.
Daarnaast voor onderwijs om mensen bewust te laten 
worden waar visueel gehandicapten  dagelijks, soms 
letterlijk, tegenaan lopen en natuurlijk voor de benodigde 
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hulpmiddelen.
Uw bijdrage is van harte welkom.

25 februari
Kerk in actie: ZWO
DOZEN VOOR DE VOEDSELBANK 
Voedselbank Nijkerk ondersteunt in de 
gemeente Nijkerk&Hoevelaken ongeveer 130 gezinnen 
door middel van een aanvullend pakket levensmiddelen 
en verzorgingsproducten. Zij verstrekken 
ook huishoudelijke artikelen, speelgoed en 
kleding.
Het aantal mensen dat hulp nodig heeft van de 
Voedselbank is in Nijkerk en Hoevelaken gestegen, terwijl 
het aanbod van noodzakelijke producten minder is geworden. 
Met de actie “Samen tegen armoede” willen de diaconie en 
de ZWO aandacht vragen voor 
armoede in onze gemeente. We willen 
graag bijdragen door aandacht te 
vragen voor deze situatie en door 
minimaal 25 dozen met 
levensmiddelen en 
verzorgingsproducten te doneren. De bijdrage voor deze 
collecte zal worden gebruikt om aanvullende inkopen te doen 
om de dozen te vullen en als donatie aan de stichting. Namens 
alle bezoekers van de Voedselbank Nijkerk & Hoevelaken 
alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

3 maart
Kerk in actie:ZWO
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door De 
situatie in Oekraïne wordt niet beter, de oorlog 
blijft. Voor miljoenen kinderen in Oekraïne is dit de realiteit. 
Kerk in Actie wil hen psychosociale hulp, een veilige plek om 
te spelen en eten op tafel bieden.
Vluchten voor geweld
Marioepol, net als veel andere steden, is grotendeels 
verwoest. Volgens officiële 
gegevens is 95 procent van de 
gebouwen vernietigd. Arina 
Yakymenko is vier jaar moest met 
haar familie uit deze stad vluchten 
voor het geweld. Ze herinnert zich 
dat ze altijd binnen moesten blijven en iedere keer in de 
schuilkelder zaten toen de bombardementen heviger werden. 
“Als de sirene ging, kwamen er raketten aan”, vertelt ze. “En 
als ze ergens vielen, hoorde je babah. Ik kon niet meer naar 
school.” Nu woont ze in een 
opvangcentrum ver van huis. 
“Hier kunnen ze spelen, even alleen 
zijn en een warm en veilig plekje 
maken.” Kinderen in het centrum 
lachen bijna niet. “Je ziet hen lijden. 
Kinderen hebben normaal 
gesproken blije gezichten, maar onze kinderen lachen niet 
meer.” Yana heeft dezelfde droom als Arina. “Ik wil dat er een 

einde komt aan deze verschrikkingen, zodat kinderen weer 
naar huis kunnen. Dat ze weer gelukkig zijn.”

In actie voor Oekraïne
Met deze collecte helpen we mee om veiligheid, stabiliteit en 
mentale ondersteuning te bieden voor de kinderen die lijden 
onder deze vreselijke en zinloze oorlog. We steunen het werk 
van  Kerk in Actie voor kinderen in Oekraïne. We zijn ze niet 
vergeten en onze steun blijft hard nodig. Alvast bedankt voor 
uw bijdrage. 

Tussen schaduw, 
tussen l icht

Tussen schaduw, tussen licht,
is een woord verborgen,
toekomstdromen zijn in zicht
ergens wacht een morgen.
Rakelings is God nabij
als een schaduw aan je zij
en je mag geloven
tranen zullen drogen.

Samen horen, samen doen,
de sjalom uitdragen,
zoeken naar een goed fatsoen
hier in onze dagen.
Door het brood en door de wijn
weet je dat je er mag zijn
nauw met God verbonden
in dat zichtbaar wonder.

Wolken dragen dromen aan
dromen vol verlangen
dat het donker weg zal gaan
ons niet houdt gevangen.
Kyrie eleïson, God ontferm U,
keer U om,
laat Uw vrede komen
altijd bij ons wonen.

Hanna Lam
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   N ieuws van het beamteam

Inmiddels zijn we al aardig gewend aan de liturgie op de 
muur in plaats van op papier.
Na de decembermaand met veel bijzondere diensten 
hebben we als ‘beamteam’ (de mensen die de dia’s 
verzorgen via een ppt) een korte evaluatie gehouden.
Tijdens de bijzondere diensten waren de liedboeken niet 
nodig. 
 In voorgaande jaren zouden we daarvoor een uitgebreide 
papieren liturgie gekregen hebben voor deze diensten. 
Met een snelle schatting durf ik te zeggen dat we hierdoor 
in de decembermaand zo’n drie pakken papier bespaard 
hebben! 
Wij zijn heel blij met de vele positieve geluiden die we 
hoorden over de goede kwaliteit van het beeld. Ook het 
overzicht aan de rechterkant van het beeld wordt 
gewaardeerd zodat duidelijk is bij welk onderdeel van de 
dienst we zijn. We hebben geprobeerd de onderdelen nog 
wat duidelijker te maken met tussenkopjes als ‘de heilige 
schrift’ en ‘gaven en gebeden’.

Bij binnenkomst dus geen orde van dienst meer maar wel 
het liedboek, want de liederen uit het liedboek blijven we 
(voorlopig) uit het liedboek zingen. Hierdoor wordt de 
dienst wat minder ‘consumptief’ en kun je van tevoren de 
liederen al opzoeken en bekijken. Tijdens het bladeren in 
het liedboek kom je misschien ook wel mooie gedichten 
tegen. 
Dus voorlopig blijven we het liedboek nog gebruiken. 
Voorlopig? Ja, misschien zijn er goede redenen om toch 
deze liederen te projecteren. Vertel het ons en halverwege 
het jaar evalueren we weer.
Ook andere opmerkingen over wat gewaardeerd wordt en 
wat mogelijk beter kan horen we graag!

Voor de mensen die thuis meekijken
Ik hoor het de kijkers thuis al zeggen: “Hebben ze een 
mooie beamer en dan zien we nog niet wat ze/we 
zingen...” Inderdaad, de liederen komen (nog) niet in 
beeld en dat heeft met de nodige licenties te maken. We 
zijn er wel mee bezig maar het blijkt niet eenvoudig te 
zijn. Op de welkomstdia worden wel de meeste liederen 
aangegeven. In de via de mail toegestuurde liturgie staan 
de liederen wel afgedrukt die niet in het liedboek staan 
zodat u daar vanaf kunt meelezen/meezingen..
Graag horen we ook van mensen die thuis de dienst 
meebeleven, hoe dit ervaren wordt en wat voor ideeën er 
zijn voor verbeteringen.

Commentaar is welkom bij Hans van Eck, Nel Stoffelsen, 
Harmen Lanser en Lieske Duim.

Wie wil  er aan de knoppen 
zitten?

Inmiddels is het heel gewoon dat twee of drie mensen 
achter in de kerk ‘aan de knoppen zitten’. Was het 
eerst alleen dat het geluid in de kerk en voor de 
mensen thuis verzorgd werd, tijdens de coronatijd 
kwamen daar de beelden bij. Eerst ‘provisorisch’ met 
de telefoon van Coralien Toom op een door Thijmen 
gefabriceerde verrijdbaar statief, maar tegenwoordig 
met professionele apparatuur. Twee mensen zijn 
sindsdien standaard iedere zondag bezig om beeld en 
geluid ook ‘thuis’ te brengen. Met de komst van de 
nieuwe beamer kunnen we ook eenvoudig beelden in 
de kerk projecteren. Soms (bv. bij hoogtijdagen) 
zitten er dan drie mensen achter de knoppen. 
Daarnaast is er nog een team van vijf mensen bezig 
om per toerbeurt de dia’s te verzorgen die getoond 
worden. 
Vooral voor de beeldbediening en/of voor het maken 
van de wekelijkse powerpoint is het fijn als er meer 
mensen beschikbaar zijn. Het is fijn als je 
gemakkelijk met een computer kunt omgaan, maar 
een expert hoef je zeker niet te zijn. Hoe groter de 
poule, hoe soepeler het gaat.

Daarom onze oproep: wie wil er aan de knoppen 
zitten? Het kan!
Meld je aan bij Joke van de Klok, Harmen Lanser of 
Lieske Duim.
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met de Commissie Duurzaam in de maanden maart 
en april willen uitvoeren, als gemeente bij elkaar 
kunnen brengen. In de Rondom van maart en in de 
nieuwsbrieven zult u er meer over lezen. 

Wat gaat er vervolgens gebeuren 
in de kerkzaal en wanneer?

 Op 18 januari heeft de kerkenraad ingestemd met het 
voorstel van het College van Kerkrentmeesters. Dit 
voorstel was op dat moment ook al voorzien van een 
positief advies van de Commissie Duurzaam. 

 Van maandag 17 juni tot en met zaterdag 6 juli is het een 
drukte van belang in de kerkzaal. Die gaat dan helemaal 
op de schop. Dat betekent dat de kerkzaal op 2 zondagen 
(23 juni en 30 juni) niet gebruikt kan worden.  Zondag 23 
juni is er, zoals elk jaar, een oecumenische dienst in het 
Pauluscentrum. Voor zondag 30 juni volgt later bericht.
Zondag 7 juli hopen we elkaar weer te ontmoeten in de 
aangepaste kerkzaal. 

Wat  wordt er dan  allemaal aangepast? 

 In de kuil van de kerkzaal komt nieuwe vloerverwarming 
met een flink isolatiepakket als ondergrond. De kuil is nu 
twee treden diep – dat wordt teruggebracht naar één trede 
(*). 

 Op de verhogingen rondom de kuil komen drie 
laagtemperatuur radiatoren, die samen met de 
vloerverwarming voor de juiste temperatuur zorgen. 
Deze oplossing zorgt er voor dat de huidige grindtegels 
op de verhoging blijven liggen. Dat bespaart geld en 
voorkomt een heleboel bouwafval en dwarrelend 
steengruis. Ook bewaart het de stijleenheid en de niveau
aansluiting met de vloeren in de hal.

 De invulling van de wens om de ontmoetingsruimte 
zelfstandig te kunnen verwarmen als die met behulp van 
een goed werkende scheidingswand wordt afgesloten, 
wordt voorlopig doorgeschoven. Er zijn nog een aantal 
aandachtspunten die eerst duidelijk moeten zijn.

 In de kuil wordt een nieuwe ringleiding aangelegd. Ook 
nu is er alleen ringleiding in de kuil.

 Het muurtje aan de zijde tegenover de ontmoetingsruimte 
wordt verwijderd. Dat geldt ook voor de daar tegenaan 
gemonteerde bank.  Het wordt dan veel eenvoudiger om 
het voorste gedeelte als een verlengstuk van het liturgisch 
centrum te gebruiken en voor koren  veel praktischer om 
goed op te kunnen stellen. (*)  (We hopen het nooit nodig 
te hebben, maar ook de nooduitgang is dan veel beter 
bereikbaar ….)

 De aandachtswand achter de liturgie tafel krijgt eindelijk 
de hoognodige “saus” beurt. Dat geldt ook voor het 
verlengde daarvan, het gedeelte wat achter het orgel 
langs doorloopt tot waar de achterste verhoging begint. 
Vanwege de gering invloed op de projectiekwaliteit, 
maar de meer dan verdrievoudiging van de kosten (!), 

Verduurzaming De Eshof

Wat staat voor de korte termijn in de planning
 of ís al gerealiseerd ?

 In december zouden de smalle hoge ramen van de 
kerkzaal voorzien worden van HR++ glas. De plaatsing 
is uitgesteld naar 8 februari.

 Op 29 januari is de hybride warmtepomp geplaatst ter 
vervanging van één van de twee gasketels. De 
warmtepomp is vanaf nu de eerst verantwoordelijke voor 
het leveren van warmte in de kerkzaal. Alleen bij lage 
buitentemperaturen zal de gasketel af en toe nog 
bijspringen. 

 Op 1 februari zijn er 24 zonnepanelen geplaatst. Dat 
brengt het totaal op 48 (!) stuks.  Waarom deze 
uitbreiding met nog eens 24 zonnepanelen?  De panelen 
die er al lagen waren voldoende om het 
elektriciteitsverbruik tot dan toe volledig te 
compenseren.  Vanaf begin november gebruiken we voor 
verwarming van de zaaltjes airco units en vanaf eind 
januari voor de kerkzaal zoveel mogelijk alleen de 
hybride warmtepomp. Deze installaties draaien op 
elektriciteit en daarvoor zijn in ieder geval 12 extra 
panelen nodig. 

 Waarom dan nog eens 12 extra?  Die leveren toch bijna 
alle opgewekte stroom terug aan het net?  Ik licht het 
graag toe:
o De subsidie is toereikend om ook voor deze extra 

panelen te gebruiken. Dat scheelt 30%  anders moet 
een deel van de subsidie worden terugbetaald. Het is 
mede daardoor financieel een aantrekkelijke 
investering, ook als de salderingsregeling geleidelijk 
zou worden afgeschaft. Deze panelen, met een 
garantie van 25 jaar,  zorgen jaarlijks voor een 
verlaging van de energiekosten.

o Uit het oogpunt van verduurzaming is het netto terug 
leveren van stroom belangrijk om heel dicht bij 
energie neutraal te komen.  Het compenseert voor 
een belangrijk deel het gas, wat we nog in beperkte 
mate zullen gebruiken.

o Het investeringsvoordeel is er alleen maar als alle 
nieuwe panelen in één keer worden geplaatst. 
Daarbij is ook belangrijk dat zodra de zon steeds 
vaker en langer gaat schijnen onze “elektriciteit 
centrale” op het dak daarvan direct profiteert. Dat is 
nu vanaf 1 februari het geval en hebben we meer dan 
genoeg zelf opgewekte stroom voor zowel airco 
verwarming als met de warmtepomp.

o Maar …deze extra investering zit niet in ons budget 
en willen we ook niet ten laste laten komen van onze 
buffers – voor dit hele project zijn die al meer dan 
genoeg gebruikt. Als College hebben we er 

        vertrouwen in dat we het voor deze extra  aanschaf 
benodigde geld, in een aparte actie die we samen 
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laten we de optie van stucken achterwege.
 Met behulp van enkele deskundigen maken we binnen 

het College een keuze voor het materiaal waarmee we 
later de betonvloer van de kuil afdekken. Voor de 
kleurkeuze en een eventueel patroon zullen we op later 
moment een aantal gemeenteleden vragen om met ons 
mee te kijken.

 Bovenstaande opsomming zal op later moment 
ongetwijfeld verder worden aangevuld.

NB. De punten die zijn voorzien van een (*), zijn wensen die 
naar voren zijn gekomen bij de inventarisatie ‘aanpassing 
liturgisch centrum’.

Tenslotte

In de Rondom van november begon ik mijn verhaal met de 
melding dat onze subsidie aanvraag was ingeloot, op grond 
waarvan 30% van de projectkosten wordt vergoed. Dat stukje 
sloot met de zin:  Wij realiseren ons daarbij dat nog altijd 
70% door ons zelf betaald moet worden …!

Als we deze zomer ook de hiervoor genoemde stappen 
hebben kunnen uitvoeren, dan hebben we in een zeer korte 
tijd  enorme stappen gezet op het gebied van de 
verduurzaming van ons gebouw. Het kleine bordje “Groene 
Kerk” bij de ingang, heeft dan wat het gebouw betreft, veel 
meer recht van spreken.  Het gebouw wat bijna 50 jaar oud is, 
is daarmee weer klaar voor de toekomst. Een gedachte waar 
naar onze overtuiging  ieder Eshof lid een goed gevoel bij 
heeft.

Financieel kon dit alleen maar dank zij een in het verleden 
gevoerd strak financieel beleid, waarmee buffers zijn 
opgebouwd. Zoals eerder aangegeven hebben we als College 
feitelijk onze nek uitgestoken,  door de extra investering in 12 
zonnepanelen al uit te voeren, terwijl we voor het benodigde 
geld nog een actie willen houden. We hebben uitgelegd 
waarom deze omgekeerde volgorde hier niet anders kon.

Toch hebben we er vertrouwen in, dat we als gemeente het 
daarvoor benodigde bedrag bij elkaar kunnen brengen, met 
daarbij onze hoop dat de uiteindelijke opbrengst een stukje 
hoger uit zal vallen, zodat we ook onze financiële buffers 
voor onderhoud aan en beheer van het gebouw weer wat 
kunnen aanvullen!

U hoort van ons en we rekenen op u !

Namens het College van Kerkrentmeesters 
en de projectgroep,

Rudi Coppoolse

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata
Inleverdatum voor het maartnummer  is 
dinsdag 27 februari 2024
Inleverdatum voor het april nummer  is 
dinsdag 26 maart 2024

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

       t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25, voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
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Voedselbank Nijkerk ondersteunt in de gemeente Nijkerk 
ongeveer 130 gezinnen door middel van een aanvullend 
pakket levensmiddelen en verzorgingsproducten. Ook 
worden huishoudelijke artikelen, speelgoed en kleding ter 
beschikking gesteld. 

Op de zondagen 18 en 25 februari staan de dozen in de 
hal van de Eshof en wij willen vragen of kerkgangers op 
zondag, en door de week, levensmiddelen in willen 
leveren. Wij hopen en verwachten dat deze dozen goed 
gevuld worden en dat we deze kunnen schenken aan 
mensen die het hard nodig hebben.

Elke doos wordt gevuld met onderstaande 
levensmiddelen en verzorgingsproducten waar veel 
behoefte aan is: 
Zonnebloemolie, Groenteconserven, Soep in blik of zak, 
Zilvervliesrijst, Volkorenpasta, Brinta, Muesli, 
Cornflakes, Suiker, Vis in blik, Koffie of thee, 
Limonadesiroop, Shampoo, Douchegel, Tandenborstel, 
Tandpasta, Maandverband, Deodorant.
Wij stellen elke bijdrage om de dozen vol te krijgen op 
18 en 25 februari erg op prijs.

Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om zelf de 
producten te kopen, dan 
kunt u ook uw bijdrage 
storten op de rekening van 
Diaconie Eshof  
NL93RABO0302214976 
o.v.v. “Actie Dozen 
Voedselbank”. De projectgroep zal dan met uw gaven de 
aankoop verzorgen.

De jongeren van het diaconale project en van de 
basiscatechese zullen de dozen vullen met de gewenste 
producten op 6 maart. Daarna zullen de dozen naar de 
Voedselbank in Nijkerk worden gebracht. 

Voor eventuele vragen en suggesties (donaties!) kunt u 
per email terecht bij Gerwin Duine 
(gerwin.esther@kpnmail.nl) of Jan Willem van Bree 
(janwillemvanbree@live.nl).
De komende weken houden wij u op de hoogte via de 
Nieuwsbrief van De Eshof.

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en steun.
 
Hartelijke groet,
Leden ZWO, diaconie, jongerenproject Georgië en de 
Basiscatechese

Dozenactie Voedselbank 
Nijkerk&Hoevelaken

In heel Nederland is het aantal mensen dat hulp nodig 
heeft van de Voedselbank gestegen, terwijl het aanbod 
van noodzakelijke producten steeds minder wordt. Met 
de actie “Samen tegen armoede” willen kerkelijke 
gemeenten in heel Nederland aandacht vragen voor 
armoede in Nederland. Ook wij als Eshof gemeente 
willen graag ons steentje bijdragen en de ZWO, 
Diaconie, jongerenproject Georgië en de Basiscatechese 
hebben samen een plan gemaakt. 

We hebben bij Kerk in Actie 25 dozen besteld, die 
worden gevuld met essentiële voedingsmiddelen en 
verzorgingsproducten en deze worden daarna 
geschonken aan de Voedselbank Nijkerk.

‘Eshof 50 jaar’!

Oproep aan gemeenteleden 
om mee te denken

In 2025 bestaat ‘de Eshof’ 50 jaar, en dat gaan we 
vieren!

Het idee is ontstaan om ons gebouw in het middelpunt 
van de belangstelling te zetten en met het dorp te delen 
door iedere maand een of meerdere activiteiten 
(exposities, muziek, workshops etc) te organiseren.

Om die kalender van activiteiten over het gehele jaar 
te vullen zijn we op zoek naar leuke ideeën en 
suggesties voor activiteiten voor jong en oud....!

Reacties graag naar de redactie van ‘Rondom’ of 
naar Fokke van der Veer 

Dank alvast namens de groep ‘Eshof 50 jaar’!
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Het team, even voorstellen……..
Emma
Ik ben Emma en ik ben 14 jaar. Samen met mijn ouders en 
broertje woon ik in Hoevelaken. Ik doe mee aan het project 
"Hoevelaken naar Georgië". Deze zomer gaan wij naar 
Georgië om iets te betekenen voor leeftijdsgenoten daar. We 
gaan de handen uit de mouwen steken èn met de kinderen 
daar op summercamp. Ik doe mee aan dit project omdat ik 
hiermee wat voor een ander kan 
betekenen. In Nederland hebben veel 
mensen het best goed, maar hoe is 
dat voor mensen die leven in andere 
delen van de wereld? Georgië 
bijvoorbeeld? Het lijkt me mooi om 
dat met eigen ogen te kunnen zien en 
ervaren. Ik kijk erg uit naar deze 
bijzondere reis!

Sifra
Hoi!!
Ik ben Sifra en ik ben 13 jaar oud. Door Emma werd ik 
enthousiast gemaakt om mee te gaan naar Georgië. Ik moest 
daar wel even over nadenken omdat ik niet in Hoevelaken 
woon en last van heimwee heb. Ik heb besloten wel mee te 
gaan omdat ik het mooi vind dat ik iets voor andere mensen 
kan betekenen. Ik vind het leuk om 
met kinderen activiteiten te doen 
zoals het summercamp wat we daar 
gaan doen. Ik vind het ook leuk om 
nieuwe mensen te ontmoeten en met 
dit project is dat een goeie kans. 
Verder denk ik dat we veel van 
elkaar gaan leren om zo in juli als 
gezellige groep (wat we nu ook al 
zijn) samen naar Georgië te gaan. Ik heb zin om dit avontuur 
aan te gaan met deze gezellige mensen!!

Groetjes van Sifra

Demi
Hoi, ik ben Demi Beitler. Op moment van vertrek 24 jaar. Ik 
zal dit jaar een van de begeleiders zijn van de jongerengroep. 
Verder ben ik leerkracht op een basisschool in Vathorst. Daar 
sta ik vier dagen voor een groep 3. Daarbij hockey ik bij de 
hockeyclub van Leusden. Hier ben ik ook manager van het 
team. Begeleiden en managen is mij dus niet vreemd. 
Ondertussen woon ik al een tijdje op mezelf in Amersfoort, 
maar voor deze reis ben ik nog regelmatig in Hoevelaken te 
vinden. 
 Dit wordt alweer mijn derde of vierde reis. Het is maar hoe je 
het bekijkt. Op mijn vijftiende ben ik voor het eerst naar 
Moldavië geweest samen met mijn broer. Daarna Oeganda 
met Annika waar wij elkaar hebben leren kennen. Voor elke 

Update ZWO

De ZWO en het jongerenproject Georgië gaan hand 
in hand de komende periode. We hebben  rond de 
kerstdagen en oud en nieuw enkele acties gedaan en 
de voorbereidingen voor Pasen zijn alweer  in volle 
gang, hierover meer  info  in komende rondom. We 
voelen  ons  als  ZWO  weer  gesteund  in  onze 
activiteiten  die  we  wereldwijd  kunnen  geven. We 
ervaren  dat  door  de  opbrengst  van  de  vrijwillige 
bijdrage voor de ZWO. We besteden in deze update 
ook aandacht aan de nieuwste aanwinst bij Queen of 
Peace; Queen 1! 

Kerkbalans ZWO 2024
Dit jaar hebben we een oproep gedaan voor de vrijwillige 
bijdrage van de ZWO onder begeleiding van de brief ‘een 
engel aan de Mktvari’. Zaterdag 27 januari hebben wij de 
toezeggingen voor het komende jaar ontvangen; een mooi 
bedrag van bijna €19.000,. Een deel van de toezeggingen is 
bestemd voor Youth for Christ in Georgië, waar komende 
zomer de diaconale jongerengroep naar toe gaat. De brief ‘een 
engel aan de Mktvari’ geeft een goed beeld van de situatie 
waar gezinnen in Georgië mee te maken hebben. Darina en 
Beso weten als geen ander wat er speelt, omdat zij precies 
hetzelfde hebben meegemaakt. 
Daarnaast zullen we financiële bieden in de vorm van 
noodhulp en door onze vaste partners te helpen hun plannen te 
realiseren. 

Diaconale jongerenreis 
‘Hoevelaken naar Georgië’
Kerst, oliebollen en de Top2000 met Oud en nieuw
Alle drie leuke acties tijdens de feestdagen. We hebben als 
jongerenteam hier onze start gemaakt met de eerste 
activiteiten. Erg fijn om een plek 
binnen de gemeenschap te hebben 

en deel te nemen aan leuke 
activiteiten. Enkele foto’s 
zijn bijgevoegd om nog 
even terug te kijken!
 Op een andere plek in deze 
rondom vindt u een bericht 
over de oliebollenactie. 
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Update Queen of Peace
De Koe, Queen 1!  (Queen 2 wordt in april  

verwacht!)

reis was mijn motivatie hetzelfde, andere mensen helpen.
Zoals iedereen weet is de vorige reis naar Georgië niet 
doorgegaan, hier was ik ook begeleider. In die tijd vond ik het 
heel jammer dat de reis niet door was gegaan. Toen Annika en 
Gerwin mij vroegen om mee te 
gaan als derde begeleider zei ik 
daarom volmondig ja. Gerwin ken 
ik ten eerste als mijn 
achterbuurman maar ook mijn 
oude ‘baas’. Vanaf mijn twaalfde 
mocht ik namelijk op zijn kinderen 
passen.
Ik heb ontzettend veel zin om van 
de zomer op reis te gaan. Mede door de redenen hierboven 
maar ook vanwege het mooie land, de cultuur en de 
ervaringen. 

Voedselbank
In de periode van 18 februari tot 6 maart zullen we meehelpen 
met de dozenactie van de voedselbank in Nijkerk en 
Hoevelaken. Hier over staat elders in de Rondom een 
uitgebreid artikel. Een goede actie om even bij stil te staan en 
om een bijdrage aan te kunnen leveren. 

Geldmeter
Deze zomer gaan we naar Georgië. Hiervoor zijn we bezig 
met geld ophalen. Om een beeld te geven hoeveel we 
opgehaald hebben en hoeveel we nog moeten ophalen 
hebben we de geldmeter gemaakt. De geldmeter bestaat uit 
vier bergen die steeds hoger worden. Dit hebben we zo 
gedaan omdat Georgië een heel mooi landschap met bergen 
heeft. Bovenaan staat het bedrag dat we in totaal moeten 
ophalen (15.000 euro). Op de geldmeter staat een poppetje, 
dit poppetje staat op het punt waar we nu ongeveer staan met 
het ophalen van het geld. Op de achterkant hebben we 
allemaal onze handafdruk gezet met degene die meegaan. 
Hier staan ook nog een aantal mensen vanuit de vorige groep 
bij. Op de voorkant van de geldmeter hangen ook nog een 
aantal foto's. Deze foto's zijn foto's van de plek van de 
mensen waar wij naartoe gaan in Georgië.

Groetjes Femke

Oliebol len voor Grace Home en 
Jongerenproject Georgië

Traditioneel  het  jaar  afsluiten  met  oliebollen.  Een 
mooie traditie om te koppelen aan het sponsoren van 
‘goeie doelen’. Grace Care Nederland heeft hiervoor 
binnen de Eshof een vertrouwde plaats en dit jaar is 
de  actie  samen  opgepakt  met  het  jongerenproject 
‘Hoevelaken naar Georgië’. 

De actie brengt altijd heel wat los; als Sinterklaas nog in 
het land is beginnen de voorbereidingen, de verkoop start 
de week na de Sint. Op vele manieren hebben 
gemeenteleden gehoor gegeven aan de oproep om mee te 
doen met deze actie. Beide projecten hebben maar liefst 
500 zakken verkocht!
De opbrengst voor Grace Home (inclusief € 700, giften 
n.a.v. de oliebollenactie) bedroeg € 2150, en gaat dit jaar 
in de huishoudpot van Grace Home India. Ook daar wordt 
alles duurder en structurele sponsors zijn niet makkelijk te 
vinden. Met deze bijdrage kan het budget voor de eerste 
maanden goed worden aangevuld. Pastor John en zijn team 
zijn elk jaar weer blij met de extra bijdrage door deze 
jaarlijkse actie. Mooi dat dit nu al meer dan 10 jaar een 
terugkerende bijdrage mag zijn. 

De opbrengst voor het diaconale jongerenproject van 
€1600, is bestemd voor de bouw van het DayCareCentre 
in Aghaiani, een dorpje 60 km van de hoofdstad Tbilisi. In 
dit dorpje willen Beso en Darina graag een ‘thuis’ bieden 
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voor kinderen en jongeren. In Georgië zijn gezinslevens 
vaak verstoord door gebrek aan geld en de uitzichtloze 
situatie voor een betere toekomst. Het gevolg hiervan is 
dat volwassen gezinsleden vertrekken om ergens anders 
te werken. Ook is er veel alcoholmisbruik en daarmee 
veel onveiligheid binnen het gezin. 
Alle kinderen tot ongeveer 16 jaar zijn welkom in het 
DayCareCentre voor eten, huiswerkbegeleiding en om 
sociaal vormende activiteiten te doen. Het is erg fijn als 
dat vanuit het eigen dorp kan worden aangeboden. 

We willen iedereen bedanken voor hun bijdrage aan deze 
actie. Een mooi gebaar om mensen support te geven die 
een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 

(door Grace Care Nederland en 
Project Hoevelaken naar Georgië) 

Afgelopen januari is Gerande Sikkema, van Mission 
Possible, samen met haar collega Bert Dokter naar 
Tsjeljabinsk in Siberië gereisd. Ze heeft verschillende 
vrouwen ontmoet.

 “Echte armoede is meer dan het ontbreken van 
kleding en voedsel”

Een uitspraak die ik las, vlak voordat ik op reis ging. En nu ik 
hier om me heen kijk in de huiskamer in Tsjeljabinsk, Siberië, 
terwijl ik één van de kinderen op schoot heb, voel ik aan alles 
wat er met deze uitspraak wordt bedoeld. Op dit moment 
wonen hier 16 moeder, met hun 24 kinderen. Ze hebben eten, 
drinken, kleding en onderdak, dankzij ons centrum. Maar 
daarmee zijn hun problemen nog lang niet opgelost.

Eén voor één hoor ik de 
schrijnende verhalen. 
Over verwaarlozing, 
huiselijk geweld, drank 
en drugsgebruik. Ik zie de 
doorleefde gezichten van 
de, soms nog piepjonge, 
moeders. De voorzichtige 
glimlachjes en de 
afwachtende blikken in de ogen van de kinderen. Het kindje 
dat ik op schoot heb, is hier nog niet lang en ik voel de 
ribbetjes door haar hemd heen als ik even over haar ruggetje 
aai. Gelukkig weet ik dat ze de komende weken en maanden 
hier goed te eten krijgt en aan zal sterken. Niet alleen fysiek, 
maar ook mentaal wordt er met de kinderen gewerkt. Dit 
meisje heeft dat zeker beide nodig.

Olga 
Eén van de moeders heeft haar arm in een spalk, kapot 
gemaakt door haar partner en 
nu nog steeds bezig met de 
hersteloperaties. Haar naam is 
Olga. Als ik in haar lieve 
gezicht kijk, zie ik de littekens 
rondom haar oogkassen. Ze 
heeft haar zoontje Nikita, op 
schoot en zorgt niet alleen voor 
hem, maar ook voor de 
kinderen van andere moeders. 
Waar haalt ze haar kracht 
vandaan? 

Opnieuw geboren
De moeders vertellen me stuk voor stuk dat het centrum hier 
in Tsjeljabinsk letterlijk een Godsgeschenk voor ze is. Ze 
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Nu hebben ze maar één 7 persoonsauto. Soms stoppen ze een 
paar kinderen in de kofferbak, net als hier in Nederland 
vroeger. Of ze moet een auto bij huren. Dat is op de lange 
termijn duurder dan een goede tweedehands kopen voor 
gebruik voor het centrum. Ik vraag door en Olga vertelt dat ze 
al (omgerekend) 23.000 euro heeft gespaard, ze mist nog 
10.000 euro. Een behoorlijk bedrag. 
Maar als ik ’s avonds in mijn hotelkamer alles op een rijtje 
zet, denk ik bij mezelf: 
Dit moet toch mogelijk zijn? 10.000 euro. 
We gaan ervoor. Doe je mee? Alle beetjes helpen! 

Bij voorkeur  geef via deze link: 
https://missionpossible.nl/doneer/?actie=1477

U kunt ook het tikkie scannen.

Of u kunt uw bijdrage overmaken 
naar 
NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. 
Mission Possible Nederland o.v.v. 
auto Tsjeljabinsk.

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan even een mailtje met 
uw (email)gegevens naar info@missionpossible.nl

Update: vanuit een ondernemer kregen we 2.500 euro. Het 
totaalbedrag dat we nog nodig hebben is dus nog 7.500 euro.

noemen het woord ‘opnieuw 
geboren’. Ze krijgen hier weer 
hoop en kans op een nieuw leven. 
En niet alleen zij, maar ook hun 
kinderen. Er wordt hard gewerkt. 
Niet alleen in de huishouding van 
dit grote huis, maar er zijn 
psychologen die gesprekken 
voeren, er is therapie, er is 
juridische bijstand, er is 
Bijbelstudie, scholing en liefde. Heel veel liefde. Ik ben onder 
de indruk van de vele persoonlijke verhalen. De verhalen van 
Olga, Sveta en andere persoonlijke verhalen zijn te vinden op 
de website www.missionpossible.nl

Een nieuwe bus
Als ik met Olga, de directrice, aan de thee zit, vertel ik haar 
hoe ik onder de indruk ben en vraag ik haar wat ze nodig 
heeft. Ze vertelt dat alles goed gaat en ze geen gebrek hebben. 
God zorgt voor ze. Er zijn bedrijven in de omgeving die 
regelmatig eten, drinken, kleding en luiers doneren. Ze heeft 
alleen een probleem met de auto. Daar zijn ze als team voor 
aan het bidden.

Doordat er zoveel kinderen en moeders zijn, hebben ze 
behoefte aan een grote 12 persoonsauto om iedereen naar 
school, dokter, sportactiviteiten, kerk en uitstapjes te 
vervoeren. Ze laat me een plaatje zien van wat ze nodig 
hebben. 
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Collecteoverzicht november 2023

Datum  Diaconie   Diaconie  Kerk    Kerk
5112023  Eigen Diaconie   205,50  Eredienst 202,07
12112023  Voedselbank 259,27  Verwarming gebouw    194,65
19112023  St. Moederzorg  198,06  Jeugd en jongerenwerk  150,20

Totaal  662,83  Totaal  546,92

Collecteoverzicht december 2023

Datum  Diaconie  Diaconie  Kerk  Kerk
3122023  Voedselbank   260,07  BRIES  185,74
10122023  Eigen diaconie   245,54  Onderhoud gebouw 236,44
17122023  Voedselbank  388,02  Cantorij  209,90
Vespers  Voedselbank     89,60
24122023 Kerk in Actie ZWO  139,80  Pastoraat  106,45
24122023  Hospice Nijkerk   419,51  Eredienst  256,36
25122023  St. Hulpdienst Hoevelaken  249,90 Cantorij  209,55
31122023    Eigen diaconie   293,39  Muziek & Liturgie  234,47
31122023 Nijkerks Diaconaal Beraad   150,20  BRIES    98,08

Totaal 2236,03    Totaal                            1536,99

Collectebeheerder José van Dasselaar




