
oktober 2023
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zondag 08 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot/kinderdienst
Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

zondag 15 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en BRIES

zondag 22 oktober 10:00 uur ds. Yolanda Voorhaar, Ede
Collecten: Leger des Heils en Muziek en liturgie

zondag 29 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot/Allerheiligen/Gedachtenis van de gestorvenen/kinderdienst/HA/cnt
Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

zondag 05 november 10:00 uur ds. Ellie Boot/parochianen Paulusgemeenschap te gast
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Agenda

dinsdag 10 oktober 10:00 uur BRIES: Cursus ­kunst van Paul Klee­door Ben Piepers 3e ochtend

woensdag 11 oktober 20:00 uur Repetitie cantorij
woensdag 18 oktober 13:30 uur Inloopmiddag

20:00 uur Repetitie cantorij

woensdag 25 oktober 20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 26 oktober 19:30 uur Kleine kerkenraad

dinsdag 31 oktober 20:00 uur Hogebrinkerweg 5 Wijkteam 6
10:00 uur BRIES: Cursus ­kunst van Paul Klee­door Ben Piepers 4e ochtend
20:00 uur BRIES: Avond rond diverse zangbundels

Leiding: Rudi Coppoolse en Simon Drost

woensdag 01 november 13:30 uur Inloopmiddag
20:00 uur Repetitie cantorij
20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 02 november 19.30 uur College van diakenen

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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KERKDIENST EN LITURGIE

FRANCISCUS VAN ASSISI – ZONDAG 8 OKTOBER

Voor wie dit bericht in het vorige kerkblad gemist heeft, 
volgt het hier nogmaals.
Eind maart konden we in het kader van BRIES genieten 
van de try­out van het verhaalconcert van Edwin 
Schimscheimer, ‘Broeder Franciscus’. Dit najaar zijn er 
uitvoeringen van dit verhaalconcert. 
Op 4 oktober is het Dierendag. Het is de naamdag van 
Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de 
legenden met dieren kon praten. Hij was de grondlegger 
van de Franciscaanse monnikenorde. Zijn streek­ en 
tijdgenoot Clara was geïnspireerd door Franciscus. Ook 
zij wenste te leven in het spoor van Jezus: eenvoudig, 
dienstbaar en met respect voor al wat leeft. Zij stichtte 
Orde der Clarissen en is ook deel van het verhaalconcert. 
Na 700 jaar is hun levensvoorbeeld nog even actueel.
In de kerkdienst van 8 oktober staat het verhaal van 
Franciscus en Clara centraal. Een aantal koorleden zal 
een deel van de liederen laten klinken.

Wie het hele verhaalconcert wil horen, kan op vrijdag 6 
oktober terecht in theater Streams Breede Beek in 
Nijkerk. Het concert begint om 20.15 uur; 
toegangskaartjes kosten €19,50. Meer informatie is te 
vinden op de website van het theater (https://
www.streamsbreedebeek.nl/programma/broeder­
franciscus/) Edwin en het koor nodigen iedereen van 
harte uit!
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AFSCHEID VAN ANNIE SCHUURMAN 
ALS BEHEERDER VAN DE ESHOF –
zondag 15 oktober

Vanaf 1 oktober heeft Annie Schuurman officieel haar 
werk als beheerder van de Eshof beëindigd. Na 48 jaar…! 
We zijn heel blij met Hans van Eck die het stokje van 
haar over heeft genomen. Maar zullen tegelijk Annie 
missen. Dat geldt niet alleen voor ieder die weleens voor 
iets anders dan de kerkdienst in de Eshof kwam; ook de 
mensen die ruimte in ons kerkgebouw huren, waren blij 
met haar en haar gastvrijheid.
We laten haar vertrek natuurlijk niet zomaar passeren. Op 
zondag 15 oktober zullen we haar in het zonnetje zetten. 
En niet alleen van Annie nemen we dan officieel 
afscheid, ook van Marjan van Wageningen. Ze was de 
rechterhand van Annie in de afgelopen 16 jaar. Ze bleef 
lid van het college van kerkrentmeesters om vanuit het 
college het contact met Annie te houden rond verhuur en 
andere zaken die het gebouw betreffen.
We gaan er een passend geheel van maken op
15 oktober!

GEDACHTENISDIENST – ZONDAG 29 OKTOBER

Op zondag 29 oktober gedenken we de mensen uit ons 
midden die we in het afgelopen jaar verloren aan de 
dood. Voor dit moment van gedenken kiezen we altijd 
een zondag in de buurt van 1 november: Allerheiligen. Zo 
worden onze nabije overledenen in het grote verband 
geplaatst van allen die ons zijn voorgegaan; allemaal 
mensen die hun weg gingen met God.
We vieren op deze zondag de maaltijd van de Heer. Want 
juist deze maaltijd, die Jezus al vierde met zijn vrienden, 
verbindt ons met elkaar over de grenzen van plaats en tijd 
heen. De cantorij onder leiding van Dinie Jager zal de 
gemeentezang ondersteunen.
We zullen de namen noemen van:

Ype Schreiber 
25 maart 1932 – 2 oktober 2022

Trijntje (Tiny) Goedhart­Kramer 
9 september 1932 – 28 oktober 2022

Maria Mechteldje (Rie) Lensen­De Graaff
2 oktober 1917 – 31 oktober 2022

Aaltje (Alie) van Tamelen­Kok
22 maart 1942 – 31 oktober 2022

Willem (Wim) Uiterwijk
29 augustus 1925 – 2 november 2022

Jan van Uffelen
8 april 1942 – 19 december 2022

Jacobus Hendrik (Jacques) Ribot ­
12 september 1948 – 19 maart 2023

Goffredo Mario Lubbers
18 augustus 1939 – 30 april 2023

Hendrika (Ria) van Uffelen­Buitink
8 maart 1950 – 28 mei 2023

Wilhelmina Hendrika (Willemien) van Putten­Gerritsen 
22 februari 1937 – 12 juni 2023

Klaas Gerrit Kees Frits Feenstra
28 juni 1954 – 16 juni 2023

Geeske Jantine Knol­Huizing
8 juni 1923 – 23 augustus 2023

Aart Brons
13 december 1933 – 3 september 2023

Hilligje (Hilly) Mönch­Mooy 
7 april 1932 – 20 september 2023

Pieter Bartel (Piet) Braam
17 oktober 1939 – 27 september 2023

Gerrigje (Gerrie) Budding­de Ruig
3 april 1943 ­ 28 september 2023

Met de naaste familieleden zullen we een avond bij elkaar 
komen in de Eshof. We delen herinneringen met elkaar en 
benoemen voor wie we op zondag 29 oktober een 
gedachteniskaars zullen branden. Die kaars kan door een 
familielid worden aangestoken. De steen, met daarop de 
naam van de overledene, gaat op dat moment mee naar 
huis.
Naaste familieleden krijgen een persoonlijke uitnodiging 
voor deze bijeenkomst, die op maandagavond 23 oktober 
om 19.30 uur in de Eshof zal plaatsvinden.
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ALLERZIELEN, DONDERDAG 2 NOVEMBER: 
GEDENKEN OP DE BEGRAAFPLAATS

Op 2 november zullen we net als andere jaren kaarsjes 
naar de graven op de Algemene Begraafplaats brengen. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het 
uitvaartcentrum bij de begraafplaats. Vanaf 19.45 uur 
kunt u naar binnen.
We zijn dan een korte tijd samen in het gebouw, waar de 
namen zullen worden voorgelezen van mensen die 
overleden zijn en aan wie we willen denken. Ieder kan bij 
binnenkomst een naam op een kaartje schrijven. We 
luisteren naar enkele gedichten en naar muziek. Daarna 
lopen we met brandende kaarsen naar de graven. Wil je 
iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je de kaars 
op het strooiveld neerzetten. Of op een andere plek die je 
mooi vindt.
Na afloop zal er koffie en thee zijn in het uitvaartcentrum.

MUZIKALE VERTELLING RUTH –
 ZONDAG 5 NOVEMBER

Net als bij het verhaal van Rachab en dat van Tamar heeft 
Edwin Schimscheimer muziek geschreven bij het verhaal 
van Ruth. Alle drie zijn ze voormoeders van Jezus en 
worden ze genoemd in het geslachtsregister van Matteüs 
1: ‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, 
zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte 
Isaak, Isaak verwekte Jakob, …’ – en zo gaat dat door. 
Tot aan Jozef, de man van Maria.

In de stamboom komen vier vrouwen voor: Tamar; 
Rachab; de vrouw van Uria (Batseba); en Ruth. 
Het verhaal van Rachab hoorden we in maart 2022. Dat 
van Tamar klonk in het najaar van 2022. Het derde 
verhaal in het vierluik, het verhaal van Ruth, zal op 

5 november klinken. We horen het in woord en lied. De 
liederen zullen worden gezongen door een ad hoc koor, 
dat voor een deel bestaat uit de voormalige 
‘coronazangers’ van 2020 en 2021. Ook zullen 
Annemieke Huurdeman (fluit), Eunice van Zomeren 
(viool) en Aart de Gier (gitaar) meewerken.

Meestal is er op de eerste zondag van november een 
kanselruil met de Paulusgemeenschap. Die gaat dit jaar 
niet door, er was geen rooms­katholieke voorganger 
beschikbaar.

 Toch willen we er graag iets gezamenlijks van maken: 
onze rooms­katholieke buren zullen op deze zondag bij 
ons te gast zijn. Fijn, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Ellie Boot
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Verduurzaming De Eshof 

Zoals in de vorige Rondom gemeld willen we nog dit jaar 
een aantal concrete stappen zetten op weg naar een verdere 
vermindering van ons netto gas­ en elektra verbruik. 

VERWARMING ZAALTJES M.B.V. AIRCO­ UNITS

Op dit moment wordt ons gehele kerkgebouw verwarmd 
met behulp van vloerverwarming. De gelaste metalen 
leidingen in de vloer, zijn tijdens de bouw in de beton 
verwerkt en inmiddels bijna 50 jaar oud.  Deze installatie 
nadert het einde van de technische levensduur.  Dat geldt 
niet voor de ketels, die zijn een aantal jaren geleden 
vernieuwd en kunnen nog jaren mee!

Het gebruik van de zaaltjes, door huurders of door ons zelf, 
is relatief beperkt. Airco units zijn uitermate geschikt voor 
het tijdelijk en snel opwarmen van een verblijfsruimte:  in 
korte tijd is de ruimte op de gewenste temperatuur. Omdat 
elk van die ruimtes te weten:  de 3 zaaltjes, de consistorie 
en de keuken/koffiehoek een éigen airco­unit krijgt kun je 
de verwarming per ruimte apart regelen. In de huidige 
situatie moet altijd het hele “blok” zaaltjes worden 
verwarmd, ook als dat feitelijk maar voor één zaal nodig is.

Door deze stap verwarmen we het “zaaltjes” gedeelte niet 
langer met aardgas, maar met elektra. Dat zorgt voor een 
flinke besparing op de energierekening. We hebben 
namelijk al goedkope stroom beschikbaar dank zij de 
slimme investering een aantal jaren geleden in 24 
zonnepanelen, die op het dak van de kerkzaal zorgen voor 
een productie van ruim 2.000 kWh meer, dan we op 
jaarbasis aan elektra verbruiken!  Om de beoogde besparing 
overeind te houden zullen we  de units overigens alleen 
inzetten voor verwarming en niet voor koelen. Daarnaast 
zullen we de units ook centraal gaan bedienen en 
monitoren. De investering die hiermee is gemoeid wordt in 
de loop van de tijd terugverdiend door de besparing op de 
energierekening.

Vlak voor plaatsing (eind oktober/begin november) zal in 
de nieuwsbrief een paar keer de aandacht worden gevestigd 
op het feit dat, als je als groep of commissie ad hoc voor 
een overleg gebruik wilt maken van een verwarmde ruimte, 
je dit van te voren moet melden (met uitleg hóe je dat moet 
doen, omdat je anders waarschijnlijk wel een ruimte vindt, 
maar niet op een comfortabele temperatuur.  (NB die 
melding is niet nodig voor groepen met vaste aan de 
beheerder gemelde data van bijeenkomsten. )

AANBRENGEN HR++ GLAS IN DE HOGE RAMEN 
VAN DE KERKZAAL

Op veel plaatsen in het gebouw is in het verleden het 
isolatieglas uit de bouwperiode vervangen door HR++ 
glas. Dat is niet het geval met de hoge ramen van de 
kerkzaal. Dat gaan we nu alsnog doen. Zekere de ramen 
aan de achterzijde op het noorden vormen nu een 
“warmtelek” waardoor er onnodig dure energie wordt 
verbruikt.  Ook de twee lichtkoepels (hal en keuken) 
zullen vervangen worden door exemplaren die een met 
HR++ glas vergelijkbare thermische schil hebben. 
Uitvoering zal in november plaats vinden.

RESTEREND DEEL VERLICHTING
 OMZETTEN NAAR LED

Vrijwel al onze verlichting is in het verleden al omgezet 
naar LED. Het resterende deel wordt in de komende 
maanden omgezet. Heel recent zijn de vierkante 
lichtbakken in ontmoetingsruimte en verhogingen in de 
kerkzaal dankzij de inzet van Adri en Hans verzien van 
energie zuinige LED lampen.

EN WAT GAAT ER DAN 
MET DE KERKZAAL GEBEUREN ???

Voorlopig nog niets; de huidige vloerverwarming voor dit 
deel van het gebouw blijft in elk geval deze winter 
gewoon functioneren. Voor de kerkzaal blijft overigens 
vloerverwarming ook voor de toekomst de basis. De 
geleidelijke verandering in temperatuur die dit type 
verwarming kenmerkt, is belangrijk omdat zowel orgel 
als piano bijzonder slecht tegen sterke 
temperatuurschommelingen kunnen….

Tenslotte:  In het vorige stukje schreef ik al dat de kans 
dat we subsidie krijgen relatief beperkt is …. We wachten 
in spanning af:  onze aanvraag is in elk geval bij de 
overheid geregistreerd.  Het subsidie­loket is slechts één 
dag open geweest, maar dat was genoeg om voor in totaal 
375 mln aan aanvragen naar binnen te duwen bij een 
budget van 190 mln. Waarschijnlijk gaat men nu  loten … 
we hebben met deze verhoudingen in elk geval nog altijd 
meer kans dan bij de Staatsloterij!  Wij hopen met voor 
jaareinde op een positieve verrassing!

Namens College van Kerkrentmeesters en de 
projectgroep,

Rudi Coppoolse
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“In de verbinding met de ander worden we mens” bij deze 
uitspraak van psychiater Dirk de Wachter hebben we 
stilgestaan op de Verbindingsdag, zaterdag 2 september.  Dirk 
heeft ’t natuurlijk ook niet zelf verzonnen. Zijn inspiratie is 
rechtstreeks te herleiden naar grote filosofen als Levinas en 
Buber. Maar misschien nog wel meer: naar de Ander, die ons 
zo geschapen heeft en naar de Bijbel, die vol staat van 
verhalen over het belang van samen mens zijn op aarde.

Na een paar heerlijke zomermaanden kozen we daarom dit 
thema, om met elkaar letterlijk op pad te gaan. Een fietstocht, 
een wandeling naar de Eshoftuin en een borrel. Mooie 
ontmoetingen!
In het verleden was deze dag Bezinningsdag van de 
kerkenraad. 

Tegenwoordig maken we daar Verbindingsdag van, samen met 
actieve gemeenteleden rondom de kerkenraad; de groep mensen 
die u op de laatste twee pagina’s van deze Rondom aantreft. Een 
vorm van hartelijk “Dank je wel!” aan hen die vaak op de 
achtergrond zoveel doen voor ‘de Eshof’. 

In de zomermaanden gebeurde er trouwens wel meer. Midden in 
augustus spraken we met het Moderamen van de Dorpskerk, ons 
jaarlijks overleg. Mooi om van elkaar te horen wat er speelt en 
verrassend om te ontdekken op hoeveel onderwerpen we elkaar 
vinden. Dat is komende tijd zeker rondom het AZC dat in 
Hoevelaken (naar alle waarschijnlijkheid) komt. Mooi om 
samen te ontdekken dat barmhartigheid een inspiratie is voor 
beide gemeenten om hierin samen op te trekken!

Ook de Startzondag van 17 september was een warm bad van 
ontmoeten, inspireren en vooruit kijken. Wat fijn dat er veel 
belangstelling was voor het project in Georgië! 

We kijken als kerkenraad, versterkt met een kersverse scriba, uit 
naar een goed nieuw seizoen. We wensen elkaar een gezegende 
tijd toe!

Warme groet,
Eunice van Zomeren 

Vanuit de kerkenraad
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Het college van kerkrentmeesters is op zoek naar een

Secretaris (m/v)

Door een kleine structuurwijziging in het college is 
een vacature ontstaan voor de functie van secretaris.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk 
voor het in stand houden en exploiteren van het 
gebouw, voor het beheer en de administratie van de 
financiën, voor het bijhouden van de 
ledenadministratie en voor het archief. 

Als secretaris zorg je voor de agenda en het notuleren 
van vergaderingen. Ook behandel je de in­ en 
uitgaande (e­mail)post. Het college vergadert 
ongeveer 8 keer per jaar.
 
Daarnaast, en dat is minstens even belangrijk, denk je 
mee over het beleid op korte en langere termijn.

Enige taalvaardigheid en een beetje ervaring met 
office toepassingen maakt het werk wat makkelijker.

Het heeft onze voorkeur als je als secretaris van het 
college ambtsdrager wil worden. Strikt noodzakelijk 
is dat echter niet.

Het college is een leuk team dat in een open en 
ontspannen sfeer samenwerkt en vergadert. 

Heb je belangstelling voor deze taak of wil je er meer 
van weten, neem dan contact op met Frits Harmsen,

Bericht van het col lege van 
kerkrentmeesters

Wijziging beheer van de Eshof

Vanaf 1 september heeft Hans van Eck alle taken van 
Annie Schuurman overgenomen. 

De contactgegevens van Hans van Eck luiden als volgt:

Telefoon: 06­45206067
e­mail: beheerder@pgdeeshof.nl

Frits Harmsen 

Hieronder volgt al de eerste oproep van Hans:

Extra handen gezocht

Per  1  september  ben  ik  van  start  gegaan  als 
beheerder van de Eshof.

De afgelopen maanden heb ik 
me georiënteerd op de 
werkzaamheden waar ik mee 
te maken ga krijgen. Ik ben 
verrast over de hoeveelheid 
werk die door vrijwilligers 
wordt gedaan. Super! 

Binnen de groep 
schoonmakers is behoefte aan 
extra mensen. Wanneer u/jij op 
maandagochtend eens in de 4
tot 6 weken mee zou willen helpen, hoor ik dat graag.
Daarnaast denk ik ook mee binnen de projectgroep 
verduurzaming waarbij er nagedacht wordt over hoe 
de kerk de energietransitie vorm gaat geven. Zodra er 
aanpassingen gedaan gaan worden, zal dit ook 
meerwerk voor de schoonmaak vrijwilligers 
betekenen. Wilt u ons in die periode komen 
versterken? Laat het me weten.

Hans van Eck
beheerder@pgdeeshof.nl
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OP 29 OKTOBER: PASTORAAT
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, 
jeugdouderling(en), pastoraal medewerkers en onze 
predikant. In samenwerking met diakenen en 
contactpersonen vervult  men de pastorale zorg voor de 
gehele gemeente. Met uw 
steun is het mogelijk dat 
ons pastorale team 
bezoeken aflegt, zo nodig 
in overleg ondersteuning 
geeft en ook pastorale 
cursussen kan volgen.

OP 5 NOVEMBER: EREDIENST
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, 
in navolging van Christus, God en elkaar lief te hebben. 
Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar 
eigen gaven. Dit komt voor 
een deel tot uitdrukking in de 
erediensten. Met uw steun aan 
de collecte kunnen we samen 
de kosten dragen voor o.a. de 
vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen 
met Maaltijd van de Heer, 
koffie, thee en limonade na de 
dienst. En uiteraard worden er 
ook oecumenische erediensten georganiseerd.

José van Dasselaar

Van harte aanbevolen door het 
col lege van kerkrentmeesters:

De 2e col lectes van de 
komende weken 

OP 8 OKTOBER: ONDERHOUD GEBOUW
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen 
graag zo houden. De kosten worden flink in de hand 
gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud 
wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel komende jaren 
een mooi en veilig Gods huis hebben waar we elkaar 
kunnen 
ontmoeten. 
Uiteraard 
kiezen we als 
“Groene kerk” 
voor duurzame 
oplossingen. 
Fijn dat u de 
collecte steunt!

OP 15 OKTOBER: BRIES  
De commissie BRIES bestaat 
uit leden van 'de Eshof' en de 
St. Paulusgeloofs­
gemeenschap. Dankzij uw 
bijdrage is het mogelijk om 
jaarlijks een programma aan 
te bieden van gespreksgroepen en thema­avonden.

OP 22 OKTOBER: MUZIEK EN LITURGIE
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de 
begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente 
gebruik van de inzet van 
organisten/pianisten. Het 
liturgisch werkoverleg houdt 
de kwaliteit en de continuïteit 
van een zorgvuldige liturgie 
in stand. Het overleg is 
gericht op de korte termijn 
i.v.m. de voorbereiding van 
diensten maar richt zich ook op het volgen van 
ontwikkelingen op het gebied 
van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan 
in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk 
te laten voortgaan.
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Afscheid  Annie Schuurman als 
beheerder van de Eshof op 15 
oktober.

Het kan u niet zijn ontgaan maar sinds 1 september is 
onze nieuwe beheerder Hans van Eck. Elders in dit blad 
staan (nogmaals) zijn contactgegevens en tegelijk ook een 
oproep van Hans.
Dat betekent dat Annie het beheer heeft overgedragen. 
Dat is voor iedereen en zeker voor Annie zelf wel even 
wennen. Alex Hollestelle heeft met Annie  48 jaar beheer 

doorgenomen. Het resultaat is een mooi verhaal dat u 
hierna kunt lezen.
Het is waarschijnlijk overbodig om nog een keer te 
herhalen maar u kunt na de kerkdienst van 15 oktober 
Annie persoonlijk bedanken voor haar enorme inzet 
gedurende vele jaren. Het college zorgt ervoor dat u niet 
op een droogje hoeft te zitten.
Namens het college van kerkrentmeesters

Frits Harmsen.
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­

                          Interview Annie Schuurman

                       "Geweldig, om zoveel vriendschap en liefde van mensen om me heen te ervaren"

Op zondag 15 oktober a.s. neemt Annie Schuurman in de kerkdienst na 48 jaar trouwe dienst afscheid als 
beheerder van de Eshof. Deze functie zat haar als gegoten. ‘Met heel veel plezier kijk ik terug op mijn taak, 
die ik lange tijd heb mogen doen. De kerk is voor mij niet alleen iets voor de zondag, maar in mijn werk was 
het ook een plek om even rust te hebben als ik in het gebouw rondliep.’ De tijd is nu gekomen om het los te 
laten,’ aldus de vertrekkende kerkbeheerder.
Haar baan als koster­beheerder begon in 1976 en groeide in de loop der jaren uit tot een volwaardige functie 
binnen de kerk. Annie was het gezicht van de Eshof. En dat betekent dat je goed moet kunnen omgaan met 
mensen,  servicegericht  bent,  kunt  samenwerken  met  geledingen  binnen  de  kerk, 
schoonmaakwerkzaamheden  coördineert  in  en  om  het  gebouw,  bezoekers  ontvangt,  de  agenda  met 
zaalreserveringen beheert, de inkoop en het beheer van de voorraad bewaakt. Annie vervulde deze veelzijdige 
taken met verve. 

Controle noodzakelijk
Gemeenteleden lopen weg met hun beheerder en spreken lovende woorden uit. Enkele uitspraken: ‘Binnen en buiten de 
kerkdiensten staat zij voor ons klaar. Zij zorgt voor haar Eshof als ware het haar eigen huis. Op 1 maart 1976 werd zij 
operationeel beheerder en die taak heeft zij op een voortreffelijke wijze al die jaren gedaan. Annie heeft haar zaakjes tot 
in de puntjes geregeld. Er is sprake van een ongekende betrokkenheid.’ Zelf staat de vertrekkende beheerder niet graag 
in het middelpunt. Voor haar afscheid op 15 oktober zal zij nog eenmaal naar voren treden. ‘Na zoveel jaren kerkelijke 
arbeid is het mooi geweest. Het is tijd om het stokje over te dragen aan mijn opvolger Hans van Eck, die per 1 
september officieel benoemd is als de nieuwe beheerder. Met hart en ziel ging ik bijna dagelijks naar het kerkgebouw 
om te controleren of alles loopt, zoals het hoort te verlopen. Dat is één van mijn eigenschappen. Gezien mijn leeftijd is 
gezondheid niet vanzelfsprekend meer. Dus is het tijd om een stapje terug te doen,’ zo zegt Annie.

Over bergen springen
Vol trots laat Annie de oorkonde zien, die zij kreeg op haar 40 jarig jubileum. De functie van koster­beheerder leverde 
haar een draaginsigne in goud op. Ook het fotoboek ligt op tafel ter inzage. In 1976 solliciteerde Annie, samen met een 
vriendin op de functie. Annie: ‘Mart Geelhoed had een oproep geplaatst in het kerkblad. Het gesprek was niet 
ingewikkeld hoor, want hij was allang blij dat wij voor de koffie en de thee wilden zorgen voor de vergaderingen. 
Omdat ik ’s avonds werkte, kon ik het goed handelen met het thuisfront. Mijn kinderen werden altijd goed opgevangen 
door mijn man of familieleden. De taak ging mij gemakkelijk af. Kijk, ik was toen 36 en ik kon als het ware over bergen 
springen. En vergeet niet dat de kerk jong was. Het was een geweldige tijd met dominee Monshouwer en dominee Van 
Reenen. Ook met Ellie Boot heb ik een warme band. Veel steun heb ik  gehad aan Marjan van Wageningen, die de 
financiën beheerde. Afspraken werden genoteerd in mijn papieren agenda. En dat ging nooit mis. Mensen wisten dat ik 
tussen de middag altijd bereikbaar was voor kerkzaken. Om die reden dus geen Eshofberichten versturen via de iphone 
of per email, dat is niet mijn ding. Alles per vaste telefoon!’ 

Verzorgende taak
Veel steun heeft Annie gehad aan Dinie Beitler die 3 keer per week de kerk schoonmaakte. ‘Ik had er geen omkijken 
naar, maar ik was veel in het kerkgebouw aanwezig, want vergaderingen en activiteiten namen toe. Als het te druk werd, 
waren er altijd gemeenteleden die bijsprongen. Vanzelfsprekend waren er dieptepunten. Bijvoorbeeld de ziekteperiode 
en de begrafenis van dominee Monshouwer. Dat was voor mij zeer heftig. Dat geldt ook voor de begrafenissen van 
jonge mensen. Gelukkig heb ik altijd goed contact met de begrafenisondernemer. Ik wil de catering goed kunnen 
inschatten. De koelkast moet immers goed gevuld zijn en je wilt ook niet teveel broodjes bestellen. Gelukkig waren er 
ook veel hoogtepunten, zoals trouwerijen. Het is fijn als je veel zaken kunt regelen. Ik heb iets met verzorgen. Op 
maandag staat er altijd een ploeg vrijwilligers klaar om de kerk schoon te maken. Dan is het fijn dat voor deze mensen 
de koffie klaarstaat. Dat geldt ook voor monteurs van bedrijven die reparatiewerkzaamheden verrichten. Als beheerder 
wil je een goede gastvrouw zijn. Mocht een vergadering een keer niet gemeld zijn, geen probleem hoor, dat kan 
gebeuren, dan ga ik naar de kerk. Je moet zaken kunnen aanpakken, maar ik laat zeker niet over me lopen.’ 
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               Interview Annie Schuurman (vervolg) 

   Een opgeruimde kerk
    Annie vindt het belangrijk om als gastvrouw er goed verzorgd uit te zien. ‘Dus houd ik altijd rekening
    met mijn kleding. Ook de consistorie moet netjes zijn. Rommel of spullen laten slingeren, kan niet.
    Dus een opgeruimd lokaal. Net zoals thuis. Dat is altijd mijn inzet geweest en een zekere discipline
    kan heus geen kwaad. Ook als ik twijfel over bepaalde zaken, dan ga ik altijd terug naar het
    kerkgebouw. Ja, je kijkt vreemd op als de politie midden in de nacht op je stoep staat. Het licht
    brandde nog in het gebouw. Dus dan stap je in de auto om met de agenten polshoogte te nemen.
    Overigens ben ik nooit bang geweest als ik alleen in het gebouw was.

    Vriendschap en liefde
     Nu het werk wegvalt, komt er meer tijd vrij voor andere activiteiten. Annie zegt: ‘Lezen doe ik graag
     en ik zal zeker invullingen aan de dag geven. Dat komt vanzelf wel. Het is nu eenmaal een gegeven
     dat je niet voor de volle honderd procent alles meer kunt doen. Het is een goede periode geweest.
     Vervelende dingen heb ik in mijn functie nooit meegemaakt. Van belang is dat er goede afspraken
     gemaakt worden wie wat regelt. Met heel veel plezier heb ik voor de kerk mogen werken en ik ben
    een lange tijd actief geweest. Ik zeg weleens: ‘God, ik dank u dat ik iedere keer weer op mijn fiets
    naar de kerk mocht gaan.’ Geweldig, om zoveel vriendschap en liefde van gemeenteleden om mij
    heen te mogen ervaren. Zij hebben mij geholpen en dat verdient zeker aandacht. De kerk is voor mij
    niet alleen een plek op zondag. Het was ook een ruimte om tot rust te komen als ik tijdens mijn werk
    door het gebouw of de kerkzaal liep.’

Alex Hollestelle

   Gastpredikant in  oktober.

Het gebeurt niet zo vaak dat er maar 
één gastpredikant te vermelden is. 
Maar in oktober is dat de situatie.  
Op 22 oktober gaat Yolanda 
Voorhaar uit Ede voor. 

Yolanda is een bekend gezicht in de 
Eshof. Velen zullen haar nog 
kennen uit de periode dat zij ‘de 
Eshof’ als interim predikant 

ondersteunde in het jaar na het overlijden van Dirk 
Monshouwer. Zij was de partner van Meindert Dijkstra, ook 
een regelmatig gastvoorganger in de Eshof. Meindert 
overleed op 12 april 2020. 

Na haar vertrek bij ‘de Eshof’ is Yolanda tot haar emeritaat in 
2017 verbonden geweest aan de PG te Arnhem. Hoewel 
Yolanda niet elke zondag meer voorgaat bewaart ze goede 
herinneringen aan ‘de Eshof’ en dus komt ze graag naar 
Hoevelaken. 

Frits Harmsen.
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    N ieuwe “online” scriba

Op  zondag  10  september 
werd ik in een, voor mij, heel 
speciale dienst bevestigd als 
scriba voor de Eshof. Velen 
van  jullie  kennen  mij  van 
gezicht  via  de  cantorij  of 
gewoon van kerkbezoek. Ik 
krijg nog geregeld een vraag 
of  opmerking  over  mijn 
auto met Frans kenteken en 
ook de opmerking van Ellie 
in de bevestigingsdienst over 

een “online” scriba gaf hier en daar wat opmerkingen.
Om mij  iets beter voor te stellen en deze vragen te 
beantwoorden, hierbij een hernieuwde kennismaking 
met jullie scriba.

Sinds midden jaren 90 ben ik lid van de Eshof gemeente, 
overgekomen vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk 
in Nijkerk. De klik met die gemeente was langzamerhand 
verdwenen en de Eshof gemeente voelde vanaf de eerste 
kennismaking als thuiskomen.

Ik ben sinds 1988 getrouwd met Astrid (35 jaar alweer) 
en wij hebben twee dochters (Tessa en Renate) die beiden 
een eigen gezin hebben. Inmiddels zijn Astrid en ik 3 
maal grootouders, met de 4e opkomst. 
Ik houd erg van zingen en laat daarom geen kans 
voorbijgaan om als het even kan met de cantorij mee te 
zingen, al moet ik daar soms voor terugkomen naar 
Nederland. Ik ben heel blij dat ik, ondanks dat ik niet 
altijd mee oefen, toch mag meezingen met de cantorij 
tijdens de dienst.

Ik werk ruim 37 jaar voor de KLM Technische Dienst, in 
verschillende functies. Sinds ruim 8 jaar werk ik in het 
Air France KLM Group kantoor in Parijs, waar ik 
verantwoordelijk ben voor de inkoop strategie voor Air 
France KLM Engineering & Maintenance en haar 
dochtermaatschappijen. Het wekelijks op en neer reizen 
tussen Koudhoorn en Parijs werd mij te veel, en daarom 
hebben Astrid en ik in 2019 besloten tijdelijk ons mooie 
huis in Koudhoorn te verlaten en in Senlis te gaan wonen. 
Dat verklaart dus niet alleen mijn auto met Frans 
kenteken. 

We wonen daar heerlijk en we houden van Frankrijk en in 
het bijzonder van het prachtige historische Senlis (een 
aantal Eshof leden zijn wel eens in Senlis geweest en 
beamen dat als we elkaar spreken). Toch zullen wij eind 
volgend jaar ons huis in Koudhoorn weer betrekken en 
ons in Nederland vestigen.
Mijn verblijf in Frankrijk belemmerde een aantal jaren 

geleden ja te zeggen tegen de positie als scriba. Mijn 
fysieke afwezigheid was een te grote belemmering voor 
de toen nog frequente fysieke kerkenraadsvergaderingen. 
Corona heeft die situatie veranderd. Onder Sienke en 
Eunice is, gedwongen door Corona, veel digitaal gegaan 
en wordt er nu op een andere manier samengewerkt. Toen 
ik dan ook de oproep vlak voor de zomer las voor scriba, 
met de vermelding dat de functie zich goed leende voor 
afstandswerk, besloot ik het gesprek met Eunice aan te 
gaan. Wij vonden elkaar direct in hoe het, online, zou 
kunnen werken. Na een weekend denken en overleggen 
met Astrid heb ik de knoop doorgehakt. Het werk zal dus 
voornamelijk vanuit Frankrijk gaan plaatsvinden. Dat 
verklaart de “online” scriba.

Mijn werkervaring leent zich goed voor deze functie, of zoals 
Ellie het noemde, mijn talenten in te zetten voor de Eshof 
gemeente. Zo voelt het voor mij ook, gewoon doen waar ik 
ervaring mee heb voor de gemeente waar ik me thuis voel. De 
eerste samenwerking met het Moderamen en de rest van de 
Kerkenraad geeft een goed gevoel. Ik heb heel veel zin om 
met het team van de Eshof aan het werk te gaan en de 
secretariële ondersteuning te geven die ik kan.

Harmen Lanser

Van harte 
aanbevolen door 
de diaconie:  de 
eerste  col lectes 
van oktober 2023

8 oktober
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale 
organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte 
bestemd is heeft de diaconie van de Eshof ook uw steun 
hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen in 
Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg 
helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen 
de weg wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk 
functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële 
hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk eerst 
crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. 
Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze 
steun heel hard nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel 
wordt enorm gewaardeerd!
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15 oktober
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is 
een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is 
ontstaan uit een initiatief van kerkelijke 
en maatschappelijke instanties. Zij biedt 
hulp en zorg aan de inwoners van 
Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een 
handicap, De Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is 
ontstaan uit een initiatief van kerkelijke leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op bestaande 
hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de 
hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
dan ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral 
ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze 
steun wordt enorm gewaardeerd.

22 oktober
Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan 
mensen zonder huis in de breedste zin 
van de betekenis. Hulp door eten te 
verstrekken aan mensen die op straat 
leven, hulp in de vorm van dag­ en nacht 
opvangvoorzieningen, maar ook hulp in 
de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen 
dak meer boven hun hoofd hebben. 

29 oktober
Hospice  Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale 
functie , maar ook mensen van “buiten” 
zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat 
uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de 
arts of specialist is vastgesteld dat er sprake 
is van een terminale fase met een levensverwachting van 
korter dan drie maanden. 
Onze bijdrage is zeer welkom .

5 november
Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen 
dichtbij,                       
die het (financieel) moeilijk hebben. 
Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst .

Jan v.d.Kuilen 

Avond rond diverse 
zangbundels op 
31  oktober.

Zingen  is  'op  verhoogde  toon'  spreken.  Zingen  is 
‘dubbel bidden’.  Al zingend kun je geraakt worden 
door  tekst  en muziek,  die  door  anderen  voor  jou 
gemaakt is.  In de kerk zingen we liederen van hoop 
en verlangen met allen om ons heen.    '...niet meer 
alleen  maar  al­gemeen'  zoals  Willem  Barnard 
schrijft.  

Vooral door de reformatie, die in Duitsland begon rond 
Maarten Luther, heeft gemeentezang in de kerk een enorme 
impuls gekregen. Zang was niet langer meer voorbehouden 
aan de voorganger of een koor. Alleen ….. er waren op dat 
moment nog nauwelijks liederen om daarvoor te gebruiken. 
Maarten Luther zorgde voor een heleboel nieuwe liederen, 
waaronder het bekende “Een vaste burcht”. Een andere voor 
die ontwikkeling in Nederland belangrijke persoon was 
Calvijn.

In Nederland verscheen als eerste officiële zangbundel voor 
de protestantse kerken de berijmde psalmen van Datheen.  
Door de eeuwen heen ontstonden nieuwe zangbundels. Een 
aantal daarvan hebben dit jaar zelfs een jubileum jaar:
• Psalmberijming 1773  ( In opdracht van de Staten     

Generaal (!))
• Hervormde Bundel 1938
• Liedboek voor de kerken 1973
• Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk 2013

 Op 31 oktober willen we met elkaar een muzikale reis maken 
door bovenstaande bundels. Daarbij mag een stukje 
toelichting bij het ontstaan van een bundel, geplaatst in de tijd 
niet ontbreken. Maar we gaan vooral zingen!

Datum: 31 oktober
Locatie: de Eshof
Aanvang: 20.00 uur
Leiding: Rudi Coppoolse en Simon Drost

Opgeven bij: 
Simon Drost of Frits Harmsen

Kosten: Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Simon Drost 
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Het nieuwe Liedboek 2013  geeft aan veel levensterreinen de 
ruimte: vespers, gebedsdiensten, openingen van 
vergaderingen (gedichten!), het pastoraat, in het gezin en 
voor persoonlijke meditatie. Het heeft niet voor niets als 
subtitel: ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Daarmee is het 
een veelzijdig lied­ en geloofsboek geworden. Misschien wel 
uniek in de wereld. Maar vinden anderen dat ook?  Na 10 jaar 
Liedboek en een afnemend aantal zangers in de kerk is het 
nodig om rond te vragen: Hoe houden de kerkgangers zin in 
zingen? Waar raken ze enthousiast van? Opgetild? Daarom 
willen we impulsen geven uit diverse liedboeken. Op 31 
oktober kunt u/kun jij meezingen!

Naast de Liedboeken 1973 en 2013 (Protestants) en 
Gezangen voor Liturgie (R.K.) zijn er in kerkelijk Nederland 
andere bundels favoriet geworden. De twee uitersten zijn wel 
de ‘Opwekkingsbundel’ en ‘Zangen van zoeken en zien’, 
beide met een eigen theologische­ en muzikale invalshoek. 
Een compleet overzicht is te vinden op  
www.kerkliedwiki.nl.  Er zijn musici die pleiten voor meer 
integratie van traditionele­ en nieuwe  muziekstijlen, zoals de 
praise­  en popmuziek. Een lied­avond samen met de zangers 
van ‘Free’ is dan niet ondenkbaar.  Een traditionele 
kerkmusicus pleitte juist voor een ‘scheiding van kerk en 
straat’(­muziek). Het mag er in de kerk anders toegaan dan 
daarbuiten, vond hij. Wat vind jij?

Een actuele vraag is:  wat doet kerkelijk zingen in een 
seculiere cultuur, waar de meeste mensen geen notie meer 
hebben van het Evangelie en sowieso niet van de ruime 
klankwereld van kerkliederen?  Op welke manier kunnen 
kerkliederen aansprekend zijn?  Hedendaagse dichters, zoals 
Sytze de Vries en Andries Govaart zijn al met die uitdaging 
aan het werk gegaan. Nieuwe ‘geliefde liederen’ ontstaan! 
Mede dankzij goede componisten en musici.
Maar we moeten ze wel blijven zingen,  met velen, zodat dit 
cultuurgoed blijft klinken.

Sytze de Vries zegt het krachtig: ‘In de kerkdienst kun je alles 
weglaten, en misschien wel de preek als eerste. Maar als het 
zingen ophoudt, dan is het afgelopen. Het is het laatste 
redmiddel van de kerk. Als we het allemaal niet meer weten 
met elkaar, dan kunnen we altijd nog samen zingen’. 

Simon Drost.

       Zingen in  de kerk (2)

Een kerkdienst zonder liederen –én zingende mensen­ wordt 
een eentonig verhaal. Pas wie meedoet, kan ervaren dat 
samen zingen je hart verheft. Het is een actief, lijfelijk 
gebeuren en brengt je dichter bij je gevoel. Misschien leer je 
ook wat van de dichter, die heeft zitten puzzelen om een 
bijbelthema op poëtische wijze te belichten. Soms begrijp je 
een gedicht eerst niet ( bv. ‘Licht, kind in mij , kijk uit mijn 
ogen’ –H.Oosterhuis) maar wordt het pas na enige tijd je 
geliefde lied…of niet. Een lied kan deel worden van iemands 
levens­zoektocht. (‘Het lied is daar, wanneer ik nergens ben’ 
–W.Barnard). Of… je laat een lied áchter je, omdat je zó niet 
meer in God kunt geloven. 

En dan komt de vraag: welke liederen heb jij in je voorraad? 
Is die voorraad de afgelopen jaren  gelijk gebleven of juist 
aangevuld? Welke komen er binnen en van welke houd je 
afstand?  Veel ‘geliefde liederen’ blijken oude bekende te 
zijn,  toppers op uitvaarten. Troostend maar soms ook stellig. 
Daarnaast ontstonden er nieuwe, die meer vragend zijn of 
versluierend. De zoekende, twijfelende mens komt daarin 
meer aan bod. 
Wanneer een lied woorden geeft aan een ingrijpende 
gebeurtenis, waarin een mens eerst sprakeloos was,  wordt dat 
soms tot een levens­lied. 
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van Europa ontzettend belangrijk is op die momenten.

En dan kijkt ze weer vrolijk: ‘ik was zo blij met de 
hulpgoederen die jullie uit Nederland hebben gestuurd. Ze 
waren echt een antwoord op mijn gebed.’ Vrijmoedig vraagt 
ze of ze nog meer spullen mag. Ze zijn zo hard nodig. Met 
name de thermoskannen, thermoskleding, warme hoodies en 
het elektrische apparatuur zijn erg goed bruikbaar. Zonder dat 
Bert en ik overleg hebben, knikken we allebei. Uiteraard 
sturen we meer deze winter. Gaan we regelen.

‘Hoe zit het met de literatuur die we hebben gestuurd? De 
gewone Bijbels en de kinderbijbels?’ vraag ik via Bert als 

tolk. Tanya ogen 
gaan glimmen. 
‘Ja, heel graag! 
De mensen 
nemen de Bijbels 
vaak aan en ik 
kan regelmatig in 
gesprek over het 
geloof. Het geeft 
me elke keer 
weer moed, dat 

juist in deze omstandigheden zoveel mensen over Jezus 
mogen vertellen. Uiteindelijk is dat onze échte Hoop!’

Inmiddels ben ik weer thuis. Veilig bij mijn gezin. Tanya is 
ook weer thuis. Ons dagelijkse werk wacht. Ik ga bellen om 
het transport te regelen. Ik begin met het bestellen van een 
partij Bijbels. En als we straks gaan eten, bidden mijn 
kinderen. Voor de mensen in de Oekraïne. Ik bid mee, en in 
gedachten zie ik Tanya.

***

Halverwege oktober gaat er een transport naar Oekraïne. 
Omdat we merken dat mensen ook graag zelf inzamelen en/
of boodschappen doen, hierbij een gericht 
boodschappenlijstje. Je kunt ook een inzameling starten in je 
kerk, je school, of je familie. Laten we er samen voor zorgen 
dat Tanya en haar team vol vreugde de vrachtauto uit kunnen 
pakken! Lees hier over onze ontmoeting met Tanya.

Let op: in verband met het invoeren in de Oekraïne, de 
douane regels en het uitdelen aan mensen die al niets hebben, 
willen we alleen nieuwe spullen. Zo laten we zien dat we echt 
om deze mensen geven en dat ze niet onze afdankertjes 
krijgen.

    Nieuw ondergoed maat 104 – 176. Ook hemden!
    Warme sokken. Diverse maten
    Nieuwe warme pyjama’s. Maat 86 – 176
    Nieuwe tandenborstels, deo, shampoo, tandpasta etc.
    Nieuwe set muts/sjaal/handschoenen. Diverse maten
    Nieuwe warme hoodie of een dik vest. Diverse maten

Beste gemeente,

We hebben regelmatig contact met onze collega's in 
Odessa.  Vorige  week  ontmoetten  we  Tanya,  onze 
collega.  Deze  ontmoeting  maakte  indruk  op 
Gerande, onze Nederlandse coördinator. Zij schreef 
hierover een blog. 

Ik heb een kop thee in mijn handen. Zwijgend kijk ik 
eroverheen naar de overkant van de ontbijttafel. Daar is Bert 
in gesprek met Tanya. Een kleine, vrolijke en vriendelijke 
jonge vrouw. Mijn directe collega uit Odessa, Oekraïne. Ze 
spreken Russisch, de taal die ze beiden beheersen. Af en toe 
versta ik een woordje, maar ook zonder dat ik het gesprek kan 
verstaan, weet ik hoe het met haar gaat. De diepe wallen 
onder haar ogen spreken genoeg.

Ze vertelde me dat ze 
eerst dacht dat de oorlog 
een week zou duren. 
Daarna hoopte ze op drie 
weken. Nu zijn we al 
anderhalf jaar verder. 
Anderhalf jaar diepe 
onzekerheid. Vrienden 
zijn gevlucht. Families 

zijn verscheurd. Haar nachtrust wordt steeds vaker 
onderbroken door gillende sirenes. De aanvallen op haar stad 
nemen toe. En dan heeft ze daarnaast dagelijks te maken met 
allerlei praktische problemen als onstabiele elektriciteit. Als 
ik eraan denk om zo te moeten leven, duizelt het me al. Ze 
lacht als ik haar vraag: “Hoe houdt je dat vol?”

Volgende week wordt ze ingezegend tot leider van haar kerk. 
De mannen zitten aan het front. Daarnaast heeft Tanya de 
leiding over Mission Possible Oekraïne. Ze vertelt me dat als 
ze ’s ochtends wakker wordt, ze dankbaar is voor weer een 
nieuwe dag. ‘In de Bijbel staat: elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen last. Ik kende dit Bijbelvers goed, maar pas nu weet ik 
écht wat het betekent. Deze tekst is echt voor mij gaan leven.’ 
Ze lijkt zo sterk als ze getuigt van de kracht die God haar elke 
dag geeft.

Maar ze is ook eerlijk. Af en toe slaat de hopeloosheid en de 
moedeloosheid toe. “Als je bidt en er lijkt niets te veranderen, 
is dat heel erg zwaar. Ik overtuig mezelf er af en toe van dat 
we echt de kracht van de Heer mogen verwachten. Ik moet 
heel bewust op die momenten mijn vertrouwen op de Heer 
stellen.” Ze vertelt dat de steun van de gelovigen uit de rest 

Odessa Bible Club
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    Nieuwe fleecedekens
    Knutselspullen voor de kinderbijbelclubs. Denk aan 
kraaltjes, veertjes, stickers, gekleurd karton etc.
Je kunt het inleveren of opsturen voor 12 oktober 2023 naar:

Gerande Sikkema / Hoofdweg 11 / 9796 PA Sint Annen. Een 
leuk kaartje voor onze collega’s in de Oekraïne erbij in wordt 
zeker door ze gewaardeerd!

Een financiële gift is ook van harte welkom. Voor het 
transport en voor het inkopen van materialen. Maak uw gift 
over naar NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible 
Nederland o.v.v. Oekraïne transport/Bijbels voor Oekraïne 

Uw gift is belasting aftrekbaar. Wil je op de hoogte blijven 
van onze activiteiten in Oekraïne en in andere landen? Meld 
je dan aan voor onze nieuwsbrief en stuur een mailtje naar 
info@missionpossible.nl

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata
Inleverdatum voor het novembernummer  is 
dinsdag 31 oktober 2023
Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari is 
dinsdag 28 november 2023

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

       t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25,­ voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Van de redactie
Wij plaatsen berichten van Mission Possible alléén als 
daarvoor ruimte is in de Rondom. Bovenstaande bericht 
van kwam binnen een week na het verschijnen van de 
vorige Rondom. Daarom wordt het nu pas geplaatst.
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Sing-in,  bent u/jij  er ook bij?!

Op vrijdagavond 6 oktober wordt er weer een Sing­
in gehouden in de Dorpskerk van Hoevelaken. 
Een avond waarop we met zang en muziek onze God groot 
mogen maken in aanbidding en lofprijzing.

We hebben een mooi programma samengesteld met veel 
samenzang en enkele solo’s, met muzikale begeleiding van 
Salvation op piano, gitaar en fluiten.

De kinderen van het kinderkoor ‘De Jonge Lofstem’ zijn al 
hard aan het oefenen. Juf Anne: “We zingen mooie liederen, 
zoals bijvoorbeeld: ‘Diep, diep, diep als de zee’ en ‘Liefdevol 
en genadig is de Heer’, naar psalm 103. Er zijn weer een 
aantal nieuwe kinderen bij het koor gekomen en dat is erg 
gezellig.  Als jij ook graag mee wilt doen, dan kun je je 
aanmelden!”. 
Het kinderkoor kijkt ernaar uit om samen met De Grote 
Lofstem en Salvation mooie liederen met u en jou te zingen.

De Lofstem, onder leiding van dirigente Anja van den Ham, 
zal ons begeleiden bij wisselzang en canon. Het wordt dus 
een afwisselende avond.
       
We beginnen om 19:00 uur, de kerk is vanaf 18:30 uur 
geopend. Rond 20:15 uur sluiten we de avond af. Na afloop is 
er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
         
Iedereen is van harte welkom!  

Hartelijke groet, namens 
de Jonge Lofstem, de Grote Lofstem en Salvation;

Anne van Wilgenburg, Linda Braal en Mieke van Hoorn
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