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zondag 10 september 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

zondag 17 september 10:00 uur ds. Ellie Boot +Anny Smink/Vredeszondag/Startzondag/oecemene/HA/
jeugddoedienst. M.m.v. Cantorij
Collecten: Vredesweek PKN en Cantorij

zondag 24 september 10:00 uur ds. Titus Woltinge, Amersfoort
Collecten: Voedselbank en onderhoud orgel

zondag 01 oktober 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
Collecten: Straatpastoraat en Jeugd en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot/kinderdienst
Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

Agenda

maandag 11 september 19:30 uur BRIES: Huisvoorstelling van de film Jezus Christ Superstar
                bij Marius Gort thuis Inloop vanaf 19:15 uur. Leiding: Marius Gort

dinsdag 12 september 10:00 uur BRIES: Cursus kunst van Paul Klee Door Ben Piepers 1e ochtend

donderdag 14 september 14:30 uur Wijkteam 8

maandag 18 september 19:30 uur BRIES: Reservedatum Huisvoorstelling van de film Jezus Christ Superstar
bij Marius Gort thuis Inloop vanaf 19:15 uur. Leiding: Marius Gort

dinsdag 19 september 14:00 uur Wijkteam 9

woensdag 20 september 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 21 september 19:30 uur College van diakenen

maandag 25 september 19:30 uur Wijkteam 4

dinsdag 26 september 10:00 uur BRIES: Cursus kunst van Paul Klee Door Ben Piepers 2e ochtend

woensdag 27 september 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 28 september 19:30 uur Kleine kerkenraad

maandag 02 oktober 09:30 uur Wijkteam 2

woensdag 04 oktober 13:30 uur Inloopmiddag

dinsdag 10 oktober 10:00 uur BRIES: Cursus kunst van Paul Klee door Ben Piepers 3e ochtend
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Kerkdienst en l iturgie

Als dit kerkblad verschijnt, is Dinie Jager volop aan 
de  slag  met  de  cantorij.  Op  de  startzondag,  17 
september, zal ze de cantorij  tijdens een eredienst 
leiden. Het is niet de eerste keer: ook op zondag 28 
mei, Pinksterzondag, stond ze ervoor. We zijn heel 
blij dat ze daarna heeft besloten om het avontuur 
aan te gaan en de vaste cantor van de Eshofcantorij 
te worden!

BEVESTIGING EN AFSCHEID –
 ZONDAG 10 SEPTEMBER

In september 2022 werd Dora den Hartog tot ambtsdrager 
bevestigd, met het plan om scriba te worden. Gaandeweg 
bleek het werk van het scribaat echter niet wat bij haar paste. 
Veel beter zou ze op haar plek zijn als voorzitter van de 
diaconie, en daarom maakte ze in 2023 de overstap. De 
diaconie is blij en Nico van Rootselaar, die een tijd lang 
interim voorzitter was, helemaal.
Helaas zaten we toen zonder scriba. Eunice nam de beide 
taken van voorzitter en scriba een tijd lang op zich. In de 
nieuwsbrief en de Rondom hebben oproepen gestaan: wie 
komt als scriba onze fijne kerkenraad versterken?
De oproep heeft effect gehad. Vanaf 
zondag 10 september hebben we 
weer een scriba! Harmen Lanser gaat 
de taak op zich nemen. De komende 
paar jaar werkt hij deels vanuit 
Senlis, een prachtig stadje ten 
noorden van Parijs, waar hij als expat 
woont voor zijn werk voor Air 
France/KLM. Daarna komen Astrid 
en hij terug naar Nederland en zullen 
weer in Koudhoorn wonen, wat de 
geografische afstand tot de Eshof een stukje kleiner zal 
maken. Harmens betrokkenheid bij de Eshof is in de 
afgelopen Franse jaren niet veranderd. We zijn daarom heel 
blij dat hij de kerkenraad komt versterken!

Jarenlang was Willemien van Putten contactpersoon in wijk 
5. Wat is het een gemis dat ze er niet meer is. Niet alleen in 
wijk 5, maar voor veel mensen was ze een betrokken vriendin 
die zich waar ze maar kon inzette voor wie dat nodig had.
Petra Wieman is bereid gevonden het wijkteam te komen 
versterken. Heel fijn dat je bij het team bent aangehaakt, 
Petra!

We moeten ook van enkele mensen afscheid nemen die de 
keuze hebben gemaakt te willen stoppen met hun werk, soms 
na heel veel jaren.
Manon Born, die contactpersoon was in wijk 1 en mensen in 
Amersfoort bezocht, stopt na drie jaar. Ze heeft een nieuwe 

baan en meerdere dingen op haar bord, waardoor het bij 
elkaar teveel werd en ze iets moest schrappen. 
Nico van Rootselaar was vier jaar lang actief in de diaconie, 
eerst als diaconaal rentmeester, toen als diaken.
Quirina Schipper liep al vanaf 2010 mee als diaken. Het 
laatste jaar bleef ze doorgaan als diaconaal rentmeester en 
ging zodoende na twaalf jaar als diaken nog eens een jaar 
door.
Ellen Hofman weet niet precies meer hoelang ze al meeliep 
als contactpersoon – een jaar of zeventien! Ze vond het tijd 
om nu te stoppen.
Lieve Manon, Nico, Quirina en Ellen, heel veel dank voor 
wat jullie hebben gedaan in de Eshofgemeente. Het is teveel 
om op te noemen. Fijn dat jullie een tijd lang jullie krachten 
hebben willen inzetten, en er voor zoveel mensen zijn 
geweest!

OECUMENISCHE STARTZONDAG EN 
VREDESDIENST – 17 SEPTEMBER

‘Ga mee!’ is het jaarthema van de PKN, dat ook wordt 
voorgesteld als thema voor de startzondag van dit jaar. PAX 
kiest als slogan voor de vredesweek van 2023 ‘Vrede – wie 
durft?’ Voor de oecumenische viering van zondag 17 
september hebben we die beide thema’s samengenomen: 
‘wie durft, gaat mee!’
De startzondag en de 
vredesdienst vieren 
we al jaren op één en 
dezelfde zondag, en 
al jaren samen met 
onze buren van de 
Paulusgemeenschap. 
We hebben de dienst 
in oecumenisch 
verband voorbereid. 
De viering vindt 
plaats in de Eshof, onze nieuwe cantor Dinie Jager zal het 
dubbelkoor leiden en Rudi Coppoolse zorgt voor de muzikale 
begeleiding.
Kinderen die wel eens in de kerkdiensten komen en die naar 
groep vier zijn gegaan, krijgen een eigen liedboek cadeau. 
Ook de levensboom speelt in deze viering een belangrijke rol. 
Kinderen die vier jaar zijn geworden, zullen hun appel uit de 
levensboom mee naar huis krijgen. In de appel is een 
uitsparing gemaakt. Daarin kan de geslepen glazen druppel 
worden gehangen die ze kregen bij hun geboorte. In plaats 
van die appel komt er vanaf de startzondag voor ieder van hen 

een blaadje in de 
boom te hangen. 
Voor kinderen die 
het afgelopen jaar 
geboren zijn, zal 
een nieuwe appel in 
de boom worden 
gehangen.
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Daarnaast zijn er dit 
jaar heel wat 
kinderen die voor 
het eerst naar het 
voortgezet 
onderwijs gaan. Zij 
krijgen op de 
startzondag het 
blaadje met hun naam uit de boom mee naar huis.
Hierna gaan kinderen en jongeren tijdens de kerkdienst op 
eigen wijze aan de gang met het thema ‘ga mee!’ in de jeugd
doedienst.

In het samenzijn na de kerkdienst zal de aftrap worden 
gegeven voor het diaconale project in Georgië. Al in 2020 
werd een begin hiermee gemaakt. Door corona kon in de 
zomer van 2021 de reis helaas niet doorgaan. Dit jaar gaan we 
het opnieuw proberen! Gerwin Duine, Demi Beitler en 
Annika van Oosterom gaan mee als begeleiders. Ze hopen dat 
op de startzondag er een flinke groep jongeren zal zijn die van 
17 juli tot en met 3 augustus 2024 mee zal willen naar Tbilisi 
en Aghaiani.

Na het eerste deel van het programma, waarin ons van alles 
over Georgië en dit project wordt verteld, gaan de jongeren en 
hun familieleden naar de yogazaal voor meer informatie over 
de organisatie van de jongerenreis. Alle overige aanwezigen 
worden uitgenodigd in de kerkzaal te blijven voor een 
activiteit die ons met elkaar verbindt: zingen. 
We zullen liederen zingen waarin op een of andere manier 
het thema ‘ga mee!’ doorklinkt.

Het programma voor de startzondag ziet er als volgt uit; de 
tijden zijn enigszins onder voorbehoud:

10.00 Oecumenische viering in de Eshof
11.15 Koffie, thee en limonade – bij mooi weer buiten, 

anders in de hal. 
11.30 Programma:

 Introductie van het diaconale project in Aghaiani,
                  Georgië – kerkzaal

 Activiteiten voor kinderen: voortzetting van de
     jeugddoedienst

 Nog meer koffie drinken 
12.00  Nadere informatie over het diaconale project voor 

   jongeren die geïnteresseerd zijn en voor hun 
   familieleden  yogazaal
 Zingen in de kerkzaal en overgang naar de lunch
   Intussen kunnen de kinderen al langs het lopend 
   buffet gaan.

12.45 Lunch – kerkzaal en ontmoetingsruimte en zo 
mogelijk buiten.

13.30 Einde van het programma

Kom ook, en doe mee!

FRANCISCUS VAN ASSISI – 8 OKTOBER

 

Eind maart konden we in het kader van BRIES genieten van 
de tryout van het verhaalconcert van Edwin Schimscheimer, 
‘Broeder Franciscus’. Dit najaar zijn er uitvoeringen van dit 
verhaalconcert. 
Op 4 oktober is het Dierendag. Het is de naamdag van Sint 
Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met 
dieren kon praten. Hij was de grondlegger van de 
Franciscaanse monnikenorde. Zijn streek en tijdgenoot 
Clara was geïnspireerd door Franciscus. Ook zij wenste te 
leven in het spoor van Jezus: eenvoudig, dienstbaar en met 
respect voor al wat leeft. Zij stichtte Orde der Clarissen en is 
ook deel van het verhaalconcert. Na 700 jaar is hun 
levensvoorbeeld nog even actueel.
In de kerkdienst van 8 oktober staat het verhaal van 
Franciscus en Clara centraal. Een aantal koorleden zal een 
deel van de liederen laten klinken.
Wie het hele verhaalconcert wil horen, kan op vrijdag 6 
oktober terecht in theater Streams Breede Beek in Nijkerk. 
Het concert begint om 20.15 uur; toegangskaartjes kosten 
€19,50. Meer informatie is te vinden op de website van het 
theater (https://www.streamsbreedebeek.nl/programma/
broederfranciscus/) Edwin en het koor nodigen iedereen van 
harte uit!

Ellie Boot, m.m.v. Marius Gort
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Update ZWO

In het weekend van 9 en 10 september is de derde 
editie van Nacht zonder Dak Hoevelaken. Als je het 
leuk vindt om langs te komen om de bouwwerken 
van de kids te komen bekijken; van harte welkom op 
het manifestatieveld  op  zaterdag  9  september. De 
bouwwerken zijn rond 17.00 uur wel ongeveer af.
Nacht zonder Dak staat in het teken van daklozen en 
in het bijzonder daklozen in Amersfoort. Bernadette 
van Dijk, straatpastor in Amersfoort, komt langs om 
haar  verhaal  te  vertellen  aan  de  kids.  Ook  staat 
Nacht zonder Dak in het teken van het aanstaande 
diaconale jongerenproject. De sponsoropbrengst is 
bestemd voor het organiseren van een zomerkamp 
in  Georgië  voor  de  kinderen  van  het  DayCare
Centrum in Aghaiani.
Op  startzondag  17  september  gaat  het  diaconale 
jongeren project echt van start. Na de ochtenddienst 
zullen Wim en Mieke van Vliet hun reiservaringen 
delen van het bezoek aan Georgië afgelopen  juni. 
Aansluitend  is  er  een  speciale  toelichting  voor  de 
jongeren die interesse hebben in de diaconale reis in 
2024.

DIACONALE JONGERENREIS
In de zomer van 2024 organiseren we een jongerenproject 
naar Georgië. Met een groep jongeren van 15 tot en met 21 
jaar uit Hoevelaken gaan we van 17 juli tot en met 3 augustus 
2024 op avontuur. In Georgië trekken we op met de kinderen 
en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Hun manier van 
leven is heel anders dan bij ons. Waar voor ons een (t)huis, 
eten en school heel normaal zijn, is dat voor hen niet zo. Met 
deze jongerenreis helpen we de kinderen en jongeren in 
Georgië met het bouwen van een dagopvang en gaan we een 
week met ze op zomerkamp. 

 
Programma
In juni 2023 is een verkenningsreis naar Georgië geweest om 
een jongerenreis naar Georgië voor te bereiden. We zijn er 
een week geweest en hebben een mooi reisprogramma 
gemaakt met de lokale projectleiders Eliso en Beso. We gaan 
naar de hoofdstad Tbilisi en naar Aghaiani. In Aghaiani gaan 
we helpen bouwen aan het DayCareCentre. Het is een 
multifunctioneelgebouw voor jeugd en jongerenwerk. De 
ruwbouw is gereed, wij zorgen voor de afbouw en de 
inrichting. 
In de tweede week gaan we met 30 kids op kamp in de mooie 
bergen van Georgië om allerlei leuke activiteiten doen. 

Uitnodiging voor de informatiesessie voor jongeren
Op 17 september is er in de Eshof van 11.30 tot 13.00 uur een 
presentatie over het project. We vertellen je meer over de 
achtergrond van het project, het land Georgië, het 
reisprogramma en praktische zaken. Ook gaan we in op de 
voorbereidingen voor de reis die vanaf oktober 2023 zal 

beginnen.  Het is het moment om te weten te komen of het iets 
voor jou is. Als je samen met een vriend(in) en of ouder(s)wil 
komen, zijn ook zij van harte welkom.

Als je vragen hebt, stel ze gerust aan Annika van Oosterom of 
Gerwin Duine. (annikavanoosterom@live.nl / 
gerwin.esther@kpnmail.nl)

Update Queen of Peace
Op dit moment hebben de studenten van Queen of Peace 
vakantie. De school staat goed aangeschreven in de regio. Dat 
is merkbaar doordat de school weer meer studenten dan 
voorgaande jaren heeft; in S1 89 studenten, S2 60 studenten, 
S3 38 studenten, S4 27 studenten en S5 18 studenten. Naast 
dat de school in aantal gestaag blijft groeien, zijn de resultaten 
op Queen of Peace ook goed. Ook dit jaar zijn alle Senior 4 
studenten geslaagd!

Met de opbrengst van Nacht zonder Dak in 2022 is een 
proefboerderij opgestart en dat gaat goed. De kippen worden 
goed verkocht en van de opbrengst worden nieuwe kuikens 
gekocht en meer geïnvesteerd. Zij zijn erin geslaagd om 
enkele varkens te kopen en een deel van het geld is gebruikt 
voor een klein toilet bij de mannelijke leraren. 
Momenteel is het onrustig in enkele delen van Oeganda, met 
name in het noorden is het niet altijd veilig. Bij Philomena in 
het gebied is het ook onrustig. Ze hebben veel regenval en 
overstromingen gehad en de mensen hebben daar veel schade 
van waardoor de armoede toeneemt. Als gevolg hiervan 
vinden er in de regio incidenten plaats. Bij Queen of Peace 
zijn studenten verdoofd en hebben ze acht laptops gestolen. 
Dat was een grote schrik voor het team en de studenten.

Philomena blijft dromen van een betere toekomst voor haar 
studenten en blijft zich inzetten voor de ontwikkelingen in 
Oeganda. Op dit moment is er een aantal (noodzakelijke) 
wensen bij Queen of Peace: een hekwerk om QoP om de 
veiligheid te verbeteren en ook de stroomaansluiting om ’s 
nachts het terrein te kunnen verlichten. En de aankoop van 
een koe om de landbouwstudenten hiermee te leren omgaan. 
Al met al nog veel ambitie 
bij het team om de 
studenten te blijven 
ontwikkelen bij 
Queen of Peace.
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Van harte aanbevolen door 
het col lege van 
kerkrentmeesters:  De 2e 
col lectes voor de komende 
weken 

OP 10 SEPTEMBER: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit leden van 'de Eshof' en de 
St. Paulusgeloofsgemeenschap.  
Dankzij uw bijdrage is het 
mogelijk om jaarlijks een 
programma aan te bieden van 
gespreksgroepen en thema
avonden.

OP 17 SEPTEMBER: CANTORIJ
De Eshofcantorij repeteert elke week en werkt gemiddeld 
eens in de maand mee aan de 
kerkdienst. Ook is er 
samenwerking met het 
Pauluskoor. Met uw bijdrage 
kunnen we blijven genieten 
van door hen prachtig 
gezongen en gespeelde liederen.

OP 24 SEPTEMBER: ONDERHOUD ORGEL
In 1997 is het orgel in de Eshof geplaatst, waar het zowel voor 
de begeleiding van de 
gemeentezang als voor de 
ondersteuning van de Eshof 
cantorij wordt gebruikt.
Dit prachtige instrument heeft 13 
registers, waaronder twee fraaie 
tongwerken, verdeeld over 2 
klavieren en pedaal. Het 
instrument bevat een variatie aan 
klankkleuren. Uiteraard dient het 
orgel met regelmaat te worden 
onderhouden en gestemd. Met uw steun kunnen we blijven 
genieten van prachtig orgelspel verzorgd door een team van 
zeer toegewijde organisten.

OP 1 OKTOBER: JEUGD EN JONGERENWERK;
Met uw bijdrage kan de leiding 
van de kinderdienst zorg dragen 
voor de zondagse kinderdiensten 
met leuke materialen die dit 
ondersteunen. Ook de 
basiscatechisatie wordt uit het 
jeugd en jongerenwerk 

bekostigd; materiaal en (zo gauw het weer kan) excursies. De 
coördinatie van het verdere jeugdwerk vindt plaats op 
projectbasis.

OP 8 OKTOBER: ONDERHOUD GEBOUW
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen 
graag zo houden. De kosten worden flink in de hand 
gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud 
wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel komende jaren een 
mooi en veilig Godshuis hebben waar we elkaar kunnen 
ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene kerk” voor 
duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!

•

Schema inloopmiddagen.  
 
Op  6  September  a.s.    gaan  de  inloopmiddagen 
weer van start. We komen elke 2 weken bij elkaar.

Het wordt ons 11e  seizoen. 
De middagen zijn voor iedereen toegankelijk. Kom gerust 
een kijkje nemen de thee en koffie staan klaar.

De volgende data komen we bij elkaar

2023        
6    september         
20  september
4    oktober
18  oktober
1    november
15  november
29  november
13  december

Ellen van der  Linden 

2024
3   januari
17  januari
31  januari
14  februari
28  februari 
13  maart
27  maart
10  april
24  april
8    mei
22  mei
5    juni
19  juni
3    juli
17  juli
31  juli
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Troostbrood

En dan ineens val je een aantal treden naar beneden, omdat je naast de trapleuning grijpt. 
En daar lig je dan…
Een gebroken arm, dat is duidelijk zichtbaar en de rest was toen nog niet te zien.
Er werd gips om de pols gezet.
Uiteindelijk werd er een scan gemaakt van mijn nek en een gebroken nekwervel bleek de oorzaak te zijn van
behoorlijk veel pijn. Met een ‘kraag’ om mijn nek krijgt de wervel weer kans om aan te groeien.
Al met al een langdurig kwestie. Nu nog drie weken te gaan en dan hopelijk klaar.

Gelukkig heb ik een lieve mantelzorger om me heen, hij is goud waard!
Je kunt niets en je ligt in een ligstoel in de kamer; bezoek is best vermoeiend, maar wat was en ben ik blij met al die
lieve mensen om me heen.
Er waren bloemen, lieve kaartjes, appjes, wijn, chocola met dikke noten, een zak heerlijke dikke rode kersen,
lekkere kleine taartjes van de ’Appie’, een soepje, elke week een bloemetje uit eigen tuin, een mand vol fruit, een
pot honing, kleine boekenweekgeschenken te leen met een mooie strik eromheen: kun je lekker liggend lezen,
mooie bladen, een zelfgebakken brood en… zei de buurvrouw toen ze de deur bij het weggaan weer opende: ‘hij is
nog warm’. Voor mij voelde het als ‘troostbrood’.

Als je niets kunt, kun je veel denken en dat heb ik gedaan.
Al die lieve mensen om me heen, wat ben ik een geluksvogel en als vanzelf kwamen de beelden van de vele
vluchtelingen aan me voorbij, lange rijen mensen, op zoek naar vrijheid, op zoek naar liefde, op zoek naar een plek
om te wonen, ver weg van hun eigen land waar leven niet meer mogelijk is, naar een land met een totaal andere
cultuur.
Als zij vallen en een pols of been breken tijdens de lange weg die ze gaan is er geen auto die hen naar het
ziekenhuis brengt en ook geen paracetamol en zéker geen ‘troostbrood’.

In oktober, als het doorgaat, komen er 350 asielzoekers naar Hoevelaken.
Laten wij zelf het ‘troostbrood’ zijn voor al die asielzoekers die straks naar ons dorp komen.
En laten we vooral dikke plakken snijden en zoveel mogelijk uitdelen, want zij zijn mensen net als wij.

Ans BaasColenbrander

Uit: Nieuwsbrief nr. 33  18 augustus 2023

Vacature redactie Rondom

In de vorige Rondom stond een oproep 
voor een extra redactielid voor de Rondom. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een extra 
redactielid.

Wie wil iets doen voor de Eshof? Wie heeft 
elke maand één of twee dagdelen ter beschikking om ons 
te helpen bij het maken van de Rondom?

De werkzaamheden bestaan uit: Het oppakken van de 
artikelen uit de mailbox. Het plaatsen van de artikelen in de 
Rondom m.b.v. het programma Scribus. Wij doen in 
principe geen taalkundige correcties, dus je hoeft niet 'talig' 
te zijn.

Als je het leuk vindt mag je, in de eindredactie, de artikelen 
zodanig schuiven dat we een mooi gevulde Rondom hebben.

We sturen de Rondom per email naar de drukker en de 
digitale Rondom wordt verzonden via LaPosta. 
We leren je graag hoe LaPosta werkt.

Al het werk dat gedaan moet worden kun je gewoon thuis 
doen achter de eigen computer of laptop.  

Heb je interesse? 
Mail naar  "rondomdeeshof@gmail.com" of neem 
contact op met één van de leden van het team. 

De redactie van de Rondom,
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
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De dementievriendelijke kerk

Op dinsdag 19 september organiseert de werkgroep “geloof 
en dementie’ een avond in De Schakel. Mevrouw Rita Buijs, 
geestelijk verzorger bij Amaris Zorggroep, houdt dan een 
lezing met als titel : de dementievriendelijke kerk. Na de 
lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar 
over dit onderwerp in gesprek te gaan.  
De avond is bedoeld voor ambtsdragers, pastoraal werkers en 
mantelzorgers die in de kerkelijke gemeente met geloof en 
dementie te maken hebben, maar ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. De avond begint om 
19.45 uur met inloop en koffie vanaf 19.15 uur. Het doel van 
de avond is ook om te inventariseren welke behoeften er 
leven op het terrein van geloof en dementie en of we daar met 
elkaar een invulling aan kunnen geven. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Nelly SmitsWisgerhof (nellywisgerhof@gmail.com 
of tel. 06 23623205

Besluitvorming uit te voeren maatregelen
Parallel aan de kostenramingen voor de maatregelen 
waarvoor nu subsidie wordt aangevraagd, wordt ook 
verder geïnventariseerd en gekeken naar maatregelen die 
vreemd genoeg niet voor subsidie in aanmerking komen, 
maar voor onze situatie wel heel effectief kunnen zijn. In 
september verwachten we dat verdere besluitvorming 
gaat plaats vinden over een plan van aanpak met concrete 
maatregelen en planning. Als daar duidelijkheid over is 
zullen we u uiteraard verder informeren.

Namens College van Kerkrentmeesters en de 
projectgroep,

Rudi Coppoolse

Verduurzaming De Eshof

Sinds de laatste 
berichtgeving over dit 
onderwerp in de Rondom 
van mei is er sprake van de 
nodige ontwikkelingen. 

Daarover willen we u in dit artikel verder informeren.

Een nieuw energiecontract
De aanleiding dat verduurzaming bij het College 
bovenaan de agenda kwam te staan, was vooral de 
verdrievoudiging van de gasprijs in 2023 ten opzichte 
van de die in de voorgaande jaren met een flink 
begrotingstekort tot gevolg. 
Inmiddels hebben we op dat terrein eind juli een 
leveringscontract voor drie jaar kunnen afsluiten wat 
ingaat per 1 januari 2024. Op basis hiervan, uitgaande 
van een blijvend lager verbruik, verwachten we dat het 
totaalbedrag aan energiekosten op het niveau van de 
jaren vóór 2022 uit gaan komen, als tenminste ook de 
overheid zich met bijv. energiebelasting en daarover de 
BTW wat rustig houdt, want de helft van de 
energiekosten bestaat op dit moment uit belasting en de 
overheid sluit geen driejaars contract (!). 

Subsidieaanvraag
Zoals in de vorige Rondom gemeld willen we graag in 
aanmerking komen voor subsidie over die 
verduurzamingsmaatregelen waarvoor dat kan, omdat dat 
wel om 30% van de totale kosten gaat. Eind juni heeft de 
overheid gemeld dat het subsidieloket voor DUMAVA 
(Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) niet pas in het 
eerste kwartaal 2024, maar al op 18 september 
aanstaande wordt geopend en dat aanvragen in beginsel 
in volgorde van aanmelding worden behandeld. Een 
tweede mededeling is dat er tot 2030 jaarlijks een 
subsidie budget beschikbaar komt, wat tot voor kort niet 
duidelijk was. Het is daarbij mogelijk om in meerdere 
jaren een aanvraag te doen.

Mede gebaseerd op het adviesrapport wat Hellemans half 
juli heeft opgeleverd, hebben we met deze adviseurs 
uitgebreid de keuze doorgenomen van de maatregelen 
waarvoor wij in 2023 subsidie zullen aanvragen. Er zijn 
uiteraard allerlei voorwaarden waaraan de aanvraag moet 
voldoen. Om op tijd alle gegevens aan te leveren en 
voldoende toegespitst op onze specifieke situatie, zijn er 
naast diverse interne afstemmingsmomenten ook diverse 
gesprekken gevoerd met mogelijke leveranciers. Voor 1 
september is alles in elk geval op de juiste wijze 
aangeleverd bij Hellemans, die er voor zorgt dat op 18 
september onze aanvraag tijdig wordt ingediend. De kans 
om daadwerkelijk subsidie toegewezen te krijgen is 
relatief beperkt, maar we wachten in spanning af!
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1 oktober
Straatpastoraat Amersfoort.
Deze stichting heeft een 
straatpastor in dienst die vorm en 
inhoud geeft aan de geestelijke
zorg voor mensen die op straat leven en die in de opvang 
verblijven. Daarmee vervult de
stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in 
het pakket aan hulpverlening. 
De straatpastor respecteert de religieuze of 
levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij 
ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een 
samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet 
treden. Onze bijdrage is zeer welkom.

8 oktober
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale 
organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte 
bestemd is heeft de diaconie van 
de Eshof ook uw steun hard nodig. 
Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in 
financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel 
van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, te 
begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in 
de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd!

Jan van de Kuilen

Van harte aanbevolen door de 
diaconie:  de eerste col lectes 
van september 2023

10 september
Nijkerks  Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is 
een samenwerking tussen de 
verschillende diaconieën van gemeente Nijkerk met als 
doel elkaar te versterken. Het NDB heeft bijvoorbeeld 
mensen opgeleid tot schuldhulpmaatje en die hebben wij 
al een aantal keren dankbaar in moeten zetten voor 
gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het NDB 
jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om 
financiële redenen niet op vakantie kunnen, geheel 
verzorgd een week op vakantie mogen. Daarnaast deelt 
het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de 
voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze 
samenwerking te houden is uw bijdrage zeer welkom!

17 september
Vredesweek PKN
Op veel plaatsen in de wereld 
verlangen mensen naar vrede. Mensen 
die voor bruut geweld moeten vluchten. 
Mensen die nergens welkom zijn of niet 
gehoord worden. Als Protestantse Kerk 
willen we er voor hen zijn. 

24 september
Voedselbank.
Armoede. Het is niet alleen iets van 
ver weg. Ook in Nijkerk wordt al 
vanaf 2006 voedsel en kleding ter 
beschikking gesteld aan degenen  
die dit het hardst nodig hebben. 
Circa 30 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 
100 pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen 
in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast 
wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is er op 
maandag en donderdag voor alleenstaanden een 
mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag 
gezamenlijk te eten. De organisatie van de voedselbank 
(stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften. Die 
hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, 
verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en 
koeling voor bederfelijke waar te kunnen betalen. Uw 
bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast hartelijk 
dank!
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Gastpredikanten in  september

24 september: Ds Titus Woltinge uit Amersfoort.
Op 7 juli ging Titus Woltinge voor het eerst 
voor in de Eshof. De positieve reacties waren 
mooi om te horen en ook Titus zelf vond het 
prettig om in de Eshof voor te gaan. Dat is 
natuurlijk altijd even afwachten met een 
predikant die nog nooit een kerkdienst in de 
Eshof heeft geleid. Titus vindt het dan ook 

fijn om nog een keer terug te komen.

Titus is een emeritus predikant waarvan de laatste gemeente 
‘de Hoeksteen’ in Amersfoort was. 
Hij begon in 1979 als predikant in ParregaHieslum (in het 
Zuid Westen van Friesland) om vervolgens in 1984 te 
verhuizen naar Goor. In 1990 werd Titus predikant in de 
Hervormde Kerk in Zeist en zijn laatste gemeente was vanaf 
2000 de Hoeksteen in Amersfoort.  
Titus gaat nog heel regelmatig voor in de omgeving van 
Amersfoort.  

1 oktober: Drs Erik Idema uit Nijkerkerveen
Erik is één van onze vaste en zeer gewaardeerde 

gastvoorgangers. Jaarlijks gaat hij wel een paar 
keer voor in de Eshof maar helaas was hij op 5 
februari door omstandigheden verhinderd en 
dus is het op 1 oktober voor de eerste keer dit 
jaar dat Erik bij ons voorgaat.

Frits Harmsen.

Zingen in  de kerk

Er wordt al eeuwen gezongen in de kerk. Soms door 
een koor of een priester, en binnen de protestantse 
traditie voornamelijk door de kerkgangers. 
In de Middeleeuwen zong men zonder begeleiding van 
een orgel. Later in grote stadskerken stonden er orgels en 
in dorpen waar bv. rijke boeren een orgel schonken aan 
de kerk.  
In de 17e eeuw was er discussie, hoe en of het orgel dan 
wel gebruikt moest worden. Sommigen noemden het ‘des 
Duyvels Fluytenkast’. Muziek zou maar afleiden van het 
Woord. 
In de 18e eeuw ontstond er in Maassluis een heus 
psalmenoproer, over het sneller zingen, dat zou worden 
ingevoerd.  Langzaam zingen vond men veel eerbiediger. 
Toen al kwam er een nieuwe berijming. De Staten 
Generaal hadden beslist dat een meer moderne versie 
passend zou zijn.
 
Inmiddels zijn we een paar eeuwen – en ook enkele 
nieuwe berijmingen verder. Nog steeds wordt er 
gezongen: Vele nieuwe gezangen en de oude Psalmen op 
melodieën uit Geneve.  Die laatste zijn afkomstig uit de 
Joodse traditie: De psalmen die Koning David bij zijn 
harp zong. Het zingen van die liederen heeft dus oude 
papieren. 

Zingen in de kerk doen we  niet ‘ter opluistering’ van de 
lezingen en de preek. Woord en lied zijn complementair. 
In een kerkdienst vormen ze één geheel. Het is voor een 
predikant soms een hele toer, om dat zondagse 
geïntegreerde kunstwerk voor te bereiden:  Is een psalm 
of gezang passend bij de lezingen of het thema van de 
zondag. Is het zingbaar?  Wat zingt een cantorij of koor 
en op welke plaats in de liturgie?

Want tenslotte is liturgie ‘dienst aan God van het volk’  
De gezamenlijke viering en beleving van godsdienst is 
een ‘oefening’. En wel zodanig dat mensen er in 
gespiegeld, getroost en aangevuurd worden om hun 
dienst aan de samenleving op te pakken. Een lied kan 
daarbij helpen omdat het op een andere manier van 

binnen resoneert dan een serie woorden.
We zien dat kerkbezoek en geloofsbeleving geleidelijk 
afneemt. Daarmee neemt ook de bekendheid met onze 
waardevolle liedcultuur af.  Maar wat is een kerkdienst 
zonder zangers?  

De theoloog Harry Kuitert zei eens, dat hij veel 
christelijke waarheden niet meer kon geloven. “Maar er 
over zingen, dat lukt mij wel.”  De dichter Willem 
Barnard schreef, dat je je geloof “naar binnen kunt 
zingen”. 

Er zijn dus zangers nodig, geoefend of niet, volwassenen 
en jongeren, om het geloof en de Lofzang gaande te 
houden, in het spoor van eeuwen en met het oog op de 
toekomst. Dat is één van de redenen om op 31 oktober te 
komen meezingen.
(Wordt vervolgd) 

Simon Drost
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Vijf jaar classicale 
vergadering  Veluwe

Het is goed om te gedenken en dankbaar stil te staan 
bij wat God geeft. We hebben daar verschillende 
redenen voor.
 de classicale vergadering Veluwe bestaat vijf jaar
 onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, is

    benoemd voor een nieuwe termijn van vijf jaar
 onze preses, Martin Morsink, treedt aan het einde

    van dit jaar af en wordt opgevolgd voor ds. Gerben
    Westra
 de voorzitter van het classicaal college voor de

    visitatie, ds. Erik Schuitemaker, is benoemd voor
    een nieuwe periode van vier jaar

Vieren en in dankbaarheid aan God gedenken dat de 
classicale vergadering Veluwe inmiddels vijf jaar 
bestaat. Dat willen we doen in een bijeenkomst in de 
Grote Kerk in Harderwijk op vrijdag 22 september. 
Een bijeenkomst waarin we met elkaar zingen, 
luisteren naar twee sprekers, pastor Jolanda Aantjes
Lubbersen uit Hall en Voorstonden en ds. Arnolt Stijf 
van de CHE, en de afsluiting in de vorm van een 
middaggebed is in handen van onze classispredikant 
dr. Wilbert van Iperen. Na afloop is er ontmoeting in 
de kerk en voor de liefhebbers, het is niet gratis, is er 
vanaf half zes een buffet. 
De bijeenkomst begint om 15.00 uur. We vinden het 
heel fijn als je je vóór 7 september opgeeft bij 
          cvVeluwe@kpnmail.nl

De Grote kerk is een kruisbasiliek in gotische stijl. 
De eerste delen stammen uit de 14 e en 15 e eeuw. 
Er is veel te zien.
Tijdens de informele ontmoeting is er gelegenheid 
voor een rondleiding met een gids.
We vinden het fijn om u en jou te ontmoeten. 
Van harte welkom!

Gerrit Bok, ondersteuning scribaat

De Eshoftuin  

Er is veel te oogsten op dit moment in de tuin. We lichten 
er één groente uit: de Palmkool, in het Italiaans: cavolo 
nero. Het gewas is afkomstig uit Toscane en wordt 
gebruikt in verschillende soorten pasta’s. Op de tuin staat 
veel palmkool, deze kan ook in de winter nog geoogst 
worden, en op verschillende wijzen is deze groente klaar 
te maken. Wokken, stomen, in groente lasagne etc. 
Bijgaand een recept, eet smakelijk! 

PALMKOOL met HÜTTENKÄSE en ZOETE 
AARDAPPEL 
Ingrediënten voor 2 personen; (met dank aan Jaap en 
Fenny)

palmkool, 400 gram of 15 á 20 bladeren palmkool, van 
de nerf geritst of gesneden 
hüttenkäse, 250 gram 
zoete aardappel, 400 gram 
knoflook, 2 teentjes, fijngesneden 
ui, 1 of 2 stuks 
blik tomatenblokjes, 400 gram 
geraspte oude kaas, handjevol 
komijnzaad/djintan gemalen, dessertlepel 
olijfolie 

Bereiding 
Oven voorverwarmen op 220 graden.
De kool 10 min. koken, daarna uitknijpen en fijnsnijden.
Aardappel beetgaar koken en in plakjes snijden.
Olie in een wok verwarmen en de ui met knoflook 
fruiten.
Komijn erdoor, kool toevoegen en even roerbakken.
Tomatenblokjes met vocht toevoegen.
Een paar eetlepels van de hüttenkäse erdoorheen 
scheppen
en eventueel wat peper/zout toevoegen. 
Het koolmengsel in een ovenschaal overbrengen.
De schijfjes aardappel eroverheen draperen.
De rest van de hüttenkäse erover verdelen.
De geraspte oude kaas eroverheen strooien.
Het geheel in de oven totdat de kaas gaat smelten. 

Elke zaterdag en woensdagochtend van 10.30 uur 
tot 11.30 uur bent u van harte welkom om deze 
bijzondere groente, maar uiteraard ook alle andere 
oogstbare groenten en bloemen, te komen halen op 
de Veenwal. 
Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken 
naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: 
NL20RABO0302206299 o.v.v. donatie Eshoftuin.
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Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die kennis 
wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De Rondom 
voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata
Inleverdatum voor het oktobernummer  is 
dinsdag 26 september 2023
Inleverdatum voor het novembernummer  is 
dinsdag 31 oktober 2023

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

       t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25, voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail te 
sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Collectebeheerder, José van Dasselaar

Collectebeheerder, José van Dasselaar
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Lieve gemeenteleden die buiten Hoevelaken wonen,
Dit is een berichtje voor jullie, omdat we jullie graag op de hoogte houden van 
de pastorale ontwikkelingen binnen de Eshofgemeente. En misschien is het 
wel vooral ingegeven door het besef dat we helaas niet alles kunnen wat we 
graag zouden willen.

Het liefst zouden we regelmatig contact met jullie willen onderhouden. Niet 
alleen doordat we elkaar spreken na afloop van de kerkdiensten in de Eshof, 
maar ook doordat er regelmatig iemand uit de Eshofgemeente bij jullie 
langskomt. Dat laatste blijkt helaas moeilijk te realiseren. We zoeken al 
langere tijd naar een contactpersoon voor Nijkerk en zoeken nu ook naar 
iemand die contactpersoon voor Amersfoort zou willen zijn. Tot nu toe zijn we 
er niet in geslaagd iemand te vinden. Het betekent dat we niet kunnen doen 
wat we graag zouden willen: met regelmaat contact met jullie hebben – laat 
staan met mensen die verder weg wonen dan Amersfoort en Nijkerk.

We blijven natuurlijk zoeken, misschien staat er iemand op die contactpersoon 
voor gemeenteleden buiten Hoevelaken kan en wil zijn. En we hopen op jullie 
begrip. En hopen dat we elkaar af en toe zullen spreken na afloop van een 
kerkdienst, of doordat jullie zelf aan ons laten weten hoe het met jullie gaat. 
Ook is het natuurlijk altijd mogelijk zelf aan de bel te trekken en te vragen of 
een van ons langs wil komen.

Weet in elk geval dat we blij zijn met jullie, als betrokken leden van de 
Eshofgemeente!

Met warme groet, het pastorale team:
Yvonne de Gier, Nel van Rietschoten, Hannah Wicherink en Ellie Boot
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PERSBERICHT 

Vredesweek

Van 21 t/m 29 september is de nationale Vredesweek, een week waarin Nederland in actie komt voor vrede. 
In het hele land geeft PAX daar invulling aan met een bijna weekvullend programma op diverse locaties. 
Daarmee wil PAX laten zien dat iedereen kan bijdragen aan vrede. 

Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. We moeten ons er samen voor in blijven zetten. Gelukkig zijn 
er op veel plekken moedige mensen die opkomen voor vrede. Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen 
samenbrengen.

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we samen met duizenden mensen zien dat het 
anders kan. In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van vieringen tot 
debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. 
Zie verder: www.paxvoorvrede.nl 

Symposium Bergkerk 13 november 2023  
 (10.3016.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur) 
‘Omdat we van onszelf geen huis zijn’.

Hoe ziet het spirituele huis van de ouderdom er uit? We gaan op zoek naar bouwstenen voor een spiritualiteit van het ouder 
worden in tijden van vervreemding, versnelling en klimaatverandering. Wie ouder wordt, legt oude woorden en vroegere 
waarheden steeds meer op een zeef: in welke woorden kun je wonen? Welke (oude) woorden blijven kostbaar, welke nieuwe 
inzichten verrijken ons? Welke waarden dragen bij aan de toekomstige bewoonbaarheid van onze aarde? 

Sprekers:
 Frits de Lange ontvouwt een geheel nieuwe spiritualiteit in zijn laatste boek ‘Overweldigend’. Welke weg is hij gegaan: 
       van dogmatiek naar dansen?
 Renée van Riessen: Huizen in het grensgebied: reflecties over de spiritualiteit van het ouder worden aan de hand van
       gedachten van Emmanuel Levinas en gedichten van Ida Gerhardt. 
 Willem Jan Otten: Over het Christelijk geloof dat hij op een heldere manier niet probeert te begrijpen.
 Rabbijn Awraham Soetendorp: Levenslessen van hoop van een rabbijn. 

Info: www.Bergkerk.nl
Kosten: € 60, (incl. lunch en afsluitend hapje/drankje). Overmaken op de rekening van de  Stichting de Amersfoortse 
Bergkapel IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72 o.v.v. aanmelding Symposium 13 november.
Aanmelden bij Sija van de Minkelis, email: sjvdminkelis@kpnplanet.nl o.v.v. aanmelding Symposium 13 november.




