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De Geest die werkt

 
De Geest die werkt en soms voel je het

en beleef je wat misschien allang onbewust
in jou aanwezig was

Verrassend
 

De Geest die werkt en soms moet je gewoon
je andere ik laten gelden, het masker af doen

Ontwapenend
 

De Geest die werkt waar mensen eerlijk
erkennen te falen, niet af en onecht zijn

Bevrijdend
 

De Geest die werkt wanneer alle ‘ik’ s
weer wij willen zijn door liefde gedreven

Gezamelijk
 

De Geest die werkt als het moment komt
dat zwijgers praten en praters zwijgen

Wonderlijk
 

De Geest die werkt in stilte wanneer
alles even weg mag vallen

hoofd leeg hart vol
Verademend

 
De Geest die werkt samen met jou
aan de toekomst weten dat die er is

nog niet in bezit maar wel voor bestemd
Uiteindelijk

Cor van Vliet                                           
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zondag 11 juni 10:00 uur ds. Yolanda Voorhaar, Ede
Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

zondag 18 juni 10:00 uur ds. Rik Willemse, Castricum
Collecten: Straatpastoraat Amersfoort en Onderhoud gebouw

zondag 25 juni 10:00 uur ds. Ellie Boot + Anny Smink/oec./Petrus en Paulus
Pauluscentrum Collecte: Eigen diaconie

zondag 02 juli 10:00 uur ds. Ellie Boot
Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

zondag 09 juli 10:00 uur ds. Titus Woltinge, Amersfoort
Collecten: St. Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst

Agenda

                                                                                   

woensdag 07 juni 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 08 juni 14:30 uur van Dedemlaan 9, wijkteam 8

dinsdag 20 juni 14:00 uur Boekweitveld 50, wijkteam 2

woensdag 21 juni 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 22 juni 20:00 uur Kleine Kerkenraad

donderdag 29 juni 19.30 uur Diaconie

dinsdag 04 juli 14:00 uur Nassaulaan 20, wijkteam 6

woensdag 05 juli 13:30 uur Inloopmiddag

Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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OECUMENISCHE VIERING OP 25 JUNI

Op zondag 25 juni zijn we te gast bij onze buren van de 
Paulusgemeenschap voor de gedenkdag van Petrus en 
Paulus. De eigenlijke datum voor die dag is 29 juni. 
Omdat dat dit jaar een donderdag is, kiezen we een 
zondag in de buurt.
Een gedenkdag is in de kerkelijke traditie de dag waarop 
iemand overlijdt. Dat is de dag waarop je immers 
opnieuw geboren wordt in het nieuwe leven. Wanneer 
Petrus en Paulus precies zijn overleden, weten we niet. 
We weten wel dat ze in hun leven niet altijd op één lijn 
zaten. Daarom des te mooier dat ze wel samen op één dag 
worden herdacht.

We hebben voor deze viering van Petrus en Paulus 
gekozen om de tekst centraal te stellen waar het 
‘Pauluslied’ op gebaseerd is: ‘wij zullen, Jood en Griek, 
zijn lichaam worden’. Die tekst staat in de eerste brief 
van Paulus aan de christenen in Korinthe. Huub 
Oosterhuis schreef het lied. Eén van zijn terugkerende 
thema’s vormt de hoofdlijn ervan: gerechtigheid doen.
Soms veranderde de dichter zelf de tekst van zijn liederen 
wel eens. De oorspronkelijke eerste zin: ‘Wij zullen, Jood 
en Griek, zijn lichaam worden’, werd in de bundel 
‘Zangen van zoeken en zien’ veranderd in ‘Wij zullen een 
van ziel zijn lichaam worden’. Daarmee werd de tekst 
inclusiever. Een inclusiviteit die je ook in de eerste brief 
aan de christenen in Korinthe kunt lezen.
Ook wanneer wij zingen van ‘Jood en Griek’ mogen we 
ons dus aangesproken weten. Ook aan ons is de brief 
gericht.

 

Petrus en Paulus, beeldhouwwerk van zuster MarieJosé 
van der Lee (19122012), zuster van de Zusters 
Augustinessen van SintMonica

Ellie Boot

Kerkdienst en l iturgie

Einde van de bezorging 
van de nieuwsbrief en de liturgie

Toen in maart 2020 corona uitbrak, is de wekelijkse 
nieuwsbrief in het leven geroepen. Er werd een 
verzendsysteem gezocht waarmee de liturgie en de 
nieuwsbrief elke week via de email naar alle 
gemeenteleden kon worden gestuurd. Inmiddels is dat een 
zodanig ingeburgerd gebruik geworden, dat we dat nog 
altijd wekelijks doen.
Vanaf dat eerste begin hebben we een aantal 
nieuwsbrieven en liturgieën bij mensen thuisbezorgd. 
Inmiddels hebben echter steeds meer mensen de 
mogelijkheid gekregen om die per email op hun tablet of 
laptop of telefoon te ontvangen. Om deze reden, en om 
papiergebruik en werk te besparen, hebben we nu na drie 
jaar besloten om vanaf 1 juni te stoppen met het bezorgen 
van de nieuwsbrief en de liturgie.
Alle mensen die ze thuis kregen is gevraagd te reageren, 
als ze ze niet via de mail kunnen ontvangen en er wel prijs 
op stellen van beide op de hoogte te zijn. Voor hen zoeken 
we een oplossing.
Eén van de oplossingen is dat er zondag enkele 
exemplaren van de nieuwsbrief aanwezig zullen zijn. Wie 
die niet thuis kan ontvangen, kan hem dan in de Eshof 
meenemen.

Misschien hebben we nog niet van iedereen een e
mailadres waar de liturgie en de nieuwsbrief naartoe 
gestuurd kunnen worden. Geef het door via 
nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl, dan komt je adres in de 
verzendlijst.
En als je nog niet doorgaf dat je geen mogelijkheid hebt 
de nieuwsbrief en de liturgie via de email ontvangen, 
geef het ons door!
De bezorgers van de nieuwsbrief en liturgie:
Lieske Duim
Ellen van der Linden 
Ellie Boot 



5D  E    E  S  H  O  F

Nadenken over het l iturgisch 
centrum en de kerkzaal  – 
voorlopig  slot

In de vergadering van de kerkenraad van 13 april kwam het 
rapport ter sprake dat de denkgroep ‘liturgisch centrum en 
kerkzaal’ had gemaakt. Daarin zijn de verschillende ideeën en 
wensen geclusterd die in de loop van het denkproces 
langskwamen. Veel mensen hebben er de input voor 
geleverd. In de Rondom van april stond een eerste algemeen 
verslagje van de uitgebreide inventarisatie van gedachten. In 
vier rubrieken heeft de werkgroep die gedachten samengevat. 
Dit is wat er na het overleg met de kerkenraad uitkwam:

1. Wensen met een belangrijke onderlinge samenhang
Onder deze wensen vallen onder andere de wensen met 
betrekking tot vorm en kleur van het meubilair in het 
liturgisch centrum. De vormen zijn nu hoekig, de kleur is 
donker, de ruimte voor de liturgische vormgeving is beperkt. 
De kansel is groot en log. Er kwamen mooie suggesties langs 
om hier iets aan te doen. Ook kwamen gedachten langs rond 
het afbreken van het muurtje aan de oostzijde van de kuil; dat 
zou onder andere meer mogelijkheden geven voor de koren.
Zoals we echter al schreven in de Rondom van april, zal er 
eerst duidelijkheid moeten komen over andere kosten die 
eraan komen. Verduurzaming van de kerkzaal is nodig, 
omdat we een te hoge gasrekening hebben. Misschien komen 
we in aanmerking voor subsidie, maar dat wordt pas begin 
volgend jaar bekend. Voorlopig moeten we dus nog wachten 
met de eventuele uitvoering van deze plannen.

2. Wensen waarvan de onderlinge samenhang beperkt is
Hier gaat het om de aanschaf en het gebruik van een beamer. 
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de 
vervanging van de huidige beamer, die aan het einde van zijn 
levensduur is. Er wordt grondig nagedacht over een nieuw 
apparaat, dat zo sterk moet zijn dat verduistering van de 
kerkzaal niet nodig zal zijn en dat met een goede 
leesbaarheid, rechtstreeks op de aandachtswand van het 
liturgisch centrum kan projecteren (dus zonder aparte 
schermen). Inmiddels heeft de kerkenraad (op 17 mei) 
nagedacht over gebruik ervan in de eredienst. We willen uit 
milieuoverwegingen graag papier en inkt besparen. We 
zullen daarom, als de beamer er is, voortaan de liturgie op de 

muur projecteren. Belangrijk vinden we daarbij leesbaarheid 
en rust. Gelukkig ontvangt ieder die wil inmiddels de 
nieuwsbrief en de liturgie op vrijdag in haar of zijn e
mailpostvak. Wie graag een liturgie wil bewaren of in de 
kerkdienst wil gebruiken, kan die zelf (laten) printen.

3. Wensen met geringe financiële gevolgen
Er waren verschillende goede ideeën die eenvoudig en voor 
weinig geld uit te voeren zijn. Bijvoorbeeld het aanbrengen 
van een praktisch ophangsysteem vanuit de vensterbank van 
het glasinloodraam boven het liturgisch centrum ten 
behoeve van de liturgische vormgeving. Het vaker verzorgen 
van exposities langs de achterwand van de kerkzaal. En het 
zo mogelijk vaker betrekken van de Levensboom in de 
liturgie. Door verschillende mensen en groepen zal iets met 
deze wensen worden gedaan. Het zijn aandachtspunten die 
goed zijn om te horen, ook in de toekomst, dus we hopen dat 
ieder die ideeën heeft die blijft doorgeven!

4. Wensen die voorlopig worden geparkeerd
Een aantal suggesties wordt voorlopig bewaard. Het gaat dan 
om ideeën als het veranderen (lichter maken) van de kleur 
van de liturgische tafel en de kansel. Het openstellen van de 
kerk op doordeweekse dagen. En het beschermen van de 
orgelpijpen door luiken. Sommige van deze wensen hangen 
samen met wat onder 1 wordt genoemd. Andere vragen om 
uitgebreidere overwegingen of organisatie. Dit zijn ideeën die 
mogelijk op een later moment opgepakt zullen worden. Zou 
je zelf je schouders onder de uitvoering van een idee willen 
zetten? Dan nodigen we je van harte uit om met een voorstel 
te komen!

5. Wensen die niet zullen worden uitgewerkt
Drie ideeën zijn benoemd als niet uitvoerbaar; leuk om over 
na te denken, maar uiteindelijk niet geschikt. We hopen dat 
degenen die deze wensen hebben geuit, daarmee kunnen 
leven. Eén is het draaien van de hele kerkzaal met een kwart 
slag; het liturgisch centrum komt dan op de verhoging 
tegenover de ontmoetingsruimte te staan. Daarvoor moet het 
muurtje worden afgebroken. Een leuk idee en het liturgisch 
centrum zou dan ‘georiënteerd’ worden (dat wil zeggen dat 
het aan de kant komt waar de zon opgaat, waar bij de bouw 
van heel veel kerken mee rekening is gehouden) – maar het 
maakt teveel inbreuk op het ontwerp van het gebouw.
Het tweede is het vervangen van de piano door een vleugel. 
Een vleugel neemt veel ruimte in beslag, we hebben daar 
eenvoudig de plek niet voor. Bovendien is ze kwetsbaarder in 
het verplaatsen en kostbaar.
Het laatste idee is de suggestie om een vaste verhoging aan te 
brengen in het liturgisch centrum, zodat de voorganger beter 
zichtbaar is. Ook dit doet afbreuk aan het ontwerp van het 
gebouw. Bovendien vermindert een vast podium de 
flexibiliteit van de ruimte en die willen we graag behouden. 
Gelukkig zijn er voor optimaal zicht voorin de kerkzaal altijd 
wel een paar stoelen vrij…
Het mooiste van dit hele proces was de grote betrokkenheid 
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van veel mensen. Fijn om samen na te denken over een 
kerkgebouw waar we ons graag thuis willen voelen. Fijn om 
samen te zoeken naar een goede omgeving waarin we onze 
aandacht op God en elkaar kunnen richten. Nogmaals willen 
we daarom iedereen die heeft mee willen denken, heel 
hartelijk bedanken! Wie graag de volledige inventarisatie van 
wensen en verlangens wil zien, kan die bij een van de 
ondergetekenden opvragen.

Een hartelijke groet van de denkgroep
 ‘liturgisch centrum en kerkzaal’: 

Dicky van der Veer, 
Ans Baas, Bea de Rijke, 

Rudi Coppoolse, Ellie Boot

Vanuit de kerkenraad

De vergaderingen van de kerkenraad van april en mei 
waren bijzonder. Bijzonder, omdat we – 
naast de zakelijke en bestuurlijke zaken – elkaar in het 
hart hebben gekeken als het gaat om het 
hart van onze gemeente. 
In de Rondom van april vertelde ik er al iets over: 
we gaan dit jaar alle thema’s uit het Beleidsplan 
één voor één langs om rustig uit te diepen. In april was 
dat het Jeugdwerk en in mei spraken we 
over onze Identiteit en de Eredienst. En dan niet in de 
sfeer van ‘wat doen we wel en wat doen we 
niet’, maar veel meer in gesprekken over wat ons raakt en 
bezig houdt. Waar ligt ons verlangen? 
Waar komen we op zondagmorgen ons bed voor uit?  
Dat raakte. 
En als het om jongeren gaat: wat is onze relevantie als 
gemeente, voor hen? Als ze niet op zondagmorgen in de 
kerk komen, hoe zijn we dan toch een gemeente voor 
jong en oud? Waar vinden we elkaar en welke boodschap 
hebben we voor jongeren?
De uitkomst van deze gesprekken wordt steeds in een 
eigen, nieuw hoofdstuk vervat. 
Met krachtige taal die niet in wensdenken of vage 
gedachten blijft hangen, maar hout snijdt en richting 
geeft voor de komende jaren. 
We hebben gemerkt dat deze gesprekken ons inspireren 
en verbinden. Een vergadering is op deze 
manier geen ‘moetje’, maar bindt samen. 

Voor wat betreft de zakelijke thema’s was er overigens 
ook genoeg te doen: de jaarrekeningen 
over 2022 van ZWO, de diaconie en het college van 
kerkrentmeesters zijn vastgesteld. Er is een 
helder uitkomst van het onderzoek naar het liturgisch 

centrum, u leest er elders in deze Rondom 
ook over. Er liggen mooie en ambitieuze plannen voor de 
verduurzaming van ‘de Eshof’. We spraken er onlangs 
ook nog eens over met de commissie Duurzaamheid uit 
de gemeente. 

Elders in deze Rondom leest u ook over de uitkomst van 
het onderzoek naar het liturgisch centrum, 
waarin ook genoemd wordt dat er een beamer 
opgenomen wordt in het plan. 
Dat besluit heeft de kerkenraad in mei ook genomen: 
we gaan stoppen met het printen van liturgieën en gaan 
over tot de aanschaf van een nieuwe, goede beamer.  De 
liturgie van de dienst wordt op de wand achter de 
liturgische tafel geprojecteerd en als gemeente kunnen 
we op die manier meelezen. De liturgie (en ook de 
Nieuwsbrief) worden nog wel naar de mailadressen thuis 
gestuurd, dus wie dat echt wil, kan thuis vooraf zelf een 
printje maken. 

We weten inmiddels, dat de introductie van de beamer in 
de dienst niet door iedereen met gejuich zal worden 
ontvangen. We begrijpen deze gevoelens, maar achten als 
kerkenraad de tijd nu rijp voor deze stap. De grote 
hoeveelheid papier en drukinkt die we nu elke week 
produceren en vervolgens weer vernietigen, vinden we 
niet meer bij ons Groene Kerkzijn passen. 
Naar verwachting wordt de beamer in het najaar in de 
kerkdiensten geïntroduceerd. 

Voor nu wens ik u een heel goede zonnige periode en 
graag tot ziens in ‘de Eshof’!

Warme groet,
Eunice van Zomeren 
voorzitter kerkenraad 
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In deze maand geniet Ellie van een welverdiende vakantie. 
Dat betekent dat er drie zondagen achter elkaar een 
gastpredikant in de Eshof aanwezig zal zijn. 
Op 4 juni ging JeanJacques Suurmond voor; op 11 juni zal 
dat Yolanda Voorhaar zijn en op 18 juni komt Rik Willemsen 
van Castricum naar Hoevelaken.

11 juni. 
Yolanda Voorhaar uit Ede is een 
bekend gezicht in de Eshof. Velen 
zullen haar nog kennen uit de periode 
dat zij ‘de Eshof’ als interim predikant 
ondersteunde in het jaar na het 
overlijden van Dirk Monshouwer. Zij 
was de partner van Meindert Dijkstra, 
ook een regelmatig gastvoorganger in 
de Eshof. Meindert overleed op 12 april 
2020. 
Na haar vertrek bij ‘de Eshof’ is Yolanda tot haar emeritaat in 
2017 verbonden geweest aan de PG te Arnhem. Het gemis van 
haar partner Meindert is groot maar ze heeft de draad van het 
voorgaan in kerkdiensten weer opgepakt, hoewel ze niet elke 
zondag meer voorgaat. Aan ‘de Eshof’ bewaart Yolanda 
goede herinneringen en dus komt ze graag naar Hoevelaken.

18 juni.
Op deze zondag gaat Rik Willemsen uit Castricum voor. De 
laatste keer dat Rik voorging in de Eshof was in 2021. Hij was 
toen een beroepbare predikant die op 
zoek was naar een mooie gemeente. 
Die gemeente heeft hij gevonden, 
want sinds ruim een jaar is Rik 
predikant van de Protestantse 
Gemeente te Castricum. 

In 2018 heeft Rik een gedeelte van 
zijn stage in ‘de Eshof’ 
doorgebracht. Onder de hoede van 
Ellie heeft hij toen kennis gemaakt met vele aspecten van het 
werk van een predikant in een gemeente. De kerkdienst die hij 
leidde op 13 januari 2019 vormde de afsluiting van zijn stage.  
Nu dus als ‘echte’ dominee weer terug.

Frits Harmsen.

 Zin om zinvol  bezig te zijn?

Er is nog altijd een vacature voor scriba van de kerkenraad. We zoeken iemand die ervaring heeft in bestuurlijke zaken, 
handig is met Excel en Word en snel kan schakelen. Het werk van een scriba speelt zich grotendeels achter de schermen 
af maar is zeer waardevol en belangrijk!

Het voordeel van dit type werk is, dat het gedaan kan worden op een tijdstip dat voor iemand zelf goed uitkomt. Er zijn 
relatief weinig vergaderingen, het meeste wordt afgestemd via de mail of whatsapp. En het is een fijne bezigheid die zinvol 
is!

Ben jij straks mijn fijne collega en sparringpartner? 

Je vormt samen met de predikant en mij als voorzitter het moderamen, het dagelijks bestuur. 

Ook dat gaat volledig digitaal en kan dus op door jou zelf gekozen momenten gedaan worden. Het belangrijkste is:  Je 
draagt bij aan de voortgang van onze gemeente, de sfeer is goed, we zijn een fijn en gezellig team.  Interesse? Kom eens 
praten of stuur even een berichtje. Ik kijk er naar uit om weer een fijne collega te hebben!

Warme groet,
Eunice van Someren

Gastpredikanten in  juni
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bleef het op de rekening staan.
Gelukkig is er deze periode wel al veel contact met Eliso en 
haar naaste medewerkster Liana geweest. Internet is er prima 
en via Teams zijn al heel wat gesprekken gevoerd. Hun 
telefoon staat altijd aan lijkt het. Antwoorden op appjes 
worden dag en nacht beantwoord. Het ZWO team had al zo’n 
goed gevoel bij dit project, dat er daarom besloten is om het  
geld versneld over te maken. Ook is alvast de toezegging 
gedaan om in 2023 en 2024 te blijven steunen.
Wanneer er al zoveel geld gestuurd is, wordt het hoog tijd om 
elkaar in levende lijve te ontmoeten en om op een fijne 
manier kennis te maken met dit stoere team.
En dat is dan meteen doel één van onze reis. Kennismaken 
met de lokale counterparts en natuurlijk een paar nachtjes 
logeren in Youth Centre.

YFC heeft zes tot acht projecten buiten Tbilisi. Eén ervan is 
Aghaiani. Dit project wordt geleid door Beso en Darina. In 
eerste instantie zou de jongerenreis naar dit project gaan om 
een sportveld aan te leggen. Maar de afgelopen tijd is het plan 
daar veranderd. Zij geven nu aan dat er eigenlijk meer 
behoefte is aan een daycare (soort buurthuis) voor jongeren. 
Het ZWO team vindt het nu belangrijk om hier eerst eens zelf 
heen te gaan. Te horen wat ze nu precies willen en te kijken 
wat er al is. Maar vooral ook kennis maken met de twee 
mensen die de kartrekkers van dit project zijn. Eigenlijk 
willen we ook nog een derde project van YFC bezoeken. Dan 
zien we meteen een stukje van de omgeving en leren we ook 
het verdere werk van YFC in Georgië kennen. Doel twee!

Doel drie komt voort uit de twee bovenstaande doelen. We 
gaan kijken of we samen met de lokale projectleiders een 
mooi plan kunnen maken voor de jongerenreis in 2024 en 
hopelijk ook voor de volwassenenreis in 2025.
We willen weten waar de groepen kunnen verblijven. Hoe het 
vervoer is geregeld. De veiligheid en de hygiëne op de 
projecten. 
De jongerenreis zal in principe in onze zomervakantieperiode 
plaatsvinden. Belangrijk is om te weten of de Georgische 
jongeren dan aanwezig zijn. Ook zij hebben een lange 
zomervakantie. We hoorden van twee maanden. Vaak moeten 
de ouders doorwerken en logeren kinderen bij familie in de 
bergen of op het platteland. Dit zijn zaken die we goed op 
elkaar moeten afstemmen. Want het belangrijkste doel van 
onze reizen is toch zeker de ontmoetingen tussen de jongeren. 
Te leren van elkaars leven. Een stukje cultuur meenemen. Het 
uitwisselen van gewoontes en gebruiken.
Een ervaring opdoen die je de rest van je leven niet meer 
vergeet. Een ervaring opdoen die je misschien zelfs wel voor 
een deel van je leven vormt.  

Op weg naar Georgië.

Maar wat gaan we daar nou eigenlijk doen?

Op 17 april hadden wij ZWO vergadering. En deze vraag heb 
ik naar Gerwin gestuurd. Na mijn “Georgië studie” van de 
afgelopen maanden, waar ik met veel plezier over allerlei 
leuke weetjes, interessante verhalen en de bijzondere 
geschiedenis heb beschreven, is dit eigenlijk het enige wat nu 
nog voor iedereen duidelijk moet zijn.
Al kwam ik toch nog een bijzondere “centen tip” tegen 
tijdens mijn voorbereiding. 
Check bij je bank of je pinpas op werelddekking moet. 
Hoezo? Georgië is toch Europa? Of vinden Georgiërs 
zichzelf Europeanen maar de banken niet? Rare tip, maar het 
verhaal wordt nog gekker. Toen ik dit ging onderzoeken bleek 
dat de ene Nederlandse bank (ING) Georgië Aziatisch vindt 
en met een ING pas kan je alleen pinnen als hij op 
werelddekking staat. Maar bij de ABN AMRO valt Georgië 
gewoon onder Europa en hoeft het weer niet. Ik zeg….voor 
de zekerheid alle passen op werelddekking, dan doen ze het 
in ieder geval en cashgeld mee voor als het nodig is.
Ook de wereldstekker nog even gecheckt. Volgens de ANWB 
heb je geen reisstekker nodig in Georgië. Maar die gaat toch 
wel mee en ook een multitool schroevendraaier. Want ik las 
in een ander verhaal dat de mooie gerenoveerde hotels in 
Tbilisi en aan de kust Europese stopkontakten hebben. Maar 
in de provincie kan je nog de ouderwetse vooroorlogse 
Russische stopkontakten tegen komen. Daar past helemaal 
niks op. Er werd uitgelegd hoe je met een schroevendraaier 
het stopkontakt kan ontmantelen en dan iets met draadjes 
moet doen….Mijn powerbank gaat toch ook maar mee!

Agendapunt Georgië; wat gaan we er doen?

Het eerste nieuws was dat er een hele blije Eliso in Tbilisi 
rondspringt. Als directeur Youth For Christ (YFC) Georgië 
heeft zij een grote wens kunnen vervullen. Het guesthouse in 
Tbilisi is aangekocht. De ZWO/Eshof heeft 25.000 euro 
overgemaakt. Dit is de helft van het bedrag.
De andere helft van dit bedrag is gedoneerd door Foundation 
for the Nations. Het hele plan is ietwat versneld afgehandeld. 
Het blijkt dat de Georgiërs toch wel behoorlijk last hebben 
van al die rijke Russen die met hun oliedollars de grens over 
gevlucht zijn. De prijzen van alles stijgt enorm. Huizen, 
bouwmaterialen, voedsel etc. wordt als maar duurder. Eliso 
gaf aan dat als de prijsstijgingen op deze voet doorgaan, zij 
het huis niet meer kan kopen van het toegezegde sponsorgeld. 
Dit geld is door de ZWO en de jongeren in 2021 en 2022 al 
opgehaald. Maar door corona kon er niet gereisd worden en 



9D  E    E  S  H  O  F

De middag begint met het bouwen van een onderkomen van 
karton, zeil, plastic en andere materialen die op het veld 
verzameld zijn. De kids kunnen hiermee hun eigen ‘huis’ 
bouwen om hier voor één nacht in te slapen. Een leuke 
activiteit waarin bouwen, creativiteit en samenwerken 
gevraagd worden van de deelnemers. Naast het bouwen en 
slapen besteden we ook aandacht aan bezinning en 
sponsoring. We hopen dat de verkenningsreis naar Georgië 
positief verloopt en dat een diaconaal jongerenproject in 2024 
door kan gaan. Deze groep gaat het begeleidersteam van 
Nacht Zonder Dak helpen.

Bezinningsactiviteit
Naast dat we aandacht besteden aan de jongerenreis naar 
Georgië, is er contact geweest met Bernadette van Dijk. Zij is 
straatpastor in Amersfoort en we willen kijken of zij haar 
medewerking kan verlenen door haar verhaal over de 
daklozen in Amersfoort met ons te delen en erover in gesprek 
te gaan.

Sponsoring voor Georgië
De opbrengst van de actie gaat naar het jongeren project 
Georgië. Het idee is dat de jongeren van de diaconale 
jongerenreis een ‘Summercamp’ organiseren en meemaken 
voor de jeugd die verbonden is met de Day Care Centre’s van 
Youth for Christ in Georgië. De kids kunnen dan één week 
per jaar met elkaar op vakantie. Een mooie gelegenheid voor 
persoonlijke interactie en sociale ontwikkeling. 

Al met al weer mooie plannen en we (Annika van Oosterom, 
Celine van den Heuvel, Marco Kruijsbergen, Irene van Vliet, 
Annemarie van der Meulen en Gerwin Duine) hopen op een 
mooie dag en een leuke activiteit. 

En dat laatste is mijn belangrijkste persoonlijke reden om nu 
voor de derde keer mee te gaan op verkenningsreis. Zelf heb 
ik op mijn 23ste een prachtige kans gekregen om samen met 
Wim bijna vier jaar in Uganda te wonen en te werken. Deze 
jaren zijn bepalend geweest voor de rest van mijn leven. Hoe 
ik nu denk en in het leven sta, heeft alles te maken met die 
ervaring. Niet altijd even leuk, maar deze levenslessen zijn 
onbetaalbaar en de vriendschappen levenslang.

Groetjes Mieke

Update ZWO

In  de  Pinksterdienst  van  28  mei  is  er  aandacht 
geweest voor de ‘verkenningsreis’ naar Georgië. We 
zijn  dankbaar  voor  dit  moment  in  de  dienst  en 
voelen ons gesteund om vanuit onze Eshof op pad te 
gaan. Mieke vertelt haar verdere voorbereidingen 
van onze reis en over de inhoud van de ‘verkenning’. 
We zijn onderweg van 10  tot  en met 17  juni. Via 
Facebook  willen  we  met  enkele  berichten  jullie 
deelgenoot maken van onze reis.
In deze Rondom ook meer info over Nacht Zonder 
Dak, welke de vorige keer al was aangekondigd. 

Nacht zonder Dak 2023

In het weekend van 9 en 10 september 2023 
organiseren we de derde editie van Nacht Zonder 
Dak. De activiteit voor jeugd van Hoevelaken van 
9 tot en met 13 jaar vindt plaats op het 
manifestatieveld van 13 uur ’s middags tot de 
volgende ochtend 9 uur. 
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Verslag  classicale 
vergadering  9 
mei

Op bezoek in Eerbeek
De classicale vergadering kwam op 9 mei bijeen in de 
Kruiskerk in Eerbeek. Na de opening door onze preses, 
Martin Morsink, vertelde Jan van Rheenen iets over de 
ontstaansgeschiedenis van de kerk en over de belangrijke rol 
van ds. P. Blaauw daarbij. Hij gaat uitgebreid in op de twee 
grote en de zes kleinere gebrandschilderde ramen, en op het 
gebrandschilderde kruis, alles ontworpen door de glazeniers
familie Nicolas. Mooi om te zien en een waardevol bezit. Bij 
de bouw van de kerk in 1930 was daar geen geld meer voor. 
50 jaar later is er alsnog geld verzameld om de ramen te laten 
maken naar het ontwerp van ds. Blaauw.

Liturgische beweging
Gerrit Bok geeft aansluitend informatie over de Liturgische 
beweging. De Kruiskerk is één van de eerste kerken die 
volgens de principes van deze beweging is gebouwd. Er stond 
al een kerk maar die voldeed niet aan deze principes. Ds. 
Blaauw die toen net in Eerbeek stond, heeft geld verzameld 
om een nieuwe kerk te bouwen op de plek van de oude kerk. 
Volgens de liturgische beweging met het een kruiskerk zijn 
met een lengteoriëntatie van west naar oost. Centraal op het 
podium staat de avondmaalstafel en aan beide zijden het 
doopvont en de lessenaar. Ambtsdragers en Zangers zitten aan 
weerszijden op het podium. De grote voorman van de 
liturgische beweging is dr. Gerardus van de Leeuw. Zijn grote 
opponent was dr. Oepke Noordmans. Noordmans vond dat de 
preekstoel centraal moet staan.  

Pioniersplek de Jakobsladder
Ds. Marti Koster, de plaatselijke predikant, vertelt over de 
pioniersplek de ‘Jakobsladder’. De pioniersplek bevindt zich 
op twee basisscholen in Eerbeek. De naam is ontleend aan het 
verhaal van Jakob waar een verbinding ontstaat tussen hemel 
en aarde. Jakob krijgt zicht op de hemel, op het licht van God 
dat over de aarde schijnt. Wij willen zo’n plek zijn, een plek, 
een moment, waar hemel en aarde elkaar raken (het dagelijks 
leven en Gods aanwezigheid in dat alles) en waar kinderen en 
ouders dat ook beleven.

Hoe is het ontstaan? Er kwamen nauwelijks kinderen (en 
ouders) meer in de kerk. Toch heeft Marti het vermoeden dat 
er een verlangen is naar de Bijbelse verhalen, naar geloof, 
maar dat de kerk een te hoge drempel is voor mensen of niet 
de juiste vorm/woorden kan vinden om hen te bereiken. Een 
verlangen om samen met anderen de liefde van God te zien 
stromen/in beweging te brengen. En als de kinderen niet naar 
de kerk komen, gaat de kerk naar de kinderen en dat is de 
school. 

Er wordt een afspraak gemaakt voor een pilot De 
Kliederkerk. De school stond ervoor open en de directeur en 
een leerkracht waren enthousiast. Er werd een team gevormd. 
De kliederkerk loopt goed met 30 – 40 kinderen en soms wel 
50. Er is dus wel een behoefte en dus wilden we verder. En 
daar is de pioniersplek uit ontstaan. Luisteren naar wat de 
behoefte is van de ouders. Een netwerk opbouwen binnen en 
buiten de school. 

De activiteiten in Eerbeek
We kregen nog meer te horen. Ouderling Ben Leemkuil en 
jeugdouderling Eveline der Nederlanden namen ons in een 
sneltreinvaart mee is alle activiteiten die er in en rond de kerk 
worden georganiseerd voor allerlei doelgroepen. Een 
bruisend verhaal over het wijkpastoraat, de FF anders 
vieringen, de vakantietas, koken bij ‘Kruispunt Arnhem’, de 
musical Judas en nog veel meer. 

En verder…
Het concept beleidsplan werd besproken. De goede dingen 
die we nu doen, blijven we doen. Voor de komende richten 
we ons op grijs en groen. In de classicale vergaderingen zal 
dit onderwerp van verschillende kanten belicht worden. 
Daarbij zullen ook mensen uitgenodigd worden die ons daar 
meer over kunnen vertellen hun ervaringen met ons willen 
delen.

Op verzoek van het classicaal college voor de visitatie 
Veluwe is Eunice van Zomeren uit Barneveld benoemd als 
visitator.
Het scribaat wisselt in de zomer omdat scriba Gerrit Bok dan 
aan het einde van zijn ambtstermijn is. Henny Dolstra
Muggen, nu 2e scriba, neemt het scribaat over tot Gerrit in 
januari weer in het ambt is bevestigd.
De jaarrekening over 2022 is vastgesteld. Het vermogen is 
toegenomen doordat de classicale reserves die in beheer 
waren bij de Diensteorganisatie zijn overgeheveld naar de 
classicale vergaderingen.
Diaken Ant van Donselaar uit Ede nam afscheid omdat de 
wijkgemeente waarbij zij in de kerkenraad zit per 1 
september wordt opgeheven. Zij krijgt als dank voor haar 
bijdrage aan het classicale werk een kaart en een kaars.
Kijk voor het hele verslag en de presentatie over de 
pioniersplek op de website: pknclassisveluwe.nl/verslagen. 
Dan zie je dat de website weer bij de tijd is.
Scriba Gerrit Bok eindigt met dankgebed.

Gerrit Bok, 
scriba classicale vergadering Veluwe
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5 jaar classicale vergadering  
Veluwe

Op 22 september komen we bij elkaar in de Grote kerk in 
Harderwijk. Deze bijeenkomst staat in het
teken van 5 jaar classicale vergadering Veluwe. Pastor 
Jolanda AantjesLubbersen uit Hall en
Voorstonden en ds. Arnolt Stijf, docent bij de CHE, zullen 
beiden vanuit de eigen invalshoek hierover
spreken. Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, leidt 
aansluitend het middaggebed. Daarna is
er ruimte om elkaar te ontmoeten in de omloop van de kerk. 
De bijeenkomst begint om 15.00 uur.
Kijk voor de uitgebreide uitnodiging op de website 
pknclassisveluwe.nl/agenda.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Nieuwe beheerder

Even voorstellen: ik ben Hans van Eck, 64 jaar,
 3 kinderen, gelukkig getrouwd met Wilma de Lange 
en opa van 3 kleinkinderen.

Ben geboren en getogen in 
Rotterdam. In een warm katholiek 
gezin. Als kind jaren misdienaar 
geweest. Heb 36 jaar in Rotterdam 
gewoond en ben toen met mijn gezin 
verhuisd naar Amersfoort om les te 
gaan geven op de VMBOafdeling 
van het Guido de Bres. Wilma heb ik 
leren kennen in 2001; we zijn op 14 
februari 2002 getrouwd. 

Vanuit Amersfoort zijn we in 2005 verhuisd naar 
Musselkanaal (ZO Groningen). We hebben daar een 
voormalige Baptisten Kerk omgebouwd tot 
groepsaccommodatie met 60 bedden. In de weekenden 
verhuurden we het pand aan verschillende groepen, m.n. 
families, muziekgezelschappen en koren. De kerkzaal  met 
een uitstekende akoestiek  diende meestentijds als 
repetitieruimte, soms als trouwlocatie of feestruimte. 
Als initiatiefnemers en coördinatoren van een inloophuis 
voor mensen met kanker en hun naasten, faciliteerden we 10 
jaar lang ruimte op de dinsdagen en woensdagen. In 2018 
hebben we het stokje daarvan overgedragen, waarmee het uit 
ons pand verdween.
Zelf woonden we op en onder het balkon van de kerkzaal, 
waarvan we onze eigen woonruimte hadden gemaakt.

Verder gaf ik al die jaren les op het Ubbo Emmius College in 
Stadskanaal. 
En waren we actief in de PKN Stadskanaal. In 2013 zijn we 
met 30 jongeren vandaar naar Ghana geweest met World 
Servants. Echt een project van verbinding!

In 2020 veranderde er veel. Door de coronamaatregelen 
stopte de verhuur. We hebben het pand verkocht in 2021 en 
zijn als pensionado’s naar Hoevelaken gekomen, waar we – 
na verbouwing  de helft van Wilma’s ouderlijk huis aan de 
Oosterdorpsstraat in Hoevelaken bewonen.

We voelen ons thuis in de Eshof. Hebben afgelopen seizoen 
genoten van deelname aan de musical Kaïn.

Heb je nog vragen, schiet mij gerust aan.
Warme groet,

Hans van Eck

Nieuwe contactpersoon wijk 4

Afgelopen 15e mei heeft Ellen Hofman (r) haar 
bezigheden als contactpersoon overgedragen aan Inge
Meijnderts (l). Dat betekent dat er na een flink aantal 
jaren een nieuw gezicht is gekomen binnen
wijkteam 4. Naast Inge Meijnderts bestaat dit wijkteam 
verder uit Kees van Rietschoten en Inge Pie.

Ellen heeft met plezier het werk als contactpersoon 
verricht en draagt het met veel vertrouwen over
aan Inge. Wijkteam 4 is heel blij dat Inge zich 
beschikbaar heeft gesteld om contactpersoon te
worden. Daarnaast heeft Inge ook de taak van 
coördinator op zich genomen.

We wensen Inge vanaf deze plek veel succes in 
wijkteam 4.
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de Eshofgemeente te 
Hoevelaken zoekt  een cantor 
(m/v)

gemeente
‘De Eshof’ in Hoevelaken is een open en gastvrije 
gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar 
overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. ‘De 
Eshof’ wil recht doen aan de pluriformiteit van de 
gemeente en heeft geen behoefte slechts één christelijke 
weg aan te wijzen. Het menselijk omgaan met elkaar in en 
buiten de gemeente vinden de mensen van ‘de Eshof’ 
belangrijk. De gemeente ziet zich als een gemeenschap 
die helpt om een betere wereld op te bouwen.

de kerkmuzikale praktijk van ‘de Eshof’
De Eshofgemeente hecht aan een goed verzorgde, 
aansprekende liturgie. Muziek is daarbij een onmisbaar 
onderdeel, muziek en liederen kunnen het geloof op 
wonderlijke wijze bij het hart van mensen brengen. 
Samen een lied zingen betekent een gezamenlijke reis 
maken, waarbij achtergronden en overtuigingen 
zingenderwijs als het ware één worden. Dat vraagt onder 
andere een liturgie waarin sprake is van interactie tussen 
voorganger, organist, cantorij en gemeente. Organist en 
cantor hebben een belangrijke inbreng in het voorbereiden 
van vieringen.
We zoeken naar eigentijdse vormen van vieringen en 
putten uit het nieuwe liedboek en diverse andere 
liedbundels en dienstboeken. Het gebruik van 
opwekkingsliederen is beperkt. 
Er staat in het liturgisch centrum een Van Vulpen orgel 
met twee klavieren en vrij Pedaal. Daarnaast wordt de 
piano steeds vaker ingezet als uitvoerend of begeleidend 
instrument, soms samen met andere instrumenten.

cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen 
en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand 
mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke 
woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt 
van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk 
primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen; 
daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting 
van de cantorijleden. Vier ochtenddiensten in het jaar zijn 
oecumenisch, dan wordt er samen gezongen met het Rooms
Katholieke Pauluskoor. 

rol / taken cantor
•  voorbereiden en leiden van de repetities,
•  begeleiden op de piano (zo mogelijk) van de cantorij  
  tijdens de repetities,
•  directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten
   waarin de cantorij zingt,

•  in overleg: deelname aan het liturgisch werkoverleg, 
   dit vindt plaats voor de diensten waaraan de cantorij
   medewerking verleent. In het liturgisch werkoverleg 
   hebben de organist, de cantor, de predikant en twee
   cantorijleden zitting. Het doel van het overleg is om de
   kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige en
   aansprekende liturgie in stand te houden. Uiteindelijk 
   is de predikant verantwoordelijk voor de liturgie. 
•  het zangniveau van de cantorij te allen tijde proberen 
   te verhogen.

gewenste eigenschappen van de cantor
•  ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek, indien
   nodig de bereidheid om zich verder te verdiepen en te
   bekwamen,  
•  plezier in het enthousiasmeren van cantorij en
   gemeente,
•  plezierig kunnen samenwerken met voorgangers 
   en musici,
• openstaan voor de liturgie die in De Eshof wordt
   gebruikt.

vergoeding
Professionele vrijwilligers zijn (niet)gemeenteleden die 
hun specialistische kennis en vaardigheden structureel ten 
dienste stellen van ‘de Eshof’. Onder deze categorie 
worden o.a. de kerkmusici (organisten en cantor) 
gerekend. De professionele vrijwilligers hebben een 
specifieke opleiding voor hun taak of functie. Zij kunnen 
een passende vergoeding ontvangen voor hun 
werkzaamheden.

inlichtingen en reacties
Voor verdere inlichtingen kunt u desgewenst contact 
opnemen met Evert Veldhuizen, voorzitter van het 
cantorijbestuur
Aan hem kunt u ook uw interesse in de vacature kenbaar 
maken door uw brief en cv op te sturen. De reactietermijn 
sluit op 16 juni 2023.

Evert Veldhuizen 
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Van harte aanbevolen door het 
college van kerkrentmeesters:  
De 2e collectes voor de 
komende weken 

Op 4 juni: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit leden 
van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofs
gemeenschap.  Dankzij uw bijdrage is het 
mogelijk om jaarlijks een programma 
aan te bieden van gespreksgroepen en 
themaavonden.

Op 11 juni: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de 
opdracht hebben, in navolging van 
Christus, God en elkaar lief te hebben. 
Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder 
met zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor 
een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan 
de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de 
vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van 
de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard 
worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd.

Op 18 juni: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw 
en dat willen we samen graag zo 
houden. De kosten worden flink in 
de hand gehouden door veel 
vrijwilligerswerk. (Groot) 
onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel 
komende jaren een mooi en veilig Gods huis hebben waar we 
elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene 
kerk” voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte 
steunt!

Op 2 juli: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons 
kerkzijn. Voor de begeleiding van de 
gemeentezang maakt de gemeente 
gebruik van de inzet van organisten/
pianisten. Het liturgisch werkoverleg 
houdt de kwaliteit en de continuïteit van 
een zorgvuldige liturgie in stand. Het 
overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding 
van diensten maar richt zich ook op het volgen van 
ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie en 
de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer 
welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.

José van Dasselaar
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Werkgroep ‘Geloof en dementie’ 
belegt bijeenkomst op 19 
september 2023

De eind vorig jaar vanuit het Overleg Orgaan Kerken (OOK) 
gestarte werkgroep ‘Geloof en dementie’ organiseert op 
dinsdagavond 19 september 2023 een bijeenkomst met als 
spreker mevrouw Rita Buijs. Zij is geestelijk verzorger in de 
ouderenzorg en zal spreken over vragen die spelen op het 
snijvlak van geloof en dementie. Er is gelegenheid om vragen 
te stellen en om met elkaar over dit onderwerp te spreken.
Na overleg met het Alzheimercafé en Dementievriendelijk 
Nijkerk is gekozen voor een datum in de week van de 
dementie, wat dus resulteerde in dinsdag 19 september 2023. 
In eerste instantie is de avond bedoeld voor ambtsdragers, 
pastoraal werkers en mantelzorgers die in de kerkelijke 
gemeente met geloof en dementie te maken hebben. 
Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte 
welkom. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden 
in De Schakel in Nijkerk. Het doel van de avond is ook om te 
inventariseren welke behoeften er leven op het terrein van 
geloof en dementie en of we daar met elkaar een invulling aan 
kunnen geven. 
Nadere informatie en uitnodiging volgen nog, maar voor nu 
is het alvast een ‘save the date’ voor dinsdagavond 19 
september 2023. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Nelly SmitsWisgerhof

              
              Bedankje

Even een klein berichtje.

Ik was blij verrast door de mooie kaart van de Eshof 
gemeente.

Hartelijk dank voor de berichtjes en lieve wensen.

Groeten Gerrie Hummel
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2 juli
Voedselbank
Armoede. Het is niet alleen iets van 
ver weg. Ook in Nijkerk wordt al 
vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking gesteld aan 
degenen  die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 
vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 
pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in 
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er 
kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en 
donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor 
een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie 
van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk 
van giften. Die hebben zij nodig om de huur, gas/water/
elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de 
bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen 
betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast 
hartelijk dank!

9 juli
Stichting hulpdienst Hoevelaken
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
is een vrijwilligersorganisatie die in 
1985 is ontstaan uit een initiatief van 
kerkelijke en maatschappelijke 
instanties. Zij biedt hulp en zorg aan 
de inwoners van Hoevelaken. Kunt u 
door ziekte, een handicap, De 
Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een 
initiatief van kerkelijke leeftijd of andere omstandigheden 
geen beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de 
vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden dan 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. 
Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt 
enorm gewaardeerd.

Van  harte 

aanbevolen door de 

diaconie:  de eerste 

collectes in juni

11 juni
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die 
wij steunen en waarvoor vaak een 
collecte bestemd is heeft de diaconie van 
de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij 
gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op 
weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is 
mensen de weg wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig 
mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig 
financiële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk 
eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. 
Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze 
steun heel hard nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt 
enorm gewaardeerd!

18 juni
Straatpastoraat Amersfoort
Deze stichting heeft een straatpastor 
in dienst die vorm en inhoud geeft aan 
de geestelijke zorg voor mensen die 
op straat leven en die in de opvang verblijven. Daarmee 
vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was 
voorzien in het pakket aan hulpverlening. De straatpastor 
respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke 
achtergrond van een ieder die zij ontmoet. Daarachter schuilt 
het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met 
respect tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer welkom.

25 juni
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties 
die wij steunen en waarvoor vaak een 
collecte bestemd is heeft de diaconie 
van de Eshof ook uw steun hard nodig. 
Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in 
financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van 
deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, te begeleiden 
naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij 
en zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het 
mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te 
geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die 
deze steun heel hard nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel 
wordt enorm gewaardeerd!
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De Eshoftuin  

Voorjaar 2023 

Lange tijd is het te nat en te koud geweest. Spitten en 
voorbereiden in een met sneeuw bedekte tuin. Gelukkig is het 
weer nu beter, de zon schijnt en de temperatuur gaat omhoog.

 Alles begint nu echt te groeien in de 
tuin, wel is alles een stuk later dan 
voorgaande jaren. Het enthousiasme 
van de tuingroep is er niet minder om 
en we hopen dan ook dat we over een 
paar weken de eerste groenten kunnen 
oogsten. U bent dan weer van harte 
welkom om groenten/bloemen te 
komen halen. Uiteraard bent u nu ook 

van harte welkom om een kijkje te nemen, een praatje te 
maken en te helpen met wieden. 

Het wieden kost veel tijd en dus ook 
menskracht, heeft u de gelegenheid om 
een ochtend mee te helpen met wieden, 
dan zien we u graag! 
We zijn er op zaterdag – en 
woensdagochtend 
vanaf 09.30 uur tot 12.00 uur. 

Elke zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van 
harte welkom. 
Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: 

Prot. Gemeente de Eshof, 
IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 
o.v.v. donatie Eshoftuin. 

In memoriam Cees Sonneveld.

Op Hemelvaartsdag overleed op 88 jarige leeftijd Cees 
Sonneveld. Afgelopen jaren publiceerde de Rondom 
artikelen van hem die eerder een plaats vonden als 
hoofdartikel in het Kompas, het wekelijkse kerkblad 
van de Kruiskerk in Nijkerk.
Cees Sonneveld was als wetenschapper en denker 
bijzonder betrokken bij  het geloof en het  reilen en 
zeilen van de kerk in de 21e eeuw.
 
Recentelijk schreef hij een overweging over Schepping 
en Evolutie, een lezenswaardig  stuk in aanvang be
stemd voor scholen om daarover op meer  eigentijdse 
wijze kennis van te nemen. Hierover  is al veel gepu
bliceerd maar Cees geeft vanuit zijn wetenschappelijk 
inzicht en geloofsbeleving daarop zijn visie. Vlak voor 
zijn overlijden kon hij met hulp, hij was praktisch 
blind, daaraan de laatste hand leggen.

Met dankbaarheid wil de redactie van de Rondom hem 
gedenken voor zijn bijdragen aan ons kerkblad.

Hij schreef onderstaand gedicht, het enige wat van hem 
op poëtisch vlak bekend is. Wellicht is in hem ook een 
dichter verloren gegaan.

       Ik houd van bloemen bloeiend tussen kale rotsen,
      Van helmgras buigend in het stormend zilte zand
      Van bomen die verwaaid en glad geschoren
      Door zeewind, groeien aan de luwtekant
      Van mensen die doorgroefd van lijden
      Het karkas van hun ziel zien uitgebeeld
      Als takken kaal, hoog in de winterlucht.

      Van mensen houd ik die toch weten
       Dat uit kromgegroeide afgeknotte stronken
      Gekoesterd door de voorjaarszon
      Knoppen ontworstelen en takken reiken
      Hoog naar een hemel, onvermoed
       Elke verbeelding voorbij 

                         Sta ik dan hier?
                        Ontwrongen aan de rotsen?
                        De stormen?
                        De Zee?

Ad Ritmeester
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Hieronder nog een keer een artikel van Cees Sonneveld.

Levenseinde

Het is geen nieuws als ik bij deze titel de zin laat volgen dat 
we in ons leven in ieder geval één zekerheid hebben en wel 
dat ons leven eens zal eindigen. Eigenlijk worden we daar 
bijna iedere zondag ook mee geconfronteerd als één of 
meer namen van overleden gemeenteleden worden 
voorgelezen in de kerk. Toch vinden veel mensen het 
moeilijk met elkaar over het levenseinde te spreken. Vooral 
als het gaat over een bewust gekozen levenseinde. Als het 
daarover gaat schuiven velen een gesprek liever een beetje 
van zich af onder het motto dat God ons leven bepaald en 
dat we als mens daar niet op in mogen grijpen. Als de 
gedachtenvorming eenmaal zover is wordt nogal eens het 
woord moord ingevuld voor euthanasie. Ingrijpen op het 
leven doen we echter ook heel duidelijk door het leven te 
verlengen, zoals door betere leefomstandigheden en 
medische zorg. Zaken die heel duidelijk ons leven 
verlengen. Daar hebben we veel minder moeite mee dan 
met levensverkorting. Maar in beide gevallen grijpen we 
toch in op de lengte van ons leven. Die constatering vraagt 
om serieuze overwegingen bij wetgeving die daarover in 
ontwikkeling is.

Het onderwerp wordt binnenkort weer belangrijk, want er 
ligt een nieuw wetsontwerp klaar voor behandeling bij de 
Tweede Kamer, voor wetgeving  op dat gebied. Het meest 
bekende onderwerp daarin is levensbeëindiging bij 
voltooid leven. In de huidige wetgeving wordt 
levensbeëindiging uitsluitend geregeld bij uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden. Nu echter komt er een andere reden bij 
voor  levensbeëindiging en wel voor mensen die vinden dat 
hun leven voltooid is en daarom willen dat hun leven wordt 
beëindigd. Zij hebben het gevoel dat geen taak meer wacht 
en zeggen autonoom en vrij te zijn en willen daarom het 
recht hebben zelf over hun leven te beschikken. Ook 
jongeren zijn soms die mening toegedaan. “Ik heb daarvoor 
geen overheid met wetgeving nodig” zo zeggen zij vaak.
Een ander punt dat aandacht verdient is de relatief hoge 
zelfdoding onder psychiatrische patiënten. De vaak 
instabiele toestand van deze patiënten maakt het voor 
behandelaars moeilijk de reële psychische toestand goed in 
te schatten. Zo kan het gebeuren dat een patiënt jarenlang in 
depressieve toestand verward en met een doodswens blijft 
rondlopen, zonder reëel uitzicht op genezing. Als een 
patiënt in uiterste nood zelf ingrijpt op zijn of haar leven is 
het verdriet voor de achterblijvenden dubbel groot.

Toch zijn er zeker punten voor nadere overwegingen te 
noemen bij de commentaren die geleverd worden. Je kunt 
voor een voltooid leven je afvragen wat dat is, zeker als 
jongere mensen dit als motief naar voren brengen. Voor 

mensen op hoge leeftijd is het misschien begrijpelijk als 
ziekte en gebrek een rol gaan spelen. Maar bij jongeren zal 
er meestal iets anders aan de hand zijn, zoals 
eenzaamheiden en het missen van een doel in het leven, wat 
bij voortduring al snel een gevoel  van uitzichtloosheid 
veroorzaakt.
Toch zeggen veel mensen dat ze autonoom en vrij willen 
beschikken over de mogelijkheid hun leven te beëindigen. 
Zelf kunnen bepalen wat ze met hun leven doen en 
wanneer  ze er eventueel een einde aan willen maken. 
Mensen zijn echter vaak niet zo autonoom als ze denken, 
want ieder mens leeft samen met anderen in allerlei  
levensverbanden, bijvoorbeeld in gezinsverband als vader, 
moeder, broers en zussen, in sociale verbanden met 
vrienden en vriendinnen of in werkverbanden met 
collega’s, leidinggevenden en werknemers. Een ingreep op 
het leven van één heeft vaak duidelijke en grote invloed op 
het leven van de achterblijvenden. Hoe nauwer de 
relatieband is des te groter het effect kan zijn. Denk maar 
eens aan het gezinsverband als één van de ouders of van de 
kinderen wegvallen. Het is zo gauw gezegd: “Ik voel mij 
autonoom”, maar in de samenlevingsverbanden kunnen 
verliezen jaren lang een pijnlijk spoor achterlaten bij de 
anderen.
In gevallen van ernstig lijden wordt veel verwezen naar 
palliatieve zorg – dus met pijnstillende middelen – om het 
lijden naar het levenseinde te verzachten. Dit voldoet niet in 
alle gevallen en dat dan kan worden ingegrepen door het 
leven te beëindigen, kan een verlossing betekenen. Artsen 
en geestelijk verzorgers kunnen, als er een goede 
vertrouwensband is, adviseur  en begeleider zijn. De patiënt 
met de familie zijn echter de eerst aangewezenen om te 
beslissen, als de patiënt dat zelf niet meer kan is dat de 
naaste familie, als de verhoudingen goed zijn. Het is juist 
dan zo belangrijk als er tijdig eerder over gesproken is 
tussen patiënt en meest betrokkenen. Het resultaat van zo’n 
gesprek kan in een paar simpele en duidelijke woorden 
worden opgeschreven. Het heeft geen enkele juridische 
waarde, maar het is voor nabestaanden zo waardevol te 
weten dat ze in overeenstemming met de wil van de patiënt 
gehandeld hebben.

Natuurlijk het blijven moeilijke zaken, waarvan de uitersten 
bizar aandoen. Die zijn momenteel namelijk: jarenlang op 
bed liggen aan een hartlong machine en wat daar verder bij 
nodig is en een spoed bestelling plaatsen via internet voor 
een geschikt middel en dan wachten op de pakket 
bezorging. Als gemeente van Jezus Christus zijn er andere 
antwoorden. Toch….?

Cees Sonneveld
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Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van 
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die kennis 
wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De Rondom 
voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata
Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus  is 
dinsdag 27 juni 2023
Inleverdatum voor het septembernummer  is 
dinsdag 29 augustus 2023

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

       t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25, voor de gedrukte Rondom 
(optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief
Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking 
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die 
week.
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Collecteoverzicht april 2023

Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
242023 St. Moederzorg  257,17 Doop en Paaskaarsen 197,55
Vespers Hospice Nijkerk 127,15
742023 St. Hulpdienst Hoevelaken 97,85 Muziek & Liturgie 77,10
842023 Eigen diaconie 171,65 Eredienst 138,55
942023 St. Moederzorg  296,35 Kinderdienst 217,80
1642023 Straatpastoraat 205,10 Pastoraat 139,75
2342023 Eigen diaconie 209,80 BRIES 152,75
3042023 Nijkerks Diaconaal Beraad 200,55 Eredienst 181,60

Totaal 1565,62 Totaal  1105,10

Collectebeheerder José van Dasselaar
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