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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

zondag 07 mei
zondag 14 mei
donderdag 18 mei
zondag 21 mei
zondag 28 mei
zondag 04 juni

zondag 11 juni

Agenda

woensdag 10 mei
maandag 15 mei
woensdag 17 mei

donderdag 18 mei

woensdag 24 mei
woensdag 31 mei
maandag 05 juni

woensdag 07 juni

donderdag 08 juni

DE ESHOF

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

Pauluscentrum

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

13:30 uur

19:30 uur

19:30 uur

08:15 uur
09:30 uur

13:30 uur

20:00 uur

09:30 uur

13:30 uur

14:30 uur

Arwin van Wilgenburg
Collecten: Kerkinactie: ZWO en Onderhoud gebouw

ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

ds. Ellie Boot + ?/Hemelvaartsdag
Eunice van Zomeren
Collecten: Voedselbank en Jeugd- en Jongerenwerk

ds. Ellie Boot / Pinksteren
Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

Dr. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

ds. Yolanda Voorhaar, Ede
Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Inloopmiddag
Wijkteam 4
Grote Kerkenraad

Start 'dauwtrappen' vanaf Pauluscentrum
Koffie voorafgaand aan het morgengebed

Inloopmiddag

College van kerkrentmeesters
Wijkteam 2

Inloopmiddag

Wijkteam 8




Kerkdienst en liturgie

Hemelvaartsdag — donderdag 18 mei

Wie gaat er op Hemelvaartsdag mee dauwtrappen...?
Nou ja, echt dauwtrappen is het niet: we vertrekken pas
om &.15 uur vanaf het Pauluscentrum en wandelen een
klein rondje. We willen graag ook iedereen die niet zo
snel ter been is de gelegenheid geven om mee te gaan.
Misschien zijn we dan wel ruim voor 9.30 uur weer terug
in het Pauluscentrum, maar dat geeft niet, hebben we
extra tijd om koffie te drinken en wat lekkers te eten.
Ook wie niet mee kan of wil wandelen is van harte bij de
koffie uitgenodigd.

Om 10 uur zullen we in een kring in de kerkzaal
plaatsnemen voor een morgengebed. We zingen enkele
mooie liederen. En we denken na over het thema
‘verlangen’. Tegen 11 uur besluiten we de viering met
het lied ‘Ga met God en hij zal met je zijn’.

Van harte welkom!

Namens de voorbereidingsgroep:
Lies Traa, Anny Smink, Jan Vogel, Ellie Boot
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Pinksteren —zondag 28 mei

Pinksteren — een van de leukste feesten die er zijn.
Waarvan nog niet alles is dichtgetimmerd met vaste
tradities, want veel mensen hebben geen idee wat we
vieren. Dat oorspronkelijk een oogstfeest was, sowieso
een tijd vol vurigheid en passie, want op de dorsvloer
ontstonden heel wat romances — denk maar aan Ruth en
Boaz. Dat in een tijd valt vol bloemen en groen en nieuw
leven dat ontstaat en groeit.

In de Eshof zwaaien we met Pinksteren de
verkennersgroep uit, die van 10 tot 17 juni in Georgié
contacten gaat leggen en voorbereidingen treffen voor het
diaconale jongerenproject van 2024. Mieke van Vliet
schrijft hier elders in het kerkblad een stuk over. Een deel
van de groep zal in de viering aanwezig zijn. Vijf
verkenners zullen op reis gaan: Laura Schep, Wim en
Mieke van Vliet, Annika Oosterom en Gerwin Duine. Het
Pinksterverhaal is het verhaal dat vertelt hoe de persoon
van Jezus verder de wereld in wordt gedragen. Het
verhaal van de ‘zending’. Hoe doe je dat, wat is dan
belangrijk, waar ben je mee bezig op zo’n zending? Bij
uitstek vragen die passen bij een diaconaal project!
Tijdens de reis zal de groep kennismaken met het land,
zijn inwoners en verdere bijzonderheden. De klemtoon
ligt op het ontmoeten en beter leren kennen van de
mensen van Youth for Christ Georgié. In het bijzonder
Eliso en Liana: zij runnen Y{C Georgi€. En Beso en
Darina: zij runnen een Day-Care-Center (DCC) in
Aghaiani. Wie zijn zij? En wat beweegt hen? Waarom is
zo'n DCC volgens hen belangrijk? Hoe kunnen er goede
verbindingen worden gelegd met ons als Eshofgemeente?
Zal het mogelijk zijn in 2024 een diaconaal
jongerenproject in Aghaiani vorm te geven? Wanneer,
met hoeveel jongeren, welke accommodatie is
beschikbaar, hoe zorgen we voor eten, vervoer,
gezondheid en veiligheid?

Voor de verkenners is er dus genoeg te onderzoeken in
Georgié. Als Eshofgemeente geven we hen graag onze
zegen mee en bidden we hen Gods zegen toe.

Er zal waarschijnlijk een kleine zanggroep aan de
Pinksterdienst meewerken, grotendeels bestaande uit
cantorijleden en aangevuld met enkele anderen, onder
leiding van Jean-Pierre Gendrault. Annemieke
Huurdeman zal fluit spelen en Rudi Coppoolse begeleidt
de zang op het orgel.

Ellie Boot

De erfenis van Huub Oosterhuis
01-11-1933 — 09-04-2023

Hij overleed op eerste Paasdag — een passender dag voor hem
om te sterven is eigenlijk niet denkbaar.

Zijn hele werkzame leven lang stond in het teken van
liturgievernieuwing. Hij schreef woorden die veel mensen
raken. Daarbij bleef hij heel dicht bij de Bijbel: als Jezuiet en
priester had hij een enorme kennis van de Schrift.

Huub Oosterhuis schreef meer dan 700 gebeden en
gedichten. Daarnaast zijn er van zijn hand verschillende
boeken verschenen met preken, beschouwingen, brieven en
andere teksten.

Toen ik een jaar of vijftien was, kreeg ik van mijn vader een
bundel met gedichten van Oosterhuis. Ik had op die leeftijd
helemaal niets met gedichten. En zeker niet met gedichten die
over geloven en God gaan. Het boekje heeft heel lang in mijn
kast gestaan. Waar het nu is, weet ik niet; hopelijk is het bij
iemand terecht gekomen die het mooi vindt.
Ik ben Oosterhuis pas een stuk later gaan waarderen. Eerst via
de muziek: de prachtige melodieén en pianobegeleidingen
van Antoine Oomen. Dat was toen ik in Amsterdam studeerde
en wel eens naar de Ekklesia ging. Een groot voordeel van de
Ekklesia was, dat de vieringen pas om 12 uur begonnen. Er
kwamen dan ook heel wat studenten. Hier hoorde ik de eerste
A y W™ liederen van Huub

. Oosterhuis.
Sindsdien weet ik niet
anders dan dat de liederen
van Oosterhuis een rol
speelden in de kerkdiensten
waar ik kwam — of het nu
rooms-katholieke waren of
protestantse. Dat maakte
niets uit. De liederen van Oosterhuis werden overal
gezongen. En waren overal verbindend, vernieuwend en
inspirerend.
En dat zijn ze nog steeds.

De eerste gedichten die ik las waarin Jezus en God met ‘je’ en
‘j1;” werden aangesproken, waren van Oosterhuis. Ik moest er
erg aan wennen. Het klonk oneerbiedig. Maar daardoor
kwamen Jezus en God wel heel dichtbij. Later ontdekte ik dat
veel mystici een nogal familiaire omgang met God hebben.
En ook in Italié, waar ik een tijdje heb gewoond en gewerkt,
wordt God getutoyeerd. Net als in Duitsland trouwens, waar
het aanspreken van de ander met ‘u’ veel gebruikelijker is dan
bij ons. Ook daar is God altijd ‘je’ en ‘jij’. God komt dichtbij.
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In een gedicht:
1k kan mijn mond niet houden tegen jou.
Vol en onrustig is mijn hart in mij.
Wie ben jij dat ik jou belangrijk vind,
dat ik je ogen zoek, mij toets aan jou?

Draai toch je ogen van hem af, denk ik.
Maar kan het niet. Nooit heb ik niets met jou.

Nooit heb ik niets met jou — het is een typische Oosterhuis-
zin. Net als ‘geloven — dat is zien, soms even’. Dit is zo ver als
zijn geloofsbelijdenis gaat. Stelliger wordt hij niet. Ik herken
er de motivatie in waarmee ik belijdenis deed, toen ik 28 was.
Dat deed ik niet omdat ik zo vast in God geloofde. Dat deed
ik meer omdat er ergens een besef in mij was: hij laat mij niet
los. Ik blijf puzzelen en me afvragen hoe het toch zit allemaal.
En omdat het me ontroerde dat er zomaar op zondagmorgen
zo’n veertig mensen bij elkaar gingen zitten in die kerk die
doordeweeks een kantoortuin was, om daar samen te zingen.
Onder andere liederen van Huub Oosterhuis.

Er zijn gedichten waarbij je denkt: het klinkt mooi, maar wat
bedoelt hij toch...? Als je er je tanden in zet, zou je een
speurtocht kunnen maken naar de betekenis van de woorden.
Zoals het gedicht ‘ander, ouder’. Een klein stukje eruit:

Ander; ouder, iemand in ons verborgen:
plotseling oplaaiend vuur van visioenen,
aanschijn der aarde vernieuwend.

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare

die ons weten doet wat wij niet weten,

wat onmogelijk is bij mensen en goden.
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,
in onze handen klemmen wij wichelroeden,
spiegels en zwaarden. (...)

Maar er zijn ook gedichten die krachtig zijn in hun eenvoud.
Gedichten van weinig woorden, maar helder en to the point.
Zoals het gedicht ‘Aan de mens’:

Boom je stam was koud en bloot
in de winter leek je dood.

Komt de zomer vuur en viam
bloeien rozen aan je stam.

Mens wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houd:t.
Zonder liefde viam en vuur

is je leven kort van duur.

Zonder lachen licht en lied
zonder liefde gaat het niet.
Mensen leef toch en godweet
vind je liefde wij de vieet.

Van deze drie gedichten is alleen ‘Tk kan mijn mond niet
houden’ nog niet op muziek gezet — althans, zover ik kan
nagaan via de website liturgievernieuwing.nl. En zo zijn er
veel meer. Een schat aan teksten die ons nog altijd kunnen
inspireren en herkenning kunnen bieden; die woorden geven
aan wat onzegbaar is — zelfs al zijn sommige meer dan 50 jaar
oud.

Geloof, hoop en liefde kunnen ook buiten de zondagse
eredienst beleefd en geleefd worden. En in
huiskamerbijeenkomsten, gesprekskringen en andere
ontmoetingen kunnen we de geloofsverhalen voor onszelf en
elkaar levend houden. Maar als er iets is waarom ik van harte
hoop dat de kerken in Nederland, de protestantse en de rooms-
katholicke, nooit allemaal definitief hun deuren zullen sluiten,
dan is dat de muziek en het samen zingen, begeleid door orgel
en piano. En daarin hebben de liederen van Oosterhuis een
heel belangrijk aandeel.

Ellie Boot

Rommelmarkt (vervolg).

In de Rondom van april heeft een oproep gestaan
voor mensen die het leuk vinden en zich willen
inzetten om de rommelmarkt van ‘de Eshof” weer
nieuw leven in te blazen. Gerwin Duine heeft hierop
gereageerd en ook Ruud Stitselaar wil (weer)
meedoen.

Echter, om een rommelmarkt succesvol te
organiseren is een kernteam van minimaal 5 personen
(m/vr) noodzakelijk.

Dus, wie komen Gerwin en Ruud helpen
met deze leuke klus!

Belangstellenden kunnen zich melden bij Frits
Harmsen.
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Op weg naar Georgié.
Fantastische verhalen en standplaats Tbilisi.

Tussen de bedrijven door verdiep ik me meer in Georgi€ en
krijg ik er steeds meer zin in om te gaan.

Ik lees prachtige verhalen en omstreden historische sagen.
Georgié is na Armenié het tweede land ter wereld dat
overgaat tot het Christendom. Daar hangt een wonderlijk
verhaal aan vast.

De bekering tot christendom van het hele
volk vindt plaats door een meisje, Nino.
Zij is gevlucht voor de christenvervolging
uit, wat nu, Turkije heet. Op een gegeven
moment komt ze aan in Mtscheka, dat
toen (ongeveer 337 A.D.), de hoofdstad
was. Onderweg geneest zij zo her en der
wat zieken en evangeliseert ook een
beetje. Tot ze in Mtscheka een heel ziek
kind geneest en koning Mirian 3e en Koningin Nana van dit
wonder horen. Diep onder de indruk laten zij zich door haar
bekeren en erna bekeert Nino het hele volk. ledereen wordt
gedoopt in de rivier de Aragvi.

Mijn fantasie gaat met me aan de haal.

Ik zoek een plaatje van de heilige Nino. Ik verwacht een
potige tante maar vind een serene vrouw.

En die liep in haar eentje door Georgié? Een land bevolkt
door woeste Agha Khan-achtige Kaukasus strijders.
Misschien was het nog niet zo dichtbevolkt, maar ze heeft het
toch maar in een paar jaar voor elkaar gekregen dat een heel
volk bekeerd werd. Ze is na haar dood heilig verklaard. Het
kruis wat zij bij zich droeg was gemaakt van twee naar
beneden gebogen wijnstokken. Dit heet het Ninokruis en is
hét symbool van de Georgisch Orthodoxe kerk geworden.

In de eerste eeuw na Christus is er bij de kruisiging van Jezus
een Georgische Jood, Elioz, aanwezig. Die is daar denk ik
heen gewandeld, misschien had hij een paard. Hij heeft na
afloop de mantel die Jezus aanhad
van een Romeinse soldaat
gekocht. (ik dacht dat Jezus
tijdens de kruisiging enkel een
lendedoek droeg, maar misschien
moest de mantel eerst uit.) In ieder|
geval keert deze Elioz met de ¢
mantel terug naar Mtscheta, zijn
thuis in Georgié en geeft deze aan
zijn zus Sidonia. Die past hem aan en valt ter plekke dood
neer van alle emoties. Omdat ze de mantel niet meer
uitkrijgen is Sidonia in deze mantel begraven.

Op haar graf groeit dan een enorme cederboom. Die wordt in
opdracht van de heilige Nino omgehakt. Van de boom moeten
zeven palen gemaakt worden die gebruikt gaan worden voor
de bouw van een kathedraal op deze plek.

Maar, hoe wonderlijk, de zevende paal heeft
bovennatuurlijke krachten en vliegt omhoog de lucht in.
Heilige Nino heeft een hele nacht gebeden en de paal is terug
naar de aarde gekomen. De hars van deze paal zou
geneeskrachtig zijn.

De Svetitschoveli Kathedraal is op deze plek gebouwd.
Ondanks alle aardbevingen en oorlogen staat deze er nog
steeds en is inmiddels op de lijst van Werelderfgoed gezet en
gerestaureerd.

Het laatste bijzondere verhaal kwam ik tegen toen ik me ging
verdiepen in Tbilisi. Ik ben ik op zoek gegaan naar informatie
over deze stad omdat onze gastvrouw Eliso ons heeft laten
weten dat er sinds kort een gastenverblijf van Youth for Christ
in Thilisi is waar wij mogen logeren.

Midden in de nacht verstuurt zij haar berichten. Wij kregen
een filmpje van de kamers en de keuken.

Thilisi ligt in een dal midden in Georgié. De rivier de Mtkvari
deelt de stad in tweeén.

Vroeger was de naam Tiflis. De stad is in de 3e eeuw na Chr.
gesticht door Koning Vachtang Gorgasali.

En weer een heerlijk wonderlijk verhaal!

In die tijd was Mtscheta de hoofdstad van het rijk.

Koning Gorgasali jaagde graag. Ik denk met een pijl en boog,
of misschien wel met een valk?

In ieder geval schoot hij een flinke fazant uit de lucht. Deze
viel neer in een natuurlijke zwavelbron.

En, hoe wonderlijk, het beest was meteen gaar en kon direct
verorberd worden.

Dit vond de koning zo’n wonder. Die plaats moest wel een
gezegende plek zijn. De koning besloot hier een nieuwe stad
te gaan bouwen en de naam werd ter plekke verzonnen: Tbili
=warm.

Als je verder zoekt kom je nog een sterkere variant van dit
verhaal tegen. Een gewond hert stort door zijn hoeven en
belandt in het hete zwavelwater. Vlak erna springt het
helemaal genezen voor de ogen van de verblufte koning het
bos weer in.

Hoe dan ook, Tblisi is ontstaan vanwegefs &2
een wonder met heet water.

En in de reisgids staat dan ook als
toeristische tip om één van de
eeuwenoude badhuizen in het oude
gedeelte van de stad te bezoeken.

Nog twee maanden te gaan als ik dit
stukje in het Paasweekeinde schrijf.
Het gaat vast weer een boeiende trip
worden naar een heel bijzonder stukje
van de wereld.

Mieke van Vliet
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Gastvoorgangers in mei

Mocht u deze Rondom voor 7 mei
hebben ontvangen en gelezen, dan
heeft u kunnen constateren dat op 7
mei Dr. Arwin van Wilgenburg zal
voorgaan. Arwin, zijn viouw Anne
en hun drie kinderen zijn nog niet zo
heel lang lid van ‘de Eshof”, maar zo
lijkt het al volkomen ingeburgerd.
Arwin is theoloog maar geen
predikant. In zijn dagelijks leven
doceert hij Geesteswetenschappen op de afdeling Filosofie
en Religiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. In
2008 is hij gepromoveerd. Zijn promoticonderzoek had als
titel: God en de geschiedenis: een christologisch dilemma —
De herijking van het Godsbeeld en de christologie in het
werk van zeven Nederlandse theologen in de twintigste
eeuw. Hierin beschrijft Arwin in hoeverre wereldoorlogen in
de 20e eeuw en de voortgaande ontwikkelingen op
wetenschappelijk en technologisch gebied het geloof in een
almachtige en onveranderlijke God onder druk hebben gezet.
Arwin stelde zich de vraag in hoeverre Protestantse en
Rooms katholieke theologen van naam het klassieke
westerse godsbeeld en de daarbij behorende dogma’s
vertaalden in hun eigen tijd.

)
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Naast zijn werk op de universiteit is Arwin ook docent
levensbeschouwing en filosofie aan het christelijk
gymnasium in Utrecht.

Mocht u denken dat Arwin alleen doceert en met zijn neus in
de boeken zit, heeft u het mis. Hij is gediplomeerd
volleybaltrainer en was van 2007 tot 2010 werkzaam bij de
NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond) en tegenwoordig op
vrijwillige basis actief als trainer bij Surf van het team waarin
zijn dochter Nathalja speelt.

Het is niet altijd zo dat afspraken met gastpredikanten
nagekomen kunnen worden. Er kunnen
zich omstandigheden voordoen waardoor
een gastpredikant genoodzaakt is om zijn
of haar dienst terug te geven. Dat was het
geval voor 21 mei. Meestal is het lastig om

. op korte termijn een invaller te regelen
maar gelukkig kan in dergelijke situaties
een beroep gedaan worden op de voorzitter

van de kerkenraad Eunice van Zomeren
of om in haar eigen woorden te spreken: op onze eigen
hulpsinterklaas. Hoe je het ook noemt, we zijn er zeer mee
geholpen.

Ook vorig jaar is Eunice een keer ingevallen en dat is haar en
gezien de vele positieve reacties, ook de gemeente, zeer goed
bevallen. Die invalbeurt was voor Eunice de directe
aanleiding om op 1 september te starten met de studie
theologie. Waar het optreden als noodvoorganger al niet toe

kan leiden.

In het dagelijks leven is Eunice voorzitter van de Raad van
Bestuur van Neboplus wonen en zorg, een zorgorganisatie
met een breed aanbod van zorg & wonen voor ouderen.

In haar (schaarse) vrije tijd is Eunice voorzitter van de
kerkenraad en ook dat doet ze met verve.

Op 4 juni is Dr. Jean-Jacques Suurmond uit Amersfoort
onze gastvoorganger. Ook vorig jaar ging hij een keer voor in
de Eshof. Jean-Jacques heeft wat te
vertellen en doet dat ook graag in de
Eshof.

Jean Jacques is weliswaar met
emeritaat maar is nog volop aan het
werk. Hij heeft op zijn zachts gezegd
een opmerkelijke loopbaan achter de
rug.

In de jaren 70 was hij actief als hippie en werd in die tijd
bekeerd tot het christelijk geloof. Hij raakte betrokken bij de
pinksterbeweging en studeerde in die tijd aan de Centrale
Pinksterbijbelschool. Hij behaalde zijn Bachelor aan het
Continental Bible College in Brussel en zijn Master aan het
Fuller Theological Seminary in Californié. Daar
promoveerde hij ook als Doctor of Philosphy. In de USA
werkte hij als predikant van een mega kerk in Hollywood.
Terug in Nederland introduceerde hij spirituele elementen
van de pinsterbeweging in katholieke en protestantse kerken.
Jean Jacques werkte als (deeltijd)predikant voor de
Nederlands Hervormde Kerk in Gendt en als PKN predikant
in Vlaardingen. Van 1999 tot 2010 werkte hij als
gestalttherapeut (een vorm van psychotherapie gericht op
verbondenheid van lichaam en geest) en geestelijk verzorger
in Haarlem. In 2016 ging hij met emeritaat.

Van 2005 tot en met 2017 schreef hij wekelijks een veel
gelezen column voor het katern Religie en Filosofie van het
dagblad Trouw.

Jean Jacques schreef een aantal wetenschappelijke boeken
over het geloof en de kerk maar ook boeken die voor een
breed publiek toegankelijk zijn zoals het boek dat hij in 2009
schreef nadat hij genezen werd verklaard van darmkanker,
getiteld: God & heer K.

Frits Harmsen
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Nieuwe beheerder

Annie Schuurman is maar liefst 47 jaar beheerder geweest
van de Eshof. Zij vindt nu de tijd gekomen om het stokje
over te dragen. Gelukkig heeft zich een nieuwe beheerder
aangediend. Dat is Hans van Eck. Hans en zijn vrouw
Wilma zijn nog niet zo heel lang lid van ‘de Eshof”. Vanuit
het noorden van het land zijn ze ongeveer 1,5 jaar geleden
neergestreken in Hoevelaken. In de Rondom van juni zal
Hans iets vertellen over wie hij is en wat hij zoal heeft
gedaan

Hans gaat per 1 juli beginnen zich te oriénteren op de
inhoud van de functie en nader kennis te maken met
diverse mensen die een rol spelen in het beheer. Wat voor
Annie vanzelfsprekend was, is voor Hans nieuw. Het zal
enige tijd kosten om zich de materie eigen te maken en
zijn eigen stempel erop te drukken.

Het is de bedoeling dat Hans per 1 september het beheer
van Annie zal overnemen.

Als college van kerkrentmeester zijn we heel gelukkig dat
de continuiteit van deze essenti€le functie in onze
kerkelijke gemeente hiermee verzekerd is.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Frits Harmsen

Van harte aanbevolen door
het college van
kerkrentmeesters:

De 2e collectes voor de
komende weken

Op 7 mei: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen
graag zo houden. De kosten worden flink in de hand
gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot)
onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel
komende jaren een mooi en veilig Gods huis hebben
waar we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we

| als “Groene
| kerk” voor
duurzame
oplossingen. Fijn
dat u de collecte
steunt!

Op 14 mei: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de
begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente
gebruik van de inzet van organisten/
pianisten. Het liturgisch
werkoverleg houdt de kwaliteit en
de continuiteit van een zorgvuldige
liturgie in stand. Het overleg is
gericht op de korte termijn i.v.m. de
. voorbereiding van diensten maar richt zich
%:: '{'é ook op het volgen van ontwikkelingen op
R b . . . .
het gebied van kerkmuziek en liturgie en
de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'.
Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten
voortgaan.

Op 21 mei: Jeugd- en Jongerenwerk;
Met uw bijdrage wordt de
basiscatechisatie uit het jeugd- en
jongerenwerk bekostigd;
materiaal en excursies. De
codrdinatie van het verdere
jeugdwerk vindt plaats op projectbasis. Onze twee
jeugdouderlingen zetten zich hiervoor in.

"%
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Met Pinksteren 28 mei: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit
wijkouderlingen,
jeugdouderling(en), pastoraal
medewerkers en onze predikant.
In samenwerking met diakenen
en contactpersonen vervult men
de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw steun
is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo
nodig in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale
cursussen kan volgen.

Op 4 juni: BRIES

De commissie BRIES bestaat uit

leden van 'de Eshof' en de St. Les
Paulusgeloofs-gemeenschap. LS, ——
Dankzij uw bijdrage kunnen

bevlogen mensen ons jaarlijks

een programma aanbieden van gespreksgroepen en
thema-avonden.

DE ESHOF



Dag allen,

Vanochtend vond ik in mijn brievenbus een
uitgebreide felicitatie in verband met het 60-jarig
bestaan van de Sint-Paulusgeloofsgemeenschap,
kortweg de Paulus, zoals onze beminde en betreurde
voorzitter Gerda Kammeijer altijd zei. Hartelijk dank
daarvoor.

We hebben zondagmiddag een bescheiden,
aangenaam feestje gevierd, waar we met plezier op
terugkijken. Onze pastoor Harrold Zemann stuurde
een uitgebreide felicitatie, waarin hij ook uitgebreid
de oecumenische samenwerking prees. Hij kon zelf
niet aanwezig zijn vanwege een uitgebreide
uitzwaaiviering in Leusden voor onze pastoraal
medewerker Fred Kok.

Die startte maandag 16 april een pelgrimage van vier
maanden

naar Rome. In september is hij weer aanwezig.

Nogmaals hartelijk dank voor de felicitaties.
Met vriendelijke groet, mede namens de
pastoraatsgroep en de locatieraad

van de Paulus,

Ben Baar

Van harte aanbevolen door de
diaconie: de eerste collectes in

mel

& % ()
X
Kerk in actie: ZWO

Grace Home Jongensverblijf
Grace Home biedt onderdak aan 85 kinderen. Het gaat
om 60 meisjes en 25 jongens. De meisjes en

de jongens verblijven sinds de oprichting van Grace
Home altijd op afzonderlijke locaties. Het is

namelijk niet toegestaan om jongens en meisjes in
hetzelfde gebouw onderdak te bieden. Naar

school gaan mag wel! Nu heeft Grace Home de kans
gekregen om direct aansluitend aan hun grond

een stuk grond te kopen en hier een jongens verblijf te
realiseren. Hiermee gaat een langgewenste

droom in vervulling; zowel de jongens als de meisjes op
‘dezelfde locatie’ dicht bij elkaar! De

voordelen zijn dat er geen vervoer van de kinderen meer
nodig is, het vraagt minder afstemming en

geregel, er is minder leiding nodig en alles bij elkaar
scheelt het veel kosten als alles op één locatie is.

En de allergrootste winst is dat er stabiliteit en zekerheid
komt in huisvesting van de jongens. In de afgeloen jaren
hebben ze diverse gehuurde locaties gehad en elke keer is
het weer onzeker of en hoelang ze mogen blijven en is de
huur een voortdurende kostenpost die betaald moet
worden.

Al met al een mooie kans voor het team om verder te
‘bouwen’ aan Grace Home. We willen door deze collecte
aandacht geven aan deze droom van pastor John en
vragen om uw bijdrage deze droom waar te maken.
Namens pastor John, de kids van Grace Home,

heel erg bedankt!

14 mei

Eigen diaconie

Naast de vele diaconale organisaties
die wij steunen en waarvoor vaak een |
collecte bestemd is heeft de diaconie [ a b o
van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiéle
nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze
hulpverlening is mensen de weg wijzen, te begeleiden
naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de
maatschappij en zo nodig financiéle hulpverlening. In
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm
gewaardeerd!

21 mei

Voedselbank m‘\
Armoede. Het is niet alleen iets v
van ver weg. Ook in Nijkerk
wordt al vanaf 2006 voedsel en
kleding ter beschikking gesteld aan degenen die dit het
hardst nodig hebben. Circa 30 vrijwilligers staan elke
woensdag klaar om zo’n 100 pakketten samen te stellen
en uit te delen aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en
Hoevelaken. Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en
weggegeven en is er op maandag en donderdag voor
alleenstaanden een mogelijkheid om voor een zeer gering
bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie van de
voedselbank (stichting Ezer) is volledig athankelijk van
giften. Die hebben zij nodig om de huur, gas/water/
elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de
bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen
betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast
hartelijk dank!

Mijkark .
o
““Voedselbank~~
- Pﬁss.’cmnrmsnun__
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28 mei Hospice Nijkerk
Hospice Nijkerk \

Het Hospice Nijkerk heeft een regionale k @
functie , maar ook mensen van “buiten” g

zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat '

uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de

arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een
terminale fase met een levensverwachting van korter dan
drie maanden.

Onze bijdrage is zeer welkom .

4 juni

Nijkers Diaconaal Beraad

Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is %B
een samenwerking tussen de
verschillende diaconieén van gemeente

Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Het NDB heeft
bijvoorbeeld mensen opgeleid tot schuldhulpmaatje en
die hebben wij al een aantal keren dankbaar in moeten
zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het
NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die
om financiéle redenen niet op vakantie kunnen, geheel
verzorgd een week op vakantie mogen. Daarnaast deelt
het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de
voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze
samenwerking te houden is uw bijdrage zeer welkom!

DE ESHOF
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Verduurzaming Eshof

Zoals vrijwel iedereen die
een huis heeft of een
gebouw beheert, worden
"~ 0ok wij geconfronteerd met
- ~  hoge kosten van energie. In
3 m iﬁn& de begroting van ‘de Eshof’
voor dit jaar houden we rekening met een tekort van
€37.000 vrijwel geheel veroorzaakt door de hoge
energielasten. Het college is er uiteraard alles aan
gelegen om dat tekort terug te dringen. Daarbij
worden we al geweldig geholpen door u als
gemeenteleden van ‘de Eshof’. Uw vrijwillige
bijdrage aan ‘de Eshof’ is wederom boven
verwachting en dat stimuleert ons om ook aan de
kostenkant alles in het werk te stellen om de
(energie)kosten beheersbaar te houden.

We hebben maatregelen genomen die alle bezoekers van de
Eshof hebben gemerkt. De temperatuur zowel tijdens
vieringen als andere bijeenkomsten in de week is
aanmerkelijk teruggebracht. Op tijden dat de kerkzaal of
andere ruimtes niet in het gebruik zijn, ongeveer 70 tot 80
procent per etmaal, is de temperatuur nog lager ingesteld.
Vanaf 1 mei tot 1 september wordt de verwarming helemaal
uitgeschakeld. Deze maatregelen, die niets kosten, leveren
naar verwachting dit jaar een besparing op van €10.000.

Het streven is erop gericht het gasverbruik ook structureel tot
het noodzakelijke minimum terug te brengen. Dat is niet van
vandaag op morgen geregeld. Het gebouw wordt vanaf de
bouw in 1974 verwarmd door een systeem van
vloerverwarming. Dat systeem is dus bijna 50 jaar oud en
begint hier en daar gebreken (lees: lekkages) te vertonen. Om
het officieel te zeggen: het systeem heeft zijn technische
levensduur binnenkort wel bereikt. Bovendien is er van
effectieve isolatie van de vloer niet of nauwelijks sprake en
moet de warmte, voor zover niet weggelekt in de bodem door
een betonvloer (kuil in de kerkzaal) of dikke grindtegels
heendringen voordat het de ruimte kan verwarmen. Ziehier
het probleem: ‘wat moeten we met de vloerverwarming’.
Daarnaast moet ook aandacht besteed worden aan de mate
van isolatie van het dak, de wanden en het glas. Lekt er ergens
warmte weg en zo ja, wat moet er dan aan gebeuren.

Om op al deze vragen een antwoord te krijgen is een
expertisebureau (Hellemans Consultancy in Hoevelaken)
ingehuurd die ons moet adviseren welke warmtebron het
meest effectief is om de kerkzaal en alle ruimtes te
verwarmen en welke overige (isolatie) maatregelen genomen
moeten worden. Wat betreft de verwarming: is dat het
(fasegewijs) vervangen van de vloerverwarming en het
aanbrengen van isolatie of zijn er andere opties denkbaar en
wat zijn de financi€le consequenties per optie. Bij het
vervangen van de vloerverwarming komt dan ook de vraag
aan de orde wat de gevolgen zijn voor de vloer. Een dikke
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grindbetontegel lijkt ons niet de ideale vloerbedekking voor
vloerverwarming. Hellemans Consultancy heeft veel
ervaring met het verduurzamen van gebouwen en ook
specifiek van kerkgebouwen.

Aan het verduurzamen van een gebouw met een
maatschappelijke functie, waartoe ook kerken behoren, kent
de overheid subsidie toe. Die subsidie kan oplopen tot 30%
van de uitvoeringskosten en kan dus substantieel genoemd
worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een
complexe procedure doorlopen worden. Daarvoor is
ondersteuning van het eerder genoemde expertisebureau
noodzakelijk. En dan nog is het de vraag of wij daarvoor in
aanmerking komen omdat het bedrag dat de overheid
hiervoor reserveert bij een eerdere gelegenheid al in korte tijd
was overtekend. Toewijzing is ook al een mistig proces. Is dat
de volgorde van aanvraag of (letterlijk) een loterij. Het enige
dat wij kunnen doen is een volledig gedocumenteerde
aanvraag tijdig indienen. Met het maken van de plannen
houden we geen rekening met de subsidie. Toewijzing is dan
een meevaller.

Een aandachtige lezer zal opgemerkt hebben dat er niets te
lezen is over de kosten van elektriciteit. Dat is eenvoudig te
verklaren. Die kosten zijn er niet of nauwelijks. Op het hoge
dak liggen 24 zonnepanelen die ruimschoots voorzien in onze
stroombehoefte. Elk jaar leveren we gemiddeld 2000 kWH
terug aan het net en dat levert een teruggave op zolang de
salderingsregeling bestaat.

De projectgroep die het hele proces stuurt en in goede banen
tracht te leiden bestaat op dit moment uit: Gerrit Wassink,
Adri Zijlstra, Wim Hospes, Rudi Coppoolse en Frits
Harmsen.

Binnenkort zal een overleg plaatsvinden met het team Groene
Kerk. Mocht dit overleg en/of de terugkoppeling van het
expertisebureau aanleiding zijn om meer gemeenteleden bij
dit project te betrekken, dan zullen we dat zeker doen.

Uit dit verhaal zou de conclusie getrokken kunnen worden
dat er in het verleden niets is gebeurd aan verduurzaming.
Dat is niet zo. De zonnepanelen zijn al vermeld maar er is ook
fors geinvesteerd in het vervangen van de ramen door HR++
glas en het vervangen van de lampen door LED verlichting.
We hebben niet voor niets het predikaat ‘groene kerk’.

Voor vragen of suggesties kunt u altijd één van ons
aanschieten. De komende maanden zullen nodig zijn om alle
plannen uit te werken en de financiéle consequenties in kaart
te brengen. Er valt dan waarschijnlijk niet veel concreets te
melden. De verwachting is dat we na de zomer met dit
onderwerp bij u zullen terugkomen.

Namens de projectgroep,
Frits Harmsen

PROTESTANTSE GEMEENTE



Update ZWO

We willen deze keer wat meer vertellen over de steun
die wij geven aan diverse projecten wereldwijd.
Mieke heeft weer enkele leuke verhalen verzameld
ter voorbereiding op onze verkenningsreis naar
Georgié die nu bijna voor de deur staat. We vertellen
ook graag wat meer over de aankoop van het stuk
grond voor de uitbreiding van Grace Home en de
financiéle steun die we geven aan Kerk in Actie en
‘Naar school in Haiti.

Grace Home

Afgelopen week hebben we contact gehad met pastor
John over de aankoop van de grond achter Grace Home
om hiermee het weeshuis te kunnen uitbreiden. Er zijn
inmiddels ruim 70 ‘bricks’ verkocht. Weet u het nog?
Elke vierkante meter is een ‘brick’ en kost €250,-.
Supermooi om te horen dat Grace Home het benodlgde
geld bijna bij gy PGt

elkaar heeft. Met ¥
de Eshof sparen
we ook door voor ¢

één of misschien
wel meerdere

‘bricks’ door onze &
donaties van de
‘kinderen-voor-
kinderen doos’ te
bestemmen voor Grace Home. Samen sparen we zo
muntje voor muntje voor de kids in India.

John vertelde mij ook dat de eerste ‘Grace Home bruiloft’
gaat plaatsvinden! Robert & Promila. Dat is toch weer
een mooi voorbeeld van de ‘vruchten’ van Grace Home;
twee jonge mensen kunnen op deze manier een bestaan
voor zichzelf opbouwen vanuit de zegeningen van Grace
Home.

Donaties voor...

De collecte van 5 maart was bestemd voor ‘Naar school
in Haiti’ en heeft €250,- opgeleverd. De ZWO heeft dit
bedrag verdubbeld en met dit geld kan Marijke Zaalberg
en haar team de school ondersteunen en de gemeenschap
met zaaigoed.

Rond Pasen stelt de ZWO ook altijd €3000,- beschikbaar
voor diverse projecten van Kerk in Actie (KIA) van de
PKN. Kerk in Actie ondersteund en/of werkt wereldwijd
mee aan ongeveer 80 projecten. Dit jaar hebben we
enkele projecten gekozen die samenhangen met de
huidige thema’s die ons bezig houden. We hebben
gekozen om zes projecten met €500,- te steunen. Het gaat
om armoede in Nederland, noodhulp in Syri€ en
Ockraine en de steun voor kinderen en ouderen in
Moldavié.

Voorbereidingen Nacht zonder Dak 2023

Nacht zonder Dak is weer in voorbereiding! We willen
ook dit jaar weer een mooie activiteit voor jongeren van
10-15 jaar organiseren. Een nacht waarin je zelf mag
bouwen aan je eigen slaapplaats! Een mooi avontuur voor
elke tiener.

Eén nacht doorbrengen in een eigen onderkomen van
karton. Dat is heel leuk voor één nacht, maar wat als dat
je permanente slaapplek is? Is het dan nog wel zo leuk?
Een mooi thema om mee aan de slag te gaan met elkaar.
Het is een leuke dag vol met actie!

De activiteit zal plaatsvinden begin september. In de
volgende Rondom vertellen we meer.

l‘w W‘ "'..ll ; N

‘L‘!.’,. Y
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Impressie generale synode

Protestantse Kerk in Nederland
21 en 22 april 2023

Op 21 en 22 april 2023 was er een vergadering van de
generale synode in de vertrouwde omgeving van het
congrescentrum De Werelt in Lunteren. Het doel van de
impressie is om het werk van de generale synode dichter bij
de kerkenraden en gemeenten te brengen. Deze impressie
en vorige impressies/verslagen van de vergaderingen van
de generale synode zijn te vinden op de vernieuwde
website van de classis Veluwe. h

Vijf vertegenwoordigers vanuit de classis Veluwe naar de
generale synode proberen de belangen van diverse
gemeenten en diaconieén zo goed mogelijk te behartigen.
De generale synode is een mooie gelegenheid om een beter
beeld te krijgen van de breedte van de Protestantse Kerk. Er
zijn veel mensen met passie en gedrevenheid bezig om
invulling te geven aan het kerkzijn voor de komende jaren.
Wat ons gezamenlijk bindt is het één zijn in Christus. We
blijven met elkaar ons leven lang leerlingen van Christus.
Hierna maak ik een keuze uit de agendapunten van de
vergadering die ik met jullie wil delen.

Opening 21 april

Ds. S.H. Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse
Kerk in Belgi€, (VPKB) opende met Johannes 21 vers 1-
14. De wonderlijke visvangst. Mooie woorden en
metaforen. De netten moesten naar de andere kant om
vissen te vangen. Ook wij moeten leren om in vertrouwen
in het plan van God op een andere manier te vissen en niet
moedeloos worden wanneer de vissersvloot kleiner wordt
en de vangst minder. Het is weer Pasen geweest en een
gezaaide graankorrel moet eerst “sterven” om tot wasdom
te kunnen komen.

Rapport Werkers aan het mozaiek van kerkplekken.
Beroepsprofielen in beeld gebracht.

De vraag is: Hoe kunnen we zorgen dat mensen die
geroepen zijn hun talent ook echt kunnen inzetten? Er zijn
drie beroepsprofielen ontwikkeld die aansluiten bij de
protestantse ambtsvisie en wat er nu en in de toekomst
nodig zal zijn. Er zijn al meerdere rapporten opgesteld (fase
1) en nu in een afronding van fase 2 het Rapport Werkers
aan het mozaiek van kerkplekken. Beroepsprofielen in
beeld gebracht. In het rapport staan drie beroepsprofielen
die richting moeten geven aan de volgende fase 3. In fase 3
gaan vier werkgroepen (samenwerking, opleidingen,
beroepbaarheid, rechtspositie) aan de slag met verdere
uitwerkingen van de beroepsprofielen.

De namen van de profielen zijn: 1 Kerkelijk specialist, 2
Pastor en 3 Predikant. Vooral de profielen Pastor en
Predikant gaven reden tot veel vragen en discussie. Volgens

mij ging het vooral om de vraag: Hoe vertalen we de
roeping van de talenten (academisch, HBO) die we van
God gekregen hebben. Dat is dan de verticale lijn.
Vervolgens is de horizontale lijn wat je met je talenten
kan/mag doen in het Koninkrijk van God. De invulling
van de roeping van de talenten (academisch, HBO)
vertaal je naar beroepsprofielen. In het bedrijfsleven (ik
heb op een bank gewerkt) praat je dan over
functiebeschrijvingen, beleidsvelden, taakvelden en nog
veel meer. De uitdaging binnen de synode was om
elkaar te begrijpen. Een balans te vinden binnen de meer
theologische taal en de taal van personeelsbeleid. Om tot
elkaar te komen werd een beroep gedaan op onze
creativiteit, geduld en gebed. Met de kracht van de
Heilige Geest en een aantal onderbrekingen in de
vergadering lukte het om tot besluitvorming te komen
over (een aanpassing van) de drie beroepsprofielen. Het
betekent dat de vier werkgroepen kunnen gaan werken
aan één rapportage met de resultaten van alle vier de
werkgroepen. Deze rapportage zal op een volgende
vergadering van de generale synode aan de orde komen.

Benoemingen

Als opvolger van Carel de Vries is in het moderamen
(dagelijks bestuur) van de generale synode benoemd
Jonathan Stam. Jonathan is een talentvol bestuurder met
veel liefde voor de kerk. Met zijn 36 jaar hoort hij tot de
“jeugd” van het moderamen en de generale synode.

Boekje Geroepen door Christus Een theologie van de
ambten, Maarten Wisse e.a.

Op de vergadering werd aan het jongste synodelid het
boekje Geroepen door Christus uitgereikt. Het boekje
sluit aan bij het synoderapport Geroepen door Christus
zoals dat al eerder op de synode is besproken. In het
boek zijn gesprekvragen toegevoegd. Daarmee wordt
het wat meer geschikt voor persoonlijke bezinning en
een gesprek in een vergadering van de kerkenraad.

Twee kerngemeenten

Er zijn twee nieuwe kerngemeenten, Het Baken in
Woerden en De Pelgrim in Zoetermeer, bij gekomen. Nu
zijn er totaal vier kerngemeenten. Er is afgesproken dat
de generale synode na de vijfde nieuweling het proces
van toelating evalueert. Het zijn mooie kleinschalige
initiatieven, maar de vraag is wel of de kleinschaligheid
op termijn geen knelpunt wordt voor de continuiteit. De
vragen die dan gesteld kunnen worden zijn. Blijft er
voldoende geld en bestuurskracht beschikbaar? Blijft er
voldoende verbondenheid met de belijdenis van onze
kerk?

Kerkordevoorstellen

Er is o.m. gesproken over een Veilige kerk. Het ging
vooral over het aanstellen van gekwalificeerde
vertrouwenspersonen en de verplichting om een

PROTESTANTSE GEMEENTE
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Verklaring Omtrent Gedrag (VOGQG) op te stellen. Er komt
een nieuwe generale regeling (GR-16) Artikel 1 van de
GR-16 luidt “De kerkenraad stimuleert het gesprek in de
gemeente om gezamenlijk zorg te dragen voor een
klimaat waarin ieder zich veilig kan voelen” Voor er een
aanvraag VOG wordt gestart is het belangrijk dat in een
gesprek gevraagd wordt naar zaken uit het verleden die
een belemmering kunnen zijn voor een taak of een
functie. In een VOG wordt verklaard dat er geen justiti€le
veroordeling is. Verdere informatie en richtlijnen worden
door de landelijke kerk uitgewerkt. Daarnaast is 0.m. op
de website van de stichting Veilige kerk nuttige
informatie te vinden. Door de kerkenraad worden al dan
niet in samenwerking met andere gemeenten
vertrouwenspersonen aangesteld. De kerkenraad heeft
ook de verantwoordelijkheid voor een adequate scholing
van de vertrouwenspersonen.

Presentatie programma “Lichter op pad”

Naleving kerkelijke regelgeving

Rapportage werkgroep “Seksualiteit, genderidentiteit,
huwelijk en relaties”

De drie hierboven genoemde agendapunten komen op
een ander moment aan de orde.

Diaconale steun

Vergaderingen van de generale synode zijn ook mooie
momenten om andere mensen te ontmoeten. Het kan gaan
over zorgen, maar gelukkig ook over mooie initiatieven.
Zo had ik een gesprek met een predikant, buiten de
Veluwe, met een in mijn ogen, mooi diaconaal project.
Maar ze moet wel erg veel tijd besteden aan geldwerving.
Op de terugweg naar huis dacht ik: Er moet op de Veluwe
toch wel een diaconie te vinden zijn die bereid is om een
aantal jaren diaconale steun te verlenen? Daarom ben ik
7o vrij om de vraag om diaconale steun met jullie te
delen. Hieronder vinden jullie mijn e-mailadres. Ik zie
reacties tegemoet.

Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente
Voorthuizen, afgevaardigde van de classis Veluwe. U kunt
0ok naar mij reageren. thomaskooll950@gmail.com

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10
keer per jaar.

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van
de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden
om zaken betreffende kerk en geloof te delen.

Redactie
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

Distributie
Annie en Frans Hanse

Inleverdata

Inleverdatum voor het juninummer is

dinsdag 30 mei 2023

Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is
dinsdag 27 juni 2023

Ondersteunt u het kerkblad al?
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdrage van € 25,- voor de gedrukte Rondom
(optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail
te sturen aan: digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan
digitale.rondom@gmail.com We verwijderen dan uw adres
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website

Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is

een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief

Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking
tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die
week.

Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?

Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
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Collecteoverzicht maart 2023

Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
5-3-2023 ZWO — Naar school in Haiti 244,50 Jeugd en Jongerenwerk 175,85
12-3-2023 Kerk in actie/Jeugd- en jongeren 214,65 Eredienst 204,25
19-3-2023 Eigen diaconie 235,33 Onderhoud orgel 197,25
26-3-2023 Leger de Heils 159,13 Beeld- en geluidinstallatie 137,70
Totaal 853,61 Totaal 715,05
Collectebeheerder,

José van Dasselaar

Inloopmiddag

(Dames en Heren op leeftijd gezocht)

Een paar weken geleden ben ik (met mijn breiwerk onder mijn arm) eens binnengelopen bij de Inloopmiddag. Geen idee wat
ik kon verwachten.

Ik wist dat er werd gebreid maar dat is niet het enige. Deze middag werd er ook Rummycub gespeeld. Maar er is een kast vol
met allerlei spellen.

Puzzelen wordt lastig want aan het eind van de middag moet alles weer worden opgeruimd.

Het was echt gezellig. Ik voelde mij heel welkom. Bij binnenkomst kreeg ik een heerlijk kopje thee met een nog heerlijker
bonbon.

En omdat er iemand jarig was geweest kwam er een fles advocaat op tafel, de glazen werden gevuld en ook nog voorzien
van een flinke dot slagroom.

Door het Coronavirus is het aantal deelnemers geslonken en dat is jammer. Zegt het spreekwoord niet: hoe meer zielen des
te meer vreugd!

En dat is denk ik ook zo. Er is een flink overschot aan dames. Dus heren: u bent ook van harte welkom!

De middagen zijn 1 maal per 2 weken en altijd op woensdag. De eerstvolgende bijeenkomst is op 10 mei.
De volgende data zijn: 24 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli en 19 juli ! Vaste tijd van aanvang 13:30 uur.
Er wordt naar u uitgekeken.

Hartelijke groet,

Dora den Hartog-van Dijken
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