Zondag 15 september 2024
startzondag en vredesdienst
St Paulus geloofsgemeenschap en Eshofgemeente

thema:
samen door een deur

Muziek
allen gaan staan
vg  Vrede metu!
allen Vrede ook met u!
vg  Onze hulp is de Naam van de ENE,
allen hemel en aarde maakt Zij.
vg  Trouw is Zij de tijden door.
allen Nooit laat Hij los waar Hij begint.

vg  Alsuw licht liefde heet

allen straal dan in de duisternis van de wereld
die haat kent.

vg  Alsuw licht vrede heet

allen straal dan in de duisternis van de wereld
die oorlog kent.

vg  Als uw licht gerechtigheid heet

allen straal dan in de duisternis van de wereld
die onrecht kent.

vg  Als uw licht genade heet

allen straal dan in de duisternis van de wereld
die zonde kent.

vg  Eeuwige God, wees licht in deze wereld.

allen Amen.

Openingslied: ‘Welkom’ (t. Margryt Poortstra, m. Tom
Léwenthal; Nieuw LiedFonds)

1.Dit huis is een huis waar de deur openstaat,

waar zoekers en zieners, genood of gekomen,

hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

2.Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen

om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die noot meer, door niemand zich inperken laat.

allen gaan zitten

Gebed om ontferming; elke gebedsstrofe wordt
besloten met: (lied 301a; m. orthodox; Na de eerste
bede Kyrie eleison, na de tweede Christe eleison, na de
derde Kyrie eleison)

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloria: ‘Alles wat adem heeft, love de Heer’ — lied 150b
(= GvL 15011)

refrein:
vg: Alles wat adem heeft, love de Heer.
allen: Alles wat adem heeft, love de Heer.

voorzang 1 Loof God in zijn heilig domein,
loof Hem in zijn groots firmament,
loof Hem om zijn daden van macht,
loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid.
refrein

voorzang 2 Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,
loof Hem met harp en met citer,
loof Hem met handtrom en reidans,
loof Hem met snaren en fluit.
refrein

voorzang 3 Loof Hem met slaande cimbalen,
loof Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft, love de Heer!
Godlof!
refrein

voorzang 4 Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Zo was het in den beginne,
0 zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
refrein

de heilige Schrift
Gebed van de zondag

Appels en blaadjes; hierna mogen de kinderen met het
licht naar de jeugd-doe-dienst gaan. We doen hen
uitgeleide met het lied: ‘Elke dag vertelt over God de
Heer’ (lied 224) — in canon:

Elke dag vertelt over God de Heer,

alle nachten fluisteren tot zijn eer,

heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

Brieflezing: Romeinen 2,13-16

Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ — lied 992
(t. W.L. Wallace, vert. W. van der Zee, m. Arie
Eikelboom)

Evangelielezing: Lukas 5,17-26

Acclamatie: ‘Alles wat adem heeft’ — 1x cantorij/koor,
Ixallen

Alles wat adem heeft, love de Heer. (2x)



Overweging
Muziek

Lied: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ (Zangen van
zoeken en zien 411; t. Huub Oosterhuis, m. Antoine
Oomen)

1x koor; 1x allen

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt
voor allen.

koor:

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven,
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

(1x koor, 1x allen):

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen:
wij leren de oorlog af.

(1x koor, 2x allen):

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt
voor allen.

gebeden en gaven
Inzameling van de gaven
Diaconaal project Georgié — impressie

In gedachtenis: Karel Schipper
4 januari 1940 — 3 september 2024

Voorbeden, steeds besloten met:
... gebedsstilte ...

vg  Zo bidden wij:

allen

Keer u om naar ons toe -
keer ons toe naar elkaar.

Onze Vader: ‘Onze Vader verborgen’ (t. Huub
Oosterhuis, m. Tom Léwenthal; Zangen van zoeken en
zien 303)

Onze Vader verborgen
uw Naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk komen op aarde

uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd,

leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van u is de toekomst
kome wat komt.

Van u is de toekomst,
kome wat komt. (2x)

Vredegroet

vg  Devrede van de Eeuwige zij altijd met u.
allen En met uw geest.

vg  Geven we elkaar een teken van vrede.

Aansluitend aan de vredegroet zingen we ‘vrede voor
jou’ —lied 421 (m. Tom Léwenthal)

Vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou. Vrede voor jou, vrede voor jou.

allen gaan staan
Zegen

Slotlied: ‘Dat je de weg mag gaan’ (t. Andries Govaart,
m. Rien den Arend; De weg die je goed doet 281)
eenmaal cantorij/koor, eenmaal allen

Dat je de weg mag gaan die je goeddoet,
dat je opstaat wanneer je valt,

dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,

dat je gaat in het licht,

en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.



Zou u nog even willen gaan zitten voor een
toelichting op het programma van de
startzondag?

We hopen dat u allemaal blijft.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Programma van de startzondag

15 september 2024
(de tijden zijn bij benadering)

11.00 Koffie, thee en limonade — bij mooi weer buiten,
anders in de hal. Limonade voor de kinderen
staat op de bar.

11.30 Programma:
- Verslag van het diaconale project in Aghaiani,
Georgié — kerkzaal
- Activiteiten voor kinderen: vervolg van de
jeugd-doe-dienst — zijruimtes en mogelijk buiten
- Nog meer koffie drinken ©

12.15 Zingen in de kerkzaal en overgang naar de lunch
Intussen kunnen kinderen die klaar zijn met de
spelen al een broodje gaan eten.

12.45 Lunch — kerkzaal en ontmoetingsruimte en zo
mogelijk buiten.

13.30 Einde van het programma
(Hulp om op te ruimen is van harte welkom!)

Voorgangers: ds. Ellie Boot en Anny Smink
Organist: Rudi Coppoolse
Cantorij/Pauluskoor: o.l.v. Dinie Jager-Raven
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren

2e ambtsdrager: Jan Beitler

Lector: Elly de Graaf

Jeugd-Doe-Dienst: llse Heining en Richard van de Kamp
Koster: Harm Albert Zanting

Welkom: Ineke Aukema

Beeld: Jantine Dijkstra

Geluid: Jan Vogel

Koffiedienst: Joke Vriend en Joke Doornekamp

De collectes zijn voor de Vredesweek PKN en voor de
Cantorij. Bijdragen van de kinderen zijn voor het Day
Care Centrum in Aghaiani.



