
 
Zondag 27 april 2025 

tweede van Pasen 

 

 
Muziek: Oefenen slotlied ‘Dan nog’ 
 allen gaan staan 
vg De Heer is waarlijk opgestaan! 
allen De Heer is waarlijk opgestaan!  
vg Onze hulp is de Naam van de ENE, 
allen hemel en aarde maakt hij. 
 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen op de adem van uw Geest. Amen. 
 
Lied: ‘Christus ons licht’ – lied 1005, 1+2+4 
 
 allen gaan zitten 
 
Introductie op de viering, met als thema ‘Een God die 
onzichtbaar aanwezig is’ 
 
Gebed om ontferming, steeds besloten met: 

(Jan Pasveer; lied 367d) 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie e lesion 
 

Gloria: ‘Alles wat adem heeft love de Here’ –  
lied 146c, 1 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 

Eerste lezing: Genesis 28: 10-22  
 
Lied: ‘Woord dat ruimte schept’ – lied 330 
 
Tweede lezing: Johannes 20,19-21 
 
Lied: ‘Woord dat ruimte schept’ – lied 330 (nogmaals) 
 
Overweging 
 
Muziek: Francois Couperin - Messe pour les 
Convents:  Cromorne sur la taille 
 
Lied: ‘Hier zwijgt het hoge denken’ – lied 581, 1+2  
 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven 
 
Filmpje Zomerkamp in Aghaiani 
en 
Muziek: Francois Couperin - Messe pour les Convents: 
Dialogue 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Plant jouw licht’ 
 
Hoeder van gerechtigheid,  
plant jouw licht in ons denken, 
zaai de vreugde in ons hart 
En kom ons tegemoet. 
 

 (t. Joyce Schoon, m. Jasper Witteveen; 
Zing de zee, 20) 

 
Het Onze Vader  
Gelezen in woorden van Huub Oosterhuis:  
 
Onze Vader verborgen 
Uw naam worde zichtbaar in ons 
Uw koninkrijk kome op aarde 
Uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid 
en brood gerechtigheid is 
en genade. 
 
Waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen. 
Waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 

Over mij een slaap 
als de dood zo diep; 
weg mijn ziel uit mij, 
val ik uit de tijd 
 
tot waar niets. Ook daar 
haalt uw stem mij in 
en beschaamt Gij mijn 
wanhoop: “Ik-met-jou”. 
 
Zwarter was geen nacht. 
maar de dag komt er aan. 
Morgen zal het zijn,  
gloed van nieuw begin.  

Huub Oosterhuis 



Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad 
 
allen: tweemaal 
 
Van u is de toekomst 
kome wat komt.  
Van u is de toekomst 
kome wat komt. 
 
      allen gaan staan 

 
Slotlied: ‘Dan nog’ – t. Huub Oosterhuis, m. Bernard 
Huijbers 
We zingen dit lied 2x 
 
Dan nog, dan nog klamp ik mij 
klamp ik mij vast aan jou 
of je wil of niet 
op ongenade of genade 
Ik zal red mij red mij roepen 
of zoiets als heb mij lief. 
 
Zegen 
allen (431b) 
 
Amen 
 
 
Onder muziek verlaten we de kerkzaal. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
of buiten en bij de bar. 
 

 
 
Voorganger: mw. Eunice van Zomeren 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Laura Schep 
2e ambtsdrager: Jan Beitler 
Lector: Ans Baas-Colenbrander 
Koster: Hans van den Berg 
Welkom: Lieske Duim 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Koffiedienst: Lien Vogel en Ria Kooistra 
 
De collectes zijn voor ZWO: Summercamp Aghaiani en 
voor de kaarsen. Bijdragen van de kinderen zijn voor het 
project ‘Naar school in Haïti’. 


