
 
Zondag 25 mei 2025 

 zesde van Pasen 
viering met de Religion Singers 

 
Evangelielezing: Johannes 9,1-17 
 
Lied: ‘Hij die de blinden weer liet zien’ – lied 534,1 
 
Vervolg evangelielezing: Johannes 9,26-39 
 
Lied door de R.S.: ‘The Gospel train is coming’ 
 
The Gospel train's comin' 
I hear it just at hand 
I hear the car wheel rumblin' 
And rollin' thro' the land 
 
Get on board little children 
Get on board little children 
Get on board little children 
There's room for many more 
 
I hear the train a-comin' 
She's comin' round the curve 
She's loosened all her steam and brakes 
And strainin' ev'ry nerve 
 
The fare is cheap and all can go 
The rich and poor are there 
No second class aboard this train 
No difference in the fare 
 
Uitreiken van een getuigschrift aan de kinderen van de 
basiscatechese; 
bedankje voor Lieske, Jan en Arwin 
 
allen Get on board little children 
 Get on board little children 
 Get on board little children 
 There's room for many more 
 
Overweging (met inbreng van de basiscatechisanten) 
 
Een verhaal over een blinde hoorden we. Wel een apart 
verhaal eigenlijk. Zeker als je het vergelijkt met andere 
verhalen over blinden. Er staan er verschillende in de 
bijbel. De evangelist Johannes schrijft zijn eigen versie. 
Een verschil wat me allereerst opvalt, is: er is iemand 
blind – en daarmee is gelijk alles gezegd. Hij zegt niets. 
Hij vraagt niets. Hij heeft niet eens een naam. 
Zijn wij het misschien? Als er geen naam staat in een 
bijbelverhaal, mag je er altijd je eigen naam invullen. 
Want het verhaal gaat over jou. En mij. 
 

Zijn wij blind, dan? 
Misschien wel. Een beetje. Ieder op een eigen manier. 
Nee, niet letterlijk. Figuurlijk. Maar ja, dit hele verhaal is 
een figuurlijk verhaal. Kijk maar naar hoe het verder 
gaat. Want wie zijn er nou echt blind? Het verhaal 
vertelt over een gesprek dat op de genezing volgt. Dat 
gesprek tussen mensen die het allemaal wantrouwen, 
de Farizeeën – en anderen. En het lijkt erop dat het 
verhaal zegt: die Farizeeën zijn degenen die blind zijn. 
Wat doen ze moeilijk! 
 
En wij – zijn wij blind? 
Hoe zijn wij blind, dan? 
Misschien moeten we dit een beetje minder groot 
maken. Je hoeft niet compleet blind te zijn om ergens 
blind voor te zijn. Ik denk dat we allemaal wel ergens 
blind voor zijn. 
Heb je bijvoorbeeld wel in de gaten hoe creatief je 
bent? Of hoe goed je iemand anders helpt? Of hoe 
muzikaal je bent? Misschien zie je dat zelf niet. Omdat 
je eraan gewend bent. Of omdat nog nooit iemand je 
daarop heeft gewezen. 
 
Marianne Beitler vertelde me een mooi verhaal. 
Marianne is degene die je steeds achter de piano ziet 
zitten. Ze vertelde over de tijd dat ze in het koor zong. 
Riet van Deuveren had dit koor gestart. Gewoon omdat 
het haar leuk leek als er in Hoevelaken een gospelkoor 
was. (Weet iedereen wie Riet is? Zou je even willen 
gaan staan, Riet?) 
Mariannes ouders waren van de Dorpskerk. Ze hoorde 
helemaal niet in de Eshof te komen. Maar omdat haar 
vader aardig was, vond hij het gospelkoor oké. Riet had 
gauw door dat Marianne muzikaal was. Ze probeerde 
wat op de piano en het klonk best aardig. Riet zei: ga jij 
maar begeleiden, dan kan ik me concentreren op het 
dirigeren. Marianne vond het doodeng, maar deed het 
toch. Toen kon Riet een keer niet. Ga jij maar dirigeren, 
zei ze. Marianne vond het doodeng, maar deed het 
toch. 
En zo begon haar muzikale carrière. Inmiddels heeft ze 
al heel wat musicals gedirigeerd. Muziek is haar passie 
geworden. Doordat Riet het haar liet zien. Zelf was ze 
daar toen nog blind voor. 
 
Leuk eigenlijk dat Jezus niet vraagt naar hoe het komt 
dat je blind bent. Of waarom je op een bepaald punt 
blind bent. Daar is hij niet in geïnteresseerd. 
Hij is geïnteresseerd in hoe het wordt wanneer je weer 
ziet. Of wanneer je datgene ziet wat je eerst nog niet 
zag. Want dat is de weg naar de toekomst. 
Daarvoor heb je een open blik nodig. Wanneer je jong 
bent, heb je die meer dan wanneer je ouder bent. 
Helaas gaat onze blik als we ouder worden steeds een 
klein beetje verder dicht. Wij ouderen kunnen 
nieuwsgierigheid leren van jullie, jongeren. Zodat we 
wat minder blind worden. 
 



Jullie hebben de afgelopen paar jaar je blik verruimd. 
Door de basiscatechese. En door Arwin, Lieske en Jan 
die jullie basiscatechese gaven en door anderen die bij 
jullie te gast zijn geweest. Soms waren er dingen die 
nieuw waren. Zagen jullie ineens iets wat je eerder nog 
niet zag. Soms waren er dingen waar jullie om moesten 
lachen, soms was het saai, soms was het interessant. 
We vinden het leuk als jullie iets daarvan met ons 
zouden willen delen. Hidde en Tom, zouden jullie de 
stukjes die jullie schreven willen voorlezen? 
 
(Hidde) Ik ben Hidde. 2 Jaar lang ging ik naar 
basiscatechese. Dat was op woensdagavond. Na mijn 
voetbaltraining moest ik altijd erg haasten om erbij te 
kunnen zijn. Ik heb veel geleerd over ons eigen geloof, 
maar ook over hoe andere mensen geloven. Katholie, 
Islamitische en Joodse mensen. Het was erg leuk en 
leerzaam om naar hun kerk te gaan. We zijn op bezoek 
geweest in een katholieke kerk en ook in een synagoge. 
In de synagoge moesten de jongens en mannen een 
keppeltje op. Dat hoort bij het Joodse geloof. Ik heb 
daar ook geleerd dat zondag niet hun heilige dag is, 
maar zaterdag. Bij de Islamitische mensen is dat vrijdag. 
Helaas kon ik niet mee naar de Moskee omdat ik toen 
iets anders te doen had. Aan het einde van catechesatie 
kregen we altijd iets lekkers te eten en drinken. Dat was 
erg gezellig! Lieske en ook Feije hebben wel eens een 
keer een spel met ons gedaan tijdens catechesatie. Dat 
was heel leuk! 
 
(Tom) Na een tijdje bij de kerk te hebben gezeten, kreeg 
ik een uitnodiging om bij de basiscathegese te komen. 
Ik twijfelde, maar heb me toen aangemeld. Dat is 
alweer twee jaar geleden!  
Toen ik er kwam kende ik enkelen, maar nog niet zo 
veel. Dat veranderde echter snel. 
Bij cathegesatie heb ik verhalen uit de Bijbel geleerd, 
soms met de Bijbel in gewone taal erbij. Het verhaal dat 
me het meest bij is gebleven is die van de wijngaard. 
We wisselden het ook erg af met spelletjes, quizzes, 
excursies (bijvoorbeeld andere gebedshuizen) of een 
paaskaars maken. 
En natuurlijk sloten we bijna altijd af met een drankje 
en een snack. Ik weet niet op mijn zelfgemaakt popcorn 
bij iedereen in de smaak viel... 
Al met al was het een goede keuze voor mij om mee te 
doen! 
 
(Hidde: tekst van Lucas) Ik vond het leuk om te praten 
en discussiëren over verhalen uit de Bijbel, leuke 
spellen te doen en de uitjes waren heel leuk. Het was 
een heel gezellige groep. Wat ik minder leuk vond was: 
als we naar hele lange verhalen moesten luisteren, Ik 
wist al heel veel dingen, maar ik heb ook veel geleerd, 
zoals: dat je mensen moet helpen of ze nou bij jouw 
groep horen of niet. 
 

(Tom: tekst van Liz) Ik vond het heel gezellig met 
Nathalja en de anderen op basiscatechese. Ik heb veel 
geleerd. Het uitstapje naar de moskee vond ik het 
leukst. Het vervelendste vond ik het tijdstip, omdat ik 
op woensdag ook altijd moest sporten en ik moest dan 
erg opschieten. We hebben vooral samen erg gelachen 
en het lekkers aan het einde van de avond was ook 
altijd leuk :) 
 
(Hidde: tekst van Nathalja) De kahoots (kennis quiz) 
waren het leukst. Liz was het grappigst. Die lange 
verhalen vond ik saai. Ik heb veel geleerd. 
 
(Tom: tekst van Eliza) Ik vond het meestal wel leuk, 
maar soms ook een beetje saai. We moesten best lang 
stilzitten en mochten alleen maar iets opschrijven en 
luisteren. Gelukkig waren er ook leuke dingen! Ik vond 
de Kahoot quizzen superleuk, want dan kon je lekker 
meedoen en het was grappig. Het maken van de 
paaskaars vond ik ook heel leuk om te doen, lekker 
knutselen. De groep was gezellig en iedereen was 
aardig. En wat ik echt leuk vond, was dat we altijd aan 
de bar zaten. Dat voelde speciaal en gezellig. Dus het 
was toch best leuk allemaal! 
 
(Hidde namens Davi:) Ik vond het meestal heel leuk, 
soms een klein beetje saai. Dan moesten we lang 
stilzitten en mochten we soms iets schrijven. En ik vond 
het jammer dat we geen tekenopdracht kregen. 
Vooral de actieve opdrachten waren leuk! Ook de 
Kahoot was heel leuk en grappig. Ik vond het een hele 
gezellige groep. Ik heb nieuwe dingen geleerd over de 
bijbel. Kortom, ik heb een leuke tijd gehad! 
 
Wie iemands ogen ergens voor opent, komt van God. 
Dat zegt de blinde wanneer hij niet blind meer is. Ieder 
die jullie iets heeft laten zien wat je nog niet zag, komt 
van God, zegt hij dus. De blinde die niet blind meer is 
zelf komt van God, omdat hij ons dit inzicht geeft. Riet 
van Deuveren komt van God, omdat ze Marianne liet 
zien hoe muzikaal ze is. Jan en Lieske en Arwin komen 
van God, als ze jullie ogen ergens voor hebben 
geopend. En jullie, jongeren van de basiscatechese, 
komen van God omdat jullie ons laten zien hoe je met 
open en nieuwsgierige ogen kijken kunt. 
 
Dit verhaal vertelt ons: wanneer je iets ziet wat je eerst 
nog niet zag, dan opent dat de toekomst. Kijk maar naar 
Marianne die veel met muziek is gaan doen in haar 
leven. 
Kan ik momenten noemen waarop ik iets zag waar ik 
eerst blind voor was?  
Hoe kan ik openstaan voor een ander die mij de ogen 
opent? 
Hoe kunnen we elkaar en onszelf van blindheid 
bevrijden?  
Ik wens ons momenten toe van klaarheid. Dat ze ons 
mogen overkomen, af en toe.  


