Nieuwsbrief nr. 16 — 17 april 2025

| e eshof
Beste mensen, ~

Vanwege de vieringen van het Paastriduiim verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan M
gebruikelijk. Hieronder vindt u de gegevens van de oecumenische vieringen in het =

Pauluscentrum en in de Eshof. Ook de liturgische schikkingen van Goede Vrijdag en de

paaswake/paasmorgen hebben we een plek gegeven in deze nieuwsbrief. Verder de gebruikelijk info over de 50

jaar Eshof activiteiten en een gewijzigde tekst over het Kerkasiel in Kampen op 27 april. En tot slot een bericht over
de volgende bijeenkomst van Welkom rondom tafels.

Paastriduiim
17 april 19.00 uur, Witte Donderdag in het Pauluscentrum; deze dienst is niet online te volgen.

De volgende diensten zijn wel te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de diensten
kunt u lezen op bijgaande liturgieén, die ook via de beamer geprojecteerd zullen worden.

18 april, 19.00 uur, Goede Vrijdag
19 april, 21.00 uur, paaswake; let op de aanvangstijd van de dienst!

20 april, 10.00 uur, paasmorgen Deze wereld omgekeerd
Goede Vrijdag paaswake/paasmorgen Water uit steen
Een zee van liefde
wast
pro—test jouw voeten

Teder gebaar
onverwacht
zachte kracht
vanuit het hart

Het laatste uur
ten volle geven

De macht
gekeerd
De wereld
anders om
. Water
In de Rondom vindt u uitgebreide - als milde regen
inhoudelijke informatie over de drie Hoop
vieringen van het Paastriduiim. op leven
in deze tijd
Collectes
Goede Vrijdag: Stichting Hulpdienst Sta op
Hoevelaken en Muziek en liturgie. Leef op de groei
Paaswake: Epafras en Cantorij. Een zee van liefde

Paasmorgen: Stichting Moederzorg en Beeld en Geluid. Doet woestijnen bloeien.



https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken

Collecte tijdens de paaswake: Epafras

Het is een onzichtbare groep, Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland.

Ze zitten gevangen in een vreemd land, onder zware leefomstandigheden, met taalbarriéres en onzekerheid over
hun toekomst.

Sinds 1984 zet Epafras zich in om gedetineerde Nederlanders in het buitenland te ondersteunen, gedreven door de
Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken en hun hoop te bieden. Vanuit de overtuiging dat ieder mens
waardevol is, laten we niemand zitten. Onze professionele geestelijk verzorgers ondersteunen gedetineerden bij
hun voorbereiding op terugkeer naar de samenleving. We staan stil bij belangrijke levensvragen zoals hoe om te
gaan met schuld en verantwoordelijkheid, en hoe gedetineerden hun leven weer op de rit kunnen krijgen. Onze
steun wordt enorm gewaardeerd.

Voorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot.
Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar: ellie.boot@hccnet.nl

Kinderdienst
Op zondag 20 april is er kinderdienst onder leiding van Anne van Wilgenburg.

Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in
deze maand kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.

Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het project ‘naar school in Haiti’.

De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Voor meer informatie over het huidige doel
voor de Kinderen voor Kinderen-doos verwijs ik u naar de nieuwsbrief van 11 april.

Collectemunten

Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene

Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de

collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten
zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten a
€ 0,50, de gele munten a € 1,00 en de blauwe munten a € 2,50.

Meer info over de collectemunten is te vinden op:
https://eshof.pgdeeshof.nl/index.php/kerkdiensten/collectemunten-en-gr-codes

U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes

over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35
t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters.

Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Stichting
Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en liturgie, Epafras, Cantorij, Stichting
Moederzorg, Beeld en Geluid of ‘naar school in Haiti’. U kunt ook de QR-codes
gebruiken.

Aangepaste invulling Kerkasiel in Kampen op zondag 27 april
I(E RKAS' EL De afgelopen weken stond in deze Nieuwsbrief een oproep om op zondag
27 april mee te gaan naar Kampen voor het Kerkasiel. De Eshof heeft
- KAMPEN ingetekend voor twee tijdsblokken; een blok van 14:00-16:00 uur en een
tweede blok van 16:00 -18:00 uur.

In de afgelopen weken zijn we benaderd door een singer-songwriter, Vincent Corjanus, die met zijn muzikale en
creatieve vrienden, een belangrijke bijdrage zal leveren aan het eerste blok.


mailto:ellie.boot@hccnet.nl
https://www.eshof.pgdeeshof.nl/images/0000-laposta/Nieuwsbrief_nr._15_-_11_april_2025_def.pdf
https://eshof.pgdeeshof.nl/index.php/kerkdiensten/collectemunten-en-qr-codes

Dat tijdsblok zal daarmee minder het karakter krijgen van een kerkelijke viering, maar vooral gevuld worden met
moderne (pop)muziek, poézie en andere vormen van kunst die bij het thema passen.

Vincent heeft ook aangekondigd de media te zullen benaderen en zal naar verwachting een breder publiek
aanspreken dan de reguliere kerkgangers.

In het tweede tijdsblok, van 16:00 - 18:00 uur, zullen leden van de Eshof in de gelegenheid gesteld worden om een
bijdrage te leveren.

Het overkoepelend thema van beide tijdsblokken is ‘Het licht overwint het donker’.

Heb je zin om mee te gaan? Nieuwsgierig naar Vincent, of lever je met je aanwezigheid graag een bijdrage aan de
schuilplaats die De Open Hof in Kampen biedt aan de familie Babayants?

We vertrekken om 12:30 uur vanaf de Eshof voor het eerste blok.

Als je (alleen) tijdens het tweede blok wilt komen, is het vertrek 14.30 uur. Terugreizen doen we in overleg.

We proberen het vervoer zoveel mogelijk te combineren. Geef je op bij Lieske Duim.

Met hartelijke groet, Eunice van Zomeren & Lieske Duim tel 06-44296945 (appen/signal kan ook)

Welkom Rondom Tafels vrijdag 25 april 2025

Op vrijdag 25 april zal er in de Eshof weer een maaltijd zijn voor
‘nieuwe Hoevelakers’ uit andere landen; vliuchtelingen en e @ | I '
statushouders. Deze Welkom Rondom Tafels begint al een

mooie traditie te worden en had onlangs nog als spin-off een RONDOM TAFELS
Iftar maaltijd in onze Eshof wat door iedereen heel erg

gewaardeerd werd. Wat is het elke keer weer mooi om onze kerkzaal gevuld te zien met tafels vol veelkleurige
mensen, spelende kinderen en heerlijk eten.

Komende vrijdag dus weer een ‘normale’ Welkom Rondom Tafels. Eunice, Lieske, Els en Harmen zijn weer druk met
de voorbereidingen en benaderen de vrijwilligers en gasten om er weer een fijne avond van te maken.

Voor het eten wordt gezorgd door ons. Ook onze gasten hebben zich fantastische koks getoond en wij hoeven geen
zorgen te hebben dat er niet voldoende eten wordt meegebracht.

Wij hopen dat ook u een bijdrage wilt leveren. Kosten zijn weliswaar niet hoog en we streven ernaar dat we het
door bijdragen uit de gemeente kunnen bekostigen zonder het budget van de Eshof zelf hiervoor te gebruiken. Na
de paasnachtdienst en komende paaszondag staat in de hal van de Eshof op een van de statafels een collectebus
waarin u een financiéle bijdrage kunt doen. Van harte aanbevolen!

Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe gasten, dus heeft u een goede suggestie voor een gast of gezin met nieuwe
Hoevelakers?

Laat het ons weten! U kunt ons mailen via Welkomrondomtafels@gmail.com of spreek één van ons aan, na de
kerkdienst.

Het team Welkom Rondom Tafels: Harmen Lanser, Lieske Duim, Els Koudijs en Eunice van Zomeren

Op de website www.50jaareshof.nl staat alle informatie over de viering van het jubileumjaar.

\Jﬁ] Website jubileumjaar

Expositie Cees Otte

Het werk van Cees Otte is nog maar een dag te zien! Op zaterdag 19 april bent u
van harte welkom in de Eshof om Otte zijn werk te bekijken. De Eshof is open van
13.00 - 17.00 uur.

Cees is zelf aanwezig op deze laatste expositiedag. Cees gaat graag met u in
gesprek over zijn werk, hij is vooral benieuwd wat u in de schilderijen en 3D
objecten ziet. Bent u heel enthousiast en wilt u kunstwerken kopen? Dat kan! Even
aangeven om welk werk het gaat en u komt er vast uit met Otte.

Kilian van Rooij weer in de Eshof op 2 mei

Mocht u de vorige nieuwsbrief gemist hebben: Ben de Graaf sprak Kilian over de rol van muziek in zijn leven.



mailto:Welkomrondomtafels@gmail.com
http://www.50jaareshof.nl/

De moeite waard om even te lezen!
2 maart is Kilian in de Eshof om mee te spelen in Annelies.

Het hele verhaal is te lezen
op: https://www.50jaareshof.nl/nieuws/2441582 kilian-van-rooij-keert-voor-
even-terug-in-het-dorp-waar-hij-opgroeide

Een klein stukje hier alvast in de nieuwsbrief:

‘Op 2 mei keert violist Kilian van Rooij voor even terug in het dorp waar hij
opgroeide: hij speelt dan met het Huygens Consort/Kamerkoor STAMPIJ in De
Eshof in Hoevelaken. ‘Ik ben een gevoelsmens. De viool is mijn emotionele
uitlaatklep.’

Kilian van Rooij (32) is een grote meneer in de
£ klassieke muziek. Hij studeerde in Amsterdam
S bij Vera Beths en vervolgde zijn studie in
A James Wmfﬁﬂllf Londen. Nu speelt hij op het hoogste niveau in
S — de grootste orkesten in Nederland, zoals het
g.‘;‘mm ' Koninklijk Concertgebouw Orkest, Nederlands Kamerorkest, Nederlands
L Philharmonisch Orkest, Residentie Orkest en Metropole Orkest. Regelmatig is hij
: gastconcertmeester (eerste violist) in Duitsland en vorig jaar was hij nog als solist
met een orkest op tournee in Argentinié. Naast solist en concertviolist is hij
componist en medeorganisator van Project Parallel Truths. Dit “filmconcert’
verbindt muziek van twee componisten die leden onder het regime van Hitler en
Staling met beelden uit de NSDAP-propagandafilm Triumph des Willens (1935)

! mei, 20,00 KoeJWa!erHalwoL
206} 3) LE
memse,gfff&’ggv‘f",f}ggf" van Leni Riefenstahl. Het project sluit aan op ‘80 jaar bevrijding’ en toont de
. gevaren van valse en eenzijdige propaganda. Het concert is onder andere bij te
wonen na de dodenherdenking in de Beurs van Berlage.

T '\g-

Sneakpeak expositie 4
Nicole Weddepohl is de vierde kunstenaar voor ‘Kunst uit het dorp’.

En nog niet zo heel lang actief als schilder:

“lk schilder sinds augustus 2022 dus dat is nog vrij kort. Daarvoor nog nooit een
kwast aangeraakt. In dat jaar ben ik afgekeurd wegens een spierziekte dus ik
zocht een nieuwe invulling. En gelukkig heb ik dat gevonden in het schilderen. lk
ben er veel mee bezig, volg regelmatig workshops en heb les. Ik probeer mezelf
steeds te verbeteren. Ik ga uitdagingen aan en geniet er optimaal van.

Door de spierziekte is mijn fijne motoriek niet zo heel fijn, dus mijn
schilderkunsten zijn over het algemeen wat grover van opzet.

Ik heb (nog) geen vaste stijl. Ik ben nog zo lerende dat ik alles leuk vind om uit te
proberen. Van landschappen met olieverf tot portretten en grappige dieren
(met name poezen) met acrylverf. Ik leer alle stijlen door elkaar en dat maakt het ook zo leuk. Ik pik alles snel op en
ontwikkel mijn schilderkunsten rap.

Wat al mijn schilderijen absoluut hebben is kleur! Ik hou van kleur, ik hou van lachen, ik hou van de natuur, van de
mooie momenten. En dat probeer ik in al mijn schilderijen weer te geven. Ze mogen iets vrolijks uitstralen,
waardoor je blij wordt als je ernaar kijkt.
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Kortom ik ben veelzijdig, vind alles leuk, ben enthousiast en geniet van een leeg
doek waar een verhaal op gaat ontstaan.”

Van 27 april tot en met 18 mei is de expositie op zaterdagen en zondagen
geopend van 13.30 - 16.30 uur

(Let op! Gewijzigde openingstijden!)

Reiinie Religion Singers
17 mei is er een relinie en ze zoeken nog een aantal leden! Opgeven kan via: religionsingers@gmail.com
Er zijn al heel veel leden gevonden, maar wie weet, worden de allerlaatsten nog via u gevonden!

Voor de overige exposanten verwijzen we u naar de nieuwsbrief van 4 april.

Vrijwilligers expositie gevraagd!

We mogen inmiddels uit een mooie groep vrijwilligers putten die helpen tijdens de dagen dat de Eshof open is voor
de exposities.

Ook voor de exposities die nog volgen blijven we op zoek naar vrijwilligers.

Op deze middagen staat u samen met een kunstenaar in de Eshof.

Natuurlijk staat u daar niet zomaar, u krijgt instructies mee over waar wat te vinden is en hoe de middagen
verlopen! Opgeven kan via: info@fokkevanderveer.com

Agenda
Er staan in de week na Pasen geen activiteiten gepland.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 25 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag
uiterlijk donderdag 20.00 uur (liefst iets eerder op de dag) mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Ik wens u een goede week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen

predikantsassistent
06 25316748
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