Nieuwsbrief nr. 15 — 11 april 2025

| e eshof
Beste mensen, ~

We beginnen deze nieuwsbrief met twee berichten van overlijden. Verder wijzen we u op M
de gewijzigde locatie van het Passieconcert Voice Company koor. =

En zoals u gewend bent zijn er weer aansprekende aankondigingen in het kader van 50

jaar Eshof. Ook is er aandacht voor de vespers in de Stille Week en het Paastriduim.

Inge Pie schrijft deel 4 over de vernieuwde website en ten slotte ruimen we een hele pagina in voor de ZWO.
Gerwin Duine schijft over het project ‘naar school in Haiti’, waar ook op zondag 13 april voor gecollecteerd wordt.

Overlijden Wilma Feringa

Op 4 april overleed Wilma Feringa, de weduwe van ds. Dirk Monshouwer. Ze is 87 jaar geworden. Ze heeft lange
tijd in Hoevelaken gewoond en was in die tijd lid van de Eshofgemeente. Na Dirks overlijden in 2000 verhuisde ze
naar Amersfoort. We tekenen een kaart met ons medeleven voor haar drie dochters, hun partners en kinderen.

De gedachtenisdienst wordt gehouden op zaterdag 12 april om 10.30 uur in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2
te Amersfoort. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

De begrafenis vindt plaats om 12.45 uur op de Algemene Begraafplaats, Kerkepad 1 in Hoevelaken.

Overlijden Henk Westerman

Op maandag 7 april overleed Henk Westerman in zorginstelling Sint Jozef in Nijkerk. Hij is 86 jaar geworden. We
betuigen ons medeleven door een kaart te tekenen voor zijn zoons en voor de kinderen van zijn partner Sindy (die
in 2022 overleed) en voor de partners en kinderen.

Verdere gegevens vindt u in de rouwkaart die u bij deze nieuwsbrief aantreft.

Zondag 13 april, zesde zondag van de veertig dagen/Palmzondag

Tijdens de Veertigdagentijd zal de paaskaars branden in de ontmoetingsruimte. Ze staat daar enigszins verborgen
opgesteld. Ook zingen we s zondags geen gloria. Het zijn tekenen van soberheid. Met aandacht en bezinning
bereiden we ons voor op Pasen.

Deze zondag is het Palmzondag. De kinderen mogen dan hun Palmpasenstokken maken.

De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie. De dienst is ook te volgen op
kerkdienstgemist.nl.

Palmpasen

Op deze zondag 13 april zijn alle kinderen van harte welkom om in de Eshof een
Palmpasenstok te komen maken.

De dienst begint om 10 uur.

Wij vinden het leuk als ook jij erbij bent!
Heb je thuis nog een stok liggen, wil je deze dan meenemen?

Groetjes, De leiding van de kinderdienst



https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken

Voorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot.
Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar: ellie.boot@hccnet.nl

Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in
deze maand kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.

Collectes

De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie/naar school in Haiti en voor het Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van
de kinderen zijn bestemd voor de stichting MAF in Timor-Leste.

De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Voor meer informatie over het huidige doel
voor de Kinderen voor Kinderen-doos verwijs ik u naar de nieuwsbrief van 6 december.

Collectemunten

Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene

Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de

collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten
zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten a
€0,50, de gele munten a € 1,00 en de blauwe munten a € 2,50.

Meer info over de collectemunten is te vinden op:
https://eshof.pgdeeshof.nl/index.php/kerkdiensten/collectemunten-en-gr-codes

U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes

over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35
t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters.

Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerk in
Actie, Jeugd- en jongerenwerk of MAF. U kunt ook de QR-codes gebruiken.

Zaterdag 12 april 20.00 uur - Passieconcert Voice Company koor in Zwartebroek

Het Voice Company koor dat a.s. zaterdag zou optreden in de Eshof is vanwege de kermis in het dorp uitgeweken
naar de Gereformeerde kerk in Zwartebroek. Ook daar uiteraard van harte welkom. Er zal een ruime selectie
liederen uit de Mattels en de Johannes Passie ten gehore worden gebracht. Aan dit concert zullen ook vier solisten
en een instrumentaal ensemble deelnemen. De leiding is in handen van Edwin Schimscheimer. Toegangskaarten
zijn onder andere te krijgen via de website van het koor: https://www.hetvoicecompanykoornijkerk.nl/

Bij het Voice Company koor kun je je per project inschrijven. Ook deze keer zingen er weer enkele leden van de
Eshofgemeente en de Paulusgemeenschap mee.

Vespers/avondgebeden in de Stille Week

Op zondag 13, maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april zullen er om 19.00 uur oecumenische vespers zijn in
de kerkzaal van de Eshof.

Voorgangers en musici in deze vespers zijn respectievelijk:

Lieske Duim, Dinie Jager-Raven, Simon Drost, Edwin Schimscheimer, Arwin van Wilgenburg, Rudi Coppoolse, Cees
Otte en Simon Drost.

De liturgische verbeelding tijdens deze Stille Week wordt door de vormgroep (Dicky, Hedy, Lies, Feije, Els) als volgt
verbeeld en verwoord:

Bij de verbeelding voor de Stille Week werden wij geinspireerd door het verhaal van de voetwassing. Een verhaal
over het onverwachte doen, over heersen of dienen. Over de zachte krachten, omkering van de macht. In de kom
het water, bron van leven. Op de achtergrond de harde steen. Het blauw golvende doek doet denken aan de zee,
water dat schoon wast, maar ook symbool is voor de dreiging van het kwaad.
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Is er nog hoop in deze tijd?

Een wereld omgekeerd

Water uit steen
Een zee van liefde
wast
jouw voeten

Teder gebaar
onverwacht
zachte kracht
vanuit het hart

Het laatste uur
ten volle geven
De macht
gekeerd
De wereld
anders om

Paastriduiim

Over de vieringen van Pasen, gezamenlijk het Paastridulim geheten (Witte Donderdag 17 april; Goede Vrijdag 18
april; Paaswake 19 april; Paasmorgen 20 april) leest u in de volgende nieuwsbrief meer en ook in de Rondom staat
uitgebreidere informatie.

Daverend succes ‘As it is in Heaven’

g . www.musicalhoevelaken.nl/tickets *i
% s @,@'ywn L 808 & - We komen nog een keer met 'nieuws’ over de musical. De musical

- R e y die in het weekend van 5 en 6 april in de Eshof werd opgevoerd
mag zich verheugen in lovende kritieken. Wilt u nog even
nagenieten van prachtige foto’s gemaakt door Aalt Guliker, dan is
dit de link naar de foto’s: https://www.nijkerkerveen.org/musical-
as-it-is-in-heaven-raakt-publiek-in-eshof/

Ook op de website van de musical staat deze reactie die de moeite
van het lezen zeker waard is.

\@ Website jubileumjaar

Hﬂ\[ Op de website www.50jaareshof.nl staat alle informatie over de viering van het jubileumjaar.

—

Kilian van Rooij weer in de Eshof op 2 mei

Ben de Graaf sprak Kilian over zijn jeugd, zijn werkzaamheden nu, maar natuurlijk ook over ‘Annelies’. En dat het
leven niet altijd even makkelijk is geweest.

Het hele verhaal is te lezen op: https://www.50jaareshof.nl/nieuws/2441582 kilian-van-rooij-keert-voor-even-
terug-in-het-dorp-waar-hij-opgroeide
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Een klein stukje hier alvast in de nieuwsbrief:

Op 2 mei keert violist Kilian van Rooij voor even terug in het dorp waar hij
opgroeide: hij speelt dan met het Huygens Consort/Kamerkoor STAMPIJ in
De Eshof in Hoevelaken. ‘Ik ben een gevoelsmens. De viool is mijn
emotionele uitlaatklep.’

Kilian van Rooij (32) is een grote meneer
in de klassieke muziek. Hij studeerde in
Amsterdam bij Vera Beths en vervolgde
zijn studie in Londen. Nu speelt hij op het
hoogste niveau in de grootste orkesten in
Nederland, zoals het Koninklijk
: - Concertgebouw Orkest, Nederlands
| ';‘:ii.??ad.ﬁﬂugﬁlwafﬂﬂallwous Kamerorkest, Nederlands Philharmonisch

Jm’;mmﬂé!gks:;‘fggo&gﬁ%“m ' Orkest, Residentie Orkest en Metropole

o it ER 5o Orkest.
LI ¥ Regelmatig is hij gastconcertmeester
(eerste violist) in Duitsland en vorig jaar

was hij nog als solist met een orkest op tournee in Argentinié. Naast solist en
concertviolist is hij componist en medeorganisator van Project Parallel Truths. Dit
‘filmconcert’ verbindt muziek van twee componisten die leden onder het regime
van Hitler en Stalin met beelden uit de NSDAP-propagandafilm Triumph des
Willens (1935) van Leni Riefenstahl. Het project sluit aan op ‘80 jaar bevrijding’ en toont de gevaren van valse en
eenzijdige propaganda. Het concert is onder andere bij te wonen na de dodenherdenking in de Beurs van Berlage.

Expositie Cees Otte

Het werk van Cees Otte is nog op drie dagen te zien. Op
zaterdag 12 april, zondag 13 april en zaterdag 19 april bent
u van harte welkom in de Eshof om het werk van Cees te
bekijken. De Eshof is open van 13.00 - 17.00 uur.

Cees is zelf aanwezig op de expositiedagen. Cees gaat graag
met u in gesprek over zijn werk, hij is vooral benieuwd wat
u in de schilderijen en 3D-objecten ziet. Bent u heel
enthousiast en wilt u kunstwerken kopen? Dat kan! Even
aangeven om welk werk het gaat en u komt er vast uit met
Otte.

Reiinie Religion Singers
17 mei is er een relinie en ze zoeken nog een aantal
leden! Opgeven kan via: religionsingers@gmail.com

Riet van Deuveren en Sipko van Gent halen samen
herinneringen op: Van 1968 tot 1986 maakten meer
dan 130 jongeren deel uit van The Religion Singers. De
leden van deze gospelgroep maakten samen een
‘magische muzikale reis’ met hechte vriendschappen
en muzikale hoogtepunten. In 1977 namen ze zelfs een
LP op onder de titel We must believe. De 650
exemplaren gingen grif van de hand, de LP is nu een collectors item.
Het hele verhaal is te lezen op: www.50jaareshof.nl/nieuws

Sneakpeak expositie 4
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Na Cees Otte komt er weer een expositie met kunstenaars uit de omgeving van
Hoevelaken.

Met deze derde kunstenaar kunnen we ‘Kunst uit het dorp’ bijna omdopen tot ‘Kunst
uit ‘de Eshof”. Want Kees van Rietschoten zal met zijn Glas in Lood aanwezig zijn
tijdens de vierde expositie.

“Ik houd ervan om de oude
technieken van glas in lood in
een nieuw jasje te steken. Mijn
inspiratie haal ik vanuit de
natuur. Het licht laat zien hoe
bijzonder het glas is. Werken
met glas in lood, het spel van
glas en licht, het creatieve
proces, glas zetten in lood, het
heeft me gegrepen en niet
meer losgelaten.”

Van 27 april tot en met 18 mei is de expositie op zaterdagen en zondagen geopend van 13.30 - 16.30 uur
(Let op! Gewijzigde openingstijden!)

Voor de overige exposanten verwijzen we u naar de nieuwsbrief van 4 april.

Facebookpagina Eshof

Op de Facebookpagina van ‘de Eshof’ wordt u niet alleen op de hoogte gehouden van alle 50-jaar activiteiten, maar
kijken we regelmatig terug op de afgelopen 50 jaar. Foto’s van bijzondere en/of mooie momenten komen voorbij.
Maar ook af en toe een ‘weetje’ over ‘onze’ Eshof!

Wist u bijvoorbeeld dat de Eshof 168 vrijwilligers heeft? Sommige mensen draaien wel 20 vrijwilligersuren per
week!

Dit is voor in totaal 355 rollen/klussen!

Daar mogen we wel even bij stil staan.

Bovenop die 168 vrijwilligers komen er nog veel vrijwilligers bij, wanneer er projecten zijn. Zoals de vrijwilligers in
het programma rond ‘50 jaar Eshof’.

Dit is de link naar de pagina: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064165466241

Vrijwilligers expositie gevraagd!

We mogen inmiddels uit een mooie groep vrijwilligers putten die helpen tijdens de dagen dat de Eshof open is voor
de exposities.

Ook voor april en de exposities die nog volgen blijven we op zoek naar vrijwilligers.

Op deze middagen staat u samen met een kunstenaar in de Eshof.

Natuurlijk staat u daar niet zomaar, u krijgt instructies mee over waar wat te vinden is en hoe de middagen
verlopen!

Opgeven kan via:info@fokkevanderveer.com

Wie kan en wil mee naar het Kerkasiel in Kampen op zondag 27 april?

De eerste aanmeldingen zijn er alweer om op zondag 27 april mee te gaan naar Kampen.

We hebben deze keer voor twee tijdsblokken gekozen; een blok van 14:00-16:00 uur. We vertrekken om 12:30 uur
vanaf de Eshof voor het eerste blok. Voor degenen die vier uur te veel vinden, is het ook mogelijk om na dat eerste
blok terug te gaan, of juist pas naar Kampen te rijden voor het tweede blok van 16-18 uur.

Geef je op bij Lieske Duim.

Door onze bijdrage aan deze doorlopende viering maken we de gastvrijheid mogelijk die de PKN kerk ‘de Open Hof’
in Kampen al vanaf eind november geeft aan een gezin uit Oezbekistan. Meer weten hierover? Kijk

op www.kerkasielkampen.nl

Met hartelijke groet, Lieske Duim tel 06-44296945 (appen/signal kan ook).
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Nieuw jasje voor de website — het menu Kerkdiensten
Je kunt de vernieuwde website vinden op eshof.pgdeeshof.nl of www.pgdeeshof.nl

De vorige keren heb ik wat verteld over de menubalk, het menu De Eshof, het menu Organisatie en de footer. Deze
keer wil ik het hebben over het menu Kerkdiensten.

In het menu Kerkdiensten vind je op dit moment 4 items:

- Overzicht kerkdiensten: Een agenda waarin de komende kerkdiensten worden weergegeven, met voorganger,
collectedoelen en bijzonderheden als HA, Cantorij enz.

- Liturgie: Misschien verwacht je het niet, maar hier staan vaak ook de verkondigingen van de betreffende dienst.
En zoals te verwachten kun je hier de liturgie vinden, maar in verband met de AVG zonder de persoonsgegevens. Je
moet wel even klikken op het jaar en de maand.

- Kerkdienst gemist: Een rechtstreekse link naar de uitzendingen van de Eshof.

- Collectemunten en QR-codes: Weet je niet precies meer hoe het werkt, of waar je moet zijn, dan kun je dat hier
even nakijken.

Er gaan voorzichtige stemmen op om het menu Kerkdiensten uit te breiden met informatie over de Collectedoelen
en de Gastpredikanten. Wat vind je daarvan?
Laat het ons weten op webteam@pfdeeshof.nl.

En dan nog even dit: Wil je weten bij welke wijk je hoort?
Kijk dan
even bij

Documenten:

Kaartje wijkgrenzen

Wijkindeling op straatnaam - juni 2019

Organisatie/Wijkindeling . Daar vind je, als je helemaal naar
beneden gaat ook twee documenten. Het kaartje spreekt voor
zichzelf. Bij elke wijk staan trouwens een klein kaartje en de
namen van de straten die bij die wijk horen vermeld.

< Het kaartje met wijkgrenzen.

Kijk zelf eens rond op eshof.pgdeeshof.nl en bekijk het menu

Organisatie.

Mis je iets of heb je een opmerking of idee, laat het ons dan weten op webteam@ pgdeeshof.nl
Met vriendelijke groet, namens het webteam, Inge Pie

Doos kinderen voor kinderen - Opbrengst Mission Aviation Fellowship
0 (door Gerwin Duine)

In de afgelopen periode hebben we twee collectes gehouden voor Mission Aviation Fellowship

"/i' en hebben we gespaard met de ‘kinderen voor kinderen doos’. We hebben een mooie

opbrengst opgehaald van ongeveer €750,-. Hiermee kunnen drie vluchten gemaakt worden om
hulp te bieden voor mensen in nood.

Stichting Naar School in Haiti

De stichting ‘naar school in Haiti’ is een bekende voor ons, we hebben in de
afgelopen jaren al enkele keren steun gegeven voor hun onderwijsprogramma
en ook voor een voedselproject waarin de betrokken gemeenschap zaden voor
groenten e.d. konden krijgen om te voorzien in hun eigen voedsel. We willen nu
opnieuw dit project opnieuw steunen.
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Geweld en onzekerheid

De afgelopen vierenhalf jaar is Haiti erg onveilig door aanhoudend
bendegeweld. In deze donkere tijd is de school een bron van licht en hoop
voor de leerlingen en de mensen in omgeving. De school was tot een
maand geleden elke dag open en regelmatig worden er voedselpakketten
uitgedeeld aan gezinnen en ouderen die honger hebben. Helaas heeft het
bendegeweld nu ook het gebied van de school bereikt en is de school
noodgedwongen en op last van de politie, die de bendes uit het gebied
probeert te verdrijven, gesloten.

Weer naar school

Inmiddels krijgen steeds meer groepjes leerlingen weer les in de gebieden
waar zij naar toe zijn gevlucht. Leraren vinden er tijdelijke locaties, waar
vanuit ze de kinderen lesgeven of stellen hun woning ter beschikking.
Vanuit ons schoolgebouw, worden materialen naar deze plekken
gebracht. We vinden het heel bijzonder en zijn erg blij dat onze
leerkrachten deze initiatieven nemen.

Het ‘schone tanden’ project
Elke leerling krijgt elke maand een tube tandpasta en een stuk zeep en elk
kwartaal een nieuwe tandenborstel. Eens per jaar krijgen zij een nagelknipper.
Ook krijgen de kinderen les en begeleiding in ‘tandenpoetsen’ en de verzorging
van hun hygiéne. Het project is een aantal jaren geleden gestart omdat de
gebitten van de leerlingen er slecht aan toe waren. Vooral de kleuters kregen
zwarte tanden.

Sinds de start van het bendegeweld in Haiti in 2020 hebben veel mensen in Haiti
het erg moeilijk. Ook de ouders van onze leerlingen. Zij hebben geen of
nauwelijks middelen om
hun kinderen te eten te
geven en geen geld om
voor hun kinderen
basisbehoefte, zoals een
tandenborstel, te kopen.

£

Agenda
wo. 16 april, 20.00 uur: Repetitie cantorij
do. 17 april, 20.00, College van Diakenen, de Eshof

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 18 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag
uiterlijk donderdag 20.00 uur (liefst iets eerder op de dag) mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Ik wens u een goede Stille Week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen

predikantsassistent
06 25316748
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