
 
Zondag 25 mei 2025 

 zesde van Pasen 
viering met de Religion Singers 

 
Muziek voor de dienst: samen met de Religion Singers 
zingen we ‘Gaudeamus hodie’ – laten we vandaag blij 
zijn! (lied 881) 
 
Gaudeamus, gaudeamus, gaudeamus, hodie. 
Gaudeamus, gaudeamus, hodie. 
Gaudeamus, gaudeamus, gaudeamus, hodie. 
Gaudeamus, gaudeamus, hodie. 
 
 allen gaan staan 
vg De Heer is waarlijk opgestaan! 
allen De Heer is waarlijk opgestaan!  
vg Onze hulp is de Naam van de ENE, 
allen hemel en aarde maakt hij. 
 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen op de adem van uw Geest. Amen. 
 
Openingslied: ‘Ik zal er zijn voor jou’ 
(t. Hanna Lam, m. Frits Mehrtens=lied 650) 
 

1. Ik zal er zijn voor jou 
    zo heeft de Heer gezegd. 

        Ik zal er zijn voor jou 
                  met vrede en met recht.  
 

 
 
      allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, steeds besloten met: 

(Jan Pasveer; lied 367d) 

Kyrie, Kyrie, Kyrie e lesion 
 
Gloria: ‘Jezus zal heersen waar de zon’: lied 871 
 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

 
2. Het lied in alle talen zal 

 zijn liefde loven overal, 
 en uit de kindermond ontspringt 
 de lofzang die zijn naam omringt. 

 
3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

 
4. Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Just whisper’ 
(door de Religion Singers) 
 
Just whisper and He'll hear you, 
He'll hear ev'ry word you say.  
Just whisper for He's near you  
through the night and through the day.  
He'll lead you to green pastures,  
and restore your soul.  
He'll lead you by still waters  
far from the stormy shore.  
 
Speak softly to the Master  
for He's near you when you pray.  
Just whis-per and He'll hear you,  
He'll hear ev'ry word you say.  
 
Evangelielezing: Johannes 9, 1-17 
 
Lied: ‘Hij die de blinden weer liet zien’ – lied 534,1 
 

1.    Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 

 
Vervolg evangelielezing: Johannes 9, 26-39 
 
Lied door de R.S.: ‘The Gospel train is coming’ 
 
 The Gospel train's comin' 
I hear it just at hand 



I hear the car wheel rumblin' 
And rollin' thro' the land 
 
Get on board little children 
Get on board little children 
Get on board little children 
There's room for many more 
 
I hear the train a-comin' 
She's comin' round the curve 
She's loosened all her steam and brakes 
And strainin' ev'ry nerve 
 
The fare is cheap and all can go 
The rich and poor are there 
No second class aboard this train 
No difference in the fare 
 
Uitreiken van een getuigschrift aan de kinderen van de 
basiscatechese 
 
allen Get on board little children 
 Get on board little children 
 Get on board little children 
 There's room for many more 
 
Overweging (met inbreng van de basiscatechisanten) 
 
Muziek 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; onder de collecte luisteren we 
naar een lied van de Religion Singers: ‘Muren, muren’; 
wie wil, kan het refrein meezingen. 
 
Refrein: 
 
1.Als wij mensen aan iets bouwen,  
bouwen w’ er een muur omheen,  
Maar er is voor ons gebeden,  
zijn w’ in U niet allen één. refrein 
   
2.Klemmen wij in onze muren  
niet uw brede veiligheid,  
spreekt hun hoogte niet van hoogmoed  
over eigen heiligheid. refrein 
   
 
3.Heel de wereld is uw schepping,  
omdat Gij leeft leven wij.  
Gij geeft alle leven adem,  
Gij zijt elk van ons nabij. refrein 
   
4.Laat ons weten van Uw liefde,  
voor het hele aards bestaan,  
Laat ons levend uit uw liefde 
naar de ander mogen gaan. refrein 
 

In gedachtenis: Arendina Janny de Bruijn-van Hulsteijn 
12 april 1932 – 16 mei 2025 

 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Plant jouw licht’ 
 
Hoeder van gerechtigheid,  
plant jouw licht in ons denken, 
zaai de vreugde in ons hart 
En kom ons tegemoet. 
 

 (t. Joyce Schoon, m. Jasper Witteveen; 
Zing de zee, 20) 

 
Aan het einde van de voorbeden zingen we met de R.S. 
‘Dank U Vader in de hemel’: 
 
koor Dank U, Vader in de hemel  
 dat ook ik uw kind mag zijn. 
 Maar ’t gaat vooral, Heer, om uw Naam,  
 die zo heilig is en rein. 
 
allen Uw  koninkrijk dat is en komt, 
 wordt steeds meer openbaar, 
 als overal Uw wil geschiedt, 
 In de hemel en op aard 
 In de hemel en op aard.  
 
koor Door U kan ik in vrede leven 
 met de mensen om mij heen. 
 U die ook mij vergeven wilt, 
 laat mij vandaag niet alleen. 
 
allen O Vader U die ons echt kent 
 U eren wij als Heer 
 van nu aan tot in eeuwigheid, 
 amen ja zo is het Heer 
 amen ja zo is het Heer. 
 

     allen gaan staan 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Nu wij uiteen gaan’ – 
lied 423 
 

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
 



 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 

 
Terwijl we de kerkzaal verlaten zingen de R.S.: 
 
‘Give me that old time religion’ 
 
Refrein: 
Give me that old time religion (3x) 
It is good enough for me 
 
It was good for my old mother (3x) 
And it's good enough for me. Refrein 
 
Give me that old time religion (3x) 
It is good enough for me. Refrein 
 
It was good for my dear father (3x) 
And it's good enough for me. Refrein 
 
It was good for Paul and Silas (3x) 
And it's good enough for me. Refrein 
 
It was good for the Hebrew children (3x) 
And it's good enough for me. Refrein 
 
 
‘It’s me, it’s me, it’s me o Lord’ 
 
Refrein: 
It's me, it's me, it's me, O Lord, 
Standin' in the need of prayer. (2x) 
 
Not my mother not my father, but it's me, O Lord, 
Standin' in the need of prayer. (2x) Refrein 
 
Not my brother not my sister, but it's me, O Lord, 
Standin' in the need of prayer. (2x) Refrein 
 
Not the stranger not the neighbour, but it's me, O Lord, 
Standin' in the need of prayer. (2x) Refrein 
 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
of buiten en bij de bar.
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